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is een uitgave van 
Golfvereniging De Drentsche 

i.s.m. 
Drentsche Golf & Country Club 

 

Met de lente voor de deur begint de natuur op de golfbaan 
weer tot leven te komen. Het onderhoudsteam zorgt 
ervoor dat alles in topvorm blijft. Onze golfbaan en -
vereniging zijn altijd in beweging, maar de veranderingen 
gaan verder dan de fysieke ruimte; ze dragen bij aan een 
verbeterde ervaring voor iedereen die deel uitmaakt van 
onze club. 
 
Een van de meest opvallende veranderingen is de komst 
van Golfdashboard. Hoewel we soms nog even moeten 
zoeken hoe het werkt, staat de hulp altijd paraat! En terwijl 
technologie ons ondersteunt, blijft de menselijke touch niet 
achter. In het clubhuis is er nieuw leven ingeblazen met 
Peter als gastheer. Zijn inzet voor gastvrijheid en sfeer 
zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt en het 
clubhuis een plek van gezelligheid is. Soms komt er ook 
ergens een einde aan. Koen, we willen je ontzettend 
bedanken voor al je interessante en vermakelijke 
avonturen als ballenraper! In deze editie lees je zijn laatste 
verhaal. 
 
Daarnaast kwam er een einde aan The Country Golf Shop. 
Gelukkig komt daar iets voor terug: vanaf mei kun je 
terecht bij 360golf. Zij werken hard aan een prachtige 
nieuwe winkel. We verwelkomen daarnaast niet alleen de 
nieuwe winkel, maar ook onze nieuwe leden. Het is fijn als 
zij zich snel thuis voelen, en daarom organiseert de Nieuwe 
Leden Commissie activiteiten om hen te helpen de club te 
leren kennen. 
 
We begrijpen goed waarom nieuwe leden voor onze 
vereniging hebben gekozen. De Drentsche wordt 
gekarakteriseerd door de inzet en betrokkenheid van onze 
leden en vrijwilligers. Zoals Jan Rooda, wiens energie voor 
het spel aanstekelijk is. Of Hans Vooges, een toegewijde 
vrijwilliger, die ervoor zorgt dat onze clubavonden altijd 
soepel en gezellig verlopen. Ook de jeugd brengt frisse 
energie naar de club, en de familie Timmer is een prachtig 
voorbeeld van hoe de liefde voor golf van generatie op 
generatie wordt doorgegeven. 
 
Met al deze nieuwe ontwikkelingen kijken we uit naar een 
seizoen vol nieuwe kansen, verbondenheid en golfplezier!  

De redactie is niet verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke bijdragen van leden 
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Ditmaal een bestuursbericht vanaf het zonnige Curaçao. 
 
Uiteraard genieten we niet alleen van het mooie weer, 
maar wordt er ook gegolfd en geoefend voor wat 
ongetwijfeld weer een prachtig en uitdagend jaar op onze 
baan zal worden.  
 
En om het golfen nog aantrekkelijker te maken opent 
binnenkort de nieuwe golfwinkel bij de baan, als opvolger 
van The Country Golf Shop. Dit belooft een prachtige 
aanwinst te worden voor onze club. 
 
Speciaal wil ik de Technische (Competitie) Commissie (TC) 
noemen, die juist in deze periode enorm veel werk verzet. 
Ze krijgen talloze vragen en lossen allerlei problemen op, 
iets waar ik de afgelopen twee jaar ook als competitie-
deelnemer van dichtbij getuige was. 
 
Onze club beschikt over een 
groep zeer goede spelers, en 
vorig jaar kenden we een 
succesvol competitieseizoen 
met diverse teams die 
promotie behaalden en dit 
jaar in de hoofdklasse spelen. 
Nieuw dit jaar is de NGF 
Najaarscompetitie, waarvoor 
de Drentse twee tot drie 
teams kan inschrijven, 
hetgeen een mooie uitdaging 
zal zijn. 
 
Tevens een compliment aan 
de zeer actieve 
Jeugdcommissie die zich met 
veel enthousiasme inzet voor 
onze jonge golfers. Ook het 
gepromoveerde jeugdteam gaat dit jaar hoofdklasse 
spelen. 
 
Mijn persoonlijke golfdoelen voor 2025: Voor mezelf heb 
ik besloten in 2025 vaker te spelen en daarbij vooral het 
volgende in gedachten te houden:  
● Positief golf: niet laten afleiden door een slechte slag en 
een paar gemiste putts niet als een onoverkomelijk 
probleem zien  
● Focus behouden. Slechte slagen achter me laten en 

focussen op de volgende: golf draait om één slag tegelijk 
● Mijn slag visualiseren en het succes ervan voor me zien 
voordat ik hem uitvoer  
● Voor een slag een paar keer diep ademhalen (niet te 
diep) om geest en spieren te ontspannen  
● Fouten accepteren: iedere golfer maakt fouten. Hoe 
sneller je deze accepteert en doorgaat, hoe beter je spel 
blijft  
● Een vaste pre-shot routine aanhouden om consistent te 
blijven spelen  
● Spelen met een plan: strategisch nadenken over 
baanmanagement in plaats van impulsief slaan  
● Focussen op het proces in plaats van de score: de 
uitvoering van elke slag staat centraal. 
 
Te veel voor een simpele amateur, maar het idee is leuk 
en het gaat er vooral om dat je er met je medespelers 
plezier in hebt. 

 
Dan Michel van Zijl, onze club-
trots. Michel speelt op de Pro 
Golf Tour en is voor dit jaar 
gestegen van categorie 10 
naar 8, hetgeen belangrijk is 
voor de plek op de inschrijflijst 
van toernooien. Wat een 
prestatie en ik ben heel 
benieuwd wat 2025 hem 
brengt! De start was in ieder 
geval op 22 februari in Turkije. 
 
Reanimatietrainingen:  
De afgelopen twee jaar 
verliepen de 
reanimatietrainingen zeer 
succesvol. Er waren voldoende 
deelnemers, die de training als 

positief ervoeren en zich in noodsituaties comfortabeler 
zouden voelen. Belangrijk blijft wel de herhaling! 
 
Ter afsluiting een toepasselijk citaat van golflegende 
Bobby Jones: 
‘Golf is the closest game to the game we call life. You get 
bad breaks from good shots, you get good breaks from 
bad shots, but you have to play the ball where it lies.’ 
 
Rijkwessel de Valk  
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Beste nieuwe leden, 
 
Als voorzitter van de Commissie Nieuwe Leden heet ik u 
van harte welkom bij onze golfvereniging. Nieuwe leden 
spelen een belangrijke rol in het levendig en bloeiend 
houden van onze club, en wij doen er alles aan om ervoor 
te zorgen dat u zich hier snel thuis voelt. 
 
De eerste periode bij een nieuwe vereniging kan soms wat 
overweldigend zijn. U kent misschien nog niet veel 
mensen, weet niet precies hoe alles reilt en zeilt, of denkt 
dat uw golfvaardigheden nog niet goed genoeg zijn om 
mee te doen aan wedstrijden of clubkampioenschappen. 
Daarom zijn wij er als Commissie Nieuwe Leden om u te 
begeleiden en wegwijs te maken binnen de vereniging, de 
baan en het clubhuis. 
 
In onze vereniging verwelkomen we allerlei soorten 
nieuwe leden: golfers die overstappen van een andere 
club, beginners die net met de sport beginnen, of leden 
die hun Par3-lidmaatschap uitbreiden naar een volwaardig 
lidmaatschap. Al deze groepen vinden hun plek binnen de 
structuur van de Drentsche Golf & Country Club (DG&CC) 
en de golfvereniging De Drentsche, die gebruikmaakt van 
deze prachtige faciliteiten. 
De Drentsche biedt een breed scala aan commissies, 
activiteiten, wedstrijden, vaste speelgroepen, 
vriendenclubjes en individuele spelers. Wij willen dat 
iedereen zich welkom voelt en eenvoudig aansluiting kan 
vinden bij onze levendige vereniging. 

Om de kennismaking te vergemakkelijken, organiseren wij 
twee keer per jaar een speciale wedstrijd voor nieuwe 
leden. Dit is een ideale gelegenheid om in een ontspannen 
sfeer kennis te maken met andere nieuwe leden, 
bestaande leden en het bestuur, terwijl we samen een 
gezellig rondje golf spelen. U ontvangt hiervoor 
automatisch een uitnodiging. 
 
Heeft u vragen? De receptie staat altijd klaar om u te 
helpen. Wilt u liever direct contact opnemen met de 
Commissie Nieuwe Leden? Stuur dan gerust een e-mail 
naar lc@dedrentsche.nl. 
 
Ik kijk ernaar uit u binnenkort te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bart Snijders  
Voorzitter Commissie Nieuwe Leden 
 
Namens de commissieleden, Klaas Jan Tolman en 

Marianne Brolsma 

Nieuwe Ieden 

Bart Snijders 

Lustrumcommissie 

Wij zijn op zoek naar leuke foto's en/of anekdotes van 
onze golfvereniging (vanaf 2002 tot heden). 

Graag ontvangen wij jullie bijdragen op het e-mailadres: 
dedrentsche2027@gmail.com. 

Heb je een vraag, stel deze gerust aan Gerda Koster, 
Tineke Frederiks of Gretha Sikkema. Je mag ook bellen 
naar 06-28944195. 

Groetjes, 

Gerda, Tineke en Gretha 

mailto:lc@dedrentsche.nl
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Zomaar een woensdagochtend op de golfbaan, na een 
ronde even een kopje koffie in het clubhuis. Buiten zien 
we twee personen de planten rond het terras kortwieken. 
Even later komt Jaap Blaakmeer aanrijden in een van de 
karren van de greenkeepers. Hij is onderweg naar 
werkzaamheden in de baan. Hij vertelt er heel enthousiast 
over. 
 
Wat zijn jullie allemaal aan het doen? 
‘We zijn bezig met het zagen en snoeien van bomen. Het 
is even aanpoten tot half maart. Dan start het 
broedseizoen zo ongeveer. We mogen dan niet meer 
zagen, wel snipperen. Een van de redenen om al die 
bomen te snoeien is om meer wind door te laten, dan 
droogt de baan sneller op. Ook staan diverse bomen te 
dicht bij elkaar, en door ruimte te maken komt er meer 
licht op de grond en dus krijgt de bodemvegetatie meer 
kansen om te groeien. De bomen die blijven staan kunnen 
daardoor ook beter rondom volgroeien. We doen veel 
werkzaamheden om de greenkeepers te ontlasten zodat 
die meer tijd hebben om de baan in tiptop conditie te 
houden. Bijvoorbeeld het terras ontruimen en volzetten 
doen we ook en één keer per jaar halen we het opschot 
bij de waterpartijen weg, zodat de baan er netjes uit blijft 
zien. De heidevelden 
ontdoen van opschot 
en andere planten die 
er tussen opkomen 
doen we ook jaarlijks.’ 
 
Daar zijn vast veel 
mensen voor nodig. 
Hoe groot is het team? 
‘Het zaagteam werkt 
verspreid over de week. Egbert is er op maandag, 
Maarten komt een paar keer per week, verder hebben we 
Reinder, die vooral druk is met de bosmaaier, Ton, Titus, 
Janine voor het onderhoud van de border bij het clubhuis 
en ikzelf. De greenkeepers André en ook Arjan gaan eerst 
rond en markeren de bomen die eruit moeten. Daarna 
kunnen we losgaan. Gediplomeerde zagers (de 
greenkeepers) doen het grote werk, de wat kleinere 
bomen mag ons team doen. Als er verder voor de andere 
greenkeepers zoals Ronnie, Sander en Simon geen 
verdere werkzaamheden zijn, helpen ze allemaal mee. 
Wanneer dan de bomen platliggen, hebben we de kleine 
zagen om de bomen van de takken te ontdoen. Verder 
ruimen we de stammen en takken op, leggen we alles op 
bulten en maken we de baan schoon. Uiteindelijk gaan de 
takken in de versnipperaar. De stammen worden klein 

gezaagd en gekloofd voordat ze verkocht worden. We 
werken allemaal met gehoor- en gezichtsbescherming, 
veiligheid voor alles.’ 
 
In het verleden werden nog wel eens zakken met 
houtsnippers verkocht. Gebeurt dat nu ook? 
‘De snippers zijn in eerste instantie bedoeld voor de 
paden die nog niet verhard zijn. Denk aan de paden 
tussen Wit 6 en Wit 7, tussen Rood 4 en Rood 5, en tussen 
Rood 8 en Rood 9. Volgende week gaan we ook weer 
snipperen. Als er over is, wordt dat in zakjes gedaan en 
kan dat verkocht worden.’ 
 
Wat houdt je verder bezig, Jaap? 
‘Ik werkte vroeger bij een bank, heb daar diverse jobs 
gehad, waarvan de laatste acht jaar als adviseur Trade 
Finance Solutions. Een hele mond vol, het ging om 
financieringsopties met betrekking tot buitenlandse 
transacties. Het kantoor was in Rotterdam, waar ik alleen 
af en toe voor vergaderingen heen moest. Verder werkte 
ik vanuit huis. Ze wilden me graag hebben, dus kon ik wat 
eisen stellen. Zo had ik geregeld dat ik altijd twee keer per 
jaar vier weken op vakantie kon. Dan ging ik met mijn 
vrouw Annemieke naar Canada, om samen te gaan 
vliegvissen en golfen. Vijf jaar geleden nam ik ontslag, met 
als doel langere tijd naar Canada (British Columbia) te 
gaan en daar in een eigen camper rond te reizen, te gaan 
vliegvissen tussen de beren en te vechten met een 
enorme zalm [beter dan vechten met die beren, EA]. En 
natuurlijk golfen met Annemieke en Canadese vrienden. 
We gaan nog steeds jaarlijks naar Canada, maar hebben 

Het zaagteam 

Eric Afman 
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de camper van de hand gedaan. De spullen voor het 
vliegvissen en golfen liggen nog in Canada bij een goede 
vriend. Een andere Canadese vriend woont inmiddels in 
onze oude camper.’ 
 
En dan nu ook nog vrijwilligerswerk voor de DG&CC. 
‘Eerst werkte ik hier drie ochtenden in de week, maar dat 
was niet zo leuk naar Annemieke toe. Dus hou ik het nu op 
enkel woensdagochtend. Maar in noodgevallen kan ik 
altijd direct naar de baan komen, bijvoorbeeld als er na 
een hevige storm stormschade is, die opgeruimd moet 
worden of als er anderzijds een spoedklus is.’ 
 
Kom je dan überhaupt nog wel aan golfen toe? 
‘Ja hoor, ik speel iedere zaterdagochtend vroeg met Paul, 
Henk, Mischa, Bert en Bert. Op de dinsdag een rondje met 

Maarten en Ton. En uiteraard met Annemieke een rondje 
op wisselende dagen.’ 

Het zaagteam is dus flink bezig geweest. Enig idee waar de 
bomen op deze foto’s staan of hebben gestaan? 

Raad waar die (niet meer) staat... 

Eric Afman 

1 

2 

3 

5 

4 

1 Geel 2 naar Geel 9, 2 Rood 4 naar Rood 3, 3 Geel 6 naar Rood 4, 4 Rood 1 naar Rood 5, 5 Geel 5 naar Geel 6. 
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Het gebeurt me niet vaak dat ik serieuze moeite heb met 
het vinden van de juiste woorden. Meestal vloeien ze vrij 
vlot uit mijn pen. Wat doorstrepen en herschrijven hier en 
daar, maar onder de streep lukt het altijd. Dit dankwoord 
is anders, niet alleen omdat ik het bijzonder lastig vind om 
afscheid te nemen van mijn rol als ballenraper, maar ook 
omdat een dankwoord een tekstsoort is die in mijn 
beleving erg aan interpretatie onderhevig is.  
 
Op donderdag 27 februari van dit 
jaar stond ik voor de allerlaatste 
keer op het rooster als 
ballenraper. Het gedachteloze 
rondrijden op de range, het 
vechten tegen het water in het 
ballenhok, en de korte maar zeer 
fijne gesprekken op de driving 
range - aan niks viel te merken 
dat dit de laatste was. En dat was 
fantastisch. Want naast een 
manier om geld te verdienen, was dit bijbaantje voor mij 
ook een manier om tot rust te komen. Op een golfbaan 
die mij dicht aan het hart ligt en met golfers die mij altijd 
thuis doen voelen - het was een win-win-situatie, serieus 
waar.  
 
En als er dan toch iets van nieuwswaarde passeerde, en 
dat was gelukkig vaker dan eens per drie maanden, dan 
mocht ik er van mijn waarde commissieleden verslag van 
doen in de ZeijdeLinks. Van een uitgevroten haas die 
plotseling verdwenen was tot een nieuwe lading 
hagelwitte parels, en van een nieuw hek achterop de 
range tot het achternarijden van een vliegende paraplu 
die door een groep hysterische, Duitse vrouwen was 
verloren. Er gebeurde genoeg, maar dat weten jullie 
inmiddels wel. 
 
Met behulp van de scherpte van mijn mede-
commissieleden en met de feedback van kritische lezers in 

mijn achterhoofd kon ik zelfverzekerd van de meeste 
opvallende en maffe gebeurtenissen verslag doen. Helaas 
staat dat proces in schril contrast met het zwoegen achter 
het dankwoord dat je vandaag leest. Zo’n bedankje is dan 
wel bedoeld als oprechte blijk van waardering, maar hoe 
laat ik het ook zo klinken? Bij iedere ‘Zonder jullie had ik 
het nooit kunnen doen.’ frons ik diep. Tegen de randen 
van mijn hersenen kaatsen de vragen heen en weer: ‘Wie 

was er dan precies betrokken? Wat 
hebben ze betekend? En, waarom 
benoem je die mensen en de gedane 
moeite niet?’  
 
Een oorzaak voor die vrij generieke 
dankwoorden zal ongetwijfeld ruimte 
zijn. In de ZeijdeLinks kan ik ook niet 
zonder einde blijven zeveren, en in 
een bedankspeech kan de persoon die 
afzwaait zeker niet eeuwig de 
aandacht bij zich houden. Daarom 

schrijf ik dit dankwoord liever als verhaal, met alle 
betrokkenen in hun rol. De DG&CC heb ik tot nu toe nog 
niet genoemd, maar ook zij hebben veel voor de 
Avonturen van een ballenraper betekend. Zonder hen was 
ik geen ballenraper 
geweest en zonder de 
zegen van Martin was ik 
wellicht niet eens aan 
deze verhalen begonnen.  
 
Nu zijn we twintig 
avonturen en een paar 
zijsprongen verder, en ben 
ik klaar met misschien wel 
mijn lastigste artikel tot nu 
toe. De ballenraper in mij 
zwaait af, maar de golfer 
en schrijver in mij zeker 
niet. 

Avonturen van een ballenraper 

Koen Hazekamp 
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Hans Vooges 
 
Wanneer je Hans Vooges op de golfbaan tegenkomt, tref 
je een man met een aanstekelijke lach, een open houding 
en een schat aan verhalen. Hans, 61 jaar oud en 
woonachtig in Gasteren, samen met zijn partner Wilma, is 
al ruim twintig jaar een vertrouwd gezicht binnen onze 
vereniging. Zijn professionele leven bracht hem over de 
hele wereld, met een carrière waarin hij veel 
internationale reizen maakte en zelfs drie jaar in Duitsland 
(Heidelberg) woonde en werkte. Uiteindelijk vond hij zijn 
plek dichter bij huis, waar hij nu al geruime tijd werkzaam 
is bij het OV-Bureau Groningen Drenthe als Senior Sales & 
Marketing Specialist.  
 
Zijn golfavontuur begon al in de vroege jaren ’80. Samen 
met een vriend stapte hij voor het eerst een golfbaan op. 
Niet zomaar eentje: Spaarnwoude. Golfbaan 
Spaarnwoude was vanaf de start (1977) een openbaar 
toegankelijke golfbaan die trendsettend werd voor 
Nederland en misschien wel voor geheel West-Europa. De 
greenfee voor de 18 holes die ze samen speelden, 
bedroeg slechts 10 gulden. Als jonge twintigers besloten 
ze de golfwereld met een knipoog te betreden en 
verkleedden ze zich als ‘rasechte kakkers’, compleet met 
chokertjes en tweedjasjes. Het moet een hilarisch tafereel 
zijn geweest, zeker wanneer je bedenkt dat ze zonder 
enige ervaring de baan in gingen en waarschijnlijk meer 
ballen kwijtraakten dan dat ze gevonden hebben. Het 
plezier was er niet minder om en de liefde voor de 
golfsport was geboren! 
 
Hoewel Hans al jarenlang lid is van de DG&CC, was zijn 
eerste poging om zich echt bij een golfclub aan te sluiten 
minder succesvol. Toen hij in Haren kwam wonen, wilde 
hij lid worden bij de Noord-Nederlandse Golf & Country 
Club. Tot zijn verbazing werd zijn zoon wél geaccepteerd, 
maar hijzelf niet, ‘omdat hij geen recommandatie had’. 
Een typisch geval van de vroegere ballotagecommissies 
die in veel clubs de toegang bepaalden. De ironie ontging 
Hans niet, maar gelukkig vond hij in 2005 zijn golf-thuis bij 
de DG&CC, waar hij sindsdien met veel plezier speelt.  
 
Binnen de club is Hans een gewaardeerde vrijwilliger. 
Momenteel is hij coördinator van de clubavonden en doet 
dit met veel plezier en toewijding, samen met acht andere 
enthousiaste leden. Deze avonden zijn niet alleen een 
kans om in een ontspannen sfeer te spelen, maar ook om 
de onderlinge verbondenheid binnen de club te 
versterken. Hans zorgt er mede voor dat er telkens een 

goede balans is tussen competitie en gezelligheid, en dat 
iedereen – ongeacht niveau – zich welkom voelt. Eerder 
was hij al actief in de Nieuwe Leden Commissie, waar hij 
nieuwkomers wegwijs maakte binnen de club en hen hielp 
integreren. Door een burn-out besloot hij echter een 
stapje terug te doen, maar dat betekende niet dat hij zijn 
inzet voor de club stopte. Inmiddels maakt hij samen met 
Arend Mulder en Dick Visch deel uit van de 
Continuïteitscommissie – een commissie waar 
waarschijnlijk niet iedereen binnen de club weet van 
heeft, maar die wel van groot belang is (*). Dit toont 
nogmaals hoe Hans altijd bereid is zich in te zetten voor 
het welzijn van de club en haar leden, op de voor- en op 
de achtergrond.  
 
 
Voor Hans draait zijn inzet als vrijwilliger niet alleen om 
het organiseren van activiteiten, maar vooral om het 
creëren van een fijne, gastvrije sfeer voor anderen. Hij 
geniet ervan om bij te dragen aan een clubomgeving 
waarin iedereen zich welkom voelt. Dit past ook bij zijn 
karakter: een man met diepgang, gevoel en een oprechte 
betrokkenheid bij anderen. Tijdens ons gesprek werd mij 
snel duidelijk hoe belangrijk het voor hem is om te zorgen 
dat anderen een plezierige tijd beleven op de club. Zijn 
warme persoonlijkheid en gevoel voor humor maken hem 
een onmisbare schakel binnen de vereniging.  
 
Chapeau, Hans! We waarderen je inzet enorm en hopen 
nog lang van jouw enthousiasme en betrokkenheid te 
mogen genieten. 
 
(*) In het volgende nummer van de ZeijdeLinks besteden 
we meer aandacht aan wat de Continuïteitscommissie 
doet en waarvoor deze er is. 

Vrijwilliger in het zonnetje 

Jeroen Bosman 
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Nieuwe ronde, nieuwe kansen! 
Het golfseizoen is van start gegaan op zondag 26 januari 
met een kick-off voor de jeugd en ouders. We begonnen 
met een pubquiz voor zowel ouders als jeugdleden. De 
quiz behandelde thema’s zoals golfregels, tips van Ian, 
onze baan en club, en een aantal willekeurige golfvragen. 
Met scherpe kennis en een paar gewaagde gokken werd 
er gestreden om de overwinning. Na de pubquiz blikten 
we terug op het afgelopen jaar, waarin we een breed scala 
aan activiteiten hebben ondernomen, van funwedstrijden 
tot jeugdkeien, NJGT-evenementen en competitie. Ook 
hebben we alvast vooruitgekeken naar de komende 
lessen, die in april weer van start gaan. 
 
Iets voor jou? 
Ken je iemand die graag een proefles zou willen volgen? 
Dat kan, zelfs tot drie lessen! Iedereen vanaf zeven jaar is 
welkom. De lessen voor nieuwe jeugdleden vinden plaats 
op zaterdag. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met onze pro Ian Goddard, Beppy Lobeek, César 
Mol of Ingeborg van den Broek. Je vindt onze 
contactgegevens in de ledenlijst op Golfdashboard of 
stuur een e-mail naar de redactie van De Zeijdelinks, dan 
zorgen wij ervoor dat het bij de juiste persoon 
terechtkomt. 
 
Q-kaarten challenge 
Hoewel bijna de helft van onze jeugdleden een 
golfhandicap heeft, worden er niet regelmatig Q-kaarten 
ingeleverd. Dit geldt niet alleen voor onze club, maar is 
ook typerend voor jeugdspelers in heel Nederland. Het is 
belangrijk om niet alleen de goede kaarten in te leveren, 
maar ook de mindere rondes, zodat je een realistisch 
beeld van je speelniveau krijgt. Om dit te stimuleren, 
introduceren we dit jaar de Q-kaarten challenge: lever 26 

Q-kaarten in 2025 in. Dit kan zowel voor 9- als 18-holes op 
de grote baan of op de par 3-baan zijn, en alle 
wedstrijdkaarten tellen mee. Deze uitdaging moedigt je 
aan om vaker de baan in te gaan, waar het echte spel zich 
afspeelt. De driving range is natuurlijk leuk om je slagen te 
oefenen, maar op de baan kun je je vaardigheden testen 
in een echte wedstrijdsituatie. Tijdens de kick-off van 2026 
zullen we de jeugdleden die de Q-kaarten challenge 
hebben voltooid, belonen. 
 
Jumpstyle 
Om ook buiten de baan plezier met elkaar te hebben, zijn 
we in februari naar Jumpstyle in Assen geweest. Dit was 
een mooie gelegenheid om elkaar op een andere manier 
te leren kennen. We hebben ons goed vermaakt met 
springen, salto’s maken en allerlei andere trucjes, die voor 
de nodige hilariteit zorgden. De energie en het 
enthousiasme waren volop aanwezig, en het was dan ook 
een erg gezellige en geslaagde dag. 
 
Wintercup 
Zoals eerder genoemd in een vorige editie van De 
Zeijelinks, en wellicht heb je het zelf gezien of zelfs samen 
in de flight gezeten: jeugdleden die meedoen aan de 
Wintercup. In alle vijf edities van de Wintercup waren er 
telkens minimaal twee jeugdleden vertegenwoordigd, 
ofwel samen met Ingeborg als partners in crime, of op 
eigen initiatief. Het is ontzettend leuk om te zien hoe de 
jeugd zich hierin ontwikkelt, zich welkom voelt tussen de 
andere clubleden en hoe enthousiast er gereageerd wordt 
op hun deelname. Hoewel de Wintercups niet meetellen 
voor de Q-kaarten challenge, hebben de jeugdleden 
waardevolle meters gemaakt op het gebied van 
wedstrijdervaring, golfregels en etiquette. 

Ingeborg van den Broek 

Op woensdag 12 maart bespraken de marshals het 
nieuwe seizoen, onder het genot van een lunch in de 
grote zaal. Wat ze nog niet wisten, was dat er achter het 
gordijn in die zaal een gloednieuwe marshalkar verborgen 
stond. Aan Gerrit van de Werken de eer om de kar te 
onthullen. Na bewondering over de hoge stand, de 
banden en allerlei gadgets, werd de kar naar buiten 
gereden en uitgebreid getest. En? Goedgekeurd! 

Nieuwe marshalkar 
Eric Afman 
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Golfdashboard: veelgestelde vragen, antwoorden en tips 

Koen Hazekamp en Eric Afman 

 

 

 Niets heeft ons golfers van De Drentsche en het personeel 
van de DGCC de afgelopen maand zo bezig gehouden als 
de vervanger van E-Golf4U: Golfdashboard. Aangezien zo 
ongeveer iedereen met vragen wel bij de receptie is langs 
geweest, kijken we met Martin Kanninga even naar de 
meest gestelde vragen door onze leden. 
 
Nog even dit! Golfdashboard heeft geen app. Je logt in via 
dgcc.golfdashboard.com. Deze webpagina kun je wel als 
icoontje op je bureaublad zetten. Met een iPhone druk je 
op de Zet op beginscherm-knop achter het pijltje met het 
vierkantje, terwijl je bij Android achter de drie puntjes op 
zoek moet naar Toevoegen aan startscherm. 
 
Waarom gaan we niet gewoon door met E-Golf4U? 
‘E-Golf4U is een Nederlands bedrijf, dat in coronatijd 
groot is geworden, omdat je om te mogen golfen toen 
ineens online starttijden moest boeken. Daarvoor ging je 
gewoon naar de receptie. Het Oostenrijkse bedrijf 
Nexxchange heeft E-Golf4U overgenomen. Zij hebben hun 
eigen boekingssoftware. Ze ondersteunen E-Golf4U nog 
drie à vier jaar, dan moet iedereen overstappen op hun 
nieuwe systeem of iets anders. Alle banen die E-Golf4U 
gebruiken, moeten deze stap maken.’ 
 
Hoe zijn jullie uitgekomen op Golfspot? 
‘Met nog drie andere noordelijke golfbanen hebben we 
twee partijen uitgenodigd om hun systemen te tonen. 
Allemaal waren we het meest enthousiast over Golfspot 
met hun Golfdashboard, in combinatie met Parrow (voor 
wedstrijden) en Teecontrol (voor de baanplanning). De 
Compagnie in Veendam werkte er al mee, daar zijn we 
ook gezamenlijk wezen kijken. Alle vier de clubs gaan 
over. De Gelpenberg was de eerste in december, wij 
waren in februari aan de beurt en de rest volgt. We 
hebben bewust voor deze periode gekozen, want je wilt 
niet midden in de zomer over, als het mooi weer is en het 
razend druk wordt en de receptie nog zwaarder belast zou 
worden dan nu al het geval was.’ 

TIP?!: Iedereen kan in Golfdashboard zien wat vandaag en 
in de toekomst de 9 en 18 holes zijn. Voor vandaag klik je 
op Baanstatus; voor een dag in de toekomst klik je op 
Starttijd boeken, vul je de datum naar keuze in, klik je op 
Toon starttijden en lees je het blauwe vlak af.  

Veel vragen bij de receptie, dus. Waar gingen die vooral 
over? 
‘Wat de leden het lastigst vonden, was hoe ze het nieuwe 
systeem op hun telefoon moesten krijgen. We hebben 
veel telefoons in handen gehad. Een andere vraag was 
waarom je bij het boeken van een starttijd niet in de mail 
te zien krijgt op welke lus(sen) je speelt. De software heeft 
niet de mogelijkheid om lusnamen te koppelen aan de 18 
en 9 holes lussen, omdat we die dagelijks wisselen. Als 
DGCC willen we wel elke dag een 18 holes lus houden en 
een 9 holes lus omdat dat voor een veel betere 
doorstroming zorgt in de baan. Om het voor de golfers 
gemakkelijker te maken komt er een scherm achter het 
raam naast de receptie, waarop je de baanbezetting kunt 
zien. Iedere vijf seconden komt er een nieuwe pagina: 
eerst de eerste 9 op de 18 holes lus, dan de tweede 9, 
vervolgens de 9 holes, en tot slot de Par 3. Ook zie je hier 
dan op wat het 18 holes parcours is en wat het 9 holes 
parcours is.’ 
 
TIP?!: Speel je vaak mee met 
clubwedstrijden? Download dan 
alvast de Parrow-app. Als je in 
Golfdashboard op Wedstrijden klikt, 
word je naar de website van Parrow 
gebracht. Hier kun je je aanmelden 
voor wedstrijden, namelijk als je klikt 
op Wedstrijdinformatie en dan op In
- en Uitschrijven. Maar hier kun je 
geen scores invullen. Wanneer de 
Parrow-app geïnstalleerd is, werkt 
de scorekaart op de Parrow-
internetpagina wel, en kun je extra 
snel terug naar je gezellige nazit.  
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Dus de 18 en 9 holes lussen zijn een blijvertje? 
‘Twee jaar geleden zijn we gestart met de 18 en 9 holes 
lussen, dat is erg goed bevallen, ook voor golfers. We 
willen de leden (in de zomer) zo veel mogelijk op 18 holes 
de ruimte geven, en gasten op de ‘derde 9’ laten spelen. 
Het nieuwe programma is beter in crossovers tussen 
lussen, dat biedt weer meer opties. Aan het begin en eind 
van de dag kun je wel 9 holes boeken op de 18 holes lus: 
dan boek je ‘s ochtends vroeg 9 holes op de 2e 9 en aan 
het eind van de dag 9 holes op de 1e 9. Let wel, het is niet 
de bedoeling dat men 18 holes boekt om dan enkel de 
eerste negen op de gewenste lus te spelen. Mocht je voor 
of tijdens de eerste negen holes bedenken dat je de 
tweede negen niet gaat/kunt spelen, geef dat dan tijdig 
aan bij de receptie, dan kan iemand anders weer van die 
starttijd gebruikmaken.’ 
 
TIP?! Het kan zijn dat het menu van 
Golfdashboard (achter de drie 
horizontale streepjes) niet geheel 
zichtbaar is op je telefoon. Je kunt dan 
een stukje naar beneden scrollen. 
Onderaan verschijnt dan, onder 
andere, de Ledenlijst. Hier kun je leden 
zoeken en vriendschapsverzoeken 
uitsturen. Onder de Ledenlijst staat 
Profiel. Hier kun je je adresgegevens en 
privacy aanpassen. 
 
Ik sprak dit weekend iemand die vroeg of het beleid was 
dat je als eenling niet in een bestaande flight kunt 
aansluiten in Golfdashboard.  
‘Dat klopt, je kunt jezelf niet toevoegen aan een al 
geboekte flight. Dat is ter bescherming van degene die al 
had geboekt. Via vriendschapsverzoeken kun je vrienden 
aanmaken, waarna je hun flights kunt zien. Bij die 
vriendenflights kun je wel bijboeken. En je kunt kijken bij 
de starttijden en dan degene die de flight heeft geboekt 
vragen om je erbij te zetten. Dat geldt alleen voor de 
starttijd, niet halverwege de 18 holes.’ 
 
TIP?!: Zoals genoemd kijken veel golfers voor hun ronde 
even naar de baanplanning. Ook op Golfdashboard kun je 
zien hoe de baanbezetting er op een bepaalde dag 
eruitziet. Klik daarvoor op Starttijd boeken en selecteer de 
dag in kwestie. Klik vervolgens op Toon starttijden en 
selecteer Alle tijden in plaats van Beschikbare tijden. Nu zie 
je alle nog komende vrije én geboekte tijden. 
 
Gaan er nog dingen veranderen, eventueel op verzoek van 
de leden? 
‘Dit seizoen gaan we eerst draaien, kijken hoe het gaat. 
Later willen we toevoegen dat als gastspelers boeken, zij 
direct hun greenfee betalen via iDEAL. Voor de golfschool 

is er een agenda voor pro’s, die we misschien gaan 
gebruiken. We hebben al een aanpassing gemaakt op 
basis van feedback: golfers willen graag weten wie er 
spelen en hoeveel er voor en achter hen spelen. Je kon 
eerst niet zien wie welke starttijden had, maar dat is na 
een week alsnog aangepast. Nog iets waar we achteraan 
moeten: de tees die we in de apps kunnen zien en kiezen, 
worden gekenmerkt door hun oude kleuren, rood, blauw, 
geel, enz., niet de getallen 50 tot en met 63. Met dit 
nieuwe systeem zijn we er nog niet helemaal, er zijn wat 
dingen te verbeteren. Maar… soms kunnen we wel dingen 
aanpassen, maar maken we een andere keuze.’ 
 
TIP?! In Parrow kun je alle 
wedstrijden bekijken. Dit kan wat 
druk overkomen, aangezien ook alle 
Senioren- en Damesochtenden, 
Herenmiddagen en Clubavonden 
worden getoond. Kies dan bij 
Commissies welk soort wedstrijden je 
wilt zien. Als je Wedstrijdcommissie 
kiest, zie je de wekelijkse wedstrijden 
niet meer.  
 
En de leden kunnen nog steeds met hun vragen en 
problemen bij jullie terecht? 
‘Absoluut. Voor wie nog moeite heeft Golfdashboard op 
zijn/haar telefoon (zowel Android als Apple) te krijgen, 
neem die vooral mee, dan kunnen we daarbij helpen. Dat 
geldt ook voor iPad’s en laptops. Wil je op je laptop naar 
Golfdashboard, kies dan https://dgcc.golfdashboard.com/
dashboard. We staan open voor suggesties en 
opbouwende kritiek. Let wel: soms kunnen we het niet 
veranderen. Maar als iemand iets tegenkomt, laat het 
weten. En help elkaar.’ 
 
Ook belangrijk! Wil je weten hoeveel slagen je meekrijgt? 
Kijk dan op de papieren handicaptabellen bij de receptie of 
onder in het clubhuis. Of klik in Golfdashboard op de 
Baanstatus en gebruik de Handicapcalculator. Om die te 
gebruiken moet je bij de baan even ‘Drentsche’ kiezen en 
de juiste lus(sen) selecteren. Je krijgt dan per tee te zien 
hoeveel slagen je mee krijgt. Zoals gezegd wordt er aan 
gewerkt om die weer op de 50 tot en met 63 te krijgen... 

https://dgcc.golfdashboard.com/dashboard
https://dgcc.golfdashboard.com/dashboard
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Kennismaken met Peter Landman 
Koen Hazekamp 

Het clubhuis. Op het moment dat je de tussendeur 
openslaat, komt het gedruis en gekwebbel je plotsklaps 
tegemoet. Het zijn geluiden die je omarmen, die een 
horecagelegenheid juist zijn ambiance en gezelligheid 
geven. En in die atmosfeer mag Peter Landman zijn werk 
doen. Sinds januari van dit jaar is hij als 
host verantwoordelijk voor de 
belevenis van eenieder die de dubbele 
deuren laat openen en de bar opzoekt.  
 
Achter de bar staat Peter me vriendelijk 
te woord als ik hem vraag voor een 
interview. ‘Ach ja, er zijn zoveel 
collega’s die een pluim verdienen. In de 
keuken of in de afwas, bijvoorbeeld. 
Maar natuurlijk wil ik wel een interview 
met je doen.’ Een halve week later 
zitten we om tafel. Zijn opmerking heb 
ik genoteerd voor de volgende 
ZeijdeLinks. Het feit blijft wel dat al die 
aandacht en waardering voor zijn 
collega’s ook Peter te prijzen valt.  
 
Dag Peter! Wij hebben elkaar al 
regelmatig mogen spreken, maar ik zou graag wat meer 
over je te weten komen. Dus, wie is Peter Landman? En 
hoe kwam je in de horeca terecht? 
‘Ik ben opgeleid en ook werkzaam geweest als loodgieter 
en installateur. Naast mijn werk werd ik op een gegeven 
moment vrijwilliger bij de voetbalvereniging in Gieten. 
Daar kwam ik in de horeca te staan en al gauw kwam daar 
ook het veldrijden en zelfs het WK Veldrijden bij.’ 
 
‘Op dat moment was mijn vrouw instellingskok. Je weet 
wel, dat je een grote hoeveelheid aardappelen kookt, dat 
allemaal prakt, en er dan een groente naar keuze door 
doet. Soms broccoli, soms zuurkool - noem maar op.’ 
 
‘Na dat eerste contact met de lokale horeca hielpen we al 
gauw mee in het plaatselijk café. Toen die gelegenheid 
met nieuwe eigenaren toch wat minder werd, begonnen 
stemmen te roepen: ‘Er moet maar eens wat nieuws 
komen in Gieten.’ Maar ja, de vraag was er dan wel, de 
tijden waren buitengewoon slecht.’ 
 
In 2003 begonnen Peter en zijn vrouw alsnog een café in 
het dorp. Maar omdat het uitbaten van horeca lastig 
bleef, doopten ze hun plek al gauw om tot eetcafé. Het 
was een mooie zaak - een gezellige bedoening met gasten 
uit alle windstreken, waaronder veel bekende gezichten 

en ook hier en daar een dwarsligger. Na twintig jaar hard 
werken, vond het tweetal het in 2023 - op hun zestigste - 
mooi geweest en gingen ze beide naar wat anders op 
zoek. 
 

Hoe ben je dan uiteindelijk bij de DG&CC 
terechtgekomen?  
‘Via Golfclub de Semslanden en het Hof 
van Saksen, waar ik anderhalf jaar 
assistent-manager was, kwam ik te 
werken in een hotel in Zuidlaren. De 
gigantische dienbladen daar braken me al 
gauw op. Erwin, die ook bij mij in het 
dorp woont, had ver daarvoor al een keer 
een lijntje uitgegooid. En op dat moment 
wist ik ook nog niet waar hij werkte. Dus, 
in de zomer heb ik hier toch maar even 
op het terras gezeten, heb ik toegekeken, 
en even met Erwin gesproken. Kort 
daarop zat ik met Martin en met Paul, en 
nu ben ik hier!’ 
 
Och joh! En hoe bevalt het je tot nu toe?  
‘Tot nu toe is het heel erg leuk. De gasten 

zijn vriendelijk en de golfbaan heeft - zoals iedere plek dat 
heeft - een heel eigen beleving. Ik vind het heel mooi dat 
ik mensen al heb kunnen vertellen over de omgeving. Zo 
heb ik al mensen onderwezen over Groningen - daar is 
ook gewoon ruimte voor!’ 
 
Is dat dan de handtekening van Peter op de ervaring van 
de golfers? 
‘Nou, iedereen doet het op z’n eigen manier. Een clubhuis 
is een andere manier van werken en een hele andere tak 
van horeca. Maar het gaat nog altijd wel voor 99,9% over 
gastvrijheid. En dat doe je samen. Je erkent je grenzen, en 
doet dat met respect.’ 
 
In ons gesprek is gastvrijheid een terugkerend thema. 
Want niet alleen het gekwebbel van de gasten zorgt 
ervoor dat eenieder die binnenloopt zich helemaal thuis 
voelt. Het personeel in ons clubhuis faciliteert die 
gezelligheid, met eten en drinken, maar dus ook met de 
leukste winkeltips in Groningen. Peters opmerking over 
het belang van zijn directe collega’s blijft me dan 
misschien nog wel het beste bij, want een goede host, die 
heeft oog voor zijn gasten én voor het personeel.  
 
Dank voor je tijd en voor dit mooie interview, Peter. Tot 
gauw in het clubhuis!  
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Wanneer je Jan Rooda ontmoet, valt meteen zijn 
energieke uitstraling op. Een brede glimlach, een stevige 
handdruk en een aanstekelijk enthousiasme. Jan, 65 jaar 
en woonachtig in Assen, is een man met een veelzijdig 
verleden en een berg aan verhalen. Hij heeft vier 
kinderen, variërend in leeftijd van begin 20 tot begin 30, 
uit twee relaties. Zijn pad begon bij de Academie 
Lichamelijke Opvoeding (ALO), waar hij eind jaren ’70, 
begin jaren ’80 zijn opleiding afrondde. Maar zoals dat 
soms gaat in het leven, liep zijn loopbaan aanvankelijk 
anders dan gepland. 
 
Wanneer ik buiten bij de receptie op Jan sta te wachten, 
komt er een lichtblauwe Kever uit 1972 aanrijden. Ik weet 
nog niet dat hij daar zo dadelijk uit zal stappen, maar 
zodra hij uitstapt, wordt het me meteen duidelijk: een 
energieke man met een innemend voorkomen. In de baan 
- we spelen Rood - leer ik Jan beter kennen. Dynamisch, 
energiek en een fantastische verhalenverteller. 
 
Na zijn opleiding bij de ALO kon Jan niet direct aan de slag 
als docent en besloot hij auto’s op te knappen en te 
verkopen. Toch bleef het onderwijs trekken en uiteindelijk 
gaf hij ruim dertig jaar les. Maar Jan zou Jan niet zijn als hij 
niet openstond voor nieuwe uitdagingen. Begin jaren ’90 
kreeg hij de kans om samen met een vriend de fysieke 
inventarissen van twee skibanen over te nemen. Hij 
opende een skibaan in Groningen, terwijl zijn vriend een 
vestiging in Heerlen startte. Tien jaar lang wijdde Jan zich 
met volle overgave aan deze onderneming. In de 
wintermaanden legde hij zijn onderwijscarrière zelfs 
tijdelijk stil om zich volledig op de skibaan en het geven 
van skilessen te richten. Daarnaast begeleidde hij 
meerdere wintersportreizen per jaar. Wanneer hij 
hierover vertelt, zie je de passie en het plezier in zijn ogen. 
Het waren bijzondere jaren. Zoveel is duidelijk. 

 
Jan golft nu zo’n twaalf jaar en vertelt met humor over zijn 
GVB-examen. Destijds moest hij, naast een theoretisch 
deel, ook een aantal holes spelen onder de begeleiding 
van Bob. Ze liepen Rood, net als vandaag. De eerste hole 
ging nog prima, maar bij de tweede verdwenen er 
meerdere ballen in het water. Jan mocht verder aan de 
overkant. ‘De derde hole ging veel beter,’ vertelt hij 
lachend. ‘Ik sloeg een fantastische bal, direct in de hole! 
Maar Bob, die bezorgd naar de donkere lucht keek 
vanwege onweer, had het niet eens gezien.’ Uiteindelijk 
moesten ze schuilen, en Bob sprak de legendarische 
woorden: ‘Je hebt je examen gehaald, maar golfen zal je 
nog moeten leren!’ 
 
Ondanks de regen en zelfs een stevige hagelbui hebben 
we een geweldige ochtend samen. De verhalen blijven 
komen. Over oude auto’s opknappen, over zijn werk en 
over alles wat Jan onderneemt. Stilzitten past niet bij hem. 
Momenteel werkt hij twee dagen per week bij 360Golf in 
Assen en helpt hij regelmatig mee op de clubavonden. Het 
is duidelijk: Jan is een man van actie, altijd in beweging. 
En dan, zijn favoriete hole: Rood 8. We zouden het bijna 
vergeten! Waarom Rood 8? Heel simpel: Daar sloeg hij 
zijn eerste - en tot nu toe enige - eagle. 
 
Ik kijk terug op een buitengewoon leuke ochtend met een 
markante man, vol energie en prachtige verhalen. Jan, 
dank je wel voor je enthousiasme en je aanstekelijke 
passie!  

De favoriete hole van… Jan Rooda 
Jeroen Bosman 
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Negen holes lopen met drie generaties uit één geslacht. 

Hoe bijzonder is dat? Heel bijzonder blijkt. Henk Timmer 

(77), de Pater Familias, brengt de eerste handicart van 

2025 de baan in. Het lopen gaat hem wat moeilijker af 

vanwege een herseninfarct, blijkt later. Zoon Harmen 

Timmer (45) en kleinzoon Luuk Timmer (10) maken het 

trio compleet. Omdat Luuk zijn GVB nog niet heeft, valt de 

keuze op de PAR 3. Ze staan er klaar voor. Luuk haalt nog 

snel even een kaart, want hij wil zijn scores bijhouden. Hij 

wil deze zomer beslist met zijn vader de grote baan op en 

moet dus zijn GVB halen. Luuk slaat op mijn verzoek als 

eerste af. Hij kan nauwelijks wachten. Amper tien turven 

hoog en met een jaloersmakende swing slaat hij zijn 

eerste bal. Geen topper, maar, dat maakt hij later goed. 

Op hole 7 slaat hij met een ijzeren 9 over het water en 

maakt een resolute par, gevolgd door een bogey op hole 

8. 

 

Hoe het begon… 

 

Jij hebt kennelijk de liefde voor het golfspelletje 

overgebracht op je zoon en kleinzoon, Henk. Hoe begon 

het bij jou en hoe bracht je die liefde over? 

Henk: ‘Mijn oudste zoon begon met golfen op de Golferij 

in Eelde en dat leek mij ook wel wat. Daar ben ik in 2001 

begonnen. Na een paar weken ben ik al verhuisd naar 

Zeijerveen, hier waren alleen nog de oefenfaciliteiten en 

de gele lus. Na mijn 

pensioen in 2007 ben ik lid 

geworden. Ik speelde zo’n 

drie keer per week (de 

laatste 15 jaar met vaste 

partner Jan Fledderus). 

Totdat ik in 2012 een 

herseninfarct kreeg. Dat 

was heftig revalideren, zeg 

maar. Op mijn verzoek in 

Beatrixoord.’ 

 

Harmen vult aan: ‘Ikzelf 

ben in 2008 hier begonnen 

met lessen. Haalde mijn 

GVB, maar dat was het ook 

wel. Druk met de kinderen 

- Harmen heeft twee zoons 

en een dochter – en de winkel.’ Hij is eigenaar van de 

Pearle winkel in Zuidlaren. ‘In 2020 ben ik echt begonnen 

en nu doe ik eigenlijk overal aan mee, wedstrijden, 

clubkampioenschappen, noem maar op.’ 

 

En Luuk, wanneer begon jij? 

 

Luuk: ‘Twee jaar geleden. Ik heb één keer in de week les 

van Ian en Ingeborg. Omdat ik mijn GVB ga halen dit jaar, 

ga ik ook één keer per week met papa mee oefenen en de 

PAR 3 op. Het leukste van de golfbaan vind ik de uitjes 

met de andere jeugdspelers, bowlen of jumpstyle en 

natuurlijk de InrangeCup. Die worden geregeld door 

Ingeborg en Beppy. Daarmee won ik vorig jaar een 

golfkar. Die is nu nog te groot voor mijn tas jammer 

genoeg.’ 

 

Doe je ook nog andere sporten? 

Luuk: ‘Ja, ik voetbal ook en doe aan kickboksen. Voetbal is 

drie keer in de week, twee keer trainen en een wedstrijd. 

Kickboksen één keer per week en golfen dus twee keer.’ 

 

En wat vind je het leukste? 

Luuk resoluut: ‘Voetbal!’ 

 

OntHenken 

 

Harmen: ‘Mijn vader doet heel veel met de 

kinderen. Op zaterdagochtend met de 

dochter naar paardrijden en 's middags met 

Luuk naar de golfbaan, tussendoor 

voetbalkijken bij de jongens. Van mijn drie 

kinderen is Luuk de enige die het golfspelletje 

echt leuk vindt. Als Opa de kinderen 

thuisbrengt is het een vaste ‘bedankt voor 

het vermaken van mijn kinderen!’’ 

 

Vindt je vrouw dat wel goed, Henk, dat je zo 

vaak van huis bent met de kleinkinderen? 

Nog voor Henk kan antwoorden zegt Harmen 

met een knipoog: ‘Dan kan mijn moeder 

ontHenken.’ 

 

Het tekent de familiesfeer, opmerkingen 

doorspekt met een plagerige humor. Zoals 

Joke van der Ven 
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‘Nou, Henkie, die 

kan wel wat beter…’ 

als Henk een flinke 

afzwaaier maakt. 

 

Henk vult aan. ‘Mijn 

oudste kleinzoon 

zei toen hij een jaar 

of acht was, 

waarom ga je 

eigenlijk mee naar 

voetbal opa, je 

houdt toch helemaal niet van voetbal? Ik zei hem, dat 

klopt, maar ik hou wel van jou!’ 

 

Birdieshot 

 

Een mens is nooit te oud om te leren, blijkt wel. Als 

Harmen op hole 5 een birdie maakt, vraagt hij: ‘Zin in een 

birdieshot?’ 

 

Een birdieshot? 

Harmen: ‘Weet je niet wat dat is?’ 

 

Eh… nee! 

Harmen: ‘O jee.’ Hij haalt een heupflesje uit zijn tas en 

zegt: ‘Er zit heerlijke whisky in…’ 

Ok, lamaar… 

Hij sluit zijn rondje overigens af met gemiddeld par en 

brengt zijn WHS daarmee terug naar 13.4. 

 

Niet opgeven, doorgaan! 

Henks’ werkzame leven ligt achter hem. Na 44 jaar in de 

zorg en 32 jaar lang als sociaalpsychiatrisch 

verpleegkundige actief te zijn geweest, was het tijd voor 

een ander leven, zoals golfen. Twee jaar nadat hij gestopt 

was met werken kreeg hij een herseninfarct. Hij wilde 

persé naar Beatrixoord om te revalideren, want niet 

opgeven, maar doorgaan. Met enorme hulp van Martin 

Kanninga heeft hij intensief geoefend tot het gewenste 

niveau. Het niet opgeven maar doorgaan blijkt tot in het 

kleinste detail. Als de bal van Henk in de bunker belandt, 

wil ik er hem al uithalen voor hij er is. Maar Henk zegt: 

‘Leuk dat je dat doen wilt, maar ik blijf dat liever zelf 

doen.’ 

Cadeautje 

Als we even later in het Clubhuis wat drinken komt Luuk 

met een doosje ballen op de proppen. Een cadeautje voor 

mij! Ik vraag Luuk om de ballen te signeren, dus als er 

iemand in de baan een bal vindt met het logo van Pearle 

en de naam van Luuk erop, weet dat het een aandenken is 

aan negen holes met de Timmertjes! 
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Eric Afman 
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Joke van der Ven 

‘Ik heb de beste vrouw die er voor geld te koop is.’ Tekst 
waar je voor ’n stukje iets mee kunt, zou je denken. Ik 
niet! Het moest er ’n keer van komen. Na zoveel jaren 
columns bedenken met elke keer weer een frisse 
invalshoek borrelen er ineens geen nieuwe ideeën op. Ik 
keer elke steen in m’n geheugen om op zoek naar een 
aanvaardbare ingeving. Niets! Het kan iedereen 
overkomen maar nu overkomt het mij. 
Een Writer's block! Op een vreemde manier deed het me 
nog deugd ook. Een writer's block veronderstelt namelijk 
ook dat je schrijver bént. Daar kun je dan toch maar even 
lekker op wegdromen. 
Met deze opening begeef ik me op gevaarlijk terrein. Het 
gevaar namelijk dat ik mijzelf te veel veren op de hoed 
steek. Iemand die ik kende -waarvan de naam me is 
ontschoten- kon zonder schroom uitspraken doen in de 
trant van: ‘Ik kwam net iemand tegen die mijn mening érg 
op prijs stelt! Daar snap ik nou niéts van! Ik zeg gewoon 
wat ik denk.’ Dit en meer van dit soort ‘bescheiden’ 
uitspraken. Naar mijn idee een zeer subtiele manier om 
loftuitingen aan jezelf te adresseren. Mensen die mij 
kennen weten dat ik niet zo ben. 
Maar goed, nu even het writer's block en een treffend 
voorbeeld daarvan. 
Het speelt zich af in het verleden en gaat over het 
levensverhaal van een bijzonder talentvol aankomend 
golfer. Elke wedstrijd waar hij aan meedoet speelt hij mee 
voor de prijzen. Elk competitieteam doet een dringend 
beroep op hem. Op jonge leeftijd al kan hij lucratieve 
contracten tekenen. Hem wacht een ‘gouden’ toekomst. 
En toch, zo gaat het verhaal verder, heeft hij een andere 
toekomst voor ogen. Hij kiest voor de kerk en wordt 
priester van een kerk in Zuid-Amerika. In de jaren die 
volgen is hij één met zijn gemeenschap en deelt hij hun 
zorgen. Met lede ogen ziet hij aan wat het gebrek aan een 
goede opleiding en als gevolg daarvan het ontbreken van 

een toekomstperspectief met de jeugd doet. Het geld 
ontbreekt voor de noodzakelijke middelen. Onderwijzers, 
boeken, gebouwen. Na een aantal doorwaakte nachten 
ziet hij maar één mogelijkheid. Hij keert terug op de 
golfbanen voor het geld dat daar te verdienen is. In de 
voorafgaande jaren is men hem vergeten en iedereen 
vraagt zich af wie die geweldige golfer wel niet mag zijn. 
Al zijn prijzengeld gaat naar zijn gemeenschap. Vervolgens 
naar dorpen tot ver in de omtrek. Hij brengt geluk en een 
fatsoenlijk bestaan. Op een dag tekent hij niet meer in 
voor wedstrijden en is hij net zo plotseling verdwenen als 
hij is gekomen. Hij is weer teruggegaan naar zijn 
gemeenschap waar niemand wist wat hij had gedaan. 
Mooi verhaal, maar het lukt me maar niet om het te 
gebruiken als inspiratie voor dit stukje. Writer's block. 
Mijn collega-schrijvers Hermans en Mulisch overkwam het 
ook. En de deadline voor dit schrijfsel komt nader. Een 
koninkrijk voor een ingeving 
Een tweede voorbeeld van blokkeren is een bijzondere 
geschiedenis. Dat zult u met mij eens zijn. Het is me als 
waar verteld door de neef van een vrouw die leefde in een 
tijd dat golfen voor vrouwen nog ‘not done’ was.  
Het gaat over een tante van enige generaties terug die het 
als een meisje leuk vond om te spelen met de golfspullen 
van haar vader. Na enige tijd, zo gaat het verhaal, krijgt de 
vader door dat zijn dochter een bijzondere aanleg heeft 
voor het spelletje. Hij ziet dat ze onbevangen chipt, 
aangeboren pitcht, overtuigend put en met precisie de bal 
slaat. Zelf een professioneel golfer leert hij haar de fijne 
kneepjes van de sport maar al gauw moet hij inzien dat hij 
haar niets meer kan leren. En dan komt het … hij besluit 
haar te laten spelen in het circuit. Zij ondertussen is zich 
bewust van haar kunnen en durft de competitie met -de 
mannen- wel aan. Gelukkig heeft ze haar fysiek mee en 
met wat aanpassingen kan ze voor een jongeman 
doorgaan. De eerste maanden verrast ze iedereen door 

Blanco B. 
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mee te kunnen met de topgolfers van dat moment. De 
jaren daarop ontwikkelt ze zich steeds verder tot ze 
behoort tot de besten van de wereld. 
Maar, zoals verwacht, was de omgang in die exclusieve 
mannenwereld niet vol te houden. Na afloop niet 
douchen, heimelijke bezoeken aan het toilet, de 
‘grappen’ van de spelers, opmerkingen over -zijn- 
baardloze gezicht en vrouwelijk loop. Dat alles ging een 
steeds grotere rol spelen en ze besloot dan ook dat het 
moment gekomen was om te stoppen. Het was mooi 
geweest, ze had zich bewezen, ze had niet ondergedaan 
voor haar mannelijke tegenstanders. 
Na enige tijd, zo gaat het verhaal verder, komt ze als 
mooie vrouw het clubhuis van een golfbaan binnen 
lopen en wordt verliefd op een van haar voormalige 
tegenstanders. Hij herkende haar niet van een van hun 
vorige ontmoetingen. Of ze het hem gezegd heeft 
vertelt de geschiedenis niet. 
De neef eindigde met een climax van formaat. Hij 
vertrouwde mij nog toe dat er in de huidige golfwereld 
nog een nazaat van haar in de top vijf van de wereld 
rondloopt. Op mijn herhaalde vraag wie het is 
antwoordde hij dat ik daar zelf maar achter moet zien te 
komen. 
Zo zie je maar, de golfgeschiedenis staat bol van de 
verhalen maar ik kan er niets mee. Writer's block! 
Vertrouw erop dat de blokkade tegen de volgende 
uitgave uit de weg geruimd is. Niets om mij nu al zorgen 
over te maken. Ga nu m’n buurman helpen. Wil twee 
deuren in z’n schutting plaatsen, één om binnen te 
komen en één om weer naar buiten te kunnen. 
Dan heb je écht ’n probleem.  

Goed nieuws voor alle golfers op onze club: in mei opent 
de nieuwe golfshop van 360golf haar deuren! Na de 
sluiting van The Country Golf Shop hebben velen zich 
afgevraagd wanneer en hoe de winkel weer terug zou 
komen. Het antwoord is nu duidelijk: er wordt hard 
gewerkt aan een prachtige nieuwe shop die een mooie 
toevoeging zal zijn voor onze vereniging. 
Om hier meer over te weten te komen, sprak ik met 
Jeroen Jansen, de eigenaar van 360golf. We ontmoeten 
elkaar in het clubhuis, waar hij met enthousiasme vertelt 
over zijn plannen. Jeroen is 31 jaar en recent vader 
geworden. Een drukke periode dus, zowel privé als 
zakelijk! Toch spat de energie ervan af als hij over zijn 
onderneming praat. ‘Dit is enorm leuk,’ zegt hij. 
‘Ondernemen, bouwen aan iets moois en golfers de beste 
service bieden die er is.’ 

Jeroens liefde voor golf begon al op jonge leeftijd. Op zijn 
achtste stond hij al op de baan en ook zijn ouders en 
zussen zijn -nog steeds- fanatieke golfers. Zijn 
ondernemersreis startte in 2016, toen hij –pas 22 jaar oud
– de kans kreeg om samen met een vriend Golf USA Assen 
over te nemen. Een sprong in het diepe, maar met een 
dubbele master in Economics en Finance op zak had hij 
het vertrouwen om dit avontuur aan te gaan. De naam 
veranderde in 360golf en inmiddels is de winkel verhuisd 
naar een ruimer pand van 600m2 aan de Balkengracht in 
Assen. Hier claimt 360golf de titel van grootste 
golfspeciaalzaak van Noord-Nederland, met een 
indrukwekkend assortiment en geavanceerde clubfitting-
faciliteiten. ‘We willen niet alleen een winkel zijn, maar 
een plek waar golfers alles vinden wat ze nodig hebben en 
professioneel advies krijgen,’ legt Jeroen uit. 

Nieuwe golfshop op komst: 360golf breidt uit! 
Jeroen Bosman 
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Maar waarom duurt het tot mei voordat de nieuwe winkel 
opent? Jeroen legt uit dat het opzetten van een tweede 
winkel tijd en aandacht vergt. ‘Je kunt het maar één keer 
goed doen,’ geeft hij aan. Bovendien laat de inrichting nog 
even op zich wachten. ‘De meubels en displays die we 
hebben besteld, worden speciaal voor ons gemaakt en 
daar zit een langere levertijd op dan gehoopt. De 
verbouwing zelf gaat echter binnenkort van start en als 
alles volgens plan verloopt, kunnen we in mei de deuren 
openen.’ 
 
Een logische vraag is of een tweede vestiging, zo dicht bij 
de hoofdwinkel, niet ten koste gaat van de bestaande 
zaak. Jeroen is daar duidelijk over: ‘De twee winkels zullen 
elkaar juist versterken. Het is niet zo dat golfers moeten 
kiezen tussen de ene of de andere winkel, het is een 
aanvulling op elkaar. In beide vestigingen kun je straks 
terecht voor clubfitting, met als extra voordeel dat golfers 
bij ons op de vertrouwde driving range buiten kunnen 
testen, terwijl in Assen de fitting plaatsvindt op een 
geavanceerde indoor simulator. Ook als je een specifiek 
item zoekt dat niet in de nieuwe shop op voorraad is, 
kunnen we dat eenvoudig vanuit Assen leveren. Ook de 
medewerkers zullen op beide locaties werken, zodat 
klanten overal op de juiste expertise kunnen rekenen.’ 
Qua stijl blijft de nieuwe shop trouw aan de uitstraling van 
360golf in Assen: licht, ruimtelijk en overzichtelijk. ‘We 
willen dat klanten zich direct welkom voelen en makkelijk 
kunnen vinden wat ze nodig hebben,’ legt Jeroen uit. ‘Een 
logische indeling en een frisse, moderne look horen 
daarbij.’ 

Marcel Warnaar schuift nog even aan bij ons gesprek en 
we raken al snel in een geanimeerde discussie over 
clubfitting en de voordelen van zowel binnen als buiten 
fitten. Het is duidelijk dat deze nieuwe shop extra 
mogelijkheden gaat bieden en de ervaring voor golfers 
nog beter maakt. Marcel vult aan: ‘Het feit dat golfers in 
de winter binnen kunnen fitten en in de zomer buiten, 
maakt dat je altijd in de beste omstandigheden je 
materiaal kunt testen.’ Ook het assortiment zal goed 
aansluiten op de behoeften van de clubleden. ‘We kijken 
goed naar wat er hier leeft en zorgen dat de shop daarop 
aansluit,’ zegt Jeroen. 
 
De definitieve openingsdatum volgt nog, maar één ding is 
zeker: het wordt een opening om niet te missen! ‘We 
gaan er echt iets speciaals van maken,’ belooft Jeroen. 
‘Zodra we een exacte datum hebben, laten we dat 
uiteraard weten!’ 
 
We kunnen uitkijken naar een moderne, goed uitgeruste 
golfshop die goed gaat aansluiten bij onze club. De 
verwachtingen zijn hoog en met de energie en het 
enthousiasme van Jeroen en zijn team belooft het iets 
moois te worden. 
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Joop Klok & 
Willem Schuurman 

Het jaar 2024 is voorbij en dit voorjaar is een goed 
moment om de vogelstand van onze golfbaan onder de 
loep te nemen. De Drentsche omvat een groot aantal 
biotopen, met loof- en naaldbos, open terrein, 
struikgewas, kleine stukken heide en grote natte stukken 
met vennen en waterlopen, m.a.w. een terrein geschikt 
voor een diverse flora en fauna en dus ook voor veel 
soorten vogels. 
 
Elk jaar vinden er twee vaste, vogelgerelateerde, 
activiteiten plaats: de jaarlijkse vogeltelling in mei en de 
inventaris en onderhoud van de vogelkastjes, die 
verspreid over de hele baan hangen. 
 
In mei wordt de NGF-vogelobservatiedag georganiseerd. 
Alle golfbanen in Nederland worden opgeroepen om 
speciale aandacht te besteden aan de vogels op hun baan. 
Zo ook de Drentsche. In 2024 ging wederom een 
enthousiaste groep vogelaars al vroeg op pad om te kijken 
en te luisteren, en aan het einde van dit vroege uitstapje 
werd onder het genot van een gezamenlijk ontbijt de 
stand opgemaakt. 
 
In 2024 weren er 51 soorten geteld in lijn met eerdere 
tellingen (in de jaren 2009-2023 varieert het aantal 
getelde soorten tussen 50 en 63). Dit jaar zijn de krenten 
in de pap de IJsvogel, Kraanvogel en Bruine Kiekendief; de 

laatste soort is voor 
het eerst 
waargenomen op 
onze baan en is een 
zeldzame broedvogel 
in Nederland (rode 
lijstsoort; minder dan 
1000 broedparen). 
 

Bruine Kiekendief (foto, SOVON) 
 
De tweede vaste activiteit is het inventariseren en 
onderhouden van de vogelkastjes door Joop Klok en 
mijzelf. In 2024 hebben we 68 kastjes teruggevonden, 
zeven minder dan in 2023). Een van de oorzaken van het 
niet terugvinden van de kastjes is het onderhoud op en 
rond de baan, waarbij snoeihout heel vaak in de 
ondergroei van het bos wordt achtergelaten; dat maakt 
het moeilijk, soms onmogelijk, om de plek te bereiken 
waar de kastjes hangen; soms vinden we afgevallen 

kastjes nog tussen de begroeiing en/of dode takken terug, 
vaak is er niets meer te zien. 

 
De afgevallen en verdwenen 
kastjes en ook kastjes die in 
slechte staat zijn hebben we 
zoveel mogelijk vervangen 
door nieuwe kastjes. Joop is 
erin geslaagd om mooie en 
kwalitatief goede nieuwe 
kastjes te kopen die gemaakt 
worden in een omgeving met 
ambulante begeleiding op een 
Leerboerderij in Mander (OV). 
   

Nieuwe vogelkastjes (foto J. Klok) 
 
Het broedsucces in de vogelkastjes is ook in 2024 weer 
hoog. Van de 65 geïnventariseerde kastjes waren de 
meeste bezet door de Koolmees of Pimpelmees. Drie 
kastjes waren bezet door een Boomklever en twee door 
de Roodborst. In een aantal kastjes vonden we nog eieren 
of dode jongen; zeer waarschijnlijk waren de ouders ten 
prooi gevallen aan predatie. 
 
De spreeuwenkasten die we een paar jaar geleden 
hebben opgehangen rond een aantal fairways (Geel 4, 5 
en 6; Wit 8) zijn geen succes gebleken. De meesten zijn 
leeg of bezet door de Kool- of Pimpelmees. Het idee was 
om Spreeuwen te verleiden bij de baan te gaan broeden 
omdat zij enerzijds dol zijn op emelten (larven van 
langpootmuggen die zich graag in de fairways ingraven) 
en anderzijds deze larven uit de bodem kunnen pikken 
zonder de grasmat kapot te maken (Kraaien en Kauwen 

zijn er ook dol op, maar die 
maken er een puinhoop van). 
 
Opvallend was de ontdekking 
van een Hoornaarnest in een 
kastje bij de schuilhut op Geel 
4. We konden niet vaststellen 
of we met de algemene 
Europese Hoornaar te maken 
hebben of met de evasieve 
Aziatische Hoornaar.  
 

Nest van Hornaar (foto J. Klok). 
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Last but not least in het afgelopen jaar heb ik twee vrij 
zeldzame soorten op de golfbaan gezien. In het voorjaar 

een Rode Wouw (foto), 
slechts een keer, dus 
waarschijnlijk een 
doortrekker (in 2023 
ongeveer tien 
broedparen in 
Nederland) en in 
oktober hoorde ik voor 
het eerst een Zwarte 
Specht op de baan 
(witte lus).  
  

Rode Wouw (foto Vogelbescherming) 
 
Nogmaals mijn oproep: mocht iemand iets interessants 
zien of horen, laat het even weten; ik ben vooral 
geïnteresseerd in de Nachtegaal (één  keer gehoord in 
1921), Patrijs (gezien in de akkers rond de golfbaan) en de 
Wielewaal. Wielewalen broeden graag in populieren en 
die staan er in overvloed. 
 
Heel veel golf- en vogelplezier op onze mooie baan. 
(Contact wmlschuurman@gmail.com) 

Elke seconde telt, leer reanimeren en een AED gebruiken. 

 

In het decembernummer van de ZeijdeLinks hebben we al 

de nodige aandacht besteed aan nut en noodzaak van 

reanimatietrainingen voor golfers. 

 

Juist daarom is het goed te melden dat we in april weer 

starten met verschillende cursussen. In een komende 

Nieuwsbrief leest u de data en kunt u zich opgeven. 

 

Samenvatting van de cursus: 

• De cursus is doelgericht, kort, eenvoudig en praktisch. 

Iedereen kan het leren, oefenen en toepassen. 

• De cursus wordt gegeven door ervaren instructeurs die 

actief zijn in de praktijk en duurt 2 tot 3 uur. 

• Alle leden zijn welkom, maar wedstrijdleiders krijgen, 

vanwege hun taken,  voorrang bij meer aanmeldingen dan 

beschikbare plaatsen. 

• Er is een eigen bijdrage van €10,00. 

• Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom 

om deel te nemen. 

• Of je je nu comfortabel voelt met dit onderwerp of juist 

ongemakkelijk, de cursus is toegankelijk voor iedereen. 

• Iedereen kan dit leren, er is geen voorkennis vereist en 

je hoeft niet fit of lenig te zijn. 

 

En zoals we allemaal weten: de gemiddelde leeftijd op een 

golfbaan is hoog. Ook op de onze. Juist daarom is het van 

belang dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de 

cursus. Je kunt er immers een mensenleven mee redden!  

Reanimatietrainingen 

Rijkwessel de Valk 

Uit de goede inzendingen is als winnaar getrokken: 
Hans Vooges. Van harte gefeliciteerd! 

mailto:wmlschuurman@gmail.com


24 

 

 

 


