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Daar is-ie weer, de ZeijdeLinks, deze keer op papier of 
digitaal, geheel naar eigen voorkeur. Dankzij de reacties op 
de enquête kunnen we iedereen bedienen op de manier 
die het beste past. Een groot dankjewel aan iedereen die 
heeft gereageerd! En mocht de voorkeur nog niet 
doorgegeven zijn, geen zorgen, in dit nummer wordt 
uitgelegd hoe dat alsnog kan. 
 
Wat de voorkeur ook is, we hebben weer een hoop 
boeiende verhalen en updates. Na een paar maanden met 
meer regen dan we gewend zijn, is onze golfbaan eindelijk 
weer helemaal klaar voor een topseizoen. Een shout-out 
daarvoor naar onze greenkeepers! Hun inzet heeft onze 
baan door een natte periode geloodst, waardoor de baan 
er weer keurig en speelbaar bij ligt. Ook zijn er nieuwe 
afspraken gemaakt over onze speeltijden, wat betekent dat 
we deze zomer meer wedstrijden kunnen spelen en dat 
iedereen vaker de kans krijgt om mee te doen. 
 
In deze editie vind je ook het inspirerende verhaal van 
Indra en haar opa, over een aanstormend talent en de 
trotse grootvader die haar steunt. De jeugdcommissie zit 
goed in de vaart met onder andere een kick-off van het 
seizoen en de eerste Inrange Cup, die al gespeeld is. Dat de 
driving range in de winter veel gebruikt is, blijkt ook uit de 
gevonden ‘champignons’. En we hebben nieuws van onze 
playing pro Michel, die na een golfmarathon in China zich 
nu voorbereidt op (inter)nationale toernooien. 
 
Met deze editie van ZeijdeLinks slaan we enthousiast af 
voor een nieuw seizoen, vol met plezier, successen en 
nieuw te creëren herinneringen. Laten we er met z'n allen 
een schitterend seizoen van maken. Welkom terug op de 
baan!  

De redactie is niet verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke bijdragen van leden 
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We kunnen nu ook weer niet zeggen dat 
we een horrorwinter achter de rug 
hebben, maar toch is onze mooie 
golfbaan de afgelopen maanden meer 
dagen gesloten geweest dan we de 
afgelopen jaren gewend waren. Vooral 
de vele regen was daar debet aan. 
 
Hopelijk hebben we de ellende nu 
voorlopig weer gehad en kunnen we 
vooruitkijken naar een mooi 
zomerseizoen. En het feit dat de baan 
deze winter veel dicht is geweest heeft wel weer als 
voordeel dat ‘ie er nu prima bij ligt. Een welgemeend 
compliment aan onze greenkeepersploeg is daarbij op zijn 
plaats. 
 
Zoals u inmiddels in een van onze laatste nieuwsbrieven 
hebt kunnen lezen is er per 1 januari een gewijzigde 
Speelrecht- en Gebruiksovereenkomst tussen DG&CC en 
De Drentsche van kracht geworden. 
Hierin is o.a. vastgelegd hoeveel starttijd wij mogen 
gebruiken voor onze verenigingswedstrijden. Omdat wij 
flink meer leden hebben dan bij de vorige verlenging van 
de SGO, hadden wij gevraagd om wat meer starttijd te 
mogen gebruiken. De DG&CC heeft daarmee ingestemd, 
waar wij uiteraard zeer verheugd mee zijn. Dat betekent 
dat we komend zomerseizoen een paar extra wedstrijden 
kunnen organiseren en bij een aantal bestaande 
wedstrijden meer deelnemers kunnen laten meedoen. 

En we willen nog helemaal niet aan 
komende winter denken, maar ik kan al 
wel vast melden dat in de SGO is 
overeengekomen dat wij in de 
wintermaanden (december t/m 
februari) vrijwel onbeperkt over 
starturen kunnen beschikken (mits 
steeds in overleg met de DG&CC). Dat is 
ook een mooi gegeven, zeker gezien de 
belangstelling die er afgelopen winter 
voor alle wedstrijden was, met de 
wintercups als uitschieter met bijna 100 

deelnemers per keer. 
 
Wij hopen dus zowel komende zomer- als komende 
winterperiode weer velen van u bij onze wedstrijden te 
mogen verwelkomen.  
 
Afsluitend nog een advies: als u graag mee wilt doen met 
een wedstrijd en de inschrijving is al vol, schrijf u dan toch 
in. U komt dan op de wachtlijst, maar de ervaring leert dat 
er ook nog weer mensen afvallen en bovendien kunnen 
we – als er veel mensen op de wachtlijst staan – kort van 
tevoren ook altijd nog kijken of er ruimte in de baan is om 
nog een paar extra starttijden toe te voegen. Alle kans dus 
dat u dan toch nog mee kunt doen, al zal dat niet elke 
keer lukken. 
 
Met sportieve groet, 
Erik Harmsen 

Voor wie nog niet heeft gereageerd op de ZeijdeLinks 
enquête die we begin dit jaar hebben rondgemaild, gaat 
er straks iets wijzigen. Wilt u het clubblad op papier 
blijven ontvangen, dan dient u dit aan te geven. Doet u 
niets, dan gaan we ervanuit dat u voor Digitaal gaat en is 
dit de laatste editie die u op papier ontvangt. 
 
Ga naar http://dgcc.nl/zeijdelinks en maak uw keuze. Klik 
op een van de knoppen en verzend de mail die dan 
verschijnt. Net als tijdens de enquête mag u uw 
opmerkingen in de mail meesturen. Via de site te lastig? 
Stuur een mailtje naar mediacie@dedrentsche.nl. 

ZeijdeLinks - Digitaal of toch op papier? Beslis nu! 
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Als er iets zeldzaam is, dan is het wel een vergadering 
van de Regel- en Handicapcommissie. We treffen elkaar 
doorgaans eventjes of in het clubhuis, of via Whatsapp of 
mail. Een keer per jaar doen we de jaarlijkse 
handicapherziening, maar dat is het dan ook wel. Nu, op 
25 februari, staat er dan toch eentje gepland. Deels 
ingegeven door wat ons dit jaar te wachten staat, maar 
bovenal om een nieuw gezicht te verwelkomen, namelijk 
dat van Jurry Swart. Hij heeft ongeveer een jaar geleden 
te kennen gegeven wel iets met de regels te willen doen 
en heeft in het voorjaar met succes de cursus 
Regelcommissaris 1 afgerond. Nu treedt hij dan toe tot 
de commissie, een goed moment omdat Cesar Mol heeft 
aangegeven na zes jaar te willen stoppen. Daarnaast 
hebben we Baancommissaris Ger Abbring uitgenodigd, 
omdat we met hem nauw (app)contact hebben over de 
baan, waar paaltjes staan of missen, welke 
werkzaamheden er nodig zijn, enzovoort.  
 
Een volle agenda 
De jaarrevisie hebben we 
dus al gehad, naar aanleiding 
daarvan hebben we een lid 
gevraagd of vier kaarten in 
het buitenland wel goed 
waren ingevuld omdat hij 
ineens qua handicap van 20 
naar 7 was gegaan. En de 
eerstvolgende ronde in 
eigen land weer 98 scoorde. 
Dat bleek inderdaad een 
foutje bij het invoeren van 
die buitenlandse kaarten. 
Het is in dat opzicht wel 
handig om te weten dat je 
bij vragen altijd contact met 
ons kunt opnemen via 
renh@dedrentsche.nl.  
 
Wat staat ons dan verder te 
wachten? Onder andere 
baanmarkeringen in orde 
maken voordat de 
competitie begint, referees 
leveren voor diezelfde 
competitie en de twee 
internationale 
jeugdtoernooien (naast de 

Tulip wedstrijd is er dit jaar in mei ook het Golf Lodge 
Junior Open), en mogelijk ook een regelavond voor de 
competitiespelers. We zijn ook gevraagd een pub(regel)
quiz aansluitend aan de ALV te presenteren. Verder is er 
behoefte aan zuivere pinposities die we bij 
clubkampioenschappen willen gebruiken.  
 
Voor het NK Mixed Foursome, een NGF-wedstrijd die in 
juli wordt gehouden, zal de NGF wellicht wat van ons 
willen. Wat baanmarkeringen betreft moeten we iets aan 
de eilandgreen van Geel 8 doen, de punaises die daar de 
grens van de hindernis aangaven, zijn verdwenen. 
Voorlopig staan er paaltjes, maar we willen daar toch 
graag iets anders voor in de plaats. Het feit dat diverse 
externe wedstrijden deels op Wit worden gespeeld, stelt 
ons voor een uitdaging aangezien de foregreen van Wit 6 
eind vorig jaar opnieuw is aangelegd, maar door de 
nattigheid is dat nog niet afgerond. Daar zullen we 

waarschijnlijk gebruik moeten 
maken van dropping zones links 
en rechts voor de foregreen. De 
nieuwe tee op Wit 8 zal voorlopig 
ook nog niet speelklaar zijn. 
Hierover en andere aan 
wedstrijden gerelateerde zaken 
zullen we met de WeCo 
bespreken. 
 
Regelkwestie met lidwoorden 
Bij de jeugdwedstrijden, maar ook 
in de competitie, wisselen gekke 
en interessante regelvragen 
elkaar af. Eentje uit meer de 
laatste dan de eerste categorie 
betreft een oefenswing als je bal 
in een bunker ligt. Als je bij je bal 
die in een bunker ligt staat en een 
oefenswing maakt, mag je met je 
club het zand in de bunker niet 
raken. Maar… mag je club in een 
andere bunker dan waar je bal in 
ligt wel met een oefenswing het 
zand raken? Daar is binnen de 
commissie een discussie over 
geweest, en het antwoord is dat 
Regel 12.2b niet zegt dat het in 
een bunker niet mag, als je bal er 
maar niet in ligt. 

Siemen de 
Jong 
Eric Afman 

mailto:renh@dedrentsche.nl
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Avonturen van een ballenraper 
Koen Hazekamp 

Een ode aan oude golfclubs 
 
Onder het gordijn vandaan, 
verraadt een bak aan zonnestralen: 
Het is tijd om naar de baan te gaan,  
en om opa’s clubs van stal te halen.  
 
De deken van stof,  
die was er snel genoeg vanaf. 
En de muizenfamilie in het grote vak,  
die zei ook dat het niet gaf. 
 
Enfin, met een mandje in de hand, 
nam de dag een rare wending. 
Daar bracht een handschoentje zó krokant 
zeker geen verandering in.  
 

In, wat leek, een goede swing, 
zei de club zijn zware hoofd gedag.  
Een lage vlucht, een bonk in het gras, 
gevolgd door een lange schaterlach.  
 
De man was toen wel uitgezwaaid, 
hij had zich goed vermaakt. 
Maar toen werd laatst het gras gemaaid, 
en werd opa’s clubhoofd - nog een keer - hard geraakt.  

Lost & Found 
Jeroen Bosman 

Naar aanleiding van een e-mail die wij mochten 
ontvangen bij de MediaCie, hierbij een oproep aan alle 
leden. Waarschijnlijk een zeer vanzelfsprekende oproep, 
maar hierbij dan toch. 
 
Mocht u waar dan ook 
iets vinden wat niet 
van u is in, op of rond 
de baan of bij de 
trainingsfaciliteiten en 
de driving range, geeft 
u het gevonden 
voorwerp dan 
alstublieft af bij de 
receptie. Mocht de 

receptie gesloten zijn dan kunt u deze ook afgeven in het 
restaurant.  
 
Het komt namelijk nog wel eens voor dat er spullen per 
ongeluk zijn achtergelaten in de baan. Wie heeft er niet 
weleens meer dan alleen een putter meegenomen naar 
de green en vervolgens na het putten de andere stok 
vergeten? Het komt voor! Wij spreken uit ervaring! Ook 
andere accessoires worden onderweg per ongeluk wel 
eens achtergelaten of simpelweg verloren. Een 
uitzondering zijn de golfballen natuurlijk die u onderweg 
vast ook wel tegenkomt. 
 
“Golf is a game in which you yell fore, shoot six and write 
down five.” – Paul Harvey. 
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Kick-off 
We zijn dit seizoen gestart met een kick-off, waarbij we de 
(groot)ouders en jeugd uitnodigden in het clubhuis. 
Ondanks de beperkingen die het weer met zich 
meebracht, hield dit ons niet tegen. Als we niet buiten 
kunnen golfen, doen we dat gewoon binnen! We hadden 
een heuse minigolfuitdaging neergezet met zes 
verschillende holes. Zowel jong als oud deden fanatiek 
mee om punten te scoren of om een hole in zo weinig 
mogelijk slagen te volbrengen. 

Na de minigolf was er tijd voor een terugblik op het vorige 
seizoen en een vooruitblik op wat het komende seizoen te 
bieden heeft. Een aangekondigde verandering betreft de 
lesdagen: deze verschuiven van zondagen naar vrijdagen 
voor competitie- en NJGT-spelers, en naar 
zaterdagochtenden en het begin van de middag voor de 
overige jeugdspelers. Met ongeveer 22 actieve 
jeugdspelers en een toenemende interesse in onze club, 
hebben we weer volle groepen kunnen indelen. 
 
Bowlen 
Golf is een individuele sport die in groepsverband wordt 
beoefend, en met zo'n diverse groep jeugdspelers, 
besloten we vanuit de jeugdcommissie een niet-

golfgerelateerd uitje te organiseren: bowlen. Dit gaf onze 
spelers de perfecte gelegenheid om elkaar (beter) te leren 
kennen en samen plezier te hebben. Verdeeld in 
gemengde groepen over vier banen en afgerond met een 
keuze tussen een tosti of patat, versterkte dit uitje het 
gevoel van saamhorigheid binnen de groep.  
 
Inrange Cup 
Een nieuw onderdeel van ons jeugdprogramma is de 
Inrange Cup, een competitie bestaande uit drie 
wedstrijden. We gebruiken bij deze competitie de Inrange 
technologie op de driving range voor een uitdagend maar 
plezierig wedstrijdformat. Het winterseizoen was hiervoor 
uitermate geschikt, gezien de baan nog dicht was. 
Daarnaast kon iedereen -beginner, ervaren baanspeler, 
wel/geen WHS- er aan meedoen! 
 
De eerste wedstrijd, een Foursome waar spelers in duo’s 9 
holes speelden, was een succes. De goede sfeer, de 
betrokkenheid van de ouders, en de actieve deelname van 
alle spelers maakten het een ontzettend leuke ervaring.   
In de tweede wedstrijd werd er gestreden om de beste 
totaalscore bij het spel ‘Bulls Eye’. Dat bleek nog niet zo 

makkelijk, want de vier rondes werden op een steeds 
moeilijker level gespeeld. In de bonusronde konden er op 
een makkelijk niveau nog wat punten worden verzameld.  
Tijdens de derde wedstrijd werden er 4 of 9 individuele 
holes gespeeld. Ruim een uur werd er gestreden om de 
laagste score en er was flink wat support langs de kant. 
Uiteindelijk lagen de scores dan ook heel dicht bij elkaar! 
 
Voor elke deelname aan een wedstrijd van de Inrange Cup 
werden punten toegekend. Op basis van de ranglijst per 

Ingeborg van den Broek 
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Als je een enquête gaat houden wil je er het liefst van alles 
in kwijt. Wat vindt men van de ZeijdeLinks in het 
algemeen? Welke artikelen leest iemand het liefst? Wat 
mag er wel uit? Maar om de meeste respons te krijgen op 
de vraag die ons echt bezighield, was de beste optie om 
ons tot die ene vraag te beperken: digitaal of op papier? 
 
En die ingeslagen weg bleek de juiste. Maar liefst dik 530 
leden hebben gereageerd, 55% (bijna 300) daarvan gaf 
aan het clubblad wel digitaal te willen ontvangen, en 45% 
(bijna 240) wilde graag de papieren versie behouden. Dat 
betekent wel dat 400 anderen ook na de tweede oproep 
nog niet hebben gereageerd. Deze 400 leden kunnen ná 
deze oproep in deze ZeijdeLinks alsnog aangeven dat ze 
het clubblad liever per post willen ontvangen. Wie ook nu 
niet reageert, krijgt hem niet meer thuisgestuurd.  
 
Overigens hebben we ook van diverse stellen binnen ons 
ledenbestand verschillende reacties gehad. Op hetzelfde 
adres wil de een het clubblad nog op papier hebben en de 
anders digitaal. Daar houden we dan nog maar even 
papier aan. 
 
Hoe krijgt u de digitale ZeijdeLinks straks digitaal? Die 
wordt op de website geplaatst, en we sturen een mailtje 
als dat is gebeurd, met een link naar de nieuwe editie op 
de website. U kunt ook naar de pagina op de website zelf 
gaan: dgcc.nl/zeijdelinks. Daar staan ook alle andere 
nummers sinds 2013. Altijd leuk om even terug te 
bladeren.  
  
Opmerkingen 
Behalve de simpele keuze tussen digitaal en op papier 
boden we nog de mogelijkheid om opmerkingen in de 
mail mee te geven. Ook daaraan gaven diverse leden 
gehoor: zo kwamen er complimenten, klachten (we blijven 
golfers), suggesties en andere zaken voorbij. Zo willen 
meerdere leden graag wel de mogelijkheid om eventueel 
een papieren versie bij de receptie te kunnen meenemen. 

Maar ook: ‘Foto's moeten groter, ze zijn nu van 
postzegelformaat.’ Iemand anders vroeg zich af of het 
voor sponsoren ook uitmaakt. En nog een ander vindt de 
papieren versie te klein: ‘Een groter formaat is mooier en 
leest makkelijker. Foto’s komen dan ook veel beter tot 
hun recht. Een club/vereniging als DGCC verdient een 
clubblad met meer uitstraling.’ Juist de hele andere kant 
op dan waar deze actie om ging. 
 
Iets misgegaan?  
Is er trouwens iets misgegaan met het doorgeven van uw 
keuze of krijgt u toch nog een papieren versie in de 
brievenbus terwijl u had aangegeven voor digitaal te 
gaan? Dat kan, de actie met de e-mails en de adressenlijst 
was handmatig en met 530 e-mails (en één spamfolder) is 
een foutje snel gemaakt. Stuur dan alstublieft alsnog even 
een mailtje, dan maken we het voor de volgende editie in 
orde. 
 
Natuurlijk horen we nog steeds graag wat u van ons 
clubblad vindt. Dat hoeft niet per se via een enquête, u 
kunt gewoon een mailtje sturen naar 
mediacie@dedrentsche.nl. Of spreek ons even aan in of 
om het clubhuis. 

De grote kleine ZeijdeLinks enquête 

Eric Afman 

wedstrijd kwamen daar nog eens punten bovenop. Aan 
het einde van de drie wedstrijden zijn er twee overall 
winnaars uitgekomen, te onderscheiden in de categorieën 
‘ervaren baanspelers’ en ‘minder ervaren baanspelers’. 
Winnaar Julian won een golfhorloge, een prijs die door 
een anonieme sponsor aan ons is gegeven. De golftrolley 
is gewonnen door Luuc. Al met al was het een leuke 
competitie, dat smaakt naar meer! 
 
Inmiddels zijn we weer gestart met de lessen en is de 

eerste NJGT al gespeeld. 
Ook op onze club staan in 
april weer wedstrijden 
gepland, namelijk een 
puttwedstrijd en de 
Jeugdkei. 
 
Laat dat voorjaarszonnetje 
maar komen, wij zijn er 
klaar voor! 
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Siemen de Jong 

Minder champignons op De Drentsche 
 
We speelden alweer een poosje geleden op een mooie 
zonnige dag 18 holes op de lus Rood/Geel.  
Op het moment van schrijven weet ik me natuurlijk nog 
te herinneren dat we op de eerste 5 holes een prachtige 
score hadden en ook wij voelden ons ongetwijfeld al 
ware kampioenen. Op jullie 
leeftijd gaat het korte 
geheugen toch wat 
achteruit, hoor ik de lezer 
nu al denken. 
 
Lopend op het asfalt pad 
tussen Rood 5 en Rood 6 
meende ik een enorme 
hoeveelheid witte 
champignons waar te 
nemen, doch zoals altijd…
schijn bedriegt. Het bleken 
wel honderden golfballen te 
zijn. Tot overmaat van ramp 
werd mijn golfmaat Geert 
B. toen bijna getroffen door 
een golfbal, dwars door de 
bosjes heen, juist op die 
plek waar geen net staat.  
Daarop maar onmiddellijk de receptie gebeld, maar toen 
daar de telefoon niet opgenomen werd, heb ik het 
alarmnummer gebeld en meegedeeld dat er een wel erg 
gevaarlijke longhitter bezig was op de driving range. Ik 
werd volkomen terecht gewezen op het feit dat hier het 
noodnummer niet voor bedoeld was.  
De dienstdoende marshal Tjaart W. kwam 
vervolgens langs met de mededeling dat de 
longhitter in geen velden of wegen meer te 
bekennen was. 
 
Wat overigens ook te denken van al die witte 
“champignons” die langs het fietspad liggen. Ik 
neem aan dat er ook wel eens een fietser 
geschrokken moet zijn geweest. 
 
De houthakkers zijn de afgelopen maand erg actief 
geweest en hebben het momenteel nog wat 
makkelijker gemaakt voor onze champions om 
mensen te kunnen hitten. 

Wanneer we het over onze golfchampions hebben, 
spreken we over spelers die bijvoorbeeld een neary 
tijdens een wedstrijd geslagen hebben of zelfs een birdy 
en dan zo’n vogeltje als prijs in ontvangst mogen nemen. 
De meeste spelers die aan onze golfwedstrijden hebben 
meegedaan, zullen er wel een of meerdere op de 
vensterbank of zelfs prijzenkast hebben staan naast alle 

gewonnen bekers (wie weet?). Nog 
mooier natuurlijk wanneer uw naam op 
een of zelfs meerdere schildjes in het 
clubhuis geplaatst zijn. 
Misschien zijn het ook die spelers die 
het op de driving range het presteren 
om over de geplaatste netten te slaan. 
Zij zullen zich zonder meer ook als ware 
champions beschouwen.  
Ik weet niet of er inmiddels ook al een 
schildje in het clubhuis hangt voor 
dergelijke kampioenen. Ik hoop van niet. 
Onze vereniging heeft een aantal spelers 
die met het grootste gemak ballen over 
de netten van de driving range kunnen 
slaan. Moeten we dat eigenlijk wel 
willen. Daar zullen we ons toch over 
moeten bezinnen. 
Mijn suggestie is MINDER 
CHAMPIGNONS. 

 
Het wereldrecord van een drive staat op 530 meter. Ik 
moet er niet aan denken, want dat zou betekenen dat je 
dan zelfs op de afslagplaats van Rood 7 niet meer veilig 
zou staan. 
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’t Zal...? ’t Zal!.... 
Het is een zeldzaamheid als je in je (schrijvers)bestaan 
iets ziet gebeuren waar je bijna vanaf het prilste begin 
getuige van bent geweest. Dat overkwam me vrijdag 8 
maart toen ik samen met Indra Themmen en opa 
Mahesh Patel de baan in ging voor een rondje Negen 
holes met… 
 
Mahesh komt op mij af. ‘Jij bent Joke toch?’ ‘Jawel, en 
waar is Indra?’ ‘Die staat op de driving range in te slaan, 
die hoef je niet te vertellen wat ze doen moet.’ Op de 
driving range staat een 
handjevol mensen af te slaan, 
waaronder een jonge vrouw 
met een uiterst professionele 
swing. Dat moet Indra wel 
zijn. ‘Indra?’ ‘Ja?’ ‘Zullen we 
zo naar de baan?’ ‘Oké, kan ik 
deze nog even afslaan?’ 
‘Natuurlijk!’  
 
Onderweg naar de eerste 
hole vraag ik Indra of ze golf 
leuk vindt. ‘Ja heel erg, ik wil 
pro worden. Mijn opa wil met 
mij mee als caddie over vijf 
jaar naar de Olympische 
Spelen.‘ Ze zegt het met 
eenzelfde 
vanzelfsprekendheid als ze 
zegt dat ze in 2 vwo zit. Ik 
hoor het aan en denk: ’t 
Zal...?? Na negen holes en 
een uurtje napraten denk ik: 
’t Zal!... 
 
Hand erop! 
We lopen Geel. Mahesh en Indra slaan beiden af van de 
56 teemarker. Met een loeier van een drive belandt de 
bal van Indra klem onder de rand van de bunker. Ze 
heeft een WHS van 27.7, is nét 14 jaar oud geworden en 
wil dit seizoen haar handicap terugbrengen tot 12.0. De 
eerste hole wordt een dubbel bogey. Op Geel 2 belandt 
haar drive links naast de vijver. Een hoge bal met haar 
minst favoriete ijzer 9 belandt op de green. Het wordt 
een par.  
 

Sinds wanneer speel je golf, Indra? 
‘In het najaar van 2021 heeft opa me een keer 
meegenomen naar een lesje. Dat vond ik wel leuk. 
Vroeger speelde ik met vriendjes met lange takken in het 
bos. Nu kon ik met zo’n lange stok even keihard tegen 
een bal slaan. Dat ging best wel goed. Ian kwam langs en 
zei: ‘Volgens mij heb je wel talent hiervoor.’ 
 
Hoe vond je dat, dat íe dat zei? 
‘Daar was ik wel enthousiast over, want ik vind het ook 
gewoon een heel leuk spel. Veel leuker dan voetbal en 

judo. Dit is veel meer een 
individuele sport en je ziet je 
progressie heel duidelijk. 
Precies op mijn elfde 
verjaardag in 2021 heb ik 
mijn GVB gehaald. ‘ 
Opa Mahesh, geboren in 
Oeganda: ‘Omdat Indra het 
erg leuk vond, heb ik al vrij 
snel gevraagd of ze echt wat 
van dit spel wil maken. Dus 
professioneel speler wil 
worden. Dat wilde ze wel. 
Toen heb ik gezegd dat ik 
daar best tijd en geld in 
wilde steken, maar dan 
moest ze het wel ook wel 
echt serieus nemen. Dat 
wilde ze. ‘Hand erop?’ vroeg 
ik haar. ‘Hand erop!’ Mahesh 
houdt het bijna niet droog 
als hij daaraan terugdenkt. 
‘Dat was een heel serieus 
moment hoor! Dus zei ik ook 
dat ik mee zou gaan naar de 
Olympische Spelen. 

Inmiddels krijgt ze naast de jeugdlessen ook privéles van 
Ian en bespreek ik met Marcel van de golfshop om bij 
elke groei die ze letterlijk en figuurlijk maakt, hij meekijkt 
of ze nog de juiste clubs heeft. Dat is erg fijn.’ 
 
Komend seizoen speelt Indra elke zondag wel een 
wedstrijd, competitie en jeugdwedstrijden en misschien, 
heel misschien gaat ze zelfs meedoen aan de Tulip Golf 
Challenge. 
 

Joke van der Ven 
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Mopper, mopper, mopper… 
In de buurt van de green geeft opa als een natuurlijke 
caddie, coach, mentor en inspirator de afstand door naar 
de vlag. Met clubkeuze bemoeit hij zich niet, ‘want dan 
heb ik het gedaan als het niet goed gaat.’ En soms gaat 
het ook niet goed natuurlijk. Ze is verdorie ook nog maar 
net veertien jaar. Maar ik hoor haar niet mopperen, 
vloeken of schelden op zichzelf, integendeel. Op Geel 6 
slaat ze een plufbal met haar houten club, leunt er even 
op en gromt iets van: ‘Die woodies, woodies toch… Op de 
driving range sla ik ze knettergoed, maar in de baan….!’ 
Dat was de enige ‘uitspatting’, die ik die middag van haar 
hoorde. 
 
Mahesh: ‘Dat is niet altijd zo geweest hoor. Een tijd 
geleden was het een enorm gemopper als het niet goed 
ging op de baan. Niets was goed. Op een gegeven 
moment was ik het zó zat dat ik zei: En nu is het over. 
Hup in de auto, we gaan weg! En toen heb ik haar 
gewoon thuisgebracht.’ 
 
Zoo… da’s niet prut. Wat deed dat met jou, Indra? 
‘Heel veel. Ik ben enorm na gaan denken. Daarna heb ik 
met opa afspraken gemaakt, die we met niemand delen.’ 
Indra kijkt Mahesh aan, die het opnieuw bijna niet droog 
houdt. Duidelijk is dat ze veel doorgemaakt hebben 
samen. Op en in de baan en daarbuiten. 
 
Je bent amper 14 jaar Indra, heb jij geen last van 
puberteit? 
Indra: ‘Niet zoveel eigenlijk. Ik hoor mijn vader en 
moeder wel eens samen en denk dan: ‘mwah ff niet…’. 
Mijn jongere zusje van 11 heeft er veel meer last van, die 
kan dwars zijn zeg!’ 
 
Magistrale slag 
Op Geel 9 slaat ook Indra weer af bij de tee van 56. Haar 
bal belandt voorbij de bunker, midden op de fairway, dus 
ruim 200 meter en dat met tegenwind. De tweede slag 
met de houten club is weer zo’n plufbal van 50 meter 
ver, de derde slag is magistraal en valt naast de vijver. 
‘Eindelijk!’ verzucht Indra. Als dit soort slagen een 

constante worden, tja dan… Indra sluit de ronde af met 
een par op Geel 9. 
 
Volwassen 
In het clubhuis geniet Indra van haar favoriete tosti met 
kaas en ketchup, want hierna moet ze nog naar de 
jeugdlessen.  
 
Golf is bij uitstek een mentaal spelletje. Je techniek kan 
super zijn, maar uiteindelijk bereiken alleen de mentaal 
sterke spelers de profstatus. Hoe zie jíj dat? 
Indra: ‘Daar heb ik het heel vaak met opa over. Natuurlijk 
zie ik het ook wel eens even niet zitten, maar bij elke hole 
geef ik mezelf een nieuwe kans. Ik ben sowieso geen 
zwart-wit denker, zoals veel klasgenoten, ik doe niet mee 
aan de groepsdwang op school met kleding en 
haardracht en zo en heb heel veel plezier met een klein 
groepje vaste vrienden. En ik heb een beste vriendin 
waarmee ik alles kan bespreken.’ Indra komt dan pas 
echt los, vertelt veel over zichzelf en blijkt vooral 
genuanceerde opvattingen te hebben, waardoor je bijna 
zou vergeten dat ze nog maar net 14 jaar is. Met de 
swingsnelheid van een pro en karakterologisch nu al vrij 
volwassen, bedenk ik aan het eind van het gesprek: ‘t Zal 
zomaar eens waar kunnen worden! Indra als pro!  

Van onze nieuwe collega in de winkel hopen wij, dat zij of hij: 

• Lekker enthousiast en gezellig is  

• Ervaring in de verkoop heeft 

• Het ook leuk vind om in weekenden te werken 

• Graag veel wil leren over de artikelen in onze shop (of 
zelf al een wandelend kenniscentrum is…;-) 

 

Onze ideale werkplaats-collega is: 

• Uiteraard ook lekker enthousiast en gezellig 

• In het bezit van 2 rechterhanden! 

• Flexibel inzetbaar qua werktijden en aantal uren 
Loop gezellig even bij ons binnen wanneer je interesse hebt! 
Of bel 0592 543555, of mail info@thecountrygolfshop.nl. 

The Country Golf Shop zoekt collega’s 
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Joke van der Ven 

De tafel naast mijn favoriete plek aan de bar in ons 
gewaardeerde clubhuis was ingenomen door een viertal 
spelers van 'overver’. Mensen zoals wij hier ten regio 
niet gewend zijn, zeg maar. 
Links aan de tafel zat een man met lijnen rond de mond 
die verraadden dat hij het leven niet altijd als een feest 
zag. Hij had het tuigleren gezicht van een man op het 
land. Zijn neus snelde de man vooruit. 
De man naast hem keek ik in het gezicht. Hij was 
gebouwd als een eik. Groot, stevig en onverzettelijk. 
Bretels en een paarsrood stretch spanpolo maakten het 
plaatje compleet. Zijn houding liet zien dat hij het leven 
nam zoals het zich aan hem opdiende. 
De man die ik op de rug keek had een hinnikende lach 
die hij te pas en te onpas liet horen. Het verraadde zijn 
onzorgvuldige keus voor wat grappig was. Hij had haar 
dat deed denken aan een uitgezakt permanentje rond 
een dunnende kruin. Een rode broek en oranje polo uit 
de non-food vakken van een supermarkt waren de 
overduidelijke signalen van een alleengaande man. 
Het meest opvallende was de man rechts naast hem met 
zijn zeer ruim vallende driekwartlange broek die zijn 
behaarde kuiten vrij liet. Het dessin was geruit, de stof 
tweed. De gedachte aan een kilt kwam bij mij op. Het 
verloop van het gesprek gaf aan dat hij nog niet zo lang 
deel uitmaakte van genoemd selecte gezelschap. 
De conversatie werd op luide toon gevoerd zodat ik, ook 
als ik gewild had, er geen lettergreep van had kunnen 
missen. 
En ik wou het zeker wel want veel meer dan 
gemeenplaatsen over de neerslag van de laatste 
maanden leverde het gesprek niet op. Opmerkingen in 
de trant van ‘De hemel is incontinent’, ‘Wat vandaag 
valt, valt morgen niet’, ‘Geen weer, morgen weer’ en 
’Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt 
naast je’ trokken als donkere wolken aan mijn zonnige 
kijk op de wereld voorbij. 
Ik besloot om me op m’n versgemalen ‘bakkie’ te 
concentreren. 
't Giet zoals het giet. Giet het niet dan is het droog’ en 
‘Denk ook eens aan het grondwater’ hoorde ik 
desondanks toch nog. 
Ik had het al aardig gehad toen de oranje-polo-man een 
afslag nam met de vraag ‘Waar heb jij de laatste tijd 
uitgehangen?’ 
Mij was nog niet duidelijk aan wie de vraag gesteld werd 
tot tweed-man achterover ging zitten. Hij worstelde 

zichtbaar enige tijd met zijn gemoed en zuchtte voor hij 
aarzelend kwam met: ’Als jullie het niet verder vertellen 
wil ik het jullie wel zeggen.’ 
’Natuurlijk, dat zit bij ons wel safe’ verzekerde de 
nieuwsgierige tafel. 
‘Jullie weten toch dat ik sinds enige tijd een nieuwe 
liefde heb’ opende tweed-man en na instemmend 
knikken van het trio ging hij door: ‘Mijn eerste vrouw 
was meer ’n sportauto maar als je wat ouder bent kies je 
toch eerder voor ’n model met ’n hoge instap. Bij wijze 
van spreken dan. En die heb ik met Antje wel gevonden. 
Leuke meid, het klikte meteen. De eerste maanden 
waren ’n feest, geen spoor van aanpassingsproblemen 
maar de laatste tijd komt ze toch met wat eigenaardige 
opvattingen. 
We aten verkeerd en we dronken teveel. Daar begon het 
mee. Nog niks aan de hand, zullen jullie denken, maar 
daar bleef het niet bij. Was het maar zo. 
Niet lang daarna moesten mijn parkieten eraan geloven.  
Bijna vijftig parkieten in m’n onder architectuur 
gebouwde volière van koninklijke afmetingen. Zat nog 
een topspannetje bij. M’n trots. Dieren horen niet achter 
tralies, krijg ik dan naar m’n hoofd. Alsof ze in de vrije 
natuur tegenwoordig wel de ruimte krijgen, denk ik dan. 
Ik dácht dat, want discussiëren heeft geen enkele zin. Ze 
is me daarin glad de baas. Heb geen enkele kans. 
Vervolgens was, naar Antje’s vaste overtuiging, wat 
persoonlijke ontplooiing en therapie dringend 
noodzakelijk. Ik was nog niet volwassen en dat werd toch 
wel de hoogste tijd. Zo had ik het nog nooit gezien maar 
dat deed er even niet toe.  
De keus was: 
a) Aquariumtherapie, kijken naar een bak vol water en 
vissen. Zou rustgevend en stressverlagend werken, of 
b) Kristaltherapie, van het bekijken en vasthouden van 
stenen. Gaat een helende werking vanuit. Antje wist 
daarnaast zeker dat ik middels 
bewustwordingsprocessen en online cursussen de 
ontbrekende hiaten in mijn opvoeding zou kunnen 
opvullen. 
Dat staren naar die vissen is nog niet zo eenvoudig kan ik 
jullie wel zeggen. En rustgevend is het zeker niet. Moest 
acuut aan de bètablokkers. 
Maar het ergste moest nog komen’ ging tweed-man 
door met wat de climax zou worden: ‘Mijn golfstokken 
kwamen er niet meer in. Moesten de deur uit. Al dat 
gegolf was slecht voor het milieu, de natuur, het kost 

B. Doeïen 



14 

 

teveel en je lost er de wereldproblemen niet mee op. 
Mijn argumenten deden er niet toe. Ja, en wat moet je 
dan als golfen je grootste passie is. Op Antje na dan. 
Begrijp me goed. 
Vandaag de dag moet ik eerst naar de werkplaats om 
m’n stokken op te halen. Antje denkt dan dat ik ’n klusje 
heb.  
Want als het om golfen gaat zet ik m’n hakken in het 
zand. Daar trek ik een dikke streep. Ja toch zeker, niet 

dan’ eindigde hij met een vragende blik over de tafel. 
Berustend voegde hij eraan toe: ‘Morgen weer geen 
golfen. Zit er niet in. Wordt ’n hele dag varkens 
knuffelen.’ 
Bespeurde ik nou bij de verraste tafel iets wat op 
besmuikt lachen leek. 
Ik wist niet hoe het met de tafel zat maar persoonlijk 
denk ik dat de nieuwswaarde van deze vertelling een 
groot (Zeijdelinks) publiek verdient. 

Gisteravond net weer gearriveerd 
uit China, waar hij samen met 
Daan Meijnckens op uitnodiging in 
zes dagen tien rondes op negen 
verschillende banen heeft 
gespeeld, en nu alweer op de 
eigen golfbaan te vinden. Dat is de 
juiste instelling voor een nieuwe 
playing professional! Ook handig 
voor je focus: in China was er geen 
beschikking over Facebook, 
Instagram, mail en andere apps, je 
toegang tot internet is behoorlijk 
afgeschermd. Maar ook hier op 
onze eigen baan in Zeijerveen is 
Michel hard aan het werk, hij 
spendeert zijn dagen full time op 
de driving range en de andere 
oefenplekken. Helaas voor hem is 
de baan in februari nog dicht.  
 
Wat staat er op de planning, 
Michel? 
‘Ik bereid me nu voor op mijn 
eerste twee toernooien op de Pro 
Golf Tour, die met een dag pauze 
na elkaar in maart plaatsvinden in Cairo. Helemaal alleen 
zal ik daar niet zijn, Ronald en Carolien van Beek en hun 
zoon Tim hebben hun vakantie erop afgestemd, zij zijn 
daar ook twee weken. De planning is dat Ronald tijdens 
de twee toernooien de caddie is van Michel en dat 
Carolien en Tim daar lekker vakantie vieren. Een caddie is 
niet verplicht, waar dat vanaf de Challenge Tour wel zo 
is.’ licht Michel toe. ‘Tijdens de Pro Golf toernooien 
speelt iedereen twee dagen, de ene dag vroeg en de 
andere laat, en dan is er de cut. Anders dan op de DP 
World Tour en de PGA Tour, zijn deze wedstrijden 
doorgaans op werkdagen.’ 
 

En daarna vlieg je direct naar je 
volgende toernooi in het 
buitenland?  
‘Nee, dan speel ik eerst competitie, 
in Heren 1, maar slechts twee 
wedstrijden. Daan en ik wisselen 
elkaar af, want je mag niet met 
twee pro’s tegelijk spelen. Ik doe 
dat omdat ik competitie altijd leuk 
vind om te spelen, en ook om voor 
de vereniging uit te komen. In de 
Pro Golf Tour speel ik geen 
matchplay, maar in de competitie 
kom ik wel goede tegenstanders 
tegen die mij helpen om scherp te 
blijven, zoals tegen de Noord 
Nederlandse. De eerste wedstrijd is 
op de Lochemse, een baan die ik 
nog niet ken en waar ik later ook 
het Nationaal Open Strokeplay 
speel, dus dat komt mooi uit, heb ik 
die alvast verkend.’ 
 
En dan even rust? 
‘Nee, zodra mijn single partij tegen 
De Semslanden klaar is van de 

laatste competitiedag moet ik direct de auto in naar 
Oostenrijk, ik speel namelijk de dag na de competitie de 
oefenronde voor het toernooi. Dinsdag en woensdag 
speel ik de eerste en tweede ronde en dan hopelijk op 
donderdag de laatste ronde. Terug in Nederland is er dan 
op zaterdag en zondag het Lauswolt Open. Gelukkig heb 
ik naast mijn trouwe sponsoren inmiddels ook al ruim 30 
personen in de Club van 100, iets wat veel beter is 
opgepakt dan ik had durven hopen.’ 
 
Goede vooruitzichten, dus, en aan de ondersteuning zal 
het niet liggen. Succes, Michel! 

Michel van Zijl start zijn pro carrière 
Eric Afman 

Blik op de toekomst... 
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In 2022 leerde ik Klaas Jan op een bijzonder manier 
kennen. Er zou een kennismakingsavond voor nieuwe 
leden op de driving range zijn om Inrange te leren 
kennen. Helaas bleek deze avond niet door te gaan. Ik 
had waarschijnlijk de e-mail gemist of deze was in mijn 
spam-folder terecht gekomen. Klaas Jan stond op de 
driving range op dat moment en ik kwam met hem aan 
de praat. Die avond heeft hij mij wegwijs gemaakt op 
Inrange en inmiddels hebben we al meerdere keren een 
rondje gelopen op de verschillende lussen van onze 
mooie baan. 
 
Voor wie Klaas Jan niet 
kent: Hij is geboren in 
Leeuwarden, haalde 
zijn vwo-diploma in 
Sneek en studeerde 
daarna 
bedrijfseconomie aan 
de HEAO in 
Leeuwarden met als 
specialisatie M&O en 
Informatica. Vrij snel 
daarna kwam Klaas Jan terecht in de autobranche en 
was hij bijna 20 jaar DGA van Ford de Zeeuw te 
Leeuwarden en daarna nog als vestigingsmanager van de 
Century Autogroep in Groningen. Sinds maart 2021 geeft 
hij les aan het Alfa-college in Groningen als docent 
commerciële vakken waar hij naar eigen zeggen zeer 
veel voldoening uithaalt. 
 
De favoriete hole van Klaas Jan is Rood 5 (par 4 - 316 
meter). De reden daarvoor is eigenlijk heel simpel: ooit 
maakte hij daar zijn eerste birdie. Goede herinneringen 
dus aan deze prachtige hole waar je de green niet van 
ziet als je afslaat en waar je links daarvan een enorme 
plas water hebt waar je bal zomaar in kan verdwijnen. 

Helaas is het hem daarna nooit meer gelukt daar 
opnieuw onder par te spelen. 
 
Wat velen van u waarschijnlijk niet weten, is dat Klaas 
Jan de afgelopen jaren betrokken is geweest bij diverse 
privé-hulpgoederen-transporten. In 2022 was er al een 
transport voor Oekraïense vluchtelingen en afgelopen 
november hebben hij en zijn vrouw Monika 
meegeholpen een transport te organiseren naar de 
republiek Moldavië. Dit is het armste land van Europa en 
met slechts 2,5 miljoen inwoners ving het land in eerste 
instantie naar schatting 500.000 vluchtelingen op uit 
Oekraïne. Klaas Jan reed eigenhandig met één van de 
vrachtwagens van Reining uit Kolham daar naartoe. 
Stichting Mensenkinderen was betrokken bij de 
uitvoering van de actie en zorgde ter plaatse voor de 
verdeling van de ingezamelde goederen. 
 
Het is erg mooi om te zien hoeveel medeleven en 
compassie er is onder de leden van onze vereniging voor 
dit soort goede doelen en zeker als het zo hands-on is als 
Klaas Jan hier heeft laten zien. 
 
Petje af voor Klaas Jan, de man met zijn zeer herkenbaar 
brede uitgesproken lach. Iedereen gunt jou snel weer 
een birdie op Rood 5 of welke andere hole dan ook!  

De favoriete hole van… Klaas Jan Tolman 

Jeroen Bosman 
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Joke van der Ven Joke van der Ven 

Hoe komt de greenkeeper door de winter? 
André Turkstra, hoofd greenkeeper, duikt achter zijn pc. 
Vanaf zaterdag 1 oktober vorig jaar, de tweede dag van 
De Tulip Golf Challenge, tot 1 maart van dit jaar, dus in 
vijf maanden, is er 634 mm regen gevallen. Ter vergelijk: 
in het hele jaar 2022 viel er 687 mm. Nou was dat wel 
weer een extreem droog jaar, maar toch. In de 
koffieruimte van de greenkeepersloods eten Arjan, 
Ronnie en André hun meegebrachte brood.  
 
Hoe komen jullie eigenlijk zo’n 
kleddernatte winter door? 
Ronnie: ‘Heb je nog meer van dit 
soort leuke vragen?’ 
Arjan: ‘Gewoon, ’t was niet leuk, 
soms was je ’t wel zat.’ 
André, een beetje glimlachend: ‘Zoals 
elke winter, opruimen, zagen, 
snoeien en het hout verhakselen. En 
met de vrijwilligers houtwallen 
maken. Altijd in de richting van de 
fairway of het pad, dat is het mooist 
en zie je de rommel ook niet die 
erachter ligt. Maar, en iedereen weet 
dat natuurlijk, het was een extreem 
nat seizoen waardoor we heel lang 
niet met machines de baan op 
konden. Maar in die tijd hebben we ook het een en 
ander rondom het clubhuis gedaan. De bestaande 
cortenstalen bloembakken vergroot, slechte bestrating 
hersteld, een opgang gemaakt voor handicarts bij de 
kunststof puttinggreen en nog meer kleine klussen.’ 
 
Genoeg over de winter André, wat staat er voor ’t 
komend jaar op de planning? 
André: ‘Als het droog genoeg is gaan we een nieuwe 
brug aanleggen op Wit 6. Dat wordt een brug van 15 
meter lang, dus er moeten palen onder van 6 meter. De 
onderdelen liggen hier al achter de loods. De brug wordt 
rechts schuin over het water gelegd. Tot nu konden we 
niet met een kraan de baan op. Zodra het wel kan, gaan 
we dat doen, met hulp van wat vrijwilligers, dus dat 
wordt echt een leuk klusje. Kijk, die hele witte baan is 
aangelegd in de winter van 2002 of 2003, daar wil ik af 
zijn. Dat was een ook een kleddernatte winter, daardoor 
zitten er veel problemen in de opbouw van de grond en 
moet er veel gedaan worden om dit weer goed te 

krijgen.’ 
 
Zoals? 
André: ‘Nou ja, de beste manier is om de grond geheel 
opnieuw op te bouwen, alleen is dat wat betreft kosten 
geen optie. Door middel van goede afvoersloten, nieuwe 
drainage met zand en veel prikken en bezanden kun je 
wellicht ook resultaat halen.’ Even later: ‘Wit 7 krijgt 
deze zomer ook groot onderhoud, de foregreen wordt 

opnieuw opgebouwd en de bunker waar 
die twee eiken in stonden, wordt 
mogelijk verlegd. Dat gebeurt in overleg 
met de baanarchitect, dus ook weer een 
leuk stukje werk. Benieuwd waar die 
bunker belandt! En op Wit 8 ligt de 
nieuwe tee voor de 60 en 56 al klaar, 
maar moet nog worden afgewerkt.’ 
 
En verder? 
André: ‘Rood 1, 3 en 4 zouden nog wat 
verbeterd kunnen worden, met meer 
drainage, maar dat is afhankelijk wat de 
DG&CC er dit jaar in wil investeren.’ 
En krijgen we weer van die mooie 
pluimen van bloeiend gras? Dat was zó 
mooi afgelopen jaar! 
André: ‘Als het aan mij ligt wel ja, maar 

niet alle golfers vinden het mooi hoor, sommigen vinden 
het lastig omdat ze hun bal er niet in kunnen vinden. Aan 
de andere kant, als je niet met je drive op de fairway 
kunt slaan, kun je misschien beter vanaf een andere tee 
afslaan.’ 
 
Wie bepaalt eigenlijk het maaibeleid? 
André, uiterst bescheiden: ‘Ik. Dat bespreek ik hier met 
de jongens en bepalen dan wat wáár blijft staan en wat 
wáár wordt weggehaald. Dat bloeiende gras rondom de 
tee, daar kan toch 
niemand last van 
hebben en is voor 
ons ook goed om 
te doen. Het ziet 
er dan wel een 
periode heel 
anders uit. Dat 
vind ik wel mooi 
ja.’ 

Foto: Arjan ten Brinke 
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Eric Afman 
  

Groepsreis El Rompido  
Loes Verhagen en José Henkelman 

Van 6 tot 13 november 2023 zijn we met een groep van 
17 mensen naar El Rompido in Spanje geweest voor een 
weekje golfen in de zon. We werden hierbij begeleid 
door wel vier pro’s: Bob, Martin, Ian en Daan. Bob en 
Martin hebben tijdens deze week de fijne kneepjes en 
trucs overgedragen aan de jonge garde golf pro’s. Want, 
hoe houd je zo’n groep fanatieke golfers onder controle? 
Voor mij was het een eerste kennismaking met zo’n 
groepsreis, Loes en Ruud waren al eerder met Bob en 
Martin op een dergelijke vakantie geweest en hadden 
goede ervaringen met dit duo. 
 
We begonnen de dag meestal met een gezamenlijke 
golfles, waarin gedurende de 
week allerlei onderwerpen aan 
de orde kwamen. Vervolgens 
werden we de wei in gestuurd 
in flights, in wisselende 
samenstellingen. De starttijden 
sloten mooi aan bij onze lessen. 
Alleen op onze laatste dag, 
zondag, hadden we een starttijd 
van 8 uur ’s morgens. Dat was 
wel erg vroeg voor ons…
Halverwege de week was er een 

vrije dag, waarop we met een groep een wandeling 
hebben gemaakt naar een dorpje in de omgeving, waar 
we van een gezamenlijke lunch hebben genoten. Het 
hotel was prima. Alles was goed verzorgd en het eten 
was heerlijk en gevarieerd. Bij het diner kwamen onder 
het genot van de nodige glaasjes de sterke verhalen en 
grappen naar voren.  
 
Onder leiding van de pro’s is het een TOP week geweest. 
Ian en Daan hadden de lessen goed voorbereid en prima 
rekening gehouden met de individuele wensen. Wij 
willen hierbij de pro’s hartelijk danken voor hun inzet en 
iedereen die mee is geweest hartelijk danken voor alle 
gemoedelijke gezelligheid! 

Oké, nog een klein 
vraagje tussendoor, de 
greens hebben veel 
bruine plekken, wat is 
dat, het lijken soms wel 
bruine voetstappen. 
André: ‘Op de greens 
hebben we korrelijzer 
gestrooid, omdat er best 
veel mos in zat. Het ijzer 
is zowel goed tegen de 
mos als tegen de 
schimmel en ja, die 
voetstappen kloppen 
wel, want als je over de 
green loopt, neem je het 
op de zolen van je 
schoenen mee.’ 
 
Dank! Ik ben heel 
nieuwsgierig naar Wit 6, 7 en 8. Kunnen we daar even 
kijken? 
‘Nu?’ 

Nou ja, na je lunch natuurlijk… 
Even later rijden we in een buggy naar Wit. Het is 
werkelijk prachtig. Een mooi geschoren en geknipte 
baan, nog geen plag eruit, want nog geen golfer liep er. 
Hoe mooi! Ik voel me even een bevoorrecht mens, om 
dit moois te zien. Bij Wit 6 kijken we wat er nog moet, bij 
Wit 7 idem dito en bij Wit 8 staan we samen op de tee. 
‘Zie je wat een prachtig uitzicht je hier hebt’, zegt André. 
‘Dat wordt een heel andere beleving als je hiervan 
afslaat!’ En zo is het. Mooi om te zien hoe de 
greenkeepers nog eerder van de baan genieten dan wij. 
Want ja, zonder greenkeepers krijgen wij nooit zo’n 
prachtige baan!  
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Eric Afman 
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Uitleg Dr. Putter Puzzel  
Ingeborg van den Broek, Koen Hazekamp en Eric Afman 

 

Traditiegetrouw daagden we jullie aan het einde van het 
jaar uit met de Dr. Putter-puzzel. We hoorden in de 
wandelgangen dat het best moeilijk was dit jaar. Dat kan 
deels aan de puzzels liggen en deels aan het thema: 
golftoernooien. Ken die maar eens allemaal. Maar ook 
hoorden we dat een groot aantal leden er veel plezier aan 
hebben beleefd en dat doet ons weer goed, want ook wij 
verheugen ons steeds weer op het maken van de puzzel. 

 

Uit alle inzendingen hebben we twee namen getrokken 
van leden die zich de Dr. Putter-puzzelwinnaars van 2023 
mogen noemen: Gert Sloet en Bart van Oort. Van harte 
gefeliciteerd! 
 
Voor wie benieuwd is naar de antwoorden van de 
rebussen, hier zijn de oplossingen: 
 
1 John Deere (afgebeeld op het schoolbord) + "De klas is 
ziek"; in het Engels 
2 Tour (de France) + kam + pioen + schap; in het Engels 
3 Alfred (Judokus Kwak) + Damonhill (aangepast naar 
Dunhill met bewerking AMO=U) + alles aan de linkerzijde 
4 Logo van Spar (spar valt) + Logo van Champion + schip; 
in het Engels 
5 Hond + o tussen apen 
6 Thailand + logo van LGPA 
7 Bekendste teeshot Emirates Golf geslagen door de 
winnaar, met de skyline van Dubai op de achtergrond 
8 Thee (zonder 'e') + spelers 
9 Op label mist: "made in" + Denemarken (verwijst naar 
Lego en De Kleine Zeemeermin) 
10 Logo van Op 1; min e + groot groen ei op kleine 
Calimero 
11 3x M + op (de lijn) + plusteken (ook wel 'en') 
12 Klimop (met bewerking -i wordt Klmop) + bewerking 
van plusteken (ook wel 'en')  
13 Kazoo (met bewerkingen: K=C toegepast op kazoo en 
de K weg bij kopen) 
14 Theo (zonder de 'o') + maskers (met bewerking: K is T) 
15 Zon (in het Spaans) + thuis (in het Duits) + kop (in het 
Engels) 
 
Dank aan iedereen die heeft meegedaan en tot de 
volgende puzzel! 
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