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De winter, voor de een tijd voor een dip, of tenminste een 

ingelaste pauze qua golfrondes, voor de ander het moment 

om eens fiks aan de slag te gaan. Dat geldt onder andere 

voor de DG&CC en binnen de vereniging voor de 

verschillende commissies. Er wordt gewerkt aan de 

competitievoorbereiding, de wedstrijdkalender, jeugd- en 

winterlessen, algemene bestuurszaken, greenkeepers en 

vrijwilligers in de baan, en ook aan deze ZeijdeLinks. En als 

we het daar toch over hebben: we hebben binnenkort een 

paar korte vragen voor u. We willen namelijk graag weten 

of u de ZeijdeLinks per post wilt blijven ontvangen. De 

enquête daarover kunt u in januari verwachten. Overigens 

kunt u de ZeijdeLinks altijd ook online lezen via onze 

website.  

 

Iemand van wie we hopen dat ze het heel erg rustig krijgt, 

is onze nieuwe vertrouwenscontactpersoon Liesbeth 

Harderwijk. 

 

Daarnaast was de afgelopen tijd ook een mooie 

gelegenheid om de details van onze baan op de foto te 

zetten. Of terug te blikken op golfgeluk en -frustraties. Om 

de een of andere reden lijken die laatste niet of nauwelijks 

aanwezig. Misschien had de vraag een maandje later 

gesteld moeten worden en hadden we dan iets andere 

antwoorden gehad.  

 

Tot slot, als er toch niet of nauwelijks gegolfd wordt, 

bezoek de receptie dan eens om de bag tags die al bijna 

een jaar zielig in een bak liggen te wachten om aan de 

golftas gehangen te worden. Dat kan volgend jaar vast 

beter! En wie tussen de 20 en 45 jaar is, kan zich melden bij 

de Next Gen Golfers, een appgroep geïnitieerd door pro’s 

Ian en Daan (zie pagina 23). Een uitstekend initiatief! 

 

Een mooie jaarwisseling gewenst! 

De redactie is niet verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke bijdragen van leden 
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Toen ik gepolst werd voor een functie in het bestuur, 
besloot ik de functie aan te nemen vanwege twee 
redenen. 
1.  Uit ervaring weet ik hoe lastig het is om mensen te 
vinden die in een bestuur plaats willen nemen. Zelden 
biedt iemand zich vrijwillig aan. 
2.  Ik vind het belangrijk dat er een vrouw in het bestuur 
zit. 
En dat laatste is meteen wat ik in dit 
stukje wil aankaarten. 
 
Ik golf nog niet zo lang, zo’n vier jaar. In 
die tijd is het mij opgevallen dat vooral 
bij serieuzere wedstrijden de vrouwen 
nogal onder vertegenwoordigd zijn. 
Bovendien hebben we voor het nieuwe 
seizoen maar ternauwernood één 
vrouwen competitieteam voor de 
donderdag en één team voor de zondag 
kunnen vormen. Waar ligt dit toch aan? 
Ik hoor bij andere clubs dat daar soms 
wachtlijsten zijn voor dames die mee 
willen doen met de competitie. Ik kan 
daar bij onze club niet echt de vinger op leggen, maar zou 
het dolgraag anders zien. Waarom zijn er bij onze club zo 
weinig competitieve vrouwen? Waar ligt dit aan? Zijn er 
oplossingen?  
Hier zou ik mij heel graag voor willen inzetten maar dat 
kan ik niet zonder jullie stem, dames. Dus schiet mij 

alsjeblieft aan als jullie mij zien lopen en geef mij ideeën 
waar we wellicht verder mee kunnen. 
Verder ben ik in het bestuur onder andere ook het 
aanspreekpunt voor de jeugd en daar zie ik tot mijn grote 
vreugde fantastisch aanstormend talent, zowel bij de 
jongens als bij de meiden. Er worden zelfs al wedstrijdjes 
mee gelopen op de ‘grote’ baan. En dat met mooie 

resultaten. Daar ben ik onwijs trots op. 
Dat is meteen ook een compliment voor 
hun begeleiders/trainers. Ga zo door! 
Het is prachtig om hun enthousiasme te 
zien. 
 
Om onze trots ook als club te etaleren 
hebben we het plan om een ‘wall of 
fame’ te maken in het clubhuis, met een 
wisselende fotocollage per jaar van de 
winnaars van verschillende wedstrijden. 
We proberen dit zo snel mogelijk vorm 
te geven. 
 
Hoe leuk is het om als bestuurslid een 
stem te kunnen zijn voor jullie allen. Dus 

aarzel niet en stap naar me toe als jullie ideeën hebben of 
ergens meezitten, en dan hoop ik voor jullie een waardige 
afvaardigster te zijn. 
 
Tot ziens op onze mooie club. 
Ria Schaafsma-Oosten  

Arend Mulder Ger Abbring 

Lidy Broekema 

Ingezonden foto’s van onze mooie golfbaan 
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‘Wil je eerst vooruit of terug?’ 
 
‘Doe maar terug.’ 
 
‘Ok.’ 
 
Het is vrijdag 24 november. Elk jaar blikken we aan het 
eind van het jaar terug met Paul en Jan Willem op het 
achterliggende jaar en kijken we vooruit naar het nieuwe 
jaar. Deze keer is het alleen met Paul. Jan Willem laat 
meer en meer aan hem over. 
 
Paul: ‘Ik denk dat we een heel mooi jaar hebben gehad 
met elkaar. Het is het eerste jaar dat we verstoken bleven 
van corona, dat is op zich alweer heel wat. De bezetting in 
de baan is daardoor goed. Het is duidelijk minder druk, 
mensen reizen weer meer en we merken dat er steeds 
minder 18 holes worden gelopen. Ook zijn er veel Par 3-

leden doorgestroomd naar de grote baan, er zijn veel 
nieuwe beginners, de winterlessen gaan weer van start en 
last but not least de baan die elk jaar mooier en beter 
wordt.’  
 
De baan 
Paul: ‘De baan ligt er, vinden wij, het hele jaar prachtig bij. 
Vind jij niet? Behalve de laatste vier weken. In de aanloop 
naar de Tulip Golf Challenge van donderdag 19 tot zondag 
22 oktober is er door de greenkeepers echt keihard 
gewerkt aan de baan.’ Paul kijkt even strak naar buiten. 
‘Tijdens het toernooi waren ze al vóór zonsopgang aan 
het werk om alles tot in de puntjes te regelen. Met super 
strakke greens die twee keer per dag werden gerold en 
gemaaid. Martin, Manon en ik die meehielpen om de 
fairways te sweepen en dan gaat het vrijdag de 20e 
keihard regenen. Dat vond ik ook voor die mannen zó erg! 
En kijk nu naar buiten. De baan is kleddernat en wordt de 

Clubkampioenen 2023 
Koen Hazekamp 

Paul Kamstra: ’t Was mooi, ’t wordt nog mooier! 
Joke van der Ven 
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hele winter niet meer droog. In vier weken tijd is er meer 
dan 200 mm gevallen. En ja, daardoor lopen mensen 
eerder 9 dan 18 holes, dat is logisch. We gaan in E-
Golf4U nog dit jaar experimenteren om ook de lussen 
Geel en Rood apart te reserveren, want Wit blijft 
voorlopig echt te nat. Daar hebben we op hole 6 de 
foregreen al wel vernieuwd, en zullen we volgend 
voorjaar de brug gaan verleggen naar rechts. Over de 
drainage van Wit gaan we in overleg met de gemeente 
en het Waterschap, want dan moet er wel iets aan het 
grondwaterpeil worden aangepast.’ 
 
Clubhuis 
Het lijkt of jullie in het Clubhuis steeds voldoende 
personeel hebben. En dat in tijden dat elk horecabedrijf 
schreeuwt om personeel… 
 
Paul kijkt verrast: ‘Dat klopt ja, het gaat goed, we hebben 
goeie mensen en een goed team. Wouter, onze kok, is 
na het seizoen na ruim zes jaar vertrokken, nu wordt 
Erwin chef-kok en Ewout zijn assistent. En in de 
bediening zijn we echt superblij met onze vaste 
krachten, Jan, Karin en Babs en met de vaste 
oproepkrachten, waaronder Anna, Rosa, Cyrell en 
Michel. Je merkt aan alles dat ze het onderling heel goed 
hebben en dat straalt uit naar de gasten. Kijk, het 
clubhuis is wel zeven dagen per week open, van ’s 
morgens half acht tot ’s avonds elf uur en vrijdag en 
zaterdag zelfs tot 12 uur ’s nachts. Da’s best pittig. En 
juist daarom ben ik zo blij dat het goed gaat.’ 
 
Lodge 
Hoe was de bezetting in de Lodge, en tot wanneer blijft 
die open? 
 
Paul: ‘De bezetting van het hotel heeft een kleine groei 
doorgemaakt. Het is van 1 december tot 1 maart 
gesloten. Drie maanden in totaal. Behalve in de eerste 
week van februari. Dan wordt in de Bonte Wever de 
Dutch Open Darts gehouden. Voor die gasten houden 
we het hotel dan weer open.’ 
 
En is er ook wat tegengevallen dit jaar? 
 
Paul: ‘Kijk naar buiten!’ 
 
Ok, op naar 2024, wat gaat er gebeuren? 
 
Paul: ‘We zullen stappen met de baan blijven maken, dus 
dat hij kwalitatief nóg beter wordt. Dat betekent 
looppaden verbeteren, drainage van Wit, foregreens en 
een nieuwe teebox op Wit 8. Die bult die rechts van de 
huidige teebox ligt, is nu ruim zes maanden ingeklonken, 
dat wordt een nieuwe, uitdagende afslag. Ik probeer nog 

met een drone een foto voor je te verzorgen. 
En… we krijgen volgend jaar een extra jeugdtoernooi van 
de Global Junior Golf Tour!’ 
 
Dus twee grote toernooien? Welke dan? 
 
Paul: ‘Natuurlijk weer de Tulip Golf Challenge, maar ook 
de Golf Lodge Junior Open. In oktober tijdens de Tulip 
was Alexander Rosswag hier, de Duitse organisator die 
dit toernooi door heel Europa organiseert. Die was echt 
lyrisch over onze baan, het team vrijwilligers, de 
faciliteiten, dus 27 holes, de driving range, een groot 
Clubhuis, het Hotel, maar ook de medewerkers. Dus ja, 
dat vinden we natuurlijk fantastisch! Het is een toernooi 
voor jeugd van 12 tot en met 23 jaar. Dus Michel kan nét 
niet meer meedoen, Kian nog wel.’ 

 
 

En het jaar erop nog meer? 
 
Paul: ‘Haha! Nee hoor. Hoewel, ik ben wel 
geïnteresseerd om in de toekomst iets voor Damesgolf 
te organiseren. In 2026 vindt de Solheim Cup plaats, de 
Ryder Cup voor dames. Die wordt voor het eerst in 
Nederland op Bernardus gespeeld. In aanloop naar dat 
toernooi zouden we wellicht ook wel eens iets moois op 
onze baan moeten kunnen organiseren lijkt me. Maar 
voor nu focussen we ons op een leuke golfwinter met 
veel activiteiten voor de club en hopelijk weer een 
prachtig nieuw golfseizoen in 2024’. 

Nieuwe teebox Wit 8 
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Het jaar 2023 loopt ten einde en voor de jeugd van De 
Drentsche was het een sportief jaar vol hoogtepunten. 
Terugkijkend op dit jaar zien we een succesvolle afronding 
van 20 jeugdlessen en verwelkomden we nieuwe 
jeugdleden tijdens de najaarslessen. Daarnaast behaalden 
diverse jeugdspelers hun GVB, een prestatie waar we trots 
op zijn! 
 
Het Jeugdkei-evenement was opnieuw zeer geslaagd en 
we merken dat steeds meer jeugdleden deelnemen aan 
georganiseerde wedstrijden. Ook tijdens de clubavond en 
wintercup zijn er een aantal van de partij. Velen met een 
GVB deden ook mee aan de NJGT en behaalden daar vaak 
prijzen voor neary, longest en zelfs eerste en tweede 
plaatsen. 
 
Het hoogtepunt van het jaar was ongetwijfeld het winnen 
van de jeugdcompetitie in juni, met een erg jong team. Dit 

was zeker bijzonder na 14 jaar! Door deze overwinning 
mochten de spelers meedoen aan de Kampioen der 
Kampioenen wedstrijd, waar de jeugd enorm van heeft 
genoten. 
 
De jeugdcommissie wil alle ouders, opa's en oma's 
bedanken voor hun steun en hulp gedurende het jaar. 
Dankzij jullie inzet kunnen we terugkijken op een prachtig 
golfseizoen. Ian, hartelijk dank voor de inspirerende en 
leerzame lessen. 
 
De jeugdcommissie wenst iedereen een fijne kerst en een 
voorspoedig 2024. Laten we hopen dat het opnieuw een 
prachtig golfjaar wordt! 
 
Warme groet,  
De jeugdcommissie 
Beppy, Cesar en Ingeborg  

Beppy Lobeek      & Ingeborg van den Broek 
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Onderstaande is niet alleen een oproep aan alle leden, 
maar een collectieve oproep tot actie! Achter de receptie 
van de DG&CC bevindt zich namelijk een opmerkelijke 
verzameling bag tags. Nee, het zijn niet de nieuwe bag 
tags voor 2024, het zijn die nog van 2023! Kleurrijk, 
glanzend en vol potentie, liggen er momenteel nog meer 
dan 300 van deze stille getuigen van golfavonturen 
ongebruikt achter de balie. Dit ondanks de onvermoeibare 
inspanningen van toegewijden om ze onder de aandacht 
te brengen van die leden, die ze nog niet hebben 
opgehaald. 

 
De bag tags zijn niet louter insignes die onze golftassen 
versieren, integendeel! Ze dienen een integraal onderdeel 
van onze golfervaring te vertegenwoordigen. Ze zijn de 
zichtbare schakels die bijdragen aan de vlotte doorloop op 
onze links. Het is daarom ronduit teleurstellend dat zoveel 
van deze onderschatte eretekens nog steeds wachten op 
adoptie door hun rechtmatige eigenaren. 
De vraag die rijst, terwijl deze kleurrijke potentiële 
metgezellen stilletjes hun beurt afwachten bij de receptie, 

is waarom zoveel bag tags nog steeds niet zijn opgehaald. 
Zijn ze vergeten? Weten veel leden überhaupt wel dat ze 
bestaan? Wat is het? 
 
Wat essentieel is om te benadrukken in deze context, is de 
cruciale rol van de bag tag voor onze marshalls. Deze 
toegewijde hoeders van onze golfbaan zijn de ogen en 
oren van onze golfgemeenschap. Als een marshall jou of 
een andere golfer zonder duidelijk zichtbare bag tag spot, 
kan deze jou en je golfvrienden en -vriendinnen 
benaderen en beleefd vragen om jezelf te identificeren. 
Begrijpelijk, gezien de omvang van onze golfvereniging, 
kan een marshall nou eenmaal niet iedereen persoonlijk 
kennen. Het dragen en tonen van de bag tag wordt dan 
niet alleen een manier om jezelf te identificeren, maar ook 
een manier om de marshalls in hun belangrijke taak te 
ondersteunen. Sterker: ‘Officieel’ dien je de bag tags 
zichtbaar te dragen. 
 
Dus, mede-golfers van de DG&CC, laten we ons 
gezamenlijk inzetten om ervoor zorg te dragen dat 
volgend jaar in ieder geval niet de geschiedenis in gaat als 
het jaar van de ‘forgotten bag tags’. Laten we deze 
schijnbaar eenvoudige, maar essentiële attributen 
omarmen en ze hun welverdiende plaats aan onze 
golftassen teruggeven. Met een overvloed aan bijvoeglijke 
naamwoorden en een vleugje poëzie kunnen we deze bag 
tags niet alleen beschrijven als kleurrijk en glanzend, maar 
tevens als stille en trouwe metgezellen die wachten om 
samen met ons vele golfavonturen te gaan beleven in het 
nieuwe jaar.  
 
Laten we in 2024 dus met trots onze golftassen sieren met 
genoemde kleurrijke badges en laten waarmee we mede 
het leven van de marshalls ietsje eenvoudiger maken! 
 
Zodra de bag tags voor 2024 er weer zijn, zal dit bekend 
worden gemaakt. 

Het belang van bag tags - 'Een oproep met een knipoog' 

Jeroen Bosman 
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De Witte lus is al weken dicht, omdat het te nat is. Alleen 
de greenkeepers en enkele vrijwilligers zijn er te vinden. 
Maarten Hoekstra is een van hen. Hij laat met zijn foto’s 
zien dat er tussen Wit 5 en 6 populieren gekapt worden 
om licht en ruimte te creëren voor later (mooiere?) 
geplante bomen. Wie ziet hier ook een begin van een 
nieuwe sport: golfflipperkast? 

ZeijdeLinks Enquête 

 
U hebt het vast al gelezen in de gezamenlijke 
maandelijkse Nieuwsbrief van het bestuur en de DG&CC. 
In een onlangs gehouden overleg hebben we gesproken 
over de toekomst van de ZeijdeLinks. Blijven we die ook 
de komende periode per post versturen naar zo’n 900 
leden?  
 
We weten dat de ZeijdeLinks door veel leden wordt 
gewaardeerd. We weten ook dat het blad bij sommigen 
meteen bij het oud papier belandt. Dat is overigens ieders 
goed recht natuurlijk. Maar aan de andere kant zonde van 
de druk- en bezorgkosten. 
 
Wij hebben in dat overleg voorgesteld om een enquête te 
houden onder de leden met daarin de vraag of jullie de 
ZeijdeLinks al of niet per post willen blijven ontvangen. 
Daarmee snijdt het mes aan meer kanten: we leveren 
maatwerk, we dragen weer ietsje bij aan het milieu en 
het scheelt in de druk- en bezorgkosten. Die enquête 
kunt u in januari verwachten. We willen u nu vast vragen 
om die in ieder geval in te vullen!  
 
Overigens kunt u de ZeijdeLinks altijd online lezen via de 
site, en liggen er elk kwartaal extra exemplaren bij de 
receptie.  

Werkzaamheden op Wit 
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Bij de functie van vertrouwenscontactpersoon komen 
een paar kernkwaliteiten goed van pas: integer, 
onafhankelijk, rijk aan levenservaring, toegankelijk, 
empathisch, luistervaardig, onpartijdig en natuurlijk 
vertrouwelijkheid, oftewel een 
vertrouwenscontactpersoon (voor het gemak verder 
afgekort als VCP) geeft vertrouwen en 
heeft vertrouwen van betrokkenen. 
 
Toen ik Liesbeth trof in het clubhuis 
voor ons gesprek was al heel snel 
duidelijk dat zij bovenstaande 
kwaliteiten in huis heeft. En hoe! Zelf 
geeft Liesbeth aan dat ze georganiseerd 
en doelgericht is, dat ze een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel heeft en 
dat ze goed kan luisteren. Precies wat 
de De Drentsche kan gebruiken, moet 
Maarten-Jan gedacht hebben toen hij 
met haar in contact kwam. Lang hoefde 
ze niet na te denken en sinds kort is ze dan ook ‘onze’ 
VCP. 
 
Liesbeth is getrouwd met Koos Pipping, is moeder van 
drie dochters, heeft vier kleinkinderen en heeft een 
geweldige carrière achter de rug. Ze heeft in haar 
werkbare leven 35 jaar bij verschillende kantoren 
gewerkt als familierechtadvocaat en scheidingsmediator. 
Van 1993 tot 1997 heeft ze in verband met het werk van 
Koos in Maleisië gewoond. Zelf ziet ze dat als een 
sabbatical, maar haar verhaal verraadde dat ze daar op 
verzoek van Shell, de werkgever van Koos, een tijdlang 
aanspreekpunt was voor Shell-families die zich in 
Maleisië vestigden en voor families die vanuit Maleisië 
naar elders in de wereld vertrokken. 
 
Maar wat doet een VCP in deze functie nou eigenlijk en 

hoe werkt dat dan? In zijn algemeenheid kunnen we het 
volgende stellen: ‘Een VCP heeft als taak te luisteren naar 
je verhaal en je te adviseren en te begeleiden met 
betrekking tot de procedure aangaande het mogelijk 
indienen van klachten ten aanzien welke vorm van 
ongewenst gedrag dan ook. Hij of zij is het eerste 

aanspreekpunt binnen de organisatie of 
in ons geval de vereniging. Daarbij is de 
VCP op de hoogte van de mogelijkheden 
die er zijn om hulp te krijgen. Informatie 
wordt strikt vertrouwelijk behandeld en 
er gebeurt niets wat je niet wilt. De VCP is 
er voor mensen die zelf slachtoffer zijn, 
maar ook voor mensen die geen 
slachtoffer zijn maar een vermoeden 
hebben, dan wel een melding of een 
klacht krijgen, van ongewenst gedrag of 
intimidatie bij een ander.’  
 
Iedereen die sport, moet dit in een veilige 

omgeving kunnen doen. Wanneer je te maken krijgt met 
ongewenst gedrag of (seksuele) intimidatie is dat een 
teken dat die omgeving niet veilig (meer) is. Het kan veel 
emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het 
slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet 
mee rondlopen! Signaleer het en praat erover. Erover 
praten kan moeilijk zijn en op die momenten kan het dus 
prettig zijn om met iemand contact te kunnen zoeken en 
advies te krijgen. Om deze reden heeft de De Drentsche 
Liesbeth aangesteld als VCP. 
 
Heb je behoefte aan een gesprek? Schroom dan niet en 
neem contact op met Liesbeth. Je kunt haar telefonisch 
bereiken op 06 – 12 93 18 96 en haar e-mailadres is 
liesbethharderwijk@gmail.com. Haar gegevens staan 
overigens ook op de website van de vereniging: https://
dgcc.nl/vertrouwenscontactpersoon.   

Liesbeth Harderwijk – Vertrouwenscontactpersoon 

Jeroen Bosman 
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Aaldrik Hooiveld 
 
Hij heeft alle Nederlandse voetbalstadions wel een keer 
bezocht. Ook veel Europese, want met twee 
voetballende zoons werd hij een reizende vader. De 
oudste zoon Bas hield het bij FC Emmen, de jongste zoon 
Jos was als prof ook internationaal actief, onder andere 
bij Kapfenberger SV in Oostenrijk, via tussenstations in 
Finland en AIK Zweden tot aan Celtic en Southampton in 
Engeland. Daar zag hij zijn zoon promoveren naar de 
Champions League. En ook weer vertrekken toen Ronald 
Koeman er trainer werd. Tegelijkertijd is hij een bouwer 
en binder. Een man met een groot sociaal hart, die het 
initiatief nam voor een groot aantal dorpshuizen en 
belangenverenigingen in de voormalige gemeente Vries. 
Daar organiseerde hij als cultureel werker van alles, 
waardoor het lokale verenigingsleven tot bloei kwam. 
Een man ook die ons onverwachts een verrassend 
inkijkje geeft bij AZC’s en het COA, organisaties waar hij 
jarenlang werkte. Zijn naam: Aaldrik Hooiveld, van 
beroep welzijnswerker en al jarenlang vrijwilliger op de 
baan. 
 
Politiek 
We lopen Geel. Nog voor 
de afslag excuseert 
Aaldrik zich. ‘Ik heb al een 
tijdje niet gespeeld, dus 
ik moet er even 
inkomen.’ Vervolgens 
slaat hij zijn bal zó hoog 
en zó ver dat we hem 
nooit meer terug hebben 
gevonden. Zo slaat hij die 
morgen vaak: hard, ver 
en relatief zuiver. Het 
levert hem een birdie op 
op hole 9. Hij blijkt een makkelijke prater. Of het nu gaat 
over politiek, zijn zoons, zijn werk of het vrijwilligerswerk 
op de baan. En als vanzelf gaat het deze 
donderdagmorgen 23 november, de dag na de politieke 
aardverschuiving van woensdag de 22e, ook over 
politiek. ‘Kijk, wat Wilders wil, kan gewoon niet 
natuurlijk. Nul immigranten naar Nederland.’ 
 
Hoezo niet? 
Aaldrik: ‘Ik heb jarenlang gewerkt ín AZC’s en mét het 
COA en wat Wilders zegt, krijgt hij gewoon niet voor 
elkaar. De werkelijkheid is veel complexer en dat weten 

alle politici, ook Wilders. In de negentiger jaren werkte ik 
bijvoorbeeld bij het Vertrekcentrum van het COA in Ter 
Apel. Daar zaten toen alleen uitgeprocedeerde 
asielzoekers die terug naar het land van herkomst 
moesten. Dat lijkt simpel, ze moeten gewoon terug. 
Maar juridisch zitten daar de nodige problemen bij. Ik 
herinner me bijvoorbeeld een man uit Soedan die terug 
moest. Hij werd bij die reis begeleid door mensen van de 
marechaussee. Op het vliegveld in Soedan aangekomen 
zeiden de functionarissen daar: ‘Nee, nee, deze man 
komt er bij ons niet in…’ Nou, dan kon de marechaussee 
die man gewoon weer meenemen het vliegtuig in, terug 
naar Nederland… En zo weet ik er nog wel een paar.’ 
 
Ben je je werkende leven begonnen binnen dit werkveld? 
Aaldrik: ‘Nee! Dat was toen helemaal niet aan de orde. 
Mijn vrouw en ik hebben elkaar ontmoet op de Sociale 
Academie in Hengelo. Dichterbij was geen plek. We zijn 
allebei vrijwel meteen het welzijnswerk in gegaan, zij 
eerst, daarna ik. In 1977 begon ik in de voormalige 
gemeente Vries. Mijn eerste piepkleine werkkamer had 
een stoel, een tafel die was gemaakt van twee deuren op 
sinaasappelkistjes, een typemachine en een 
stencilmachine. Daar mocht ik het mee doen. Dankzij 
goede contacten met de gemeente, heb ik het initiatief 
genomen voor dorpshuizen in Vries, Zeijen Tynaarlo, Yde, 
Donderen, Oudemolen enzovoorts. Daarnaast zijn er ook 
veel dorpsbelangenvereniging opgericht. Met als gevolg 
een bruisend verenigingsleven. Daar heb ik enorm veel 
energie in gestoken, en natuurlijk ook van genoten! 
Totdat je echt voelt, ik moet iets anders gaan doen. Zo 
ben ik In 1991 geswitcht naar het gevangeniswezen in 
Veenhuizen, waar ik eindverantwoordelijk was voor wat 
in de volksmond wel de ‘hotelfunctie’ wordt genoemd. 
Dus het opzetten van een bibliotheek, het organiseren 
van sport en recreatie, scholing en arbeidstoeleiding en 
het verzorgen van trajectbegeleiding, zoals: ‘Wat doe je 
na je detentie.’ 
 
Veertien jaar later zal hij er terugkomen om in voormalig 
gevangenis Bankenbosch een AZC op te zetten. 
 
Teammanager FC Groningen 
Even terug naar je zoons Aaldrik. Je vertelde dat je oudste 
zoon nu teammanager is bij FC Groningen. Wat doet een 
teammanager eigenlijk? 
Aaldrik: ‘Nou, eigenlijk alles. Van het zoeken naar clubs 
om oefenwedstrijden tegen te spelen, de locaties, de 
huisvesting van spelers, zaken regelen rondom hun 
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vrouwen en vriendinnen, dus eigenlijk alles waar spelers 
tegen aan kunnen lopen. En ook ’s avonds laat een 
telefoontje van een speler als er weer eens een riolering 
verstopt zit.’ 
 
Huh? 
Aaldrik: ‘In sommige culturen mogen mensen hun billen 
niet met papier afvegen. Dat vindt men onrein. En 
omdat de meeste wc’s in Nederland geen douchefunctie 
hebben, gebruiken ze daar allerlei voorwerpen voor. In 
de AZC’s is dat een vaak terugkerend probleem. Er 
komen dan allerlei voorwerpen uit het riool: 
handschoenen, mutsen T-shirts, sjaals en zelfs slippers. 
Ik heb toen al verschillende keren geadviseerd om die 
douchewc’s aan te schaffen, maar dat vond men te duur. 
Het om de haverklap doorspoelen van het riool kost ook 
het nodige. Ik weet niet wat duurder is.’ 
 
Na het COA in ter Apel werd je gevraagd een 
asielzoekerscentrum in Bankenbosch, Veenhuizen op te 
zetten. 
Aaldrik: ‘Klopt ja. Dat was in 2014 bij de geweldig grote 
instroom van met name de Syriërs. Het is fantastisch om 
te zien wat er dan bij het COA allemaal kan. In 2,5 dag 
tijd hadden we in Veenhuizen opvang voor 250 
asielzoekers geregeld, binnen een week voor 420. Op 
het hoogtepunt zaten daar rond de 2000 mensen in 
tenten, cellen en sportzalen. Op zich is dat niet ideaal, 
maar altijd nog beter dan op straat.’ 
 
‘Kijk er wordt vaak gemopperd over (de komst van) een 
AZC. Een AZC heeft echter ook heel veel goede kanten. 
Zo ontvangen gemeentes behoorlijk veel geld voor de 
asielzoekers, besteden de asielzoekers hun geld in de 
lokale winkels, gaan de kinderen naar scholen in veelal 
kleine dorpen, krijgen de sportverenigingen er vaak veel 
leden bij. Heel veel positieve aspecten die volgens mij 
zeker opwegen tegen die eventuele negatieve aspecten. 
En dat is trouwens ook heel opvallend bij AZC’s, elk dorp 
ziet er tegen op als er een AZC komt, maar als het 
centrum moet sluiten, vinden ze het jammer en wordt 
het COA als asociaal afgeschilderd omdat al die mensen 
uit hun inmiddels vertrouwde omgeving moeten 
vertrekken…’ 
 
‘Het echte probleem is bijna overal de aanwezigheid van 
een betrekkelijk kleine groep van met name Noord-
Afrikaanse asielzoekers die zorgen voor overlast. En daar 
moet een oplossing voor gezocht en gevonden worden 
want deze kleine groep bederft wel het asielklimaat in 
Nederland en Europa met alle gevolgen van dien…’ 
 
Trots 
Het meest trots is Aaldrik op het project Zeijerwiek. 

‘Vroeger was dat een kanaal waar de trekschuiten 
landbouwproducten in vervoerden. Toen dat ophield is 
het kanaal drooggevallen en compleet verwilderd. 
Veertig jaar geleden ben ik met een groep vrijwilligers 
begonnen om het kanaal weer in ere te herstellen. Er is 
een grondwaterpomp aangesloten en inmiddels is het 
een schitterend terrein waar volop ruimte is om te 
fietsen, te wandelen, te vissen en te recreëren. Al die 
veertig jaar zijn er vrijwilligers actief gebleven, anders 
had dit nooit gekund. De werkgroep heeft haar 
werkgebied inmiddels uitgebreid tot de hele omgeving 
van Zeijen en onderhoudt en renoveert diverse veentjes 
en andere natuurprojecten. En een paar weken geleden 
kreeg de werkgroep Zeijerwiek er zelfs ook nog een 
landelijke prijs voor.’  
 
Rood 9 geadopteerd 
Aaldrik: ‘Een jaar of acht geleden ben ik met golf 
begonnen. We speelden zaalvoetbal met een man of 
zeven, acht. We noemden ons de Slokkie Boys. Maar dat 
was alleen in de winter. Toen zijn we in de zomer gaan 
golfen. Dat vonden ze eerst niks, golf zagen ze vooral als 
een elitesport, maar we zijn hier toch begonnen. Ik ben 
trouwens de enige die nog golft’ lacht hij wat 
verontschuldigend. ‘Maar toen ik hier lid werd, vond ik 
dat ik ook als vrijwilliger iets moest doen. Ik heb Rood 9 
geadopteerd, dus ik zorg er nu samen met Jan Egberts 
voor dat het eilandje er goed uit blijft zien, net als dat 
struikje met die kleine boompjes daar, rechts van de 
afslag. (Gezien vanuit het Clubhuis).  

Dat hebben we gisteren helemaal schoongemaakt.’ Zelf 
woont Aaldrik, naar eigen zeggen, op het een na mooiste 
plekje van Norg, een mooi vrijstaand huisje, midden in 
het bos en met een grote tuin die hij samen met zijn 
vrouw onderhoudt. 
 
De birdie op Geel 9 brengt een brede grijns op zijn 
gezicht. ‘Soms is het een leuk spelletje!’ 
Zo eindigen we in het Clubhuis en bedenk ik wat een 
boeiend ledenbestand we toch hebben. Hoe mooi is het 
dat er nog steeds mensen als Aaldrik zijn. Mensen met 
een groot sociaal hart, die zich belangeloos inzetten voor 
mens en natuur, niet ophouden na hun pensioen en 
vooral energie en plezier uitstralen. 
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Over supersnelle greens en schietschijf 
 
Het snorrende kacheltje ontbreekt nog nét. Verder is de 
sfeer in de kantine van de greenkeepers er een van 
gemoedelijkheid, hartelijkheid en elkaar moeiteloos 
aanvullen. Alle drie vinden ze de eindeloze regen die er 
valt hopeloos. André Turkstra, hoofd greenkeeper: ‘Je 
vertrapt nu gewoon heel veel en dat is zo jammer!’ Arjan 
ten Brinke en Ronnie Edens, beide greenkeepers in vaste 
dienst van Vos Golf en Sport, zijn het roerend met hem 
eens. Bijna elke morgen rijdt André met Paul bij 
twijfelachtig weer over de baan, om te kijken of de baan 
open kan en bij afwezigheid van André neemt Arjan het 
over. Soms hebben ze er moeite mee dat de baan 
opengaat terwijl die nog kleddernat is. Maar ja… 
‘Koffie?’ 
Graag! 
 
André: ‘Vorig jaar hebben we tot kerst gemaaid. Nu 
kunnen we dat al niet meer sinds eind oktober. Dat 
betekent dat we de greens nu ook met de hand moeten 
maaien, want met de machines kunnen we er niet bij. 
Op zich is met de hand maaien het mooist, op de rijkste 
banen gebeurt dat ook altijd, maar het is wel erg 
arbeidsintensief. Ik kan drie greens doen in een uur, dus 
tel maar uit en ik loop best hard.’ Arjan vult aan: ‘Dat 
doen wij hem niet na hoor, zo snel lopen wij gewoon 
niet haha!’ 
 
Als ik de volgende dag met Aaldrik Hooiveld negen holes 
loop op Geel voor de ZeijdeLinks, zie ik op hole 7 André 
inderdaad bijna rennen achter de maaier. Met als 
resultaat een prachtige, supersnelle green! En dat in 
deze kleddernatte periode. 
 
Jullie hebben de maairobot nu al een tijd rondrijden. Hoe 
bevalt dat? 
André corrigeert meteen: ‘We hebben niet één robot 
maar vier. Een bij het clubhuis, een bij de Lodge, een bij 
hole 9 van de Par 3 en de grote robotmaaier voor de 
fairways van de drie grote lussen. De kleinere zijn nog 
afgesteld met draden in de grond, de grote met GPS.’ 
 
Hoe werkt die grote? 
André: ‘Vanaf het allereerste begin is hij zo 
geprogrammeerd dat hij eerst de contour van de 
fairways opslaat. En daarna zijn er drie programma’s in 

gezet. Programma 1 pakt Geel 1 tot en met Geel 9 en 
Rood 7, 8 en 9. Programma 2 Wit 1 en 2 en Rood 1 tot 
en met 5. Programma 3 Wit 4, 7, 8 en 9. De robot mag 
niet over het fietspad. Ik beslis elke morgen welke route 
de robot neemt. En als ik er niet ben neemt Arjan of 
Evert het over.’ 
 
Da’s zeker een dure jongen, zo’n robot? 
André: ‘Ik schat in van meer dan een ton.’ 
 
Is het voor jullie geen bedreiging, zo’n robot op de baan? 
Ik kijk er Arjan en Ronnie bij aan. Die kijken elkaar aan en 
vullen aan. ’Welnee, wij doen veel meer dan maaien. En 
bovendien is het maaien van de fairways het meest 
arbeidsintensief. Daardoor hebben we meer tijd voor 
andere werkzaamheden. En die robot is dan wel iets 
trager dan wij, maar hij drinkt geen koffie en neemt geen 
lunchpauze, haha…’ 
 
Kinderziektes 
André: ‘We hebben nog wel te maken met wat 
kinderziektes. Gemiddeld hebben we zo’n twee keer per 
dag een storing.’ 
 
En dan? 
André: ‘Dan krijg ik een 
piepje op mijn app en zie 
ik waar ie vast staat.’ Hij 
laat zijn app zien waarop 
de robot is aangegeven in 
de schuur van de 
greenkeepers (zie foto). 
Dan ga ik er zelf naartoe 
of Arjan of Ronnie, wie 
het dichtste bij is en 
brengen we hem weer op 
gang. Meestal heeft hij 
een obstakel voor de 
camera, bijvoorbeeld een 
laaghangende tak of een 
paaltje. Per week kan de robot toch al met al alle 
fairways twee keer per week maaien.’ 
 
Wat is voor jullie een hoogtepunt in een maaiseizoen? 
André en Arjan tegelijk: ‘De voorbereidingen naar de 
Tulip Golf Challenge en de relatiedag. Dan ben je 
wekenlang van tevoren bezig om de baan echt tiptop in 
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De geschiedenis van een ballenraper  
Deel 2: 1980-heden  
Koen Hazekamp 

In ZeijdeLinks 2023-2 besteedden we uitgebreid 
aandacht aan de geschiedenis van onze vereniging en 
ons clubblad. Ook vertelden we over het recent 
verschenen boek De Nederlandse Golfgeschiedenis in 
Woord en Beeld, dat in 420 pagina’s een groot gedeelte 
van de nationale en internationale, kolf- en 
golfgeschiedenis belicht. Met veel plezier heb ik al een 
groot deel van het boek door mogen lezen, maar één 
onderwerp bleef in mijn ogen onderbelicht: de driving 
range. Wat begon met een vrij onschuldige vraag werd al 
snel een serieuze zoektocht langs veel specifieke maar 
onvolledige bronnen. In deze tweedelige uiteenzetting 
beantwoorden we de vraag: hoe werd de driving range, 
zoals we die nu kennen, zo’n integraal onderdeel van de 
golfsport? Dit is Deel 2.  
 
Van handmatig naar machinaal 
In de jaren 80 volgden veel clubs het voorbeeld van 
trendsetters als de Twentsche. Tal van bestaande banen, 
zoals de Eindhovensche en St. Andrews zouden in dit 
decennium (weer) uitgebreid worden met een driving 
range. Losstaande driving ranges maakten een comeback 
(bijv. Driving Range Laren, Golfcentrum Rotterdam en De 
Biltse Duinen) en tal van nieuwe golfbanen openden hun 

deuren mét driving range, zoals Havelte en De Koepel.  
Veel van de merken die je nu tegenkomt op de driving 

range - en daarbuiten - komen ook uit deze periode. Ik 

vind al informatie over patenten uit 1974, maar de meer 

bekende merken zijn iets jonger. Zo bracht ClubCar (van 

de buggy’s en Handicarts) in 1985 de CarryAll II uit, een 

voertuig dat ook geprepareerd kon worden om ballen 

mee te rapen. Een jaar later kwam het Zweedse Range 

Servant met hun eerste ballenwassers, -automaten en -

rapers. Het Golfcentrum Rotterdam kwam bij de opening 

in 1987 met een ballenautomaat uit Japan op de 

proppen en liet studenten op een ‘tractor voorzien van 

beschermde cockpit’ de ballen bijeenrapen. Tot in de 

jaren 80 werden de ballen op de Eindhovensche 

daarentegen nog met de hand geraapt, alvorens ook zij 

 orde te brengen, de teebox, de fairways, de rough en 
vooral de greens…’ 
 
En dan komt de regen op de tweede dag van de Tulip met 
bakken naar beneden…. 
Het levert beide heren een diepe zucht op. Ook iets van 
tja, daar kunnen we echt niks aan doen. 
 
En wat is het minst leuk? 
Ronnie: ‘Dat we soms als schietschijf worden gebruikt.’ 
En Arjan vult aan: ‘Je ziet spelers soms een proefswing 
maken echt vol in onze richting. Wij zien dan niet of het 
een proefswing is, dus schrik je je rot.’ André: ‘Het 
gebeurt gelukkig niet vaak, maar het gebeurt nog steeds. 

Is echt niet fijn 
hoor!’ 
Ok, terug naar 
de baan, wat is 
er verbeterd dit 
jaar? 
André: ‘De 
drainages op 
Geel 6, Rood, 4, 

7 en 8 hebben 
substantieel geholpen. 
Op Wit 8 komt volgend 
jaar een nieuwe teebox, 
en de foregreens van 
Wit 6 en 7 zouden 
aangepast worden, maar 
ja, regen hè…’ 
 
En nieuw zand in de 
bunkers… 
André: ‘Zeker! Vooral bij 
de bunkers bij de 
greens, daarin ligt nu 
rondhoekig bunkerzand dat zich ook bij nat weer beter 
gedraagt.’ 
 
Duidelijk is dat de heren beretrots zijn op hun baan. Als 
Paul iets vraagt aan André heeft hij het vaak al gedaan. 
Arjan maakt echt de meest prachtige foto’s van de baan, 
vooral in de vroege ochtenduurtjes en Ronnie is blij dat 
hij zich na zijn verhuizing naar Assen bij dit team kon 
aansluiten. 
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nieuwe technologie aanschaften. 
 

Behalve aan tractors en buggy’s worden de ‘rollers’ van 

een ballenraper door de jaren heen ook geregeld aan 

andere voertuigen gekoppeld. Een paarse Chevrolet Geo 

Tracker 4X4 uit 1998, volledig bestickerd met 

dartborden, is daar een goed voorbeeld van. Een meer 

hedendaagse keuze is een Pik’r, een robotauto die nog 

wel de rollers van de ‘traditionele’ ballenraper gebruikt. 

Daarnaast heb je ook nog ballenraaprobots die meer 

lijken op grasmaairobots en golfballen in hun buik 

bewaren. De keuze is reuze! Ga je voor oud maar goud, 

dan kun je ook nog een driving range aanleggen zoals ze 

in 1986 in De Biltse Duinen bedachten. Daar helt de hele 

driving range naar het midden toe, waarvandaan een 

lopende band de ballen weer terug bij de 

ballenautomaat bezorgt.  

 

Van praktisch naar commercieel spektakel 

De grasmaairobots en autonome ballenrapers zijn niet 

de enige uitvindingen uit de koker van de digitale 

revolutie die sinds de eeuwwisseling op de driving range 

zijn geïntroduceerd. Bedrijven als Trackman en 

Flightscope passen vanaf de 

vroege jaren nul hun kennis over 

radartechnologie toe in 

meetapparatuur die sindsdien 

niet meer van de driving range 

weg te denken is. 

 

In dezelfde periode richtten twee 

Engelse broers het bedrijf 

Topgolf op, naar eigen zeggen 

omdat ze zochten naar manieren 

om hun eigen spel te verbeteren. 

De twee ontwierpen golfballen 

met chips erin om afstand en 

vlucht te meten, en om dat 

vervolgens op tv-schermen te 

kunnen tonen. Het concept sloeg 

aan… bij niet-golfers en families! 

Golfen met een scherm was als 

darten in een café of als bowlen 

op een bowlingbaan, zo bleek. 

Om in te spelen op dit nieuwe 

gebruik van de driving range 

voegde het bedrijf 

spelelementen toe, zoals targets 

waarmee je punten kon 

verdienen. De moderne driving 

range als vorm van sociaal 

vermaak was geboren. 

 

In de jaren die volgen breidde de markt voor sociaal 

golfen zich verder uit. Topgolf verspreidde zich 

razendsnel naar markten over de hele wereld en ook 

Trackman, Toptracer en Inrange ontwikkelden met 

succes eigen systemen. In 2021 wijdde de NGF een 

artikel aan de rol van de moderne driving range. Één ding 

was duidelijk: het is niet enkel meer de plek waar men 

ongemoeid het golfen kan leren - het is veel meer dan 

dat. Op de driving range worden leden gekgemaakt van 

de sport en raken ze verknocht met de golfgelegenheid. 

Op Golf Amsteldijk hebben ze een gezellige afhaalbar 

met terras en bij Chi Chi Golf in Utrecht kun je zelfs naast 

de driving range dineren. En wanneer de winter zijn 

intrede doet, sla je op de schermen verder alsof er niets 

aan de hand is! 

 

We begonnen deze uiteenzetting in ZeijdeLinks 2023-3 

met een foto van Mozart Johnson, een caddy in de jaren 

20 ergens aan de Amerikaanse westkust. Zijn portret 

hing in een expositie over hoe fotografie en media 

hielpen om sport van een vrijetijdsbesteding naar een 

sport voor de massa te verheffen. In de 

120 jaar dat driving ranges bestaan, heeft 

de oefenfaciliteit een rol gespeeld in het 

opvangen van impulsen in ledenaantallen 

als gevolg van, onder andere, televisie-

uitzendingen en van sociaal golf. Mozart 

zou met zijn eenvoudige stok allang niet 

meer kunnen voorzien in de behoefte van 

al die nieuwe én doorgewinterde golfers. 

 

Door die cruciale rol is de driving range 

een integraal deel van de golfsport 

geworden. Maar of je als vereniging of 

bedrijf dan de voorkeur geeft aan een 

menselijke touch of aan het (semi-)

automatische gemak, aan analoog of aan 

digitaal, aan het primaire doel van de 

driving range is niets veranderd. Nog altijd 

kan ‘zelfs de beschroomdste beginneling’ 

in alle rust - en veiligheid - zijn of haar 

liefde voor de fascinerende golfsport 

ontdekken. En dat is maar goed ook. 

 

Voor dit artikel zijn er diverse bronnen op 

nageslagen: Eindhovensche Golf, 75 jaar, 

Golf Magazine (86-5, 87-10), 

www.golfgeschiedenis.nl en diverse 

andere internetpagina’s.  
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Het gesprek tijdens het ontbijt begon onschuldig. 
Eigenlijk niks bijzonders. Twee echtelieden die al ’n paar 
jaar bij elkaar zijn en op momenten elkaars standpunten 
willen toetsen. 
‘Ik voel me best wel verantwoordelijk voor jouw welzijn’ 
opende ik. 
‘Als jij hier rondloopt met ’n pijntje of wat ongemak trek 
ik me dat erg aan’ ging ik vol begrip door. 
‘Ik ben erg begaan met jouw geestelijk en lichamelijk 
welzijn’ deed ik er nog ’n gevoelig schepje bovenop. ’In 
dat licht vind ik het ook helemaal niet erg om samen 
naar de sportschool te gaan en zou ik ook graag zien dat 
je een helm op je e-bike draagt.’ 
Dat laatste argument kwam even ongelegen als een 
veganbal op een braderie. Daar had ik beter niet mee 
kunnen komen. Dat joeg de kat in de gordijnen. 
Dat onderwerp is bij ons namelijk al uitputtend 
langsgekomen en roept bij mijn huismeid (zoals ik mijn 
gade nogal eens plagend meen te moeten noemen) 
telkenmale wat verzet op. 
‘Ik dacht eerst even dat je het meende’ opende ze de 
schermutselingen, ‘Die hele inleiding alleen maar om mij 
dat onzinnige verhaal van die helm te verkopen! Kom ik 
daarvoor het bed uit! Ik zal je eens wat zeggen! Ik ben 
ook begaan met jouw welzijn. Elke keer dat jij naar de 
golfbaan gaat denk ik; daar gaat ‘ie weer, ik vind er wel 
geen bal aan maar het gaat om zijn gezondheid. Hij blijft 
er vitaal bij. Ik doe het voor die arme jonge.’ 
Haar verweer kwam bij mij nogal cynisch over. 
‘Meen je dat nou wel?’ vroeg ik naar de bekende weg. 
’Natuurlijk niet! Frikandel!’ Dat klonk gemeend. 
‘Afwassen, boodschappen doen, stofzuigen, dat laat ik 
allemaal aan jou. Denk eens aan al dat lopen, fietsen en 
traplopen. Daar blijf je pas fit bij. Waarom denk je dat ik 
dat jou laat doen. Ik gun je dat!’ was eruit voor ik er erg 
in had. 
Humor breekt vaak het ijs, maar nu even niet. 
De golfbaan is dan de locatie voor een ‘time out’. 
Veel rust was me niet gegund. Nauwelijks zat ik op mijn 
favoriete plek aan de bar achter een lekkere kop koffie 
weggedoken of ik hoorde: 
‘Ons verlovingsfeestje werd ’n drama.’ 
Ik zat er meteen middenin. 
‘Vorige week hadden wij ons feestje.’ ging de stem 
verder: ‘De stemming zat er goed in, mag ik wel zeggen. 

Het ging allemaal misschien wat snel met ons maar ik 
wist dat het gebeiteld zat, weet je. We keken elkaar aan 
en we wisten het. Dat zit wel snor tussen ons. Soms weet 
je dat gewoon. 
We hadden nogal wat werk gemaakt van dat feestje. 
Toch al gauw ’n paar weken voorbereiding. Lekker wat op 
tafel. Koffie, slagroompuntje, bitterballetje, biertje. Ja, je 
bent maar een keer verloofd. M’n meisje mooi in de 
krullen terwijl ze normaal toch ’n beetje van dat steile 
piekerige haar heeft.  
En we hadden ’n bandje voor wat muziek uitgenodigd. 
De zanger zou speciaal voor ons een liedje zingen. 
Ik heb zelf de tekst voor dat liedje gemaakt. Goeie tekst, 
al zeg ik het zelf. Heb ik bij me. Zal het jullie even 
voorlezen: 
 
Ik heb al zolang gezocht naar de vrouw die ik wouw 
O liefde dat vond ik helemaal bij Isabou  
Met Isabou denk ik wat heb ik  ’n gelukkie  
Zo mooi zo lief mijn hartedief nee ik wil Isabou nooit 
meer kwijt  
Geen andere vrouw brengt mij mijn levenlang nog van 
m ’n stukkie  
Met Isabou denk ik wat heb ik  ’n gelukkie  
 
Lalalala lalalala  
Lala lalalalalala  
Lalalala lalalala  
lalalala.’ 
 
Bijkans het hele clubhuis luisterde inmiddels in stilte mee 
naar dit staaltje van poëzie tot iemand opmerkte: ‘Maar 
ze heet toch helemaal geen Isabou. Ze heet toch Annie.’ 
‘Ja, daar ging het ook finaal de mist in. Die zanger zingt 
dus die tekst en Annie helemaal van de kook. Ik heet 
helemaal geen Iasabou. Wie is Isabou? Ik heet Annie, 
weet je wel. Schoonfamilie compleet over de rooie.  
Laat ik nou in de zenuwen de tekst voor mijn vorige 
vriendin aan die zanger hebben gegeven.  
Mooi stom. Einde feest. 
Bleef ik met tachtig toetjes en ’n dikke rekening zitten.’ 
Er gingen nog wel ’n paar glazen door voordat de 
aanwezigen de domper verwerkt hadden. 
Ik zag er de humor wel van in. 
Ik kon naar huis met ’n verhaal om het ijs te breken. 

B. Erwt 
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Joke van der Ven Joke van der Ven 

Golffrustraties (die heb ik niet!) 
Ingeborg van den Broek 

Toen de vraag over golfgeluk gesteld werd, waren er 
glinsterende ogen vol herinneringen aan dat ene 
glorieuze moment. Maar nu, bij de vraag naar de grootste 
golffrustratie, verschenen opvallend veel vragende 
blikken. ‘Golffrustraties? Die heb ik niet!’ Opmerkelijk, 
maar oprecht. Toch waren er ook een aantal die gelijk of 
na even denken een aantal frustraties deelden: 
 
‘Het korte spel! Dat moet gewoon afgeschaft worden!’ 
‘Die horse shoe putt, héél frustrerend!’ 
‘Wereldbal gepland, uitkomst waardeloos!’ 
‘Als ik de bal top!’ 
‘Een te korte putt die net niet valt’ 
‘Als het niet gaat zoals ik het wil!’ 
 
Opvallend is dat daarnaast de meeste de frustraties 
vooral te maken hebben met de golfetiquette en -regels: 
plaggen niet terugleggen, niet aangeharkte bunkers, pitch 
marks niet repareren, ongevraagd 'advies' van je flight 
genoten, scorekaarten invullen op de green en te lang 
zoeken naar je eigen bal of naar andere ballen in het bos. 
En met stip op nummer één: niet doorgelaten worden 
door een langzame flight voor je. 
 
Voor technische golffrustraties zijn onze gewaardeerde 
pro's de beste aanspreekpunten. De overige frustraties 
kunnen we aanpakken door gezamenlijk de golfetiquette 
en -regels te handhaven. Dit draagt niet alleen bij aan het 
behoud van de baan, maar ook aan een veilige en 
efficiënte speelervaring - en niet te vergeten, ons 
golfgeluk! En daar doen we het voor! Er zijn talloze 
redenen te noemen waarom het golfen zo fantastisch is. 
Memorabele golfherinneringen zijn daar zeker onderdeel 
van. Dat geldt ook voor onze ‘hole in one-ers’ Rene 
Dolinski en Reina van Dijk, die hun verhaal instuurden:  
Rene: ‘Het was 25 juni 2019, een van de warmste - zo niet 

dé warmste - dag van de 
hele maand juni. Door 
het extreme weer was 
het op de baan opvallend 
rustig. Op dat moment 
was ik nog alleen PAR3-
lid van de DG&CC. Voor 
wat ontspanning liep ik 
de PAR3. En wat 
gebeurde er? Op hole 4 
sloeg ik een hole-in-one. 
Helaas zonder getuigen, 
maar dat moment staat, ruim 4 jaar later, nog steeds 
helder op mijn netvlies. De afslag landde rechts op de 
green, de bal kreeg een kik van de heuvel en rolde 
zomaar de hole in. Een vreugdevol moment dat ik helaas 
alleen beleefde. Tot op heden is het mijn enige hole-in-
one. Maar elke dag komt die tweede hole-in-one een 
stapje dichterbij.’ 
 
Reina: ‘De dag begon niet goed, Hanneke Kok belde 
vanuit de auto dat ze het vanwege de grote puinhoop in 
de stad Groningen waarschijnlijk niet zou redden om 
onze starttijd te halen. Janny Vierkant en ik waren er klaar 
voor. 18 holes, lekker weer en Hanneke was gelukkig toch 
nog op tijd. Even bijkletsen en hup de baan in. Alle drie 
een prachtige afslag en hole 1 Rood lekker gespeeld. We 
liepen zoals het golfspelletje wel vaker is: we sloegen 
mooie en slechte ballen, en het begon te miezeren. Tot 
op Rood 6, daar was golfgeluk een feit, Reina slaat de 
hole-in-one. ‘Dat wordt trakteren!’, is het eerste wat er 
geopperd wordt, natuurlijk. Het begint al harder te 
regenen en na 10 holes stoppen we ermee. Te vroeg voor 
de ‘hole-in-one-borrel’, maar nooit te laat voor koffie. 
Golfgeluk, zo leuk om dat met vriendinnen te mogen 
vieren!’ 

Next Gen Golfers 

Onze pro’s Ian en Daan krijgen steeds meer vragen van 
(nieuwe) jongere golfers die graag samen willen golfen op 
de club. Ze hebben ontdekt dat er een behoorlijke groep 
golfers tussen de 20 en 45 jaar is die hiervoor interesse 
heeft. Om hen samen te brengen, hebben ze de 
appgroep 'Next Gen Golfers' opgericht. Inmiddels zitten 
er al ruim 40 leden in deze groep. Alle geïnteresseerden 

binnen deze leeftijdscategorie zijn welkom om lid te 
worden en contact te leggen. De eerste wedstrijd wordt 
op 16 december georganiseerd, met plannen voor meer 
activiteiten in de toekomst.  
Als dit je aanspreekt en je toegevoegd wilt worden aan de 
appgroep, schiet Ian of Daan dan aan of stuur een e-mail 
naar info@dgcc.nl met vermelding van je 06-nummer. 
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