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Na het eerste prachtige winterweekend in december 
waarop onze baan al in haar kerstkleedje was gehuld, 
ligt er een feestelijke ZeijdeLinks voor u, bomvol 
informatie. Over het meer dan geweldige 
internationale Tulip Golf Challenge jeugdtournooi, over 
de drukbezochte laatste ALV waar een ontroerde Henk 
van Halteren na zeven jaar afscheid nam en de 
voorzittershamer overdroeg aan Jeroen Reiziger. Over 
de Doe-dag, over de nieuwe Handicartconsul Gerda 
Koster, de vreemde ervaringen van greenkeeper Bart 
Snijders, de gespotte mossel door Cees Meeuwsen, 
kortom teveel om hier allemaal op te noemen. 

Trots zijn we op ons jeugdteam, dat voor het tweede 
achtereenvolgende jaar kampioen werd. Op ons 
jeugdredactielid Koen Hazekamp die zich ook aan een 
achtergrondartikel ‘Bij de buren’ heeft gewaagd. Trots 
ook op de nieuwe leden die zich uiterst enthousiast 
met foto en een verhaaltje meldden bij de ZeijdeLinks 
en trots op onze baan die er werkelijk fantastisch bij 
ligt. 

Vanuit de BV leest u wat we het komende jaar mogen 
verwachten en in Negen holes met… licht de nieuwe 
voorzitter Jeroen Reiziger toe hoe hij vorm en inhoud 
aan het voorzitterschap wil geven. 
Natuurlijk blijft er weer minstens een glimlach hangen 
als we de Airshot lezen van de aliashand van Bert 
Blanke en de cartoon die we ongetwijfeld allemaal 
herkennen. 

En last but not least: in dit nummer leest u nú al wat het 
komende derde lustrumjaar zal gaan bieden. Pak uw 
agenda erbij en noteer vast de data. Het wordt een 
waar ‘fifteen’ spektakel.  

De redactie van deze ZeijdeLinks is uitermate verheugd 
over de enthousiaste bijdragen van de leden en wenst 
u allen bijzonder goede Kerstdagen en een gezond & 
gelukkig 2017 toe.

Uw foto op de cover  
Stuur ons uw mooiste foto van De Drentsche. 

Liefst met veel leden erop, want het is óns 
clubblad. In overleg met de ontwerper kiezen 
we de meest geschikte foto voor op de cover.
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Van de voorzitter  
Jeroen Reiziger

Een nieuwe voorzitter van De Drentsche. Dat is 
best bijzonder. De vorige voorzitter, Henk van 
Halteren, was maar liefst zeven jaar in functie. 
De vereniging is hem veel dank verschuldigd. 
Niet alleen voor zijn langdurige 
voorzitterschap, maar ook voor zijn 
bevlogenheid en betrokkenheid. Ik heb Henk 
vanaf het voorjaar van 2016 meegemaakt als 
voorzitter bij de bestuursvergaderingen en dat 
dus uit eerste hand kunnen waarnemen. Op de 
Algemene Ledenvergadering van 21 november 
2016 heeft de wisseling van de wacht 
plaatsgevonden en heb ik mij kort voorgesteld 
aan de circa 60 aanwezige leden. 

Ik ben vanaf het eerste uur lid van De 
Drentsche, maar heb weinig gespeeld. Alleen 
af en toe bij de Business cup en op 
commerciële toernooien. Ik behoor tot de 
groep wel willen, maar (te) weinig tijd hebben 
in verband met carrière en kinderen. Die groep 
is voor De Drentsche een belangrijke 
doelgroep om aan het spelen te krijgen. Ik kom 
daar de komende tijd op terug. 

Ik ben 47 jaar en woonachtig in Glimmen, 
vlakbij die andere golfbaan. Ik heb vier 
kinderen. Een dochter van 18 jaar, die dit jaar 
eindexamen VWO doet en aan hockey doet. 
Twee zoons van 15 jaar die ‘into’ voetbal zijn. 
De ene zoon speelt in de jeugdopleiding van 
FC Groningen en de andere in de 
jeugdopleiding van Ajax, waar hij doordeweeks 
in Amsterdam woont bij een gastmoeder. 
Nummer vier is een dochter van 2 jaar. Mijn 
partner is Sacha Smink. Zij is werkzaam als 
advocaat arbeidsrecht bij Dommerholt 
Advocaten in Groningen. 
Ik ben geboren en getogen in Haren en heb 
rechten gestudeerd in Groningen. Sinds 1997 
ben ik werkzaam als advocaat bij Trip 
Advocaten & Notarissen in Assen. Daarvoor 
heb ik drie jaar als advocaat in Den Haag 
gewerkt. Sinds 2004 ben ik lid van de 
maatschap en sinds 2005 ben ik lid van het 
dagelijks bestuur van Trip. Mijn vakgebieden 

zijn ondernemingsrecht en insolventierecht. 
Trip heeft naast Assen ook kantoren in 
Leeuwarden en Groningen. Ik vervul diverse 
bestuursfuncties bij stichtingen en 
verenigingen. 

In de afgelopen maanden heb ik de 
bestuursvergaderingen van De Drentsche 
bijgewoond en kennis gemaakt met de andere 
bestuursleden. Ik verheug mij op de 
samenwerking met hen. In de komende 
periode ben ik voornemens bij zoveel mogelijk 
commissievergaderingen aanwezig te zijn om 
kennis te maken met de vele actieve leden die 
de vereniging dragen. Ik zal niet zoveel op de 
baan en in het clubhuis aanwezig zijn als de 
vorige voorzitter, maar zal wel net zo 
aanspreekbaar en benaderbaar zijn. In ieder 
geval via de digitale weg.  

Kopij  
De volgende ZeijdeLinks zal in maart 2017 

verschijnen. Uw kopij graag uiterlijk 20 
februari 2017 in de mailbox 

zeijdelinks@dgcc.nl. 

De redactie vraagt er begrip voor dat 
ingezonden stukken soms iets moeten 

worden ingekort.
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3E Lustrum van De Drentsche 
Lustrum Commissie

Noteer de data vast in uw agenda. 

Beste leden van De Drentsche, 

Wij willen ons graag aan u 
voorstellen: de lustrumcommissie 
2017, het 3e lustrum. 
Wie zijn wij? Marjolein Stevens, 
Jeanette Strating, Dik Boers en Frits van der 
Heide. Daarnaast Paul Kamstra namens de 
DGCC (overigens ook lid van de Drentsche).  

Wij zijn gevraagd om het 3e lustrum van de 
vereniging te organiseren. Hier hebben wij ja 
tegen gezegd en wij zijn inmiddels vanaf het 
voorjaar aan de slag. Aanvankelijk nam Paul ad 
hoc deel aan onze bijeenkomsten maar al gauw 
heeft dit een structureel karakter gekregen, iets 
waar wij erg blij mee zijn. Wij zijn van mening 
dat we elkaar over en weer nodig hebben om 
er een mooi feest van te maken, iets waar 
beide partijen een groot belang aan hechten. 

Anders dan in voorgaande lustrumjaren 
hebben we besloten om het Lustrum niet in 
één week te vieren maar door het jaar heen. 
Daarbij willen we gebruik maken van de 
bestaande activiteiten maar wel met een 
‘Lustrumsaus’ erover. Dus anders dan anders.  

En we hebben afgesproken dat we in al zijn 
facetten voor kwaliteit willen gaan: denk aan de 
aankleding, de baan,de muziek, het eten, de 
kleding enz. 

We hebben met verschillende commissies zoals 
de Inloopavondorganisatoren, de Drenthe-
Groningen-club en de Jeugdcommissie 
gesproken. Die zijn allemaal even enthousiast 
en willen graag hun medewerking verlenen. 

Het programma ziet er als volgt uit en let op de 
data, die staan inmiddels vast. 
20 mei    Openingswedstrijd 
31 mei    De succesvolle woensdag       
    inloopavond 
10 juni    Vrienden/Vriendinnendag 
19 juni    Gezamenlijke wedstrijd van de 
    seniorenochtend, de damesochtend 
    en de herenmiddag 
8 juli    Drenthe-Groningen 
14 -15 juli  Jeugdwedstrijd met overnachting in 
    een tentenkamp 
16 sept    Outsiderscup/Slotwedstrijd 

Er is een mooi lustrumlogo ontworpen door 
Bert Blanke dat u veel zult tegenkomen: op de 
vlaggen, de beachvlaggen aan de weg, op het 
framedoek tegen het clubhuis aan, op de 
banners bij de receptie, in het clubhuis, op de 
holevlaggen en op de bagtags in het nieuwe 
jaar! Daarnaast is er nog een kwaliteitspolo 
met dat mooie logo in de shop verkrijgbaar, 
tegen een scherpe lustrumprijs. Het zou 
natuurlijk geweldig zijn als eenieder van ons dit 
gaat aanschaffen. Een mooi gezicht als we die 
lustrumpolo allemaal dragen. 
Wij verheugen ons op lustrumjaar              !

De Algemene Ledenvergadering van november 2017 
Bert Veening

Op 21 november vond in het clubhuis de 
Algemene Ledenvergadering oftewel de ALV 
plaats en deze werd bijgewoond door ruim 
zestig leden. Er stonden een paar 
belangwekkende zaken op de agenda zoals de 
voorzitterswisseling en de al vaak besproken 
renteloze leningen. 
Na de gebruikelijke agendapunten waarmee 

eigenlijk iedere ledenvergadering waar ook ter 
wereld begint, was de aflossing van de 
renteloze leningen aan de orde. Niet voor het 
eerst en vermoedelijk niet voor het laatst. De 
DGCC stelt hierover jaarlijks beleid vast en het 
bestuur speelt op verzoek van een eerdere 
algemene ledenvergadering de rol van 
intermediair tijdens het CVO, de vergadering 



van de Commissie van Overleg. Dat valt nog 
niet mee, want de meningen van de leden 
lopen hierover nogal uiteen. De een wil nu 
antwoorden en nu actie van het bestuur en een 
ander vraagt zich af waar het bestuur zich 
eigenlijk mee bemoeit. Op de website kunt u 
vinden wat er voor 2017 in het vat zit. Hierna 
presenteerde de penningmeester zijn 
begroting voor 2017. Het ledental zal net als in 
dit jaar een beetje dalen en er is veel geld 
ingeruimd voor het lustrum. De begroting werd 
bij acclamatie goedgekeurd. 

Naast renteloze leningen worden ook 
voorzitters na enige jaren afgelost. Zichtbaar 
geëmotioneerd dankte Henk van Halteren een 
ieder met wie hij in de afgelopen jaren heeft 
samengewerkt en hij gaf speciale dank en een 
mooie bos bloemen aan zijn echtgenote Ingrid 
voor alle geduld en ruimte die zij hem in de 
afgelopen zeven jaren heeft gegund. Onder 
een goedkeurend applaus van de aanwezigen 
droeg Henk het voorzitterschap over aan 
Jeroen Reiziger. Jeroen stelde zichzelf voor en 
sloot na rond gevraagd te hebben de 
vergadering. Elders in dit nummer kunt u meer 

van en over hem lezen. 

Na de sluiting werd ons zoals gebruikelijk een 
borrel aangeboden. Daar waren we aan toe, 
want van vergaderen krijg je dorst en met een 

glas in de hand is het nou eenmaal beter 
evalueren. Veel aanwezigen namen de 
gelegenheid te baat om Henk persoonlijk te 
bedanken en om Jeroen te feliciteren. De 
redactiecommissie wil niet achterblijven en 
dankt Henk voor jarenlange plezierige 
samenwerking en wenst Jeroen veel succes en 
vooral veel plezier in de komende jaren.
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De Internationale Tulip Golf Challenge: Súper! 
Joke van der Ven

Om 78 deelnemers in de leeftijd van 12 - 21 
jaar, waarvan 59 jongens c.q. jonge mannen en 
19 meisjes c.q. jonge vrouwen, uit 12 
verschillende landen, 90 vrijwilligers en 6 
referees gedurende 3 dagen een succesvol 
toernooi te bezorgen, vraagt enige organisatie. 
Nou dat hebben Niels van der Weerd en Henk 
van Dijken van Pro Golf Events geweten. 
Huisvesting, baanstatus, nachtopvang, fairplay 
en noem maar op. Dat op de allereerste 
regenachtige dag het door Joost Luiten 
gevestigde baanrecord van 68 slagen door de 
14-jarige Tsjech Filip Ráža al werd geëvenaard, 
bleek een opmaat te zijn voor de totale 
ambiance van het toernooi. 

Het evenement kreeg van zowel spelers, 
ouders, vrijwilligers, horeca, greenkeepers en 
alle andere betrokkenen niet minder dan het 
predicaat SUPER! En dan hebben we het over 
de entourage, de gastvrijheid, de baanstatus 
en ál die vrijwilligers die drie dagen lang ballen 
spotten, recorder waren of als gastvrouwen en 
gastheren door de baan ‘scheurden’ met koffie, 
thee en broodjes. Het waren me de drie dagen 
wel. 

Global Tour 
Voor Niels en Henk van Pro Golf Events was het 
hun eerste grote internationale toernooi. 
Daarbij hebben ze, ook dankzij de ongeveer 
zestig sponsorende bedrijven, meteen laten 
zien wat ze in hun mars hebben. Ze zijn ervan 

verzekerd dat het 2e Tulip Golf Event ook weer 
op onze baan zal worden gespeeld. De 
wedstrijd maakt deel uit van Global Junior 
Golf, een internationale Tour waarbij jaarlijks 
zeventien wedstrijden worden gespeeld, 
waarvan er dus een op onze eigen Drentsche. 
Met een handicap van minder dan 5 kun je in 
de leeftijd van 12 - 21 jaar meedoen. Onze 
eigen Michel van Zijl met een handicap van 8.5 
kreeg een wildcard en eindigde als 55e, een 
prachtige prestatie. 

‘Wat denk je zelf?’ 
Voor de vrijwilligers als ikzelf was het een 
fantastische belevenis. Kijkend naar die hele 
jonge meisjes, - de jongste was Anne Sterre 
den Dunnen, 13 jaar en met een HcP van -5.1 - 
die met jeugdige souplesse en bravoure de bal 
op minstens 175 m. lieten landen en de tweede 
bal nauwkeurig richting green of óp de green 
sloegen, vroeg je je soms vertwijfeld af, waar je 
het in je leven hebt laten liggen, maar de 
bewondering en het respect voor de rust en 
beheersing van de jonge spelers had al heel 
snel de overhand. Plaggen werden keurig 
teruggelegd. Bij twijfel van een ‘ingeplugde 
bal’ werd een referee gevraagd. ‘Wat denk je 
zelf dat er moet gebeuren’, hoorde ik zo’n 
referee zeggen en ja, het gebeurde ook zoals 
de speelster dacht. Niet droppen en gewoon 
spelen. Dat leverde een loepzuivere slag van 
zo’n 150 meter op. Tja… 

Kortom: wie ook de stukjes leest van onze 
hoofd greenkeeper Chris Kombrink en Eric 
Afman, weet dat dit soort toernooien ook de 
leden ten goede komt: we kunnen permanent 
op een nóg beter geprepareerde baan spelen. 
En wie de grote belangstelling zag bij de finale 
op hole 18 rood wist: dit lééft ook op De 
Drentsche. Winnaars werden Kiet van de Weele 
(NL) bij de jongens, en Johanna Wollenhaupt 
bij de meisjes. Tot volgend jaar!

Evenaring baanrecord door 14-jarige Filip Ráža
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Een groot toernooi… 
Chris Kombrink

Dat wordt even een uitdaging! Al bij de eerste 
gesprekken over het Internationale Tulip Golf 
Challenge Jeugdtoernooi kwamen er vanuit de 
organisatie de nodige wensen op tafel rondom 
het onderhoud en de kwaliteitseisen van de 
baan. Want natuurlijk wilden we ons beste 
beentje voorzetten. En voor al die leden die 
gemerkt hebben dat we snellere greens 
hadden en nóg betere bunkers is het goed om 
te weten dat alle leden komend jaar kunnen 
profiteren van de ervaring die we op hebben 
gedaan met dit toernooi.  
Wat hebben we bijvoorbeeld allemaal 
aangepast op de greens en blijven we volgend 
jaar standaard doen: 
• Stimp 10 (rolsnelheid) op de greens. Tot nu 

toe hadden we een snelheid tussen 7 en 8. 
• Een beetje korter gaan maaien: 4mm hoog. 

Nu is dat 6 mm. 
• Een aantal keren extra bezanden. 
• De greens op tijd met kruispennetjes 

prikken zodat de schade weer weg is.  
• Rekening houden met de bemesting: kleur 

en groei moeten goed zijn maar niet 
overdadig. 

Ook zorgen we voor een optimale verdeling 
van het zand in de bunkers, die waren nog al 
eens ingespoeld in dit natte zomerseizoen. 
Veel zand ligt dan onderin, en moeten we dat 
met de schuif weer omhoog werken. 

Goed dus om te horen dat ook de leden erg 
tevreden waren met deze snelle greens, we 
proberen komend seizoen te streven naar 
diezelfde kwaliteit greens. Daarom ook nog 
even deze toevoeging: de greens op onze 

baan bestaan voornamelijk uit roodzwenkgras. 
Dit gras heeft de eigenschap om met weinig 
water en bemesting toch goed te kunnen 
gedijen. In een ‘duurzaamheidsmaatschappij’ is 
dit natuurlijk erg ideaal. Roodzwenkgras start 
echter in het voorjaar erg laat op, pas in juni 
komt hij echt een beetje in de groei. Het 
resultaat is dat in het voorjaar vaak te kampen 
hebben met een vrij open grasmat, een 
hobbelige green, en te weinig balrol. Daarom 
hebben we struisgras als partner gevonden. 
Struisgras start in het voorjaar eerder op. Door 
struisgras door te zaaien, in het seizoen iets 
lager te gaan maaien (4mm i.p.v. 6mm) en je 
bemesting een beetje aan te passen, creëren 
we kansen voor struisgras om ook in stand te 
blijven. 

Maar: dit is niet een proces waar je zomaar de 
vruchten van plukt. We zijn er het afgelopen 
seizoen mee begonnen, en we hopen er 
komend seizoen meer succes mee te oogsten. 
We houden u op de hoogte!

Finale Tulip Golf Challenge
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Teamwork 
Eric Afman

Als de dienstplicht vroeger ergens goed voor is 
geweest (los van het bouwen van karakter en 
leren werken in een team natuurlijk), dan is het 
wel als bron voor anekdotes. Om redenen die 
mij nooit helemaal duidelijk zijn geworden 
moest ik me als 20-jarige in april 1990 melden 
bij het OpleidingsCentrum Militair 
Geneeskundige Dienst, waar ik werd 
klaargestoomd tot hospik. Ik kan niet zeggen 
dat ik goed was in de Eerste Hulp Aan het 
Front, tijdens het praktijkexamen rende ik op 
de te verzorgen pop af, maar vergat ik dat die 
in een denkbeeldige plas lag, net als een 
gebroken hoogspanningskabel. Patiënt én 
verzorger morsdood, maar op miraculeuze 
wijze toch geslaagd. Gelukkig bleef mijn inzet 
doorgaans beperkt tot blaren prikken bij de 
zandhazen. Als iemand met een moeilijker 
vraagstuk langs kwam (“mijn been is blauw, kan 
ik vrijstelling krijgen van de oefening?”) dan 
kon en durfde ik daar niet echt een uitspraak 
over te doen. 

Inmiddels draai ik bij onze vereniging al een 
paar jaar mee als Regelcommissaris en mag ik 
na wedstrijden op het terras regelvragen 
beantwoorden. Ik heb echter nog steeds een 
veiliger gevoel bij het schrijven van regelstukjes 
dan bij het optreden als referee, alhoewel ik nu 
wel deskundig ben. Dus toen ik door Niels van 
der Weerd en Henk van Dijken gevraagd werd 
voor die functie bij de eerste Tulip Golf 
Challenge, het internationale jeugdtoernooi 
dat op onze baan zou worden gespeeld, had ik 
even wat duwtjes in de rug nodig. Het ging 
voor de spelers wel om world ranking punten. 
Gelukkig hadden we een heel team van 
gekwalificeerde (NGF-)referees en stonden we 
via portofoons met elkaar in verbinding, zodat 
je bij de moeilijker gevallen een vraag in de 
groep kon gooien ("Eric aan Wiebe... Wiebe 
hier, kom er maar in Eric"). Dat op hetzelfde 
kanaal ook de tussenscores en bevoorrading 
van de Snickers en Marsen voor de 
jeugdspelers ter sprake kwamen was enerzijds 
wat lastig (er meldden zich nog een Erik en nog 

een Joop over de portofoons) maar ook wel 
hilarisch. En het leverde leuke en interessante 
vragen op die we aan het eind van iedere dag 
nabespraken. 

Zo wilde een speelster na de bal in de laterale 
waterhindernis te hebben geslagen, de bal met 
strafslag twee stoklengtes buiten de hindernis 
droppen, vanaf de plek waar haar bal lag. Het 
gaat echter om de plek waar de bal de grens 
van de hindernis heeft gepasseerd. Dat 
scheelde wel een aantal meters. Op Geel 4 
sloeg een speelster de bal in de greenside 
bunker. Ze zag dat haar bal op een klein stukje 
na geheel door het zand bedekt was. Ze moest 
de bal uitgraven, identificeren en daarna de 
ligging nabootsen, dus de bal weer bijna 
geheel onder het zand stoppen. Dat maakte 
haar volgende slag er niet makkelijker op, maar 
dat is ook niet de bedoeling. Direct daarna 
kwam er telefoon vanaf Geel 3. Een speelster 
had een provisionele bal geslagen, daarna 
bleek bij dat ze haar eerste bal in de laterale 
waterhindernis had geslagen. Wat nu? Alleen 
als zo goed als zeker is dat je bal in een 
waterhindernis is beland, mag je geen 
provisionele bal slaan. Aangezien zij aangaf dat 
ze niet wist dat daar een hindernis was, volgde 
geen straf. 

Van een van de andere referees kwam het 
voorval dat iemand zijn bal in tijdelijk water in 
de bunker sloeg. De speler mocht de tijdelijk 

De referees van links naar rechts: Wiebe Dijkstra, 
Arjen Groeneveld, Joop Onnekink, Fiona McCann, 
Monique de Groot en Eric Afman
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water natuurlijk ontwijken, echter vroeg de 
speler of hij de bal mocht plaatsen in de 
bunker omdat die bij het droppen 
waarschijnlijk geplugd zou liggen. Dat mocht 
hij niet en dus koos de speler eieren voor zijn 
geld en speelde de bal zoals hij lag. Diezelfde 
referee was erbij toen op Rood 8 een bal op de 
fairway ingebed lag in zijn eigen pitchmark. De 
speler vroeg hoe hij verder moest. Volgens 
Regel 25-2 was relief van toepassing. De speler 
dacht dat hij binnen één stoklengte van waar 
de bal lag mocht droppen. De referee pakte 
het regelboekje erbij en las hem voor dat hij 
moest droppen zo dicht mogelijk bij de plek 
waar de bal lag. 

Bij de professionals kan het zijn dat een tv-
kijker inbelt om aan te geven dat een speler 
een fout heeft gemaakt. Zoiets gebeurde bij 
ons ook. Een buitenstaander had een foto van 
een speler in een groepsapp geplaatst en erbij 
gezet dat hij die marker kapot heeft gemaakt. 
Later gaf hij aan dat dat niet met opzet was 
gebeurd. Ondertussen waren wij al wel een 
uurtje bezig om de speler te identificeren en 

op te sporen en hij had een flinke straf kunnen 
krijgen. Hint voor toeschouwers: geen geintjes 
maken over dat soort dingen. 
Ondanks de mogelijkheid om elkaar als team 
te helpen, hebben we als diezelfde hechte 
eenheid ook een fout gemaakt: in de 
allereerste flight van het toernooi landde de 
bal op Rood 1 in het bos onder een stapel 
takken, die daar liggen te versterven. De 
takken zullen dus nooit worden opgeruimd, wat 
betekent dat je als speler geen vrije drop krijgt. 
De speler wilde geen strafslag krijgen als bij 
het weghalen van de takken zijn bal zou 
bewegen, dus vroeg hij zijn flightgenoten dat 
te doen. We voelden als referees wel aan dat 
dat niet helemaal volgens de geest van het 
spel was, maar konden niet zo snel de 
bijbehorende regel of decision vinden. 
Naderhand wel: Decision 33-7/7. In een 
dergelijk geval zou de speler gediskwalificeerd 
moeten worden, en als de medespelers wisten 
waarom zij die takken weghaalden, zou ook 
voor hen diskwalificatie moeten volgen. Enfin, 
een goede les voor de komende edities van de 
Tulip Golf Challenge.
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Nieuwe Consul van de Stichting Handicart 
Joke van der Ven

Vreemde ervaringen … 
Bart Snijders

Sinds deze zomer doe ik af en toe 
greenkeeperswerk. Waarom? Omdat ik in het 
overleg met de BV en de hoofdgreenkeeper 
Chris een beetje meer gelijkgestemd wil zijn als 
we het over het onderhoud van de baan 
hebben. 
De regel- en handicap commissie is 
verantwoordelijk voor de juiste toepassing van 
regels, plaatselijke regels en tijdelijke regels.  
Uiteraard vraagt dat regelmatig overleg met de 
mensen die de baan onderhouden.  
Ik vind het erg leuk om ook ervaringen op te 
doen met bv de greenwals, de bunkermachine, 
grasmaaiers etc. Ook kleine klussen die veel 
tijd vragen, zoals het plaatsen van de juiste 
palen bij de hindernissen, de afstandspalen of 
de tegels op de tees. 
Wat mij is opgevallen tijdens mijn verblijf in de 
baan, en dan niet als speler, maar als amateur 
greenkeeper, is het gedrag van mijn 
verenigingsleden en ook van greenfee spelers 
als het gaat om de veiligheid door de baan. 
Ik mag hopen dat het algemeen bekend is dat 
indien de greenkeepers zwaailicht gebruiken er 
onder geen beding geslagen mag worden. De 
greenkeeper zal rekening houden met de 
doorstroming van de flights, maar zal ook even 
doorpakken om een stukje te maaien of een 
bunker te harken. Als hij doorlaat gaat het licht 
uit zodra hij zich op een veilige plaats bevindt. 
Enkele machines hebben geen zwaailicht. Ik 
heb enige ervaring opgedaan wat dat voor 
enkele spelers betekent: tenminste dat schat ik 
zo in, anders snap ik niet dat men, wanneer 

men mij heen en weer ziet rijden op de green 
om deze te walsen en geen zwaailicht zien toch 
menen te moeten proberen mij als mikpunt te 
gebruiken en zodoende al enkele keren de 
wals hebben geraakt. Gelukkig ben ik er zelf tot 
nu toe heelhuids afgekomen. 
Een green walsen betekent dat je een strookje 
van ca 1 meter walst, probeert in een rechte lijn 
de volgende strook te walsen en daarbij erg 
goed moet kijken waar je al geweest bent en 
waar nog niet. Dat kan je soms zien aan de 
‘vleug’. Het gras ligt iets plat tegen de 
rijrichting in of met de rijrichting mee. Een 
green is ca 30 meter breed en ca 25 meter 
diep, dus minimaal 25 keer heen en weer. Dat 
duurt ca 10 minuten. 
Hoe erg is het om even te wachten en de 
greenkeeper zijn werk te laten doen? Het is 
voor de greenkeeper veel vervelender om elke 
drie minuten een veilig heenkomen te zoeken, 
de flight door te laten en het werk te hervatten 
zonder te storen. 
Begrijp me goed: we onderhouden de baan 
niet om u voor de voeten te lopen, noch 
zoeken we steeds dezelfde spelers uit om 
lastig te vallen. 
Nu ben ik af en toe een ochtend of een 
middag in de baan, maar wanneer ik deze tijd 
extrapoleer naar een normale 
greenkeepersbaan, dan verbaast het me dat er 
nog geen ernstige ongelukken gebeurt zijn. 
Mensen, alsjeblieft, gedraag je, ook al heb je 
soms het gevoel dat ‘ze’ jou ‘weer’ moeten 
hebben.

Na drie jaren van trouwe dienst geeft Marten 
van der Mark het Handicart stokje over aan 
Gerda Koster, die daarmee de nieuwe Consul 
wordt voor de handicarts. 
 
Op dit moment hebben we de beschikking 
over vijf handicarts in de baan. Ze worden 
sowieso veel door de leden gebruikt, maar ook 
veel door de lodgegasten. Goed nieuws voor 

alle gebruikers ervan: met ingang van 2017 
worden alle handicarts uitgerust met een GPS-
systeem, waardoor je geen kaart meer hoeft in 
te vullen, maar alles in de handicart zelf in kan 
voeren. Makkelijk en praktisch. De handicarts 
worden gehuurd van de Landelijke Stichting 
Handicarts voor een bedrag van € 1500 per kar 
per jaar. Dat bedrag wordt elk jaar wel gehaald, 
er blijft soms ook nog iets extra’s over. Mooi
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dus voor de Stichting die het daardoor 
mogelijk maakt dat er goed materieel in de 
baan is, voor wie het nodig heeft. 

Marten heeft zich de afgelopen jaren sterk 
gemaakt om meer donateurs te begroeten. Dat 
is ook gelukt. In 3 jaar tijd zijn er 30 donateurs 
bijgekomen en een paar weken geleden kon hij 
de 110e donateur begroeten! Een mooie 
prestatie dus. Daarmee ligt onze baan nog ver 
onder het landelijk gemiddelde van donateurs, 

dat op ca. 25-30% ligt. Maar dat heeft 
waarschijnlijk alles te maken heeft met de 
relatief jonge leeftijd van de leden. De laatste 
Handicartwedstrijd van 2016 die Marten 
organiseerde leverde maar liefst € 630 op. 

Ook Gerda Koster zal zich de komende jaren 
sterk maken voor de Handicarts. Ze voelt het 
als een soort plicht om iets terug te doen, 
nadat ze in 2009 werd getroffen door een CVA 
(beroerte) en alleen dankzij de handicart toch 
nog af en toe kon spelen in de daarop 
volgende jaren. Gerda: ’De handicartwedstrijd 
zal de komende jaren ook gaan veranderen. 
Dan mogen alleen de donateurs nog meedoen 
met de wedstrijd. Donateur kan overigens 
iedereen worden vanaf een bedrag van € 10 
per jaar.’ Ook een handig weetje: wie tijdelijk 
gebruik wil maken van de handicart, 
bijvoorbeeld bij een knieoperatie of iets 
anders, kan bij Gerda een tijdelijke pas 
aanvragen. Doen dus!

Vrijwilligers Doe-dag 
Bart Snijders

Op zaterdag 5 november jl. hebben circa 20 
leden van De Drentsche voor de tweede keer 
een Doe-dag gehouden in de baan. 
We hebben veel gesnoeid op de rode lus, hole 
geel 4 en op de par 3 baan. 
De algemene ervaring was erg positief, evenals 
de eerste keer. Het is gewoon heerlijk met een 
stel leden bomen te zagen, opschot te ruimen, 
struikgewas te ruimen etc. 

Tijdens het werk wordt er door menigeen 
suggesties gedaan om dit te herhalen, hoe 
vaak per jaar dan en wanneer. Maar ook: doen 
we het werk van de greenkeepers niet.  
Tuurlijk, we kunnen alles overlaten aan de BV, 
maar het zou zo leuk zijn als we met een paar 
groepjes door het jaar heen enkele stukken in 
de baan onderhouden. Van die plekken waar 
de greenkeepers niet of nauwelijks aan toe 
komen: waste land links rood 9, rechts rood 5, 
tussen geel 6 en rood 7 en zo zijn er nog wel 
een paar te noemen. We kunnen die stukken 
mooier maken, goed onderhouden, goed 
inrichten. Spelen wordt nog leuker op een 
steeds mooier wordende baan en daar werken 

we samen aan mee. 
De gedachte is om per groep een stuk voor 
onze rekening te nemen en daar per jaar een 
keer of zes, zeven een dagdeel in te werken. 
Dit in overleg met de groepsleden en de 
hoofdgreenkeeper. Uiteraard wordt gezorgd 
voor goed gereedschap. Verder zal er koffie, 
soep en broodjes zijn. De BV denkt ook na over 
een kleine wederdienst zoals greenfeekaarten, 
ballentegoed. Misschien zijn er nog andere 
wensen of suggesties. 

Mijn ervaring met de twee Doe-dagen is 
geweldig. Enthousiaste mensen, mooie 
resultaten en het gevoel: kijk, dat hebben wij 
gedaan. We willen in het voorjaar starten. Als je 
mee wilt doen geef je dan op bij mij: 
bartsnijders1952@gmail.com of bij het 
secretariaat op de baan. Er hangt ook een 
aanmeldingslijst bij de kiosk in het clubhuis.
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Blik van de BV op 2017 
Joke vander Ven

In het Kerstnummer van 2016 kijken we met de 
heren van de BV, Jan-Willem van der Eijk en 
Jelle Paauw vooruit naar het nieuwe jaar. Wat 
mogen en kunnen we verwachten en welke 
nieuwtjes hebben ze ons voor 2017 te bieden? 

Jan-Willem houdt allereerst niet zo van de term 
’de BV’. Voor hem voelt het alsof er een afstand 
is terwijl die er voor hem nu juist níet is. Het is 
onze baan, waar we met elkaar zoveel mogelijk 
plezier van willen hebben. Jelle is het daar, en 
dat zal niemand verbazen, hartgrondig mee 
eens. Tijdens het gesprek wordt Jelle 

overigens langdurig weggeroepen want ‘het 
registratieapparaat beneden heeft wat kuren.’ 
Het maakt duidelijk waar het de heren altijd om 
gaat: het plezier en tevredenheid van de leden. 

Om een zo helder mogelijk beeld te krijgen 
hierbij puntsgewijs de plannen: 

• De 100-meterpaaltjes zijn besteld. Het was 
één van de vragen tijdens de laatste 
Algemene Ledenvergadering. Bij het 
verschijnen van dit nummer staan ze er 
waarschijnlijk al. 

• Er komen reflectoren op de vlaggenmasten. 

• De PAR 3 baan wordt komend jaar 
aangepakt. Nieuwe matten en waarschijnlijk 
vervanging van twee bruggen. 

• De vergaderruimtes boven worden 
geschilderd. 

• Het terras krijgt mogelijk een overkapping 
en/of meer windbescherming. 

• De damesdoucheruimtes óf de 
damestoiletten krijgen een forse facelift. 

• Het clubhuis wordt stapje voor stapje 
aangepakt met nieuw meubilair, andere 

stoelen, barkrukken etc.  

• Ook in de keuken wordt na ca. 14 jaar de 
nodige apparatuur vervangen. 

• Er wordt gepoogd om te komen tot 
contactloos betalen. 

• Er komen laadpalen voor elektrische auto’s 
op de parkeerplaats. 

• Er komt 1 of meerdere parkeerplaatsen 
voor invaliden. 

• De ZeijdeLinks krijgt vier redactiepagina’s 
extra. [Jeu!] 

• Het tweede nummer van de ZeijdeLinks in 
2017 wordt het Lustrumnummer. 

Het jaar 2016 was al een bloeiend jaar met: 
• Nationale Footgolf Finale 
• Internationale Tulip Golf Challenge 

Toernooi 
• Een groot aantal evenementen. 

Voor 2017 wordt het nog uitgebreider met: 
• Het NK- Jeugdgolftoernooi op 17 juni. 

Voor jonge golfers t/m 15 jaar. Dit is 
hetzelfde toernooi waarop Joost Luiten 
zijn baanrecord vestigde. 

• Nationale Footgolf Finale (2e keer) 
• Internationale Tulip Golf Challenge 

Toernooi (2e keer) 
• Lustrumevenementen 
• Overige evenementen. 

Trots zijn de heren ook op de Doe-dag, de 
Vrijwilligers dag waarop een twintigtal 
enthousiastelingen met grote zagen, snoei- en 
hakmessen aan de gang gingen en snoeiden 
en hakten dat het een lieve lust was. Zie ook 
het stukje van Bart Snijders.
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Duurzaam ondernemen

zit in onze genen

Duurzaam ondernemen is bewust 

kiezen. Respect voor de natuur. 
Daarom laat de Drentsche Golf & 
Country Club haar drukwerk
verzorgen door Zalsman Groningen.

Osloweg 85, 9723 BK Groningen

T 050 313 66 22

www.zalsmangroningen.nl

“Zalsman, groen in al z’n

handel en wandel.”
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Negen holes met … Jeroen Reiziger 
Joke vander Ven

Besturen is voor hem in de eerste plaats 
communiceren. Maar ook faciliteren en 
compenseren zodat elke medewerker het 
beste tot zijn of haar recht komt. Of dat bij een 
professionele organisatie is of bij een 
vereniging met vrijwilligers maakt voor hem 
geen verschil. De een werkt omdat hij of zij 
daarvoor wordt betaald, de ander doet 
commissiewerk omdat hij of zij hart heeft voor 
de club. Hij vertelt het rustig. Afgewogen bijna. 
Als je het ziet is het immers simpel. Zo zal hij 
ook als voorzitter van de DGCC te werk gaan. 
Als bestuurder die graag de grote lijnen uitzet. 
Die zichtbaar wil zijn, maar niet op de 
voorgrond wil treden. Die zich expliciet 
onderdeel van het geheel weet en daarom op 
afstand kan besturen. En hoewel hij het 
golfspelletje erg leuk vindt, blijft het beperkt 
tot ‘feesten- en-partijen-spel’, want in de 
bloeiperiode van zijn carrière kan de 47-jarige 
nieuwe voorzitter, in het dagelijks leven 
advocaat en bestuurder van Trip Advocaten & 
Notarissen, zich geen urenlang op de golfbaan 
permitteren. 
We lopen geel. Volgens Jeroen, gehuld in een 
Trip-jasje en hagelwitte schoenen, de mooiste 
baan. Zijn keuze dus ook. Het is een stralende 
vriesheldere 5 decemberdag en de golfballen 
stuiteren tientallen meters door de baan. Soms 
de goede richting in. Vaker niet. We hebben de 
vlag van de eerste hole nog niet bereikt of er 
komt een kar aanrijden met Jelle en een 
greenkeeper. Jelle en Jeroen begroeten elkaar 
op afstand al met luid geroep, ‘Hé, ben je 
gestrikt?’, met een blik op mij, gevolgd door 
een hartelijke omhelzing en een stevige roffel 
op de rug. Overduidelijk vertrouwd met elkaar. 
‘Gevochten?’ vraagt Jelle dan ook recht voor 
zijn raap als hij de beschadiging op de neus 
van Jeroen ziet. ‘Nee, letterlijk tegen de lamp 
gelopen bij de verhuizing.’  
‘Warme chocolademelk? Met of zonder rum?’ 
We kijken verrast op. ‘Wat?’ Jelle lachend: 
‘Vanmorgen kwam Jan-Willem ineens met een 
paar grote zware tassen het kantoor binnen 
sjouwen. ‘Wat heb jij nou?’, vroegen we. Nou, 
de chocolademelk was in de aanbieding dus hij 
had pákken gekocht! Dat moesten we vandaag 

maar op de baan uitdelen aan de senioren en 
zo. Ja, toen heb ik er nog maar een flesje rum 
bij gekocht.’ Het tekent de sfeer op en om de 
baan, ook de vertrouwdheid met het 
management. Mét chocolademelk en zonder 
rum lopen we verder. Bij de derde hole is 
Jeroen verrast dat hij nog steeds met dezelfde 
bal speelt. Dat gebeurt niet vaak. Meestal 
loopt hij maar twee of drie keer per jaar een 
wedstrijd van 18 holes en dat is dan zoals hij 
zelf zegt ‘alleen bij feesten en partijen’. 
Heb je dan eigenlijk wel tijd om voorzitter te 
zijn van onze club? 
‘Ja, die vraag heb ik me natuurlijk ook gesteld. 
Want toen ik voor het eerst werd benaderd 
door Arend [onze penningmeester] heb ik de 
boot erg afgehouden. Maar de vraag kwam 
terug, omdat het lastig was om een opvolger 
voor Henk te vinden. Toen heb ik dit voorjaar 
een paar keer meegelopen, in een 
vergadering, een bespreking en heb daarna de 
keuze gemaakt om het toch te doen. 
Waarom dan? 
‘Omdat ik de club leuk vind, ik lid ben vanaf het 
eerste uur, Trip al enkel jaren sponsor is en ik 
besturen echt leuk vind. Met ook de 
wetenschap en de ruimte dat ik het anders zal 
doen dan Henk, want ik zal lang niet zoveel op 
de baan zijn, daar heb ik helaas de tijd niet 
voor. Ik zal dus veel minder vaak mijn gezicht 
kunnen laten zien, maar ik ben uitstekend 
bereikbaar voor de leden, per mail en per 
telefoon en ik reageer ook eigenlijk altijd 
dezelfde dag.’ 
Communiceren vind je erg belangrijk? 
‘Daar hecht ik sterk aan ja. Daarom vind ik ook 
dat de notulen van de laatste Algemene 
Ledenvergadering bijvoorbeeld nog vóór Kerst 
bij de leden moeten zijn. Daarbij zal ook nog 
eens duidelijk omschreven worden hoe het met 
de contributie en de achtergestelde leningen 
zit. Dan is het voor iedereen glashelder.’ 
In het dagelijks leven ben je advocaat? 
‘Ja, gespecialiseerd in insolventierecht en 
ondernemingsrecht.’ 
Is dat leuk??? 
‘Ja, dat is fantastisch, maar soms ook dubbel. 
Je komt bij een bedrijf dat failliet is gegaan
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met alle emoties en ontmoet een heleboel 
medewerkers die je allemaal aankijken met de 
vraag ‘wat gaat er nou gebeuren met ons?’ Dan 
is het prachtig om dingen op te pakken, uit te 
werken, oplossingen te bedenken… 
Je klinkt bijna als een echte ondernemer! 
Dat ben ik ook. Hoewel iets anders dan wat jij 
bedoelt misschien, maar je weet het nooit. Hij 
kijkt even in de verte. Het is een van de weinige 
keren dat hij duidelijk iets anders voor zich ziet 
dan de baan. Je weet het nooit… 
In 1987, als 17-jarige klaar met het VWO leek 
het overigens vooral de techniek te zijn die 
hem interesseerde. Lucht- en 
ruimtevaarttechniek in Delft. Maar vanwege zijn 
leeftijd, draaide hij eerst een jaartje HTS 
Werktuigbouwkunde en was meteen genezen. 
‘Techniek is leuk, sleutelen aan auto’s en zo, 
maar niet als vak. Ik merkte dat ik meer aan de 
voorkant van de maatschappij wilde werken en 
met rechten kun je natuurlijk alle kanten op. 
Over het propedeusejaar heb ik drie jaar 

gedaan, vooral genoten van het 
studentenleven en de vrijheid en toen mijn 
studie strak in drie jaar met hoge cijfers 
afgemaakt. Nu ben ik naast bestuurder bij Trip 
ook bestuurder bij Insolad, bij het Juridisch 
Gezelschap voor Drenthe en voor de DGCC.’ 
Na vijf holes gaan we terug naar het clubhuis. 
De plicht roept. De van origine sportieve 
Jeroen, voetbal, handbal, tennis, duikt meteen 
achter zijn telefoon. Een druk bezet man, onze 
nieuwe voorzitter. Die daarom ook na wil 
denken over alternatieve spelvormen voor 
mensen die nog midden in hun carrière zitten 
en toch willen golfen. Een rondje van zes holes 
bijvoorbeeld. Maar ook een man die weet wat 
hij wil. Die ook drommels goed weet wat hij wel 
en niet kan - een van zijn beste eigenschappen 
vindt hij zelf - en daardoor de juiste mensen 
weet aan te trekken voor de dingen die hij zelf 
niet kan. Een bestuurder die er altijd is, zonder 
dat je hem vaak ziet. Goede vaart, Jeroen!

Het werk van de Groningse schilder Jasper 
Oostland (1976) doet je altijd op zijn minst 
glimlachen, vaak in lachen uitbarsten. 

Door dieren in een menselijke context te 
plaatsen heeft hij een heel eigen stijl 
ontwikkeld: uiterst minutieus geschilderde, 
trefzekere cartooneske voorstellingen in 
heldere kleuren, vol geestige details. 
Aanzetten tot verhalen waar de kijker zelf mee 
aan de gang mag gaan. 

Aan inspiratie geen gebrek: de formule lijkt 
onuitputtelijk en leent zich tot de wildste 
combinaties die, samen met groot 
schildersvakmanschap, vervreemdende, maar 
vooral verrassende en verleidelijke plaatjes 
opleveren. 

www.jasperoostland.com 
www.facebook.com/jasper.oostland
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Bij de buren: Ko-Bus 
Koen Hazekamp

Wij lopen allen wel eens over de baan, 
genietend van de rust, om ons heen kijkend 
naar de heerlijke natuur: de landerijen, weiden 
of bossen. In ‘Bij de buren’ luisteren we naar 
het verhaal van alles wat niet op maar net naast 
de golfbaan gebeurt. 

Aan de staart van Geel 1 ligt op links een 
fleurige boerderij, altijd bruisend van leven, 
waar ook volop van de eerdergenoemde rust 
genoten wordt. Welverdiend, als je weet wat er 
in sommige hoofdjes rondgaat. Wij spraken 
met Evert Koops, eigenaar van de boerderij en 
oprichter van Ko-Bus: ‘In 2004 zijn mijn vrouw 
en ik hier begonnen met Ko-Bus, in eerste 
instantie alleen voor autistische jongeren. 
Vooral in de eerste jaren groeide het bedrijf 
enorm en ondertussen hebben we in totaal 6 
locaties in Assen, Beilen, Smilde en binnenkort 
ook één in Pittelo.’ Na 2004 is de zorg enorm 
veranderd en bevat het vak nu ook veel 
zwaardere gevallen, zo vervolgt Koops: ‘Op 
school hebben jongeren in onze doelgroep 
(4-23 jaar) het heel lastig, de individuele 
aandacht ontbreekt en dat maakt het bereiken 
van het doel van deze jongeren lastiger. Een 
goed voorbeeld daarvan is een jongen wiens 
leraren zeiden dat het onmogelijk was 
bouwvakker (zijn droombaan) te worden, door 
middel van hulp is hij dat toch mooi 
geworden.’ 

Over de misvatting dat Ko-Bus een 

zorgboerderij zou zijn, omdat het pand een 
oude boerderij is, zegt Koops: ‘We zijn eigenlijk 
een zorginstelling, die helpt jongeren verder 
dan een zorgboerderij zou doen. De plek is 

voor ons ideaal omdat het rust uitstraalt. 
Kinderen en jongvolwassenen kunnen vrij 
rondlopen… zolang ze maar niet over het hek 
de golfbaan opklimmen. Daar ben ik enorm 
streng in, ze hebben daar niets te zoeken.’ Op 
de locaties verblijven jongeren vaak als 
dagbesteding maar ook (langere) logees of 
permanente bewoners zijn geen uitzondering. 
Soms omdat de situatie thuis niet goed is, 
andere keren om even tot rust te komen van 
alle drukte die het dagelijks leven met zich 
meebrengt. 

Over de relatie met de golfbaan vlakbij het 
bedrijf is de eigenaar ook heel positief: ‘De 
contacten met de golfbaan zijn al goed vanaf 
het moment dat wij ons hier vestigden, soms 
kunnen een paar van onze jongens zelfs 
meehelpen met klusjes.’

Nieuwkomersdag 5 november 2016 
Peter van Reijn
Hoe is het om een dag te gast te zijn bij de 
meest gastvrije golfclub van Nederland? Daar 
kunnen we na 5 november een duidelijk 
antwoord op geven. In één woord fantastisch! 
Wie? 15 nieuwe leden. Waar? In het clubhuis en 
op de banen van ‘De Drentsche”. Waarom? 
Om elkaar en de vereniging te leren kennen. 

Ontvangen met koffie/thee en iets lekkers erbij. 
Wij, de nieuwkomers, zijn een gemêleerd 
gezelschap. Vrouwen, mannen, oud, jong, oude 

rotten en echte nieuwkomers in de golfsport en 
afkomstig uit alle windstreken. Wat ons bindt is 
golf en de regio. En dat is ruim voldoende voor 
een gezellige middag. Toegesproken door 
Corian Kaipatty, die ons namens het bestuur 
welkom heette en meteen voor zichzelf de lat 
hoog legde: we willen de meest gastvrije 
golfclub van Nederland zijn. Voorgesteld aan 
het kersvers gediplomeerde lid van de regel- & 
handicapcommissie Arjen Groeneveld. Vlot een 
handje gegeven aan de ‘pro’ Martin Kanninga.
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En zo waren alle plichtplegingen snel voorbij 
en konden we aan het echte werk. De strenge, 
doch vriendelijke en rechtvaardige Dik Boers 
zette ons aan dat werk op hole 1 van de gele 
lus. En daar kwamen we natuurlijk voor. Een 
heerlijke middag golfspelen op een prachtige 
baan met het mooiste weer van de wereld. Die 
hagelbui van een kwartier, waar we allemaal 
koud en nat van werden, vergeten we natuurlijk 
snel. We hebben allemaal mooie ballen 
geslagen en nederig (en soms tevergeefs) in de 
bosjes gezocht of een bal in het water zien 
landen. Daar konden we elkaar na afloop in het 
clubhuis stoere verhalen over vertellen. Dat 
natuurlijk onder het genot van een drankje en 
een hapje bij de open haard.  
Bij een wedstrijd horen winnaars. Op de 
plekken 1 t/m 3 eindigden resp. Bé van Veen, 
Anneke Bonninga en Trudy Snakenborg. Leden 

van de Drentsche: hou deze namen in de 
gaten! 

Het was een mooie middag, die erg goed 
georganiseerd was door Carolien en Ronald 
van Beek. Naar hun gaat onze bijzondere dank 
uit. We zijn op een mooie manier welkom 
geheten op een club waar we ons thuis kunnen 
gaan voelen. Tot ziens op de baan en bij hole 
19!

De favoriete club van… Kimberly Terburg 
Koen Hazekamp

In ‘De favoriete club van...’ spreken we met een 
jeugdlid over zijn of haar golfervaringen. Een 
van de weinige dames in de jeugd is Kimberly, 
haar stellen we deze episode de vragen. 

Hallo Kimberly. Wat is jouw favoriete golfclub? 
‘Dat is een heel moeilijke vraag. Met de 
meeste clubs gaat het of allemaal heel goed of 
juist niet, daar zullen de meesten wel ervaring 
mee hebben. Toch is de putter dan mijn redder 
in nood: hij is erg constant en ik kan me 
makkelijker aanpassen aan de 
weersomstandigheden.’ 
Laatst heb je met jouw vader de Volwassene & 
Kind-wedstrijd (greensome) gewonnen, 
gefeliciteerd. Vertel eens hoe dat in zijn gang 
ging? 
‘Heel bijzonder speelden we niet, het ging met 
‘ups and downs’. We kozen wel aan het begin 
zo vaak mogelijk mijn afslagen om zo snel 
mogelijk het minimum te halen. Met de winst 
waren we blij verrast.’ 
Verder ben je ook qua handicap enorm gezakt 
het afgelopen jaar, ik heb je geweldig zien 
spelen. 
‘Haha, dat klopt. Ik heb aan aardig wat 
jeugdwedstrijden meegedaan en Q-kaarten 

gelopen. De extra training heeft mij ook veel 
goeds gedaan. De laatste NNO 
(jeugdwedstrijden op verschillende banen) 
moest ik 18 holes lopen omdat mijn handicap 
zoveel gezakt was. Het lijkt erop dat de tweede 
negen mij beter afgaat.’ 
Dat moet vast een enorme motivatieboost 
geven? 
‘Ik begon weer met golf nadat mijn vader mij 
vroeg mee te doen aan de familiedag die we 
vreemd genoeg wisten te winnen, en natuurlijk 
zorgt een lagere handicap nu voor meer 
motivatie.’ 
Golf kost natuurlijk veel tijd, ervaar je weleens 
problemen om je sporten te combineren met 
school? 
‘Dat gaat juist heel makkelijk. Doordeweeks 
dans ik iedere avond en in het weekend is er 
tijd voor golf.’ 
2016 is bijna voorbij, wat hoop je te bereiken in 
2017? 
‘Ik hoop beter te worden natuurlijk. Het liefst 
minder slechte dagen en dus constanter 
spelen, ook zou ik mijn handicap natuurlijk zo 
laag als ik in me heb zien.’ 
Enorm wijze woorden, bedankt voor het 
interview Kimberly.
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AIRSHOT 42 
dr. Omer (Bert)

Het begon al te schemeren toen ik een dezer 
dagen ons clubhuis betrad. Met de winter in 
zicht was het al koud. Bij de snorrende 
allesbrander steeg mijn temperatuur naar 
normale waarden. Kaarsen omgaven alle 
aanwezigen met een vergevingsgezinde gloed. 
Onder hen een man ‘op jaren’ met in zijn ogen 
een dromerige, in zichzelf gekeerde blik. Uit 
pure nieuwsgierigheid (geef ik toe) vroeg ik 
naar zijn zielenroerselen. Met enige moeite 
keerde hij zich tot het hier, het nu en tot mij. 
Hij maakte een uitnodigend gebaar naar de 
stoel tegenover hem en begon met een door 
emotie geladen stem te praten. 
‘Altijd tijdens deze donkere dagen als de Sint 
en de Kerstman onze middenstand een handje 
komen helpen en de mensen zich rond de 
gasgestookte open haard scharen, denk ik vaak 
terug aan mijn jeugdjaren. Dan denk ik terug 
aan de kostbare momenten rond de tafel als 
we in onze donkere huiskamer door een 
lichtkring van de lamp werden samenbracht. 
Dat waren de momenten van sprookjes en 
spannende verhalen. Een van die verhalen die 
ik als kleine jongen hoorde herinner ik me in 
het bijzonder. Het zal je straks wel duidelijk 
worden waarom.’ 

‘Ik mag je toch wel tutoyeren?’ deed hij zijn 
opvoeding eer aan. Naar ik vermoedde meer 
om na te gaan of hij mijn volledige aandacht 
nog wel had, dan uit beleefdheid. 
‘Natuurlijk’, hield ik het kort, benieuwd als ik 
was naar wat ging komen. De man was een 
geboren verteller en zijn aanzet beloofde alle 
ingrediënten voor een goed verhaal. 
‘Mijn verhaal begon op een kerstavond’, begon 
hij. 
Zijn precies op de juiste spanning uitgesproken 
openingszin deed vermoeden dat hij het 
verhaal al talloze keren eerder verteld had. 
‘Op die kerstavond lag er onder de boom een 
pakje. Uit het papier kwam een doosje met 
gouden letters. De letters zeiden dat er drie 
golfballen in het doosje zaten. Smetteloos 
witte golfballen met een mooie tekening in 
kleur van een vogel erop. Over een van die 

golfballen gaat het’, rondde hij de inleiding van 
zijn verhaal af. 
‘Nu zul je zeggen; wat is er nou zo bijzonder 
aan een golfbal?’ keek hij mij vorsend aan. ‘Wat 
sommige mensen hebben met stenen en 
bomen, heb ik met ballen. Voor mij is elke 
golfbal bijzonder. Voor mij hebben ballen 
gevoel, emotie. Ze ervaren als ze verkeerd 
geraakt worden. Als er achteloos en naar 
willekeur mee wordt omgesprongen. Ze raken 
gekwetst als er bij winst geknuffeld en bij 
verlies genegeerd wordt. En deze bal had het 
allemaal meegemaakt. 

Tijdens zijn eerste wedstrijd werd hij meteen 
eerste. Hij werd hoog de lucht in geheven 
zodat iedereen hem kon zien. Het was een 
moment van grote vreugde. Maar zoals het 
gaat met golfballen werd er voor de volgende 
wedstrijd gekozen voor een andere nieuwe 
smetteloos witte golfbal. Hij kreeg een plekje 
in de golftas voor de oefenrondjes. Hij werd 
niet meer met zoveel zorg omringd. 
Schoonmaken werd een zeldzaamheid en het 
uitproberen van allerlei alternatieve slagen 
vroeg z’n tol. Het was hem aan te zien. Tijdens 
een van die slagen ging hij kopje onder in een 
listig gelegen waterhindernis en had zich na 
enige tijd neergelegd bij een voortijdig 
roemloos einde. Maar nu zat het hem na een 
periode van tegenslagen een keer mee. Op 
zeker moment voelde hij een rimpeling in het 
water en keek hij naar het bebrilde gezicht van 
een duiker. Samen met andere onfortuinlijke 
ballen kwam hij op een grote hoop. Uit de 
hoop werden de ballen gekozen die een 
tweede leven gegund werd. Hij was daar niet 
bij. Zijn vel was rafelig geworden, zijn 
dimpeltjes niet meer zo regelmatig, de 
tekening van de vogel verbleekt, zijn huid 
poreus en bruin verkleurd door de modder en 
de lange tijd in het water.’ 
Hier slikte de verteller. Kennelijk werd hij door 
de geschiedenis na al die jaren nog zeer 
geraakt. 

Met zachte stem ging hij verder: ‘Zoals je zult
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begrijpen was dat een zware teleurstelling voor 
mijn bal. Gelukkig heeft het verhaal toch nog 
een happy-end. Onze bal (zo werd het ook mijn 
bal) ging in een broekzak mee naar huis. Tegen 
de kerst werd hij met zorg schoongemaakt en 
liefdevol met gouden verf gepenseeld zodat hij 
glansde bij het licht van de kaarsen. 
Zo kwam onze bal in de kerstboom tussen de 
engeltjes, de ballen en de slingers en was daar 
het stralend middelpunt. 
Ik weet dat allemaal want als kind zat ik onder 
die kerstboom. 
Hij heeft wel iets van zijn glans verloren, maar 
dat laat ik zo. Mijn vader heeft ‘m geschilderd. 
Hij hangt nu al jaren bij ons thuis in de boom. 
Als ik strak thuiskom voel ik me even weer kind 
en mijn bal weet dat. Hij glanst dan net iets 
meer. 
Ja, ballen hebben gevoel’, besloot hij haast 
onverstaanbaar. 

Nieuws uit de Zeijense natuur 
Cees Meeuwsen

De Brede Zwanenmossel is een algemene 
zoetwatermossel en heeft de voorkeur voor  
stilstaande waters, zoals in de vijvers op onze 

baan. Veel dieren zijn verlekkerd op grote 
zoetwatermosselen. Vooral ratten vullen hun 
dieet in de winter aan met schelpdieren. Naast 
ratten staan zoetwatermosselen ook op het 
menu van een aantal vogelsoorten, bijv. Blauwe 
Reiger en Zwarte Kraai. 

De ‘Vogelclub’ van onze vereniging heeft in de 
veertien jaar van spotten op de baan in totaal 
75 verschillende vogels waargenomen, 

waaronder een aantal zeldzame. Ook van leden 
krijg ik regelmatig berichten: zo zag Bart 
Snijders het Goudhaantje, het kleinste vogeltje 
dat in Nederland voorkomt. Wolter de Groot 
spotte de IJsvogel op hole 8 (eiland hole) en 
intussen is die ook door Joke van der Ven en 
Bert Blanke op hole 1 Geel gespot.  
Jacob Vos spotte de Groene Specht. Het 
bijzondere van deze laatste vogel is, dat hij niet 
zoals je zou verwachten van een specht 
fourageert op bomen, maar zijn voedsel 
(wormen) zoekt op grasland. 

Heeft iemand een bijzondere waarneming van 
vogels op onze baan, dan graag een bericht 
aan mij: ceesmeeuwsen102@icloud.com.

gevonden op de oever van hole 7 Par 3 baan

een ijsvogel kijkt geboeid naar enkele golfers
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Jeugdteam opnieuw NNO kampioen 
Karin van Esch

Het jeugdteam van De Drentsche, bestaande 
uit Michel van Zijl, Tim Winter, Jack Stewart, 
Koen Hazekamp, Jorn Tuinman, Isabelle 
Waanders, Kimberly Terburg en Jeremy Doral, 
is in het afgelopen seizoen opnieuw kampioen 
van de NNO jeugd competitie geworden. 

Bij aanvang van de één na laatste wedstrijd 
stond het team van de Noord Nederlandse 
nog één punt op ons voor. Maar precies bij 
deze wedstrijd op de Groene Ster, scoorde ons 
jeugdteam uitzonderlijk goed en de Noord 
Nederlandse maar twee punten. Op de 
finaledag op onze eigen baan werd er weer 
zeer goed gescoord waarmee het team heel 
overtuigend de competitie voor de tweede 
opeenvolgende keer won. 

In de eindklassementen van individuele 
klassementen werden er door onze jeugdleden 
ook de nodige prijzen in de wacht gesleept. 

Tim Winter werd tweede in categorie 1 (hcp 0 - 
hcp 18,5) 

Jack Stewart werd tweede in categorie 2 (hcp 
18,6 - hcp 36) 
Jeremy Doral werd tweede in categorie 3 (hcp 
37 - hcp 54) 

De Drentsche mag trots zijn op zulke 
jeugdspelers. Iedereen van harte gefeliciteerd! 

Naschrift van de redactie: 
De Drentsche mag ook trots zijn op haar 
jeugdtrainers. Karin van Esch steekt heel veel 
tijd en energie in de training van haar 
‘pupillen’. Een van hen appte haar:  

‘Karin, bij deze omdat ik je verder niet meer zie, 
heel erg bedankt voor de lessen. Je staat er 
toch wel bijna elke week vrijwillig met irritante 
pubers ;-) Zonder de lessen van jou hadden we 
het zeker weten niet zo ver geschopt in de 
NNO. Dus Karin, Merci!  

Kijk, dat doen golfende pubers anno 2016 ook!

trotse kampioenen

Karin met haar pupillen en een welverdiende taart
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Uit je dak?
Wilt u ook eens echt culinair uit uw dak 
gaan? Bij HANOS vindt u het grootste  
assortiment voor food professionals onder 
één dak. Food, non-food en heel veel vers.
 
Het belang van de klant staat voorop. 
Een persoonlijke benadering met een groot 
gevoel voor service, daar gaan wij voor.

Welkom in de wereld van HANOS!

www.hanos.nl

HANOS Groningen - Bornholmstraat 56 - 9723 AZ Groningen - Tel. (050) 597 36 00

  

Beter golfen zonder blessures 
Golffysiotherapeut helpt u met uw handicapdicap

H o o f d k a n t o o r :  H o r a  S ic c a m a s t r a a t  2  9 6 0 1  K K  H o o g e z a n d
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