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Voor u ligt de derde ZeijdeLinks van dit jaar, het 
najaarsnummer, zeg maar. Het najaar zet met zijn 
vallende blaadjes velen aan tot overpeinzingen. 
Aangezien dit jaarlijks terugkerende herfstfenomeen 
binnenkort weer zal beginnen, biedt deze ZeijdeLinks 
alvast de nodige stof tot nadenken. 

Zo laat de voorzitter zijn gedachten de vrije loop en 
berichten wij u over de op het eerste gezicht 
wonderbaarlijke genezing van de greens. Er zijn  
nieuwtjes van de DG&CC, het bestuur richt zijn aandacht 
op nieuwe leden en de wedstrijdcommissie geeft een 
nieuwe invulling aan de Wintercupwedstrijden. Ome 
Gerrit deelt in zijn driemaandelijkse brief een paar van 
zijn gedachten met ons redactielid Koen en de Regel- en 
Handicapcommissie deelt haar ervaringen over perikelen 
met geautomatiseerde handicapregistratietools. De 
Technische Commissie vertelt over de competitie van 
2019 en er is weer goed nieuws van de jeugd. 

Joke van der Ven heeft zoals gebruikelijk weer negen 
holes gelopen met een interessante flightgenoot en de 
Beat The Pro Challenge tijdens de KLM open kende ook 
deze keer een deelnemer van De Drentsche. Natuurlijk is 
er ook weer aandacht voor kunst, een cartoon en een 
schitterende Airshot. We hebben voor u een prachtig Q-
kaartenclubrecord en een ernstige waarschuwing met 
betrekking tot vossenpoep. 

We hadden het hierboven al over stof tot nadenken. Dat 
klinkt meteen al wat serieuzer dan de luchtige 
onderwerpen die zojuist zijn opgesomd. Het gaat over 
de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat is reuze 
actueel en voor sommigen een wat minder ver-van-mijn-
bedonderwerp dan u misschien denkt. Iets anders dat 
hopelijk tot nadenken aanzet, is de sociale druk die men 
soms ervaart in het verenigingsleven. U herkent de 
passages in de betreffende artikelen vanzelf. Dat is dus 
wat zwaardere kost, maar daarom niet minder interessant. 

Al met al een zeer gevarieerde, luchtige en serieuze 
inhoud, zoals u van ons gewend bent.  Wij wensen u veel 
leesplezier met deze ZeijdeLinks.

Kopij  
De volgende ZeijdeLinks zal in december 

2018 verschijnen. Uw kopij graag uiterlijk 20 
november 2018 per e-mail.
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Het voorjaar was prachtig, de zomer was heet en 
het najaar, waar we nu middenin zitten, stelt zeker 
niet teleur. Voor een buitensport als golf kan dan 
qua weer gesproken worden van een topseizoen! Ik 
schrijf dit voorwoord op de dag na de Outsidercup 
en de dag van de finale van het KLM Open op The 
Dutch. 

De opkomst op de Outsidercup was traditioneel 
goed, want iedereen wil de Outsidercup winnen. 
Het deelnemersveld kwam uit alle gelederen zoals 
The Country Golf Shop, de DG&CC, Marshalls, 
greenkeepers (een volledig team), een jeugdteam 
en het bestuursteam van De Drentsche. De 
organisatie was uiteraard vlekkeloos, omdat die 
organisatie mede in handen was van Frits van der 
Heide (u weet wel, die van ons lustrum van vorig 
jaar) en Martin Kanninga (u weet wel, die van de 
golfschool en het bestuur). Brigitta Tijhaar, Bert 
Vegter en Egbert Knol, voor velen van ons échte 
outsiders, wisten de cup op hun naam te zetten. Het 
deelnemende jeugdteam werd in het zonnetje 
gezet, omdat dat team de beste bruto score in het 
clubhuis bracht. Speciale dank voor de ‘vossen’ die 
de score over alle 27 holes hebben neergezet waar 
de deelnemers op moesten jagen. 

Ook het KLM Open heeft geprofiteerd van mooi 
najaarsweer. Ik had het geluk erbij te zijn op de 
finaledag. De finale was tot op het laatste moment 
spannend. De beslissing viel op de laatste hole. De 
99e editie van het KLM Open werd gewonnen door 
de Chinees Ashun Wu die met een score van 16 
onder par de Engelsman Chris Wood met een slag 
voorbleef. Hij is de eerste Aziaat die de KLM Open 
heeft gewonnen. Het is een prachtig evenement. 
Volgend jaar zal de 100e editie worden gespeeld op 

The International. Ik kijk er naar uit. Wat zou het 
mooi zijn als de KLM Open ook een keer op onze 
baan kan worden georganiseerd. Naast de TT en 
hopelijk de Formule 1 zou het plaatsvinden van nog 
zo’n groot evenement in onze regio toch mogelijk 
moeten zijn. 

In het vorige voorwoord schreef ik over het 
'onboarding programma' voor nieuwe leden 
waaraan wordt gewerkt. Mede in het kader van dat 
programma is een magazine (een glossy) gemaakt 
met allerlei feiten, informatie en andere 
wetenswaardigheden over onze golfbaan. De 
betreffende uitgave is getiteld "Clubleven & 
Golfcomplex De Drentsche" en ligt onder andere 
ter inzage in het clubhuis. Een prachtig blad! 
Tot zover. Ik wens u allen nog veel mooie 
golfavonturen toe voor de rest van dit seizoen!

Jeroen Reiziger
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Biljartlakens op de baan… hoe kan dat?? 
Joke van der Ven

Spectaculair mooie greens in een spectaculair 
droge zomer. Hoe kàn dat in vredesnaam?  

Dat hebben veel leden van onze baan zich 
afgelopen zomer afgevraagd. En hoewel André 
Turkstra, onze nieuwe hoofdgreenkeeper, het vooral 
druk heeft met de baan, de greens en z’n team, 
hebben we toch nog maar even een half uurtje van 
zijn tijd gestolen om ons het geheim van die 
prachtig mooie biljartlakentjes uit de doeken te 
doen. De echt technische info is uiteraard van zijn 
hand! 
Volgens André heeft het per saldo met twee 
aspecten te maken: expertise en middelen.  
De expertise komt van Vos Ruinerwold die meer 
banen in beheer heeft . De middelen hebben 
duidelijk met investeringen te maken. In tijd en 
geld. André: ‘Hoe het in het verleden is gegaan 
weet ik uiteraard niet. Daarom is het vooral goed 
dat ik uitleg wat we nu doen en hebben gedaan. Zal 
ik het puntsgewijs weergeven?’ Hij pakt er 
vervolgens z’n scherm bij waarop de hele planning 
en logistiek stap voor stap wordt weergegeven. 
1. We beluchten regelmatig, gemiddeld 1 keer in 

de 4/5 weken. Dat hebben we drie keer gedaan 
met een vaste pen van 8 mm en circa 20 cm 
diep. Ook we hebben driemaal een 
topbeluchting gedaan met de planet air, deze 
gaat 3 tot 5 cm door de toplaag. 

2. We doen aan ook hol beluchten, dat betekent 
dat we er propjes uithalen. Dat hebben we in 
week 21 (van 21 t/m 26 mei) gedaan met 10 mm 
pennen bij àlle greens en foregreens. 

3. We hebben tot nu toe twee keer verticaal 
gemaaid waardoor we er veel vilt hebben 
uitgehaald. 

4. Alle greens worden één keer per 3/4 weken 
bezand. 

5. Eén keer per zes weken wordt er een middel 
op de greens gespoten dat het water langer 

vasthoudt. Zie het als een soort wasmiddel dat 
zich om de zandkorreltjes hecht, waardoor het 
makkelijke water op kan nemen. Dat deden we 
ook in die hele droge periode bij de meest 
kwetsbare delen van de greens nog een beetje 
extra. 

6. De greens zijn dit jaar met struisgras 
doorgezaaid, nu bestaan de greens 
voornamelijk uit roodzwenk. Struisgras zorgt 
voor een snellere opkomst in het voorjaar en 
zorgt voor een sneller herstel van de grasmat. 

7. Daarnaast hebben we een Melgreen Liquids 
programma, hiermee grijpen we in op de 
fysische eigenschappen van de plant, zodat de 
plant weerbaarder wordt tegen schimmels en 
bij eventuele aantastingen sneller herstelt. 
Door de specifieke bemesting die we 
regelmatig strooien, in combinatie met 
beluchten en bezanden ontstaat er een betere 
bodemdynamiek. 

8. En waarom die greens zo mooi zijn? Voor 50% 
ook inzet en passie van het team!! 

‘En wat vind je er nu zelf van na een half jaar?’  
André: ‘ Ik ben wel tevreden. De mat is mooi dicht 
en de snelheid wordt steeds beter.’  
Hij is een man van weinig woorden. Hij laat z’n 
daden eerder spreken. Samen met z’n team van 
greenkeepers heeft hij vooralsnog deze zomer een 
buitengewone prestatie geleverd. Dat belooft wat 
voor komend jaar. Want dan krijgen de foregreens 
en andere delen van de baan extra aandacht.  
En we hebben al zo’n mooie baan…..

Aaldert, Peter, Arjan, Erik, Andre, Evert, Simon. 
Op de foto ontbreken: Harco (vaste dienst) en 
vakantiekrachten Lars, Gijs en Wesley
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Rondjes geven, tijd voor een cultuuromslag? 
Bert Veening

Een rondje geven aan je flightgenoten na afloop 
van een wedstrijd. Voor de een een 
vanzelfsprekende zaak, voor de ander een bron van 
terugkerende ergernis. Hebben we hier een 
probleem of is het eigenlijk allemaal gezeur? Tijd 
voor een analyse. 

De motieven van degenen die het allemaal wel best 
vinden, zijn niet zo ingewikkeld. Sommigen vinden 
wederkerige vrijgevigheid eenvoudigweg een 
kwestie van goede manieren en anderen lusten wel 
een glaasje en zien er geen been in om er een paar 
meer te drinken. 

De motieven van degenen die zich er wel aan 
storen, zijn diverser van aard. Allereerst zijn er 
mensen die opzien tegen de door hen als enorm 
ervaren alcoholconsumptie. U kent het wel, je hebt 
met een vierbal een wedstrijd gespeeld. Achttien 
holes in een groot deelnemersveld, dus je bent 
ruim vijf uur onderweg geweest. Dan lust je wel een 
borrel! Maar ja, hoe gaat dat nu? In afwachting van 
de prijsuitreiking bestellen alle flightgenoten een 
rondje en als je in een vroege flight zat misschien 
zelfs nog een tweede. Tegen de tijd dat je naar 
voren wordt geroepen, kun je bijna niet meer lopen 
van alle wijn en moet je steun zoekend je prijs en de 
bijbehorende felicitaties in ontvangst nemen. Nou 
ligt het voor de hand om te denken dat je dan maar 
niet aldoor om wijn moet vragen als iemand iets 
aanbiedt, maar dat is minder eenvoudig dan het 
lijkt. Hebt u weleens geprobeerd om meer dan 
twee glazen bronwater of appelsap in een half uur 
te consumeren? Voor velen niet te doen. Je ploft en 
het lijkt alsof je bij iedere ademtocht geklots kunt 
horen. Koffie smaakt niet na twee glazen wijn om 
vier uur ’s middags dus dan maar wat minder? Dat 
brengt ons bij een tweede categorie bezwaarden. 

Je wilt niet drinken dus je houdt het deze keer maar 
op fris. Zoals eerder geschetst, van dat spul kun je 
geen enorme hoeveelheden drinken (tenzij je een 
driehonderd kilo zware Amerikaanse 
fastfoodverslaafde bent natuurlijk). Je doet gezellig 
mee, je drinkt die middag twee glaasjes cola, slaat 
af en toe een rondje over en je trakteert je 
flightgenoten zoals het hoort op een lekker glaasje 

wijn. Daar wordt geen nee tegen gezegd, ze kiezen 
niet de standaardhuiswijn maar een van een iets 
betere soort en jij mag uiteindelijk zo’n achttien 
euro afrekenen. Dat is best veel voor twee glaasjes 
cola. Nou is dat voor een keer geen ramp natuurlijk, 
maar als dat bij iedere wedstrijd gebeurt, gaat het 
toch een beetje schuren. 

Een derde categorie ervaart dat geschuur ook, maar 
daar zit dan weer iets anders achter: de vrees voor 
reputatieschade. Zij vinden dat hele rondjesgedoe 
eigenlijk niks, maar je moet wel. Bij wijze van 
spreken nog liever zonder cadeautje op de 
verjaardag van een kind of een kleinkind 
verschijnen, dan als de krent van hole negentien 
bekend staan. De ervaring van deze dwang draagt 
natuurlijk op geen enkele wijze bij aan de 
gezelligheid die voor alles het uitgangspunt van 
zo’n samenzijn is. 

Reputatieschade is niet voor iedereen bezwaarlijk. U 
kunt ze waarschijnlijk zo aanwijzen, de krenten en 
de bietsers. Tot welke categorie bezwaarden of 
onbezwaarden u zich ook rekent, dit vindt iedereen 
vreselijk, maar ze zijn onuitroeibaar. Net wanneer u 
na lang wachten bijna zo ver bent om aan hem of 
haar te vragen of het niet eens tijd wordt om te 
glazen opnieuw te laten vullen, klinkt het opgewekt: 
‘Het was gezellig hoor! Maar ik heb een afspraak, ik 
moet ervandoor.’ De achtergebleven flightgenoten 
beteuterd achterlatend. Of nog erger, zo eentje die 
een paar rondjes meedrinkt en dan ineens 
verdwenen lijkt maar bij nadere inspectie bij een 
ander groepje staat mee te drinken. Op hun kosten 
uiteraard. En dan zijn er nog altijd dames die vinden 
dat je emancipatie niet in alle sociale aspecten 
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Nieuws van de DG&CC 
Jelle Pauw

We hebben nog een mooie tweede seizoenshelft in 
het vooruitzicht en daar kijken we reikhalzend naar 
uit! Toch nog even terug naar de eerste helft van dit 
seizoen, in het bijzonder naar het onderhoud van de 
baan. Want wat zijn we blij met het herstel van de 
greens. We hadden vertrouwen in de mannen van 
Vos Ruinerwold Golf maar het moest nog wel even 
gebeuren. Dit hebben ze meer dan goed gedaan 
met als resultaat dat de greens weer mooi dicht zijn 
en zelfs wat zachter beginnen te worden! 
Complimenten! 

Maar ook u als lid zijn we erg dankbaar dat u 
massaal de pitchfork blijft gebruiken om de greens 
mooi vlak te houden, blijf dit vooral volhouden! 
Ondertussen kijken we stiekem natuurlijk ook 
vooruit en maken we ook alweer nieuwe plannen 
met betrekking tot het baanonderhoud en ook 
andere zaken. Zo zijn de greenkeepers reeds 
gestart met het verbeteren van de foregreens en 
daar zullen we ook richting volgend seizoen de 
nodige verbeteringen in doorvoeren. We zullen 
daar uiteraard over communiceren via website en 
narrow casting, zoals we dat dit jaar al doen. 

Voor Martin, Bob en Sven gaat er een lang 
gekoesterde wens in vervulling, zij krijgen op de  

Driving Range twee lesruimtes. Hiervoor zullen we 
de overkapping van de Driving Range aan de zijde 
van de Golf Lodge verlengen tot het einde van de 
Driving Range. De laatste twee matten (aan Golf 
Lodge zijde) zullen voorts worden voorzien van een 
afsluitbare wand zodat de pro’s daar hun lessen 
kunnen verzorgen. Uiteraard komt dit de kwaliteit 
van de lessen ten goede, de pro’s en hun leerling 
hebben hierdoor meer focus op de golfles.  

Ook zullen we binnen afzienbare tijd een tweede 
schoenenspuitplaats gaan realiseren die bij het 
Driving Rangegebouw en ballenhok zal worden 
gesitueerd. Lekker praktisch wanneer je uit de baan 
komt en je trolley en/of je schoenen nog even wil 
afspuiten voordat ze in de auto verdwijnen.  

Tot slot nog een oproep aan u. Wij stellen uw 
deelname aan onze jaarlijkse enquêteprogramma 
players1st erg op prijs. Mocht u reeds per mail 
benaderd zijn voor een ronde en u heeft 
deelgenomen, dank u wel dan voor uw deelname. 
Mocht u nog geen mail hebben ontvangen; eind 
deze maand volgt een nieuwe en laatste ronde, wij 
hopen op uw deelname aan deze enquête. Hoe 
meer informatie en deelname, hoe beter wij onze  
dienstverlening op u kunnen afstemmen!

moet doordrijven en die menen dat een heer een 
dame hoort te fêteren. Daar krijg je dus ook nooit 
iets van. 

Wat een narigheid allemaal en is daar nou niets aan 
te doen? En is dit misschien een typisch Nederlands 
fenomeen? Ik heb verschillende malen in het 
buitenland aan wedstrijden meegedaan en daarbij 
viel me op dat er vaak helemaal niet aan 
rondjesgeverij wordt gedaan. Met name Britten 
lusten best een stevig glas bier na afloop van een 
slopende achttien holes, maar ieder bestelt voor 
zich en dat had geen negatieve invloed op de sfeer 
en het genoeglijk samenzijn. Mijn Duitse 
flightgenoten vonden het zelfs zichtbaar 
ongemakkelijk als ik voor de hele tafel wilde 
bestellen. 

Het getuigen van goede manieren is onlosmakelijk 
verbonden met de heersende cultuur binnen een 

groep. Een cultuuromslag is lastig maar mogelijk. 
De golfsport maakt op dit moment al vele 
veranderingen door, daar kan dit dan misschien ook 

nog wel bij. Ik zal u niet adviseren of u daar wel of 
niet mee moet beginnen, dat maakt u zelf maar uit. 
Maar mocht u een van de ergernissen hierboven 
herkennen, bespreek die cultuuromslag dan eens 
met uw flightgenoten. Wellicht dat dit een heleboel 
onderhuidse irritatie voorkomt en dan bestel ik mijn 
biertje toch gewoon zelf? 
À votre santé!
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Beste Koen, 

Als de dag van gisteren herinner ik me dat Neil 
Armstrong in 1969 als eerste mens voet op de maan 
zette. Ik zag het op een simpele zwart-wit tv op een 
Bretonse camping. Ik voel nog de grenzeloze 
verbazing over wat de mensheid toen al vermocht. 
Voor jou als jongeling is dat allemaal normaal 
misschien, zeker omdat de ontwikkelingen 
sindsdien niet hebben stilgestaan. We dumpen 
tegenwoordig apparaten ter grootte van een 
koelkast op een komeet, en wel op de vooraf 
berekende plek. Wie doet ons wat. Maar als je me 
nou vraagt of het mogelijk is dat ik elk kwartaal een 
Zeijdelinks krijg toegezonden, is het antwoord: nee. 
Ik vind dat ik als postduif wel een krantje zou 
mogen ontvangen, maar het loopt volgens een 
prominent lid van het Drentsche-bestuur spaak op 
de koppelbaarheid van bestanden. Of eigenlijk de 
niet-koppelbaarheid ervan. Welaan beste Koen, 
misschien voor jou als jong, modern opgeleid 
redactielid iets om je in vast te bijten. In afwachting 
van het resultaat lees ik wel een geleend exemplaar. 

Verder heb je misschien gemerkt dat ik tussen half 
april en half juli uit beeld geweest ben. De reden, 
naast een mooie vakantie met mijn lief: wat schade 
aan mijn wervelkolom, voor de kenners een 
uitstulpende discus intervertebralis, en wel tussen 
L3 en L4. Zeg maar een hernia laag in de rug. Na 
een ware martelgang langs allerlei witgejaste 
deskundigen met stethoscopen om hun nek, 
röntgencamera's en MRI-tunnels (het heeft 
inderdaad een paar centen gekost) was de 
hooggeleerde conclusie dat het vanzelf wel over 
zou gaan. 

Tja. Ik moest steeds denken aan die koelkast op die 
komeet waarmee men kennelijk beter raad wist dan 
met mijn discus. Maar het goede nieuws is toch dat 
het intussen weer een ietsje beter gaat. Toen ik half 
juli mijn werk als marshal weer voor halve dagen 
probeerde op te pakken, waren de reacties zoals de 
leden van ons koningshuis het altijd uitdrukken 
"hartverwarmend". Via jou dus dank daarvoor. Ook 
dank voor alle nuttige tips, zoals het adres van een 

rugreparatiekliniek ergens op de Veluwe, acht 
tabletten paracetamol per dag, dagelijks een paar 
druppels onvervalste wietolie en tenslotte: gewoon 
niet zo zeuren. Conclusie: het ledenvolk van de 
Drentsche meent het in grote meerderheid goed 
met mij. Mooi, vind je niet? Maar genoeg over 
mijzelf. Meer dan. 

Mijn terugkeer viel midden in de lange droge en 
warme periode in juli. Hoewel de greens er nooit 
eerder zo fraai bijlagen, leek de rest van de 
inventaris wel op Death Valley, de heetste en 
droogste plek van de VS, ergens in de buurt van het 
goddeloze Las Vegas. Ik heb daar vorig jaar in een 
onbezonnen bui overnacht met een campertje. Een 
fantastisch avontuur met een toptemperatuur van 
115 graden Fahrenheit. Zelf even omrekenen naar 
Celcius. Bij onze kampeerplek stond een soort 
tuintafelset van aluminium. Je kon daar eieren op 
bakken en er dus allesbehalve op zitten. In een 
vergelijkbare setting is het dus fantastisch om rond 
te rijden met aan boord van de nieuwe 
tweedehands marshalbuggy een containertje vol 
ijswater. Zelden heb ik zoveel dankbaarheid 
ondervonden als die dag. Je brengt ze in het kader 
van de baancatering de heerlijkste dingen uit de 
DGCC-keuken en ze vertrekken geen spier, maar 
met een half bekertje ijswater kunnen ze hun geluk 
niet op. Ik heb een geweldige ochtend beleefd, 
mede en zeker doordat één van de 
damesochtenddames (Scrabble!) de inhoud van 
haar bekertje pardoes in haar décolleté kieperde.  

Je ziet: de marshal voor al uw behoeften. Je maakt 
zo nog eens wat mee. Dus als je eens een leerzaam 
dagje wilt meerijden, ben je van harte welkom. Wat 
denk je bijvoorbeeld van die verbaasde blikken bij 
het verzoek om niet te roken in de baan tijdens die 
droogte. Code rood geldt volgens sommigen niet 
voor hen. Het lijkt wel een golfbaan. Met hier en 
daar een onontbeerlijke bolknak rokende betweter. 
Die ook nog het liefst zijn peuk op de baan flikkert. 
Enig toch? 

Overigens probeer ik het noemen van namen wat 
meer te vermijden. Je weet maar nooit in deze 

Gerrit van de Werken
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Bart Snijders

#MeToo-tijd. Het net niet te korte rokje van 
mevrouw Bouwman bleek de vorige keer al op het 
randje te zijn, dus ik kijk wel even uit. Mevrouw 
Bouwman kon er trouwens wel om lachen.  

In diezelfde veelbesproken periode miste ik node 
de fontein in de vijver bij het clubhuis. Bij navraag 
bleek het ding bruut verwijderd en zelfs verkocht. 
Wat mij betreft de ergste blunder waarop ik in krap 
vijf jaar mijn managers heb betrapt. Het frisse 
geklater werkt volgens gedragsdeskundigen 
rustgevend, het ontbreken ervan betekent naar ik 
vrees dus kennelijk het tegenovergestelde. Daar 
staat wel weer tegenover dat ik tot mijn vreugde 
een nieuw ballenraapapparaat (Scrabble!) aantrof. 
Vorig seizoen heb ik van Martin op een 
achternamiddag een spoedopleiding 
ballenraapassistent ontvangen (waarvoor dank) en 
kan niet wachten. Tenminste, als iemand wil helpen 
de kratten vol geraapte ballen in de wasmachine te 
kieperen. Want uitstulpende discus. 

Een kwestie die ik al sinds mijn debuut als columnist 
op mijn lijstje heb, is een theoretische beschouwing 
van de foto's van de diverse evenementen die op 
de website worden gepubliceerd. Ik heb officieel 
geen toegang tot het onderhavige deel van de site, 
maar met wat simpel hackwerk kom je een heel 
eind. Wat opvalt, is dat er nagenoeg geen 
actieshots zijn. Bijna een kwart bestaat uit plaatjes 
van bierdrinkende mensen op het terras tijdens een 
prijsuitreiking. De rest bestaat uit steriel 
geposeerde kiekjes, waarbij men doorgaans de 
armen als stofzuigerslangen om elkanders lijven 
hangt. Het is erg verleidelijk om een psychologische 
beschouwing aan dat fotowerk te wagen: 
gelaatsuitdrukkingen, lichaamshoudingen, kleding 
en pogingen er zo (on–)voordelig mogelijk op te 
staan. Ik ga dat niet doen (want #MeToo en die 
vermaledijde privacywetgeving) maar maak toch 
één uitzondering. 

Kijk met name voor de aardigheid eens naar de 
negende foto van de Drenthe-Groningen Trofee van 
dit jaar. Daarop staan een dame en drie heren. De 
dame heeft zich aan het ergste gedrang weten te 
onttrekken door strategisch post te vatten op de 
rechterflank. Ze is er nog niet toe gekomen om aan 
haar snack te beginnen, in tegenstelling tot de twee 
middelste heren. Ze is helaas niet ontsnapt aan de 

stofzuigerslang die de belendende heer om haar 
middel heeft gedrapeerd. Die twee heren 
daarentegen zoeken de onderlinge toenadering 
uitsluitend op schouderhoogte, een markant 
verschil. Eén van hen weet overigens met behulp 
van zijn omvangrijke spanwijdte toch nog de rug 
van de dame te bereiken. Verder houden minstens 
twee heren duidelijk geforceerd hun buik in, 
hetgeen ik in hun plaats overigens ook gedaan zou 

hebben. Op de linkervleugel doet de heer aldaar, 
en dat is opvallend, niet mee aan de kennelijk 
traditionele omstrengeling. Staat de dame te ver 
weg? #MeToo? Of is hij toch meer gericht op de 
hamburger die hij nog moet consumeren? 
Kortom beste Koen, geeft mij maar plaatjes van 
flitsende acties behorend bij de golfsport. Ik heb er 
als voorbeeld maar één bijgesloten, gemaakt door 
de heer Lex Bultstra die publicatie vast wel goed 

vindt. Ik zou zeggen, ga je best eens doen voor 
betere foto's. Ik voorzie zo een grote toekomst voor 
je in de golfwereld. En dat is goed voor ons 
allemaal. Immers: Quis est enim adolescens in 
posterum. Hetgeen zoveel betekent als: Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst.
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Pauline de Jong, algemeen bestuurslid

Namens het bestuur heet ik alle nieuwe leden van 
harte welkom. Jammer genoeg kan ik vanwege de 
nieuwe privacywet geen namen noemen. Een 
pluspuntje is wel dat ik zo niemand kan vergeten. 
Het bestuur wenst dat jullie je allemaal gauw thuis 
zullen voelen bij onze bruisende vereniging. Sinds 
kort hebben we in samenwerking met de DG&CC 
een onboarding programma, waardoor nieuwe 
leden gemakkelijk hun weg in de vereniging kunnen 
vinden. In het kader van het onboarding 
programma worden alle nieuwe leden persoonlijk 
benaderd. 

Op zaterdag 13 oktober is de Bitterballen Tour over 
zes holes. Deze tour vindt ongeveer vier keer per 
jaar plaats en wordt georganiseerd door de pro's 
voor iedereen: lessers, leden en niet-leden. Op 
deze middagen gaat het om plezier en 
gezelligheid. Daarbij leer je de baan, de vereniging 
en andere golfers kennen. Op de o zo belangrijke 
19e hole (nu dus de 7e hole) wordt er onder het 
genot van een drankje en natuurlijk bitterballen 
gezellig nagepraat. 

Op zaterdag 10 november wordt de 
uitdagende Cross Country wedstrijd over veertien 
holes kriskras door de baan gespeeld. Spannend, 

want soms moet een green blind aangespeeld 
worden. Het verrassingselement is hoog, want kom 
je op de green, dan vraag je je toch regelmatig af, 
waar je bal gebleven is. En nee, hij ligt niet in de 
hole. Ook al is deze gezelligheidswedstijd pas in 
november en zijn de weergoden de spelers dan niet 
altijd gunstig gezind, toch meedoen! Deze 
wedstrijd is een absolute aanrader! 

Op zaterdag 24 november wordt er 
een bijeenkomst voor nieuwe leden gehouden. 
Ieder jaar is er een aantal kennismakings-
bijeenkomsten voor nieuwe leden. Afgevaardigden 
van Bestuur, Golfschool en allerlei commissies zijn 
aanwezig om kennis mee te maken en om vragen 
aan te stellen. Er wordt op een ontspannen manier 
negen holes gelopen, het gaat puur om de 
gezelligheid, om ervaringen uit te wisselen en 
andere nieuwe leden te leren kennen, waarmee dan 
weer golfafspraken gemaakt kunnen worden. 

Wist je dat er op Wikipedia een geweldige lijst met 
golfterminologie staat? Toen ik acht jaar geleden 
begon te golfen bestelde ik bij de Golfshop een 
'sandwich', terwijl ik natuurlijk een sandwedge 
bedoelde. Voor de vele komende golfjaren wens ik 
iedereen heel veel golfgeluk.

Wintercupwedstrijden nieuwe stijl 
Wedstrijdcommissie

Ter vervanging van de traditionele wintercup 
wedstrijden (negen holes stableford) hebben we als 
Wedstrijdcommissie besloten over te gaan op 
greensome teamwedstrijden van twee personen per 
team. De teams zijn steeds wisselend, je mag je 
eigen partner kiezen, maar slechts één maal met 
dezelfde partner. Per wedstrijd kies je dus een 
andere partner. Bij geen eigen partnerkeuze word je 
door de wedstrijdleiding ingedeeld, maar ook 
iedere keer met een andere partner. Iedere 
wedstrijd wordt een andere spelvorm gespeeld: in 
november stableford, in december par bisque, in 
januari eclectic (twee par 3, vijf par 4, twee par 5), in 
februari strokeplay en in maart tegen par. Voorstel is 

om het inschrijfgeld te verhogen naar 5 euro per 
persoon, waarvan na afloop van de wedstrijd 2 euro 
per deelnemer wordt besteed aan borrelhapjes.  

Qua puntenverdeling voor het wintercup 
klassement zijn er per wedstrijd twaalf punten voor 
de winnaars, tien punten voor de nummers twee, 
acht punten voor de nummers drie en vervolgens 
steeds een punt minder voor de volgende op de 
ranglijst. Alleen de eerste tien teams per wedstijd 
krijgen dus punten. Voor de einduitslag tellen de 
drie beste resultaten per deelnemer. We hopen 
jullie hiermee een leuk en afwisselend 
winterprogramma te bieden!
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Wij hebben een UNIEK CONCEPT met alle
kennis, materiaal en textiel in eigen huis.

Hierdoor hebben wij snelle levertijden
en garanderen een hoge kwaliteit.

Borduren of bedrukken aan u de keus.

BEDRIJFSKLEDING
PROMOTIONELE KLEDING
GOLFKLEDING
HANDDOEKEN
GOLF-TOWELS

info@enigma.nl | 050-549 34 71
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Eric Afman

In het vroege voorjaar ontmoette ik in ons clubhuis 
iemand van de NGF, met wie ik kort aan de praat 
raakte over de Golf.nl app. Voor wie de app nog 
niet kent, je kunt met dit stukje software op je 
telefoon tijdens je ronde je score bijhouden en 
direct als qualifying score indienen. Of gewoon voor 
jezelf bijhouden en met je vrienden delen. 
Verder krijg je allerlei awards als 
je een goede 
score hebt 
behaald of je 
handicap hebt 
verlaagd. En, 
niet onaardig, je 
kunt kijken op 
welke plaats jij 
staat op de ranglijst 
van de club, van je 
provincie, je 
leeftijdscategorie 
(“uw privacy is erg 
belangrijk voor ons”) of 
van heel Nederland. De 
man van de NGF zou promotiemateriaal 
opsturen zodat we toch maar zo veel mogelijk 
leden zouden stimuleren van de app gebruik te 
maken. Blijkbaar was dat allemaal niet nodig, want 
ongeacht de twee posters die we kregen wordt de 
app veel gebruikt. Vorig jaar zat er bij het verwerken 
van de Q-kaarten in ProwareGolf af en toe een 
score tussen die via de app was opgevoerd. Nu 
lijken de scores die via de kiosk beneden in het 
clubhuis of via internet (drentsche.prowaregolf.nl) 
worden ingevoerd in de minderheid. Blijkbaar werkt 
die app fantastisch. Of toch niet? 

Enkele maanden geleden raakte ik op Facebook 
verzeild in een discussie over de app, want de 
handicap van een van onze leden was niet up-to-
date. Waarop iemand anders aangaf dat zijn 
handicap ook niet klopte. Nadat ik alles had gedaan 
wat ik zou moeten doen in Proware om de kaarten 
te verwerken, was het euvel nog niet verholpen. Na 
nog een dikke week ging iemand van het 
supportteam van de app zich er toch maar eens 

mee bemoeien. In het ene geval werd duidelijk dat 
de Golf.nl app wel erg nl minded is, buitenlandse 
kaarten kunnen niet worden verwerkt. De handicap 
was wel gecorrigeerd, maar de kaarten uit het 
buitenland zijn in de app niet zichtbaar. En van het 
andere lid was de handicap ook ineens weer in 
orde. Maar een duidelijke reden waarom het mis 
was gegaan werd ook daar niet gegeven. Mijn 
eigen handicap klopte ook niet in de app, maar ik 

ben meer een Proware aanhanger, dus ik liet 
het maar zo. Tot ik nog drie of vier 

vragen van andere leden 
kreeg. Tijd om contact 
op te nemen met zowel 

de mensen van de app 
als het supportteam van 

Proware. Die wezen vooral 
naar elkaar. De mensen van 

de app wisten me te vertellen 
dat de problemen alleen bij 

onze club en nog een andere 
vereniging (ook Proware klant) 

voorkwamen, waarop ik ze 
verzocht toch eens met elkaar 

contact te zoeken. Na drie weken 
intensief mailverkeer met app@golf.nl 

en controles bij de leden in kwestie was 
het voor iedereen inclusief mijzelf wel zo ongeveer 
opgelost, maar om nu te zeggen dat het voor 
iedere gebruiker binnen de vereniging in orde 
was… nee dus. 

Daarom zou ik het toch wat ruimer willen oppakken 
en alle gevallen binnen de vereniging doorgeven 
aan de mensen van de app. Ik ga er niet meer stuk 
voor stuk achteraan, heb ook nog een reguliere 
baan. Dus, komt jouw handicap in de app overeen 
met die in Proware? Wat is jouw ervaring met de 
app? Maak je er veel gebruik van, of houd je het 
toch liever bij de kiosk in het clubhuis? En hoe 
fout(on)gevoelig is die? Ik zie dat scherm nog 
weleens op een pagina staan, waarop de enige 
actie lijkt te zijn de computer uit en aan te zetten. 
En ken je überhaupt de optie om zelf kaarten in te 
voeren via drentsche.prowaregolf.nl, rechtstreeks of 
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via www.dgcc.nl te benaderen? Laat het a.u.b. 
weten door een e-mail te sturen aan 
renh@dedrentsche.nl. 
Het is natuurlijk niet allemaal kommer en kwel. Eén 
van de positieve veranderingen van al dit digitale 
geweld is dat de NGF het niet meer nodig acht om 
fysieke kaarten in te leveren. Die hoeven wij als 
Regel- en Handicapcommissie dus niet meer te 
controleren en te vergelijken met de digitaal 
ingevoerde scores en daarnaast hoeven wij die 
kaarten niet meer een jaar lang in onze kast te 

bewaren. Nu volstaat een controle in Proware, 
waarna we voor het leeuwendeel een vinkje zetten 
en af en toe iemand een e-mail sturen als een 
scorekaart niet in orde lijkt. Hebben we mooi tijd 
over om (onder andere via regelsymposia van de 
NGF) ons verder voor te bereiden op de regels die 
vanaf volgend jaar gaan gelden, zodat we daarover 
aan het eind van het jaar één of meer 
theoriemiddagen kunnen organiseren. 
Meer over de nieuwe regels in de volgende 
Zeijdelinks…

Competitie 2018/2019 
Technische Commissie

Dit jaar hebben we mooie kampioenen. Heren 1 (36 
holes) heeft op de laatste dag het kampioenschap 
binnengehaald. Het nieuwe damesteam 2 op de 
zondag heeft ook direct het kampioenschap 
gepakt. En nadat heren 1 en 2 senioren afgelopen 
jaren het kampioenschap binnenhaalden was het dit 
jaar heren senioren 3 die dit deed. Het was een 
bewogen seizoen met een extra damesteam en 
sinds lange tijd weer een jeugdteam. 
 
Als Technische Commissie zijn we direct na de 
huldiging van de kampioen weer begonnen aan het 
nieuwe seizoen en de inschrijving voor de 
competitie is ook al weer achter de rug. Als TC 
zitten we nu midden in de indeling van de teams. 
We mogen ons gelukkig prijzen met de vele 
enthousiaste spelers die zich hebben opgegeven. 
Veel dames hebben zich opgegeven. Dat vinden we 
toch wel een succes. Hoewel we nog wel op zoek 
zijn naar “jonge” dames die willen starten met 
competitie spelen. En dat geldt eigenlijk ook voor 
dames senioren waar we nog een sterke speelster 
zoeken. Ook zien we dat het beleid van de 
afgelopen jaren succes heeft. Dat zien we terug in 
teambuilding, dat de handicaps naar beneden gaan 

en dat er zich veel nieuwe spelers opgeven.  
 
De speculaties over de teamsamenstelling gaan al 
rond in het clubhuis. Maar we maken de eerste 
indeling pas bekend vlak voor de eerste training in 
oktober. Van oktober tot en met maart geven de 
pro’s Martin en Sven aan de competitiespelers één 
keer per maand trainingen. De trainingen zijn er om 
het spelniveau van de competitiespelers te 
verbeteren. Dat is de periode dat de 
competitiespelers zich voorbereiden op de 
competitie. In de competitie in april-mei wordt er 
door de teams vijf weken matchplay gespeeld 
tegen andere clubs. De 36 holes speelt 18 holes in 
een team van twee spelers foursome in de ochtend. 
De 27 holes speelt dan 9 holes greensome. Na de 
lunch wordt er individueel gestreden om de holes in 
een 18 holes Matchplay wedstrijd.  
 
Heb je ook zin om competitie te spelen, dan kun je 
je nu al opgeven als reserve. 
Wil je wat meer weten over de competitie, dan kan 
je Eesge Jongstra of Jack van der Palen van de TC 
altijd aanschieten of een e-mail sturen 
(jack@archiview.nl).
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Rolf Hofsteenge 

Dienstverlening zit in zijn DNA. Nog voordat we iets 
hadden afgesproken zei Rolf meteen: ‘Zal ik een tijd 
reserveren?’ Dat gebeurde! Exact om 12.04 startten 
we daarom vanaf Geel 1. Toen mijn eerste bal in de 
bunker belandde had Rolf de hark al te pakken om 
de bunker aan te vegen. ‘Rolf, waar komt dat 
vandaan?’ Hij lacht. Zoon van een caféhouder in 
Een, zijn ouders runnen al ruim 45 jaar café 
Hofsteenge, is hij vanaf klein jongetje bezig met 
glazen spoelen achter de bar en is dienstverlening 
zijn natuurlijke habitat. Sinds 13,5 jaar werkt hij - met 
het diploma Hotelschool op zak - inmiddels in het 
clubhuis. Kent alle leden en doorgrondt ze, zonder 
dat die het zelf merken. Weet te zwijgen, 
observeert, communiceert en intervenieert subtiel 
waar nodig. Daar komen we nog op terug. Want 
anno 2018 is ook #Metoo in het clubhuis 
doorgedrongen. 

‘Rolf, je bent op de club tot de halve finale 

doorgedrongen voor de KLM Open, terwijl ikzelf en 
waarschijnlijk heel veel leden niet eens wisten dat je 
golfde!’  
Rolf grinnikend: ‘Ja mooi he! Martin vroeg me of ik 
mee wilde doen, want er waren nog maar 14 leden 
en ze hadden er 16 nodig. Toen de 15e zich 
aanmeldde was ik de klos en ja, toen bracht ik het 
ook nog tot de halve finale. Je moet weten dat toen 
ik hier kwam werken, zo’n 13,5 jaar geleden, ik nog 
nooit een club vast had gehad. Een paar maanden 
later kwam Martin en die zei meteen: ‘Jij moet ook 
gaan golfen!’ Ik kreeg een paar stokjes in m’n 
handen en zo begon ik op de drivingrange wat te 
slaan. Ik denk dat ik per saldo twee à drie lessen 
heb gehad. Als Martin met anderen bezig was zei 
hij tussendoor iets tegen mij.’ 
 
‘Huh? En nu sla je zo??!!’  
Rolf heeft alleen ijzertjes in de tas, heeft HCP 24.6, 
slaat af met een ijzertje 3 en presteert het om op 2 
holes na allemaal boogjes te lopen! Met een uiterst 
rustige en beheerste slag, zonder enige inspanning 
lijkt het. ‘Ja, dat is wel wat ik wil. Beheerst en de 
zaken onder controle houden.´ 

‘Ook in je werk?’ 
‘Ja het liefst wel!’ 
 
‘Lukt dat ook?’ 
‘Meestal wel. Maar soms, als het onverwachts heel 
druk is en de bezetting eigenlijk te weinig, is dat 
wel eens lastig. Dan word ik stil, reageer niet 
meteen, maar ik kan daar steeds beter mee 
omgaan.’ 
 
‘Wat vind je het leukste van je werk hier?’  
‘Misschien wel het omgaan met m’n collega’s, al die 
verschillende leden, lodgegasten en bezoekers die 
allemaal hier zijn omdat ze een leuke tijd hebben en 
plezier willen. Ik denk dat ik intussen bijna alle leden 
wel ken, weet wat ze willen eten en drinken. 
Natuurlijk zie ik aan ze als ze een keer slecht 
hebben gespeeld, da’s niet zo moeilijk. Ik wacht dan 
rustig af, stap gewoon op ze af en vaak is het dan zo 
dat ze zelf al snel zeggen dat het waardeloos was. 

Joke van der Ven
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Dan is hun teleurstelling of chagrijn ook zo over.  

Wat ik ook erg leuk vond was het jubileum van het 
Wilhelminaziekenhuis uit Assen hier op de baan 
vorig jaar. Ruim 850 man met een apart catering 
bedrijf natuurlijk, met tenten en eethuisjes, het was 
echt één groot feest! Net als de relatiedagen van 
de club. Dan wordt er ín de baan een 
driegangenmenu geserveerd op verschillende 
locaties. Op een ponton in de vijver of op de bult in 
het Arboretum, met allerlei drankjes tussendoor. 
Heel bijzonder.  

Wat voor ons misschien wel de belangrijkste impuls 
is geweest zijn de lodges. Vanaf dat moment kwam 
er heel veel nieuwe energie in het clubhuis: 
ontbijtjes, lunches en menu’s tot ’s avonds laat. Als 
je kijkt naar de afgelopen maanden dan hebben we 
‘s avonds vaak meer dan twintig mensen die nog 
een menu gebruiken.’ 
 
‘Als ik je zo hoor is alles leuk hier. Dat kan bijna niet. 
Wat is er minder leuk?’  
Qua werk moet hij erover nadenken want eigenlijk is 
alles wel leuk, qua werktijden is hij er meer 
uitgesproken over. 
 
‘Ik ben alleenstaande vader met twee dochters, 
Fajah (11) en Lynn (7). Omdat mijn ex en de 
kinderen op heel korte afstand van elkaar wonen, en 
mijn ex ook gewoon nog werkt, kan ik tussendoor 
wat opvangen. Maar de werktijden hier, meestal van 
drie uur ’s middags tot elf uur ‘s avonds breken me 
op, omdat ik dan te weinig voor mijn dochters kan 
doen. Intussen nader ik de veertig, dus andere 
werktijden, zeg gewoon van acht of negen uur ’s 
morgens tot eind van de middag prefereer ik 
intussen.’ 
 
‘Betekent dat dat je zomaar weg zou kunnen gaan?’  
Rolf knikt bedachtzaam.  
’Dat zou zomaar kunnen ja. Want naast mijn werk 
ben ik ook best wel sociaal bezig in de wijk 
bijvoorbeeld. Daar organiseren we barbecues of 
elke oudjaarsavond van zes tot acht een 
bijeenkomst met de hele buurt. Heerlijk!’ 
 
Een uiterst sociale Rolf dus, wat niemand in het 
clubhuis zal verbazen, want hij kent zijn stamgasten. 
In die zin is het clubhuis vooral een variant van het 
stamcafé dat zijn vader runt. 

‘Nog even terug op dat #MeToo gebeuren Rolf. 
Wat bedoel je daarmee?’  
‘Toevallig hebben we het er gisteravond nog over 
gehad met de medewerkers hier. Het gebeurt dat 
lodgegasten of leden in de loop van de avond wat 
vrijer worden in de omgang met ons vrouwelijk 
personeel. Als ik het zie spreek ik de leider van een 
groep er vaak 1-op-1 subtiel over aan. Die is 
meestal meer helder gebleven. Dat werkt. Maar 
soms is het lastig.’ 
 
Als Jan even later langs loopt bevestigt die het 
verhaal. ‘Ja, dat lastigvallen is toegenomen de 
laatste tijd. Daar zijn we dus best wel mee bezig.’  

‘Tot slot en last but not least, Rolf. Jaren geleden 
had ik hier ook nog een business account. Twee jaar 
geleden meldde jij me dat er nog een bedrag op 
die rekening stond en of ik het goed vond om dat 
op één rekening te zetten. Je had dat ook niet 
kunnen melden, geen haan die ernaar had 
gekraaid. Chapeau Rolf, zó betrouwbaar kom ik ze 
niet zo vaak meer tegen!’ 
 
Intussen is het kwart voor drie. Tijd voor Rolf om, 
voordat hij begint, beneden zijn blouse te strijken, 
want ja, dat hoort er natuurlijk wel bij!
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Waarschuwing! 

Op deze foto ziet u de uitwerpselen van een vos, 
waargenomen en gefotografeerd op Rood 7.  
Let op! De uitwerpselen van de vos zijn acht tot tien 
centimeter lang en ongeveer twee centimeter dik, 
vaak aan een kant spits toelopend. De kleur kan 
verschillen, omdat de vos een alleseter is. 

In een onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) is een schokkende, 
ontdekking naar voren gekomen. Het onderzoek 
was en is bedoeld om de verspreiding van de 
vossenlintworm onder de vossenpopulatie in 
Nederland te monitoren. In 2004 werd in een 
soortgelijk onderzoek bij slechts 9% van de vossen 
een lintworm aangetroffen. Negen jaar later was dat 
50%! 
 
De vossenlintworm is gevaarlijk voor mensen.  
Veel mensen weten wel, dat ze geen ongewassen 
bramen uit de duinen of het bos moeten eten, maar 
weten niet dat hun hond of kat deze lintworm 
kunnen overdragen. Mensen kunnen zich 
besmetten en ziek worden van de vossenlintworm 
als ze per ongeluk eitjes via een besmette vos, hond 
of kat binnen krijgen. Dat kan al gebeuren na het 
aanraken van een dode vos of vossenontlasting of 
door het aaien van de besmette vacht van met 
name de hond. Verder na het eten van bosvruchten, 
zoals bramen of paddenstoelen. Waakzaamheid is 

geboden, want de vossenlintworm kan dodelijk zijn 
voor mensen, omdat er geen geneesmiddel tegen 
is. 
 
Voorzorgsmaatregelen: 
• nooit een dode of levende vos aanraken 
• nooit ongewassen bramen, frambozen, 

bosbessen, paddenstoelen of valfruit eten 
• spoel rauwe groenten goed af 
• was kleren op 60 graden als je veel in de natuur 

( golf! ) bent 
• hond/ kat regelmatig ontwormen. 

NB. Belangrijkste tip: was hond of kat niet in de 
wasmachine! 
 
Kritische noot van de schrijver: het overheidsbeleid 
aangaande het afschot van de vos heeft voor zowel 
mens als dier (grote achteruitgang van 
weidevogelstand) desastreuze gevolgen!

Cees Meeuwsen

Een onsmakelijk beest!

De kleur kan verschillen …

‘Ja hallo! Mag ik een beetje privacy misschien … ?’ 
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Duurzaam ondernemen

zit in onze genen

Duurzaam ondernemen is bewust 

kiezen. Respect voor de natuur. 
Daarom laat de Drentsche Golf & 
Country Club haar drukwerk
verzorgen door Zalsman Groningen.

Osloweg 85, 9723 BK Groningen

T 050 313 66 22

www.zalsmangroningen.nl

“Zalsman, groen in al z’n

handel en wandel.”
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Karin van Esch

NNO 
We hebben weer successen voor de Drentsche op 
de afgelopen NNO wedstrijden te melden. Vooral 
bij de wedstrijd op Duurswold werd er goed 
gescoord. Koen Hazekamp werd derde in categorie 
1 en Michel van Zijl vierde in categorie 1. Jorn 
Tuinman werd tweede in categorie 2. Luca Mol werd 
derde in categorie 3. Kian de Roo had de longest 
en neary in categorie 3.  

Bij de wedstrijd op Zwolle werd Michel van Zijl 
eerste in categorie 1 en Jorn Tuinman werd tweede 
in categorie 1. Daarmee staat de Drentsche tweede 
in het klassement met alleen nog de finale op 1 
oktober a.s. Dat wordt dus nog spannend! 

Clubkampioenschap Strokeplay Jeugd 
Op 8 en 9 september werd voor het eerst sinds 
enkele jaren weer het Clubkampioenschap 
Strokeplay voor de Jeugd gehouden. Met slechts 
vier deelnemers werd het een mooie wedstrijd. 
Michel van Zijl werd kampioen!! Guido Mulder werd 
de reservekampioen. Jorn Tuinman werd derde en 

Koen Hazekamp werd vierde. Jongens allemaal 
gefeliciteerd met deze mooie prestaties! 

Nieuwe opzet lessen 
Omdat er volgens de jeugdcommissie behoefte 
was aan een andere opzet van de lessen (de lessen 
waren altijd groepslessen van een uur) is het 
volgende georganiseerd: Op vrijdagmiddag is er 
‘Samen Trainen’. Alle jeugdleden die hier aan mee 
willen doen trainen onder begeleiding van Karin 
(jeugdcoach) en een vergevorderd jeugdlid. Doel is 
van elkaar leren en vooral plezier hebben in het 
golfspel. 
Daarnaast zijn er bij Martin zogenaamde 15 minuten 
lessen te boeken. In die 15 minuten geeft het 
jeugdlid aan waar hij/zij aan wil werken en dan 
worden er gerichte oefeningen gedaan. Daarna 
gaat het jeugdlid met zijn opdracht aan het oefenen 
om er in de volgende les weer verder mee aan de 
slag te gaan. Met deze methode kunnen 
jeugdleden heel gericht oefenen en dan een stap 
maken in hun golfontwikkeling.
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Ieder jaar kijkt een niet onaanzienlijk deel van onze 
leden reikhalzend uit naar het KLM Open, dit jaar 
voor de derde en laatste keer gehouden op The 
Dutch in Spijk. Ze maken er een gezellig dagje uit 
van en genieten ervan om hun favoriete spelers van 
dichtbij magische slagen te zien maken. En lachen 
of juichen omdat amateurgolfers van allerlei 
pluimage en met alle mogelijke handicaps (en soms 
bijzonder lage leeftijd) het opnemen tegen de pro’s 
op hole 14. Het is daarbij de bedoeling de bal 
dichter bij de hole te slaan dan de mensen die het 
als hun werk beschouwen. En dat onder het 
toeziend oog van een veelkoppig publiek, dat zich 
graag laat horen. Maar het kan nog mooier: zelf 

proberen de pro’s te verslaan. Hoe doe je dat? Daar 
zijn diverse mogelijkheden voor: of je doet iets op 
The Dutch, zoals een van de greenkeepers, of je 
meldt je ter plekke aan, of je wordt via sponsoren 
aangebracht. Hoe andere sponsoren dat doen is mij 
niet bekend, maar bij onze vereniging wordt vlak 
voor het KLM Open de ING Neary Matchplay 
georganiseerd. Vorig jaar was Joop Onnekink de 
eerste winnaar van deze wedstrijd. 
Onder leiding van onze eigen pro’s konden spelers 
per ronde drie ballen vanaf het terras naar de green 
van de eerste hole op de par 3 baan slaan. Net als 
op hole 14 onder luid gejuich van de andere 
deelnemers en toeschouwers, zodat je daar alvast 
aan gewend raakte. Degene die een van de ballen 
het dichtst bij de hole (en op green) sloeg, mocht 
door naar de volgende ronde. Je kon na drie ballen 
dus al klaar zijn, of zoals bijvoorbeeld onze barman 
Rolf Hofsteenge overkwam, de halve finale 
bereiken. Voor de deelnemers die er in de eerste 
ronde al uit lagen waren er nog VIP kaarten te 
winnen. Deze mochten door Alex Goos in ontvangst 

genomen worden. De spelers die uiteindelijk de 
finale mochten spelen waren Jan Veening en Anja 
Veldkamp. Het werd erg spannend, maar Anja wist 
de winnende bal te slaan. Zou ze negen dagen later 
echter ook op hole 14 van The Dutch kunnen 
winnen? Op de tweede dag van het KLM Open 
zittend op de tribune spotten we Anja en haar 
eigen caddie-voor-het-leven Elzo al vroeg. Ze moest 
nog een aardig tijdje wachten tot haar flight was 
gearriveerd. Daarna mocht ze naar de tee, waar 
haar caddie-voor-de-hole uitlegde hoe de hole het 
best gespeeld kon worden, gezien de afstand naar 
en de positie van de vlag, de ondulaties op de 
green en de wind die inmiddels aardig was gaan 
waaien. Eerst was het de beurt aan de pro’s. Die 
maakten het Anja bij voorbaat al moeilijk. Met een 
houten 9 deed ze een goede poging waarbij de bal 
pin high tot stilstand kwam, maar helaas niet op de 
green. De wind was ermee aan de haal gegaan. 
Vanaf de green werd een rood bordje 
omhooggehouden ten teken dat het haar niet was 
gelukt. Net als alle deelnemers aan Beat The Pro 
mocht ze met haar flightgenoten en caddies nog 
wel meelopen naar de green. Of ze teleurgesteld 
was? Anja: ‘Nee, het is op  zich al fantastisch om 
hier te mogen staan en mee te doen.’  

Wie is volgend jaar tijdens het 100e KLM Open op 
The International onze vertegenwoordiger bij Beat 
The Pro? Dat moet de derde ING Neary Matchplay 
uitwijzen. Hou volgend jaar eind augustus je e-mail 
in de gaten voor de uitnodiging en meld je aan!

KLM Open - Beat The Pro 
Eric Afman
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B. Sick

Al zo'n beetje een week lang zag ik een heer aan 
dezelfde tafel in ons gewaardeerde clubhuis. Als ik 
hem zou moeten omschrijven zou ik zeggen; 
enigszins op leeftijd, niet onaantrekkelijk, 
sympathiek open gezicht, grijs haar met het 
vermoeden van krullen, quasi onverzorgd baardje, 
smalle atletische bouw. Charmant, vriendelijk, 
keurig in omgang en goed voor zijn moeder. Zo’n 
type. 
Niet iemand voor een zwartgallige houding ten 
opzichte van het leven, was mijn oordeel. 
Desondanks zat hij met een misnoegd gezicht aan 
zijn lunch. 
Het tussen-de-middagje zag er uit zoals wij van 
onze horeca gewend zijn. Daar kon het dus niet aan 
liggen. 
Het was daarom dat ik mij verwonderde over zijn 
kennelijk ongenoegen en hem voorzichtig 
benaderde, benieuwd naar zijn zielenroerselen. 
'Lekker vers eitje.' zei ik. 
‘Veel te vers. Ze hebben de kip nauwelijks de 
gelegenheid gegeven om 'm te leggen.' Kan een ei 
te vers zijn vroeg ik mij af. 
Hij was duidelijk chagrijnig. 
'Is er iets wat u dwars zit?' trok ik mij zijn onvrede 
aan. 
Hij moest zich duidelijk over iets heen zetten voor 
hij antwoord gaf. 
'Dat wil ik wel vertellen. Misschien dat u er wat aan 
hebt.' gaf de heer te kennen met een vorsende blik 
op mij. 
'Mijn vrouw en ik hebben ons gewaagd aan het 
voorleggen van dilemma's, zoals: 
Je moet kiezen: je onthoudt alles wat je leest of je 
schoonmoeder komt elk weekend op bezoek. 
Je moet kiezen: alles wat je zegt wordt in het Duits 
nagesynchroniseerd of je wordt op straat altijd 
achtervolgd door een draaiorgel. 
Je moet kiezen: je moet ieder weekend met een 
plak brie onder je tong slapen of je bent ziek op alle 
nationale feestdagen. 
Tot zover niets aan de hand, daar kwamen we wel 
uit maar bij de volgende dilemma's ging het mis. 
'Stel dat het kan' had ik bedacht: 'zou je mij willen 
inruilen tegen Arie (Arie is een vermogend man en 
zo verschrikkelijk aardig dat het alle 

geloofwaardigheid tart) zodat je in je cabriolet alle 
culturele highlights kunt afreizen. Daarenboven een 
villa met hottub, twee labradoedels en een 
creditcard met een limiet van vijf cijfers?' 
‘Wat is dat nou voor ’n vraag’, vroeg ze eerst nog. 
‘Nou, gewoon een open vraag’, antwoordde ik, 
want belerend als ik ben draag ik graag wat kennis 
over. 
'Natuurlijk niet schat. Nog niet tegen alle geld van 
de wereld,' stelde mijn vrouw mij niet teleur. 
Toen was de beurt aan mijn vrouw. 
Zou je mij dan willen inruilen tegen Sybille (Sybille is 
een erfgename met erg veel geld en nog meer 
gewicht op de bank. Haargroei op niet nader aan te 
duiden plaatsen, vier mopshondjes en één onwillig 
been) zodat je alle exotische golfbanen op de 
wereld kunt afreizen. Een eigen pro, golfsets voor 
elke grondsoort en een stel standaard-
driehonderdmeter-drivers. 
Ze zag mij aarzelen. 
Daar ging het mis. 
Die aarzeling was een geintje maar dat had ik beter 
niet kunnen doen. 
Mijn geintjes worden niet altijd gewaardeerd.' sloot 
hij met -te laat- zelfinzicht af. 
Je zult als vrouw maar met zo'n man opgezadeld 
zitten, dacht ik.
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Al een qualifying kaart ingeleverd dit jaar? Vanuit de 
NGF is het niet meer verplicht, maar dat houdt een 
groot deel van onze leden gelukkig niet tegen. 
Want als je regelmatig een qualifying ronde loopt, 
weet je je speelsterkte en de juiste handicap is 
belangrijk als je wedstrijden speelt, maar ook voor 
jezelf is het een aardige graadmeter waar je staat en 
of je progressie maakt. Iemand die absoluut weet 
waar hij staat is Henk van der Greft. Hij had eerder 
dit jaar laten doorschemeren dat hij wilde proberen 
de 100 Q-kaartengrens te halen. En dat is hem op 
12 september gelukt! Een mooie mijlpaal die 
volgens de archieven nog niemand anders heeft 
gehaald. Op de opmerking ‘en nu door naar de 

150!’ reageerde Henk dat dat niet meer zou lukken 
voor eind oktober. 
Het goede nieuws voor Henk (en ons allemaal) is 
dat je tegenwoordig bij ons gewoon het hele jaar 
door, dus ook in de winter, qualifying kaarten kunt 
lopen, mits de baan qualifying is. Inmiddels is kaart 
101 een feit en na een korte vakantie gaat Henk vol 
goede moed verder. En niet onverdienstelijk 
overigens, gezien het feit dat hij onlangs nog het 
Fries Open op Lauswolt (Stableford categorie) en 
binnen onze eigen club de Jan Verhagen Trofee op 
zijn naam wist te schrijven. En zijn handicap? Die is 
van 18.0 van het begin van dit jaar via veel 
omzwervingen naar 17,1 gedaald. 

Q-kaartenrecord voor Henk van der Greft 
Eric Afman
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Passion for Nature 
Expositie van Ellen de Jongh 

Al meer dan 30 jaar vindt Ellen de Jongh, beeldend 
kunstenaar, afgestudeerd aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunst Den Haag, haar 
inspiratie in bijzondere landschappen op diverse 
plaatsen in de wereld. 

Deze boeiende natuurwonderen, waaronder de 
Grand Canyon in Amerika, die zij sinds 2003 
meermaals heeft bezocht, hebben haar 
geïnspireerd tot het maken van een aantal zeer 
kleurige grote schilderijen in haar specifieke ´de 
Jongh-stijl´. Haar werken hebben op diverse 
plekken in Nederland en ver daar buiten een plaats 
gevonden.  
Iets dichter bij huis, op het mystieke eiland 
Lanzarote, kwam zij onder de indruk van dit 
oerlandschap met de talrijke caldera's (kraters) en 
de grote verscheidenheid in kleuren van de 
lavasteen. Ook hiervan maakte zij imponerende 
doeken, waarvan in Assen ook enkele 
voorbeelden te zien zullen zijn. 

Van recentere datum zijn haar schilderijen die een 
geheel ander landschap tonen, zoals een slapende 
vulkaan in zee op het Nederlandse eiland Saba. Dit 

eiland heeft vorig jaar door een verschrikkelijke 
orkaan veel schade opgelopen. Hier raakte zij ook 
geboeid door het tropisch rainforest, met een 
onvoorstelbaar mooie bomen- en plantengroei. 
Hiervan heeft Ellen een paar indrukvolle schilderijen 
met een overvloed aan groene tinten gemaakt. 
Tevens voelt Ellen een bijzondere passie bij het in 
beeld brengen van de human body. Van deze 
nature maakte zij enkele fraaie doeken waarbij 
achter ieder getoond schilderij een missie schuilt: 
´troost vinden, vertrouwen hebben, bewondering, 
liefde …´ 

Deze expositie is te zien in het clubhuis van de 
DG&CC van 13 oktober tot eind december.
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Uit je dak?
Wilt u ook eens echt culinair uit uw dak 
gaan? Bij HANOS vindt u het grootste  
assortiment voor food professionals onder 
één dak. Food, non-food en heel veel vers.
 
Het belang van de klant staat voorop. 
Een persoonlijke benadering met een groot 
gevoel voor service, daar gaan wij voor.

Welkom in de wereld van HANOS!

www.hanos.nl

HANOS Groningen - Bornholmstraat 56 - 9723 AZ Groningen - Tel. (050) 597 36 00

  

Beter golfen zonder blessures 
Golffysiotherapeut helpt u met uw handicap

Golffysiotherapeut helpt u met uw handicap!"# $ % &
MOTION ANALYSIS

Het is aan uw golfprofessional u een goede golfswing te leren,
het is aan ons dat vanuit lichamelijk oogpunt mogelijk te maken.

GOLFKLINIEK NOORD     

T 0598 397176   E info@golfkliniek.nl   www.golfkliniek.nl

bewegingsanalyse 
middels het geavanceerde K-vest motion system
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