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'‘Ben je ehhh.. nieuw hier?'

Wie kent de shampooreclame uit een ver verleden niet?
Blijkbaar hoef je je haar maar met een ander middel te
wassen om opnieuw opgemerkt te worden. Wat ook kan
is als horecamedewerkster eens je vleugels spreiden en
ook bij de receptie gaan werken. Ineens vragen allerlei
mensen je of je nieuw bent, mensen die mogelijk nooit
een voet in het clubhuis zetten. En zo zijn er natuurlijk
meer mensen die al jaren aanwezig zijn, maar dan min
of meer buiten de spotlights, en die nu een nieuwe rol
oppakken, waar we erg blij mee mogen zijn. Een nieuwe
lente, nieuwe lui.

Dat geldt onder andere voor de Technische Commissie
(Agatha Dooper en Niels van der Weerd), de
Wedstrijdcommissie (Ronald Eimers), de
Jeugdcommissie (Stefan de Roo en Michel van Zijl) en
ook wij als Mediacommissie mogen een nieuw lid
verwelkomen: Dorothea Piek. Dorothea heeft direct
goeie ideeén gespuid om meer richting social media te
gaan doen en zal ons op dat pad voorgaan.

Ook het bestuur slaat met haar kopij een nieuwe weg in.
Vanaf dit nummer schrijven de bestuursleden om
beurten het welkomstwoord en Reina van Dijk bijt de
spits af. Gelukkig mogen we ook altijd een beroep doen
op ietwat meer gevestigde bronnen: de DG&CC, de
Regel- en Handicapcommissie, Ome Gerrit, Nieuws van
de Jeugd, Negen holes met..., Airshot en Kunst in het
Clubhuis.

Los daarvan is het altijd mooi als iemand de handschoen
oppakt en op eigen initiatief iets aanlevert, zoals Paulien
Zonneveld over de vossenlintworm. Heeft iedereen al
kennis kunnen maken met de ballenraper? Niet alleen
hier in de Zeijdelinks, maar ook op de drivingrange?

Tot slot moeten we met pijn in het hart afscheid nemen
van een andere vaste kracht binnen onze vereniging:
Cees Meeuwsen. We zullen hem zeker missen...

Kopij
De volgende ZeijdelLinks zal in juni 2019
verschijnen. Uw kopij graag uiterlijk 20 mei in de
mailbox van mediacie@dedrentsche.nl.




De winter heeft zich dit jaar van een milde kant laten
zien. De eerste voorjaarsdagen hebben we alweer
gehad. Genieten is dat.

De baan heeft de winter goed doorstaan. Na de zeer
droge zomer zie je nu alweer overal het groen
ontluiken. De greens zijn gemaaid, geprikt en gerold,
klaar voor de start van het golfseizoen. Ook de
fairways werden in de derde week van februari al
gemaaid, ongekend!

Het zal wel schrikken zijn voor de golfers die onze
baan na de zomer niet meer bezocht hebben. De
kaalslag op de verschillende holes is behoorlijk groot.
Een voordeel van deze kaalslag is dat er prachtige
doorkijkjes zijn ontstaan. Het is goed voor het bos en
de baan. Nieuwe aanplant is noodzakelijk en daar
wordt aan gewerkt.

De winterlessen zijn zeer aan te bevelen, het is
leerzaam, gezellig en heel goed om in beweging te
blijven gedurende de winter. Martin, Sven en Bob
hebben weer een uitdagend programma in elkaar
gezet.

De indeling van de competitieteams is bekend. Samen
met de TC heeft de golfschool meerdere
trainingssessies georganiseerd wat door de spelers
zeer wordt gewaardeerd. |k wens de competitieteams
veel plezier en natuurlijk succes!

De wintercup nieuwe stijl (koppelwedstrijd) is mijns

Reina van Dijk

ur

hetbes

inziens heel goed bevallen, het was na afloop in het
clubhuis vaak een “dating sessie”, de afspraken
(koppels) voor de volgende wintercup werden alvast
gemaakt, zeker voor herhaling vatbaar.

Op 18 maart a.s. wordt de Algemene
Ledenvergadering gehouden; het bestuur hoopt op
een grote opkomst. De R&H gaat na afloop van de ALV
een presentatie houden over de nieuwe golfregels die
per 1 januari 2019 ingegaan zijn.

Het bestuur heeft haar jaarlijkse overleg met de
commissies afgerond, de budgetten besproken en de
plannen voor 2019 vernomen. Zoals de plannen er nu
uitzien mogen we als club trots zijn op de inzet van al
deze commissieleden.

Een nieuw golfseizoen staat voor de deur, ik hoop dat
u weer met veel plezier op onze mooie baan speelt en
een goed golfjaar tegemoet gaat!




Technische Commissie weer op sterkte

Agatha Dooper

Eigenlijk is het seizoen voor de technische commissie
nu al bijna afgelopen. De competitie staat voor de
deur en alle voorbereidingen zijn min of meer
gepasseerd.

Een bijzonder moment om met nieuwe leden te
starten. Kort samengevat is het een turbulent jaar
geweest voor de TC. In de nieuwe samenstelling is het
streven om vooruit te kijken. Aan de voormalige TC
leden Janny Vierkant en Eesge Jongstra nogmaals
grote dank voor hun inspanningen en betrokkenheid!
In dit artikel stellen de TC leden zich kort aan je voor.
En we willen alvast delen op welke manier we het
seizoen voortzetten.

Wie zijn wij?

Niels van der Weerd (1981, HCP 7.6). Woont in Assen,
samen met Renate en zoon Luuck (2 jaar). Beroep:
Zelfstandige, projectmanagement &
evenementorganisatie in voornamelijk de sportsector.
Projecten waar hij zich 0.a. mee bezig houdt: Special
Olympics Regionale Spelen in Groningen, WK Para-
Cycling in Emmen en Sales & Events DGC de
Gelpenberg. Niels brengt zijn ervaring mee vanuit zijn
opleiding HBO Sportmanagement en vanuit zijn werk.
Hij heeft alleen al een andere kijk op de baan omdat
hij linkshandig is. Golft nu zes jaar op de Drentsche.

Motivatie om lid te worden van de TC:

Een nieuwe uitdaging voor mezelf. Vanuit de TC de
uitdaging om het competitie spelen op een hoger
niveau te brengen binnen de Drentsche. Bijdragen aan
een betere onderlinge afstemming en meer aanbod
creéren voor iedere speler.

Agatha Dooper (1968, HCP 16,3). Woont in Groningen,
samen met Richard. Werkt als adviseur Marketing en
Communicatie bij de Rabobank in Groningen. Sinds
2007 lid van de Drentsche.

‘Vanaf de eerste kennismaking met het golfen ben ik
verslaafd aan het spelletje. Sinds ik een keer mocht
invallen bij Dames 1 zondag 27 holes ben ik fanatieker
geworden om mijn spel te verbeteren. En fanatieker
betekent o.a. ook spelen als het geen 18 graden of
warmer is.’

Motivatie om lid te worden van de TC:
De competitie zie ik als één van de verbindende
factoren in een club. De uitdaging is om dat met alle

andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld de
wedstrijdcommissie, te combineren, zodat het elkaar
versterkt. Persoonlijke ontwikkeling en ‘iets
terugdoen’ voor de club.

Jack van de Palen (1961, HCP 13,8). Woont in
Groningen, samen met Jolanda. Beroep: Architect.
Sinds 2006 lid van de Drentsche.

‘Zelf ben ik competitie gaan spelen door een keer bij
Heren 3 in te vallen. Ik vond toen dat ik niet goed
genoeg was en het eigenlijk met mijn werk veel te
druk had. Maar nadat ik voor het eerst inviel was ik
voor de competitie verkocht.’

Motivatie om lid te blijven van de TC:

Ik ben maatschappelijk betrokken en ook van mening
dat lid zijn niet vrijblijvend is. Wil je een bloeiende
vereniging zijn, dan heb je vrijwilligers nodig en is
betrokkenheid van de leden belangrijk.

Bij mijn start in de TC had ik wel het idee dat we de
competitie meer gerelateerd moesten maken. Met
meer commitment en dat trainen een belangrijk
onderdeel is. Dat je moet proberen om beter te
worden, niet alleen individueel, maar vooral als team.
Dat is ook de reden waarom ik in de TC ben gegaan.

Doelstelling

Met de competitie voor de deur is het meeste werk al
gedaan voor dit seizoen. We kijken vooral naar het
komende seizoen. Hoe kunnen we bereiken dat
competitiespelers het zo goed mogelijk naar de zin
hebben? En hoe kunnen we dat zo optimaal mogelijk
faciliteren, met behulp van het bestuur, de DG&CC en
de horeca en natuurlijk de trainingsdagen onder
leiding van de pro’s? En hoe passen we dat in binnen
de capaciteit die de golfbaan biedt?

We hebben daar al een paar stapjes in gezet. Zoals
samen trainen op de driving range door Dames 1 en



Heren 1 en 2 zondag 36 holes. Gebruikmaken van de
ervaring van anderen maakt je ook sterker. En zoals
iedereen weet: een golfclub heeft bijna net zoveel
pro’s als leden. Daarnaast willen we de communicatie
vlotter laten verlopen. Zo hebben we een captains
app om snel informatie uit kunnen wisselen. Na de
competitie inventariseren we in een meeting alle tips
en tops van dit seizoen om dit te vertalen in het
beleid voor het komende jaar.

Old Grand Dad Club

Speciaal voor de golfende grootvaders! De stichting
OGD geeft steun aan gehandicapte jeugd. Door
financiéle steun aan kinderen met een verstandelijke
of lichamelijke beperking te geven kunnen ze meer
aan sport, spel en beweging doen. Kortom een
plezieriger leven leiden.

Sinds 1974 is meer dan € 2.200.000 besteed aan
(kleinere) projecten tot € 6.000. Eén en ander wordt
duidelijk uiteengezet in de Old Grand Dad brochure.

Om dit mogelijk te maken zijn donateurs nodig, die
minimaal € 20 per jaar betalen. Op dit moment zijn

BORDUUR|BEDRIJF
PROMOTIE TEXTIEL

BEDRUJFSKLEDING
PROMOTIONELE KLEDING
GOLFKLEDING
HANDDOEKEN
GOLF-TOWELS
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De taakverdeling is niet vastomlijnd. ledereen heeft
wel een aandachtspunt. Jack stuurt als voorzitter aan
op het uitzetten van het beleid en de contacten met
het bestuur, Niels zal vanuit zijn werkervaring de
training en eventzijde aanjagen en Agatha coordineert
in de communicatietaken.

We staan allen open voor relevante verbeterpunten,
waarmee we met de competitie een extra funfactor
aan de vereniging willen toevoegen.

ruim 110 golfclubs aangesloten met meer dan 6.000
golfende grootvaders.

Jaarlijks wordt er een golfwedstrijd georganiseerd in
de maand mei. De 4 of 5 hoogstgeplaatsten plaatsen
zich voor de regiofinale in juli; na plaatsing daar kan
de landelijke finale nog volgen. Wilt u meer weten of
zich opgeven als donateur, neem dan contact op met:

Martin Weeda
Clubconsul OGD de Drentsche
tel. 0641768871

Wij hebben een UNIEK CONCEPT met alle

»materiaal en textiel in eigen huis.



Joke van der Ven

\\ oud, tot het universum terug.

Met het oog op de natuur

Alles wat groeit en bloeit, vergaat. De planten, de dieren,
de mensen. Zo ook Cees Meeuwsen. Hij wilde 120 jaar oud
worden. Dat is niet gelukt. Op 9 februari keerde Cees, 77 jaar

hethet o0 '
°P dae na"'UUf' Vanaf het allereerste begin bemoeide Cees zich met de jeugd

In deze rubriek, op
deze plaats, leerde hij
ons vooral naar de
natuur om ons heen
te kijken. De vogels,

van de club, was hij een poosje marshall en bemoeide zich ook
vanaf het allereerste moment met de natuur. Hij was een van
de eersten die zich aansloot bij de vogelobservatie op de baan
en reed minstens twee keer per jaar met Piet Pieterson in de
buggy rond om alle nestkastjes te controleren.

In en rondom de natuur van de baan wist hij van alles te

dedil M heionild vinden. Zo verzamelde hij in de bossen van Wit 7 de botten

hun uitwerpselen en
hun onnavolgbare
gedrag. In die zin
was ‘De Meeuw’
zoals we hem

vaak noemden,

een ‘natuurbeest’.
Even onnavolgbaar
vaak, in humor, in
gedrag, in ‘zijn’.

We hebben van hem gehouden. Tot ergens.
Pauline wensen we veel sterkte!

van een ree, legde die thuis op de vloer uit en maakte er een
foto van voor de Zeijdelinks. Ook was Cees degene die in 2016
de afdruk van de wolf zag in de zandbak van de zesde baan van
de Par 3. Haarscherp gefotografeerd. In de lounge van het
Clubhuis hangt boven de haard de ‘Bok van het Zeijerveld’,
door Cees gevonden, zorgvuldig schoongemaakt en op een
schildje verankerd. Het prachtige vogelbord dat nu bijna twee
jaar lang onze baan siert was ook een initiatief van Cees.

Zo laat ‘De Meeuw’ een bijzonder natuurlijk spoor na.

Wij danken Cees dat hij ons ook via de Zeijdelinks zo bewust
naar de natuur heeft leren kijken. In de baan en daarbuiten.




De tafel naast mijn favoriete plek aan de bar in ons
gewaardeerde clubhuis was ingenomen door een
viertal spelers van 'overver’. Mensen zoals wij hier ten
regio niet gewend zijn, zeg maar.

Links aan de tafel zat een man met lijnen rond de
mond die verraadden dat hij het leven niet altijd als
een feest zag. Hij had het tuigleren gezicht van een
man op het land. Zijn neus snelde de man vooruit. De
man naast hem keek ik in het gezicht. Hij was
gebouwd als een eik. Groot, stevig en onverzettelijk.
Bretels en een paarsrood stretch spanpolo maakten
het plaatje compleet. Zijn houding liet zien dat hij het
leven nam zoals het zich aan hem opdiende. De man
die ik op de rug keek had een hinnikende lach die hij te
pas en te onpas liet horen. Het verried zijn
onzorgvuldige keus voor wat grappig was. Hij had haar
dat deed denken aan een uitgezakt permanentje rond
een dunnende kruin. Een rode broek en oranje polo uit
de non-food vakken van een supermarkt waren de
overduidelijke signalen van een alleengaande man.
Het meest opvallende was de man rechts naast hem
met zijn zeer ruim vallende driekwartlange broek die
zijn behaarde kuiten vrij liet. Het dessin was geruit, de
stof tweed. De gedachte aan een kilt kwam bij mij op.
Het verloop van het gesprek gaf aan dat hij nog niet zo
lang deel uitmaakte van genoemd selecte gezelschap.
De conversatie werd op luide toon gevoerd zodat ik,
ook als ik gewild had, er geen lettergreep van kon
missen.

Op enig moment zag ik de Tweedman achterover gaan
zitten. Tot nu toe had ik ‘m zelfs nog niet horen
zuchten. Ook zonder hem gehoord te hebben wist ik
dat hij in het koor de baspartij voor zijn rekening zou
moeten nemen. |k vergiste me. Tot mijn verrassing
was het onmiskenbaar een hoge alt. Het verhaal wat
hij vervolgens vertelde wil ik u vanwege het
uitzonderlijke karakter niet onthouden.

‘Ik kom from Schotland.” verraste Tweedman mij niet.
‘Schotland is een land met many islands.” doceerde
Tweedman. Hij schikte zijn broek en plooide zijn pijpen
voor wat meer ruimte.

‘Die islands zijn alleen by boat te bereiken. Er zijn bij
ons people die ervoor kiezen om zo te wonen. Ze
willen niets met de world te maken hebben. Ze vinden
Schotland big enough. So are de Schotten. Op een van

B. Sjus

die islands woonde Sean, zo tells de story. Sean was
een real sheepboer. Hij had veel sheep in de
meadows. Elke dag reed hij op zijn horse over de
meadows. Sean was young en wild en zijn vader zei
wat iedereen dacht: ‘Je rijdt als de gekke Gerritje’. De
inburgeringsles Nederlands had bij de Tweetman zijn
sporen nagelaten. Op een dag in mei heeft Sean de
voorjaar in de hoofd. Hij rijdt als de idiot op zijn horse
als die plotseling schrikt.”

De Tweedman trok nog eens zwaar aan zijn pijp en
omhulde ons met een wolk schotse blend. Als een
goed verhalenverteller nam hij de tijd om de
geschiedenis naar een climax te voeren. Tweedman
zag dat hij kon rekenen op onze volledige aandacht (ik
nam de irritante toffeegeur voor lief) en vervolgde:
‘Sean heeft niet meer de control en vliegt over de
hoofd van de paard. En dan gebeurt de
verschrikkelijke. Hij valt met zijn dingeling op een paal
van de meadow.’

Tweedman omzeilde creatief een hiaat in zijn
Nederlandse woordenschat. Tweedman rilde in zijn
geruite broek en wij rilden in onze broeken met hem
mee.

‘Sean kon niet meer van dingeling. Er was geen medic
op het eiland, alleen een medic voor de sheep en de
horses. So, zij brachten Sean naar de horsemedic.
‘Dat kan niet meer gemaak worden. Dat kan nooit
meer work’ zei de medic.

‘Heb je niet een ander voor mij?’ vroeg Sean, ‘lk moet
wel doen mijn dingeling.’

‘We hebben geen time te verliezen. Als we something
willen moet het nu gebeuren. En ik heb only maar de
dingeling van een horse’ zei de medic met een sorry in
zijn voice.

‘Do it!” zei Sean. ‘Sean moet een dingeling in zijn kilt!’
Tweedman ging verzitten.

‘Het moet gezeg. De medic deed een masterpiece.’
Tweedman voegde een toepasselijk Engels begrip toe
aan het Nederlands.

‘Sean moest een tijdlang recoveren van de aannaaien.
De medic was afraid voor de afstoten maar dat
gebeurde niet.’

‘De bijzondere kwam toen de tourists naar het island
kwamen. Veel tourists zeiden dat de woman op de
island zo gelukkig in de uitstraling waren.

Toen we know dat Sean weer helemaal beter was.’



De toehoorders, waaronder ikzelf, probeerden het
gegeven te verwerken en er viel een stilte. Nog steeds
zonder een woord wierp het viertal een laatste blik
op onze, door de laatmiddagzon beschenen,
golfbaan, knikten de uitbater een dank voor de
gastvrije ontvangst toe en vertrokken.

Worstelend met mijn gevoelens keek ik het
gezelschap na en kon onmogelijk heen om de gang

van de man in het driekwart. Hij had een
ongemakkelijke wijdbeense manier van
voortbewegen waarbij hem iets in de weg te leek
zitten. Dat lijkt me moeilijk met golfen. Je kunt zo
onmogelijk veel lengte hebben, was mijn vermoeden.

Een bijzonder verhaal. Dat moet wel waar zijn. Zoiets
verzin je niet, dacht ik.

Le Vigneron-Derk Bleker
Wi jnkoper

Levigneron.nl

De vossenlintworm

en waarom men geen fruit moet plukken en meteen opeten op de golfbaan

Paulien Zonneveld

De vossenlintworm is een parasiet die vossen bij zich
dragen. Bij de mens kan dit tot een meestal
onbehandelbare en daarmee vaak dodelijke afloop
leiden. De parasiet lijkt nog niet heel breed verspreid,
maar het neemt wel hand over hand toe bij vossen en
de twee gebieden waar ze al (bewezen) zijn
aangetroffen in Nederland, zijn Limburg en Groningen.
In de Ardennen is 33% van de vossen besmet.

Hoe gaat ‘t in zijn werk?

Via de ontlasting van de besmette vos komen de eitjes
vrij, die kleven aan alles wat zich voordoet. Deze eieren
zoeken een gastheer om zich te ontwikkelen. Meestal
knaagdieren, maar dit kunnen ook kat, hond en mens
zijn. Heb je ze eenmaal in je systeem dan gaan over
een jaar of 5 - 10 zich blaasjes ontwikkelen in organen
(lever en longen meest aangedaan maar hersenen
ook). Je krijgt een aantal vrij algemene ziekteklachten,
waarbij men er vaak heel laat, meestal te laat, pas
achter komt wat erachter steekt. Tegen die tijd is er
geen effectieve behandeling meer mogelijk en 60/70%
- 90% van de patiénten overlijdt hieraan (tot nu toe
vier gevallen in Nederland).

Hoe krijg je de eitjes binnen?

Via besmet (val of groeiend) fruit, groente,
paddenstoelen en tuinieren (in besmette grond). Zelfs
door wind en regen kan wat hoger groeiend fruit
(bramen, etc.) ook besmet worden. Ook via het aaien
van een vacht van een hond/kat die er eitjes op heeft
kan men de eitjes aan de handen krijgen.

Wat moet je doen?

Was alle geplukte fruit (bramen frambozen bessen,
etc.) dat op de grond heeft gelegen, rauwe groentes
en paddenstoelen goed, alvorens ze te eten. Was na
het verblijf in vosrijk gebied goed je handen. Ook bij
tuinieren, bijvoorbeeld. Was kleding op 60% (eitjes
kunnen ook aan de kleding kleven). Invriezen helpt
niet, de eitjes overleven zeker tot -19 gr Celsius.
Koken: 10 minuten op 60 graden of 5 minuten op 70
graden of 1 minuut op 100 graden. En wees er altijd op
bedacht dat huisdieren het ook aan de vacht kunnen
krijgen (handen wassen na het aaien) en ontworm ze
regelmatig.




Post van

Gerrit van de Werken

ome Gerrit

Beste Bert,

Je bent volgens mij geen lid van de redactie maar net
als ik slechts een medewerker. Dus bij jou kan ik mijn
leed wel even kwijt.

Half januari ontving ik een appje van een door de
komkommertijd opgejaagd redactielid. Of mijn stukje al
klaar was. Toen ik oprecht en wat in de war met "nee"
antwoordde en vroeg of dat dan al moest, kreeg ik als
reactie: "Nee, maar je bent altijd de eerste".

Ze kunnen er wat mij betreft op rekenen dat dat vanaf
nu niet meer het geval is. Ik ga mijn pennenvruchten
voortaan beter en daarmee langduriger doordenken.
De kwaliteit wil ook wat tenslotte.

Bij mij bestaat al een tijdje de haast onweerstaanbare
drang om eens stevig commentaar te leveren op de
golfregels. Ik vind dat ik dat wel mag, want toen ik
examen deed om het golfvaardigheidsbewijs te
bemachtigen, maakte ik op de bijbehorende
theorietoets nul, ik herhaal nul fouten. Ik weet het nog
goed. Het was in het clubhuis op de Semslanden. Door
de wat mindere communicatie tussen mij en de Golferij
(jazeker) hadden mijn lief en ik slechts een paar dagen
de tijd gehad om de boel in het hoofd te stampen. Mijn
lief had overigens geen 20 maar 19 vragen goed,
hetgeen bij ons thuis nog immer een dingetje is.

Eigenlijk is onze interesse in het golfspel ontstaan toen
we na mijn pensionering verzeild raakten in Hamner
Springs, een stadje op het zuidereiland van Nieuw-
Zeeland, alwaar ik het dreigende zwarte gat aan het
bestrijden was. Hamner Springs had drie interessante
dingen te bieden: een goedkope camping, een soort
kuurbad met warm water zo uit moeder aarde inclusief
een afgrijselijke rotte-eierenlucht en een 18 holes par 3
baan. Ze doen niet kinderachtig in Nieuw-Zeeland. Zo
ongeveer elk dorp heeft een eigen golfbaan waarop je
desgewenst zelfs begraven kunt worden. ledere Jan
Hen mag er golf spelen onder het motto "pay and play".
Nou kon ik vroeger wel aardig hockeyen en dacht
derhalve dat golfen op dit prutsbaantje ook wel zou
lukken. Want het zag er allemaal nogal simpel uit.
Tegen betaling van een paar dollars kregen we een ijzer
-9, een putter en een paar ballen. Je snapt het al: we
konden er grof gezegd geen ene ruk van. De ballen
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waren we op hole 2 al kwijt, maar goddank lagen erin
allerlei oneffenheden talloze exemplaren zo voor het
oprapen. Mijn lief had een excuus voor haar onbenul,
want die kon niet hockeyen maar was daarentegen wel
ooit een verdienstelijk volleybalster. Maar ik, leraar
lichamelijke opvoeding in ruste...

We hadden desondanks een leuke dag. We besloten ter
plekke thuis een paar lessen te nemen, en ziehier. Een
totaal oninteressante handicap 30 maar wel
uitgegroeid tot topmarshal (net een
functioneringsgesprek gehad: bull’s eye!), hoewel
sommigen wellicht iets anders vinden. Maar dat komt
denk ik meer door mijn stukjes in dit eerbiedwaardige
blad dan door mijn doortastende optreden in de baan.
Ik vermoed natuurlijk wel wat sommigen ervan denken.
Gelukkig zeggen ze het doorgaans nog net niet zodanig
hardop dat ik het horen kan. Op een viertal "olle
keerelies" na die meerdere malen per week vieze
asfaltsigaren paffend de par 3 baan onveilig maken. Die
zeggen alles recht voor des marshals raap. Maar
gelukkig. Ze grijnzen er altijd breed bij. En ik dus ook.

Terug naar de regeltjes. Al sinds ik een gvb heb, tors ik
het bekende spelregelboekje met me mee in een nooit
meer geopend zijvakje van mijn golftas. Naar ik toen
begreep, is dat verplicht. Die plicht kan wat mij betreft
wel vervallen. Voortaan moeten, en daar kunnen we
wel een soort local rule van maken, de uitneembare
bladzijden 12 en 13 van de vorige Zeijdelinks naast de
pitchfork verplichte bagage worden. In de broekzak
dus.

Ik vind dat je trots mag zijn op je werk. Nu was je toch
al een van mijn favoriete golfers, maar dat was vooral
vanwege die kekke driecylinder Triumph Streettriple die
je altijd zo onopvallend naast de managementsburelen
parkeert. Ik heb overigens gewerkt op een middelbare
school hier in Assen waarvan jij het logo schijnt te
hebben ontworpen. Ik vond het toen allemaal maar
niks, maar ik ben be- en gekeerd. Ten halve, maar dat is
nog altijd beter dan ten hele gedwaald.

Ik verwacht niet dat je overigens sublieme visuele
spelregeluitleg veel effect zal sorteren. Dat ligt niet aan
jou, maar aan het feit dat een flink deel van onze
golfers vooral die regels aan hun laars lappen die hen
niet goed uitkomen. Ik zou daarvan echt wel wat
voorbeelden kunnen noemen, maar laat dat deze keer
na. Je moet zo uitkijken met de privacy vandaag de dag.



Dus we laten ze lekker hun gang

gaan. Golf is maar een spelletje, dus
so what.

Zo ken ik een mannetje dat meestal
met één ijzer onder de arm zijn

- _ DAGBLAD V/H NOORDEN 4JULI203\——[ van de parkeerplaats; weg ermee: er
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komen pionnen), restanten servetten,
ﬂ{L plastic glazen en hamburgerverpakkingen

van de baancatering, gevonden clubs,
handdoeken, afgedankte reclameborden
en ga zo maar door. Allemaal

rondjes loopt. Ik vind dat dolkomisch.
Vreemd is trouwens dat de
etiquetteregels bij de laatste
aanpassingen goeddeels ongemoeid
zijn gelaten. De hogere machten in
de golfwereld denken kennelijk dat
het daarmee wel snor zit (grapje).
Dream on. Jij en ik weten beter. Maar
beste Bert, mooie plaatjes, en
idiotproof.

En nou nog eens iets. Op 25 januari,
de baan was dicht vanwege het
weer, heb ik mij samen met collega
Anne aan het opruimen van de
buggyloods gezet. In de loop van zo’n
golfseizoen hoopt zich daar een
afschuwelijke hoeveelheid rotzooi
op: afgedankte vlaggen al dan niet compleet met
afgebroken stokken, kapotte sjorbanden, lege
watercontainers (gebruikt voor het afzetten van delen

Ot & Sien

Reina van Dijk en Eric Afman

De wedstrijden binnen onze vereniging zijn vaak al
vanaf de oprichting hetzelfde. Hooguit verandert het
aantal Kei wedstrijden, of de periode waarin een
bepaalde wedstrijd wordt gehouden. Het is dan ook
leuk te zien als een nieuwe wedstrijd wordt bedacht
en dan ook nog eens aanslaat.

De door Rolf Rademaker geintroduceerde Ot & Sien
wedstrijd is drie jaar geleden voor het eerst gespeeld.
Het is een matchplay toernooi dat kan worden
vergeleken met de Clubkampioenschappen
Matchplay, alleen wordt bij Ot & Sien een 75%
handicapverrekening gehanteerd. Dat betekent dat
niet alleen de laagste handicappers een kans maken,
maar iedereen. Dat zien we ook aan de winnaars en
winnaressen van de eerste drie edities. Met een vrij
constante deelname van ongeveer 20 dames en 40
heren is het een mooi gevuld spelersveld. De

P —

rechtstreeks naar het overlaadstation.
Welaan, het is allemaal weer schoon en
geordend. We amuseerden ons kostelijk
en werden in het clubhuis door chef
Wouter onthaald op een copieuze lunch.
Geloof me Bert, de gemiddelde marshal
komt bij de DG&CC niets tekort.

De ontdekking van de dag was wel de
staat waarin we het wagenpark
aantroffen. De loods bleek het doelwit te
zijn geweest van inbrekers, speciaal op
zoek naar accu’s. Van vier karren waren
de krachtbronnen ruw losgeknipt en
gejat, van een paar andere was de
bedrading vernield en er was schade aan

Door: Bert de Sert  {a carrosserie van minstens drie karren,

waaronder de marshalkar die
waarschijnlijk total loss is. Die werd dan ook zonder
voorkant en liggend op de zijkant aangetroffen. Even
Apeldoorn bellen dus. Malloten.

deelnemers zorgen er
zelf voor dat de
voorronden op tijd
worden gespeeld en de
winnaar mag door naar
de volgende ronde,
totdat er nog maar
twee heren en twee
dames over zijn.

Het enige onderdeel wat nog wat verbetering behoeft
is de finaledag, als de finalisten strijden om de titel.
We zien dan graag dat de overige, al eerder
uitgeschakelde deelnemers, op die dag meedoen aan
de eclectic wedstrijd en daarna ook aanwezig zijn voor
de prijsuitreiking. Dat maakt het feestje dat de Ot &
Sien wedstrijd de afgelopen drie jaren is geweest nog
groter en mooier.

11



Regel en Handrca

Eric Afman

C@MMISS:@

Presentaties, proactiviteit en plaatselijke regels

Er is veel interesse in de nieuwe regels, zo hebben we
gemerkt. In december hebben we, toen het op een
competitietrainingsdag erg slecht weer was, de
nieuwe regels gepresenteerd aan de
competitiespelers. De regelsessie in januari was ook
erg gewild, de avond werd door ongeveer 80 leden

bezocht. En bij de Algemene Ledenvergadering was er
voor iedereen weer een mogelijkheid om de
belangrijkste wijzigingen tot zich te nemen.

Vanwege de wijzigingen per 2019 hebben we ook
nieuwe plaatselijke regels, die je op diverse plekken
kunt vinden: beneden in het clubhuis, bij de receptie,
in de Golf.nl app (heel goed zoeken) en op de website
(onder het menu Golfbaan). En als de nieuwe
scorekaarten er zijn staan ze daar natuurlijk ook op.

Even wennen

Sommige nieuwe regels zijn nog even wennen, hoe
vaak zien we niet dat een bal opnieuw gedropt
worden, omdat de eerste keer van schouderhoogte
was? Wie de afgelopen weken een of meer
wedstrijden van de tour heeft gevolgd, zag dat ook
professionals weleens de mist in gaan met de nieuwe
regels. Droppen, een bal die door een toeschouwer
wordt opgepakt, een caddie die net iets te lang achter
de speler blijft staan terwijl die op het punt staat te
gaan putten, noem maar op.

Diverse spelers hebben ook al geklaagd over of de
draak gestoken met de nieuwe regels. Maar ze zijn er,
en op een uitzondering hier of daar zullen ze ook wel
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even zo blijven. Over het algemeen gesproken zijn ze
een verbetering voor de spelers, en zeker voor ons
amateurs. Voorbeeldje: in de vorige ZeijdeLinks
meldde ik dat ik af en toe wel eens een bal in één
beweging twee keer raakte bij het putten en chippen.
Ik heb ondertussen al een keer op die manier een putt
geholed. Het voelt nog steeds niet goed, maar ik krijg
er geen strafslag meer voor.

Competitie

De NGF-competitie staat op het punt van losbarsten.
Het is aan de spelers zichzelf zo goed mogelijk op de
hoogte te stellen van de nieuwe regels (en
definities!). ledere competitiespeler heeft een
spelerseditie van de golfregels gekregen en kan en
mag in de baan ook gebruik maken van de Rules of
Golf 2019 app. Maar om niet voor opstoppingen te
zorgen is een goede parate kennis een pré. Daar waar
de spelers er echt niet uitkomen kunnen ze de

Rt

referees raadplegen. Joop, Bart, Arjen, César en ik
staan ingepland om op de competitiedagen (vaak
telefonisch) te kunnen worden aangesproken.

Veranderingen in de baan
Behalve op papier kun je ook in de baan wijzigingen
ondervinden vanwege de nieuwe regels.

Waterhindernissen zijn vervangen door/opgegaan in
de algemenere term hindernis (of penalty area in het
Engels). De stukjes heide direct naast het water
tussen Rood 1 en 5 zijn op beide holes onderdeel van
de hindernis geworden. Je mag dus de bal buiten de
hindernis droppen, ook als hij in de heide ligt. Maar
de bal spelen waar hij ligt mag natuurlijk ook nog



steeds, en je mag daarbij zelfs losse takjes
verwijderen en je club grounden. Achter de green van
Geel 6 hebben we vlak voor het bosje een dropping
area gecreéerd, deze is met een bordje en een witte
lijn gemarkeerd. Ook de dropping area op het eiland
van Geel 8 is voorzien van een nieuw bordje en
belijning. Door de boomkap liggen er veel stammen
en takken in de bossen, vooral op Wit, maar ook op

Rood 1 en Rood 7. Een deel hiervan zou nog moeten
worden verwijderd. Zodra duidelijk is wat wordt
opgehaald en wat blijft liggen, zullen we daarvoor
tijdelijke plaatselijke regels opstellen, zodat je kunt
zien of je een vrije drop krijgt of niet. Oude
verzamelingen takken op andere holes liggen er nog
altijd om te versterven, daar krijg je dus Uberhaupt
geen vrije drop.

De favoriete club van.... Bart Lukens

Koen Hazekamp

In ‘De favoriete club van...” spreken we een jeugdlid
over zijn of haar golfervaringen. Bart Lukens is de
afgelopen maanden veel op de golfbaan te vinden
geweest en daarom lijkt het ons hoog tijd om eens
kennis met hem te maken.

Hallo Bart. Wat is jouw favoriete golfclub?

‘De driver, want het is leuk om ver te slaan! Als ik de
controle heb en de bal met de driver ver weg op de
fairway kan slaan, dan is dat zo lekker.’

De laatste tijd heeft iedereen jou veel kunnen zien op
de golfbaan, vertel ons eens wat je hier zoal doet?
‘Wanneer ik op de golfbaan ben, werk ik vooral aan
het ver en recht slaan. Oh ja, en aan het chippen.

Daarna loop ik vaak nog een paar holes en soms zoek
ik ook nog even naar golfballen.’

Ik weet toevallig dat je door dat ballen zoeken met
golfen begonnen bent, kun je ons vertellen hoe dat
uiteindelijk gekomen is?

‘Haha, ja. Ik ben begonnen met ballen zoeken op Wit
en de korte Par 3-holes, maar toen wist ik nog niet dat
dit er allemaal achter zat. Ronald (van de shop, red.)
wilde de balletjes wel kopen en daar heb ik toen ook
gelijk wat clubs geleend. Al snel daarna heb ik een
eigen setje gekocht.’

Dat is een hele bijzondere manier om met golfen te
beginnen, Bart. Hoe gaat dat je eigenlijk af?

‘Op het moment heb ik een handicap van 29,5. Nu
gaat hij nog erg snel naar beneden, maar dat houdt
ook ergens op. Wanneer dat gebeurt, zal ik moeten
bekijken hoe we mijn spel nog verder gaan
verbeteren. Ik train totdat het goed gaat, maar het
spel kan niet altijd goed zijn.’

Wat zou jij in 2019 nog willen bereiken met je
golfspel?

‘Dit jaar wil ik graag naar handicap 15. Dan heb je wel
wat hoor, een serieuze handicap. Verder hoop ik in de
zomer ook weer meer ballen te kunnen zoeken. Nu
doe ik dat een keer per maand, maar met meer
mensen vallen ook meer balletjes te vinden.’

Je bent een vrolijke verschijning op de golfbaan, Bart.
Geniet van het golfseizoen!
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Golmieuss

Jelle Paauw

Nieuws en voortgang rondom de houtkap

Al eerder heeft u per e-mail kunnen lezen over de
rigoureuze houtkap die heeft plaatsgevonden bij ons
op het golfcomplex. Op het moment van schrijven zijn
we alweer een aantal weken verder en daarom lijkt het
ons goed om hier nog eens over te informeren.

Wanneer u onlangs op de club bent geweest om een
ronde te spelen, dan heeft u ongetwijfeld iets gezien
van de houtkap. Met name op de witte baanlus zijn
bosvakken verdwenen en is er zicht op andere fairways
die eerder verscholen lagen. De houtkap op de witte
baanlus is onderdeel van geplande werkzaamheden.

Toen de DG&CC is begonnen met de aanleg in 2002
was er al sprake van een bestaand bos met deels
volwassen bomen (circa 15 jaar oud). De bosvakken
waren toen al dusdanig volgroeid dat het de vraag was
of onderhoud op dat moment het gewenste resultaat
zou hebben. Er is toen voor gekozen hier niet in te
investeren. Het gevolg hiervan is dat het bos
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‘uitgegroeid’ is. We hebben dat vorig jaar gemerkt
tijdens de storm. Een groot deel van de bomen bleek
onvoldoende diep geworteld te zijn en bovendien een
dunne stam en (te) kleine kroon te hebben.

Dit laagseizoen leek ons het juiste moment om het bos
te kappen. Met een zogeheten ‘harvester’ is er
machinaal gekapt, waardoor er snel en rigoureus grote
plantvakken zijn verdwenen. De kwetsbaarheid voor
harde wind en storm is door de geplande en
uitgevoerde houtkap toegenomen. Dit hebben we
gemerkt in de eerste week van maart toen er een
stevige wind stond en onverhoopt nog een behoorlijk
aantal bomen zijn omgewaaid.

Letterzetter plaag

Y

Behalve deze geplande houtkap werden wij aan het
begin van dit seizoen geconfronteerd met een plaag
van de ‘letterzetter’. De letterzetter is een kevertje dat
zich met name in fijnsparren nestelt onder de
boomschors. Eenmaal daar genesteld vermenigvuldigt
deze letterzetter zich in rap tempo en onttrekt deze
voedingsstoffen uit de boom met als uiteindelijk
resultaat dat de boom sterft. Door de droogte
afgelopen zomer heeft deze letterzetter zich dusdanig
flink vermenigvuldigd dat er sprake is van een plaag
met meerdere haarden in bosvakken met fijnspar. We
hebben hierdoor moeten besluiten om ook de
fijnsparbosvakken, zoals tussen de tees van Rood 7 en
Geel 6, grotendeels te moeten kappen om de
resterende bomen te redden. Dat laatste is de vraag,
want mogelijk dat de letterzetter zich hier reeds heeft
genesteld; dat moet het komende jaar uitwijzen.

Tot dusver niet veel andere berichtgeving dan anders.



Maar wat gaat er nu verder gebeuren? Op het
moment van schrijven liggen de bosvakken nog vol
met gekapte bomen en takken. De komende weken zal
dit worden uitgereden en zal het hout worden
afgevoerd. Afsluitend zullen de bosvakken
schoongemaakt worden en zullen boomstronken
verwijderd worden zodat er een opgeruimd terrein
resteert. We zullen de bosvakken gaan herplanten, er
rust immers een herplantingsplicht op. Dit willen we
echter wel goed en gefaseerd gaan doen.

We streven ernaar om op zeer korte termijn, komende
maand april, circa 80 bomen te gaan herplanten. In

Hoe kan ik helpen?

Eric Afman

Quizvraagje: de ene golfer is goed in ver slaan, de
ander in flopshots, een derde in putten, maar waar
zijn we allemaal, maar dan ook allemaal echt goed in?

Het antwoord: klagen. Het beperkt zich niet tot onze
vereniging, maar valt binnen de eigen gelederen
natuurlijk wel het meest op. Er is van alles mis met de
baan, de software, deze commissie, die wedstrijd, het
beleid, en vooral die trage flight voor ons die er niks
van kan. En waarom regelt die en die niets voor ons?
Of waarom komen sommige spelers altijd te laat voor
de inschrijving bij een shotgunwedstrijd? Die laatste is
zoals misschien wel bekend voor mijn rekening, ik had
het dan ook over ‘we’.

Klagen lijkt ons haast nog dierbaarder dan het
spelletje zelf. Ontzettend jammer, want het straalt
ook uit naar anderen en het vreet (negatieve)
energie. Terwijl het ook anders kan, het vergt alleen
een andere insteek.

Een van mijn favoriete quotes uit de twintigste eeuw
is van de Amerikaanse president John F. Kennedy:
‘Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen, vraag

deze eerste fase kiezen we ervoor om op strategische
plaatsen te planten, beschouwd vanuit de optiek om
speellijnen voor de golfbaan te houden zoals deze
bedoeld zijn. Voor het overgrote deel van de
bosvakken zullen we de tijd nemen om een goed
herplantingsplan te maken. Daarbij is het mogelijk dat
we ook een deel zullen terugbrengen als heide, mits
we vanuit de overheid hier akkoord op krijgen.

We zijn ons ervan bewust dat de baan nu mogelijk
anders wordt beleefd. De ene golfer vindt het erg
zonde en de ander vindt het een verbetering.

wat jij kunt doen voor jouw land.” Hij bedoelde in
plaats van land natuurlijk golfclub, maar het principe
blijft hetzelfde. In plaats van je af te vragen waarom
iets niet of slecht gebeurt, kun je zelf ook stappen
zetten. Word vrijwilliger, in de ruimste zin van het
woord. Let wel, een commissie bestaat uit
vrijwilligers, maar niet elke vrijwilliger zit in een
commissie, of in het bestuur. Neem papiertjes,
afgebroken tees, bananenschillen en wat al niet mee
naar de eerstvolgende afvalbak. Repareer pitchmarks
van voorgangers. Geef tips omtrent ready golf. Zijn de
scorekaarten in het clubhuis op, loop dan even naar
de receptie voor nieuwe. Wil je iets gedaan krijgen,
doe een voorstel. Zijn er zaken niet helemaal
duidelijk? Vraag ernaar. Weet je niet bij wie, kijk eens
op de website of je de juiste commissie of persoon
kunt vinden. En anders vraag je even rond.

Om dan nog maar een uitspraak van een andere
president te verhaspelen: ‘Make golf great again!’

Kunnen we dat door (pro)actiever te zijn en zelf meer

positiviteit uit te dragen? Nou vooruit, nog één
presidentiéle uitspraak dan: ‘Yes, we can/’
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holes met...

Joke van der Ven

Birgitta Tijhaar en Francis Luesink

Ze zijn beide afgelopen jaar verhuisd. De een voor de
Liefde, de ander voor de Omgeving. Beide zijn nog
steeds stikgelukkig met hun keuze. Birgitta Tijhaar,
arbeids- en organisatiepsycholoog bij haar eigen bedrijf
‘het tij keert’, heeft de Liefde van haar Leven ontmoet
in Egbert Knol en woont nu in Eelde. Francis Luesink,
business unit manager bij Ordina, verkneutert zich al
een jaar samen met zijn vriendin over de sfeer in
Baffelt (Baflo) waar hij inmiddels woont. Over de
omgeving en de horeca in Noord-Groningen, zijn
tochtjes naar Schier én natuurlijk onze golfclub. Ze zijn
beide nieuwe leden die meedoen aan een
‘onboardingprogramma’ en uit dien hoofde gevraagd
om tijdens de Negen Holes met.... iets te vertellen over
hun ervaringen met onze club, onze baan, hoe ze zijn
ontvangen en hoe het nu gaat. Ter leering ende
vermaeck!

We lopen Geel. Birgitta (HcP 40) begint wat
unheimisch. ‘lk weet het niet hoor. Bij mij ging het in
het begin, april 2018, toen ik lid werd van de club,
helemaal niet zo goed. Ik hoorde niets, ik was lid, maar
niemand vroeg me iets, zei iets of wat ook. Ja, ik golfde

wel met mijn echtgenoot, maar ja, ik had me van een
welkom bij de Drentsche toch wat anders
voorgesteld... Na een mail met mijn verbazing hierover
werd ik direct gebeld door Jelle. Hij was geschrokken
van de mail met mijn eerste ervaringen bij de DG&CC.
Hij vond het erg vervelend en heeft uitgezocht hoe dit
zo kon zijn gelopen. Wat bleek: mijn aanmelding was in
het verkeerde vakje terecht gekomen. Ergens tussen
bedrijfslid en gewoon lid en dus nergens... Jelle heeft
onmiddellijk zijn excuses aangeboden en daarna werd
ik bij allerlei soorten activiteiten betrokken en kwam
het allemaal goed. Met als absoluut hoogtepunt het
totaal onverwachts winnen van de Outsidercup vorig
jaar. Wie had dat ooit kunnen denken!’

Wat dacht je toen ik je vroeg voor deze negen holes
met...

‘Nou ik vroeg het me wel af en vind het ook wel stoer
van Jelle dat hij mij mijn verhaal laat doen, juist omdat
het niet zo goed begon.’ Birgitta straalt intussen, want
heeft overduidelijk haar draai gevonden. Doet mee aan
wedstrijden, ook van de nieuwe leden, inclusief de
woensdagavond-inloop avonden en natuurlijk de
QOutsidercup.
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En jij Francis (HcP 26.4)?

‘Ik ben officieel nu vanaf 1
januari lid. Was ANWB-lid,
woonde in Utrecht,
verhuisde dus naar Baflo en
zocht een golfclub. Nou is
Eric Afman een collega, dus
dan kun je wel een beetje
raden welke club hij me
aanraadde. Een schot in de
roos eigenlijk. Ik hou van het |
meedoen met wedstrijden,
hou van een competitief
spel, overigens altijd
sportief, en vind het leuk om |
ook eens bij een club te
horen. Ja, de afstand Baflo -
Assen is best een dingetje,
maar vooralsnog vind ik het
hartstikke leuk.’

En dat onboarden, wat houdt
dat eigenlijk in?

Francis: ‘Een persoonlijke
kennismaking waarin wordt
verteld wat er allemaal bij de
club gebeurt, een WhatsApp = =

-groep, een contactmoment

na 90 dagen en o.a. twee keer per jaar een wedstrijd
voor nieuwe leden ...".

Vind je dat genoeg?

Francis: ‘Kijk ik wil natuurlijk niet meteen kritiek
leveren, want ze zijn nog maar net begonnen met
zo’n onboardingprogramma, maar wat mij betreft
mag dat zeker wel één keer per twee maanden. Maar
het nauwkeurig navragen na 90 dagen hoe het gaat,
wat er verbeterd kan worden enzovoorts, dat geeft je
heel erg het gevoel dat je erbij hoort. Prima dus!’

En wat vinden jullie van de sfeer, de cultuur op de
club?

Terwijl Birgitta op de eerste Par 3 meteen een Par
maakt en juichend een arm in de lucht steekt, weet
Francis treffend te verwoorden wat hem aanspreekt.
‘Wat je hier voelt is aards. Mensen doen gewoon,
groeten je vriendelijk, staan open voor je en hebben
belangstelling voor je.” En Birgitta vult aan: ‘Voor mij is
het belangrijk dat je wordt gegroet als je hier
rondloopt, dat je wordt gezien als lid en dat je voelt
dat je erbij hoort. Ik heb ook ervaring met De Groene
Ster, de baan in Glimmen en Beetsterzwaag. En of het
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nu komt of Egbert hier al
langer lid is, dat weet ik niet,
maar hier voelt het gewoon

> prima.’

Birgitta en Francis zijn niet
alleen beide nieuwe leden, ze
blijken elkaar ook te kennen

" vanuit het werk. Als mensen
vastlopen bij Ordina, verwijst
Francis hen naar Birgitta.

. Birgitta: ‘Eigenlijk is dat mijn

© missie in deze wereld: Andere
{ mensen hun krachten weer

| laten ontdekken. Mensen die

. vastgelopen zijn in hun werk of
even en die je dan weer
opnieuw in contact kunt laten
komen met hun eigen energie.
- Bijzonder is dat.’

Hoe doe je dat?
‘Ik werk vanuit mijn kennis en
- ervaring en vooral ook intuitie,
niet zozeer vanuit een
vooropgezet plan of structuur.’
Het mensgerichte werken is
| overigens ook voor Francis
cruciaal. Hij stuurt een club
van ca. 50 man aan. ‘Binnen Ordina hebben we heel
sterk beleid waarin onze mensen centraal staan. Met
hen moet je het werk immers doen. Dat is trouwens
ook wat ik het mooiste vind. Als dat niet zo zou zijn
zou ik onmiddellijk wat anders gaan zoeken. Zulke
resolute keuzes heb ik vaker gemaakt.’

Even resoluut zijn ze als het gaat om de levensfase
waarin ze zich bevinden. Beide vinden het een
plezierige tijd.

Birgitta: “ Ik denk vooral veel aan de toekomst. Ik ben
nu 60 jaar en vind dat wel tof! Rustig nadenken
hoelang ik nog wil werken en hoe ik de rest van mijn
leven vorm en inhoud wil geven. Ik ben bijvoorbeeld
dol op tuinieren en reizen’

Francis: ‘Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. We wonen
prachtig, fietsen veel, en verder is het vooral veel
genieten. Van elkaar, van het golfspelletje, van
muziek! Die heb ik bijvoorbeeld altijd steenhard aan
in de auto. Maakt niet uit wat.’

Blij met de baan?
Beide beamen dat bijna buitelend over elkaar. Er is
één ding duidelijk: goed onboarden werkt!



Avonturen van een ballenraper

Koen Hazekamp

‘Doelen’

Ik had in tijden niet zoiets moois gezien. Met enkele
haastige lijnen en hoekige cirkels was de driving range
met een vierde target verrijkt. In het dunne stoflaagje
dat zich op de rug van het rode kevertje verzameld
had, was een heus dartbord geétst, compleet met
puntensysteem en afscheidingen tussen de vakken.
Een korte gniffel ontschoot me. Ik keek op, naar de
echte targets, waar enkel het logo van een bankketen
op pronkte, en weer terug naar de vingervlugge
creatie. Erg mooi, maar sprekend leek het niet. Met
mijn eigen vinger poetste ik het overige stof weg en
keek nog eens naar het overgebleven kunstwerk. Het
was perfect, een ludieke verwijzing naar botsingen
tussen bal en wagen. Naar gemeende
spijtbetuigingen middels handgebaren, maar vooral
naar diegenen die met een weggepoetste glimlach
hoogstpersoonlijk sorry kwamen zeggen. Ik heb jullie
wel door, beste smiechten.

De afgelopen weken is de driving range in een
modderhoop veranderd, met waterplassen en
bandensporen overal waar je kijkt. De raper heeft
ongekend veel moeite om alle ballen uit hun
zelfgemaakte kratertjes te trekken en duwt veelal de
exemplaren die hij mist juist verder de grond in.
Vooral in kleine kuiltjes en grasloze meters prijken
witte puntjes aan het oppervlak. Op een warme
vrijdagavond laat in februari was het echter tijd voor
een tegenbeweging. Een poging om het geleden
verlies ietwat teniet te doen. Gewapend met enkele
puntige stokken die de golfballen naar boven
moesten duwen, observeerden we iedere vierkante

meter op mogelijke verstekelingen. Het deed een
beetje denken aan aspergesteken, aan een jacht op
het witte goud. Uiteindelijk bracht de avond de
gewenste oogst, naast een afvoerputje dichtbij de
reclamegolfbal hielpen we zelfs zes balletjes uit hun
benarde positie. Met in totaal zeker vijftig balletjes en
vier flinke glimlachen keerden we terug naar het
ballenhok, terwijl een grote gele bal zich achter een
bomenrij in de grond nestelde.

Het is nu twee weken later, het veld nog even drassig
en bruin. Witte puntjes prominent aanwezig alsof ze
nooit verdwenen waren. Soms, beste lezer, lijkt het
alsof je best doen niets tot gevolge heeft en dat, hoe
hard je het ook probeert, alles uiteindelijk bij het
oude wederkeert. Maar is dat erg, vraag ik me af? Is
het erg dat doelen soms verder zijn dan dat je dacht?
Dit is de tijd van het weder beginnen. Van het
proberen... proberen! Want één ding is zeker, ballen
rollen niet vanzelf van doelen af.
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Van de jevgd

Er komen al voorzichtig wat blaadjes aan de bomen en
struiken en het gras wordt al langzaam wat groener.
Dat kan niets anders betekenen dan dat de lente
eraan komt en dat het golfseizoen weer gaat
beginnen! Gedurende de wintermaanden heeft de
jeugdcommissie niet stilgezeten. Integendeel... we
hebben plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen.

Ons programma voor het voorjaar

In april beginnen we met groepslessen op de
woensdagmiddag. De lestijden zijn van 15.30 tot 16.30
uur. De lessen worden door Sven gegeven en zijn
bedoeld voor jeugdigen die aan het begin van hun
golfontwikkeling staan en dus algemene oefening
nodig hebben of voor kinderen die graag in een
groepje willen lessen.

weer. We gaan in groepjes lekker
samen oefenen en spelen. De
bedoeling is dat we plezier aan onze
sport beleven en spelenderwijs van
elkaar leren. Dit is in principe iedere
vrijdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur.

fm"’%% Begin april begint Samen Trainen

Jeugdleden kunnen vanaf april ook weer meedoen
met de 15 minuten lessen op zaterdagmiddag. De
lessen worden door Martin en/of Sven gegeven en zijn
met name bedoeld voor die golfers die (iets) verder
zijn in hun golfontwikkeling en specifieke aspecten van
het golfspel willen oefenen.

Dit jaar organiseren we ook weer een jeugdkamp. De
datum staat nog niet 100% vast maar het zal
waarschijnlijk viak voor de zomervakantie zijn.
Alle jeugdleden krijgen hierover
) persoonlijk een e-mail. Indien er
andere jeugdigen zijn die graag
aan een van onze activiteiten
willen deelnemen kan er contact
opgenomen met de
jeugdcommissie (jeugdciededrentsche@gmail.com).

Bijzondere jeugdspeler

Een prachtige prestatie van jeugdspeler Michel van Zijl
die zowel golfer als jeugdgolfer in 2018 werd! Van
harte gefeliciteerd Michel, met deze bijzondere
prestatie!

Le Vigneron-Derk Bleker
Wi jnkoper

Levigneron.nl
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Uit je dak?

Wilt u ook eens echt culinair uit uw dak
gaan? Bij HANOS vindt u het grootste
assortiment voor food professionals onder
één dak. Food, non-food en heel veel vers.

Het belang van de klant staat voorop.
Een persoonlijke benadering met een groot
gevoel voor service, daar gaan wij voor.

Welkom in de wereld van HANOS!

HAN®S

INTERNATIONALE HORECA GROOTHANDEL

Delicatessen ¢ Dranken ° Veel Vers ¢« Wild « Non Food * Snacks ° Food
HANOS Groningen - Bornholmstraat 56 - 9723 AZ Groningen - Tel. (050) 597 36 00
www.hanos.nl




_ bunstin ket cluphuts

Rubriek over kunstenaars en hun werk in
ons Clubhuis door Rob Koedijk

Heleen Hobelman (geboren 1971) heeft een duidelijke
visie op kunst. Kunst moet meer zijn dan decoratie. Het
moet een subtiele hoofdrol spelen in het interieur.
Geen aanvulling, versiering of de finishing touch. Werk
van Heleen ervaar je, het doet wat met de kijker, het
wekt vrolijkheid op. Galerie Bonnard omschrijft haar
werk als frisse, grote en heldere stillevens, die vanaf
grote afstand herkenbaar zijn. De frisheid die van het
doek spat en de herkenbaarheid blijft wonderwel
bestaan, ook als je met je neus op het doek staat.

De aankoop van een schilderij van een Belgische
kunstenaar legde de basis voor haar schilderscarriére.
Hij overtuigde haar om bij hem les te nemen.
Anderhalf jaar volgde ze, op zaterdag, de lessen, die
haar de techniek van de oude meesters aanleerden.

Pas vele jaren later besloot ze de penselen weer ter
hand te nemen. Haar werk heeft als basis de techniek
van de oude meesters, het laag over laag schilderen,
waarbij de onderlagen door de bovenliggende lagen
heen schemeren en het glaceren, verf die verdund
wordt met standolie met wat terpentijn.

Heleens schilderijen kenmerken zich door hun grote
afmetingen, onderwerpen die eenvoud uitstralen,
maar z6 gedetailleerd en hyperrealistisch geschilderd
zijn dat ze de kijker weet te imponeren. Elke
ontmoeting met het werk is een stil genieten, een
stilleven feest. Haar werk wordt zowel gekocht door
liefhebbers van stillevens als het abstracte en is
daarom het best te omschrijven als modern realisme.
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De realistische aanpak van
Rabobank Private Banking

Beleggen kan een effectieve manier zijn om uw
persoonlijke doelen te bereiken.

Maar dan wel met beleid en op een manier die biju
past. Gericht op de lange termijn en met een

evenwichtig opgebouwde portefeuille als basis.

Beleggen.

Maar wel met beleid.

Kijk op rabobank.nl/privatebanking
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Een aandeel in elkaar Rabobank

Duurzaam ondernemen
zit in onze genen

Duurzaam ondernemen is bewust
kiezen. Respect voor de natuur.
Daarom laat de Drentsche Golf &
Country Club™haar drukwerk

oningen m : {

Osloweg 85, 9723 BK Groningen

T 050 313 66 22 ﬂ g m
www.zalsmangroningen.nl
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The Country Golf Shop

1

prettige kennismaking

... VOOR WIE DAT NOG NIET WEET

Service.
Onze relatie met u is voor ons belangrijk. Communiceren met u over onze producten niet minder.
We helpen graag kiezen welk product het best aan uw verwachtingen voldoet. Met specialisten voor iedere artikelgroep is
goed advies gegarandeerd. En alles in een fijne winkelomgeving en ontspannen sfeer.

Kleding ingekocht door eigen kledingadviseuses. Van casual tot zeer sportief en ook klassiek-golf. Moderne technische
materialen of comfortabel chic. En ook in de golfschoenen wordt u aandachtig geholpen. Door van veel merken de spor-
tieve en meer klassieke schoenen te combineren hebben we een evenwichtige collectie opgebouwd.

Een unieke outdoor fitting ervaring door ervaren fitting consultants, golfers met lage handicap (3,4). Clubs met de meest
moderne launch-monitor met Ping n-Flight software gefit, kunt u uitgebreid testen op baan, driving-range en par 3 baan.
Putter Fitting in ideale omstandigheden op kunststof puttinggreen (stimp 10 +).

De tassen en trolley specialist kan u raden welke combinatie goed gaat uitpakken en weet alles van
zowel de meest elementaire trolley tot de meest uitgebreide electrotrolley.

The Country Golf Shop

TEN OEVERSTRAAT 13, 9489 TH ZEIJERVEEN, TEL 0592 543555
INFO@THECOUNTRYGOLFSHOP.NL, WWW.THECOUNTRYGOLFSHOP.NL



