
  

 



2 

 



3 

 

Kopij 
De volgende ZeijdeLinks zal in september 2019  

verschijnen. Uw kopij graag uiterlijk 20 augustus  in 
de mailbox van mediacie@dedrentsche.nl. 

Colofon 

 
Redactieadres 

Ten Oeverstraat 13 
9489 ZH Zeijerveen 

 
E-mail 

mediacie@dedrentsche.nl 
 

Redactie 
Eric Afman 

Koen Hazekamp 
Hanneke Kok 

Dorothea Piek 
Joke van der Ven 

 
Vormgeving 

Hanneke Kok 
 

Ontwerp cover en kopjes 
Bert Blanke 

 
Coverfoto 

 Eric Afman 
 

Drukwerk 
Zalsman Groningen BV 

 
Secretariaat 

Tel. 0592 379 680 
www.dgcc.nl 

 
ZeijdeLinks 

is een uitgave van 
Golfvereniging De Drentsche 

i.s.m. 
Drentsche Golf & Country Club 

 

Je voelt het aan alles, het is zomer! Activiteiten alom. En 
wat wil je ook, want we hebben al een paar prachtige 
bijna hitte-golf-dagen gehad. Ook in deze ZeijdeLinks voel 
je de energie van de zon. Iets met bloemetjes en vooral 
de bijtjes, we spotten vogels met de nodige nestdrang. 
En hebben jullie de wilde orchidee al ontdekt? Hij was te 
bewonderen op Geel tussen hole 8 en 9.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En we blijven nog even in het ‘groen’ want naast de Golf 
Lodge zijn we ook een paar hotels rijker op de baan. 
Insectenhotels wel te verstaan! Dit zijn plekken waar 
verschillende soorten insecten kunnen nestelen en 
overwinteren. Belangrijk, want insecten maken een 
belangrijk deel uit van de ecologische kringloop. Bart 
Snijders vertelt ons er alles over, het lezen zeker waard!  
  
De nieuwe privacywet ofwel de AVG, ook daar hebben 
wij als vereniging mee te maken. Wat mag nu wel en wat 
niet? Een antwoord op deze vraag blijkt nog niet zo 
simpel. Voor deze ZeijdeLinks vatten we vooral praktisch 
samen wat het voor ons als club betekent. 
  
Ondanks al dit energieke zomernieuws sluiten we ook 
alweer wat af. Want de NGF Competitie zit er weer op 
(behalve voor de jeugd). Drie teams zijn kampioen 
geworden en niemand is gedegradeerd. Toch weer iets 
om trots op te zijn!   
  
Kortom, weer genoeg leuks te lezen! Wij wensen u dan 
ook veel leesplezier en een mooie, zonnige en golfrijke 
zomer toe. 
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Je

Het glas is… 
 

Wat is nu een leuk voorwoord voor in ons fraaie clubblad 

De ZeijdeLinks?  

Zou het mogelijk zijn een voorwoord te schrijven dat 

door alle circa 850 leden van onze vereniging gelezen 

wordt en ook nog eens als positief wordt ervaren? Dat 

lijkt voorshands wel een mooi vertrekpunt voor vandaag. 

Is het een nobel streven of ben ik een rasoptimist?  

 

Uit onderzoek is namelijk gebleken 

dat onze hersenen meer aandacht 

hebben voor het negatieve dan 

voor het positieve. In 2001 schreef 

een groep sociaal psychologen 

onder aanvoering van de 

Amerikaan Roy Baumeister het 

artikel ‘Bad Is Stronger Than Good’. 

Ik ben niet voornemens hier verder 

in dit artikel op te gaan, maar 

vraag mij wel af of wij als golfers 

daar iets mee kunnen. Herinner jij 

je na een rondje golf die ene 

fantastische slag of magistrale put 

of is het die vreselijke shank die 

nadien nog vers in je geheugen zit en je gedachten 

beheerst? Baal je van die ene keer dat je bij de balie 

hoort dat je pas over 40 minuten kunt starten of denk je 

dan aan al die keren dat je vroeg of het ook iets later dan 

voorgesteld kon omdat je toch eerst nog even een 

balletje wilde inslaan. Geniet je van de fraaie greens van 

nu op onze baan of overheerst de gedachte dat deze 

hiervoor dus slechter waren. Ervaar je een vierde plaats 

in een (golf)wedstrijd waar je nooit hoger dan op plaats 

tien eindigde als een heel goede vooruitgang of baal je 

dat je het podium hebt gemist. Of wat denk je van deze: 

is er door de recente bomenkap op onze baan veel bos 

verloren gegaan of hebben we nu doorkijkjes en 

vergezichten die ons zo nu en dan doen afvragen op 

welke baan we nu spelen?  

 

We zullen allemaal wel onze eigen overheersende 

gedachten hebben bij deze en andere ervaringen in ons 

(golf)leven. En hoe je ook aankijkt tegen de situaties die 

ik aanhaalde, toch denk ik dat het 

goed is dat we ons er vooral steeds 

van bewust zijn dat het een voorrecht 

is dat we deze golfmomenten mogen 

beleven. Fit genoeg om 5, 9 of 18 

holes te golfen, in een prachtige 

omgeving lekker in de buitenlucht. 

Soms zo blij als een kind te zijn met 

de aanschaf van een nieuwe driver, 

ijzerset of putter. Na een rondje golf 

de mogelijkheid te hebben je lekker 

op te frissen en jezelf (en wellicht je 

flightgenoten) te trakteren op een 

lekker drankje of hapje in ons 

clubhuis of op het terras. Tja, dan ben 

je toch echt bevoorrecht. Kan het nog beter dan dat? 

Nou, bij een ondergaande zon een koppeltje reeën over 

de fairway van Geel 9 zien rennen, daar kan ik echt van 

genieten.  

 

Dit lezende kom je, naar ik hoop, met mij tot de conclusie 

dat het glas echt minimaal half vol is en wellicht wel een 

beetje meer dan dat. Dit is ook het beeld dat ik heb bij de 

leden van onze vereniging, ‘Good Is Stronger Than Bad’. 

Arend Mulder, bestuurslid en penningmeester 
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Joke van der Ven 

Beste Dorothea, 
 
Goede columnisten grijpen eigenlijk nooit terug naar 
eerdere schrijfsels. Ik zou dat dus ook niet moeten doen, 
maar ik kan het even niet laten. Deze drang wordt 
veroorzaakt door een vreemd fenomeen in de vorige 
editie van deze keurige krant.  
 
Omdat enige ijdelheid zelfs mij niet vreemd is, kijk ik bij 
het verschijnen van alweer een nieuwe editie altijd eerst 
naar hoe mijn eigen werk is vormgegeven. Zo ook eind 
maart. Het is misschien niemand echt opgevallen, maar 
mijn artikel eindigde nogal vreemd. De laatste zo cruciale 
alinea was door de redactie weggemoffeld, vast in de een 
of andere obscure cloud. Hij luidde als volgt. 
Dus Bert, mocht je weer eens op de motor komen: let op 
je accu. Maar eerst op naar het mooie weer. Intussen 
doen wij even een opfriscursusje reanimatie en AED-
gebruik. Leuk. De AED rijdt met ons mee. Dat rijmt en 
moet voor het volk een hele geruststelling zijn. Ik wens je 
een mooi golfseizoen. 
 
Welaan Dorothea. Je bent naar ik meen nieuw in de 
redactie, maar ik weet een leuke taak voor je: het 
bewaken van de ingezonden teksten, en de mijne met 
enige voorrang. Het zal geen censuur zijn geweest, maar 
op deze manier mag de vraag naar kwaliteit niet meer 
gesteld worden. Toch? Waarmee afgedaan, en over tot 
de actualiteit. 
 
Ik heb mijn taak als marshal weer met verve proberen op 
te pakken. Het onverwacht mooie weer speelde me in de 
kaart. Al in februari zat ik een paar dagen op de kar en 
werd zowaar met enig enthousiasme ontvangen. Niet 
door iedereen, maar dat is nu eenmaal zo. Mijn 95-3-2 % 
standaard is intussen wel bekend. 
 
Ergens eind april deed ik een belangwekkende 
ontdekking, of kreeg ik eigenlijk de bevestiging van wat ik 
al vermoedde: er bestaan subculturen binnen de 
Drentsche, hetgeen in de sport wel meer voorkomt. Zo 
waagde ik het als lid van de Vriezer voetbalvereniging 
VAKO (Vriezer Activiteit Kenmerkt Ons, maar daar kan ik 
ook niets aan doen) niet om aan te schuiven bij bepaalde 
gezelschappen in de naar tabaksrook, frituurvet en zweet 
stinkende kantine. Het kon je trieste einde betekenen.  
Gun me een kleine zijstap. Ooit speelde ik met VAKO-4, 
het veteranenelftal, tegen ACV-11. ACV betekent Asser 

Christelijke Voetbalvereniging maar ook dat heb ik niet 
verzonnen. We stonden al snel achter tegen de beruchte 
oude glorie van ACV, met een nulletje of zes. Eén van 
mijn maten werd betrapt op hands binnen de bekende 
lijnen met als gevolg een strafschop. De maat beloofde 
me een krat Amstel bier als ik (ik verdedigde die middag 
het doel; ik ben van alle markten thuis) de strafschop zou 
stoppen. Toevallig herkende ik de Christelijke nemer van 
de strafschop als de vader van een van mijn leerlingen en 
vroeg hem mij de bal simpel in de handen te tikken tegen 
overhandiging van een halve krat bier. Hij luisterde, we 
kochten met zijn allen nog een extra kratje, en het was 
nog lang gezellig daar bij ACV. Ziehier het absolute 
hoogtepunt in mijn sportloopbaan, samen met een heuse 
eagle op hole 3 van Duurswold onder het toeziend oog 
van mijn gewaardeerde chef bij de DG&CC, de heer P. 
Kamstra. 
 
De reanimatie- en AED-training is inderdaad achter de 
rug. Cardiologisch gezien bent u dus in goede handen, nu 
ook bij de nieuw aangestelde marshals, en dankzij het 
feit dat er zo nu en dan een heuse cardioloog bij de 
Drentsche wordt gespot. In zijn vrije tijd weliswaar, maar 
ik vermoed dat de gemiddelde dokter wel een oogje 
dichtknijpt als u echt in nood bent. We redden trouwens 
ook golfers die zich verslikken in bijvoorbeeld een handje 
pinda's: met de zogeheten Heimlich-greep. Mooi man. 
Heel effectief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar de subculturen. Namen noemen zal ik in geen 
geval. Privacy, weet je wel. Ik zou zo graag eens een 
stukje insturen over alle oud-leerlingen die ik tegenkom 
op de DG&CC inclusief een korte analyse van hun 
schoolloopbaan, maar ik durf niet. Ik weet namelijk veel 
meer van ze dan goed voor ze is, dus laat maar.  
Intussen spookt op onze baan, als voorbeeld van een 
subcultuur, een gezelschap rond met de naam MWB 

Gerrit van de Werken 
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 (Moed Wordt Beloond; ik heb het goddank niet 
verzonnen) en de lijfspreuk Honor est praemium virtutis, 
hetgeen iets betekent als Eer is de beloning voor moed. 
Geleend van Cicero naar ik heb begrepen. Je ziet de 
centurions na negen holes het clubhuis binnen 
marcheren. Bijgaand logo waarop nota bene een heuse 
putter te zien is, heb ik met toestemming gekiekt op de 
imposante torso van een der leden. Ondanks dat een van 
mijn collega-marshals er deel van uitmaakt, wantrouw ik 
dit soort verdachte studentenclubjes die hun namen en 
lijfspreukjes verzinnen achter een haag van 
leeggedronken glazen. Hoewel ik meteen toegeef dat ik 
het logo schitterend vind, en de leden bovengemiddeld 
sympathiek. Ik zie meer van die vreemde clubjes die ons 
alleen maar afleiden van ons doel, namelijk het 
beoefenen van de golfsport. Ik ben als oud-rugbyspeler 

(echt waar, ik ben allround) van mening dat het spelen 
van de derde helft (lees: de 19e hole) aan echte helden is 
voorbehouden. Aan rugbyspelers namelijk. Basta! 
 
Ik had nog willen berichten over de hersteloperatie van 
het vernielde rollend materieel en de door het 
management georganiseerde seizoenstart voor het 
personeel alwaar we tot op het bot gemotiveerd raakten 
om er weer iets moois van te maken. Vanwege de ruimte 
beperk ik me tot een der kernbegrippen van die middag: 
communicatie. Ik ben benieuwd. Maar geloof me. De 
marshals hebben er zin in.  
 
En Dorothea, voor ik het vergeet. Ik wens je een mooie 
tijd in de redactie van ZeijdeLinks. Ze vergeten wel eens 
wat, maar zijn de beroerdsten niet tenslotte. 

Het golfseizoen is alweer volop bezig en ook bij de jeugd 
zijn er veel activiteiten. 
 
Op woensdagmiddag wordt er door Sven groepsles 
gegeven en op zaterdag kunnen jeugdleden zogenoemde 
15 minuten lessen volgen bij Martin en Sven.  
 
Vrijdagsmiddags om 17.00 uur gaan we SamenTrainen. 
De bedoeling is om lekker samen te spelen / trainen, te 
leren van elkaar, elkaar te leren kennen zodat jeugdleden 
ook met elkaar een rondje golf gaan lopen. 
SamenTrainen is bedoeld voor alle jeugdleden en je 
hoeft je niet op te geven, gewoon op vrijdagmiddag er 
om 17.00 uur zijn. Iedereen is welkom! 
 
Ook zijn de wedstrijden weer volop bezig. In de par 3-
competitie gaat Lars Krijthe ferm aan kop. En ook bij de 
NNO scoort de Drentsche weer. De eerste wedstrijd op 
Lauswolt werd Jorn Tuinman 4e in categorie 1, Daan 
Meijnckens 5e in categorie 2, Lars Krijthe 4e in categorie 
3. Dat zijn 8 punten voor de Drentsche. 
Bij de tweede wedstrijd werd Jorn Tuinman 1e in 
categorie 1 en werd Luca Mol 3e in categorie 2. Dat zijn 
weer 10 punten! 

Ook doet een jeugdteam mee met de NGF Competitie. 
Het team bestaat uit Michel van Zijl, Guido Mulder, Koen 
Hazekamp, Daan Meijnckens, Bart Lukens en Kian de 
Roo. Ze zullen in wisselende samenstelling de eer van 
onze club verdedigen. Succes jongens! 
 
Op 5 en 6 juli is het jeugdkamp. We gaan een heleboel 
leuke dingen doen, dus geef je nog snel op! 
 

Van de jeugd 
Karin van Esch 
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Alle begin is moeilijk….. 

Sinds enige maanden zijn de handicarts op onze baan 
voorzien van een GPS. Deze GPS is voor meerdere 
doeleinden geïnstalleerd. Een ervan is om de handicarts 
langs een bepaalde route te laten rijden in de baan. De 
bedoeling is dat de gebruikers niet te dicht langs de 
teebox rijden of over de foregreen en dat ze niet te dicht 
langs de greens rijden.  
 
In de beginperiode van het GPS-systeem kreeg ik vaak 
de opmerking dat er veel piepjes te horen waren. Dat 
leidde vaak tot ergernis van de gebruikers. Daarom in dit 
stukje wat kleine tips, want alle begin is moeilijk 
natuurlijk.  
 
In de handicart hangt midden voorin een schermpje 
waarop informatie wordt gegeven. Onlangs heb ik 18 
holes gespeeld met een regelmatige gebruiker van de 
handicart. Ik heb toen zelf kunnen constateren hoe 
belangrijk het is om de informatie op het schermpje in 
de gaten te houden. Als je de aanwijzingen op het 
scherm goed opvolgt, zijn er veel minder piepjes en dus 
ook minder ergernis.  
 
Er zijn natuurlijk altijd wel verbeterpunten. Die worden 
vervolgens besproken met de DG&CC en de 
hoofdgreenkeeper. Op dit moment zijn de handicarts 

afgesteld op een bepaalde snelheid. Die kan naar 
beneden worden bijgesteld als de baanomstandigheden 
minder zijn.  
Het doel is om de gebruikers zo lang mogelijk te laten 
golfen met behulp van GPS met een zomerstand én een 
winterstand. Uiteindelijk is het de hoofdgreenkeeper die 
bepaalt of de handicarts de baan in mogen. Ik denk dat 
gebruikers zich kunnen voorstellen dat bij een hele natte 
baan niet gereden kan worden.  
 
Sinds begin mei hebben wij een zesde handicart in 
gebruik genomen. Per jaar moet een handicart € 1.500 
opbrengen. Deze opbrengsten bestaan uit een 
vergoeding voor gebruik, contributies van gebruikers en 
donateurs plus de opbrengst van de jaarlijkse wedstrijd.  
 
Die wedstrijd wordt dit jaar op 3 augustus gespeeld. 
Noteer deze datum vast in de agenda! Ik wil dan ook 
iedereen oproepen om donateur te worden van de 
Stichting Handicarts. Dit kan al vanaf € 10 en ieder hoger 
bedrag is natuurlijk welkom. Aanmeldingsformulieren 
liggen bij de receptie en in het clubhuis bij de kiosk. Een 
(nieuwe) gebruiker betaalt tenminste € 50 contributie 
per jaar. Bij een wekelijks gebruik is dat slechts € 1 per 
week en met een eigen bijdrage van € 4 per keer wordt 
een ronde gereden voor € 5. 

Gerda Koster 
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Karin van Esch 

Vogelobservatie ofwel Vogeltjes teldag 2019 
Ali Huizinga 

Het is vroeg dag op zondag de 5e mei. De wekker staat 
op kwart voor vijf, want we worden om half zes op de 
baan verwacht. Het is koud, de koudste 5 mei sinds 
jaren! 
 
Dit jaar zijn we met dertien mensen. Jacob heet ons van 
harte welkom en we staan even stil bij Cees Meeuwsen, 
die er helaas niet meer is. We gaan op pad met wel liefst 
vier echte vogelaars, dus er kan ons geen vogel meer 
ontgaan. Tijdens onze wandeling via de witte, rode en 
gele lus genieten we van de vele vogelgeluiden die we 
om ons heen horen, van grasmus tot nachtegaal en het 

geluid van kraanvogels in de verte. De laatste twee 
soorten zijn wel heel uniek en zijn er dit jaar voor het 
eerst. Altijd is het weer de moeite waard om samen te 
ontdekken hoe bijzonder het is, dat er zoveel soorten 
vogels zijn op de golfbaan. Ook menig haas en ree 
kruisen ons pad op deze vroege ochtend. 
Onze vogelaar Piet kijkt ondertussen ook in de 
nestkastjes die we onderweg passeren, of ze bewoond 

zijn en door welke 
vogels. We zien 
jonge koolmezen en  
een moeder of 
vader koolmees op 
het nest. En zelfs 13 
piepkleine 
pimpelmeesjes met 
stralende oogjes.  
Arjan, onze 
greenkeeper, 
vertelt iets over de 
massale bomenkap 
van de fijnsparren 
en toont ons enkele 
bomen waar de 
letterzetter al 
duidelijk bezig is geweest. Ook deze bomen zullen 
binnenkort dus verdwijnen.  
 
Bart Snijders weet waar een bijzondere orchidee staat en 
die gaan we natuurlijk ook tijdens ons pad bewonderen. 
Hij staat tussen Geel 8 en Geel 9 en is intussen 
gemarkeerd met een groene knop. We maken als laatste 
een rondgang via het Arboretum waar de laatste vogels 
gespot worden en de receptie waar ook dit jaar de 
boerenzwaluw een nest heeft gebouwd voor de ingang. 
Dit jaar tellen we 52 soorten vogels en dat zijn alleen de 
vogels die we deze morgen gehoord of gezien hebben, 
maar er zijn er ongetwijfeld nog meer.  
 
We sluiten af met weer een heerlijk ontbijtje in het 
clubhuis. We bedanken Jacob Vos voor de organisatie en 
de vogelaars die ons ieder jaar weer vertellen welke zang 
bij welke vogel hoort.  
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Ali Huizinga 

‘Luchtverkeer’ 
Begin deze maand is de ballenautomaat aangevuld met 
een paar duizend nieuwe, hagelwitte en dimplerijke 
schoonheden. Stuk voor stuk gaat het om stralende 
objecten die – met name in bijzijn van de oude, reeds 
verweerde garde – een genot zijn voor het oog. Het lijkt 
alsof ze daglicht weg proberen te kapen bij de oudere 
ballen en er in slagen deze achter te laten in een gelig, 
donker duister - onwetend dat hen waarschijnlijk 
hetzelfde donkere lot te wachten staat. Het zette me aan 
het denken, want wat doen verwering en achthonderd 
enthousiastelingen nou precies bij zo’n bolletje techniek? 
 
In het ballenhok, waar ook de ballenautomaat gehuisvest 
is, vind ik een bak waar kapotte en onbruikbare ballen in 
zijn verzameld – het startpunt van mijn semi-
pathologisch onderzoek. Geel of roze, van gloednieuw 
tot stokoud, echt alles valt er te ontwaren, maar ikzelf 
ben vooral geïnteresseerd in de naargeestige staat 
waarin overschotten van rangeballen zich bevinden.  
 
Na een uitgebreide inspectie weet ik onder de 
rangeballen een zekere trend te bespeuren: veelal 
vertonen de kapotte ballen meerdere serieuze 
verwondingen die eveneens hun tragisch einde hadden 
kunnen betekenen. Bruine of groene resten tekenen niet 
zelden de punten van impact en bij een groot gedeelte 
van de breuklijnen lijken dimples verder dan gemiddeld 
weggesleten. Het leven van een driving rangebal is 
ontegenzeggelijk slopend.  
 

Ook observeer ik dat de blootstelling aan weer en wind 
de balletjes niet bepaald witter maakt: een op de driving 
range weggeslagen doch gloednieuwe Pro Power is zeker 
vier tinten witter dan een afgeschreven huurbal. Heel 
verwonderlijk is dat overigens niet, kijkend naar de 
beperkte raaprondes en de hoge waarschijnlijkheid dat 
een golfbal daardoor langere tijd buiten bivakkeert.  
 
Tegen een van de ribben in de bak rust een halfvergane 
Moods-verpakking die ik eerder eens op het veld had 
gevonden. De papieren verpakking was door regen en 
zon volledig zijn proporties en herkenbaarheid 
kwijtgeraakt en lag nu als een speelkaart zo dun en 
functieloos in een bak achter het trechtersysteem dat 
opgehaalde ballen terug in roulatie bracht. Qua 
materiaal haast onvergelijkbaar, maar wel was het een 
teken van de macht van weer en wind die ook de ballen 
tartte.  
 
Tegen die wind in bevond ik mij naar Rood-5, waar 
enkele peukresten nabij de waterkant dobberden. ‘Om 
nooit meer te worden teruggezien’, zo moet de 
voormalig eigenaar binnensmonds hebben gegniffeld 
toen hij zich van het laatste bewijsmateriaal ontdeed. 
Bijna. Echt bijna. De peuken kwamen, in dit geval, weer 
boven en de verpakking werd door de wind naar de 
driving range verschoven. Een plaats delict, eenentwintig 
slachtoffers en een onbekende overtreder.  
 
Bijna, maar de natuur liet het (nog) niet zo zijn. 

Avonturen van een ballenraper 
Koen Hazekamp 
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B.A. Triks 

Het was een van die golfdagen in het jaar 
met een gouden randje. Zelfs ik, 
pessimist als ik ben, kon me er niet 
helemaal aan onttrekken.  
 
Na een van mijn betere rondjes had ik 
me beloond met een paar glazen wijn. 
Helemaal fout! Achteraf kan ik me wel, 
voor de zoveelste keer, voor m’n kop 
slaan. Zo op het terras, achter glas, uit de 
wind, op de nuchtere maag had het een 
hallucinerende uitwerking. De 
werkelijkheid bewoog zich in de periferie 
van mijn bewustzijn, zeg maar. Vaag zag 
ik een elektriek voortgedreven kar met, 
in mijn beleving, grote snelheid over de 
baan sjezen. Er schoot me een stukje uit 
een vorige ZeijdeLinks te binnen. Dat kan 
wel eens een marshal zijn, dacht ik. 
Misschien Marshal Gerrit  wel. Rozig en met de 
werkelijkheid op afstand dacht ik: ‘Welke, zichzelf serieus 
nemende Marshal heet nou Gerrit? Hoe kan een 
Marshall die Gerrit heet nou de wet handhaven? Als 
Marshal moet je Hank heten, of Burt, of Mason. Ik wist 
dit uit mijn Arendsoog en Old Shatterhand boeken. En als 
Marshal zit je zeker niet met je krent op een gestoffeerd 
kussen in een karretje met een dakje tegen de 
elementen. Een warmhoud-iets ontbreekt er nog aan, 
dacht ik twistziek. Hallo, waar hebben we het over!’ 
 
Als excuus voor deze sporrelige, zure hersenspinsels voer 
ik nog maar eens de glazen wijn aan. Mijn Marshal zat op 
een heus paard, met manen, een staart, briesend en wel. 
Mijn Marshal heet Bill (dubbel L). Als hij komt aanrijden 
met de zon in de rug, met een silhouet dat staalharde 
trekken doet vermoeden, is het voor eenieder die iets 
van zins is, zaak om op z’n/haar qui-vive te zijn. Met de 
man valt niet te spotten. Hier komt iemand om, zo nodig, 
met ijzeren vuist te handhaven. Wee je gebeente als je 
iets snodigs van zins bent. Aan alles zie je dat deze 
handhaver, zo hoog te paard gezeten, niet komt als ‘je 
beste vriend’, maar als iemand om recht en orde te 
brengen. 
 
Waag het niet om voorbij te lopen aan de plag die je 
zonet vers uit de maagdelijke fairway hebt geslagen. De 
pitchfork niet zichtbaar op je te dragen of op verzoek van 
Bill niet onmiddellijk te kunnen tonen. Waag het niet om 

je berispelijk gekleed te begeven op zijn 
terrein. Zijn regels waren wet en ieder 
had zich er, zonder ruimte voor 
tegenwerping, aan te houden. De 
overtreder wachtte een tuchtiging en 
werd afgevoerd. 
 
Op dat punt verplaatsten zich mijn 
gedachten naar de baan. Voor mijn 
geestesoog zag ik een man, zo helder als 
stond ik er naast, weglopen van een 
bunker. Hij had net zijn bal, na enige 
mislukte pogingen, eruit geslagen zonder 
de sporen ervan te wissen. Een zonde van 
de a-categorie, zoals iedereen weet. In 
een flits was Bill ter plaatse. De man werd 
geboeid meegevoerd over een 
drukbeklant terras waar de hoon van al 
het nette golfvolk zijn deel was. Pek en 

veren zouden hem wachten hem bij een volgende 
overtreding. 
 
Aandachtig en met instemming volgde ik het gebeuren. 
Dat zal hem leren. Ik zoomde nog eens in op het 
gekwelde gezicht van de man.  Maar wacht eens, die man 
ken ik. Heel goed zelfs. Dat ben ik! 
 
Op dat moment in mijn dagdroom voelde ik vaag, maar 
allengs helderder een rukje aan mijn schouder… en keek 
in het vriendelijke gezicht van een van onze handhavers. 
‘Wat denk je van een kopje koffie?’ uitte hij zijn 
bezorgdheid. ‘Je sloeg wat om je heen en had een heel 
onsamenhangend gesprek met jezelf.’ 
 
Terug bij mijn positieven dankte ik de zorgzame en 
attente Marshal en liet de hele geschiedenis nog eens de 
revue passeren. De koffie spoelde de vervelende droom 
uit mijn gedachten. Ik keek eens om me heen, over de 
door de zon beschenen baan om te eindigen bij de 
gezelligheid aan de tafeltjes rondom. 
 
Het is allemaal zo gek nog niet, dacht ik. Als je iets 
onoirbaars doet en je moet vermanend worden 
toegesproken laat het dan iemand van de onzen zijn. 
Iemand die Hans heet, of Joop, of Karel, of desnoods 
Gerrit. 
 
Wel zo goed voor de gemoedsrust. 
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Joke van der Ven 

Na vier wedstrijddagen gestreden te hebben konden we 
maandagavond 27 mei de balans opmaken van het 
competitieseizoen 2019. De inschrijvingen via Proware 
beloofden een mooie opkomst van ongeveer de helft van 
alle competitiespelers. En met een paar verschuivingen 
konden de spelers eerst nog even de wei in om in naam 
van de competitie onderling de krachten te meten.  
 
Na binnenkomst werd de gezellige sfeer ondersteund 
met een ‘rondje van de zaak’ en bitterballetjes uit de 
frituur. Vanuit het bestuur waren Arend Mulder, Reina 
van Dijk en Martin Kanninga aanwezig. Martin gaf een 
kort overzicht van het competitiejaar; van de 14 
competitieteams, verdeeld over de dinsdag, donderdag, 
vrijdag en zondag is er geen enkel team gedegradeerd! 
Dat is de eerste verdienste. Voor sommige teams is er 
ruimte voor groei, sommige teams hebben hard 
gestreden voor behoud, andere hebben het 
kampioenschap nét niet gered en net als vorig jaar zijn er 
drie teams kampioen geworden.  
 
Voor deze teams was er extra aandacht. Als eerste werd 
naar voren gehaald het team Heren senioren 2 (Siemen 
Jan de Jong (c), Piet Huizenga, Ivo van Eede, Bas Kramer, 
Dik Boers, Ferdinand Kramer, Joop Klok, Henk van der 
Greft en Bart Snijders). Een nipte overwinning, want het 
scheelde maar één punt met de nummer twee en ook de 
nummer drie had kampioenschap in zicht. Het team was 
op de laatste wedstrijddag gastheer en daarmee volledig 
afhankelijk van de resultaten van de andere teams. De 
nummers twee en drie speelden op deze laatste 
wedstrijddag tegen elkaar, reden om elkaar geen punt te 
gunnen. En gelukkig kwam De Drentsche als winnaar uit 
de bus.  

Daarna hulde aan Zondag Heren 3 - 27 holes, ook wel 
bekend als het horeca team. Ook voor dit team (Edwin 
Abee (c), Koen de Groot, Gido Waalkens, Jeroen 
Penninga, Mark Groot, Erik Oostland, Richard Kok en Olaf 
Verhoof) was het nog superspannend op de laatste dag. 
Want ook met het gastheerschap op de laatste 
wedstrijddag waren zij volledig afhankelijk van de 
resultaten van de andere teams. Doordat alle andere vier 
teams 9-9 hebben gespeeld, konden de kanshebbers niet 
meer bij onze helden langszij komen. Het voordeel van 
deze ‘thuisdag’ is dat het feestje direct goed gevierd is in 
eigen huis, laten we zeggen; het was vuurwerk!.  
 
En tenslotte kregen de spelers van het team zondag 
Heren 2 - 27 holes (Jurriaan Wentink (c), Bram Everards, 
Rob Kuiter, Paul de Haan, Henk van der Graaf, Jack van 
der Palen en Dankert Jan Punt) de medailles 
omgehangen. Alsof het een soort voordeel is; ook dit 
team stond de laatste dag opgesteld als gastheer. Maar 
zij hadden na vier wedstrijddagen al voldoende punten 
binnen om het kampioenschap veilig te stellen. Alles 
volledig in eigen hand gehouden. De laatste dag konden 
zij volop ‘rondcruisen op de platte kar’. En direct een 
feestje meevieren met Heren 3.  
 
Alle teams van harte gefeliciteerd met het 
kampioenschap. Maar ook alle andere teams dank voor 
de inspanning om er een mooie competitie van te maken 
en De Drentsche als vereniging goed op de kaart te 
zetten. En op naar het volgende seizoen en dan hopelijk 
ook weer een damesteam op het kampioenspodium!  
Het jeugdteam is op 2 juni gestart met de competitie. 
We hopen dat ook daar goede resultaten worden 
geboekt en wensen hen alvast veel succes! 

Afsluiting competitie 2019 
Jack, Niels en Agatha 
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Karin van Esch Eric Afman 

Ieder lid van onze commissie is Regelcommissaris 1 en 
referee tijdens de competitie. Aangezien de meesten van 
ons nog werken, kan dat betekenen dat je tijdens je werk 
wordt gebeld. Gelukkig waren er weinig gevallen waar 
een referee nodig was. Wel was er één DQ vanwege het 
te laat op de afslagplaats verschijnen. Als je moet 
overgaan tot diskwalificatie is het wellicht wat vervelend 
als je behalve referee ook speler in diezelfde poule bent.  
 
In dit geval was een speler als helft van een koppel in de 
doubles ’s ochtends te laat voor zijn afslag. Dan kun je 
elkaar als tegenstanders tegemoetkomen door de eerste 
en de derde flight om te wisselen, zodat die persoon 
alsnog op tijd kan komen. Lukt dat ook nog niet, en zelfs 
nog niet binnen vijf minuten na die al uitgestelde 
starttijd, dan blijft er toch weinig anders over dan 
diskwalificatie. Mochten er buitengewone 
omstandigheden zijn, dan kan worden besloten geen 
straf toe te kennen. In dit geval was de speler een 
recidivist, die niet alleen zichzelf en zijn flight 
benadeelde, maar ook zijn hele team, aangezien de twee 
punten van die wedstrijd naar de tegenstander gingen. 
Op deze uitzondering na verliep de competitie behoorlijk 
ordelijk. 
 
Over uitzonderingen gesproken, soms kun je door 
uitzonderingen op een regel nog weleens op het 
verkeerde been worden gezet, en zeker tijdens de 
competitie door je tegenstander. Hieronder een aantal 
voorbeelden: 
 
Je mag niet oefenen tijdens de het spelen van een hole, 
maar je mag wel, zowel bij strokeplay als matchplay, 
tussen het uitholen op een hole en het afslaan op een 

andere hole een oefenslag maken. Het gaat dan om 
putten en chippen. Maar het mag dan weer niet vanuit 
een bunker. En je mag het spel er niet door vertragen. 
Dus tijdens het spelen van een hole mag je geen 
oefenslagen doen, maar je mag wel: een oefenswing 
maken zonder de bedoeling een bal te slaan, een bal 
terugslaan naar bijvoorbeeld de driving range of naar 
een andere speler, puur als een aardige geste naar 
andere spelers of de baan. Als je matchplay speelt, zijn 
slagen die een speler maakt bij het uitholen van een hole 
waarvan het resultaat al bekend is, ook geen probleem. 
 
Het mogen ontwijken van gevaarlijke dieren (elders in de 
wereld krokodillen, everzwijnen of ander groot wild, bij 
ons meer in de categorie jonge ouders onder de ganzen 
of zwanen) heeft ook een uitzondering: als een bal door 
andere omstandigheden toch al niet te spelen is, 
bijvoorbeeld omdat die middenin een struik ligt, of 
omdat je als speler een onredelijke stand inneemt of een 
speelrichting of club kiest die niet bij de situatie past. 
Deze uitzondering is ook van toepassing bij een door een 
dier gegraven gat. 
 
Een in zijn eigen pitchmark ingebedde bal mag met de 
nieuwe regels niet alleen op de fairway, maar in het hele 
algemene gebied (dus niet in een hindernis, bunker, 
teeing area of green) zonder straf worden gedropt. Maar 
ook hier zijn uitzonderingen: als de bal is ingebed in zand 
in een deel van het algemene gebied dat niet kort 
gemaaid is (dus fairwayhoogte of lager). Vervolgens kun 
je uren discussiëren of datgene waar je bal in ligt nu zand 
is, of een andere grondsoort. En ook weer als bij het 
vorige voorbeeld, als de bal toch al niet gespeeld zou 
kunnen worden omdat ie midden in een struik ligt. 

De uitzondering bevestigt de regel 
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Gerrit van de Werken Gerda Koster 
Als een stilliggende bal is bewogen door natuurkrachten 
(zoals wind of water) volgt geen straf en moet je de bal 
vanaf de nieuwe positie spelen. Tenzij… de bal op de 
green bewoog nadat je hem al had opgenomen of 
teruggeplaatst; in die gevallen moet je de bal 
terugplaatsen op zijn oorspronkelijke plek (eventueel bij 
benadering te bepalen).  
 
Een van de hoofdregels in golf is dat de bal gespeeld 
moet worden zoals hij ligt. Dat geldt ook als je bal per 
ongeluk een persoon of een invloed van buitenaf raakt, 
behalve wanneer je bal, gespeeld op de green, per 
ongeluk een persoon, een dier of een los obstakel (met 
inbegrip van een andere bewegende bal) op de green 

raakt. Of, en gelukkig maar, wanneer je bal, waar 
vandaan dan ook gespeeld behalve op de green, tot 
stilstand komt op een persoon, een dier of een 
bewegende invloed van buitenaf.  
Tot slot de regel met mijns inziens de meeste 
uitzonderingen: als je je stilliggende bal opzettelijk 
aanraakt of beweging ervan veroorzaakt, krijg je één 
strafslag. Behalve… 1) wanneer je de bal mag opnemen 
of verplaatsen; 2) je de bal onopzettelijk beweegt 
voordat deze gevonden is; 3) je de bal onopzettelijk 
beweegt op de green; en 4) als je de bal onopzettelijk 
beweegt overal behalve op de green bij toepassing van 
een regel. En dat kan weer van alles zijn. En jij dacht dat 
de regels versimpeld waren… 

De favoriete club van … Daan Meijnckens 
Koen Hazekamp 

In ‘De favoriete club van…’ spreken we een jeugdlid over 
zijn of haar golfervaringen. Daan debuteerde eerder 
deze maand in het 36-holes jeugdteam van De Drentsche 
en wist daar indruk te maken. In dit item maken we 
kennis met hem. 
 
Hoi Daan. Wat is jouw favoriete golfclub? 
‘Mijn favoriete club? Dat is heel lastig… Ik denk de ijzer 9 
en pitching wedge. Beide clubs geven mij van honderd 
meter afstand de controle omdat het korte ijzers zijn en 
deze fijn contact geven.’ 
 
Ook jij bent regelmatig op de golfbaan te vinden, zelfs 
doordeweeks. Is de sport volgens jou verslavend? 
‘Ik denk van wel. Sommigen hebben bijvoorbeeld voetbal 
als verslaving, ik golf en ben hier daarom veel. Soms ben 
ik net een half uur thuis en denk ik uiteindelijk toch: laat 
ik maar even gaan. Als je veel speelt, word je uiteindelijk 
ook sneller beter.’ 
Dat klopt! Een bekende professional zei laatst zelf ook 
nog dat je zonder training en voorbereiding geen goede 
resultaten verwachten mocht. Maar Daan, hoelang golf 
je eigenlijk al en hoe ben je begonnen? 
‘Ik ben zo’n drie jaar geleden begonnen met wat slaan op 
de driving range en het lopen van rondes op de Par 3. 
Eerst probeer je zo’n bal zo hard mogelijk en zo ver 
mogelijk weg te slaan, maar het raken ervan was al 
moeilijk genoeg! In de winter die toen kwam, ben ik 
gestopt en heb ik eigenlijk een jaar niet meer gegolfd. In 
februari of maart 2018 ben ik weer begonnen en ook lid 

geworden. Toen ben ik vanaf april heel veel gaan golfen 
en heb ik bij Bob mijn GVB gehaald.’ 
 
Je hebt ondertussen een mooie handicap, vertel eens? 
‘Ik heb nu een handicap van 22,4. Eerst wilde ik hem zo 
laag mogelijk krijgen, maar nu met de competitie en de 
NNO heb ik gezien dat het er juist beter uitziet als je 
constant bent met je spel. Ik ben op het moment niet 
constant genoeg en dat wil ik graag veranderen. 
Wanneer je ballen een beetje goed raakt, wordt het 
vanzelf leuker en wordt je spel vanzelf beter. Handicaps 
maken mij eigenlijk niet zoveel meer uit.’ 
 
Ik heb er eigenlijk nog nooit zo naar gekeken, maar je 
hebt gelijk. Die handicap gaat uiteindelijk wel met je spel 
mee en dat is veel beter dan je spel achter je handicap 
aan te laten hobbelen. Dankjewel voor dit interview Daan 
en veel succes dit jaar! 
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‘Zeg, die foto’s die jij altijd maakt voor op de website, van 
de winnaars van wedstrijden, waar vind ik die eigenlijk 
terug?’  
 
Deze vraag werd mij onlangs gesteld, een goede reden 
om eens in het verenigingsdeel van onze website te 
duiken. Ik neem altijd maar aan dat iedereen wel zijn 
weg weet te vinden op www.dgcc.nl, inclusief het laatste 
menu: Vereniging. Maar dat denk ik dus verkeerd. Als je 
niet bent ingelogd, kun je onder andere bij informatie 
over het bestuur, mededelingen (dit heeft de afgelopen 
maanden een enorme boost gehad, er was weer een 
hoop te melden) en hoe je kun meedoen met de 
herenmiddag, damesochtend en de clubavond.  
Klik je rechts bovenin de pagina op Inloggen, en je vult je 
gebruikersnaam en wachtwoord in, dan komen daar 
twee opties bij: Wedstrijduitslagen 2019 en Foto’s. 

Achter de eerste optie vind je verslagen, uitslagen en 
foto’s van de gespeelde funwedstrijden en 
clubkampioenschappen, achter de tweede zit een 
verzameling fotoalbums van speciale evenementen als 
de outsidercup, van de competitieteams, maar ook foto’s 
van onze golfbaan, zoals de houtkap van de afgelopen 
maanden.  
 
Doordat deze foto’s achter de inlogpagina zitten, hebben 
we de AVG-regels afgedekt. Maar we willen altijd meer, 

en zo hadden we tevens de wens om de Facebookpagina 
van de vereniging (zoek op Golfvereniging De Drentsche) 
wat meer te laten spreken. Ook daar komen de nummers 
1, 2 en 3 van een wedstrijd op te staan, maar tot nu toe 
altijd verwerkt in een algemeen gestyleerd plaatje van 
wat gras, en daar de namen in verwerkt, zodat je er niet 
op kunt zoeken. Hoeveel mooier is het niet en hoeveel 
meer spreekt het de gasten op onze pagina aan, als daar 
een foto van diezelfde winnaars op staat?  
Daarom krijg je sinds dit voorjaar, als we je op de 
winnaarsfoto zetten, de vraag of we de foto ook op 
Facebook mogen plaatsen.  Zo ja, hartstikke leuk en 
bedankt! Zo nee, even goede vrienden, we respecteren 
je mening, geen enkel probleem.  
Tot nu toe heeft nog maar één winnaar gezegd er niet 
blij mee te zijn, en daar is dan ook geen foto van 
verschenen. De andere winnaar stond wel binnen twee 
minuten (in zijn eentje) op Facebook, maar dat was dan 
ook een actie van zijn trotse moeder… 
 
Heb jij leuke foto’s die je wilt delen, op Facebook of op 
de website of in de ZeijdeLinks, mail dan naar 
mediacie@dedrentsche.nl, of spreek ons even aan. 
Lukt het je trouwens niet in te loggen, dan kun je contact 
opnemen met de receptie, via info@dgcc.nl, of even 
bellen naar 0592-379680. 

Een foto zegt meer dan 437 woorden 
Eric Afman  
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Frea Stuurwold is in 1995 afgestudeerd aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten Minerva te Groningen.  

‘Mijn onderwerpen zijn sferische landschappen en 
portretten. Wat mij in het landschap zo boeit is dat er 
een verhaal is, over tijd, over verandering, dat ik daar 
was en heb gekeken, geluisterd, me verwonderde over 
de schoonheid, de lichtschakeringen van alles om me 
heen. Dat ene bijzondere moment wil ik vasthouden.  

Een oud-docent van mij zei eens: “Als je een boom wilt 
schilderen, vraag de boom … boom, hoe wil jij 
geschilderd worden?” Hij bedoelde dat je jezelf vragen 
moet blijven stellen en dat die mogelijk belangrijker zijn 

dan het vinden van antwoorden. Het antwoord is er: die 
boom, maar zolang de vraag niet gesteld is, weet ik niet 
waar ik het antwoord zal plaatsen. Er komt dus meer bij 
kijken dan buiten zitten en waarnemen.  

Wat ik doe is het intensiveren van deze waarnemingen. 
Belangrijker dan de figuratieve situatie is voor mij het 
schilderen van de gemoedstoestand. Mijn werk exposeer 
ik met regelmaat bij galerieën, bedrijven en instellingen. 

U kunt contact met mij op nemen via mijn website 
www.freastuurwold.com, per mail via 
freastuurwold@home.nl of per telefoon: 062089105. 

http://www.freastuurwold.com/
mailto:freastuurwold@home.nl
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Joke van der Ven 

Renate van der Weerd-Miedema 
 
Ze is een pure powerwoman. Met een enorme 
swingsnelheid, omgerekend zo’n 125 km per uur, slaat ze 
met regelmaat 220 meter met haar driver. Investeerde in 
nieuwe clubs die die snelheid aan kunnen en slaat nu 
met dezelfde swing eenvoudigweg 30 meter verder en 
zuiverder. Wist daardoor haar handicap binnen twee 
maanden tijd terug te brengen van 29.0 naar 21.4 en 
geniet zichtbaar van het spelletje.  

Het is ‘onze eigen Renate’ die inmiddels al zo’n twee jaar 
lang een tot drie dagen per week bij de receptie het 
gezicht van de DG&CC is. Groot en sterk, gevormd als 
topsporter die korfbal speelde op het niveau van de 
overgangsklasse, daarmee moest stoppen toen ze 
dezelfde kruisband twee keer achter elkaar dwars 
afscheurde en nu golft met eenzelfde drive als ze vroeger 
korfbalde. Te allen tijde sportief, want naast een groot lijf 
blijkt ze ook een groot en heel sociaal kloppend hart te 
hebben.  
 
We lopen rood. Onwillekeurig blijf ik steeds bij de gele 
tee staan. Iemand die zo slaat hoort toch ook op geel af 
te slaan… 
 
‘Ik doe dat wel regelmatig ja. Dan sla ik gewoon met de 
mannen op geel af. Vind ik wel een leuke uitdaging, en 
ook leuk om de verschillen te merken.’ 

 
Heeft sport jouw leven min of meer bepaald? 
‘Dat mag je wel zeggen ja. Vroeger was ik echt één en al 
sport, nu is dat wel minder. Daar heb ik ook mijn 
opleiding voor gekozen. Eerst het CIOS in Heerenveen en 
daarna Sportmanagement bij de Hanzehogeschool. 

Intussen ben ik 
bijvoorbeeld al tien 
jaar lang statistician 
scout bij Donar. Dat 
betekent dat ik bij 
wedstrijden alle 
acties als rebounds, 
assists, 
schotpercentages, 
scores etc. noteer in 
de FIBA Livestats. 
Trainers gebruiken 
die informatie 
bijvoorbeeld om te 
kijken naar 
schotpercentages 
om het team zo 
beter aan te kunnen 
sturen. Afgelopen 

jaar heb ik alleen de Europese wedstrijd in de EURO Cup 
nog gedaan. Van de wedstrijd zelf zie je dus eigenlijk niks, 
maar het is wel leuk om te zien wat ze met die info 
doen.‘ 
 
En als kind? 
Renate grinnikt. ‘Als kind was ik helemaal fanatiek. Als er 
dan bijvoorbeeld een WK of EK voetbal was, knipte ik 
alles uit, hield de uitslagen bij en plakte dat in een 
plakboek. Maf hè, maar ik heb ze allemaal nog bewaard.’ 
 
Intussen heb je zelf een kind… 
‘Ja, Luuck is nu bijna twee-en-een-half en het gaat nu 
super goed. Is net als Niels (echtgenoot) en ik een echt 
buitenkind, speelt graag en veel en houdt van spelletjes.’  
 
Welke sport zie je Luuck straks doen? 
‘O, dat maakt me eigenlijk niks uit, hoewel ik wel een 
voorkeur heb voor een teamsport. Juist daar leer je 
waarden en normen kennen, leer je te delen, leer je voor 
elkaar door het vuur te gaan en leer je ook dat je niet 
altijd overal verantwoordelijk voor bent. Door sport leer 
je eigenlijk wel je vrienden kennen. Tenminste, zo heb ik 
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B. de Vaart dat zelf sterk ervaren.’ 
 
Ga je straks ook het WK-Vrouwenvoetbal volgen? 
‘Natuurlijk! Alle speeldagen staan al in mijn agenda. 
Hartstikke leuk! Of ze de finale halen…? Dat denk ik 
eerlijk gezegd niet. Amerika is sowieso te sterk, en Japan 
ook. Ik denk dat ze de kwartfinale wel halen ja.‘ 
 
Wat zou jij zelf nog graag willen? 
‘Ha! De marathon lopen! Die van New York of die van 
Chicago. Dat is echt mijn dróóm! Weet je, mijn 
fysiotherapeut zei toen ik voor de tweede keer mijn 
kruisband had gescheurd dat ik nooit meer op asfalt zou 
kunnen hardlopen. Intussen loop ik drie keer per week 
hard. Zo’n vijf à tien kilometer per keer. Heerlijk! Dan kan 
ik alles van me afgooien en mijn hoofd leegmaken. Ik 
vind het echt fantastisch. Soms is het wel wat passen en 
meten, dan denk ik: wanneer kan ik nou gaan 
hardlopen?’ 
 
En tenslotte de DG&CC… 
Intussen speel ik al twee jaar competitie. Zó leuk! Kom je 
ook nog eens op andere banen. Dit jaar spelen we 36 

holes en dat kost wel veel tijd… ’s Morgens om zes uur 
op om bijvoorbeeld naar De Hilversumse te rijden, 36 
holes spelen en dan ’s avonds om elf uur thuis, dan is het 
pittig om de andere dag weer aan het werk te gaan. 
Maar ik zou het niet willen missen.  
 
Bij de DG&CC heb ik het overigens echt hartstikke naar 
mijn zin. Ik vind het prachtig om greenfee spelers van 
alles over de baan te vertellen, niemand doet eigenlijk 
echt vervelend, dus erg leuk! Ook ben ik best wel een 
beetje trots hoe we het nu voor elkaar hebben. Niels en 
ik werken allebei, Niels fulltime en ik drie dagen per 
week, we voeden een kind op en dat gaat op het 
moment allemaal prima. 
 
Van onsportief gedrag neemt ze afstand. Ze ziet het, 
neemt het waar, maar zwijgt. Zo wil ze zelf niet zijn. De 
powerwoman, geboren in Friesland, verhuisd naar 
Groningen en nu wonend in het Drentse Kloosterveen, 
heeft naast een groot hart namelijk ook een zacht hart. 
 
En van dit talent mogen we bij de receptie drie dagen per 
week genieten, de andere vier in de baan!    

De nieuwe Privacywet & onze club 
Arend Mulder & Joke van der Ven 

We hebben er intussen allemaal al wel een keer mee te 
maken gehad of van gehoord: de nieuwe Privacywet 
ofwel de AVG, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Een nieuwe wet die sinds 25 mei 
2018 van toepassing is en die veel gevolgen heeft voor 
bedrijven en organisaties die met persoonsgegevens 
werken. Dat gebeurt in onze club dus ook.  

 
Wat betekent die nieuwe wet voor ons en waar hebben 
we als club rekening mee te houden? 

Arend Mulder heeft er vanuit het bestuur inmiddels 
diepgaand onderzoek naar gedaan, want als iets 
eenmaal een wet is moet je er ook aan voldoen. Als 
opmaat naar een volledig uitgewerkt Privacybeleid kunt 
u op de website, onder het kopje Mededelingen, de 
uitgebreide notitie van Arend vinden, als aanloop naar 
het nieuwe beleid. Voor deze ZeijdeLinks vatten we 
vooral praktisch samen wat het voor ons als club gaat 
betekenen. 
 
Het is duidelijk dat deze nieuwe wet nogal wat heeft 
losgemaakt - overigens niet alleen bij ons - en dat wij er 
ook als club vaak, al dan niet bewust, mee van doen 
hebben. Wat denkt u bijvoorbeeld van de namen van uw 
flightgenoten op de startlijsten van de diverse 
wedstrijden die wij organiseren. Mogen wij zonder 
toestemming van de deelnemers de namen niet meer 
publiceren? Dan wordt het op de teebox een grote 
verrassing met wie u die dag speelt. Zonder 
toestemming van de winnaars mogen we geen foto’s van 
de huldiging van een clubkampioenschap op de site 
plaatsen. Dan missen we de blijde gezichten en mooie 
boeketten van de spelers. Mogen wij uw naam straks wel 
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Jelle Paauw 

Jelle op het schildje plaatsen als u winnaar bent geworden van 
een clubkampioenschap of als u die hole in one heeft 
geslagen? In dat geval leggen wij uw gegevens vast en u 
bent geïdentificeerd.  Ach, wellicht moet u wel even 
schriftelijk toestemming geven maar dat gaat 
gemakkelijker dan een kampioenschap winnen of een 
hole in one slaan…  
 
En zo is het maar net! Formeel moet iemand schriftelijk 
toestemming geven als hij/zij op een foto staat die voor 
publicatie, onder andere in social media, wordt gebruikt.  
 
Binnen onze club zal een mondelinge toestemming 
voldoende zijn. Maar u kunt zich voorstellen dat we in de 

nabije toekomst een bericht zullen plaatsen bij de 
receptie en wedstrijdleiding waarin we aangeven dat er 
tijdens de wedstrijd foto’s worden gemaakt. Wie niet wil 
dat hij/zij gefotografeerd wordt dan wel dat die foto 
gepubliceerd wordt kan dat direct aangeven en natuurlijk 
ook bij de fotograaf zelf. In deze ZeijdeLinks vindt u 
ervanuit de mediacommissie ook al diverse voorbeelden 
van; niet alle winnaars wilden op de foto. 
 
De AVG is een wet. Het bestuur van onze club gaat daar 
uiterst zorgvuldig mee om. Wij als mediacommissie 
houden u steeds op de hoogte.  
 
En nu natuurlijk óp naar die hole in one! 

Waar de blanke top der duinen schittert in het bos: 
Winston Golf 
Bert Veening 

John Slagter heeft na de laatste 
wintercompetitie afscheid 
genomen als voorzitter van de 
Herenmiddagcommissie.  
 
Nou kan je het voorzitterschap 
gewoon overdragen aan je 
opvolger en overgaan tot de orde 
van de dag, maar dat vond John 
wat magertjes, hij wilde een 
mooie uitsmijter organiseren. Out 
with a bang, zeg maar. Zijn gedachten gingen uit naar 
een spectaculair uitje in mei voor deelnemers aan de 
Herenmiddag en hun partners.  
 
John heeft in de voorbije jaren vele malen op Winston 
Golf gespeeld, een naam die je waarschijnlijk wel eens op 
het zonneklepje van Joost Luiten hebt gezien en dat leek 
hem de ideale bestemming. Deze uit de hand gelopen 
hobby van de familie Pon ligt vlakbij de mooie 
Landeshauptstadt Schwerin en omvat twee schitterende 
18 holes golfbanen en een negen holes par 3 in de rust 
en stilte tussen de meren en bossen van Mecklenburg-
Vorpommern. Voeg daar prachtige baancondities en een 
over-the-top clubhuis aan toe en een paar 
overnachtingen in een tot luxe hotel vertimmerd 
kasteeltje, et voilà: een spectaculair uitje. 
 
Na een paar uurtjes lekker scheuren op de Autobahn 
ontmoetten we elkaar op vrijdag voor een eerste borrel. 
Het weer werkte mee en terwijl het thuis niet warmer 
werd dan een graad of veertien, liep het kwik in de tuin 

van Schloss Basthorst op tot boven de twintig graden. 
Buiten borrelen dus. Maar als je vooraf met de 
Hotelführung hebt afgesproken dat de borrelhappen in 
de bar geserveerd zullen worden... Gelukkig hebben we 
zelf ook een paar handen en op zaterdag bleek men wel 
op ons grillige en onvoorspelbare gedrag voorbereid. Tot 
onze verrassing aten we in een eigen eetzaal in het oude 
huis aan een prachtig gedekte tafel waar we met zijn 
tweeëntwintigen konden aanzitten. Heel feestelijk 
allemaal.  
 
Op zaterdag gingen we de strijd aan met het gevreesde 
beest: Winston Links, een van de absolute favorieten van 
eerder genoemde Luiten (‘Waanzinnig!’). Enorme door 
mensenhand gecreëerde zandduinen, compleet met 
helmgras en andere kustbegroeiing en geen zee in de 
buurt, inderdaad waanzinnig. En moeilijk en vermoeiend, 
duin op, duin af en dat kilometers lang.  
 
Met zeven drieballen, want er was helaas een 
geblesseerde, gingen we vol ongeduld de baan in. 
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Winston Links stelde niet teleur en na dit door sommigen 
als uniek doch slopend ervaren avontuur volgde een 
genoeglijke avond op het kasteeltje met misschien een 
ietsiepietsie minder wijn dan vrijdag.  
 
Na een gewonnen Songfestival, een verkwikkende 
nachtrust en een anständiges Frühstück (enorme tafel 
‘Reserviert für Gruppe Slagter’) wachtte op zondag 
Winston Open. Een veel vriendelijkere en volgens 
sommigen visueel wat aantrekkelijkere parkbaan met 

brede glooiende fairways, bijzonder prettige 
vergezichten en enorme greens. En opnieuw prachtig 
weer: einfach fabelhaft. John had voor een heuse trofee 
gezorgd en die ging na het optellen van alle punten naar 
Arjen Noorman. Aan het einde van dit feestje bleef één 
vraag rondzingen: wanneer mogen we weer?  
 
John, namens alle deelnemers: hartelijk dank voor een 
perfect georganiseerd tripje over de grens. 
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In het kader van duurzaam, groen en verantwoord 
onderhouden van de golfbaan zijn veel mensen al goed 
bezig; de greenkeeping beperkt zich tot een minimum 
gebruik van kunstmest, gewas bescherming- en 
bestrijdingsmiddelen (in 2025 nagenoeg geheel 
verboden).  
 
De vogelwerkgroep zorgt voor veel goede en schone 
nestkasten door de baan (circa 70), zie ook het verslag 
van observatie op bladzijde 8 van deze ZeijdeLinks. In het 
kader van de geo-certificering (golf environment 
organization) wordt er al veel aandacht besteed aan 
energie en waterbeheer, gescheiden afvoer van afval, 
olie, vetten, etc. 
 
Een kleine bijdrage van mijn kant is onder andere het 
inventariseren van flora en fauna in de baan (hierover 
later dit jaar meer), gelukkig hebben veel mensen de 
kleine paaltjes met groene kop bij de orchideeën en 
veenpluis al gezien.  
 
Ook ben ik bezig met insectenhotels; plekken waar 
verschillende soorten insecten kunnen nestelen en 
overwinteren. Denk hierbij aan meerdere soorten 
wespen, bijen, kevers, wantsen, vlinders, etc.  
Veel van deze insecten zijn voor mens en milieu heel 
nuttig; ze bestuiven bloemen en zorgen voor een 

ecologisch evenwicht door schadelijke insecten te 
bestrijden. Daarnaast maken insecten een belangrijk deel 
uit van de ecologische kringloop, in de natuur en ook in 
de tuin.  
 
Menselijke ingrepen in het natuurlijke leefgebied van 
wilde bijensoorten en andere insecten hebben het aantal 
natuurlijke nest- en overwinterplekken aanzienlijk 
verminderd. In Nederland worden juist door het 
ontbreken van deze nestelplekken verschillende 
bijensoorten met uitsterven bedreigd. En daar kunnen 
we wat aan doen!  
 
Links en rechts van het pad aan het einde van Wit 3 heb 
ik blokken hout gestapeld en gaten geboord. Dit is nog 
niet af, maar het begin is er. Ook in het bosje links van de 
green van Wit 1 staat zo’n stapeltje hout. 
Komend najaar en winter wordt een en ander verder 
gebouwd. Ook op andere plaatsen staan soortgelijke 
“insectenhotels” gepland. 
 
Onze golfbaan ligt in een prachtige omgeving. We 
houden bij de ontwikkelingen van de golfclub ook 
rekening met de flora en fauna in de regio. Naast dat het 
een sympathiek doel is, zijn de insectenhotels ook 
bijzonder fraai. En met het insectenhotel vergroten we 
de biodiversiteit in het gebied. 

Insectenhotel 
Bart Snijders 
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