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En, nog op vakantie geweest? Beetje op het strand 
gelegen, of in den vreemde de cultuur wezen opsnuiven? 
Of toch de golfclubs meegenomen?  

 
 
 

 
 
 
Dat laatste hebben diverse leden wel gedaan, getuige hun 
vakantiekiekjes van over de hele wereld. De een zocht het 
aan zee, de ander tussen de bergen, en weer anderen 
over de grote plas. Ter plekke tref je dan diverse bordjes 
aan op de golfbanen, over het algemeen in de taal van het 
land. Sommige zijn duidelijk, voor andere moet je even 
puzzelen. Maar over het algemeen kom je er wel uit.  
 

Heel leuk dat we zo'n goede respons kregen op ons 

oproepje om vakantiefoto’s op te sturen! Gaan we vaker 

doen. Sterker nog, het volgende oproepje (over lekker 

buitenspelen) vindt u verderop in dit nummer. Ergens 

tussen het voorwoord van bestuurslid Martin, de 

avonturen (want dat zijn het) van Ome Gerrit de marshal, 

de voorbereidingen van de TC op het nieuwe 

competitieseizoen, en de laatste perikelen van de jeugd. 

En nog een heleboel andere leuke en leerzame artikelen.  

 

Kijk overigens ook eens op de website naar 

wedstrijduitslagen, mooie fotoalbums en geef uw 

waarnemingen met betrekking tot flora en fauna door. 

Bart Snijders vertelt u waar u dat kunt doen.  

 

Genieten van deze nieuwe ZeijdeLinks kunt u overigens 

overal, desnoods op uw vakantieadres! 
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Beste clubgenoten, 
 
We hebben al bijna driekwart van het jaar achter de rug 
en wat is die tijd snel gegaan! 
 
Voor mij een bijzonder jaar omdat ik nu ruim een jaar als 
bestuurslid van de Golfvereniging actief ben. Bijzonder is 
het dat ik als golfprofessional in het bestuur van de 
vereniging mag zitten en mee mag besturen. Dit is wel 
heel uniek in Nederland. Ook de NGF kon geen 
voorbeelden noemen van golfclubs waar dit het geval is. 
Besturen: wat is dat nou eigenlijk? Ik heb gemerkt dat de 
vereniging aardig bestuurd wordt, dat is natuurlijk mede 
te danken aan het (voorgaande) bestuur maar toch 
vooral ook aan al die vrijwilligers die binnen onze 
vereniging hun steentje bijdragen in de verschillende 
commissies. Mij is opgevallen hoeveel rust er in de 
vereniging is en dat hierdoor alle commissies lekker 
draaien.  
 
Natuurlijk is er hier en daar wel eens een brandje te 
blussen, maar over het algemeen is het prima voor 
elkaar. Dat wil niet zeggen dat we met z’n allen 
achterover moeten leunen en ervan uit moeten gaan dat 
dit zo maar door moet gaan, kritisch blijven kijken naar 
wat beter of anders kan moet natuurlijk ook gebeuren. 
 
Zo is er dit jaar op de driving range een rookverbod 
ingegaan zodat iedereen daar lekker rookvrij kan trainen. 
Met name onder de overkapping scheelt dit een hoop.  
 
Alle vrijwilligers die met de jeugd te maken hebben, 
moeten nu verplicht een VOG overleggen, in deze tijd 
helaas noodzakelijk. Verder zal de competitietraining dit 
jaar in een ander jasje worden gestoken, de TC is er druk 
mee bezig op dit moment. Heeft u zich al opgegeven 
voor de competitie van 2020? 

De belangenverstrengeling tussen de DG&CC en de 
vereniging, die is er niet. Natuurlijk ben ik in dienst van 
de DG&CC en zullen de meningen wel eens verschillen, 
maar tot nu toe merk ik ook dat we allemaal maar één 
doel hebben en dat is een goed functionerende en 
levende golfvereniging. 
 
Kortom, dat eerste jaar bestuurslid is me prima bevallen, 
en ik hoop dat wanneer u vindt dat dingen beter of 
anders kunnen, dat u zich altijd vrij voelt om mij even aan 
te spreken, ik ben er per slot van rekening dagelijks. Maar 
ook als u vindt dat er niets te melden is omdat u 
tevreden bent, dan horen wij dit graag.  
 
Ik wens u nog een mooi naseizoen, en tot snel op de 
baan! 

Martin Kanninga 



5 

 

Joke van der Ven 

Dik Boers 
Hij beantwoordt zijn mails sneller dan zijn schaduw, om 
maar meteen te parafraseren op een bekende stripfiguur. 
En toont zich negen holes lang zo stabiel als de 
Nederlandsche Bank, ware het niet dat die laatste niet zo 
stabiel is. Met vijf parren en vier bogeys van de baan 
afkomen zegt nogal wat. Hij wou dat hij dat op de Mixed 
Foursome ook kon doen, maar ja, zo’n super flight komt 
meestal alleen. Wie is toch die man, die bijna alle 
wedstrijden organiseert, de puntentelling controleert en 
ook nog eens 36 uur per week Rabobankman is, lid van 
verdienste en houder van de ‘Gulden Bouwstien’ is? 
 
We lopen Rood. Jan-Willem zoeft langs in de buggy om de 
baan te controleren en roept Dik toe: ‘Niet teveel slechte 
dingen vertellen, hè!’ Dik glimlacht even. Uit zijn mond 
komen geen slechte woorden. Nooit eigenlijk. 
 
‘Ben je wel eens echt boos geweest Dik?’ 
‘Nou, niet vaak. Nooit eigenlijk.’ 
 
‘Hoe kan dat?’ 
‘Nou ja, het lost nooit iets op toch?’ 
‘Mmmm…’ 
 
‘Hoe doe jij dat toch Dik, je werkt nog volop en toch weet je 
hier rondom wedstrijden en evenementen alles tip-top te 
regelen.’ 
‘Ik werk nu vier dagen per week, negen uur lang. Voor vijf 
dagen werken heb ik geen tijd meer. Drie dagen ben ik in 
Hilversum. Vertrek maandagmorgen om half zes ‘s 
morgens en kom woensdagavond weer thuis. Dan ga ik 
donderdags naar een bank in de buurt. Werk daar en dan 

is het weekend. De mail voor De Drentsche, zo’n 40 
mailtjes per week, beantwoord ik meestal ’s avonds in het 
hotel. Overdag zie ik ze wel, en als de nood hoog is 
beantwoord ik ze ook, maar meestal ’s avonds.’ 
 
‘Je bent Rabobankman in hart en nieren?’ 
‘Ha, nou ja, ik werk er intussen wel al 48 jaar. Ben op m’n 
zestiende meteen na de mavo naar de bank gegaan, 
gewoon omdat ik dat altijd gewild heb. Trouwde daar met 
mijn eerste vrouw en we waren net als veel anderen een 
bank-stel. Daarna heb ik in de avonduren mijn 
praktijkdiploma boekhouden gehaald, mijn MBA en daarna 
SPD I en II. Hoe moeilijker het werd, hoe makkelijker ik het 
vond. SPD II heb ik echt met twee vingers in de neus 
gehaald. Op dit moment werk ik aan een derivatenproject. 
In 2015 heeft de AFM samen met de minister van 
Financiën besloten dat banken moesten gaan kijken of de 
contracten van de derivaten, de financiële producten van 
ondernemers, wel correct waren afgesloten en 
geadministreerd. Dat betekende dat we begonnen zijn met 
400 man om al die contracten te bekijken. Nu werken we 
er nog met 250 man aan, fulltime en ik verwacht dat dat 
pas zomer 2020 af is. Intussen hebben we al 650 miljoen 
aan vergoedingen betaald aan het bedrijfsleven, dus je 
begrijpt dat het ergens over gaat.’ 
 
‘Heb jij de bank in die 48 jaar echt zien veranderen? 
Vroeger was het toch een dienstverlenende instelling. Als ik 
deze bedragen hoor, dan heeft de bank vooral het 
bedrijfsleven geplukt. Niet echt dienstverlenend dus.’ 
‘De grootste verandering is gekomen rondom de crisis in 
2008. Nou heb ik nooit op de commerciële afdeling 
gezeten, dus heel scherp weet ik het niet, maar vanaf dat 
moment werden er vooral targets gesteld. En dat 
betekende dus vooral prestatiedruk. Ikzelf werd in die 
periode gedetacheerd via DPA-Benkis, ook dat was een 
gevolg daarvan.’ 
 
‘Heb je dat zomaar geaccepteerd?’ 
‘Wat moest je anders? In het begin zeiden ze dat je er niet 
over mocht praten. Onzin natuurlijk, dat deed iedereen. Ja, 
dat is best wel even een gevechtje geweest, maar ja, ik zat 
toen op een leuk project binnen de bank en ben gewoon 
doorgegaan. Dat is nu zo’n 12,5 jaar geleden. Op 6 januari 
2021 stop ik, dan krijg ik op 66 jaar en vier maanden 
officieel AOW. Ja, klopt, volgende week vrijdag word ik 65 
jaar. Wordt een feestje. Hier op het clubhuis ja, want als je 
het thuis doet kun je er minder van genieten.’ 
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B. de Vaart ‘Aan het golfen ben ik geraakt door mijn toenmalige 
schoonvader, die voorzitter was van Martensplek in 
Tiendeveen. Toen daarna de golfbaan in 2002 in Assen 
kwam, dichterbij dus, ben ik meteen hier naartoe 
gekomen. In 2004 kwam ik in de wedstrijdcommissie, in 
2007 bij het eerste lustrum in de evenementencommissie. 
Da´s met een korte onderbreking eigenlijk zo gebleven. En 
ja, ik vind het gewoon leuk. Alles is hier eigenlijk leuk, de 
mensen, de baan, mooi dat die nu door Vos Ruinerwold 
wordt onderhouden, dat scheelt een stuk, het bijna 
dagelijks samenwerken met Paul, ik kan niets opnoemen 
wat ik minder leuk vind. Heel in het begin, als ze wel eens 
kritiek hadden op de uitslag van een wedstrijd of 
organisatie, trok ik me dat erg aan. Nu is dat minder, maar 
het blijft vervelend als iets niet goed gaat.’ 
 
De rust zelve dus, stabiel als de Bank en erg diplomatiek 
dus… 
Dik kijkt me verrast aan. ´Nou, nee dat woord diplomatiek 
gebruik ik eigenlijk nooit. Ik weet niet of ik dat ben…´ 
 
Tien jaar geleden, na zijn scheiding, leerde hij Gerda 
kennen. Vrij snel daarna kreeg ze een herseninfarct. ‘Ja, 
toen ben ik bij haar ingetrokken. Dan kon ik in ieder geval 
zoveel mogelijk helpen. De jongens van Gerda, Jordi en 
Lars, moesten daar best aan wennen, maar het is allemaal 
goed gekomen. Jongens om trots op te zijn. Dat is vooral 
de verdienste van Gerda, hè! Jordi speelt hier ook, Lars 
speelt op Welderen. Daar kan ik niet meer tegenop, joh. 
Zulke afstanden! 
 
Met Gerda ben ik acht jaar geleden getrouwd. Gerda’s 
vriendin was ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze heeft 
ons in haar huiskamer getrouwd. Heel bijzonder.’ 
 

Na afloop drinken we nog even wat. Dik toch aan een 
sigaartje. Na 47 jaar roken kreeg hij het advies van de 
huisarts om te stoppen, er slibde teveel dicht. ‘Ik rook nu 
een jaar niet meer, maar het valt me nog steeds niet mee. 
Niks geen pleisters nee, onzin. Gewoon stoppen. Alleen 
na het golfen rook ik een sigaartje.’ 
 
Dik blaast vergenoegd de rook uit, een tevreden mens, die 
rust uitstraalt, die houdt van de club, van zijn werk, die 
ook al 26 jaar lang de intocht regelt van de Sint in Assen, 
en o ja, ook zéér houdt van zijn vrouw! Ons lid van 
verdienste! 
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Joke van der Ven Gerrit van de Werken 

Beste Trijnie, 
 
Hoewel we eigenlijk beter rechtstreeks kunnen 
communiceren, grijp ik toch maar naar het lozingskanaal 
voor vreugde, frustratie en ongenoegen. Het kanaal dat 
de redactie van de ZeijdeLinks me zo vriendelijk ter 
beschikking stelt. 
 
Toegegeven, ik ben dit jaar nogal uitgebreid op vakantie 
geweest. Zes weken door Italië, en dat middenin het 
golfseizoen.  
 
Nu is de ZeijdeLinks geen reisgids, maar een kleine 
toeristische zijstap is me vast wel gegund. Mijn lief en ik 
hebben ons campertje afdalend langs de Adriatische kust 
helemaal naar de Italiaanse zuidpunt gestuurd om daarna 
langs de westkant weer omhoog te pruttelen. Ik zal niet in 
detail treden, maar ik heb wel een paar tips. Italianen 
willen best wel deugen, afgezien natuurlijk van hun foute 
zonnebrillen en al die onnozel omvallende regeringen en 
afgezien ook van de afschuwelijke scheiding noord versus 
zuid. Wat een bende ten zuiden van de lijn Rome-Pescara. 
Hitte (maar daar kunnen ze denk ik niks aan doen), stank, 
dieselwalm, Ducati's zonder dempers in de pijpen, overal 
illegaal gedumpt vuilnis (een soort dashboardkastjes van 
de handicarts maar dan groter), lawaai in de vorm van 
geschreeuw en getoeter en wegen met gaten als 
bomkraters. Arm campertje. Maar verder een mooi land, 
dat Italië. Tenslotte een gratis en welgemeend advies: 
mijd Napels, uit eigenbelang. Sterven zonder het te 
hebben gezien is een prima optie. 
 
Goed. En dan kom je terug op de DG&CC. Frisse lucht, 
strak gemaaide greens van waar weer talloze 
Nederlandse bomkraters je toegrijnzen, op de driving 
range rondslingerende ballenmandjes, tussen greens en 
bunkers doorstekende, divots vergetende en over greens 
trolleyende gvb-bezitters en de nog altijd in de baan 
ontbrekende sanitaire voorzieningen. Ik zou zeggen beste 
Trijnie: laat de dames maar eens op internet zoeken naar 
de zogeheten p-mate: € 2,89 voor 5 stuks. Ik heb niets 
gemist. Als ik dat al dacht. 
 
Uitzondering is het wagenpark. Na de vandalistische 
aanval op onze karretjes in het vroege voorjaar was er 
een inhaalslag te maken. Welnu. Die is wat mij betreft 
allesbehalve vlekkeloos verlopen. De switch van 
vaalblauw naar helderrood was geheel naar mijn hart. 

Maar jammer genoeg bleek één van de nieuwe 
tweedehands rode voertuigjes technisch zodanig 
gehandicart (woordspeling!) dat er door leverancier 
Carrus (geen woordspeling!) tijdelijk een vervangend 
exemplaar moest worden afgeleverd. Jazeker, een 
vierzitter. Lekker handig om je tasje met clubjes op kwijt 
te kunnen en zo. En handicart nummer 5 bleek last te 
hebben van voortdurend rechtsaf slaan. Dat vanwege een 
zwaar verbogen vooras. We noemen hem voortaan de 
Baudet-buggy. Nu is driemaal rechts ook links maar toch 
tamelijk onhandig. En natuurlijk ligt de dader op het 
kerkhof. Potdomme.  
 
Half augustus was het weer tijd voor het hoogtepunt in 
mijn marshaljaar: de campercup. Daar kan zelfs geen 
businesscup tegenop. Het begint al met het verantwoord 
parkeren van al die binnenrollende vehikels. Een vak 
apart. Additionele humor is de variëteit aan reacties erop 
van sommige leden van De Drentsche. Van luidkeels 
mopperen (waarop en op wie eigenlijk) tot het aan 
flarden rijden van de door mij zo zorgvuldig gespannen 
afzetlinten op de parkeerplaats en het bruut in de berm 
gooien van onze nieuwe en keurig opgelijnde pionnen. Je 
zou toch eens honderd meter moeten omrijden. Maar ik 
begrijp dat het heel bevrijdend kan werken als je dingen 
roept als "wat is dat voor zigeunerkamp", of "werk je bij 
We zijn er bijna". Mooi man. En heel nuttig bovendien. 
 
Het management beschouwt mij na drie jaar campercup 
zo'n beetje als de vaste campingbaas. Ik word dan ook 
door sommige deelnemers als een oude kennis begroet 
terwijl ik vaak geen idee heb wie ik voor me heb. 
Problemen als de stroomvoorziening inclusief er uit 
springende zekeringen, wifi, antenneschotels, afvoer van 
vuilnis, afvalwater en de inhoud van toiletcassettes (en ga 
zo maar door) zijn mijn deel. Twee jaar geleden flikten 
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een paar camperende golfers het om hun fysieke 
restanten te dumpen in de roosters bij de 
greenkeepersloods. En dat moeten we toch niet willen 
zou ik denken. Dus ben ik wat waakzamer dan doorgaans.  
 
Je ziet het weer eens: ik ben van alle markten thuis. Ik 
overweeg om een camping in Zuid-Italië te beginnen. Bij 
Napels bijvoorbeeld. Met zo nu en dan lekker een dagje 
de stad in.  
 
Nu hebben we ook deze zomer net als de Italianen weer 
een wat warmere periode beleefd. Voor ons marshals een 
mooie gelegenheid om de gebraden haan uit te hangen 
met een tankje ijswater. Waar men doorgaans weleens 
vraagt om een Jägermeistertje of een zoute haring was 
men nu als een kind zo blij met een scheut koud water. Ik 
ook blij. Iedereen dus blij.  
 
Tot aan de damesochtend, toen mijn tankje onderweg 
zomaar leeg was. Hel en verdoemenis waren mijn lot. 
Men verwarde mij duidelijk even met de ober van de 

stationsrestauratie. Ik ben spoorslags naar het clubhuis 
gehobbeld en heb mij een koel 0.0 biertje laten 
inschenken. Want ik moest nog rijden.  
 
Thuisgekomen had ik spijt. Op bladzijde 14 van het NGF-
cursusboek "Stapsgewijs naar een succesvolle 
marshaldienst" stond hij, de lijst van belangrijke 
persoonlijke kenmerken van de marshal. Gast- en 
servicegericht, incasseringsvermogen, zelfbeheersing, 
benaderbaarheid, empathisch, vriendelijk, beleefd. En nog 
veel meer van dat soort eigenschappen. Zo is het nu 
eenmaal. De marshal is een volle neef van Onze Lieve 
Heer.  
 
Sorry Trijnie. Excuus. Mea culpa. Zeg maar tegen je dames 
dat het me spijt. Ik zal het nooit meer doen. Maar 
intussen is zelf een extra flesje water meenemen op 
zonnige dagen wel een gratis advies van mijn kant.  
En de damesochtend? Die is en blijft mijn meest favoriete 
activiteit. Op de campercup na. Maar dat snap je nu wel. 
Toch? Voor eeuwig je dienaar, Ome Gerrit  

U weet waarschijnlijk al dat onze baan GEO (Golf 
Environment Organization) gecertificeerd is; een 
kwalificatie die aangeeft dat er op een verantwoorde 
manier wordt omgegaan met, en nagedacht wordt over 
natuur, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 
ongediertebestrijding, afvalstromen, waterverbruik etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een klein onderdeel van dit geheel vormt het in stand 
houden en zo mogelijk uitbreiden van de biodiversiteit op 
het golfterrein, zowel flora als fauna. 
 
De vogelwerkgroep onderhoudt en inventariseert de 
nestkasten. Dit jaar zijn er ca 450 kool- en pimpelmezen 
uitgevlogen. Kunt u zich voorstellen wat een massa 
rupsen, waaronder de eikenprocessierups, verorberd is.  
 
Veel mensen houden zich bezig met het krijgen van een 
beeld wat er allemaal leeft, vliegt, kruipt wandelt en 

groeit, ook al kan het soms een 
ongewenste waarneming zijn. 
U ziet ook heel veel tijdens het 
spelen. Het zou mooi zijn als 
we veel van wat we met elkaar 
zien, horen (vogels) en 
interpreteren (sporen, 
uitwerpselen, vraat) kunnen 
inventariseren. Op de site van 
de DG&CC vindt u een 
mogelijkheid om een 
waarneming die u doet tijdens 
de vele rondjes op onze baan 
te vermelden. Op dgcc.nl gaat 

u naar Golfbaan, daarna ziet u een pull down menu met 
helemaal onderaan GEO. Als u hierop drukt verschijnt een 
uitleg van GEO, maar ook een blokje met waarneming 
flora/fauna. Hierna krijgt u een formulier waar u uw 
bevindingen kunt melden. Het gaat om alles wat u opvalt, 
niet alleen bijzonderheden als de brede orchis, valkruid, 
sleutelbloem, maar ook algemeen zoals gele lis, ratelaar, 
of kattenstaart. Waarnemingen van reeën, vos, maar ook 
sporen van das. Maar denk ook aan insecten, vlinders, 
vogels etc. 
 
We zijn net gestart en zoeken nog naar een manier van 
publicatie met overzichten. Hierover binnenkort meer. 

GEO waarnemingen 
Bart Snijders 
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B.Z. Kneiper 

‘Psychologie van de koude grond!!!’, hoorde ik op mijn 
gebruikelijke plaats aan de bar. De woorden werden 
afgevuurd met een agressief klinkend staccato. De man 
die er verantwoordelijk voor was had net te horen 
gekregen dat hij - even de rust in zichzelf - moest zoeken. 
Iemand anders aan zijn tafeltje had geopperd dat - er 
ergere dingen in de wereld waren dan thuiskomen met 
een score van drie punten over achttien holes -. Ik ging 
even verzitten. Het beloofde een interessante conversatie 
te worden. Een die aansloot bij mijn eigen 
karakterologische houding ten opzichte van ‘het spelletje’. 
Hier kwam een leer-moment aan, voelde ik aan alles. 
 
‘Het was al beter dan vorige week’, hoorde ik een 
gemaakt vrolijke stem zeggen. Het gezelschap was er 
kennelijk alles aan gelegen hun flightgenoot terug in een 
standaardmodus te manoeuvreren. 
 
‘En al beter dan het hele jaar,’ wist een jonge loot uit het 
gezelschap. De loot was te jong om de gewapend 
betonnen scheidslijn tussen grap en jolijt en de dodelijke 
ernst van het golfspelletje te kennen, was mijn 
overtuiging. De jonge loot voelde de broeierige spanning 
en nam ras afscheid met de groet: ‘De ballen.’ 
‘Hoezo de ballen. Ik heb er meer dan 50.000 thuis. Ballen 
genoeg’, was de reactie van het lijdend voorwerp. 
Wat aanvankelijk nog een binnenbrandje leek werd door 
de guitig bedoelde opmerking oorzaak van een uitslaande 
brand. 
 
‘Tel eerst tot tien’, hoorde ik uit een andere hoek. 
De man probeerde het nog maar de goedbedoelde raad 
stierf ver voor de tien een vroegtijdige dood, waarbij het 
kwik bij vier al was gestegen tot onrustbarende hoogte. 
 
’t Is goed dat hij het eruit gooit’, hoor ik een stem naast 
me. ‘Het doet wat met je maag als je het opkropt.’ 
‘Huilen is ook erg goed’, vulde iemand aan. 
Het was maar goed dat de adviezen beperkt bleven tot 
het kleine kringetje om mij heen. 
 
‘Zènnnnn!’ probeerde een ander uit het gezelschap. 
De man liep paarsrood aan. ‘Hoezo Zen’ sprak zijn getergd 
gemoed. ‘Wat betekent dat. Voordat ik daarachter ben, 

ben ik minstens 2 jaar verder, heb ik 40 van die k-boekjes 
doorgeakkerd of ben minstens 3.000 eurootjes aan 
sessies kwijt.’ 
 
De man die met de stelling kwam: ’Waar gaat het nou 
helemaal om, het is maar een spelletje’, kreeg enkel een 
vernietigende blik. 
‘Blijf dicht bij jezelf’, kwam een ander met, naar ik 
meende, goed, ter zake advies. 
Maar ik zat er naast, werd mij al meteen duidelijk. 
‘Hoezo dicht bij mezelf. Kan ik dan ook al dicht bij een 
ander zijn.’ 
Hier had hij wel een punt, moest ik eerlijkheidshalve 
toegeven. 
‘Bovendien weet ik zelf niet eens wie ik ben’, sloot hij het 
punt af. 
 
‘Heeft er iemand hier nog meer goede ideeën?’ deed hij 
een luidruchtig verzoek aan alle aanwezigen.  
‘Nou, nu je het zo vraagt’, deed ik een schuchtere poging: 
‘Wat denk je van: ‘Hou de zonzij. Blijf in jezelf geloven en 
Laat het los.’ 
 
Deze tot cliché verworden wijsheden kwamen mij op een 
lege blik te staan. 
‘Mooi zo’n cliché! Maar wat doe je d’r mee!’ bracht een 
wijsneus tussenbeide. 
Daar word ik dan als psycholoog van de kouwe grond 
weer mooi afgeserveerd, dacht ik en gooide het over een 
andere boeg: ‘Waarom ga je niet gewoon naar huis en 
slaapt er dan een nachtje over.’  
De man stond abrupt op uit zijn stoel. 
‘Een goede nachtrust doet wonderen’ en ‘De 
ochtendstond heeft goud in de mond’ kon ik nog net 
uitbrengen. 
De man had een missie, zag ik. 
‘Zullen wij samen eens tikkertje spelen. Of zal ik eens even 
kijken wat jij in de mond hebt.’ De toon beoordeelde ik als 
nogal handelend. ‘Dat wordt matten’, kwam bij mij langs. 
Hij was een kop groter en twee schouders breder maar ik 
was sneller. 
 
Met een: ’Je moet weten wanneer je afscheid moet 
nemen’ redde ik het vege lijf. 
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Jelle Paauw 

Jel-

Op zaterdag 3 augustus jl. hebben wij onze jaarlijkse 
Handicartwedstrijd gespeeld.  

 
Al jaren doen 64 leden mee aan deze wedstrijd. Iedere 
deelnemer betaalt € 10 en dit bedrag gaat naar de 
Stichting Handicart. Dit geld is bestemd voor de 
handicarts die wij in gebruik hebben.  
 
Om de opbrengst op de wedstrijddag nog meer te 
verhogen bedenk ik samen met Martin Kanninga jaarlijks 
weer iets nieuws. Dit jaar stond een gong tussen de green 
van Rood 9 en het terras. Tegen betaling (contant of als 
nieuwe donateur) werden golfballen gekocht en 
vervolgens werd een poging gedaan om de gong te raken. 
Martin Kanninga was de spreekstalmeester en verleidde 
velen op het terras om een poging te wagen.  
 
 
 
 

Eric Afman was één van de eerste deelnemers. Hij raakte 
de gong precies in het midden. Vervolgens werden 
honderden ballen geslagen om de gong te raken. Diverse 
leden deden de één na de andere poging, maar veelal 
zonder resultaat. Na ongeveer 2,5 uur zou de laatste bal 
geslagen worden en Rolf Rademaker was degene die als 
tweede de gong raakte.  
 
Voor de winnaars waren er greenfeekaarten en Martin 
had een grote doos met boodschappen beschikbaar 
gesteld. Door beide heren moesten drie ballen richting de 
vlag van Rood 9 worden gespeeld en degene met een bal 
het dichtst bij de vlag was de winnaar en dat werd Rolf.  
 
Naast de eerdergenoemde opbrengst van het 
inschrijfgeld bracht het raken van de gong een bedrag van 
€ 325 op. Naast deze opbrengst heb ik nog maar liefst 13 
nieuwe donateurs kunnen inschrijven.  
 
Met een totale opbrengst van € 1.150 (inschrijfgeld, gong 
raken en nieuwe donateurs) kan ik terugzien op een hele 
geslaagde dag en dank alle deelnemers aan deze dag. Het 
bedrag is bijna genoeg om een handicart een jaar te laten 
rijden.  
 
Wij hebben in mei een 6e Handicart gekregen en voor al 
deze karren moet jaarlijks een bedrag van € 9.000 worden 
opgebracht. Naast de opbrengst van het gebruik hebben 
wij de donateurs en de opbrengst van de 
Handicartwedstrijd.  
 
Ben je nog geen donateur en wil je wel een bijdrage 
leveren aan het doel van de Stichting Handicart, dan wil ik 
je graag inschrijven.  
 

Gerda Koster 
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Gerda Koster 

NNO competitie 
Het blijft erg spannend in de 
NNO competitie.  
 
Bij de wedstrijd op Parc 
Sandur wist Kian de Roo met 
40 punten een eerste plaats 
te veroveren in categorie 2 
en Luca Mol behaalde de vijfde plaats. Bij de zomerstop 
van de NNO was de tussenstand van de top 4 in het 
clubklassement als volgt: Havelte 28 pt, Noord-
Nederlandse 27 pt, De Drentsche 26 pt, Groene Ster 25 
pt. Zoals jullie zien is dit een spannende stand.  
 
Ondertussen is er weer een wedstrijd gespeeld, 
1 september op Duurswold. In categorie 1 wist Daan 
Meijnckens een mooie derde plek te veroveren en Jorn 
Tuinman een zesde plek. Kian de Roo werd tweede in 
categorie 2 en Bart Lukens werd vijfde.  Dat zijn weer 12 
verenigingspunten voor De Drentsche.  
 

Op het moment van dit schrijven is niet bekend hoe de 
andere clubs hebben gescoord dus het blijft heel 
spannend bij het clubklassement.  Er zijn nog drie 
wedstrijden te gaan: 29 september Noord-Nederlandse, 6 
oktober De Drentsche, 13 oktober (finaledag) Groene 
Ster.  
 
Hopelijk kunnen we in het afsluitende verslag goed 
nieuws melden… 
 
Najaarslessen        
De jeugdcommissie heeft in 
samenwerking met Sven 
Korver weer een serie 
najaarslessen gepland. Die 
beginnen op 28 september 
en zijn gepland op zaterdagmiddag van 14.00 uur - 15.00 
uur.  
 
Als je mee wilt doen kun je je aanmelden op 
jeugdlesdgcc@gmail.com. 

Karin van  Esch 

Jeugddag 2019 
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli stond het jeugdkamp op de 
agenda. Er gaven zich 9 jongens op, helaas geen meisjes. 
We hadden op meer gehoopt. Bij navraag bleek dat dit 
mede kwam doordat er op de basisscholen afscheid 
genomen werd van groep acht. Volgend jaar gaan we het 
eerder plannen. We hebben er even over nagedacht om 
het niet door te laten gaan, maar om teleurstellingen te 
voorkomen heeft de jeugdcommissie besloten om het op 
één dag te houden, zonder slapen. 
 
Rond 16.00 uur kwam de jeugd binnen en werd welkom 
geheten met een natje en een droogje. De stemming zat 
er meteen goed in en een ieder had er zin in. Onder 
leiding van Sven werd een circuit gespeeld, natuurlijk niet 
alleen met de gebruikelijke clubs. Er werd met veel 
enthousiasme gespeeld, uiteraard waren er leuke prijsjes 
te winnen. Na hamburgers en patat gegeten te hebben 
stond voetgolf op het programma, een wens van velen. 
Ook hier had Sven voor gezorgd. 
De voetballers onder ons waren in het voordeel, maar 
toch viel het niet mee om die bal in de hole te krijgen. 
Maar het plezier was er niet minder om. De kelen 

begonnen droog te worden, eerst wat drinken en op naar 
het volgende golfspel. Op naar hole 1, de gele tee van lus 
Geel. Het lag in de bedoeling om de bal naar de green van 
hole negen van par drie te slaan, over het water. Velen 
kwamen op de green maar sommige balletjes kregen 
zwemles. Er was veel plezier.  
 
Langzaam viel de schemering in, de dag liep ten einde. 
We konden terugkijken op een geslaagde dag. Sven 
bedankt voor je inzet! 
 
(Klein)kinderen tot 12 jaar gratis lid 
Ouders en grootouders die lid zijn van De Drentsche, wist 

u dat uw kinderen en kleinkinderen tot 12 jaar gratis lid 

kunnen worden? 
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Karin van Esch 
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Joke van der Ven 
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Het jaar is nog lang niet voorbij, toch zijn de 
voorbereidingen voor de competitie in het nieuwe jaar al 
volop in gang gezet.  In dit bericht praten we jullie bij 
over de aanmeldingen en de ideeën over de invulling van 
de voorbereidingen op de competitie.  
 

Aanmeldingen 
We zijn blij met de vele aanmeldingen, veel bekende 
namen zien we gelukkig weer terug. Maar ook namen 
van nieuwe spelers voor wie competitiespelen nieuw is, 
of spelers die terugkeren naar De Drentsche. Vooral over 
het aantal aanmeldingen voor de Heren zondagteams zijn 
we zeer verrast. Deze barstte bijna uit haar voegen!  Dit 
biedt de TC een positieve uitdaging in de puzzel tot een 
optimale samenstelling van de competitieteams. De 
animo voor deelname aan de competitie zien we ook als 
een goede uitstraling voor de club naar buiten.  
 
We hopen dat de groei ook door gaat zetten bij de 
damesteams. Doelstelling op lange(re) termijn is om deze 
teams steeds sterker neer te zetten. Het jeugdteam heeft 

het de afgelopen jaren goed gedaan. Maar de aanwas 
stokt wat en versterking is wenselijk. 
 
Voorbereidingsfase 
De voorbereidingen op de competitie krijgen een andere 
invulling ten opzichte van de afgelopen twee jaar. Uit de 
evaluatie met de competitieteams is naar voren gekomen 
dat de gezamenlijke training divers is ervaren. De reacties 
lopen uiteen van geweldig om met alle teams de 
schouders eronder te zetten tot de behoefte aan meer 
maatwerk. Alle wensen zijn genoteerd. Waarna er 
uitgebreid is gebrainstormd over een invulling, waar 
zoveel mogelijk rekening gehouden is met de wensen. 
Geclusterde teams (max 3) gaan gezamenlijk een 
trainingsuur afstemmen met de Pro’s. Dat kan in het 
weekend zijn, maar als een woensdagmiddag beter 
uitkomt kan dat ook. De captains van de teams plannen 
vijf lessen in, in overleg met de Pro’s.  
 
Eigen bijdrage 
In de uitnodiging voor aanmelding staat een eigen 
bijdrage van € 25 per persoon. Op dit moment wordt de 
laatste hand gelegd aan de verantwoording van dit 
bedrag. Een groot deel wordt besteed aan 
bovengenoemde training, maar we willen ook 
gezamenlijke event(s) organiseren, ter versterking van 
het verenigingsgevoel.  
 
Gezamenlijke bijeenkomst op 3 oktober 
We trappen de voorbereidingsfase af met een 
gezamenlijke bijeenkomst op donderdagavond 3 oktober. 
Bij deze gelegenheid volgt meer toelichting op de visie, 
de trainingen, de samenwerking met de WeCo, etc. Ook 
de exacte besteding van de gevraagde eigen bijdrage 
wordt gepresenteerd.  
 
Wij hopen alle competitiespelers op 3 oktober a.s. te 
ontmoeten. En kijken uit naar een succesvol en sportief 
competitieseizoen! 

Competitie 2020 
Jack, Niels en Agatha 



16 

 

Ali Huizinga 
Avonturen van een ballenraper 
Koen Hazekamp 
 

‘Misdadig’ 
De vroege uren op vrijdagochtend die, nu in september, 
alsmaar weer kouder worden, zorgen ervoor dat ook 
ochtenddauw steeds vaker optreedt. Ik houd ervan, 
omdat mijn activiteiten zorgvuldig worden vastgelegd en 
ik daar niets aan kan veranderen. Het voelt als een teken 
dat ik niet onopgemerkt blijf en dat de natuur ons hoe 
dan ook in de gaten houdt. Je kan aan de voetstappen 
zien waar je gelopen hebt en aan je doorweekte 
schoenen dat jij het bent geweest. Ook de baan van de 
ballenraper zelf is uitgedrukt in lijnen: iedere keer van 
voor naar achter en weer terug met een 180 ̊draai aan 
ieder uiteinde die leidt naar een nieuwe baan. Maar dat is 
niet het enige teken, bij het 175 meter bord benadrukken 
een variërend aantal boerenzwaluwen ook iedere week 
trouw dat ze me gezien hebben, de vier tot zes kleine 
gevleugelde zoogdieren cirkelen met belachelijke 
snelheden om de cabine van het rood-zwarte wagentje 
heen – zelf amper in staat om obstakels in hun vliegbaan 
te ontwijken. Wanneer de temperatuur oploopt, 
verdwijnt de waterdamp en wordt het gras toch weer 
beter zichtbaar.  
 
Op een zondagmiddag, ergens in de laatste weken van 
augustus, leek een familie daar dankbaar gebruik van te 

willen maken, allen op een fiets ploeterend door het 
driving range gras waren ze op zoek de beste plek om zich 
te installeren. Ik kon mijn ogen niet geloven, hoewel er 
niemand op de afslagmatten stond te slaan, moest het 
toch op zijn minst bij de twee oudsten opkomen dat witte 
vlekjes op het gras geen geruststellende gedachte kon 
zijn, zeker niet in augustus. Na het legen van de laatste 
witte bolletjes in het bassin, klom ik snel de cabine in en 
startte m’n beestje op. Het plotse grommen van de 
wagen was al genoeg om de familie op te laten schrikken 
uit hun roes. Betrapt pakten ze allen de fiets waarop ze 
waren aangekomen en fietsten door richting Rood 6. De 
veiligheid tegemoet.  
 
Eerlijk is eerlijk, ik dacht de afgelopen tijd dat ik alles al 
gezien had in het driving range gras: van allerhande 
golfballen, verdwaalde clubs, verregende 
sigarettenverpakkingen tot weggeslagen rubberen tees, 
maar om een knus gezelschep op het veld te vinden, had 
ik in mijn raarste dromen nog niet durven dromen.  
 
En of ik het erg vind? Absoluut niet. Zulke 
ongeloofwaardige verklaringen had ik als bakkershulpje in 
een supermarkt nooit gehoord.   
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Gerrit Gerda Koster 

Je staat boven de bal en het zweet breekt je uit. Hij moet 
er nu wel overheen, denk je nog. Want tja, voor je (30 
meter) ligt een streepje water van amper 3 meter breed.  
Het is 130 meter naar de vlag. Je pakt tussen hoop en 
vrees ijzer 5 - even een clubje meer dan normaal want je 
wilt immers geen risico lopen - je slaat (te hard), je kijkt 
(waarschijnlijk te snel op) en jawel... het lukt je om de bal 
*plons* zo het water in te kiepen. Best een prestatie, 
want normaliter sla je - in ontspannen modus - minstens 
130 meter met dat ijzertje 5 en is dat overbruggen van 
die 40 meter over het water totaal geen issue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het moeten, de angst, de mindfuck, de vrees, elke bal 
moet goed zijn van jezelf… en daar gaat het mis. Toch 
maar eens in gesprek met andere “golf” genoten of zij dit 
herkennen, hoe ze hier mee omgaan en met welk 
(wisselend) resultaat.  
 
Zo liep een van de redactieleden van de Zeijdelinks 
onlangs - nogal nerveus - op Golfpark Exloo, want ja ook 
wedstrijdangst is een dingetje. In eerste instantie niet 
wetende dat het een strokeplay wedstrijd was en al 
helemaal niet dat er 27 holes gelopen werd. Maar dat 
terzijde. De flightgenoten toch maar eens gepolst hoe zij 

omgaan met angst voor de bal, druk of stress.  
 
De vrouwen in de flight beaamden dit zeker te herkennen 
- alhoewel het met de jaren echt minder wordt - maar 
angst is niet het juiste woord, voor hen is het meer de 
neiging om ‘in control’ te willen blijven. Daardoor niet 
voluit de beweging - full swing - te maken, met vaak alle 
gevolgen van dien. En het gekke is, vertelde een van de 
dames, dat ik wel weet dat ik het doe, maar dat ik het op 
dat moment niet om kan zetten. En 18 holes en in dit 
geval dus 27 enigszins verkrampt en hard werkend loop 
te zwoegen. De man in de flight had naar eigen zeggen 
geen last van dit alles maar was wel bijster geïnteresseerd 
in onze bevinden, jaja! Wel beaamde hij de andere kant, 
zet mannen in een flight en die gaan opeens stoere 
dingen doen die ze achteraf - na vele zoekacties in bos en 
hei - beter hadden kunnen laten.  
 
Vooralsnog is de conclusie dat golfgenoten dit wel 
herkennen; ik ben benieuwd hoe jullie dat ervaren en 
vooral wat je eraan doet of hebt gedaan om de angst, 
druk of stress - whatever it is - te overwinnen.  
 
Voornemen van deze dame, vanaf nu sla ik onbevreesd! 
Met de wetenschap dat ik absoluut niet elke bal goed ga 
slaan. Gezien mijn handicap is dat ook behoorlijk 
kansloos, dus ik laat het los. Vanaf vandaag sla ik elke bal 
voluit - niet roekeloos - maar wel onbevreesd ongeacht 
de uitkomst. #benerklaarmee. De angst krijgt van mij 
geen ruimte meer.  
 
Herkenbaar? Wie doet er mee -> onbevreesd slaan omdat 
toch niet elke bal (goed) raak is. #nofear #nostress 

Tussen hoop en vrees…. 
Dorothea Piek 

https://www.facebook.com/hashtag/benerklaarmee?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/betermoedigdaneenangsthaas?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Karin Eric Afman 

 Met ruim 900 rondes op de teller, verdeeld over 18 
avonden, kan de Inloopavond 2019 opnieuw als Succes 
worden geregistreerd. Wat is het geheim van dit succes 
en hoe komt het dat zoveel leden enthousiast blijven? 
Met als klapstuk natuurlijk het wekelijkse hilarische 
verslag van de Razende Reporter, die soms ook door 
iemand anders belichaamd wordt dan Rolf en door heel 
veel leden woensdagmorgen meteen wordt gelezen. Om 
het succes te achterhalen werd me op het hart gedrukt 
om zeker Henk en Gees Roelfsema bij het gesprek te 
betrekken, naast Maarten Proost en 
Rolf Rademaker. Het werd 
onverwachts een boeiende 
uitwisseling tussen misschien wel 
twee generaties organisatoren, 
waarbij de laatsten vaak aan de lippen 
hingen van de eerste generatie. 
 
Met drie A4’tjes aan 
informatiemateriaal hadden Henk en 
Gees zich voorbereid op het gesprek. 
Het leverde hen beide voorafgaand 
aan het gesprek weer een boeiend 
weekend op, want Henk bekeek al zijn 
Excelbestanden nog eens een keer en 
samen haalden ze de meest prachtige herinneringen op. 
 
Henk: ‘Ik heb vanaf het allereerste begin alles 
bijgehouden in Excelbestanden. De aantallen, de 
handicaps, de birdies, eters, echt alles. Tussen 2011 en 
2014 waren we, samen met Alma & Eduard, hét gezicht 
van de Clubavond. Als iemand binnenkwam wist ik zijn 
handicap eigenlijk al.’ Henk glimt van oor tot oor, Gees 
niet minder.  
 
Als ik het zo hoor zijn jullie een soort vader en moeder van 
de Clubavond geweest? 
Gees: ‘Ha, grappig dat je dat zegt, zo werden we ook wel 
eens genoemd ja! Het was dan ook best lastig dat we er 
eind 2014 mee moesten stoppen, Henk vanwege zijn 
werk, ik omdat ik ziek was.’ 
 
Even terug naar het begin, hoe kwamen jullie bij de 
Clubavond? 
Gees: ‘We werden gevraagd door Henk van Halteren. In 
2010 waren er nog maar zeven personen die meededen. 
Dat moest beter. Henk van Halteren vond dat er geen 
wedstrijdleiding moest zijn, maar gastheer en gastvrouw. 
Wij vonden dat het gratis moest zijn en toegankelijk voor 

alle leden. Nou dat hebben we gedaan. De eerste avond 
in 2011 waren er al 30 leden en dat liep op tot in 2012 
met een topper van maar liefst 97 leden op een reguliere 
clubavond. We gingen na de eerste avond van 1 lus naar 
2 lussen en heel belangrijk: wij waren altijd hier in het 
Clubhuis! Soms speelde een van ons ook mee, maar er 
was altijd iemand hier. Dat betekende dat er altijd een 
vertrouwd gezicht was. Daarnaast hadden we ook de 
daghap van €10,00 waarbij toch minstens twee derde van 
de spelers mee bleef eten.’ 

 
Ik zie jullie een beetje verbaasd kijken, Maarten 
en Rolf? 
Maarten: ‘Ja, kijk wij organiseren het op dit 
moment met 12 man. Misschien is dat wel ietsje 
te veel. En daarnaast vind ik ook dat we nog te 
veel leden missen, hoe krijgen we die er alsnog 
bij? 
Gees: ‘Je moet leden gewoon zoveel mogelijk 
aanspreken. Gewoon rechtstreeks. Goh, wat 
leuk dat je er bent, of goh, we hebben je gemist 
vorige week. Je moet ze het gevoel geven dat ze 
er echt toe doen. Nieuwe leden erbij betrekken, 
posters ophangen enzo…’ 
 

Rolf, die het hele Excelbestand van Henk heeft 
overgenomen en het wekelijks ook bijhoudt, krabt zich 
even achter de oren. Meten is weten natuurlijk. Met een 
gemiddelde van 50 leden per avond en een teruglopend 
aantal mee-etende leden, probeert hij zich een 
voorstelling te maken van een aanpak à la Henk en Gees. 
Rolf heeft vanaf 2014 het stokje overgenomen van Henk, 
samen met Martin Kaipatty, Maarten kwam er in 2018 bij. 
Beide realiseren zich goed dat ze het Succes van de 
Inloopavond nog voor een groot deel te danken hebben 
aan Henk en Gees en slurpen de ideeën en adviezen van 
Henk en Gees bijna op. Tegelijkertijd weten ze ook dat 
het aantal deelnemers sinds 2014 is gestegen, dat de 
vernieuwingen die ze hebben doorgevoerd, zoals 
bijvoorbeeld een drie-stokken-avond én het wekelijkse 
epistel erg wordt gewaardeerd. En dat ze daarmee 
uiteindelijk de basis van Henk en Gees nog eens hebben 
verstevigd. Inmiddels zijn ze al vooruit aan het denken 
over wat ze te doen staat. Om te beginnen met het 
evalueren van dit seizoen.  
 
Een pracht ontmoeting die er misschien wel voor gaat 
zorgen dat het Succes van de Clubavond c.q. Inloopavond 
volgend jaar nóg een beetje groter wordt! 

Het succes van de inloopavond 
Joke van der Ven 
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Ingo Leth is in de Duitse stad Duisburg opgegroeid. Daar 
voltooide hij in de jaren ‘80 een grafische opleiding. In 
1989 verhuisde hij naar Nederland.  
 
De passie voor het schilderen speelt een belangrijke rol in 
zijn leven. Het schilderen is voor hem een weg van 
ontwikkeling. Zowel abstract als figuratief werken ligt 
hem zeer aan het hart. Ingo ziet het zelf als een 
voorrecht, dat hij de gave heeft zowel abstract als ook 
realistisch te kunnen werken.  
 
In zijn werken probeert hij altijd een link tussen culturen 
te leggen. De Nederlandse en Japanse cultuur hebben 
daarbij vaak zijn interesse en aandacht. Eén van zijn 
motto's is dan ook ‘One aim of contemporary art is to join 
and to learn of each other’s cultures’. Symbolen en 
verhalen geven de werken betekenis. Geluk (1000 
kraanvogels) en positiviteit vormen een belangrijke rode 
draad in zijn werk. 

In april 2015 opende Ingo Leth de deuren van Galerie 'Bij 
Leth' in Emmen. Hij organiseert van diverse kunstenaars 
exposities in de prachtige Zuiderkerk in Emmen om de 
Kunst scene in Emmen een plek te geven. Zowel 
kunstenaars uit Emmen als ook uit de rest van Nederland 
exposeren in zijn Galerie. 
 
In juni 2016 is de Galerie verhuisd naar de entree van de 
voormalige dierentuin (het huidige Rensenpark) in 
Emmen. Kijk ook op www.bijleth.nl. 
 
Van 15 juli t/m 15 september 2019 exposeerde Ingo het 
schilderij ‘Letter from Rembrandt’ in het Rijksmuseum 
Amsterdam tijdens de expositie Lang leve Rembrandt. 
Zijn werk werd uitgekozen uit 8390 wereldwijde 
inschrijvingen. In totaal werden 575 werken 
geëxposeerd. Letter from Rembrandt is onderdeel van 
zijn Letter project. 
 

May I a have this dance Lopers 
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Waarom we zulke mooie greens hebben…… 
Joke van der Ven 

We hebben om twaalf uur afgesproken in de loods bij de 
greenkeepers. Om vijf over twaalf komt André Turkstra, 
hoofd greenkeeper, aangescheurd waarna hij zijn 
machine rechtstreeks in de loods onder een 
spuitapparaat positioneert. Hij zwaait even en duikt 
vervolgens meteen onder de machine om hem in alle 
hoeken en gaatjes schoon te spuiten. Liggend, onder het 
apparaat. Mompelt dat het nog dauwig was vanochtend 
en dat dit eerst moest. Bijna liefkozend wordt de machine 
onder handen genomen en de laatste zandkorreltjes uit 
de kleinste hoeken en gaatjes verwijderd. ‘Dit is een 
speciale doorzaaimachine voor op de greens’, licht André 
toe, ‘daar hebben we er maar een van en hij doet 
geweldig werk.’ Hij pakt vervolgens een emmertje met 
minuscuul kleine graszaadjes, haalt zijn handen erdoor en 
laat het me zien. ‘Mooi hè, dit gaat op de greens.’ Ziehier 
het geheim van de wonderschone greens op onze baan.  
 
Dit is natuurlijk maar één van de redenen waarom de 
greens er zo uit zien, denk hierbij aan beluchten, 
bezanden, beregenen, bemesten via een goed 
vooropgesteld plan enz., ondanks de droge, hete zomer. 
Met zorg, liefde en aandacht wordt niet alleen door 
André, maar door het hele greenkeepersteam gewerkt 
aan een tip-top baan. Het hele team, met hun kennis en 
inzet is misschien wel de belangrijkste reden dat de baan 
er zo mooi bijligt. 
 
Je bent nu anderhalf jaar hoofd greenkeeper hier André, 
hoe ziet de baan er volgens jou uit nu?  
‘Nou, ik ben eigenlijk wel redelijk tevreden. De greens 
liggen er goed bij, de foregreens hebben we meer 
belucht en bezand, dat gaat ook goed en we hebben 
relatief weinig tegenslag gehad dit jaar. Dus niet teveel 
engerlingen, niet teveel dollarspot en het is toch wat 
minder droog geweest dan vorig jaar. Ik vind het ook wel 
mooi om de baan de komende jaren nog wat spannender 
te maken.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spannender? 
‘Ja, er mogen wat meer bloemen en planten in, ook 
proberen we op meer plekken heide te creëren,  daar kijk 
ik samen met Bart Snijders naar en er mogen her en der 
ook wel wat meer solitaire bomen worden geplant zodat 
je wat andere doorkijkjes hebt en dat het voor de golfer 
wat uitdagender wordt.’ 
 
Daar heb jij dus ook oog voor? 
André kijkt me verbaasd aan. ‘Tuurlijk, er zijn best wat 
kale stukken in de baan, tussen geel 6 en rood 7 
bijvoorbeeld, daar zou best wat mogen gebeuren. Kijk de 
bosvakken waar alle bomen zijn weggehaald, dat valt 
onder de verantwoordelijkheid van de DG&CC, zeg maar 
Jan-Willem. Daar wordt in overleg met Michel van de 
Vaart, de baanarchitect, een plan voor gemaakt. Maar 
verder proberen wij in de baan zoveel mogelijk variatie 
aan te brengen.’ 
 
Wat vind jij de mooiste plek in de baan? 
André aarzelt even een moment: ‘Midden op rood 1 waar 
je links de hei en het water ziet. Prachtig!’ Maar er zijn 
natuurlijk genoeg andere mooie plekken op de baan. 
 

Op de foto staand van links naar rechts: André, Lars, Arjan, Harco 
en zittend van links naar rechts:  
Erik, Aalderts, Evert 
Op de foto ontbreken: Simon (deels in dienst DG&CC), Wesley en 
Gijs hebben zomerwerk en weekendwerk gedaan dit jaar 
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Volgend jaar viert The Country Golf Shop haar 30-jarig 
bestaan, en is daarmee een van de oudste golfshops van 
Nederland, zo niet de oudste. Daarnaast ook een van de 
meest complete golfshops met kleding, schoenen, tassen, 
trolley’s, accessoires, een grote diversiteit aan clubs (alle 
topmerken vertegenwoordigd), een reparatiewerkplaats 
en last but not least een compleet uitgeruste 
Trackmaninstallatie op de driving range, waar golfers 
vanuit het hele land naartoe komen om zich te laten fitten. 
En niet alleen golfers met een single handicap die via hun 
pro’s naar Marcel Warnaar worden verwezen, maar ook 
beginnende golfers gewoon van onze club. Marcel: ‘Vorig 
jaar dacht ik, wat is mijn laptop voor Trackman toch traag. 
Toen bleek dat ik dat jaar maar liefst 65.000 swings had 
opgenomen. Da’s wel veel natuurlijk.’ 
 
Hoe het begon 
In 1990 is Ronald middenin Vries begonnen met een 
golfwinkel, die al snel een regiofunctie kreeg. Min of meer 
bij toeval kreeg Marcel dat te horen en sloot zich daarna 
meteen aan. In 2005 hebben ze hun winkel verplaatst naar 
de huidige locatie bij de DG&CC. Inmiddels hebben ze zich 
ontwikkeld als echte voorloper op het gebied van golf, met 
name ook qua technologie. Marcel: ‘In Nederland is er 
geen baanshop van ons formaat. Wij waren een van de 
allereerste shops met het complete fitting programma van 
Trackman en de hiervoor benodigde opleiding. Wij waren 
een van de allereersten met een Trackman. Nu zijn er 
meer, maar wij zijn nog steeds het verst op het gebied van 
de technologie. Daarvoor volg ik heel veel cursussen en 
trainingen per jaar om goed bij te blijven. Een flink aantal 
cursussen en 30 à 35 examens per jaar. Noodzakelijk om 
van de topmerken het fitting materiaal te krijgen.’ 
 
De toekomst van het golfspel 
Volgens Marcel verandert er de komende jaren veel op 
het gebied van golf. ‘Het materiaal verandert niet alleen 
voortdurend, maar er komen bijvoorbeeld ook sensoren 
die je laten samenwerken met je stok, zodat je zowel de 
bal- als de stokbeweging kunt zien. Ook zullen er 
pressurematten komen waarop je precies kunt zien hoe je 
je gewicht over je beide voeten verdeelt etc. Kijk, vroeger 
ging het vooral om je swing, daar begon iedere golfer 
mee. Dat verandert echt. Er wordt nu veel meer gekeken 
naar jóuw manier van spelen en hoe we dat beter kunnen 
maken.’ 
 

Wat het concept van The Country Golf Shop zo goed 
maakt is volgens Marcel en Maria het totaalplaatje. ‘We 
hebben hier echt alles en kunnen ook eigenlijk bijna alles. 
Daarnaast willen we altijd service leveren. Een mooi 
voorbeeld is een golfer die in Afrika met een wedstrijd 
mee moest doen. Hij belde ’s morgens vroeg of ik zijn 
veertien stokken van een nieuwe grip, loft en lie kon 
voorzien, maar hij moest wel om 13.00 uur op Schiphol 
zijn.’ Marcel lacht kort. ‘Ja, dat is wel gelukt ja. Of die 
golfer zich wel zo goed had voorbereid is natuurlijk een 
ander verhaal, maar wij hebben die service wel geleverd.’ 
 
De komende 30 jaar 
Wat Marcel betreft plakken ze er nog 30 jaar aan vast. ‘Ik 
heb het mooiste beroep van de wereld. Ik mag de hele dag 
bezig zijn met m’n hobby en aan ’t eind van de maand 
komt er ook nog geld op m’n rekening.’ Voor Maria geldt 
hetzelfde. ‘We hebben zoveel blije klanten!’ Met z’n 
zevenen: Ronald en Maria, Marcel en Petra, Ingrid, Gerda 
en Cameron staan wij alle dagen van de week voor 
iedereen klaar.  
 
Feest wordt het volgend jaar. En dat zullen we gaan 
merken! 

The Country Golfshop:  
Misschien wel de beste golfshop van Nederland 
Joke van der Ven 
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