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Een tranendal was het de afgelopen periode. Alsof het nog 
niet nat genoeg was in de baan. 
 
Volgens greenkeeper André is er een record hoeveelheid 
regen gevallen. Velen hebben hun favoriete buitenbezigheid 
op een laag pitje gezet en maar eens uitgepakt met andere 
hobby’s. Behalve het vele water was ook de wind een factor; 
diverse wedstrijden werden vanwege storm afgeblazen. En 
toen de baan weer openging, legde het coronavirus de 
wereld en daarmee ook het verenigingsleven plat en is het 
oorverdovend stil geworden in Zeijerveen. 
 
In de afgelopen maanden gingen, ondanks het slechte weer, 
de doordeweekse winterlessen op de driving range wel 
gewoon door. En er waren natuurlijk de verstokte golfers die 
ondanks alles hun trainingsuren wilden maken. Eentje 
daarvan nemen we in dit nummer onder de loep: Michel van 
Zijl, die heeft namelijk grootse plannen.  
 
Over beweging gesproken, in het bestuur en binnen enkele 
commissies was het ook een komen en/of gaan van 
voorzitters en leden. Frits van der Heide, Erik Harmsen en 
Maarten Jan Brolsma waren voorgedragen voor zitting in het 
bestuur van onze vereniging om voorzitter Jeroen Reiziger, 
penningmeester Arend Mulder en algemeen lid Martin 
Kanninga te vervangen. Tijdens de ALV-zonder-leden op 16 
maart zijn ze benoemd. En Karin van Esch, Arjen Noorman en 
Dorothea Piek hebben respectievelijk de Jeugdcommissie, de 
Wedstrijdcommissie en de Mediacommissie verlaten.  
 
Ook in de baan – hoe nat de omstandigheden ook zijn – 
wordt druk gewerkt, onder andere om het GEO-certificaat, 
dat de DG&CC enkele jaren geleden binnensleepte, te 
behouden.   
 
En tot slot hebben we ruimte in dit nummer gereserveerd 
om op een passende manier afscheid te nemen van Jelle 
(over waterlanders gesproken), die naar de Golfclub Zwolle 
vertrekt om weer aan nieuwe dingen te bouwen. 
 
Laten we hopen dat we elkaar snel terugzien op de baan!  
Zorg in die tijd goed voor uzelf en voor elkaar! 
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Frits van der Heide 

Beste mensen, 
 
Bij de meeste lezers van de 
ZeijdeLinks ben ik waarschijnlijk wel 
bekend. Op de laatstgehouden 
Algemene Ledenvergadering van 16 
maart ben ik voorgedragen en 
gekozen als voorzitter van de 
Golfvereniging de Drentsche. 
Daarom wil ik mij graag aan u 
voorstellen en wat meer 
achtergrondinformatie over mezelf 
geven.  
 
Na mijn werkzame leven als 
ondernemer en 
franchiseondernemer van Albert 
Heijn, ben ik met de golfsport in 
aanraking gekomen. Het viel niet 
mee om met zo’n ‘stok’ te slaan. Inmiddels weet ik dat je 
dan over een ‘club’ hoort te spreken. Daarbij kwam voor 
mij het gevoel dat - terwijl ik rechts ben - er met een club 
geslagen moest worden voor iemand die links is. 
Daarnaast was mijn inzet er vooral een van ‘nu zal ik dat 
balletje eens een enorme klap geven!’ Vergeet het maar. 
Rust, niet ver willen slaan, geconcentreerd zijn en het 
hoofd leeg maken, dat is de methodiek. Na verloop van 
tijd kreeg ik het enigszins onder controle en begon ik het 
steeds leuker te vinden. Daarom ben ik lid geworden van 
de Drentsche en ook mee gaan doen met diverse 
wedstrijden, waaronder ook aan de NGF-competitie. 
 
De afgelopen jaren ben ik steeds meer bekend geraakt 
met zowel de Golfvereniging de Drentsche als de DG&CC. 
Bij de Drentsche ben ik voorzitter geworden van de 
activiteitencommissie, die ook het Lustrumprogramma 

van 2017 heeft georganiseerd. Bij de 
DG&CC ben ik inmiddels al een aantal 
jaren actief als marshal. Het meest 
mooie, is mijn ervaring, zijn de 
vriendschappen die zijn ontstaan. Niet 
alleen als lid van de Drentsche en haar 
leden, maar ook in relatie tot de 
medewerkers van de DG&CC. 
 
Bestuurlijke ervaring heb ik in de praktijk 
opgedaan, onder andere bij de landelijke 
vereniging van franchiseondernemers 
van Albert Heijn. Daar ben ik een aantal 
jaren secretaris geweest en de laatste 
acht jaar was ik er voorzitter. Ook was ik 
jarenlang voorzitter van de VNBO, de 
Vereniging van Bedrijventerreinen Noord
-Oost. In elke functie vond ik het 
belangrijk om bruggen te slaan en een 

win-win situatie te creëren. Al die ervaring neem ik nu 
mee naar de Drentsche. Samen met mijn 
medebestuurders Reina van Dijk, Gert Melinga, Erik 
Harmsen en Maarten Jan Brolsma gaan we er iets moois 
van maken. Wij weten ons geweldig ondersteund door 
een negental commissies en twee clubconsuls, in totaal 
wel 80 vrijwilligers. 
 
We zien uit naar een uitstekende samenwerking met de 
DG&CC, die zich laat vertegenwoordigen door haar 
directeur, in de wetenschap dat de Drentsche de DG&CC 
nodig heeft en omgekeerd. We zetten met elkaar in op 
een win-win situatie waar ongetwijfeld ook de 
businessleden, de Lodge gasten als ook de greenfee 
spelers van kunnen profiteren. 
 
Ik wens u vooral veel golfplezier! 
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Jelle Paauw 

Gerda Koster 

‘Gaan we ’t echt doen??’  
 
Jelles vraag schalt me tegemoet bij het uitstappen uit de 
auto. ’Zekers! Zie je over tien minuten, even m’n spullen 
pakken!’ De avond ervoor had hij geappt: ’Morgen van 
12.00 tot 13.00 uur?’ Natuurlijk wilden we voor deze 
Zeijdelinks ‘Negen holes met Jelle’ lopen, want ja, Jelle 
weg, da’s eerlijk gezegd niet niks, voor ons, en voor de 
baan, en voor Jelle ook niet. Maar het leek onmogelijk. 
‘Morgen - donderdag 27 februari - is mijn laatste 
werkdag hier, vrijdag en zaterdag ga ik naar de Rheingolf 
beurs in Düsseldorf en 
maandag begin ik in 
Zwolle…’ ‘Snap ik, maar 
één uurtje 
misschien…??’ 
 
Uiteindelijk staan we op 
donderdag 27 februari 
om 12.25 uur bij de 
eerste hole van de PAR 
3 baan. De rest is nog 
dicht. Naast me staat 
een geëmotioneerde 
Jelle.  
’s Morgens hadden 
greenkeepers en 
andere medewerkers in 
het Clubhuis taart met 
hem gegeten. ‘Dertig 
man zeg. Ja, dan hou ik 
het niet droog.’ En ook 
nu zijn het geen 
regendruppels die langs 
zijn wangen glijden. ‘Je 
treft het wel zeg, pfff… Weet je, uiteindelijk heb ik hier 
langer gewerkt dan ik thuis heb gewoond. En kreeg ik 
hier alle kansen. Daar ben ik zó dankbaar voor! Eigenlijk 
draait het om twee woorden: trots en dankbaar.’ Het 
worden per saldo twee boeiende uurtjes!  
Jelle loopt nota bene een zuivere par. Twee bogies, twee 
birdies en vijf parren. Hij glimt. ‘Mooi dat ik het nog kan!’ 
Eind van de middag appt hij: ‘Hoi Joke, Was een fijne 
ronde, goed idee en mooie afsluiter! Dankjewel!!  
Tja, daar staan we dan allebei. Op de Par 3. Op z’n laatste 
werkdag bij de DG&CC. ‘Dat wordt de laatste keer Jelle!’ 
‘Ja, en het is ook minstens vier jaar geleden dat ik deze 

gelopen heb. In het begin liep ik deze veel, maar nu komt 
het er eigenlijk nooit meer van.’ 
 
Wanneer begon het te jeuken? 
Zonder enige aarzeling antwoordt hij: ‘Dit najaar. Op enig 
moment vroeg ik me af, wat wil ik nou eigenlijk met m’n 
leven. Hier blijven of iets anders gaan doen? Ik had en 
heb het prima naar mijn zin, maar toch… Ik besloot een 
assessment te doen. Daar kwam uit dat ik vooral een 
bouwer ben. En de fase waarin ik hier zat was veel meer 
onderhoud dan bouwen, en daar kreeg ik dus niet zoveel 

energie meer van. Vrij snel 
erna werd ik door de 
Golfclub van Zwolle 
benaderd om wat adviezen 
te geven. Dat heb ik gedaan 
en daarna ging het eigenlijk 
heel snel.  
 
En hoe reageerde Jan-
Willem? 
‘Die was wel even verbaasd 
ja. Aan de andere kant, we 
waren al langer aan het 
praten hoe we het verder 
zouden gaan doen, dus ja, 
het kwam ook weer niet 
helemaal uit de lucht vallen. 
Hij vond het wel jammer. 
Zijn plaatje was dat Paul en 
ik het over tien jaar zouden 
overnemen. Maar hij 
begreep het wel. In tien jaar 
kan veel gebeuren 
natuurlijk.’ 

 
Je wordt nu dus directeur van Golfclub Zwolle? 
‘Ja, uiteindelijk wel. Het afgelopen jaar heeft de club het 
moeilijk gehad, vooral omdat de horeca veel te zwaar en 
negatief op de begroting drukte, het bestuur opstapte, er 
een interim-bestuurder kwam, enzovoorts. Nu ga ik 
allereerst beginnen met het goed opzetten van de 
horeca, daar heb ik mijn businessplan al bijna voor klaar, 
en daarna komt de rest. Het idee is dat er een soort 
exploitatiemaatschappij ontstaat, die verantwoordelijk is 
voor een gezonde exploitatie van de gehele 
golfaccommodatie met al haar faciliteiten. De vereniging 

Joke van der Ven 
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B. de Vaart kan zich dan bezighouden met verenigingszaken. 
Eigenlijk net als hier. 
 
Dus Golfclub Zwolle gaat flink veranderen? Dat zal 
weerstanden oproepen! 
‘Het inzicht is er in ieder geval dat de club 
bedrijfsmatiger moet worden georganiseerd. En dat 
brengt verandering en dus ook wel een keer wat 
weerstand met zich mee. Er zijn inmiddels 20 
investeerders die een belangrijke impuls geven aan 
Golfclub Zwolle door te investeren in een vernieuwd 
clubhuis. Daarnaast liggen er nog veel zakelijke kansen 
voor Golfclub Zwolle.  
 
Dus je stapt niet in een gespreid bedje, om het zo maar 
eens te zeggen… 
‘Nee. Het doet me denken aan een fragment van de 
Netflix documentaire Formula 1 Drive to Survive waarin 
Daniel Ricciardo van een klif in het diepe springt… Wel 
een beetje eng hoor Joke…’ ‘Bang?’ ‘Nee, dat niet, maar 
het is natuurlijk wel heel erg spannend.’ 
 
En als je met je ogen knippert en het is vijf jaar later, wat 
zie je dan? 
‘Nou, dan zie ik toch wel iets als een voor Zwolle 
toonaangevende Sport Accommodatie, tenslotte ligt het 
in een prachtig gebied. De golfclub zelf ligt tegen 
recreatiegebied de Wythemerplas aan, eromheen is 
ruimte voldoende en Zwolle is op zich natuurlijk een 
prachtige stad met veel mogelijkheden. Ambitieus? Ja, 
maar zoiets zie ik wel voor me.’ 
 
‘De mooiste baan van Nederland…’ 
Als we even later op hole 3 staan, kijkt Jelle om zich 
heen. ‘Dit is echt de mooiste baan van Nederland! Niet 
alleen maar vanwege de baan, de 36 holes, het clubhuis, 
de lodges, nee gewoon alles bij elkaar, de sfeer, de 

vereniging, de open manier waarop we met elkaar 
omgaan…’ ‘Maar daar heb je zelf toch een groot aandeel 
in gehad?’ ‘Ja, een beetje wel natuurlijk. Ik ben wel een 
verbinder, ga heel makkelijk met iedereen om…’ 
Het blijft even stil. Het is duidelijk. Jelle is nog met al z’n 
vezels aan deze baan verbonden… 
 
Hoe ben je hier ooit begonnen? 
‘In november 2002, voor mijn afstudeerscriptie van de 
Hanzehogeschool waar ik de opleiding 
Sportmanagement deed. Mijn scriptie heb ik voor een 
deel nog geschreven in de winkels van Jan-Willem, ja, 
lachen zeg! Die scriptie was een businessplan voor het 
opzetten van een businessclub. En ja, dat is wel gebeurd, 
zoals je weet. In juni 2003 ben ik begonnen en in die 17 
jaar is er wel erg veel gebeurd! Ik heb echt alles vanaf 
het allereerste begin meegekregen.’ 
 
En dat waanzinnig goeie golfspel? 
Jelle grinnikt. ’In 2001 deed ik mee met een eerste 
golfclinic op Burggolf Wijchen, bij Nijmegen. Daar heb ik 
vervolgens mijn eerste stage ook gelopen en woonde ik 
een half jaar in huis met Steven Scheltema en Harry 
Reynolds, twee pro’s daar. Die twee waren zo fanatiek 
dat ze ’s avonds nog samen gingen spelen om geld. En ik 
deed mee natuurlijk. Na dat half jaar had ik een single 
handicap.’ 
 
Kroketje als galgenmaal 
In het Clubhuis drinken we nog een kop koffie. De 
keuken is gesloten, maar een boterham met kroket kan 
net. Jelle realiseert zich ten volle dat dit het was. 
Maandag begint een nieuwe wereld. Tijd voor rust en 
bezinning is er niet, want 1 april moet de horeca in 
Zwolle van start.  
 
We gaan je missen Jelle! Misschien tot over tien jaar?? 
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Joke van der Ven 

Flora en fauna 
Bart Snijders 

In deze natte winterperiode is het nog niet gelukt een 
tweede ‘doedag’ te organiseren.  
 
Wel is op het schiereilandje, te zien vanaf het terras, aan 
beide zijden een nestgelegenheid gecreëerd voor zowel 
de ijsvogel als de oeverzwaluw. De wanden zijn op twee 
plaatsen recht afgestoken zodat beide vogels veilig 
kunnen aanvliegen en hun nesten kunnen uitgraven, 
soms tot wel 1 m diep! 
 
Vanaf het terras is de ijsvogelwand te zien met een paar 
stokken in de wand gestoken om de vogels de 
gelegenheid te geven te rusten. De oeverzwaluwwand zit 
aan de rechter achterkant van het schiereiland en is dus 
niet te zien vanaf het terras. Het schiereiland is een no-
play zone, voorzien van rode palen met groene kop. 
Wilt u dit gebied dan ook niet betreden, ook niet om uw 
afgezwaaide bal op te halen. 

 

Als u op de tee van Rood 6 staat kunt u weer diep in het 
verzetsbos kijken en ver over het vrijgemaakte vennetje 
de schoonheid van dit kleine stukje natuur bewonderen. 
Hier kunt u regelmatig reeën zien. 
 
Vrijwilligers hebben ook hier flink wat werk verzet in een 
periode waarin het water uitermate hoog stond. Laarzen 
waren niet hoog genoeg en menigeen heeft uren met 
natte voeten de takken en boompjes uit het gebied 
getrokken, waarvoor complimenten! 
 
Groepjes vrijwilligers zijn al regelmatig aan het werk, o.a. 
bij het helpen struiken en bomen te planten, stukken 
heide te onderhouden en niet te vergeten Wim en Titus, 
die gigantisch veel hebben gezaagd. 
Met name op de Gele lus hebben zij, samen met andere 
vrijwilligers, de singels en bospercelen opgeschoond en 
licht en lucht gecreëerd. 
 
Mocht u ook zin hebben in wat gezond werk in de natuur 
dan kan dat altijd. Helpen bij vogeltelling, schoonmaken 
van de kasten, registreren van flora en fauna, maar ook 
het schoonhouden van heideveldjes, het opschonen van 
struiken en bospercelen, er is veel mogelijk. 
 
Aanmelden kan bij Bart Snijders. Stuur even een appje 
naar 0681530109 en ik zet u op de lijst. 

GEO hercertificatie 
Renate  van der Weerd 

Op de DG&CC wordt op dit moment hard gewerkt aan de 
GEO-hercertificatie.  
 
GEO staat voor Golf Environmental Organisation en 
behelst een kwaliteitslabel voor golfclubs wereldwijd.  
In Nederland wordt GEO ondersteund door de NGF. 
Ongeveer 100 Nederlandse golfclubs, waaronder de 
DG&CC, beschikken al over een certificaat. De DG&CC 
behaalde het eerste certificaat in 2017, maar moet nu op 
voor het verzwaarde certificaat in 2021. 
 
Wat houdt GEO in? 
De kern van GEO is het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen door golforganisaties. En dat richt zich op 
drie thema’s: Natuur, Milieu en Samenleving (de 

omgeving waarbinnen golforganisaties zich bewegen). 
Daartoe is een speciale website ontwikkeld 
(Getoncourse.golf) waarin een heel programma staat 
beschreven dat door golfclubs moet worden doorlopen 
en waar heel veel activiteiten uit voortvloeien die door de 
golfclubs moeten worden uitgevoerd. 
 
Wat voor activiteiten zijn dat? 
Binnen het thema Natuur zijn we o.a. bezig met: 
De bescherming van ecologie (incl. biodiversiteit) en 
cultuur (denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
toegankelijkheid naar het Verzetsmonument) 
Bescherming van bomen, planten en dieren 
Het voorkomen van verontreinigingen in de baan (de 
overheid wil het gebruik van 
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Ali Huizinga gewasbeschermingsmiddelen tegen schimmels en 
onkruiden op golfbanen geheel verbieden)  
Waterkwaliteit.  
 
Op het gebied van Milieu moeten we ons o.a. richten op: 
De besparing van energiegebruik 
Efficiency in het beheer en onderhoud van de golfbaan 
Het gebied van efficiënte inkoop van goederen en 
diensten 
Afvalbeheer. En dan niet alleen van het clubhuis, maar 
ook van de baan, de greenkeepersloods en alle andere 
gebouwen binnen de DG&CC.  
 
Met het thema Samenleving richten we ons op: 
Een veilige, publieke toegankelijkheid van golfbaan en 
clubhuis (denk aan wandelpaden en fietspaden) 
De gezondheid en het welzijn van alle golfers (stimuleren 
van lopend golfen) 
Een zorgvuldig aannamebeleid van zowel golfers als 
medewerkers 
Veilige werkomstandigheden (Arbo-wetgeving). 
 
Wat gaan wij golfers eigenlijk van GEO merken? 
Nou, om eerlijk te zijn: onze leden en gasten gaan er geen 
bal beter door slaan! Maar alle golfers weten wel dat ze 
lid zijn van een golfclub of gaan spelen op een golfbaan 
die zeer zorgvuldig omgaat met vrijwel alle relevante 
aspecten van natuur en milieu, waar voortdurend wordt 
gewerkt aan een grote mate van biodiversiteit en met een 

heel zorgvuldig uitgevoerd onderhoud. 
 
Wie werken er eigenlijk aan de GEO hercertificatie van de 
DG&CC? 
Er is een werkgroep samengesteld die bestaat uit 
vertegenwoordigers van de BV (Paul Kamstra), uit twee 
greenkeepers (André Turkstra en Arjan ten Brinke) en uit 
enkele leden (Bart Snijders, Kees en Brenda Outshoorn). 
Met deze samenstelling is veel noodzakelijke kennis op 
het gebied van flora, fauna, beheer en de organisatie 
aanwezig. 
 
Hoe gaan onze leden en gasten over GEO worden 
geïnformeerd? 
Er is speciaal voor deze GEO-operatie een 
communicatieplan geschreven, gericht op leden, gasten, 
medewerkers en externe relaties. Met enige regelmaat zal 
Renate van der Weerd deze groepen over de 
ontwikkelingen informeren.  In de ZeijdeLinks, maar ook 
op onze website en op een aantal andere manieren zal de 
informatie worden verstrekt. Mochten er vragen zijn dan 
kunnen leden zich altijd wenden tot Paul Kamstra en/of 
Renate van der Weerd. 
 
Wanneer is de hercertificatie een feit? 
Als alles volgens plan verloopt, zal er in november een 
audit door de NGF plaatsvinden. Maar voor die tijd moet 
er nog erg veel werk worden verzet. We houden u op de 
hoogte! 
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Joke van der Ven Gerrit van de Werken 

Beste Frits, 
 
Zondag de 16e februari. Het zwaard van Damocles, ook 
wel deadline geheten, dreigt. De komkommertijd die we 
door moeten wordt nog verergerd door het feit dat de 
baan al een week dicht is vanwege alle nattigheid. 
Gelukkig snappen de meesten wel dat die sluiting in hun 
eigen belang is. Bovendien is dit 
weer meer dan goed voor de 
stand van het grondwater. 
Komkommertijd of niet, de 
gebeurtenissen volgden elkaar 
de laatste tijd in een hoog 
tempo op. Met name buiten de 
baan.  
 
Neem bijvoorbeeld ons 
personeelsetentje in december. 
Daar ving ik het gerucht op dat 
je voorzitter van de Drentsche 
gaat worden. Direct als ik ben, 
heb ik dat meteen maar even 
bij jou zelf geverifieerd, en wel 
in de moeder aller 
wandelgangen, het 
mannentoilet. ‘Ik word 
voorgedragen, zo sprak je als 
een volleerd diplomaat. Maar 
intussen zag ik de bui al hangen: 
alweer zo'n figuur die aan alle 
touwtjes gaat staan trekken. Ik 
heb geen diepgaand onderzoek 
gedaan naar golfers met 
machtsposities, maar volgens 
mij is dat hier niet mis. ‘ 
 
Natuurlijk kun je in een 
organisatie niet zonder dit soort volk. Ik zie dat 
bijvoorbeeld ook in het dorp waar ik woon. Altijd 
dezelfden die krijtlijnen trekken op het lokale voetbalveld, 
in een geel hesje zijstraten bewaken bij de VOV-run *), 
kramen opbouwen en afbreken vanwege de kerstmarkt, 
kinderspelen bedenken voor koningsdag, 
fietspuzzeltochten in elkaar knutselen en ga zo maar 
door. Zo kijk ik ook aan tegen in omgekeerde volgorde 
Dik, Trijnie, Dorothea, Bert, Bert, Hanneke, Eric, Koen en 
Joke. Waarmee mijn eerder geleverde bijdragen maar 
weer eens even stevig op een rijtje staan. En je ziet 

meteen dat worden opgenomen in mijn reeks uitermate 
goed is voor je curriculum vitae.  
 
De combinatie marshal-voorzitter is een uitzonderlijke. 
Maar houdt de voorzitter voortaan de marshal in de 
gaten en andersom? Ik ben benieuwd en heb intussen de 
neiging je de eerste tijd maar een beetje te ontlopen. Nou 

hebben we binnen het 
marshalteam zo allemaal wel 
onze pointe d'honneur, maar ik 
heb nog nooit een voorzitter als 
collega gehad. Ik voorspel je 
meteen dat ene Martin 
binnenkort aan de beurt komt 
in mijn reeks, met zijn volstrekt 
onverantwoorde samenraapsel 
van banen, baantjes en 
functies. Dit vraagt om 
ingrijpen, want de dictatuur ligt 
op de loer. Ik houd hem in de 
gaten, en hoop dat jij me wat 
wilt helpen. 
 
Er was meer nieuws in de 
afgelopen weken. Het heeft een 
triestige kant dat een paar 
coryfeeën ons zijn ontvallen. 
Vooreerst Rolf. Samen met hen 
die achter de keukendeur 
werken heeft hij me altijd in de 
logistieke watten gelegd. Mooi 
voor hem dat hij iets anders is 
gaan doen, maar ik maak me 
zorgen over mijn 
middagpauzes. Ik vrees dat ik 
mijn status opnieuw zal moeten 
veroveren. 

 
Een even grote schok is het verdwijnen van Jelle. Ik wist 
het al in een vroeg stadium om de eenvoudige reden dat 
hij me persoonlijk belde, hetgeen ik maar als een soort 
eer heb opgevat. Hij was dan wel een soort mijn baas 
maar bemoeide zich zelden of nooit met mij, hetgeen ik 
heel verstandig van hem vond. Want ik heb van die dagen 
dat ik echt alles beter weet: een erfenis van 41 harde 
jaren onderwijspraktijk. 
 
Tot op heden ben ik er glansrijk in geslaagd om in mijn 
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driemaandelijkse bijdragen het woord vooral niet te 
richten tot mijn hooggeachte collega's. Je snapt, zeker 
gezien je verleden als baas van een kruidenierswinkel, dat 
het beter is om dat vooral na te laten vanwege je eigen 
positie binnen zo'n team. Tenminste, als je de baas niet 
bent. Voor je het weet heb je een slechte naam waar je 
niet zomaar weer vanaf komt.  Deel uitmaken van een club 
als het marshalteam is al lastig genoeg. Dus dan moet je 
vooral niet gaan lopen proberen om ook nog alles beter te 
weten, hetgeen me zoals gezegd soms zwaar valt. Want 
we hebben zo op zijn tijd allemaal onze eigenaardigheden 
en dus de neiging om meer lawaai te maken dan eigenlijk 
nodig en verantwoord is. En ik ben beslist niet de ergste 
wat dat betreft.  
 
Je snapt, beste Frits, dat mijn schrijversvingers jeuken. 
Maar ik merk dat ik bij het ouder worden (ja, ik ben 
onlangs 72 geworden en houd de datum bij nader inzien 
toch maar geheim) ook wat milder word. Althans, dat zegt 
mijn directe omgeving. Tegenwoordig pas ik soms zelfs op 
kleinkinderen, waaronder een beweeglijke tweeling van 
ruim 2 jaar oud. Hoe gesloopt kan een mens zijn na zo'n 
dag. Toen ik jaren geleden kwam kennismaken met het 

management was één van de eerste vragen of ik ook 
kleinkinderen had. Dit vanwege de eventuele botsing 
tussen oppassen en het dienstrooster. Ik kan de vraag bij 
nader inzien wel plaatsen. Welaan. Ik kijk uit naar het 
nieuwe seizoen. Onlangs sprak ik onze directe chef bij een 
kopje koffie met een koekje. Hij stelde mij wat 
vernieuwingen in het vooruitzicht waaronder een facelift 
van het wagenpark, hetgeen een grenzeloos 
vreugdegevoel bij mij teweegbracht. Nu het regenpak nog 
dat hij mij vier jaar geleden beloofd heeft. Verder ben ik er 
klaar voor. 
 
Ik wens je succes in je nieuwe functie en zal je positief-
kritisch volgen. En mocht je ertoe komen om gezien je 
nieuwe baan een Porsche aan te schaffen, rijd ik graag een 
rondje met je mee. Want dat is er de laatste jaren niet van 
gekomen.  Ik zal je steunen daar waar het kan. Je 
 
Ome Gerrit 
 
*) De jaarlijkse Vriezer Ondernemers Vereniging-
hardloopwedstrijd in mijn woonplaats. Bij ons is er altijd 
wat te beleven. 

De favoriete hole van … Janny Vierkant 
Hanneke Kok 

In de eerste editie van 2020 treft u een variatie aan op de 
column ‘de favoriete club van …’ . Het leek ons aardig ook 
eens te polsen welke hole als favoriete (of terror) hole 
wordt ervaren.  
 
Nou Janny, vertel eens. Wat is jouw favoriete hole? 
‘Absoluut Rood 9, daarmee heb ik een haat-liefde 
verhouding. Het is zo’n uitdagende hole, óf ik speel hem 
heel goed en kom er met een parretje of nog beter, een 
birdie af, óf ik sla de bal in het water en tsja, de rest kun je 
raden. Ik ben niet zo’n longhitter, waardoor mijn drive 
vaak in de inham aan de rechterkant bij het water 
terechtkomt en dan rolt de bal nogal eens het water in. Zo 
irritant. Dan ga ik al voor drie naar de vlag en kom met vijf 
slagen de hole af. Als ik de wind in de rug heb komt mijn 
drive wel verder maar eindigt dan vaak in de bunker links 
en alleen als ik redelijk uit de bunker kom zit ik al op vier 
slagen. Geen beste score dus.’ 
 
Ben je je ook bewust van een toekijkend terras, heb je daar 
last van? 
‘Nee, totaal niet, daar kan ik mij gelukkig voor afsluiten.’ 
 
Hoelang ben jij al lid op de Drentsche? 
‘Ik ben lid vanaf het allereerste begin, 2003. Eerst was 
daar Geel, toen Rood, Wit en daarna de par 3 baan. Ik 

woonde toen 
nog in Bedum 
en golfde 
gemiddeld zo’n 
twee keer per 
week. Best een 
eindje rijden, 
zeker met files! 
In juni 2017 zijn 
we verhuisd 
naar Kloosterveen. Nu kom ik met mooi weer graag met 
de fiets naar de baan. Heerlijk is dat. Nu kan ik ’s avonds 
na het eten nog even 9 holes lopen ‘s zomers. Zo fijn dat 
dat nu kan, nu ik dichtbij woon.‘ 
 
Golf je nu meer omdat je dichterbij woont? 
‘Nee, eigenlijk niet, heb nog genoeg andere leuke dingen 
te doen. Ik ben penningmeester bij de Zonnebloem 
afdeling Assen en ik wandel sinds een jaar of zes elke 
week met een blinde dame uit Rolde, drink een kopje thee 
met haar en verricht daar wat hand- en spandiensten. En 
ik ben sinds een paar maanden oma! 
 
We hadden graag een foto geplaatst van een Janny die 
haar drive naast de vlag legt, maar het werd een snelle 
foto tussen de buien door… 
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Joke van der Ven B. Kur 

Och was ik maar bij moeder thuis gebleven, leed ik in 
stilte. Het deerniswekkende lied van Johnny H. nam in 
volle omvang bezit van mij. 
 
Het lag beslist niet aan de omstandigheden. Het hout in 
de digitaal gestookte haard lag vrolijk zijn programma af 
te knetteren, het glas wijn was op temperatuur en nog 
vrijwel vol. Op de geluidsinstallatie konden wij met het 
hartzeer van Julio Iglesias meevoelen (ik zag zijn 
smartelijk vertrokken gezicht voor me). De soft 
gestoffeerde bank was zo’n bank waar je niet uit kunt 
maar dat ook niet wilt. Rondom mij zag ik louter tevreden 
gezichten van golfspelers die het naar hun zin hadden. Zo 
te zien hadden alle aanwezigen zich in de buffer 
gespeeld. De horeca was zó vriendelijk dat je ze prijs van 
het genotene van harte gunde. Sfeervol licht schoot van 
iedereen het perfecte plaatje (ik moet na dit glas maar 
stoppen, dacht ik gealarmeerd). Nee, aan de 
omstandigheden lag het niet. Och was ik maar met jou 
niet meegegaan, vervolgde Johnny. Wat was het geval. 
Een gastspeler had mij onder zijn hoede genomen en 
deed me nu zijn ronde omstandig uit de doeken. Ik had 
me de rol van gastheer van onze vereniging aangemeten 
en vloog daar nu gigantisch mee uit de bocht. De man (Jij 
mag Jan zeggen.) berichtte tot in het kleinste detail over 
zijn wedervaren op ‘onze’ baan die hem, naar eigen 
zeggen, gesloopt had. Zo zag het er niet uit en op zijn 
kennelijk gegoten praatstoel had Jan het naar zijn 
buitengewone zin. 
 
Hij had net de put op vier rood gemist vanwege een 
‘putlesje dat hem op het verkeerde been had gezet’ en ik 
was, met nog veertien holes aan terugblikken te gaan, al 
behoorlijk kapot. Ik zag zijn medegastspelers op 
strategische afstand af en toe meewarig omkijken. Ik 
trachtte door middel van mimiek een hulpaanvraag uit te 
sturen maar dat leverde me niets anders op dan kramp 
onder mijn rechteroog. Zij wisten beter. Zij wisten wel dat 
een eend platvoeten heeft. Zij kenden hun 
pappenheimer. 
 
Met een stem die mij deed denken aan de opsomming 
van de waterstanden van weleer was Jan bij hole zes: ‘…
had ik net geen lijn naar de vlag …’. Om te overleven 
zette ik Jan ‘de Leuteraar’ (kinderachtig, berispte ik 
mijzelf) op stand ‘onderbewustzijn’ en probeerde iets 

verteerbaars uit de omgeving op te vangen. 
 
In de buurt hoorde ik gelach. ‘Ken je die van Eddie en 
Wallie?’ hoorde ik. De stem ging zonder een antwoord af 
te wachten verder. ‘Eddie komt thuis na een partijtje golf 
met de leden I. en G., vraagt zijn vrouw: ‘Waarom speel 
je nooit met Wallie?’ Vraagt Eddie aan zijn vrouw: ‘Zou jij 
willen spelen met iemand die tekeer gaat als hij een hole 
mist, sakkert bij een misslag, met zijn clubs smijt en de 
bal diep de grond intimmert bij een fluff?’ ‘Nee absoluut 
niet’, zegt z’n vrouw. Waarop Eddie zegt: ‘Nou, Wallie dus 
ook niet.’ 
 
Sterk vond ik ‘m niet, maar ik was inmiddels zo ver dat 
zelfs Geer en Goor langs hadden mogen komen. Jan 
moést me ondertussen zijn foute keus voor het ijzer 
zeven zonder uitstel uitleggen. Jan was ‘vol’ van zijn 
presteren en vond zonder twijfel dat ik het (voor)recht 
had om dat te weten. 
 
Ik meende ondertussen met een persoonlijk moment een 
strategische bijdrage te kunnen leveren aan het gesprek. 
‘Bij de afslag…’. Verder kwam ik niet. 
 
De rest van Jans ronde trok als een roes aan mij voorbij. 
‘Kennen jullie deze al?’ Dankbaar herkende ik de stem 
aan de buurttafel en gaf me er volledig aan over. ’Een 
golfer loopt op ’n hete dag na achttien holes het clubhuis 
binnen en zegt tegen de barman: Zeg, Kerel, zet me 
direct iets ijskouds neer met veel alcohol d’r in. Zegt die 
barman: ‘Meneer, loop u even door naar het terras. Daar 
zit uw vrouw’. 
 
Sterk vond ik ‘m niet en ook niet bepaald fijntjes, maar 
het werkte op dat moment als een bruistablet voor m’n 
overspannen maag. 
 
Ik hou wel van reflecteren, een beetje sparren, 
ervaringen uitwisselen. Maar een beetje lucht tussen de 
zinnen blazen, zeg maar, zodat de woordenbrij niet gaat 
schimmelen, kan m.i. geen kwaad. Jan zat op een ander 
spoor. De ontluikende gastheer in me brak in de knop. 
De monotone monoloog deed me de das om. 
 
Jan was, troostte ik me, een gastspeler. 
Stel je voor zeg. 
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Tijdelijk water, of toch niet? 
Waar je de afgelopen tijd echt niet omheen kon, behalve 
door helemaal niet meer te golfen, was tijdelijk water.  
 
Na het behandelen van tijdelijk water en andere gevallen 
van abnormale baanomstandigheden in de bunker (lees 
het nog eens na in Regel 16.1C), gaan we nu een stapje 
verder, en wel naar de green. Als je last hebt van tijdelijk 
water op de green, dan mag je dat ontwijken door het 
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering te zoeken en 
de bal daar te plaatsen. Dit punt moet of op de green zijn, 
of in het algemene gebied (fringe, rough, foregreen, maar 
niet in een bunker of een hindernis). In beide gevallen 
plaats je de bal. Dit geldt niet alleen als je bal in tijdelijk 
water op de green ligt, maar ook als je bal op de green 
ligt en dat tijdelijke water in je speellijn ligt.  
Als je tijdelijk water wilt ontwijken, dan mag dat zonder 
straf, maar je moet het dan wel volledig ontwijken. Iets 

waar je op een door-en-doornatte baan wel eens moeite 
mee zou kunnen hebben. Als er echt geen dichtstbijzijnde 
punt zonder belemmering is, mag je het punt met de 
minste belemmering zoeken.  
 
Dit punt met de minste belemmering ‘wordt bepaald door 
een vergelijking te maken van de relatieve 

belemmeringen door de ligging van de bal, de ruimte van 
de spelers voorgenomen stand en swing en, alleen op de 
green, de speellijn,’ zo lezen we in de Golfregels. ‘Op de 
green kan dit punt gekozen worden op basis van de 
speellijn, waarbij de bal door ofwel het ondiepste stuk 
ofwel het kortste stuk van tijdelijk water moet gaan.’ 
 
Wanneer is er sprake van tijdelijk water? Je ziet nogal 
eens golfers met alle gewicht dat ze bij zich dragen op en 
neer springen in de buurt van hun bal. Als er dan een 
beetje water omhoogkomt, dat direct weer verdwijnt als 
de speler is uitgesprongen, volgt er nog net geen gejuich: 
‘Tijdelijk water! Vrije drop!’. Om vervolgens een meter of 
20 opzij te gaan en dan toevallig op de fairway uit te 
komen. Terwijl de grond in de buurt van de bal of de 
stand hooguit een beetje nat of modderig is. En er twee 
meter de andere kant op, in het bos, mooie droge grond 
te vinden is. Het gaat om het dichtstbijzijnde punt, hè?  
 
Zoals de Golfregels dicteren moet er ‘een concentratie 
van water zichtbaar blijven voor of nadat je je stand hebt 
ingenomen, zonder daarbij overdreven met je voeten 
druk uit te oefenen op de grond. Is dat niet het geval, dan 
is er geen sprake van tijdelijk water en moet je de bal 
gewoon spelen zoals hij ligt.’ Of als je wilt de bal 
onspeelbaar verklaren en met een strafslag een van de 
opties zoals genoemd in Regel 19.2 te kiezen. 
 
Mochten we ooit nog weer een echte winter gaan 
meemaken, dan zijn er nog een paar dingen die je moet 
onthouden:  
− Dauw en rijp zijn geen tijdelijk water.  
− Sneeuw en natuurlijk ijs (behalve rijp) zijn losse 

natuurlijke voorwerpen, of, als ze op de grond liggen, 
tijdelijk water, naar keuze van de speler.  

− Gefabriceerd ijs is een obstakel. 
 
Veel plezier en droge omstandigheden gewenst! 

Eric Afman 
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Bij de 196 wedstrijden hebben 6.937 deelnemers 
deelgenomen, in 2018 was het aantal wedstrijden 198 
met 6.966 deelnemers. Het aantal leden wat een of 
meerdere keren aan wedstrijden heeft deelgenomen is 
met 10% gestegen (396 om 360). 
 
Doelstelling van de wedstrijd commissie, meer mensen 
betrekken bij het wedstrijdgebeuren ,slaat aan en blijft 
gehandhaafd. Samen met de TC willen we de 
Clubkampioenschappen en de KEI-wedstrijden wat meer 
cachet geven en meer leden, vooral zij die ook aan de 
NGF-competitie willen 
meedoen, stimuleren om 
hieraan mee te doen door 
vroegtijdige communicatie 
over deze wedstrijden.  
 
De animo om deel te 
nemen aan 
clubkampioenschappen 
fluctueert nogal. Om die 
reden hebben we de 
senioren 
kampioenschappen in het 
seizoen ‘omgeruild’ met de 
reguliere 
kampioenschappen. 
Senioren in 2020 voor de 
zomervakantie en de 
reguliere erna. Bij de 
Matchplay 
kampioenschappen gaan 
we dit jaar weer terug naar 
de oude format van 
voorrondes waarin men 
onderling moet afspreken 
wanneer er wordt gespeeld maar wel voor de 
vastgelegde datum. 
 
In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat 1-daagse 
funwedstrijden een bindende factor zijn om het 
clubgevoel een impuls te geven. 
 
Voorafgaand aan het seizoen hebben we een aantal 
leden benaderd en bereid gevonden om toe te treden tot 
de groep wedstrijdleiders. De clubavonden zijn wederom 
succesvol verlopen met een gemiddeld aantal 

deelnemers van bijna 50 per avond. De format om een 
keer per maand een afwijkende wedstrijd/spelvorm te 
kiezen en dat iets feestelijk te omlijsten wordt positief 
ontvangen. Het tweede winterseizoen met de nieuwe 
Wintercupformat leek alle records te slaan. Wedstrijden 
zijn in “no-time” volgeboekt en iedere keer overtekend 
qua inschrijvingen. Tot dusverre hebben we weinig leden 
hoeven teleurstellen omdat er op het laatst door ziekte of 
ander omstandigheden mensen uitvallen maar de 
reserves alsnog wel mee kunnen doen. Echter Pluvius 
manifesteerde zich wel als de grote spelbreker, waardoor 

de laatste twee wedstrijden niet 
werden gespeeld. 
 
Seniorenmaandag, 
damesdinsdag en heren
(donderdag)middag laten 
groeiende belangstelling zien. 
Het besluit om de Strokeplay en 
Stableford van de KEI-
wedstrijden op twee lussen 
gelijktijdig te laten starten bleek 
een goed initiatief en 
resulteerde in meer deelnemers. 
 
Voor 2020 hebben we het aantal 
KEI wedstrijden verhoogd naar 
vijf en in 2021 willen we weer 
toe naar de oorspronkelijke 
serie van zes wedstrijden. 
  
In het afgelopen jaar is gebleken 
dat wedstrijden, waar men zelf 
een partner mag kiezen (Texas 
Scramble, Bartjes Beste Bal, 
Wintercup, Vrienden-/

vriendinnendag) dan wel per eigen gekozen flight mag 
inschrijven, goed wordt ontvangen. Deze trend willen we 
dan ook vasthouden.  
 
Een punt van aandacht zijn de clubkampioenschappen. 
Deelname daaraan loopt terug of toernooien kunnen niet 
doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen. Gezamenlijk 
willen we in 2020 ons inzetten om deze (schild)
wedstrijden naar een hoger plan te trekken. Dus een 
sterk deelnemersveld met voldoende deelnemers zodat 
alle toernooien gespeeld kunnen worden. 

Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2019 en meer….. 
Rolf Rademaker 
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Gerda Koster 

Karin van  Esch 

Op 29 februari, als onze 
golfbaan al enkele weken 
gesloten is en er toch 
geoefend moet worden 
voor de competitie, is een 
delegatie van acht spelers 
onderweg naar de 
Nunspeetse. Daar is het wel 
droog, is ons beloofd. Het 
ritje ernaartoe is een mooi 
moment om mijn bijrijder 
Michel van Zijl eens aan de 
tand te voelen over zijn 
toekomstplannen, want 
daar gaat wat over rond. 
 
Jij wilt prof worden, dus. 
‘Ja, dat is wel het plan. Ik 
golf al mijn hele leven en 
heb altijd wel op een 
redelijk niveau kunnen 

meedoen. Vroeger ook met nationale wedstrijden zonder 
dat ik er echt veel voor trainde. Dat vond ik nooit zo leuk. 
Nu train ik bijna iedere dag. En na dit schooljaar heb ik een 
tussenjaar en dan kan ik elke dag op de baan zijn en naar 
de sportschool, dat soort dingen die er ook bij horen. Dan 
wil ik kijken of ik mijn doel, de European Tour, kan halen.‘ 
 
Wanneer ben je begonnen met golfen? 
‘Voordat ik kon lopen. Ik kon wel staan en sloeg met 
plastic clubjes in de achtertuin en dan kruipend naar mijn 
plastic bal toe. Vanaf rond mijn vierde ging ik hier in Assen 
naar de driving range. Mijn GVB had ik op mijn zevende of 
achtste gehaald, via Cees Meeuwsen. Ik was er dus redelijk 
vroeg bij. Ik was dertien of veertien toen ik begon mee te 
trainen voor de competitie. Ik heb een jaar 27 holes 
gespeeld, toen twee jaar Heren 2 36 holes en dit wordt 
mijn vierde jaar in Heren 1 36 holes, dus dit wordt mijn 
zevende competitiejaar.’  
 
Je handicap staat nu op 3,5. Wat is het doel voor het eind 
van het jaar? 
‘Dan wil ik naar nul toe. Ook qua spel, dat vind ik 
belangrijker. Maar op papier is het ook van belang, om je 
in te schrijven voor wedstrijden. Zo wil ik met het NK 
Heren Strokeplay mee gaan doen, daar moet je een veel 
lagere handicap voor hebben. Die wedstrijd is in juni. Dus 
dan moet ik wel een paar hele goede wedstrijden spelen. 
De Kei is daarvoor aan de late kant, maar ik heb zondag 15 
maart en dan eind maart nog een wedstrijd en vanaf dan 

heb ik bijna om de week een wedstrijd. Dus dan kun je je 
meten met goeie jeugd.’ 
 
Je timmert binnen de club ook al een tijdje aan de weg: 
twee keer jeugdgolfer en een keer golfer van het jaar. 
Ontgroei je de vereniging nu?  
‘Om verder te komen moet je natuurlijk met betere 
spelers gaan spelen om daarvan te kunnen leren. Maar ik 
denk niet dat ik hier uitgegroeid ben, dan moet ik eerst 
alles winnen wat er binnen een jaar te winnen valt aan 
clubkampioenschappen, moet ik hier dus wel eerst de 
onverslaanbare man worden, en dat wil ik dit jaar gaan 
worden.’ 
 
Mooi streven! Maar dat doe je vast niet alleen. Onlangs 
speelde je een wedstrijd op Cyprus en had je Randy 
Soemosemito als caddie mee. Dat hielp wel zeker? 
‘Zeker, hij hielp zowel op de baan als ook tijdens de reis.  
Ik had nog nooit alleen gevlogen, Randy had daar meer 
ervaring mee. Hoe gaat dat met je golfbagage, daar ben ik 
best wel onzeker in. Dus dat was heel prettig. En op de 
baan heeft hij me ook kunnen helpen, de greens lezen 
maar ook mijn hoofd een beetje rustig kunnen houden af 
en toe. Dat is soms een issue, het is nog niet wat het moet 
zijn maar al wel honderd keer beter dan wat het is 
geweest. Naar de wedstrijden op Delfland en Liemeer 
straks ga ik in mijn eentje. Ik vind het wel lekker om alleen 
die kant op te gaan, dat ik me kan focussen.  
 
Met Sven train ik in principe elke week. Hij kan mij wel 
heel goed vertellen wat wel en wat niet te doen. Het is 
niet zozeer les, we trainen wekelijks samen. Hij heeft dan 
iets van ‘Ik ga niet van Michel verliezen’. Dus dat levert 
mooie competitie op. We doen dan van alles, op de driving 
range, maar ook de baan in, negen of achttien holes, 
afhankelijk van het weer.’ 
 
Ja, wat dat weer betreft, ondanks dat kom je nu heel 
regelmatig level aan de baan binnen. 
‘Met die natte omstandigheden scoor ik 1 à 2 boven over 
18 holes, maar het is wel je eigen baan, nu op weg naar 
Nunspeet verwacht ik niet dat ik twee onder ga lopen. Ik 
ga er wel voor, maar ik ben er nog nooit geweest. Dat is 
toch anders, en je moet het ook in wedstrijden gaan doen, 
zoals de Tulip wedstrijden. En daar heb ik nog niet de 
scores gemaakt die ik wil maken. Wat Cyprus betreft kan ik 
terugkijken op een goede wedstrijd, wel een beetje veel 
fouten gemaakt, maar was ik wel constant. Ik heb twee 
keer mijn handicap gespeeld en een keer net niet, geloof 
ik. Niet slecht voor mijn eerste buitenlandse wedstrijd. De 

De missie van Michel 
Eric Afman 



17 

 

Karin van Esch zenuwen vielen mee, vond ik. Ik was op dat moment meer 
gespannen voor de wedstrijd van Ajax dan voor Cyprus. 
Het was vooral op de greens waar ik het heb laten liggen, 
ook door de grain, maar de greens waren ook best wel 
hobbelig. Verder lag de baan er geweldig bij, maar ze 
hadden geprikt en bezand en toen is het daar gaan 
sneeuwen.’ 
 
Sneeuwen!? 
‘Ja, op Cyprus. Dus dat was een beetje ongelukkige timing 
voor de baan, maar verder kon je niks op de baan 
aanmerken, het lag echt aan jezelf als je een fout maakte. 
Dat ligt het in principe altijd wel…’ 
 
Als je niet bereikt wat je zou willen bereiken, wat is dan je 
plan B? 
‘Ik heb voor mezelf 31 december 2021 als einddatum 
bedacht om te kijken wat ik heb gepresteerd. In 2021 wil 
ik acht toernooien op de Global Junior Golf tour gaan 
spelen binnen Europa: Portugal, Spanje, Duitsland en 
Nederland. Daar vallen de Tulip wedstrijd en die van 

Cyprus ook onder. En als het niet lukt wil ik kijken hoe het 
komt dat ik niet bereikt heb wat ik had willen bereiken en 
of het zin heeft om door te gaan, of ik het financieel ook 
kan regelen dat ik nog een extra jaar of twee jaar door kan 
gaan. De afgelopen jaren heb ik in het clubhuis gewerkt, 
maar nu heb ik de mogelijkheid om op de administratie 
van een bekende te werken, dus dat wil ik dan doen. Ik 
kan daar ook in de avonduren werken, dan kan ik overdag 
golfen. Maar ik denk dat ik ook een dag overdag ga 
werken, zodat ik ook een dag geen golf heb, rust hoort er 
ook bij. Het is heel leuk dat iedereen meedenkt, het doet 
me goed dat mensen me het gunnen. Dat motiveert wel.  
Als blijkt dat ik niet goed genoeg ben, dan zal ik wel blijven 
golfen maar dan weer op een lager pitje en dan zal ik 
gewoon gaan werken, als bedrijfsadministrateur. Dat 
bevalt me wel.’  
 
Voorlopig eerst nog maar even aan plan A werken. Want 
golfen kan Michel wel. Bij zijn eerste bezoek aan de 
Nunspeetse ooit weet hij een nette twee boven par te 
scoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie op onze Drentsche rondkijkt, ontwaart een groot 
aantal heren die het predicaat ‘Grootvader’ waarschijnlijk 
mogen dragen.  

Toch zijn er tot op de dag van vandaag nog maar 54 
leden die daar rond voor uitkomen en zich hebben 

gemeld als Golfende Grootvader bij de Old Grand Dad. En 
dat is jammer! Want de club Golfende Grootvaders is elk 
jaar weer goed voor zo’n € 150.000 die ten goede komt 
aan gehandicapte jeugd. Voor een overzicht van alle 
goede doelen kun je het best een kijkje nemen op de site: 
www.oldgranddad.nl.  

Op onze club is Martin Weeda nu alweer vier jaar lang 
consul van de Old Grand Dad. En opvallend is dat onze 
grootvaders eigenlijk spectaculair scoren. Van de 7.000 
leden die verspreid over acht regio’s hun wedstrijden 
spelen, belandden afgelopen jaar maar liefst drie 
grootvaders bij de eerste tien! 
Martin Weeda zelf werd 
tweede, Henk van der Greft 
vierde en Ferd Kramer tiende.  

Daarom hierbij onze oproep: 
Grootvaders, meld je als lid voor 
een klein bedragje van € 20 per 
jaar, en meer mag natuurlijk 
altijd. Het is niet alleen erg leuk 
om te doen, je maakt er een 
grote groep gehandicapte 
kinderen ook blij mee! En wie 
weet win je net als Martin een 
keer deze opvallende prijs. 

Grootvaders gezocht! 

Van links naar rechts:  Henk van der Greft,  
Martin Weeda en Ferd Kramer 
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Gerrit van de Werken Gerda Koster Eric Afman 

Door het vertrek van Dorothea Piek uit onze mediacommissie, die verantwoordelijk 
is voor de ZeijdeLinks, de website en social media van de Drentsche Golf & 

Countryclub zijn we op zoek naar een 

Redactielid 
• Wat verwachten we van je? 
• Enthousiasme voor de club 
• Beschikken over een vaardige pen 
• Weten wat er op de golfbaan speelt 
• Het leuk vinden om in teamverband te werken 
• Te sparren over allerlei nieuwe en bestaande 

thema’s 
• Met deadlines kunnen werken 

Enthousiast geworden? 
Mail een berichtje naar mediacie@dedrentsche.nl en wij nemen zo snel mogelijk 

contact met je op! 
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Karin van Esch Eri

Avonturen van een ballenraper 
Koen Hazekamp 

‘Overstuur’ 
Het is nat, heel nat. De plassen zeggen het, en ook de 
bandensporen in het gras spreken niet anders. In 
drassige omstandigheden is het lastig om het rode 
torretje in bedwang te houden, want bij gebrek aan grip 
slaat hij helemaal los. Onderstuur noemen ze het in de 
racewereld, wanneer de voorbanden zich niet kunnen 
vastbijten in het wegoppervlak en dan als het ware naar 
buiten ‘glijden’. Helaas is ook mijn tegenvallend 
langzame Toro-Ferrari ermee bekend.  
 
Van hogerhand hebben we het verzoek gekregen niet 
naar het achterste deel van de driving range te rijden, 
om het gras te redden – voor het geval er nog een 
sprietje over was. Ieder individu dat ik geen oogtest hoef 
aan te bevelen kan met eigen ogen zien dat (wederom) 
het achterste gedeelte van ons balletjesland veranderd is 
in een grote modderbende. Niet erg, want 
wonderbaarlijk genoeg zag het er vorige lente ook 
opeens weer picobello uit, maar vooralsnog nodigt het 
niet uit. Het is ook geen toeval dat ik er niet meer rijd.  

Dat de situatie op het moment niet op een affiche van de 
Drentsche zal komen te staan zal u allen niet verbazen. 
Maar toch leidt dit er niet toe dat mensen wegblijven bij 
de door velen van hen gekoesterde golfbaan. Nee, 
sterker nog, de driving range stond de afgelopen 
regenachtige weekenden hele dagen vol. Op bepaalde 
momenten nam ik zelfs enkele mensen waar die met een 
gevuld mandje aan de kant zaten, wachtend, en daarom 
uit verveling de bewegingen van mijn bolide volgden. Een 
rij mensen, mensen. Dat is toch best bijzonder op een 
sobere winterdag ergens midden februari?  
 
Voor mij zit er niks anders op dan voorlopig voorzichtige 
bochtjes te blijven nemen door af te remmen, dan terug 
te schakelen, en vervolgens te zorgen dat de wielen recht 
staan voor ik weer gas bij geef. Voor de meesten van 
jullie echter, is er geen houden meer aan. Het nieuwe 
golfseizoen staat voor de deur. En, hoewel het nog even 
wat fantasie vergt om je blauwe luchten, droog groen 
gras en lange avonden voor te stellen, de wil om te 
golfen is er. Ook ik kan écht niet wachten.  

Karin van Esch 

Lessen 
De jeugdcommissie heeft weer een lesprogramma 
gemaakt en daarin hebben we de lesdata voor het hele 
jaar vastgelegd. Er zijn tien lessen vóór de zomervakantie 
en tien erna. De lessen worden op zaterdagmiddag door 
Sven gegeven. Als je meer wilt 
weten over de data dan wel de 
kosten, kun je mailen met 
jeugdciededrentsche@gmail.com.  
 
NNO wordt NJGT 
De naam NNO wordt vervangen 
door Noordelijke Jeugd Golftour 
(NJGT). Verder blijft de opzet gelijk.  
 
De speeldata zijn: 12 april, 10 mei, 
24 mei, 21 juni, 30 augustus, 6 
september, 11 oktober finale. 
 
Afscheid 
Dit is mijn laatste schrijfsel met 
betrekking tot de jeugd, want na 

ruim jaar acht jaar neem ik afscheid van de 
jeugdcommissie. In die acht jaar heb ik veel jeugdleden 
zien komen en (helaas) ook weer zien gaan. Jeugdleden 
met veel plezier voor het golfspel en matig talent, 
jeugdleden met passie en veel talent. We hebben veel 

leuke activiteiten gedaan, met voor mij 
als persoonlijk hoogtepunt de 
deelname aan de ING golfweek op Prise 
d’eau.  
 
Ik bedank iedereen met wie ik in de 
afgelopen jaren heb samengewerkt 
binnen de vereniging. Zonder jullie hulp 
had ik dit alles nooit voor de jeugd 
kunnen doen.  
 
Door mijn afscheid is er een vacature 
binnen de jeugdcommissie ontstaan. 
Wie heeft hart voor de jeugd en wil de 
jeugdcommissie versterken? Bij 
interesse of vragen kun je mailen naar 
jeugdciededrentsche@gmail.com.  
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Winter 2020: 189 mm regen en naaldbomen die als 
mikadohoutjes omvallen 
Onze baan had het zwaar te verduren afgelopen 
maanden. André Turkstra, onze hoofdgreenkeeper, telde 
in de maand februari maar liefst 189 mm regen in zijn 
eenvoudige groene regenmetertje. André: ‘Da’s echt een 
record! Normaal valt er hier zo’n 50 mm in de maand 
februari. De hoogste stand die erbij in de buurt komt is 
februari 1946 met 171 mm. Bijzonder is het wel dus. Ook 
op 2 maart ving het metertje nog weer 10 mm. regen op, 
dus echt voorbij is het nog niet.’ 
 
Wat zijn de belangrijkste gevolgen van die kleddernatte 
toestand? 
‘Nou, allereerst waaien er meer bomen om dan normaal. 
Tussen Wit 1 en de fairway van Wit 3 zijn er door de 
nattigheid wel zo’n 50 à 60 naaldbomen omgegaan. Die 
waren toch al slecht, maar doordat het eerst nat was en 
daarna stormde, vielen die als mikadohoutjes om. 
Daarnaast hebben wij onze winterwerkzaamheden 
nauwelijks kunnen doen en konden de golfers de baan 
niet op. Best lastig allemaal, voor iedereen eigenlijk.’ 
 
Nieuwe aanplant 
Intussen is er de nodige nieuwe aanplant gerealiseerd en 
dat voornamelijk met behulp van een handjevol 
vrijwilligers, waarvan er één is die zich dagelijks meldt. En 
dat allemaal onder leiding van Bart Snijders. André: ‘Her 
en der wordt jonge aanplant uitgespit en elders weer 
gepoot, zoals achter de green van Rood 6 en naast de tee 
van Rood 7 en tussen de tees van Rood 1 en Wit 1. Daar 
zijn nu alweer zo’n 70 bomen gepoot. De komende 
periode komen er nog zo’n 75 bomen van de kweker en 
200 struiken. Veel ervan wordt gepoot tussen Geel 6 en 
Rood 7. Da’s allemaal handwerk ja, en daarom zijn we ook 
zo blij met al die vrijwilligers. Die hebben trouwens 
vandaag een prachtig vennetje tevoorschijn getoverd aan 

de linkerkant van Rood 6. Dat ziet er straks echt anders 
uit! Ook de Gele lus is sterk opgeschoond. Er is, ook weer 
met vrijwilligers, veel onderhoud aan de bosvakken 
gepleegd, als zagen en snoeien. Dit allemaal om ervoor te 
zorgen dat het bos gezond blijft en de mooiste bomen de 
kans krijgen om te groeien.’ 
 
Handmaaier op de greens 
Om de baan begin maart toch een beetje bespeelbaar te 
maken is André met een handmaaier op de greens 
geweest, want machines konden er nog niet op. ’Ja, dat 
was vijf uur lang maaien voor negen holes! Ik heb er nu 18 
gedaan. Blij dat het straks over is!’ 
 

Joke van der Ven 
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