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Nadat de natuur de omgeving van de golfbaan de afgelopen 
maanden had overgenomen, stonden de leden en 
greenfeeërs half mei te trappelen om hun territorium weer 
op te eisen.  
 
Welke impact corona (we kunnen het woord niet meer hóren) 
heeft gehad op de WeCo, de R&H-commissie, het bestuur, de 
DG&CC, de jubilerende golfshop en individuen, kun je in deze 
ZeijdeLinks lezen. Maar ook gewone zaken als de flora op 
onze baan, de favoriete hole, de ballenraper en de (vakantie)
post van Ome Gerrit. 
 

Nu moeten de reetjes, de haasjes, de roofvogels en vossen 

(ooit een vos over de fairway van Rood 1 zien rennen?) zich 

weer schuilhouden. Maar ze zijn er nog wel. Dus concentreer 

je niet alleen op je bal maar kijk ook vooral om je heen! En 

wie weet maak je net zo’n mooie foto als Ronald Hamming bij 

de tee van Geel 9 wist te schieten. 
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Frits van der Heide 

Beste golfliefhebbers van de Drentsche, 
 
Als uw nieuwe voorzitter mag ik het spits afbijten om het 
voorwoord in de ZeijdeLinks te schrijven. We hebben in 
het bestuur afgesproken dat we op de ingeslagen weg 
door zullen gaan, om telkens een ander bestuurslid aan 
het woord laten. 
 
We hadden met elkaar een andere voorstelling van een 
nieuw golfseizoen en gehoopt jullie allen te ontmoeten 
op de jaarvergadering, waarbij een drietal bestuurders af 
zou treden en een drietal nieuwe bestuurders aan zou 
treden. 
 
Zonder jullie aanwezigheid heeft de bestuurswisseling 
toch wel plaatsgevonden op de parkeerplaats voor het 
secretariaat van de DG&CC, slechts in het bijzijn van 
enkele leden van de mediacommissie die daar in woord 
en beeld verslag van hebben gedaan. Een hele bijzondere 
- je mag wel spreken van een bizarre - start van het 
verenigingsjaar 2020 van de Drentsche.  
 
Inmiddels kunnen we gelukkig toch weer een balletje 
slaan en genieten van onze mooie baan en de prachtige 
natuur. 
 
We hebben ook een lesje gehad hoe de natuur ons in zijn 
greep kan nemen en onze samenleving kan ontwrichten. 
Het heeft ons ook iets gebracht: de saamhorigheid, de 
verdraagzaamheid en het respect ten opzichte van elkaar 
is in mijn optiek toegenomen, maar ook en vooral het 
besef van vrij zijn en de betekenis van vrijheid. Dat dit 
niet vanzelfsprekend is, hebben we denk ik aan den lijve 
ondervonden. Laten we hopen en er ook aan meewerken 
dat de positieve ontwikkeling zich verder mag doorzetten 
en dat het nieuwe normaal weer als voorheen normaal 
mag worden. 
 
Als bestuur van de Drentsche en de DG&CC hebben we 
niet stilgezeten. Wekelijks hebben we op woensdag via 
Skype vergaderd en daarnaast ook fysiek in klein 
gezelschap regelmatig COV (Commissie van Overleg) 
gehad met de DG&CC. Het hoofdonderwerp was telkens 
hoe en wanneer kunnen en mogen we weer beginnen 
met onze sport, die zo gezond is voor lijf en leden.  Maar 
ook niet onbelangrijk: het samen zijn. Stap voor stap 
gaan we voorwaarts met inachtneming van alle 

voorzorgsmaatregelen. Onze gezamenlijke inzet, die van 
de Drentsche en de DG&CC, is dat we het jullie allemaal 
zo veel mogelijk naar de zin willen maken. De focus ligt 
op golfgeluk voor allen. Met elkaar leren we ook van de 
veranderde omstandigheden en het levert ook nieuwe 
inzichten op. Daarvan zullen er zijn die merkbaar en 
herkenbaar zullen worden, met als doel om het nog 
aangenamer te maken. 
 
Ik sluit mijn voorwoord graag af met welgemeende 
bedankjes.  
 
Bedankt voor de hele prettige samenwerking met de 
DG&CC, vertegenwoordigd door haar directeur Paul 
Kamstra. 
Bedankt voor de geweldige Nieuwsbrieven die wekelijks 
binnenkwamen van de mediacommissie. 
Bedankt alle vrijwilligers die in de baan actief geweest 
zijn, de starters en alle anderen. 
Bedankt voor de fantastische aspergemaaltijd, 
aangeboden door Jan Willem van der Eijk. 
Bedankt medebestuursleden en vooral onze secretaris 
Reina van Dijk, die het drukker heeft dan ooit tevoren. 
Bedankt alle leden voor jullie geduld en de enthousiaste 
geluiden. 
 
We doen het samen. Laten we er samen nog een heel 
mooi golfjaar van maken! 
 
Een hartelijke groet en vooral gezondheid gewenst, 
Frits     



5 

 

B. de Vaart 

We zitten buiten op de putting green naast de golfshop. 
‘Da’s zeker zo handig nu, dat zijn twee mensen minder in 
de shop en zo kan Ingrid gewoon haar gang gaan met de 
klanten,’ aldus Marcel.  Het is nog steeds coronatijd, de 
golfshop heeft een duidelijke looproute en er mogen 
gewoon niet te veel mensen in de shop.  
 
We bespreken het bijzondere lustrum van dertig jaar en 
hebben net uitvoerig gekeken naar de nieuwe ‘clubfitting’ 
die op de driving range is gebouwd, waaronder Trackman, 
een groot 45 inch televisiescherm, en een laptop.  
 
Wat een professionele outfit Marcel! 
‘Ja, leuk he’, een fairway brede lach straalt me toe.  
 
Zelf gebouwd? 
‘Ja, eigenlijk wel. Ik wist precies hoe ik het hebben wilde. 
Dan kun je het ook maar beter zelf doen, toch?’ 
 

Had je dit al gepland voor je dertigjarig bestaan? 
‘Nee, we hadden andere plannen. Voor april, de officiële 
datum, hadden we vier demo-dagen gepland, met alles 
erop en eraan, maar ja, toen kwam corona. Die tijd 
hebben we vooral gebruikt om de winkel en de 
werkplaats te schilderen en het magazijn en de 
werkplaats goed op te ruimen. De winkel is wel 
opengebleven, maar we draaiden die weken zeg maar op 
20% van normaal. De tijd die ik over had heb ik gestoken 
in deze outfit. Elke avond stekkertjes eruit, scherm van de 
wand, laptop mee en klaar is kees. En vervolgens 
bedachten we de actie van 30 dagen lang 30% korting. 
 
En? 
‘Dat was echt een geweldig succes. Gelijk al in het begin 
kwam er een klant een doosje ballen kopen. Had-ie een 
taart bij zich met ‘Gefeliciteerd met je dertig jarig 
jubileum! En een andere klant die een driver kwam halen,  
keurig afrekende met 30% korting en daarna het 

pinapparaat weer terugvroeg en ons de 30% weer 
terugbetaalde. Wil je het nog mooier hebben?’ 
 
Ga je nog een keer een actie doen nu iedereen weer de 
baan op kan? 
‘Hmmm… dat hangt ervan af. Ik zou nog wel een leuke 
actie willen doen, maar bijna alle fabrikanten hebben zo’n 
negen weken achterstand. Tassen en clubs komen voor 
het overgrote deel uit China en zoals je weet hebben ze 
daar ook minstens negen weken stilgelegen. Dus of we 
nog iets kunnen doen, hangt een beetje van de 
leveranciers af. Dat doen we uiteraard ook in overleg met 
hen. Schoenen en kleding is geen probleem, dat ligt al 
ruim een jaar lang kant en klaar elders om te worden 
verkocht. Golfballen komen uit de VS dus dat is voorlopig 
ook geen probleem, dus we gaan zien wat we nog voor 
leuks gaan doen.’ 
 
Je werkt nu meer dan de helft van je leven in de golfshop, 
da’s op zich al bijzonder. Als je nu terugkijkt, wat vind je 
dan het meest bijzonder? 
‘Het meest bijzonder vind ik de ontwikkeling van het 
spelletje. Dertig jaar geleden, we schrijven dan 1990, was 
het een sport voor weinig mensen. Het had meer een 
elitair karakter. Nu zit er niet meer zo’n maatschappelijke 
scheiding in. Dat zie je niet alleen bij ons, maar eigenlijk 
bij alle golfclubs. Daarnaast is het vooral ook een sport 
geworden. Kijk naar de jonge spelers hier. Die worden of 
zijn al echt grote kerels die die ballen zo ongelooflijk ver 
slaan! Het fysieke aspect is veel belangrijker geworden. 
Ging het vroeger vooral over techniek, nu gaat het óók 
over techniek en een swing maar veel meer nog over 
kracht. 
 
Wat ik ook bijzonder vind is, wat je hier op de baan ziet, 
hoe je van golf een bedrijf kunt maken. Sommige leden 
vinden het misschien vanzelfsprekend, maar dat is het 
niet. Elk jaar zie je hier nieuwe ontwikkelingen. Er is een 
businessclub, er zijn relatiedagen, bedrijfsdagen, er is een 
lodge met 24 kamers, Sven, Martin en Bob hebben 
inmiddels hun eigen les plek op de driving range, en zo 
gaat het maar door. Mensen uit de golflodge komen 
hierlangs en vragen stomverbaasd, doe jij aan clubfitting? 
 
Heet dat trouwens zo, clubfitting? 
Marcel lachend: ‘Ja, dat kan ik ook niet helpen, dat is de 
officiële naam. Je merkt overigens dat alles elkaar 
versterkt hier. Mensen uit het hele land komen naar de 
lodge. Die zien wat er hier allemaal is en kijken echt hun 
ogen uit. 

Een bijzonder lustrum voor onze Golf Shop! 
Joke van der Ven 
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Ali Huizinga En als jij nou eens niet in een golfshop zou staan, wat zou 
je dan willen doen? 
‘Ha, dat zal je verrassen, dan was ik iets gaan doen met 
Renaissancekunst!’ 
 
Nou ja! Vertel! 
‘Jaren geleden gingen we op vakantie naar Italië, naar 
Toscane of nog beter gezegd naar Arezzo, een klein stadje 
waar een drietal belangrijke kunstenaars leefden. Ik zag 
het werk van Giorgio Vasari (architect- J.J.) en was meteen 
verkocht! Daarna ben ik gaan lezen en nog meer gaan 
lezen. Geweldig! Het leuke is, Cameron, onze 
weekendhulp in de werkplaats, studeert geschiedenis. 
Met hem kan ik heerlijk doorbomen over die 
Renaissancetijd waar economie en kunst heel erg 
verweven was. Het was de tijd van Kunst op Bestelling, de 
kerken of de rijken bestelden kunst, nog voordat er iets 
geproduceerd was. 
 
Iets om Kunstgeschiedenis te gaan doen? 
‘Niet een studie, nee. Ik heb vroeger een ernstig 
motorongeluk gehad. Mijn studie bedrijfskunde heb ik 
toen op moeten geven, er was te veel beschadigd. Dan 
moet je keuzes maken in het leven en dat heb ik gedaan. ‘ 
 

En dat werd de golfshop? 
‘Jazeker! En nooit spijt gehad! Wat is er leuker dan 
omgaan met mensen die iets voor hun hobby bij jou 
komen kopen? Da’s prachtig toch? Met een leuk stel 
mensen, Petra, Ronald, Maria, Ingrid, Jos en ik. En 
tegenwoordig ook Cameron en Floris, twee studenten die 
meehelpen in de werkplaats en winkel.’ 
 
Op naar de volgende dertig jaar? 
‘Als het kan, qua gezondheid, minstens!’ 
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Jelle Paauw 

Gerda Koster 

Joke van der Ven Bart Snijders Avonturen van een ballenraper 
Koen Hazekamp 

De Volkskrant noemt het ‘wennen’ als Nederland op 
maandag 11 mei door koelere lucht en een harde wind 
wordt overvallen. Iedere dag van de effectieve corona-
lockdown had het van mij slecht weer mogen zijn, maar 
uitgerekend deze dag, deze bijzondere dag, had niet veel 
beroerder kunnen uitpakken.  
 
Als ballenraper, maar zeker ook als golfer, verwachtte ik 
iedere dinsdag eindelijk dat ene goede nieuws. Twintig 
dagen werden dertig – zelfs dik vijftig – tot, toen al mijn 
hoop al weggespoeld was, mij het nieuws bereikte dat 
golfen weer zou mogen. Maandag de elfde zouden alle 
golfers weer welkom zijn, mits (!) de 1,5 meter 
gewaarborgd kon worden. Het betekende ook het einde 
van de lockdown-nieuwsbrieven, waar ik zowel blij als 
verdrietig over was. 
 
Maandag de elfde dus. Ik was in de weken ervoor nog 
sporadisch op de golfbaan geweest, even om het paadje 
tussen Wit 6 en Wit 7 te vernieuwen en ook om de 

gekapte bomen op Geel 2 weg te rijden, maar veel kun je 
dat ook weer niet noemen. Dit voelde anders, veel beter 
eigenlijk.  
 
Taakjes temperden gemis, waren een excuus om er tóch 
even te zijn, maar niets voelt zo goed als een net-geen-
sociëteit waar wel volk verschijnt. De ballenrapers werden 
in gereedheid gebracht, kregen handschoenen en 
aangescherpte instructies, en op de driving range werd  
– tot frustratie van velen – een looproute en vroegere 
sluitingstijd geïntroduceerd.  
 
Toen was het zover, ik had een starttijd geboekt en was 
ontwend als de meesten, maar de scores deden er niet 
toe. Het was koud, donker en het waaide hard, maar de 
golfers straalden zonniger dan ooit tevoren.  
 
Na acht weken thuiszitten, zestig dagen zonder golf, 
konden we eindelijk weer aan de bak. Hopelijk tot nooit 
meer, corona-ongemak!  

wie was er eerder: de peuk of het ei? (foto Ger Abbring) 
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Joke van der Ven De favoriete hole van … Trijnie Drenth 
Hanneke Kok 

In deze Zeijdelinks is Trijnie Drent aan de beurt voor een 
kort interview. Menigeen zal haar kennen van de 
damescommissie, waarvan zij sinds 2015 voorzitter is. 
  
Trijnie, welke hole is jouw favoriet? 
Zonder twijfel Wit 6. Sinds ik de green in drie slagen kan 
halen, doe ik het niet meer voor minder en dat blijft een 
uitdaging met dat water. Ik kan me hier geen misslag 
veroorloven, dan is het gedaan met de pret. Bovendien 
vind ik het ook een prachtige hole.  
 
Hoelang golf jij eigenlijk al? 
In 2010 ben ik lid geworden van de Drentsche, toen ik 
stopte met werken. Ik ben geboren en getogen op een 
boerderij aan de Minister Cremerstraat op Zeijerveld, 
vlakbij dus.  
 
Al snel werd ik door een aantal dames gevraagd om mee 
te doen op de damesochtend (dinsdags) maar dat vond ik 
nog een te grote stap, zelfs een beetje eng. Na enig 
aandringen heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken 
en sindsdien sla ik nauwelijks over. Niet lang daarna ben 
ik lid geworden van de damescommissie en ben 

inmiddels alweer vijf jaar voorzitter. 
Het aantal dames dat de damesochtend bezoekt  is na 
jaren nog steeds groeiende. Iedereen voelt zich bij ons 
thuis: dames met allerlei handicaps, maar ook dames die 
net hun GVB hebben behaald. Regelmatig worden er 
leuke wedstrijden en uitjes georganiseerd. 
 
Hoe ben jij de coronatijd doorgekomen?  
Mijn man en ik fietsen graag in de omgeving en hebben 
heel wat mooie en ook bijzondere plekjes in Drenthe 
ontdekt. Maar wat fijn is het dat we weer mogen golfen! 
Ik heb af en toe dienst als starter en krijg dan zulke 
positieve reacties van lodge gasten en leden. Ook de 
koffiemachine bij het startpunt is een succes.  
 
Ik wil hier heel graag benadrukken dat ik het enorm 
waardeer wat er allemaal gedaan is door de vereniging 
en de DG&CC om de leden op de hoogte te houden van 
de voortgang in de lockdown periode. Ook de 
aspergemaaltijd vond ik geweldig! 
 
Ik geloof dat we hier mogen spreken van een zeer 
tevreden lid van onze golfvereniging! 
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Joke van der Ven Gerrit van de Werken 

Beste  Gerard, 
 
Eigenlijk is er maar weinig leuks te melden over het 
golfen in het Zeijerveense. Eerst werden we in het begin 
van het jaar geconfronteerd met een halve zondvloed. 
Toen het water eindelijk begon te zakken, werden we 
overspoeld (woordspeling!) door een  valsig micro-
organisme, mede dankzij hossend après-skivolk en 
lallende Brabo's met hun domme feesten.  
 
Het is na al die weken zo 
beroerd met me gesteld dat ik 
geen politicus meer kan zien 
en al helemaal geen viroloog. 
Kortom: ik ben aan vakantie 
toe. En omdat het seizoen dus 
eigenlijk nog niet begonnen is, 
heb ik dus nul komma niks te 
melden. Daarbij heb ik mijn 
kruit al een paar keer 
verschoten in het 
lockdownjournaal. Tof hè, die 
jeugdfoto's van onszelf. Ik had 
ditmaal het idee om me er 
vanaf te maken met het 
inzenden van de volgende 
tekst: Ome Gerrit is met 
vakantie. Zo. Aju paraplu. 
 
Echter. Op het moment dat ik 
dit schrijf, is de baan net weer 
een dag open. En dat terwijl 
de ellende nog in volle gang is. 
Als ze nou maar zo verstandig 
zijn om van elkaars golfballen 
af te blijven. Want anders zijn 
de rapen pas echt gaar. Ze zijn 
gewaarschuwd. Door een 
prominent lid van de risicogroep, levend tussen de 70 en 
de dood. 
 
Voor de komende dagen sta ik een keer op de rol als 
"coördinator". Dat is een nieuwe en naar ik hoop tijdelijke 
functie. Want er gaat niets boven het in de warme zon 
leunen tegen de marshalkar, geparkeerd op de bult 
tussen Rood 2 en Wit 3. Of op die tussen Geel 6 en Rood 
7. Wat een uitzicht, wat een overzicht.  

 
Ik schijn binnen de kaders van de nieuwe functie het 
binnenstromende volk wegwijs te moeten maken tussen 
het uit de auto stappen en het betreden van de eerste 
tee. Daartoe heb ik zojuist het protocol nauwgezet 
bestudeerd. Ik vind dat nodig, want met name door 
degenen die het altijd beter weten zal ik mij de pis echt 
niet lauw laten maken. Bovendien eist onze nieuwe baas 
terecht takt en vriendelijkheid, want men is natuurlijk een 
beetje in de war vanwege het thuiszitten. Want je bent 

toch op het randje van de totale 
wanhoop als je landbouwplastic in 
je achtertuin gaat ophangen om 
golfballen tegenaan te rossen. Of 
een plaatje van de verknipte tronie 
van een redacteur aan elkaar gaat 
zitten fröbelen en de oplossing ook 
nog in te sturen. Ik herkende die 
haute-couture zonneklep trouwens 
zelf meteen. Ik denk dat dat 
coördinatorschap mij wel gaat 
lukken. Want beste Gerard, wat 
voor jou geldt, geldt langzamerhand 
ook voor mij: het verstand komt 
met de jaren. En bovendien: als 
men jong is, moet men de wijsheid 
bestuderen. Als men oud is, moet 
men haar in de praktijk brengen. *)  
En we moeten als senioren onder 
de marshals natuurlijk oppassen dat 
de ouderdom ons niet méér rimpels 
in de geest brengt dan op het 
gelaat. **) En: The trouble with 
getting old is that one doesn't. ***) 
 
Zo. Die staan. Hiermee 
onderscheiden we ons van onze in 
de meeste gevallen evident jongere 

collega's die derhalve nog vol in ontwikkeling zijn, en 
wiens playing handicap ze  nog altijd een boel kopzorgen 
oplevert. Sport is dan wel het zich vrijwillig strijdend 
verhouden ten opzichte van een zelfgekozen weerstand 
met onder andere als doel het overwinnen, maar zeker 
ook het plezier dat erin gelegen kan zijn. ****) 
 
Wij, jij en ik dus, beperken ons vooral tot het laatste deel 
van de definitie, zo komt het me voor. Ik heb natuurlijk 
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diep respect voor mensen die er ten koste van een 
heleboel leed en ergernis alles proberen uit te halen. 
Maar wie uitsluitend voor zijn plezier speelt,  heeft bijna 
altijd mijn onvoorwaardelijke sympathie. Niets zo 
bekoorlijk als de oprechte amateur. 
Het is wat aan de armoedige kant, maar ik schrijf ditmaal 
een stukje in twee etappes. Wordt vervolgd, en wel na 
mijn performance als "coördinator". Ik ben benieuwd. Ik 
ben optimaal voorbereid. Je hoort van me. 
 
Achtenveertig uur later. Daar ben ik weer. Het betekende 
vandaag sowieso vroeg beginnen. Het was in eerste 
aanleg bitter koud, een graad of vier, en ik moest van de 
baas een oranje hesje aan. Er bleken bikkels onder de 
golfers die de vroegte en de kou voor de lol trotseerden 
en zich van mijn leed niets aantrokken. Maar goed, "alles 
in dienst van" zullen we maar zeggen. Welaan beste 
collega, ik kan er eigenlijk kort over zijn. De overheid heeft 
ons vanwege dat virusspul een aantal regels en 
beperkingen opgelegd waaraan we ons nu eenmaal een 
poosje moeten gaan houden. Het moet worden gezegd: 
de overgrote meerderheid probeert daar met een blij 
gemoed aan mee te werken onder het motto "Mei in blier 
herte kin men it libben oan". *****) Maar je kunt zelf wel 
bedenken dat er altijd een paar fraaie exemplaren 
opduiken die de zaak creatief naar hun hand proberen te 
zetten en vooral het protocol niet hebben gelezen.  
 

Gelukkig werd het mooi weer. Ik had een prettige met 
oranje tape afgezette stek in de zon en uit de wind en heb 
een heleboel aardige mensen gesproken. Ik geloof 
waarachtig dat de meesten het goed menen met mij, met 
jou en met het marshaldom in het algemeen. Zelfs het 
redactielid met de exclusieve zonneklep liet zich zowaar 
even zien, waarmee mijn dag helemaal niet meer stuk 
kon. En de hele tijd gratis handzeep voor het grijpen. En 
een trommeltje met zelf meegebrachte boterhammen. 
Heerlijk. Maar ik zal blij zijn als er een vaccin tegen covid-
19 is. Het eerste dat ik dan ga doen is de marshalbuggy 
halen en een verstappentje trekken naar de bult tussen 
rood 2 en wit 3, die gerieflijke en overzichtelijke plek in 
het warme zonlicht.  
 
Beste Gerard, oude strijdmakker, blijf gezond. Je moet 
snel eens 9 bejaardenholetjes lopen. Als het even kan met 
 
Ome Gerrit 

*) vrij naar Jean-Jacques Rousseau, 18e eeuws Frans filosoof en schrijver. 
**) vrij naar Michel de Montaigne, 16e eeuws Frans filosoof, politicus en 
schrijver. 
***) vrij naar Oscar Wilde, 19e eeuws van oorsprong Iers schrijver en 
estheet. 
****) vrij naar een door mij genoteerde zin in een collegedictaat over doel 
en  plaats van de lichamelijke opvoeding. Ik geef toe: stokoud en 
wellicht achterhaald. 
*****) gezien op een wandbord dat aan mijn Friese lief is nagelaten door 
haar ouders. 
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Joke van der Ven B. Nediktus 

 ‘Je kunt het wel maar je vertikt het gewoon.’  
 
Aan het woord was mijn eega. Wij kunnen onenigheid 
hebben over de meest triviale onderwerpen. Het komt 
altijd weer goed, maar heeft ook altijd even tijd nodig. De 
klok gelijkzetten, noemen wij dat dan. Dit keer ging het 
over het schrapen van de wortelen voor het avondeten. 
Het moest van beneden naar boven, of omgekeerd. Dat 
weet ik niet meer. Met een: ‘Dan doe je het zelf maar,’ en 
‘Ik ben er even niet,’ loodste ik mij de veilige haven van 
het clubhuis in. Binnen speurde ik rond en gaf gehoor aan 
een uitnodigende wenk van een fatsoenlijk geklede heer. 
Naast hem op een kruk aan de bar gaf hij aan prijs te 
stellen op mijn gezelschap door mij een kop koffie aan te 
bieden. Terloops nam ik hem nog eens aandachtig op. 
Mijn indruk was casual. In kleding zowel als uiterlijk 
waarbij alleen zijn borstelige wenkbrauwen in het oog 
sprongen. 
 
De man had duidelijk iets op zijn lever en het duurde dan 
ook niet lang voor de aap uit de mouw kwam. 
‘Meneer’ begon hij: ‘Mijn ‘relation’ is op de klippen 
gelopen. Ons huwelijk meneer, was ooit als een boot. 
Niet zomaar een boot, niet zomaar zo’n kringloop jachtje 
met een shabby kajuitje. Nee meneer, onze 
huwelijksboot ‘so to speake’ was een jacht met vier 
verdiepingen en alles d’rop en d’ran om alle wateren te 
bevaren. Met vooronders, livings, zonnedekken, hutten, 
boegbeeld en zo wat meer. ‘The full Monty’. Met radar, 
transponders, plotters en dat soort dingen om het ruime 
sop af te scannen op gevaren van lekstoten, kapseizen en 
plots opdoemende ijsbergen. Wat kon mij nog 
overkomen meneer. Ik zal het u vertellen meneer. Ik heb 
al die tijd geen oog gehad wat er ‘right under my feet’ 
gebeurde. Want daar gebeurde het: verterende roest, 
waterdoorlatende lassen, loszittende schroeven èn worse 
‘so to speake’, tot het moment dat onze huwelijksboot 

serieus water begon te maken. Weg huwelijk. Ben er met 
een regeling uitgestapt meneer. 
 
’Zeg maar Bé’, zei ik om mijn betrokkenheid bij hem 
langszij te leggen. Hetgeen hij negeerde. Meanwhile 
(deed ik onwillekeurig mee) begonnen zijn Engelse glossy-
kanttekeningen een beetje op mijn zenuwen te werken. 
‘Maar dat is nog niet alles meneer. Wat gebeurde mij 
onlangs en daarna’ ging hij verder. ‘Ik zit in het clubhuis 
en een paar dames zijn, aan mijn oog onttrokken, met 
een gesprek gaande.’ ‘Is dat niet wat voor jou’, hoorde ik 
de ene dame. Zegt de ander, ‘Nou ik weet het niet, ’t is 
nou niet direct mijn type.’ 
 
Daar zaten twee dames aan relatiebemiddeling te doen 
meneer. Op fluisterende toon, waarbij het leek of de ene 
dame met haar volle gewicht op de ander zat waar 
langzaam maar gestaag de lucht uitliep. ‘Hij ziet er toch 
presentabel uit’ zei de ene dame weer op een toon die 
weinig ruimte liet voor alternatieve gezichtspunten.  
‘Ik hou niet zo van die comfortsandalen. Hij zal toch geen 
doorgezakte voeten hebben.’ zegt de potentieel aspirant 
met een stem alsof ze een maaltijd weldoorvoede 
mestkevers voorgezet had gekregen. 
 
En zo ging de ’small talk’ nog even door over welstand, 
auto, golfhandicap e.d. van de persoon in kwestie. 
Het viel me daarbij op dat hoe nadrukkelijker de adviezen 
van de een gebracht werden, des te wanhopiger de ander 
de voortdenderende kudde drie-voor-de-prijs-van-één-
leggings-koopjesjagers probeerde te stoppen. 
Daar haakte ik af meneer en had mij al een poosje op 
andere dingen geconcentreerd toen ik ineens 
‘wenkbrauwen’ hoorde. Toen wist ik genoeg 
meneer.’ besloot hij met een zucht die zijn gezicht paars 
kleurde. Niet veel later nam ik afscheid en toog 
blijmoedig huiswaarts. 
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Gerda Koster 

Karin van  Esch 
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Jolin de Roode 
 

Ze komt pas net kijken 
eigenlijk. Zo piep is ze nog. 
Was acht jaar lang een 
verdienstelijke hip-hop-
streetdancer, in haar vrije 
tijd dan, en is nu al tien 
maanden lang voor een 
aantal dagen per week het 
gezicht achter onze 
receptie.  
 
Ze probeerde op verschillende manieren onder de ‘Negen 
holes met… ‘ uit te komen en appte dat ze nog maar 
amper kon golfen. Maar eenmaal de knoop doorgehakt 
liep ze de negen PAR-3 holetjes met zwaaiende 
paardenstaart en tien vingers in de neus. Een heuse bogey 
op hole 8 en een 
aanmoedigend applaus van 
Martin op hole 9 toen ze met 
slag twee de bal op de green 
tikte, deed haar bijna 
verontschuldigend lachen.  
 
Slechts zes lessen van Sven en 
eenzelfde aantal van Martin 
hebben ervoor gezorgd dat ze 
met flair en souplesse over de 
baan gaat en zich bijna als een 
familielid van de Drentsche 
gedraagt. Sociaal, hartelijk, bescheiden en uiterst gastvrij. 
 
Hoe bevalt het je eigenlijk bij ons Jolin? 
‘Heerlijk! Ik werk hier nu vanaf augustus vorig jaar voor 
drie dagen in de week en doe dat met heel veel plezier. 
Daarvoor had ik als baliemedewerker bij de ANWB bij de 
Vrijbuiter in Roden gewerkt en dat was echt anders. Daar 
had ik bijvoorbeeld een target. Moest je minstens vijf 
verzekeringen per dag verkopen en liefst meer. Dat vond 
ik best lastig, mensen iets ‘aansmeren’ wat ze eigenlijk 
niet willen. Toen de Vrijbuiter failliet ging moest ik op zoek 
naar wat anders.’ 
 
En dat werd de DG&CC? 
‘Niet meteen. Ik heb eerst nog vijf maanden bij Van Haren 
in Roden gewerkt als schoenenverkoper, maar dat is echt 
niks voor mij. Pfff…. Dus toen ik deze vacature zag heb ik 

meteen gesolliciteerd. En ik ben het geworden hè! Het 
was een hartstikke leuk ontspannen gesprek met Renate 
en Paul en nu ben ik hier voor 18 uur per week. En mocht 
ik de kans krijg om meer uren te werken, pak ik die met 
beide handen aan. Ik heb hier ook al aangegeven dat ik 
alles wel wil doen, horeca, administratie, alles wel.’ 
 
Is het zo leuk hier dan? 
‘Ha! Zeker! Ik vind het hartstikke leuk met de collega’s, 
met Renate, Janny, Paul, Sven, Martin, noem maar op. Ik 
wil ook dolgraag mijn GVB halen, dan kan ik ’s avonds ook 
met een collega de baan op na mijn werk. Of met mijn 
vriend.’ 
 
Die golft ook? 
‘Ja, mijn hele schoonfamilie golft eigenlijk. Nevil, mijn 
vriend heeft net z’n GVB gehaald in Roden, daar zijn zijn 
ouders ook lid, en dat zijn fanatieke golfers. Mijn 
schoonvader doet ook mee aan wedstrijden. En als hij dan 
een keer verliest… Oef! Niet best!’ 
 
Je bent al getrouwd Jolin? 
‘Ha! Nee hoor! Maar mijn vriend en ik zijn al zeven jaar 
samen en dit jaar zullen we ook wel gaan samenwonen, 
maar ik noem ze altijd mijn schoonfamilie.’ 

 
Ennuh…. Hoe oud ben je 
eigenlijk…? 
‘Tweeëntwintig. Ja, Nevil is mijn 
eerste vriendje en dat was 
meteen goed. Van mijn ouders 
moest ik in het begin wel rustig 
aan doen, maar na een jaar 
zeiden ze dat ze het wel goed 
vonden als hij bleef slapen. Hij 
was eigenlijk een vriend van 
mijn vier jaar oudere zus, dat 
was even minder. Maar nu is 
dat allemaal goed. En ja, het 

rare is ook wel dat ik op het Noorderpoortcollege de 
opleiding Toerisme en Hospitality heb gedaan, met de 
gedachte dat ik dan de wereld over zou gaan reizen, als 
gids bijvoorbeeld. Dat leek me gaaf. Maar ja, nu heb ik een 
vriend, dus ga niet zo ver weg’, zegt ze bijna 
verontschuldigend. ‘Toen ik mijn opleiding af had, en Nevil 
ook zijn diploma Small Business en Ondernemerschap 
haalde op de Hanzehogeschool zijn we een half jaar de 
wereld door getrokken. Azië, Amerika overal heen. En 

Joke van der Ven 
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Eric Afman toen was ’t geld op!’ 
 
Wat vind je het verschil aan de receptie tussen vorig jaar 
en nu, de coronatijd? 
‘Vorig jaar was het gemakkelijker. Nu zijn we overgegaan 
op een nieuw systeem van reserveringen en daar zitten 
nog best wat kinderziektes in. Daar is Robbert vooral mee 
bezig. Aan de balie vertellen mensen ook de fouten in het 
systeem en zijn dan soms best boos. Ze zijn niet boos op 
ons, maar ze leggen hun frustratie gewoon bij ons neer. 
Dat snap ik ook wel, want wij zijn het eerste 
aanspreekpunt, maar soms is dat wel een beetje lastig.’ 
Ze zegt het alsof ze het volledig begrijpt, rustig, hartelijk 
zelfs. 
 
En heb je al die weken thuisgezeten toen de baan dicht 
was? 
‘Nee joh! Gelukkig niet! Van Paul kreeg ik allerlei klusjes 
om bijvoorbeeld een PowerPoint te maken voor het 
programma Players First, zodat we de verschillen kunnen 
zien tussen vorig jaar en dit jaar. Of er meer behoefte is 

aan faciliteiten in de baan als een toilet en of we nog 
marshalls kunnen vinden, want die hebben we ook nodig. 
En verder hebben Renate en ik allerlei looproutes 
uitgezet, displays voor de ontsmetting en zo. Dus genoeg 
werk.’  
 

Dochter uit een ondernemersgezin. Vader die 

professioneel motorcoureur wilde worden, maar zo 

ernstig gewond raakte dat hij wel wat anders moest en 

ondernemer werd. Moeder die een eigen 

schoonheidssalon had en nu elders werkt. En vriendin van 

een ondernemer die nu de sales verricht voor het IT-

bedrijf van zijn vader.  

 

Ze is geen feestbeest, drinkt niet en is vooral erg sociaal. 

En lijkt in tien maanden tijd lid geworden te zijn van de 

DG&CC familie.  

 

Was getekend: Jolin de Roode. Je vindt haar vooralsnog 

bij de receptie. 

Verschuiving van werk bij de receptie 
Eric Afman 

Nu het reserveren van starttijden digitaal gaat, zie je veel 
minder instroom bij de receptie. Je zou bijna zeggen dat 
er weinig meer te doen is, maar of de dames van de 
receptie daar ook zo over denken… Janny en Jolin wilden 
daar wel wat vragen over beantwoorden. 
 
Hebben jullie tijdens de sluiting in verband met corona 
nog (regelmatig) gewerkt? 
Janny: ‘Ten eerste de aspergeactie. Dat was een groot 
succes. Het was super om samen met Jolin en Jan alles uit 
te delen op een coronaproof manier. Het was erg leuk om 
de leden weer te zien. Om te merken dat een ieder blij 
was met de actie en naar ik dacht te voelen ook elkaar 
weer eens te zien. Na 15 jaar DG&CC raak je blijkbaar 
toch aan elkaar gehecht. Ik heb dit jaar vanuit huis de 
bedrijfsvouchers verzendklaar gemaakt en opgestuurd. 
Aardige klus nog. Gaf nog enige voldoening. Voor de rest 
had Paul liever niet dat we aan kwamen vliegen bij de 
golfbaan en als we nodig waren we het wel zouden 
horen.’ 
 
Hoe was het om na die lange tijd weer op te starten? 
Jolin: ‘Ja dat was wel even weer wennen. Je bent 8 weken 
vanuit huis aan het werk. En dan na z’n lange periode 
weer van 08:00 tot 17:00 uur op de receptie zitten, dan 
zijn dat ineens lange dagen, haha. Maar wij waren blij dat 
we weer open mochten. En konden met goede moed 
weer beginnen.’ 

Jullie hebben een crash course 
gehad in E-Golf4U? 
Janny: ‘Inderdaad een uurtje 
uitleg online en los gingen we. 
Ik moet zeggen dat Jeroen het 
duidelijk heeft uitgelegd en dat 
dit wellicht de manier is om 
zelf al doende van alles te 
ontdekken. In mijn opinie is het 
voor ons, 
receptiemedewerkers, een 
goede verbetering. Het is zeer 
gebruikersvriendelijk en over een paar weken zullen ook 
wij meer de in en outs van het systeem hebben ontdekt. 
Ook leden zullen dan meer gewend zijn aan de 
verandering.’ 
 
Is het werk flink veranderd nu iedereen zijn starttijd in 
eGolf4U reserveert? 
Janny: ‘De drukte van het inlopen van de gasten is 
vervangen, nu nog, door de telefoon die eindeloos gaat. 
Vragen over het reserveren, vragen over hoe in te loggen, 
vragen waarom tussen 09.00 - 14.00 uur geen 
mogelijkheid tot het boeken van een 1 bal. Waarom er 
niet geannuleerd kan worden, waarom je Rood/Geel of 
Wit boekt en dan bij aankomst Wit/Geel of Rood moet 
lopen. Waarom je maar twee keer mag reserveren. Hoezo 
kan ik niemand bij mij opzetten. Hoezo kan ik niet meer 
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Drs. B reserveren. Waarom zijn er tijden geblokt. Enz. Door de 
weken heen zijn er een aantal zaken al aangepast. 
Robbert onze vraagbaak, was ook zeer van waarde, voor 
ons receptiemedewerksters en ook voor de leden.  
 
Grappig om te merken hoe snel leden handig worden in 
het omzeilen van twee keer boeken. Hoe er hier en daar 
bijna een soort handel in lidcodes ontstond, haha. Hoe 
wij telefonisch overtuigd werden dat het inboeken toch 
echt niet lukte, of wij dan op zijn minst deze ene keer... 
En ach, je moet er ook niet te streng mee omgaan. Voor 
sommigen leden is het een grote verandering die niet 
altijd even gemakkelijk is.’ 
 
Wat hoor je van de leden over het digitaal reserveren van 
starttijden? 
Jolin: ‘Ja heel verschillend! De een is heel positief en de 
andere weer minder. Maar dat zal altijd wel zo blijven. 
Het is voor de meesten natuurlijk even wennen dat alles 

nu digitaal wordt. Ook omdat wij hier op de golfbaan een 
oudere sector hebben, waar soms wat extra uitleg bij 
nodig is.’  
 
Nu is het weer business as usual? 
Jolin: ‘Wij als receptie zijn in ieder geval blij dat wij weer 
lekker aan het werk zijn, een gezellig praatje met de 
leden kunnen maken en kunnen werken vanuit het 
nieuwe reserveringsysteem. En als het straks volledig 
werkt, denk ik dat de leden er net zo over denken!’ 
 
Janny: ‘Nu de coronamedewerker voor de deur van de 

shop weg is, lopen er weer meer mensen binnen om te 

zeggen dat ze naar desbetreffende lus gaan. En ook al is 

dat wellicht niet helemaal de bedoeling, het maakt het 

receptie werk natuurlijk wel gezellig. We moeten 

natuurlijk wel zichtbaar blijven voor onze gasten. We 

zullen ongetwijfeld nog tegen van alles aanlopen. We zijn 

weer open en dat is heel fijn.’ 

Ik kom aan op een 
maandagmorgen om te golfen 
en daar hipt een zwart-witte 
scholekster van het ene 
blinkende autodak op het 
andere. Totaal niet schuw: je kan 
zelfs tot op een paar meter 
afstand van de vogel komen. 
Daarom toch maar snel wat 
foto’s gemaakt.  
 
Deze zwart-witte vogel wordt 
ook wel ‘Bonte Piet’ genoemd. 
Het woord Piet is in dit verband 
afkomstig van zijn gedrag in 
paringstijd. Dan roepen ze in 
grote groepen: ‘te-piet, te-piet, 
te-piet…’ 
 
Waarom zit deze vogel steeds op het blinkende dak van 
de auto? Het is een vreemd verschijnsel bij vogels dat ze 
hun spiegelbeeld niet herkennen. Om die reden hebben 
de pro’s ook al een spiegel bij de driving-range met een 
laken afgedekt. We hoorden overigens ook al eens een 
dat er gefluisterd werd dat een van de pro’s wel erg vaak 
in de spiegel keek (ik noem geen namen). Ditzelfde 
gedrag komt bij meer vogels voor. We herinneren ons 
wellicht ook de kwikstaarten die zich op het 
parkeerterrein spiegelden in de autospiegels. Een 
territoriumgedrag, zoals we dat ook bij het roodborstje 

kennen. De scholekster, die van 
nature langs de kust en het wad 
voorkomt, is de laatste jaren 
steeds meer een gast op 
bouwland en grasland, maar ook 
in stedelijke gebieden waar ze op 
platte daken broeden.  
 
Wellicht is dat ook het geval op 
het platte dak van de golfshop. De 
scholekster voedt zich en ook 
haar jongen met wormen en 
emelten. Van het steeds in de 
grond pikken slijt je snavel. Dat 
betekent echter ook dat de snavel 
van de vogel per dag 0,4 mm 
groeit. 
 

Naspeurwerk op internet leert dat een jonge vogel nog 
geen volkomen oranje snavel heeft en nog geen 
oranjerode poten en ook nog geen feloranje ogen. 
Scholeksters kunnen een leeftijd bereiken van wel 40 jaar 
en keren ieder jaar weer terug naar hun bekende plek. 
Vandaar dat deze vogel een vertrouwde gast zal blijven 
op De Drentsche. 
 
Op de foto is daarom duidelijk aan de kleur van de poten 
te zien dat deze mooie vogel nog niet behoort tot de 
senioren, maar… let even op de ‘poten’ van Anne 
Bultstra. 

Luidruchtige vreemde vogel 
Siemen de Jong 
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Gerrit van de Werken Gerda Koster Eric Afman 

Coronaregels en Q-kaarten 
 
Waar we ons in de vorige ZeijdeLinks nog druk maakten 
om tijdelijk water (en grote hoeveelheden daarvan), was 
het bij het uitkomen van dat nummer al duidelijk dat er 
voorlopig helemaal niet meer gegolfd zou worden.  
 
Onze regelavond kon geen doorgang vinden en we 
hoefden niet meer als referee op te treden tijdens de 
competitie, aangezien ook die niet doorging. Ook is de 
geplande rating van de baan door de NGF deze zomer 
uitgesteld. Wel moesten we half mei ineens aan de slag 
met de door de NGF bekendgemaakte coronaregels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze regels en ook wat meer gebruikelijke rulings 
werden begin juni door de NGF nog eens onder de loep 
genomen tijdens een goed bezochte webinar (zeg maar 
een online regelavond). Hieronder zetten we de tijdelijke 
coronaregels nog eens op een rij. 
 
Geen harken in de bunkers. Daarvoor in de plaats met de 
voeten het zand glad vegen. Dit mag nog wel wat beter, 
gezien de vele voetstappen in de bunkers. Loop je een 
qualifying kaart, dan wil je zeker niet in zo’n situatie 
terechtkomen. De NGF heeft een lokale regel mogelijk 
gemaakt, zodat je in een onaangeharkte bunker je bal 

één keer mag plaatsen tot 15 cm van de plek waar hij ligt. 
Maar blijf voor ieders plezier de bunkers met je voeten 
aanvegen. 
 
De vlaggenstok niet aanraken of uit de hole halen. De 
NGF gaf met betrekking tot het uitholen drie opties: de 
cups op de greens verhogen tot boven het gras (dus niet 
kunnen uitholen), inzetstukken of andere hulpmiddelen 
in de cups, of alle vlaggenstokken verwijderen. We 
kunnen allemaal blij zijn dat de DG&CC voor de tweede 
optie is gegaan. De bal is nu gemakkelijk uit de hole te 
halen. 
 
Scores bijhouden kan ook met de golf.nl app, of op een 
andere digitale wijze. We hebben gemerkt dat veel 
mensen echter nog steeds graag met een papieren kaart 
hun ronde lopen. Dat mag inmiddels weer, maar de 
kaarten mogen niet worden uitgewisseld. Je schrijft dus 
je eigen scores op. Ondanks dat mogen deze kaarten als 
qualifying kaarten opgevoerd worden, de marker 
accordeert de kaart digitaal.  
 
Over qualifying kaarten nog het volgende: voer ze niet 
meer op in Proware. Op dit moment kun je je kaarten 
invoeren in Proware, in de golf.nl app en in E-Golf4U. 
Kaarten die in de golf.nl app zijn ingevoerd zorgen voor 
een aanpassing in handicap in zowel Proware als E-
Golf4U. En scores uit zowel Proware als E-Golf4U zie je 
terug in de golf.nl app. Maar kaarten die zijn ingevoerd in 
Proware vind je niet terug in E-Golf4U en omgekeerd.  
 
In de nabije toekomst zal dus nog een synchronisatie 
moeten plaatsvinden en zal Proware in ieder geval voor 
dat onderdeel moeten worden dichtgezet. 

Eric Afman 
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Naast de coronacoördinator en de starter zag de 
afgelopen periode nog een functie het levenslicht:  
de E-Golf4U medewerker, in de persoon van Robbert 
Kikkert.  
 

E-Golf4U vervangt ProwareGolf. Hoe ging de invoering van 
de nieuwe software, Robbert? 
‘De snelheid waarmee alles in gang gezet moest worden 
was wel vrij hoog. Zeker toen de baan ineens ruim een 
week eerder open mocht en alles versneld werd 
opgestart. Ik kreeg op de vrijdag voor de heropening 
toegang tot het programma en had toen drie à vier dagen 
de tijd om alles zo goed mogelijk in te stellen. Bij ons is de 
drukte inmiddels weer wat afgenomen, en dat geldt ook 
voor de leverancier E-Golf4U zelf. Zij hebben in verband 
met de coronamaatregelen hun TeeTime module voor drie 
maanden gratis aangeboden aan golfbanen die dat nog 
niet gebruiken, zodat zij kunnen voldoen aan de 
verplichting om te reserveren voor een rondje golf. Maar 
de afgelopen tijd was het bij ons dus behoorlijk druk om 
de nieuwe software onder de knie te krijgen en samen 
met de leverancier het nodige maatwerk te realiseren, om 
het boeken van starttijden zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Nu is 80% van wat we willen klaar, wat betreft 
TeeTime. Daarnaast bevindt de ledenadministratie van de 
DG&CC zich inmiddels in de nieuwe programmatuur en 
wordt de wedstrijdmodule opgetuigd. Ik heb daar net een 
cursus in gehad.’ 
 

Hoe ervaren de leden deze overgang?‘ 
De geluiden omtrent TeeTime zijn erg positief. Voorheen 
ging je langs bij de receptie en werd dan pas duidelijk hoe 
laat je kon spelen, nu weet je voordat je van huis gaat dat 
en hoe laat je kunt starten. Natuurlijk zijn er de eerste 
weken een aantal opstartissues geweest, zoals een 
foutmelding bij het reserveren, waar ook veel reacties op 
zijn gekomen. Maar dat is opgelost. Dus voornamelijk heel 
veel positieve reacties. Sowieso waren de mensen al blij 
dat ze überhaupt weer konden golfen.’ 
 

De nieuwe software betekent afscheid nemen van 
ProwareGolf.  
‘In de loop van dit seizoen zal E-Golf4U alle bestaande 
functies overnemen. We zijn bezig om vanuit de website 
dgcc.nl door te kunnen linken naar andere pagina’s van 
E-Golf4U, zoals je profiel en wedstrijden, en zo. Op dit 
moment draait op de zuil beneden in het clubhuis nog 
Proware, dat zal straks ook E-Golf4U zijn, zodat je ook daar 
je starttijden kunt boeken en je kunt aanmelden voor 

wedstrijden. Ook zal de ledenlijst dan onder het 
verenigingsdeel te zien zijn. Daarvoor moet je dus wel zijn 
ingelogd. Ik heb in ieder geval geen negatieve reacties 
gehad over het vertrek bij Proware. Er waren natuurlijk in 
het begin leden die nog niet met E-Golf4U overweg 
konden, maar na uitleg lukte dat prima.’ 
 

Op dit moment hebben we de mogelijkheid om 9 holes te 
reserveren of 18 holes (en de Par 3 baan). Verandert dat 
nog of bevalt dit goed zo? 
‘Een puntje dat nog wel wat voor verwarring heeft gezorgd 
is het per dag wisselen van de 18 en 9 holes lussen. 
Vanwege de coronamaatregelen was het alleen mogelijk 
om één startpunt te hebben voor 18 holes rondes, en dat 
is erg goed bevallen. Niet alleen voor de DG&CC, ook 
onder leden hoor je daar positieve geluiden over. Er is een 
betere doorstroming en je hebt op dit moment geen 
instappers bij je doorkomst op hole 10. De onduidelijkheid 
op welke lus nu die 18 holes gespeeld kunnen worden, 
wordt als het goed is deze maand nog opgelost. De 
nieuwste optie bij het reserveren is dat je nu ’s avonds 
zowel als Wit als op Rood 9 holes kunt boeken. Ook zijn we 
bezig om de reserveringen vanaf 7.00 uur ’s ochtends 
open te zetten en te optimaliseren in de baanplanning.  
 

Waar ligt de komende tijd nog de aandacht? 
‘De afgelopen weken lag de focus op TeeTime, ook bij de 
leverancier zelf. Zij onderzoeken de mogelijkheid om 
betalingen via iDEAL te kunnen verwerken, zodat een gast 
de greenfee via die weg kan betalen en het wellicht ook 
mogelijk is zonder cash wedstrijdgeld te voldoen. In de 
toekomst zou je misschien ook buggy’s en handicarts via  
E-Golf4U kunnen reserveren en via iDEAL betalen. Maar 
dat staat nu nog op een laag pitje.’ 

E-Golf4U 
Eric Afman 
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Karin van Esch Eric 
Karin van Esch 

Weco(rona) nieuws 
Rolf Rademaker 

Het leven is er sinds de uitbraak van het coronavirus voor 
niemand gemakkelĳker op geworden, en de De Drentsche 
vormt daarop geen uitzondering.  
 
Na ruim drie weken kunnen we vaststellen dat alle golfers 
die we spreken de bijzondere regels prima opvolgen en 
iedereen het weer naar zijn/haar zin heeft. Er waren bij 
de herstart veel complimenten over de snelheid van 
opengaan en vooral over de inzet van de vele vrijwilligers.  
 
Het was even wennen aan de nieuw aangeschafte 
software E-Golf4U, wat straks zal worden uitgebreid bij de 
organisatie van de clubactiviteiten. Speciale dank is er 
natuurlijk voor de dames bij de receptie, de inzet van 
eigen leden die als starters fungeren en de coördinatie en 
aansturing vanuit de BV in goed overleg met het Bestuur. 
Fantastisch (vrijwilligers)werk dat door iedereen wordt 
gewaardeerd. Een enkeling wordt nog aangesproken, 
omdat hij/zij een regeltje tijdens het spel vergeet toe te 
passen. Maar over het algemeen gaat het goed en 
kunnen we trots op over de uitvoering. 
 
Natuurlĳk is het belangrĳkste dat iedereen gezond blĳft, 
maar in het achterhoofd rijst intussen ook de vraag of er 
dit jaar nog wedstrijden en overige clubactiviteiten door 
kunnen gaan en zo ja, wanneer. Het is op dit moment 
zinvol om vooraf te melden dat BV en Bestuur de vinger 
aan de pols moeten houden. Men volgt nauwgezet de 
ontwikkelingen en probeert eveneens daarop zo goed als 
mogelĳk te anticiperen. Wij, WeCo, hebben de intentie 
om de clubkampioenschappen die nog gepland staan en 
wellicht ook KEI-wedstrijden wel door te laten gaan. De 
evenementen die al achter ons liggen kunnen we dit jaar 
vergeten en voor wat er nog op de rol staat, grote 

evenementen als Groningen-Drenthe en Outsidercup, 
maar ook andere funwedstrijden of wedstrijden met een 
hoog gehalte aan “socializing” zullen niet worden 
gehouden. We kunnen kijken of er alternatieve 
wedstrijden op deze data zijn te organiseren.  
Echter dat is, zoals iedereen waarschĳnlĳk zal begrĳpen, 
niet altĳd even gemakkelĳk.  
 
Ook de BV heeft  een evenementenkalender en zal na 
maanden stilstand niet staan trappelen om deze ontstane 
ruimte op de baan volledig aan de vereniging af te staan. 
Het blijft in die zin wat omzichtig laveren tussen belangen 
van de leden en de commerciële belangen. Dat betekent 
dus dat we sommige toernooien uiteindelĳk nog wel 
zullen kunnen spelen en andere niet. Wat de gevolgen 
daarvan zĳn, is nu nog niet helemaal te overzien, maar 
duidelĳk is dat er een flink gat wordt geslagen in de 
kalender voor 2020. Die was al flink ingeperkt ten 
opzichte van vorig jaar, maar zal nu ook nog onder druk 
komen te staan. Onzekerheid derhalve of de vraag is of de 
schildwedstrijden dit jaar allemaal kunnen worden 
gehouden en wat het betekent voor de strijd om golf(st)
er van het jaar 2020. Met andere woorden: er gloort licht 
aan het einde van de tunnel, maar er zĳn ook nog veel 
onzekerheden. Als WeCo zitten we bovenop die 
ontwikkelingen. Mocht er iets concreets te melden zĳn, 
dan zullen we dat zeker doen. Houd de website in de 
gaten. Daar wordt het absoluut gemeld als er iets 
verandert in deze situatie. 
 
Voor nu: blĳf allemaal gezond en laten we hopen dat we 
elkaar dit jaar nog veel en vaak kunnen ontmoeten op het 
Zeijerveld! 
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Joke van der Ven 

Ook dit jaar is de vogelobservatie uitgevoerd, maar door 
een zeer beperkt aantal van drie (3) vroege vogels. Ook 
hier speelde corona een negatieve hoofdrol. 
 
Op 3 mei werden 53 soorten geteld, waaronder een 
enkele nieuwkomer zoals de oeverzwaluw en de 
oeverloper. Tegelijkertijd misten we ook enkele vaste 
bezoekers, o.a. de ijsvogel. Op het grote bord van ‘Cees’ 
staan de meeste bezoekers van onze baan. 
 
Een weekje later zijn de ca. 65 nestkasten gecontroleerd 
en geteld, met als resultaat maar liefst 464 nieuwe 
leventjes: 383 koolmeesjes, 65 pimpelmeesjes, 8 
boomklevertjes en 8 bonte vliegenvangertjes. Een 
prachtig resultaat wat hopelijk bijdraagt aan de 

bestrijding van o.a. de eikenprocessierups. 
 
Binnenkort worden de kasten opnieuw gecontroleerd op 
succes en eventueel een tweede broedsel. 
 
De strook ingezaaide insectenbloemen is door de 
enorme droogte nog niet echt een succes ondanks 
wekelijks bewateren. Hopelijk brengt de regen hier nog 
verbetering in. 
 
Als pleister op de wond hierbij het ‘spiegeleitje’. Deze 
geelwitte moerasbloem staat langs het pad bij de tee van 
Rood 4.Ook de natuur heeft soms vreemde snuiters, een 
prachtige afwijkende bloeiwijze van het 
vingerhoedskruid, in het bos links van Rood 7. 

Flora en Fauna 
Bart Snijders 
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