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Voor jullie ligt een bijzondere Kersteditie van de ZeijdeLinks. 

Natuurlijk omdat het een bijzonder jaar was, zoals iedereen 

weet, een jaar waarin onze baan zelfs wekenlang gesloten is 

geweest. Maar ook omdat er het komende jaar op onze 

prachtige baan weer van alles op stapel staat. Zie de 

verrassend vormgegeven binnenpagina’s van deze 

ZeijdeLinks, afgesloten met een even verrassende pagina: de 

Weetjes van de DG&CC! Dat wat je altijd al wilde weten. Het 

wordt dus een jaar van verrassingen en vernieuwingen.  

Speciale aandacht voor de Dr. Putter puzzel op pagina 17. Dit 

jaar voor de tweede keer. Al maandenlang hebben Eric Afman 

en Koen Hazekamp via de appgroep de meest prachtige 

tekeningen, ideeën en plaatjes gemaakt en gedeeld. De 

creativiteit en energie spatten ervan af. Chapeau heren! Jullie 

kunnen je minstens meten met de fameuze Dr. Denker van 

het Dagblad van het Noorden! 

En verder aandacht voor een heel sympathieke actie van de 

Jeugd. Met z’n allen hebben ze op een zaterdag alle 

pitchmarks van de greens van de Par 3 baan hersteld. Een 

mooi initiatief, in rijmvorm weergegeven.  

Natuurlijk ook weer aandacht voor de vaste rubrieken als de 

Airshot, een cartoon van een bijzondere golfer, negen holes 

met, wonderschone foto’s van Bart Snijders over de prachtige 

natuur, informatie over het nieuwe handicapsysteem (WHS) 

dat nu echt op 1 maart van start gaat, Kunst in het Clubhuis 

en nog veel meer.  

 

We gaan zo bijzondere Kerstdagen in. In petit comité. Voor 

sommigen een rust, voor anderen een forse teleurstelling. 

Hoe u deze dagen ook viert, wij wensen jullie allemaal mooie 

en goede feestdagen en hopen dat we elkaar in 2021 weer in 

goede gezondheid mogen begroeten. En dat is, zo beseffen 

we eens temeer, geen vanzelfsprekendheid.  

Dr. Putter, van idee naar uiteindelijk puzzelplaatje 
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Erik Harmsen 

Het bestuur heeft u de afgelopen tijd al uitgebreid op de 
hoogte gehouden van wat er speelt, daarom neem ik de 
vrijheid om dit stukje wat persoonlijker in te vullen met 
mijn eigen ervaringen met de golfsport en daarnaast 
toch nog een beetje over het reilen en zeilen van onze 
vereniging en de DG&CC in coronatijd.  
Even voor de fijnproevers: het woord reilen bestaat in 
onze taal verder helemaal niet, het komt alleen voor in 
deze uitdrukking. 
 
Mijn kennismaking met de golfsport was een kleine 20 
jaar terug, toen we met een achttal collega’s bedachten 
dat het wel leuk zou zijn om samen te gaan golfen. Toen 
we bij de eerste les van Ian Flegg wat ballen hadden 
proberen weg te slaan met een ijzer 7, zei Ian dat we nu 
maar eens een ijzer 9 moesten pakken, om het verschil 
te voelen. Nou, wij voelden niet zo veel, dus na een paar 
slagen vroeg onze directeur aan Ian wat dan toch wel het 
verschil was tussen de 7 en de 9, waarop 
Ian zonder een moment van aarzeling in 
zijn heerlijke Schotse tongval antwoordde: 
Toewee. 
  
De eerste jaren kon je het nog geen golfen 
noemen wat wij deden, zo’n vijf keer per 
jaar een rondje lopen, daar leer je niet van 
golfen. Maar het plezier in het spelletje 
bleef en toen het werk stopte en er wat 
meer tijd was om te oefenen en te spelen 
ben ik lid geworden van De Drentsche. 
Inmiddels voel ik me erg thuis bij deze 
club, met heel veel leuke clubgenoten. 
 
Trouwens, in mijn vriendenkring leeft bij 
sommigen het idee dat golfers een beetje 
bijzonder zijn. Obelix zou zeggen: “Rare jongens die 
golfers”. En als je eens goed let op ons woordgebruik zou 
je dat idee ook haast krijgen. Dat loopt van clubs en 
caddie, via shanken, drawen, faden, en hooken, naar 
lateraal en tijdelijk water, linksbaan, Stableford en 
Mulligan. Om nog maar niet te spreken over provisionele 
ballen, bogeys en birdies en de met enige regelmaat en 
veel volume over de baan schallende kreet: Fore! Voor 
ons gesneden koek, maar voor een buitenstaander 
volstrekt onbegrijpelijk. 
 
Enfin, na een aantal jaren lidmaatschap komt het 
moment dat je wel iets voor de club wilt doen. In mijn 
geval was dat toetreden tot de Herenmiddagcommissie. 

Best een logische keus, omdat ik vrijwel elke donderdag 
meedoe met de herenmiddag. Aan een bestuursfunctie 
had ik nog helemaal niet gedacht, maar toen ik daarvoor 
benaderd werd, heb ik uiteindelijk ja gezegd, overigens 
niet met tegenzin en spijt heb ik er ook nog geen 
moment van gehad, want het is een hartstikke leuke 
groep mensen. En ook de samenwerking met de mensen 
van de DG&CC is heel prettig en vooral ook constructief. 
 
En zo kom je dan in het bestuur terecht, precies op het 
moment dat de wereld er in enen heel anders uitzien. 
Nou ja, daar hoef ik niet over uit te weiden, daar weet u 
allemaal alles van. 
Nog even voor de fijnproevers: Uitweiden komt van vee 
dat buiten de wei naar eten ging zoeken en heeft dus een 
letterlijke betekenis. Uitwijden bestaat ook, maar dat 
betekent weer net iets anders.  
 

Nu ik dit schrijf is het nog november, maar 
tegen de tijd dat u het leest, is december 
alweer een aardig eind op weg en naderen 
de kerstdagen.  Traditioneel de tijd van 
terugkijken naar het jaar dat bijna achter ons 
ligt. En dan zien we een jaar waarin we een 
tijd helemaal niet hebben kunnen golfen en 
een groot deel van de rest van het jaar op 
een aangepaste manier. De taken van het 
bestuur zagen er daarom dit jaar ook anders 
uit. Veel reguliere activiteiten konden geen 
doorgang vinden, maar in plaats daarvan 
hebben we intensief met onze 
commissieleden en met de mensen van de 
DG&CC overlegd hoe we iedereen toch zo 
goed mogelijk konden laten genieten van 
onze geweldige sport. 

 
Ik wil dit stukje dan ook afsluiten met een groot 
compliment aan iedereen die eraan heeft bijgedragen 
dat we ondanks corona met zijn allen veilig door de baan 
konden. 
 
Het is moeilijk te voorspellen hoe de komende 
feestdagen eruit gaan zien, maar het zal in elk geval 
anders dan anders zijn. Hopelijk kunt u er met uw 
naasten toch een fijne tijd van maken en kunnen we in 
januari op weg in een nieuw jaar dat ons uiteindelijk 
weer oude tijden gaat brengen. 
 
Fijne Dagen en tot ziens in de baan!  
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B. de Vaart 

Haar heldere schaterlach schalt de baan over. De energie 
en het plezier spat van haar af. Zo kennen we haar: Joyce 
Spijker. Ruim anderhalf jaar geleden lid geworden en 
intussen doet ze overal aan mee. De damesochtend, de 
seniorenochtend, De Drentsche Kei, de Clubavond, het 
bitterballentoernooi en alles wat er verder voorbijkomt. 
Haar tennismaatje, Ans Goossens, zei anderhalf jaar 
geleden tegen haar: ’Ik heb je opgegeven voor golflessen, 
dinsdagavond om 19.00 uur word je verwacht.’ 

‘Nou, en toen was ik meteen verkocht he!’ Intussen 
speelt ze drie à vier keer per week, is haar handicap naar 
30 teruggebracht en geniet ze mateloos van het spelletje 
en de prachtige omgeving.  

Haar favoriete hole is Wit 7. ‘Weet je, daar vóór  is die 
hele lange, moeilijke hole 6. Daar komt geen eind aan. Ik 
was moedeloos geworden en dacht ik stop ermee. Maar 
toen kwam ik op Wit 7, de afslag was al ver en met de 
tweede slag lag ik bijna op de green. Yesss! Zie je wel, ik 
kan het toch wel!’ En opnieuw klinkt haar schaterende 
lach.  

Filipijnse van geboorte,  weet ze wat armoede is en ook 
wat dankbaarheid is. De liefde bracht haar naar 
Nederland, maar sinds vier jaar is ze weduwe. Terug naar 

de Filippijnen gaat ze zeker niet, behalve op 
familiebezoek, want ‘we hebben het hier zó goed!’ En 
laten we het daar allemaal vooral hartgrondig mee eens 
zijn. 

CK Strokeplay 
Michel van Zijl 
 
CK Mixed Foursome 
Bob Huang en Anja Veldkamp  
 
CK Foursome Matchplay 
Bob Huang en Randy Soemosemito 
Antien Lekkerkerker en Marjan Boelens 
 
CK Matchplay 
Antien Lekkerkerker 
Michel van Zijl  
 
Kei van het Jaar 
Daan Meijnckens 
Henk van der Greft  

De favoriete hole van … Joyce Spijker 
Joke van der Ven 

Clubkampioenen 2020 



6 

 

Ali Huizinga 
Avonturen van een ballenraper 
Koen Hazekamp 

Vroeg of laat gaat alles een keertje stuk. Niet 
verwonderlijk ook als je apparatuur dag en nacht buiten 
staat en minstens eens per dag wordt gebruikt. En zo 
geschiedde het dat het frame van de raper bij het 150 
meter-bord stilstond, terwijl ik met het apparaat (maar 
zonder koppelstuk) terug naar het ballenhok was gereden.  
 
Het was goed weer, dat scheelde nog, maar voor de rest 
was het een zware dag als ballenraper. Al een paar weken 
had de ballenraper het moeilijk. Bij iedere start klonken 
harde klappen, en ook qua topsnelheid leverde hij in. De 
dagen werden korter, maar de ritten juist langer. Want 
ook de drassige ondergrond, en de mateloze populariteit 
van de Driving Range hielpen niet mee.  
 
Ik reed weg van de afslagmatten, tussen het 120 meter-
bord en het rechter ING-target door, toen het gebeurde. 
Het frame van de raper, dat door middel van twee 
trekhaken (en bevestiging) wordt vastgemaakt aan de 
rode TORO-machine, schoof zo voor mijn ogen de 

linkerkant uit. Het metaal protesteerde luidkeels tegen de 
wrijving, maar kon niet voorkomen dat de hele 
bevestiging van het chassis afgleed. Een gebogen bout en 
verkeerde moer, zo bleek later. 
 
We zijn nu een paar weken verder. De ballenraper rijdt 

weer alsof er nooit iets voorgevallen is. En ik? Ik niet, 

maar dat slijt ook wel weer.  
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Alle logoballen verzamelen! 
Eric Afman 

Elke gek heeft z'n gebrek, zegt het spreekwoord. In mijn 
geval is dat golfbanen verzamelen. Dat is niet zo tastbaar 
en dus spaar ik ook logoballetjes. Maar dan alleen van 
banen waar ik zelf gespeeld heb.  
 
Het begon nadat ik in 2007 mijn GVB had gehaald en 
voordat ik me helemaal onderdompelde in het 
verenigingsleven van De Drentsche. Met twee collega’s 
ging ik alle banen in de buurt en iets verder weg 
af. Regelmatig gingen we de Duitse of Belgische grens 
over en een keer per jaar hadden we een weekend waarin 
we vier verschillende banen speelden. Mijn ene collega 
spaarde logoballetjes, dat leek mij ook mooi en zo heb ik 
in de loop der jaren heel wat balletjes bij elkaar gespaard. 
Al gauw had ik alle banen in Groningen, Drenthe, 
Friesland en Flevoland gespeeld. Inmiddels heb ik in 
iedere provincie al wel een of meer banen afgevinkt. Af en 
toe zit er een baan bij uit het hogere segment: De 
Kennemer, The Dutch (cadeautje voor mijn vijftigste 
verjaardag vorig jaar) en kortgeleden Bernardus. Maar 
het hoeven niet altijd topbanen zijn, alles behalve Par 3-
banen en Pitch & Putt is goed.  
 
Voor nieuwe balletjes moet ik tegenwoordig dus iets 
verder rijden. Gelukkig heb ik in Lars Hamming (voorheen 
lid van de Drentsche) iemand gevonden die A) iets verder 
weg woont, en B) het ook leuk vindt om nieuwe banen te 
bezoeken en C) mijn verzamelwoede inmiddels deelt. Ook 
gaan er geregeld anderen mee voor een gezellig uitje naar 
Goes, Boxmeer of Amelisweerd. Vanwege de gedeelde 
hobby heb ik maar eens een lijstje opgesteld van alle 
ballen. Bleek dat ik al in de negentig verschillende ballen 
had (dubbele en jubileumballen niet meegeteld). En er 
stond nog een lang weekend in Brabant op de agenda, 
weer drie ballen erbij. Zo kwam 
de honderdste bal wel snel 
dichterbij. Al die ballen moet je 
natuurlijk wel kwijt kunnen. 
Sommige verzamelaars stoppen 
de logoballen in een grote vaas. 
Ik gebruik een kamerbrede 
boekenkast. 
 
Een enkele keer gaat het 
andersom, dan vind of krijg ik een 
logoballetje en dan moet ik toch 
maar een keer naar die baan toe. 
Dat was vorig jaar het geval met 
Winston Golf (een mooi 
trainingsweekend met onze 
Heren 1 en 2 competitieteams) 

en dit najaar de Amsterdam Old Course. Soms boor ik een 
nieuwe markt aan. Vorig jaar reed ik met Michel van Zijl 
naar Denemarken om samen met Randy Soemosemito, 
daar met zijn gezin op vakantie, drie banen (en balletjes) 
aan mijn verzameling toe te voegen. 
 
Helaas gaat het ook wel eens mis, is de shop dicht of 
hebben ze bij de receptie geen balletjes meer, zoals op 
Naarderbos. De dame achter de balie wist echter dat een 
vriendin op het terras zat en die zou vast wel een balletje 
in de tas hebben. Als ik die even zou aanschieten... Dolblij 
stopte ik het balletje in mijn tas. Toch ontbreken er nog 
een paar balletjes van gespeelde banen, die haal ik dan 
speciaal alsnog even op. Iets lastiger wordt het met de 
eerste golfbaan waar ik ooit heb gespeeld. Die baan ligt in 
de buurt van Sydney, Australië. Mocht iemand nog die 
kant op gaan... 
 
De honderdste bal was uiteindelijk een bijzonder geval 
(zoals dat hoort bij een jubileum). Het Welschap - bij 
Eindhoven - stopt er aan het eind van het jaar mee, dus 
die moesten Lars en ik nog even meepikken. Honderd is 
een leuk aantal, maar daar houdt het natuurlijk niet op. Er 
zijn nog zat banen in Nederland en omstreken. Ik wil altijd 
nog een keer naar Engeland, Schotland, Ierland, Frankrijk. 
Allemaal binnen bereik (als het weer kan en mag), nu nog 
de andere gekken overhalen om een lang weekend weg te 
gaan...  

Diverse logoballetjes van De Drentsche 
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Tineke Braun 

 
Nee, ze leest de ZeijdeLinks nooit. Ja, alleen de belangrijke 
dingen, als je een draagtas moet gebruiken enzo en de 
wedstrijdverslagen, maar verder niet. Tja, zulke leden zijn 
er dus ook. En dan worden ze vervolgens ook nog 
gevraagd om negen holes mee te lopen voor diezelfde 
ZeijdeLinks. ’t Kan verkeren. Twee uurtjes later zijn we de 
halve wereld over gereisd en belanden we in de 
vergaderruimte van het clubhuis om daar de laatste 
puntjes op de i te zetten. 
 
Globetrotter 
Tineke, Hcp 20.2, ruim tien jaar lid van de DG&CC, begon 
haar carrière in het onderwijs in Puttershoek met een 
toenmalige klas 1 van het basisonderwijs. Na drie jaar 
overzag ze haar leven en bedacht dat ze op deze manier 
niet oud wilde worden. Ze solliciteerde bij Shell en kwam 
in 1979 in Nigeria terecht waar ze lesgaf aan kinderen van 
Shell-medewerkers. Na twee jaar werd Nigeria verwisseld 
voor Brunei en kwam ze in 1985 terug naar Nederland, 
onder andere om te trouwen. Daarna vertrokken ze naar 
Maleisië, kregen daar drie kinderen. ‘Voor de geboorte 
van de tweeling in 1991 zijn we wel teruggekomen naar 
Nederland, dat durfden we in Maleisië niet aan. Daarna 
zijn we van 1993 tot 2003 in Oman geweest.’ 
 
Stukje kunststof gras, de brown en de Jebbel 
‘Oman was en is een prachtig land, waar we notabene 
direct aan de golfbaan woonden. Zo’n baan zag er 
trouwens wel wat anders uit dan hier. Het was gewoon 
een fairway van zand en kleine steentjes. Als je af wilde 
slaan legde je eerst je zelfgemaakte stukje kunstgras neer, 
dat had iedereen aan z’n trolley hangen, anders kon je 
echt niet slaan. En wat bij ons de green is, was daar de 
brown. Een harde plaat die gemaakt was van een mengsel 
van zand en olie. Er was ook een hole, de Jebbel noemden 
we die, met een enorm hoge berg. Tenminste, als 
beginnende golfer vonden we dat. Het was een hele kunst 
om daar overheen te slaan. Haha. Nu zou je er je hand 
niet meer voor omdraaien.’ 
 
En al die tijd ben je blijven werken? 
‘Jazeker! En met heel veel plezier. Altijd in het onderwijs. 
In 2003 zijn we naar Nederland teruggekomen en vanaf 
dat moment heb ik me vooral beziggehouden met het vak 
Nederlands als Tweede Taal (NT2). Via de Stenden 
Hogeschool in Assen of het Alfa College in Groningen en 

de laatste vijf jaar in Winsum. Daar gaf ik Nederlandse les 
aan vluchtelingen in het kader van hun 
inburgeringscursus. Super interessant. Eritreeërs, Syriërs, 
Irakezen, Iraniërs, echt overal vandaan. Ik gaf ze twee jaar 
lang drie dagdelen per week les. Je ziet ze groeien en 
bouwt ook echt wel een band met ze op, met sommigen 
ook wel privé. Ja, ik hoorde het verhaal van het gesjoemel 
met miljoenen.  

Dat hele onderwijs had ook veel beter bij de ROC’s 
kunnen blijven dan particulier uitbesteed. Kijk, iedere 
vluchteling ‘krijgt’ € 10.000. Daarvoor krijgt hij twee jaar 
lang Nederlandse les, met als doel om iemand ook klaar te 
maken voor de arbeidsmarkt. Na elke drie maanden 
moest de vluchteling bij ons tekenen dat hij les had gehad. 
Pas daarna konden wij het declareren bij DUO. Dat het nu 

Joke van der Ven 
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Joke van der Ven Gerrit van de Werken zo is misgegaan heeft met die controle en declaraties te 
maken.’ 
 
Terugkijkend op je leven, à la Nassim Taleb, welke 
gebeurtenis heeft de meeste impact op je leven gehad? 
[In het boek de Zwarte Zwaan vraagt Nassim Taleb elke 
lezer een testje te doen. Welke gebeurtenissen in je leven 
hebben de meeste invloed gehad en had je die ook 
verwacht of voorzien?]  
Tineke hoeft er niet lang over na te denken: ‘Mijn keuze 
om bij Shell te gaan werken in het buitenland heeft mijn 
leven totaal veranderd. Daardoor ben ik echt de halve 
wereld over geweest. Met vakanties gingen we naar 
Australië en Nieuw-Zeeland, we waren toch in de buurt. 
Ja, door die keuze heb ik echt een fantastisch leven 
gehad, wat ik nooit gehad zou hebben als ik hier was 
gebleven.’ 
 
En je mooiste herinnering? 

‘De periode in Oman, toen de kinderen klein waren, en 
we om de haverklap gingen kamperen in dat prachtige 
land waar je overal maar kon gaan staan met je tentje. 
Heerlijk!’ 
 
En je minst leuke? 
‘Rond mijn trouwen bleek mijn vader kanker te hebben. 
Hij is kort daarna overleden. Heel jammer…’ 
 
En nu vooruitkijkend naar de toekomst? 
‘Ha! Ik heb nu overal tijd voor, want ik werk sinds twee 
jaar niet meer. Ik zou dus best op kunnen passen op de 
kleinkinderen die ik (nog) niet heb. Haha! Zou ik wel leuk 
vinden…’ 
 
En tenslotte, misschien, heel misschien hebben we er 

voor deze ZeijdeLinks voor één keertje een extra lezer 

erbij! 

Een behouden vaart? 
Eric Afman 

Wordt dit een terugkerend onderwerp in de ZeijdeLinks? 
Moeten we een mooi kopje met een pakkende titel laten 
ontwerpen? Laten we het hopen van niet. Want het kan 
natuurlijk niet goed zijn voor je golftas, laat staan voor de 
inhoud. Daar kan Ans Goossens over meepraten. Nadat 
een stevige herfstwind haar golfkar (op de rem) en -tas 
met open paraplu erop optilde en het water bij de green 
van Geel 8 in blies was het spannend hoe dat zou 
aflopen. Gelukkig hoefde ze zelf het water niet in, 
aangezien de tas bleef drijven en haar flightgenote een 
hengel kon gebruiken om alles weer aan de kant te 
krijgen. Ondanks de kletsnatte inhoud van haar handtas 
deed haar telefoon het nog. Dat alles nog in de tas zat 
was een bonus. De rest van de middag zijn Ans en Peter 
wel bezig geweest om alles weer schoon en droog te 
krijgen. Eind goed, al droog... 

.  
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Joke van der Ven B. Bie 
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Joke van der Ven B. Bie 
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Vanaf begin oktober hangen er kunstwerken van Marion 
Kraus in het Clubhuis. Prachtige en gevarieerde 
kunstwerken die we als clubleden nauwelijks hebben 
kunnen zien. Abstracte schilderijen die doen denken aan 
de Duits-Zwitserse kunstenaar Paul Klee en figuratieve 
werken zoals Memento Mori in het restaurant van het 
Clubhuis. Tot mijn verrassing blijken het geen figuratieve 
schilderijen te zijn, maar foto’s die doen denken aan 17e-
eeuwse stillevens. Marion stelt de stillevens zelf samen in 
haar atelier, de foto’s worden later op de computer 
nabewerkt. En in die combinatie verweeft zich het werk 
van Marion Kraus.  

 
Ze genoot haar opleiding aan de Kunstacademie Minerva, 
maakte tal van studiereizen naar India en Nepal, Syrië en 
Jordanië, China en Iran. Ze schilderde soms in opdracht 

voor bedrijven en instellingen en gaf in Haren ruim 27 jaar 
schilderlessen in haar eigen atelier. Als docent was ze 
actief in het Drents Museum, gaf daar rondleidingen en 
lezingen en verhuisde ruim een jaar geleden naar Baarn, 
vanwege het werk van haar echtgenoot en om meer in de 
buurt van haar kinderen te zijn. In Baarn gaat ze opnieuw 
lesgeven aan de Volksuniversiteit.  
 
We hopen dat haar werk langer in het clubhuis kan blijven 
hangen, omdat door de huidige coronamaatregelen te 
weinig leden van haar werk hebben kunnen genieten. 
 
Voor meer informatie kijk op de websites:  

https://www.marionkraus.com/ en  

https://www.fotomarionkraus.com/ 

Joke van der Ven 
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In de vaart der volkeren loopt Nederland op het gebied 
van het World Handicap System (WHS) een beetje 
achteraan. Het grootste deel van de wereld is al over op 
het nieuwe systeem. En we vertragen onze voortgang nog 
een klein beetje meer. Eerder dachten we aan te kunnen 
geven dat we op 1 januari 2021 over zouden zijn op het 
WHS, maar de transitieperiode duurt nog iets langer. 
Zoals het er nu naar uitziet gaan we op 1 maart live. Vanaf 
4 januari heb je als het goed is twee handicaps op je NGF-
pas staan. De NGF is op dit moment nog druk bezig met 
het testen van de WHS-calculatiemodule, die de 
handicaps steeds opnieuw zal uitrekenen. Zoals we in 
onze nieuwsbrief aangaven is de berekening van je 
handicap een stuk ingewikkelder dan bij het EGA-systeem. 
Tenzij je een mathematisch wonderkind bent, is het 
nauwelijks mogelijk even snel uit te rekenen wat je 
nieuwe handicap wordt. Dat geldt voor je eerste WHS-
handicap, maar ook voor de handicapaanpassingen die 
volgen op na invoering van het systeem ingevulde Q-
scores. Zelf heb ik twee handicaps uitgerekend (daar had 
ik ongeveer een uur per handicap voor nodig) en iemand 
vroeg of de berekening die hij in gedachte had klopte. Dat 
was niet het geval. Gelukkig rekent de computer die voor 
je uit.  
 
Vanaf woensdag 16 december tot maandag 4 januari 
worden door de NGF geen qualifying scores verwerkt en 
kunnen ook geen andere handicapaanpassingen worden 
doorgevoerd. Q-scores die vanaf 16 december worden 
ingeleverd worden na 4 januari alsnog verwerkt. Vanaf 4 
januari kun je de scores zien die zijn gebruikt om je WHS-
handicap te berekenen, als het goed is zowel in de golf.nl 
app als in E-Golf4U. Vanaf 4 januari heb je dus twee 
handicaps, waarvan tot 1 maart de EGA-handicap leidend 
is en daarna die handicap vervalt en je WHS-handicap je 
officiële handicap is. Maar hoe meer kaarten je tot 1 
maart in je historie hebt, hoe groter de kans dat je 
handicap niet enorm gaat stijgen. Dus blijf dan ook vooral 
qualifying rondes lopen en dan ook nog eens zo goed 
mogelijk afronden, een score van 32 Stableford-punten 
betekent een beter dagresulaat dan 24 Stableford-punten 
en doet meer voor je WHS-handicap. 
 
Hoewel we ons best doen iedereen op de hoogte te 
houden, is het een beetje moeilijk te peilen hoe de 
overgang naar het nieuwe systeem leeft bij onze leden. 
Degenen die met regelmaat een Q-kaart lopen zullen er 

iets meer naar uitkijken dan de spelers die vanaf 2016 
maar een handjevol scores in hun handicaphistorie 
hebben staan. De laatste groep is het meest 
vertegenwoordigd binnen onze vereniging. We gaan er 
dan ook van uit dat het feit dat voor het gros van de leden 
eerste WHS-handicap hoger zijn dan de laatste EGA-
handicap, geen grote hordes op de barricades zal krijgen. 
Toch verwachten we wel enkele reacties. Tijdens de 
transitieperiode kunnen we sowieso niets aan de nieuwe 
WHS-handicaps veranderen. Daarna kunnen we kijken of 
er aanpassingen nodig zijn. Voordat we dan alsnog een 
stormloop krijgen, de NGF zegt erbij dat dit alleen kan in 
speciale gevallen. Daarover later meer. 
 
Voor wie nog meer over het WHS wil weten, verwijzen we 

graag naar de WHS-nieuwsbrief die we in het najaar via 

de mail hebben verstuurd. De nieuwsbrief staat ook op de 

website, ga daarvoor naar dgcc.nl, log in en klik daar 

onder Mededelingen op ‘WHS-nieuwsbrief van de R&H-

commissie’. Verder vind je alle informatie ook nog eens 

op golf.nl/whs en ngf.nl/whs. 

Eric Afman 
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Karin van Esch 
Karin van Esch 

Op zaterdag 21 november werd door de jeugdcommissie 
een pitchfork-actie georganiseerd. Hieronder een verslag:   
 
Een handig dingetje van metaal, van plastic, of van hout,  
te gebruiken voor hoognodig onderhoud.  
Je hebt ze met twee tandjes, of met drie,  
en – hopla – deukjes repareren wordt een makkie!  
Toch gebeurt het nog met regelmaat,  
dat ’t ding blijft liggen op een volle kookplaat.  
Kijk eens naar de grasmat, de volgende keer op de baan,  
en aanschouw hoeveel deukjes er daar in ‘t gras staan.  
 
Een pitchfork bleek bij velen echt geen vaste prik,  
de vraag alleen al bezorgde vele golfers schrik.  
Maar nu effe serieus,  
7 van de 32 golfers is toch best curieus?  

In 2021 gaan we dit anders doen,  
met z’n allen, uit fatsoen.  
En om De Drentsche een schone lei te gunnen,  
hebben wij besloten die pitchmarks es flink uit te dunnen.  
 
Maar liefst 453 pitchmarks werkten we uit de grond.  
Hard werken, maar wel gezond.  
De greens zien er nu niet enkel beter uit,  
ze rollen ook met veel minder gestuit.  
Want denk er eens aan,  
hoe veel beter jij zou slaan,  
als geen enkele krater zou bestaan?  
 

Al met al toch geen slecht idee…  

dus, neem jij nu ook je pitchfork mee? 

Drs. B 

Gerda Koster  
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Gerrit van de Werken 

Na een zoveelste oefenrondje dat niet meer had 
opgeleverd dan het inzicht dat ik het wel nooit zou leren 
trad ik met een doel het clubhuis binnen. Ik had mij 
voorgenomen om een lid van het greenkeepersgilde te 
bevragen over hun ervaringen temidden van al die, 
ongetwijfeld goedgeluimde mensen, die op zo’n plezierige 
manier hun vrije tijd konden doorbrengen. 
Ik trof het. Aan het tafeltje achter de sanseveria’s zat een 
man van het gilde die ik op de baan al vele malen met een 
vluchtige groet mocht passeren. Een van die kerels die 
des morgens om vier uur opstaan, hun vrouw een 
vluchtige kus geven en hun dag met vreugd aanvatten. 
Die nog even ten afscheid zeggen: ‘Schat, laat de afwas 
maar staan, de kinderen haal ik wel op van school en 
daarna breng ik oma nog even een pannetje ‘Blote 
billetjes in het gras’ want je weet, daar houdt ze zo van.’ 
Zulke kerels zijn het. En zo’n kerel zat nou daar achter de 
sanseveria’s. 
De kop koffie die ik hem aanbood nam hij welwillend aan. 
Geheel tegen mijn verwachting in stond zijn gezicht op 
neerslachtig. 
‘Wat is er wat je zo bedrukt?’ was mijn openingszin. ‘Het 
is mooi weer, de zon schijnt, de fairways liggen erbij als 
vredige lanen door koninklijke domeinen’ was mijn wat 
gezwollen formulering. 
Karel (’Ik heet Karel, zei Karel.’) nam mij zwijgzaam op en 
wat hij zag vermocht hem niet direct van stemming te 
veranderen. 
Ik dacht aan de deadline voor dit stukje en bood hem mijn 
beste kant en nog een paar koppen koffie aan. Bij de 
vierde kop ging hij overstag. 
‘Ons werk’ begon Karel: ‘is prachtig. Elke dag van vroeg 
tot laat in de buitenlucht. Wie wil dat niet. En het is ook 
nog hardstikke mooi werk ook meneer. 
Elke dag maaien we het gras en de volgende morgen is 
het weer net zo lang, maar dat vinden wij niet erg. 
Elke dag draineren we, maar na een buitje staat de hele 
baan weer helemaal onder tijdelijk water. Dat vinden we 
niet erg. 
Elke dag snoeien we, maar na een paar mooie dagen 
grijpt het groen weer met struiken tegelijk om zich heen. 
Ook dat vinden we niet erg. 
Elke dag weer groeten we iedereen die we tegenkomen. 
En ook dat vinden we niet erg.’ 
Het verhaal stokte. Ik begreep even niet wat er dan wèl zo 
erg was. 
Hij keek me nog eens weifelend aan als om te zien bij 
welk slag golfers hij me moest indelen. 

Na een vijfde kop koffie nam hij het besluit om dan toch 
maar tot het gaatje te gaan. 
‘Wat mij zo aangrijpt’ vervolgde hij met toegeknepen 
keel: ‘is dat er soms mensen zijn die denken dat ze Tiger 
Woods zelf zijn. Dan denk je dat ze zich ook zo netjes 
gedragen. Mooi niet! Ze gedragen zich of ze met ’n 
greenfee de hele baan hebben opgekocht. Dat vind ik nou 
wel erg.’ 
Het werd hem even zichtbaar teveel. 
‘Het zijn er niet veel hoor’ ging hij vergoelijkend door: 
’maar die paar zou ik persoonlijk graag eens ’s morgens 
om vijf uur aan een perceeltje bomen zagen zetten.’ 
‘Je moet maar zo denken, die mensen die zo bezig zijn 
hebben zelf een matje kunstgras in hun rotstuintje liggen 
en droogbloemen op de vensterbank.’ probeerde ik Karel 
op te beuren. 
Een collega van Karel schoof aan. Hij verklaarde de 
emotionele stemming waarin mijn gesprekspartner 
verkeerde. ‘Hij zag gisteren hoe twee golfers met zijn 
green omgingen. Alles wat de heer verboden heeft en 
meer. Dat gun je toch geen mens. Dat komt wel even 
binnen hoor.’ 
Het zijn vast geen mensen die thuis de boel op stelten 
kunnen zetten’ putte ik uit eigen ervaring. ‘Waarschijnlijk 
staan de sloffen klaar bij de voordeur en ligt er een zeiltje 
met bloemen over de bank tegen het stof.’ overdreef ik 
een beetje. 
Karel ging door: ’Daar lig ik nou ’s nachts wel eens wakker 
van. Altijd een spic en span baan verwachten, zonder 
plaggen, zonder pitchmarks, mèt mooi verzorgde 
fairways. 
Want, o wee, o wee, ze mochten bij hun rondje in 
honderdentwintig slagen eens een moeilijk gestoken vlag 
tegenkomen. Of op hun heerlijk ontspannend dagje uit op 
de golfbaan ons twee keer op een grasmaaier 
tegenkomen. Of een fairway die te hard is. Of te zacht. 
Als de baan er wel goed bij had gelegen waren ze vast 
met een score van vijfentachtig thuisgekomen, hoor je ze 
dan zeggen. Dat vind ik dus wel erg.’ eindigde Karel* met 
een uithaal die verdacht veel op een snik leek. 
Ik wist niet goed hoe hem te troosten. 
Mensen zoals ik, heb je altijd, dacht ik. 
 
* Karel vindt, desgevraagd, uw hoge scores wel jammer 
maar voelt zich niet verantwoordelijk. 
 

B. Stun 
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Joke van der Ven 

 

Schreef ik vorige keer over het goed doorstaan van de 
baan van de droge zomer - je kunt je het nauwelijks 
herinneren, laat staan voorstellen met de flinke 
hoeveelheden regen van deze nazomer en de herfst - 
grote delen van de baan vragen nu uw extra aandacht als 
u in de baan bent.  
 
Probeer zoveel mogelijk met draagtassen te lopen en 
indien u toch, om welke reden dan ook, met de trolley de 
baan in gaat, liefst helemaal niet over de voorgreens 
rijden.  
 
Dit lijkt eenvoudig uit te voeren, maar ik constateer, ook 
als marshall, dat menigeen, al dan niet bewust, dit nalaat. 
‘Oohh, nu je het zegt... helemaal niet in de gaten...’ 
‘Meen je..., ik dacht dat dat alleen voor buggy’s geldt…’ 
‘Ja, ik weet het, maar ik stond helemaal aan de andere 
kant en dit is veel korter…’ 
En nog meer ter plekke welgemeende verzonnen excuses. 
Alstublieft, wijs ook elkaar op de etiquette, bijvoorbeeld 
ook het repareren van pitchmarks, het terugleggen van 
plagjes, het opruimen van gebroken tee’s, etc.  
 
Het najaar bracht ons ook prachtige natuur en geweldig 
mooie kleuren. Bijvoorbeeld de Liquidamber bomen op 
Rood 6, die verschillend kleuren dankzij meerdere 
pigmenten die elkaar opvolgen in afsterven, zodat de 
groene kleur plaatsmaakt voor geel, vervolgens 
oranjerood en dieppaars. Met name de laatste kleur is 
uniek voor deze boom. 
 
Er zijn paddenstoelen in overvloed, zoals de 
reuzendikhoeden langs het fietspad richting Lodge, de 

heldere vliegenzwam en een mij onbekend prachtig paars 
zwammetje op de stam van een eik. 
(Weet iemand welke ik bedoel?) 

 
Nu de bladeren er weer af zijn en het vogelseizoen voorbij 
is, zijn ook de zaagactiviteiten weer volop bezig. Dit jaar 
wordt de rode lus aangepakt. De percelen worden 
opgeschoond en er wordt ruimte gemaakt voor mooie 
gezonde bomen door mindere, aangetaste en slecht 
groeiende bomen te rooien. Zo wordt er licht gecreëerd 
in de bospercelen, waardoor er meer variëteit kan 
ontstaan. U zult de hele winter door mooie stapels 
stammetjes tegenkomen, evenals grote bossen takken, 
die versnipperd worden. (Deze stapels mogen gratis 
ontweken worden als uw bal ertussen ligt of als dit 
materiaal uw slag of stand hindert.) 
 
Op de Witte lus wordt verdergegaan met het rooien van 
de dode elzen. Zij zijn de afgelopen jaren doodgegaan aan 
de elzentaksterfte. Met name op Wit 4 naast de schuilhut 
en het perceel tussen Wit 7 en Wit 8 zal flink aangepakt 
worden; deze percelen bestaan voor nagenoeg 100% uit 
els. 
 
De verkoop van het hout en de snippers wordt mede 
beheerd en gecoördineerd door Wim Wijga, die bijna 
dagelijks, geholpen door meerdere vrijwilligers, in de 
baan aan het zagen is. 
 
En o ja, laten we deze winter extra voorzichtig zijn in de 
baan, niet over de ‘nieuwe’ voorgreens lopen en elkaar 
helpen de regels en etiquette na te leven. 
 
Hele fijne Kerst en een Covid-vrij 2021! 

Bart  Snijders 
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Een bijzonder jaar, en dat was ’t 
 
Vraag André Turkstra, ons hoofd greenkeepers, om het 
jaar 2020 in één woord te beschrijven, en hij zegt bijna 
onmiddellijk: ‘Bijzonder! Eerst was de baan dicht, 
werkten we maar met twee man hier, plus Martin en 
Sven, en toen werd het héél druk! Bomvol! Het was echt 
bizar druk dit jaar. En dat is ook logisch, want mensen 
hebben niks anders. Dit is hun enige uitlaadklep. Het is 
ook veel eerder druk. Vroeger was dat vooral zo tussen 
10.00 uur en 14.00 uur, nu begint het al veel vroeger. Je 
ziet dan ook dan veel looproutes kapotgaan. Of er 20 
mensen over het pad lopen of 80 dat maakt nogal 
verschil.’ 
 
De greenkeepers zien we vaak met een big smile over de 
baan scheuren over de ijzerplaten bij Rood 1.  Die lijken het 
wel naar hun zin te hebben!  
André: ‘Je bedoelt in verband met de afvoer van de 
foregreens? Ha, ja die mannen zijn helemaal in hun 
element. Het volledig aanpassen van de foregreens is 
voor hen heel wat anders, veel handwerk en ook stoer 
werk. We pakken nu van Wit, 1 en 3 aan, van Rood 2 en 3 

en van Geel 2 en 9. Maar ’t hangt ervan af hoe nat het is, 
anders kunnen we pas volgend voorjaar verder. De 
nieuwe graszoden die er liggen, dat duurt wel tot april, 
pas dan is het voldoende aangegroeid, verwachten we.’ 
 
Geen prullenbakken en harken meer?  
‘Afgelopen jaar moesten we er vanwege corona voor 
kiezen om de prullenbakken te verwijderen en de harken 
uit de bunkers te halen. Het zou me niet verbazen als dat 
misschien wel zo blijft. Waarschijnlijk één prullenbak aan 
het begin van een lus. Dan hoeven we niet al die bakken 
meer te legen. Als je wist wat mensen daar allemaal 
ingooien? Hun hele tas wordt daar soms in geleegd. Wat 
dat betreft hebben we hier op de baan veel geluk met de 
marshalls. Die zijn er zeker bij festiviteiten ’s morgens al 
heel vroeg en legen ook altijd de prullenbakken. Dat 
gebeurt niet op alle banen, kan ik je zeggen.’ 
 
De komende winterperiode wordt er met de vier vaste 
greenkeepers doorgewerkt aan onze baan die er dit jaar 
ondanks de drukte tiptop uitzag! Naast André zijn dat 
Harco, Arjan, Lars en Simon. Pas in het voorjaar komen de 
seizoenskrachten er weer bij.  

Joke van der Ven 
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