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Een aantal weken terug werd in Rotterdam het Eurovisie 
Songfestival gehouden. Het extravagante muziekfestijn ging 
als vanouds gepaard met veel glitter en glamour, maar stond 
toch vooral symbool voor de langzame terugkeer naar wat 
ondertussen het ‘oude’ normaal is gaan heten. En dus zou 
‘Open up’ net zo goed als slogan voor deze hele zomer 
kunnen gelden. Want we mogen weer uit eten, weer 
ongehinderd winkelen, we mogen zelfs weer vlaggenstokken 
pakken en bunkers harken.  
 
En dat kan wat onwennig zijn, want een coronajaar heeft veel 
veranderd. Zo is Daan opeens Teaching Professional, heet 
Floris Kruys je nu welkom in het clubhuis en zijn zelfs de 
driving range ballen van uiterlijk veranderd. Tegelijkertijd zijn 
er ook dingen die nooit veranderen. Mannen (al is dat wat 
stereotyperend), de overweldigende populariteit van de Golf 
Lodge en de oneindige creativiteit van alle vrijwilligers die 
deze vereniging rijk is. 
 
Geniet van wat hopelijk een prachtige, sportieve zomer 

wordt. Open je ogen, smul van de natuur en vooral: proef de 

zoete smaak van vrijheid. 
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Erik Harmsen 

Deze keer in de ZeijdeLinks aandacht voor onze vele 
nieuwe leden die we tijdens de Corona pandemie het 
laatste jaar hebben mogen begroeten. Golf was één van 
de eerste buitensporten die weer van start mochten 
gaan  in de zomer van 2020 en dat konden we merken. 
Het ledenbestand groeide naar 950 leden.  
Onze aandacht hoeft niet uit te gaan naar meer nieuwe 
leden maar naar het behoud van de nieuwe leden. De 
Clubavond op woensdag is natuurlijk al een goede 
manier om als nieuw lid met andere leden te spelen, 
maar misschien zijn er meer mogelijkheden. Het bestuur 
staat open voor nieuwe suggesties. 
 
De competitieteams konden voor het tweede jaar op rij 
weer geen competitie spelen. Daarom besloot de TC een 
onderlinge competitie te organiseren in de periode van 6 
april tot zondag 9 mei. In vier poules speelden twaalf 
teams tegen elkaar, waarvan negen heren- en drie 
damesteams. Verrassende uitslagen zorgden voor 
spannende finales in het laatste weekend. De 
overwinning ging uiteindelijk naar het zondag 36 holes 
team 2. Het team bestaande uit Randy Soemosemito, 
Henk van Dijken, Martijn Vos, Niels van der Weerd, 
Hans van Dijken en Eric Afman werd beloond met 
mooie prijzen en bekroond met een natte duik van 
teamcaptain Eric Afman. 
 
En dan eindelijk, eindelijk mochten de terrassen echt 
open en open blijven. De Coronacijfers laten nu een 
veel stabielere, neerwaartse trend zien. Dit geeft 
vertrouwen dat de versoepelingen stand zullen houden 
en zich nog gunstiger zullen ontwikkelen.  
 

Volgend jaar vieren we ons twintigjarig bestaan, ons 
vierde lustrum. Er is al een lustrumcommissie aan het 
werk, bestaande uit Maarten Proost, Arieke Prozee, Gien 
Bouwman en Marjolein Stevens. Het zal weer een 
gedenkwaardig festijn worden en laten we hopen dat we 
dan helemaal los kunnen gaan en we volop van het 
terras, de tent en de horeca kunnen genieten en niet te 
vergeten van vele leuke golfwedstrijden. 
 
Daarnaast besteedt het bestuur veel aandacht aan een 
noodzakelijke statutenwijziging die te maken heeft met 
een nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR). Deze wet is bedoeld om wanbestuur, 
onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van 
positie en andere ongewenste activiteiten binnen 
besturen te voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen 
moeten per 1 juli aan de wet voldoen.  
 
Maarten Jan Brolsma 
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Ze is 36 jaar lang bij de politie geweest. Eerst als agent op 
straat, later als leidinggevende. Sinds twee jaar is ze 
Hoofd Crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Drenthe en 
verantwoordelijk voor alles wat 
vóór, tijdens en ná crises en rampen 
gebeurt. Werkt en denkt in 
multidisciplinaire aanpak. Ze is het 
type ‘stoer wijf’ waar je je hoed en 
je pet voor afneemt. Ze is inmiddels 
drie jaar lid van de DG&CC en heeft 
een WHS van 12.6. Haar favoriete 
hole: Geel 8. Haar naam: Lineke 
Bennema. 
 
Geel 8 is je favoriet. Waarom? 
‘Het is de enige hole waarop ik een 
eagle geslagen heb. Ik begon met 
een supergoede drive, toen een 
mooie slag naar de hole en al 
draaiend viel ie. Wow! Sowieso vind 
ik het een spannende hole. Het blijft 
altijd de kunst om met twee op het 
eiland te komen, en dan afmaken 
natuurlijk.’ 
 
Op Geel 9 verzucht ze na een prachtige slag: ’Dat wil ik 
wel tot m’n honderdste blijven doen!’ 
 

Uhm… misschien iets te…. 
‘Welnee! Ik was een paar jaar geleden bij de KLM Open. 
Daar werd een toernooi gestart door een honderdjarige 

vrouw met een slag van 100 meter 
op de PAR 3. Kek in de kleren, cap 
op en zei meteen na die slag dat ‘ie 
beter had gekund. Heerlijk toch? 
Dat wil ik ook wel.’ 
 
Ze is op verschillende banen in het 
land lid geweest, speelt het spelletje 
al 24 jaar, heeft bakken energie en 
is nu dus bij  de DG&CC. ‘Ik vind het 
een superleuke club. Er wordt van 
alles georganiseerd, het is een 
mooie baan en er zijn leuke 
mensen. En niet te vergeten een erg 
leuke hole 19!’ Inmiddels heeft ze 
ook hier competitie gespeeld, 27 
holes, de 36 holes competitie werd 
haar net iets te veel, want ‘dat kost 
me een weekend en dan wil ik ook 
andere dingen doen.’ Haar 1.200 
m2 gras maaien bijvoorbeeld, op 

een trekkertje. ‘Kost me elke keer een paar uur, maar het 
is zó gaaf om te doen. Muziek op en maaien maar!’ 
Was getekend, Lineke Bennema 

De favoriete hole van … Lineke Bennema 
Joke van der Ven 

Sinds enkele weken mag er weer geharkt worden. Het 
aanharken van bunkers is geen verplichting, er heerst 
natuurlijk nog steeds een pandemie waarvoor het niet 
gezamenlijk aanraken van materialen en andere zaken 
een goede manier is om er letterlijk en figuurlijk niet mee 
in aanraking te komen.  
 
Er is echter een aardig alternatief: het aanvegen van de 
bunker met de voeten. Als je het afgelopen jaar echter 
wel eens in een bunker hebt gelegen, dan weet je dat 
niet veel mensen dit deden. Waarschijnlijk omdat er toch 
geplaatst mocht worden. Maar die lokale regel van het 
plaatsen in de bunker is met de terugkomst van de 
harken verleden tijd. En dan merk je ineens hoe 
vervelend het is dat er voetstappen in de bunker 
achterblijven. Wees daarom geen hork, doe jezelf en 
andere spelers een plezier en laat de bunker netjes 
achter, met behulp van de hark, of de voeten. 

Harken versus horken 
Eric Afman 
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Avonturen van een ballenraper 
Koen Hazekamp 

De afgelopen maanden was ieder mandje op de driving 
range een grote verrassing, want – heel eerlijk – er zat 
werkelijk van alles tussen. Des te groter zal de vreugde 
zijn geweest toen plots fonkelnieuwe rangeballen uit de 
automaat kwamen vallen. Na een tijdje op een houtje te 
hebben gebeten, zijn de ballen én het ballenhok nu weer 
helemaal up-to-date.  
 
Met zulke witte driving rangeballen valt het des te meer 
op wanneer er iets tussen zit wat niet dezelfde conditie 
heeft. Mijn waarde mediacie-collega Eric Afman vertelde 
in een eerdere ZeijdeLinks al over zijn  logoballenverzame-
ling, bestaande uit ballen die hij kocht of kreeg, maar in 
elk geval niet heeft gegapt. Dat valt zeker niet te zeggen 
over de ballen die ik laatst in de ballenmachine vond.  
 
‘Eigendom Golfbaan Heidemeer’ staat er op een bal 
gedrukt. Ik sta in het ballenhok, waar de ballenlift telkens 
een vijftal schoongemaakte golfballen de ballenbak in tilt. 
Zelfs onder tl-licht pak ik met gemak de lichtversleten bal 
tussen zijn wittere soortgenoten uit. Ik gniffel. De tekst 
liegt niet, maar toch heeft het iemand er niet van 

weerhouden om de bal 
mee te nemen. Dezelfde 
dag pak ik zo nog drie 
ballen uit de lift, en de 
dag erop nog eens vijf. 
Zeker als ik erop let, is 
het niet moeilijk zoeken.  
 
Op woensdagavond, vlak 
na mijn dienst, neuzel ik 
nog even door mijn 
bescheiden verzameling 
heen. Ik heb ondertussen een twaalftal ballen bij elkaar 
gelegd, waarvan negen unieke. Iedere bal bestudeer ik 
aandachtig: waar sommige zwaar versleten zijn, hadden 
andere nog een heel leven voor zich. En toch liggen ze 
allemaal voor me, geland op een plek vaak ver van huis. 
Waar plaatsen als Eelde en Zwolle nog redelijk dichtbij 
zijn, ben je naar de Swinkelsche of Golfbaan Delfland al 
gauw twee en een half uur onderweg. En zo concludeer ik 
met plezier: dat een rangebal verder vliegt dan de driving 
range lang is, gebeurt niet alleen hier.  
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Ongevraagd advies: twee strafslagen! 
Joke van der Ven 

De mannen van de golfschool hebben het druk, heel druk 

en het gaat ook heel erg goed, aldus Martin. Op dit 

moment is er een bezetting van vier man: Bob bijna 

fulltime, Daan zo goed als halftime en dat geldt ook voor 

Martin en Ian Goddard. De laatste gaat na deze zomer 

fulltime aan de slag als vervanger voor Sven. 

 

De drukte komt vooral door het grote aantal leden en ook 

nieuwe leden. Die laatste kunnen overigens pas na de 

zomer met de lessen aan de slag, tot die tijd zitten ze vol. 

‘Maar’, aldus Martin, ‘daarnaast beginnen ook de 

relatiedagen, de Business Cups en de bedrijfsdagen weer. 

De aanvragen daarvoor lopen binnen. Fantastisch 

natuurlijk dat we nu eindelijk weer ruimte krijgen om de 

‘gewone dingen’ weer te doen.’ 

Toch wilde je in deze ZeijdeLinks graag aandacht voor een 

fenomeen dat je in toenemende mate waarneemt. Vertel!

Martin: ‘Wat we merken is dat er golfers zijn, en vaak zijn 

dat mannen, die ongevraagd advies geven aan vrouwen. 

Terwijl die vrouwen daar helemaal niet van gediend zijn, 

integendeel. Laat me je drie voorbeelden geven. 

 

De eerste is van een dame die golflessen nam en daar 

vooral leerde bewegen. Dat ging steeds beter. En opeens 

kreeg ik haar weer bij een les en stond ze eigenlijk stokstijf 

stil. Toen ik haar vroeg hoe dat kwam vertelde ze dat ze 

één keer mee had gedaan met een clubavond. Daar was 

een flightgenoot die haar had gezegd dat ze stil moest 

staan. Hij had zelfs een euro op de grond gelegd en 

gezegd dat ze daarnaar moest blijven kijken. Het 

vervelende is nu dat die vrouw weer opnieuw moet leren 

bewegen en last kreeg van haar schouder. Vreemd 

natuurlijk dat ze zoiets aanneemt van een man die ze 

helemaal niet kent. 

Een ander voorbeeld. Er was een echtpaar dat graag 

samen wilde gaan golfen, te beginnen met de Par 3. En 

om de haverklap kwam er bij de man een zin uit als: ‘Kijk 

langer naar de bal!’ Ik heb toen gezegd als je graag samen 

wilt golfen en het leuk wilt hebben, geef dan vooral géén 

aanwijzingen aan je vrouw. De vrouw keek me dankbaar 

aan. Blij dat ik het begreep. 

Het laatste voorbeeld is heel recent van een jong 

echtpaar. Allebei op les. Hij pakte een mandje en sloeg dat 

binnen no time leeg. Bam, bam, bam. Daarna draaide hij 

zich om naar zijn vrouw die heel leuk bezig was om de 

swing en stand te oefenen en daar de tijd voor nam. En 

meteen begon hij haar allerlei adviezen te geven. Ik heb 

me er toen in gemengd met ‘Ik wil me niet met een goed 

huwelijk bemoeien, maar misschien is het een idee dat je 

goed naar je vrouw kijkt, dan kun je misschien nog wat 

van haar leren.’ De reactie van de man kun je wel raden 

denk ik. 

 

En dan de ergste. Er was een dame die tijdens een 

wedstrijd niet alleen advies kreeg van een mannelijke 

flightgenoot, hij hield zelfs haar hoofd vast. Die dame 

stond het hier later met tranen in de ogen op de mat te 

vertellen. Dus laat heel helder zijn, zeker in een wedstrijd: 

op ongevraagd advies staat reglementair twee 

strafslagen!’ 

En nu maar hopen dat het kwartje valt Martin? 

‘Zeker! Golf is zo’n leuk spel om samen te spelen. Dan 

moet je het ook samen leuk houden! En om het nog maar 

eens samen te vatten: die mannen bedoelen het niet 

verkeerd, maar realiseren zich veel te weinig hoe hun 

‘advies’ bij anderen over komt.’ 
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Bas Kramer 

 

Hockey is de kern van zijn DNA. Het begon al toen hij als 

vierjarig jongetje met zijn vader op zondag meeging. 

Vader speelde wedstrijden, trainde en begeleidde teams, 

Bas en oudere broer vermaakten zich zo alle zondagen op 

de hockeyvelden. Op z’n zestigste kondigde hij bij zijn 

Hockey Vereniging Assen - de oudste hockeyvereniging 

van het Noorden - aan dat hij na twintig jaar de 

zaterdagochtend voor zichzelf wilde 

hebben. Maandag- en donderdagavond 

bleven. Met alle toeters en bellen werd 

er afscheid van hem genomen. Het lintje 

waar hij stilletjes op gehoopt had, bleef 

achterwege, maar afgelopen 25 april 

kwam er dan toch het telefoontje van 

Marco Out, de burgemeester van Assen. 

‘Het heeft de koning behaagd…’ Bas: 

’Toen wist ik genoeg. Mooi, dat dat lintje 

er toch is gekomen. De vrijdag erop 

kregen we het met tweetallen 

opgespeld. Alleen mijn vrouw mocht 

erbij zijn, de kinderen en anderen 

konden via een verbinding meekijken.’ 

 

We lopen Rood. Bas slaat met een WHS van 9.7 standaard 

tussen de 200 en 240 m af en heeft absoluut geen 

hockeyslag.  

 

Hoe komt het dat jij niet die typische hockeyslag hebt? 

‘Nou, daar heb ik echt heel veel in geïnvesteerd. Toen ik 

een jaar of twaalf geleden wat serieuzer bezig was met 

golfen kreeg ik van een hockeyvriend al meteen de tip om 

lessen te gaan nemen, want als je niet je romp en de 

draaiing in je lijf gebruikt, maak je geen afstanden. En ja, ik 

ben best ambitieus, dus ik heb de eerste jaren regelmatig 

lessen genomen, en nu nog. Elk jaar neem ik een 10-

lessenkaart. Ze zeggen dat je je tot je 80e kunt verbeteren 

met golf, dus daar ga ik voor.‘ 

 

Wat is het mooiste dat je in je leven hebt meegemaakt? 

‘In het hockey, of op een andere manier?‘ 

 

Kies zelf maar. 

‘Met hockey denk ik toch dat we met het team van D.K.S. 

in Enschede, (De Kromme Stok, ja hockeyverenigingen 

hebben rare namen hoor!) promoveerden naar de 

dubbele hoofdklasse.‘ 

 

En het minst leuke? 

‘Dat ik in die tijd best wel veel op de bank zat. Ik heb wel 

op hoog niveau gehockeyd, maar ik was niet echt de top.’ 

 

Hockey heeft je leven bepaald en doet dat nog steeds  voor 

een groot deel? 

‘Je moet het zo zien, als je iets leuk vindt, 

haal je daar ook enorm veel energie uit. En 

het training geven blijft gewoon ontzettend 

leuk. Niet alleen de training aan de echte 

top, maar vooral in de breedte. Vorige week 

nog had ik een clubje meiden van C3 en C4. 

Die zijn echt niet top, maar het is zo leuk om 

ze bezig te zien en beter te zien worden. In 

de pauze van de training dronken ze 

allemaal wat water, daarna gingen we weer 

verder. Na een paar minuten heb ik de 

training gestopt en gevraagd: ‘Wat zat er in 

het water meiden?’ Ze keken me aan, van 

wat bedoel je. ‘Nou, zei ik, voor de pauze 

speelden jullie hartstikke goed en na het 

water drinken is het prut.’ Giebelen natuurlijk, maar 

daarna speelden ze weer hartstikke goed.  

Kijk, daar kan ik dan zo van genieten! Ik heb ook 

verschillende clinics georganiseerd, train keepers en jeugd 

en houd mezelf daar ook fit mee. Een paar maanden na 

zo’n clinic voor keepers sprak ik een oud-hockeyer, zijn 

dochter was bij mij bij op een keepers clinic geweest. ‘Wat 

heb je met m’n dochter gedaan?’, vroeg ie. ‘Hoezo?’ ‘Nou 

ik zag haar duiken de hoek in, dat heb ik ‘r nog nooit zien 

doen!’ Ja, weet je, dan glim ik ook.‘ 

 

Hoe kreeg je golfen eigenlijk in het vizier?‘ 

Sinds 2004 zit ik in een Hockey Touring Team. Dat is 

ontstaan door een paar fanatieke hockeyers die vinden 

dat je pas echt kunt zeggen dat je hockeyer bent als je in 

het buitenland hebt gespeeld. Zo gaan we ieder jaar naar 

Ierland, spelen we een toernooi en hebben onderling 

gigantisch veel plezier. Dankzij die club ben ik in aanraking 

gekomen met de golfsport. Een pracht stel mannen, dat 

zijn vrienden voor het leven geworden. En superleuk 

Joke van der Ven 
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natuurlijk dat ik zo ook met de golfsport in aanraking ben 

gekomen. Eerst heb ik jarenlang op Exloo gespeeld, sinds 

2015 ben ik hier lid en heb me eigenlijk ook meteen 

aangemeld om mee te doen met de competitie. Heel erg 

leuk natuurlijk, want daardoor leer je gewoon heel veel 

mensen kennen.‘ 

 

En het leven buiten golf en hockey? 

‘Haha! In het gewone leven ben ik interface engineer in 

de Isala kliniek in Zwolle. Ik knoop daar vooral applicaties 

aan elkaar, zodat gegevens van een EPD (Elektronisch 

Patiënten Dossier) en allerlei andere systemen zoals van 

de laboratoria en radiologie onderling uitgewisseld 

kunnen worden. Van origine ben ik chemisch technoloog. 

Begonnen op de universiteit Twente en heb het 

afgemaakt op de HTS. Daarna begon ik al snel bij Philips 

in Stadskanaal en nu zit ik al ruim tien jaar in Zwolle. 

Werk er vanuit huis en dat bevalt me prima!‘ 

 

En de baan en de club? 

‘Weet je, dit is zo’n mooie baan! Je ziet hier allerlei vogels 

rondvliegen, reeën de baan oversteken en hazen en 

konijnen huppelen. Soms neem ik mijn camera met 

telelens mee en geniet! Dan hoef ik niet eens te golfen. 

En de club vind ik geweldig, er gebeurt veel, ook de 

onderlinge competitie dit jaar omdat we nog geen 

competitie konden spelen. Zo’n leuk initiatief!’ 

 

Bij hole 9 hipt een haas uit de struiken. Ik (J.J.) maak een 

slag naar de green en raak het haasje vol op het lijf. Stijf 

van schrik blijven we kijken en lopen langzaam op het 

beestje af. Die blijft gewoon zitten tot we er vlakbij zijn. 

En hipt dan ogenschijnlijk ongeschonden weg. ‘Da’s vast 

een blauwe plek’, constateert Bas rustig. Waarmee we 

deze negen holes op een bijzondere manier afsluiten.  
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Joke van der Ven B. Bie 
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Eindelijk, na weken pootjebaden op De Drentsche, een 
rondje met droge voeten gelopen. 
De natuur en het weer lijken redelijk voorspelbaar, maar 
toch. Weken regen in april en mei past niet meer in ons 
systeem en al helemaal niet in Coronatijd, we willen naar 
buiten. Gelukkig trekt de natuur zich niet heel veel aan 
van in onze ogen abnormale omstandigheden en groeien, 
bloeien en reproduceren plant en dier zich gewoon als elk 
voorjaar voort. De vogeltelling door “het Puttertje” 
leverde op 9 mei weer 55 soorten op. Dit jaar drie 
nieuwkomers: wespendief, grote zilverreiger en 
tafeleend. 
 
Joop Klok en Willem Schuurman nemen de zorg voor de 
kasten over van Piet Pieterson. Piet heeft vanaf de eerste 
dagen van de baan dit werk met hart en ziel gedaan. Zijn 
gezondheid vraagt om een beetje gas terug te nemen: 
naast onze kasten beheert hij in en rondom Assen nog 
een kleine 400 kasten. Joop en Willem hebben 
spreeuwenkasten (gedoneerd door Vos b.v.) opgehangen 
op plekken waar uit ervaring veel last van engerlingen kan 

optreden. Het zijn de ruwhouten kasten op Geel 4, 5 en 6 
en drie op Wit 8. Bij eerste controle bleek dat er vier van 
de zestien kasten worden bewoond, niet door spreeuwen, 
maar door mezen. Waarschijnlijk zijn ze iets te laat in het 
seizoen opgehangen en moeten we wachten tot volgend 
jaar. 
 
De beide heren hebben de andere 73 kasten 
geïnspecteerd en slechts vier kasten zijn ongebruikt. Kool- 

en pimpelmezen broeden weer talrijk. Een enkele 
boomklever als welkome gast. 
Op de grens van Rood 3 en 4 met het aangrenzend 
bouwland zijn stroken ingezaaid met wilde bloemen, 
evenals de heuvel achter de green van Rood 3. 

Echte Koekoeksbloem 
 
Hopelijk wordt dit even succesvol als de stroken bij Geel 4 
en 5 vorig jaar. Deze stroken zijn niet opnieuw ingezaaid 
om te kijken wat er spontaan overblijft en opnieuw tot 
bloei komt. Margrieten en muskuskaarsje zijn al gezien. 
Het blijft een genot om hier te golfen en om je heen te 
kijken naar orchideeën, brem, fluitenkruid, margrieten, de 
bloesem van meidoorn, sleedoorn en lijsterbes en vlier te 
ruiken en te luisteren naar fazant, specht, koekoek. 
Wat mij opviel in Coronatijd was de minimale hoeveelheid 
afval in de baan, een enkel mondkapje, snoepwikkeltje, 
blikje, maar veel en veel minder dan normaal toen de 
prullenbakken er stonden. Laten we dat volhouden, ook 
als er weer bakken in de baan komen. Wat wel beter kan 
is het toepassen van etiquetteregels: wijs ook elkaar 
daarop. Het maakt het golfen zoveel leuker! 
 
Fijne zomer. 

Joke van der Ven Bart Snijders 



12 

 

Het allerleukste van haar werk vindt Cora de 
complimenten die ze vaak krijgt van de gasten. ‘Wat een 
mooie baan! Jullie PAR 3 is mooier dan onze grote baan! 
Wat kun je hier heerlijk eten! En wat zijn ze hier 
vriendelijk! Cora Mantingh, officieel hotelmanager van de 
Lodge, geniet er opnieuw van. ‘We hebben veel gasten uit 
het westen en het zuiden en die vertellen dan vaak dat er 
bij hen op de receptie nauwelijks naar ze wordt 
geluisterd, geen tijd. En als ze hier de sleutel inleveren bij 
de receptie, of ze willen nog een nieuwe afspraak maken, 
wordt vaak nog heel belangstellend gevraagd hoe ze het 
vonden. Het is opvallend hoe vaak we dat hier horen.’ 
 
Waaruit bestaat jouw werk hoofdzakelijk? 
‘Ik werk nu sinds 2015 hier, eerst als assistent van Paul, 
ook nog even in de horeca en bij de receptie, maar al snel 
vroeg Jan Willem me of ik de Lodge wilde doen. Dat leek 
me wel leuk, maar ik heb een communicatie achtergrond 
en geen hotelopleiding of zo. Maar het blijkt prima te 
gaan. Ik regel alle reserveringen en ben voor alle gasten 
hét aanspreekpunt bij hun verblijf hier. Daarnaast ben ik 
ook verantwoordelijk voor het pand, dus ook met de 
verbouwing eind vorig jaar toen we van 24 naar 32 
kamers zijn gegaan, was dat een heel drukke tijd. Ik moet 
er dus ook voor zorgen dat de tv-signalen goed werken, 
de reserveringen in het restaurant bekend zijn, de 
starttijden in de baan gepland worden etc. Begin dit jaar 
moest er gedineerd worden op hun kamer, want in het 
restaurant mocht niet worden gegeten. Dan sliepen ze in 
één kamer en aten in een ander. Dat was echt een heel 
drukke tijd, dus toen is Jolin er veel bijgesprongen. En 
natuurlijk regel ik ook alle overdrachten. In de keuken en 
bediening zijn er andere mensen bij het ontbijt dan bij het 
diner, bij de receptie werken vier personen, die moeten 
op woensdag ook weten wat er ’s maandags is 
afgesproken en zo. Daarnaast hou ik ook de website bij, 

verwerk alle mail, verstuur ik nieuwsbrieven. Kortom…’ En 
Cora vult aan: soms is het héél druk!’ 
 
Er zijn nu 32 kamers, dat betekent 64 gasten. Da’s best 
veel! 
‘Ja, maar de kamers zijn eigenlijk nooit allemaal bezet. En 
er zijn ook lang niet altijd twee personen op één kamer. 
Zeker als mensen wat ouder zijn, slapen er veel alleen op 
de kamer. Alleen als er TT is in Assen, of de DTM dan zijn 
alle kamers bezet, maar die gasten golfen lang niet 
allemaal.’ 
 
En hoe zit dat met de reserveringen in de baan, doen ze dat 
zelf? 
Cora: ‘Nee, dat doe ik.’ 
 
En blok jij dan een groot aantal uren, waardoor wij niet 
kunnen reserveren? 
Cora kijkt me stomverbaasd aan. ‘Hoezo?’ 
 
Nou wij denken wel eens dat jullie hele tijdsblokken 
reserveren voor de lodgegasten, waardoor wij niet terecht 
kunnen… 
Cora’s verbazing wordt nog groter. ‘Ik maak altijd de 
reserveringen voor de gasten en doe dat nooit op 
primetime, dus nooit tussen 9.00 uur en 13.00 uur. Die 
tijd is echt voor de leden. Alleen als gasten vertrekken en 
ze ’s morgens om 10.00 uur moeten uitchecken, mogen 
ze eerder de baan in, anders moeten ze wel erg lang 
wachten. Overigens stemmen we heel goed af met 
evenementen, dat we niet tegelijkertijd grote 
evenementen hebben en een bomvolle lodge. Dan wordt 
’t echt teveel.’ 
 
Ah… goed om te weten… 
Cora: ‘Het is eigenlijk altijd zo geweest. Maar weet je, 
toen vorig jaar in mei de baan en de lodge weer open 
mocht, was er een explosie aan reserveringen! Niet alleen 
voor de hotelgasten, maar ook de leden speelden ineens 
drie of vier keer per week omdat er niks anders te doen 
was. En in het hotel was het hartstikke druk, want bijna 
iedereen bleef in Nederland en werd onze lodge enorm 
populair! 
Hoe dat dit jaar zal gaan weet ik nog niet. Vorig jaar 
hadden we geen bedrijfsdagen, geen relatiedagen, geen 
verenigingswedstrijden, geen evenementen en geen 
Business Cup, en speelden de leden dus heel veel. Straks 
mogen wedstrijden en evenementen ook weer, maar we 
verwachten dat leden dan ook wel weer andere dingen 
naast het golfen zullen gaan doen. We hebben begin juni 
de eerste relatiedag weer gehad, nou dat betekent in 

The Lady of The Lodge 
Joke van der Ven 
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twee dagen tijd zo’n 30 uur 
werken. Da’s stevig.’ 
 
Is er een bepaald type gasten, 
qua leeftijd, qua locatie? 
Cora: ‘De meeste gasten zijn 
tussen de 40 en 80 jaar. Soms 
komen ze in groepen, soms ook 
gewoon als stel. Sommigen 
komen regelmatig terug en veel 
komen er vooral in het weekend. 
Daar proberen we een kentering 
in te krijgen, door ze vooral ook 
de doordeweekse dagen te 
noemen en de prijzen in het 
weekend wat te verhogen. Dat 
lukt eigenlijk best. We merken 
ook dat steeds meer gasten twee 
nachten blijven, soms ook drie. 
Maar al met al betekent dat dat ik er structurele hulp bij 
krijg. Renate heeft me tijdelijk geholpen, straks komt 
Laura er voor 2 á 3 dagen per week bij.‘ 
 
Je doet dit nu ruim vijf jaar. Is er in die tijd iets veranderd? 
Cora: ‘Mmmm… het lijkt wel of mensen steeds minder 
geduld hebben. Gasten chatten soms zelfs over de meest 
kleine aanpassingen en willen dan ook meteen antwoord. 
Als ze ’s avonds een mail hebben gestuurd en ik heb ze ’s 
morgens nog niet gebeld, dan hangen ze zelf al aan de 
lijn. Waarom ze nog niks gehoord hebben. Dat is echt een 

opvallend verschil.‘  
Als we even later naar de lodge lopen tel ik twaalf auto‘s. 
Cora weet dat er 20 gasten zijn. Binnen verbaas ik me 
over de strak vormgegeven kamers. Prachtige bedden, 
alles clean en helder. En veel ervan met een direct 
uitzicht op de baan. Tja… 
 
Golf je zelf? 
Cora: ‘Nee, ik kan het wel, maar ben fanatiek 
basketbalspeler. Train en speel vier keer per week. 
Heerlijk! Dus golfen? Misschien later…’  

Nieuw en in gebruik: ballenhok/spuitplaats/toiletten 
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De stage van Daan Meijnckens 
Eric Afman  

Lessen zijn begonnen 

Sinds 18 april zijn wij begonnen met de nieuwe serie 

lessen onder begeleiding van de nieuwe pro Ian Goddard. 

Er is inmiddels al een zestal lessen geweest in drie 

verschillende groepen, in totaal hebben wij al 19 lessende 

jeugdleden. Daar zijn wij ontzettend blij mee als 

jeugdcommissie, zeker omdat wij in het verleden vaak 

maar één groep konden maken.  

Ook hebben wij theorieavonden onder leiding van de 

Regel- en Handicapcommissie georganiseerd, daar zijn er 

nu twee van gehouden met nog een gepland op 17 juni. 

De jeugd heeft daar erg positief op gereageerd en 

begrijpt ook dat regels een belangrijk onderdeel zijn van 

de golfsport.  

Ook de jeugdleden die al hun GVB hebben gehaald zijn 

van harte welkom op deze avond! 

Op verschillende vrijdagavonden organiseren wij ook 

trainingen, buiten de lessen om. Soms gaan we de baan 

in en een andere keer gaan wij wat oefeningen doen op 

de putting green, chipping green of driving range. Tijdens 

deze avonden is het niet de bedoeling dat wij les gaan 

geven maar puur zodat iedereen bezig blijft en beter kan 

gaan worden. Deze avonden kosten helemaal niks en zijn 

alleen voor als je zin hebt en kan. 

Noordelijke Jeugd Golf Tour 

Helaas zijn er dit jaar nog geen wedstrijden van de NJGT 

georganiseerd met de bekende reden. Gelukkig staat er 

op 20 juni wel een NJGT gepland op Golfparc Sandur voor 

jeugd tot en met de leeftijd van 17 jaar oud. Wij 

verwachten dat de wedstrijden die daarna staan gepland 

ook allemaal door kunnen gaan, net als natuurlijk de 

finale op onze eigen baan op 31 oktober! 

Het is leuk om te zien hoe de jeugdleden verschillende 
klusjes doen en bijbaantjes hebben op onze golfclub. 
Een enkeling pakt het nog iets serieuzer aan. Daan 
Meijnckens, 19 jaar en woonachtig in Assen en sinds 
2018 lid van De Drentsche, is zo iemand. Hij volgt de 
opleiding tot golf pro en heeft de afgelopen tijd stage 
gelopen op onze driving range en de andere oefenfacili-
teiten. Benieuwd hoe het hem vergaat? Wij wel! 
 
Daan, voordat je je stage begon had jij ook diverse bij-
baantjes op de club, toch? 
‘Klopt, ik ben 2,5 seizoen ballenraper geweest en heb 
ook nog een seizoen als afwasser gewerkt in het club-

huis. Ook heb ik eerder, op verzoek van Martin en Sven, 
samen met Michel van Zijl wel eens geholpen bij clinics.’ 
 
Was je al langer van plan om teaching pro te worden of 
deed je een andere opleiding? 
‘Ik liep eerder stage bij een architectenbureau voor mijn 
derde jaar in de opleiding bouwkunde. Maar ik voel-
de me niet echt gelukkig en wist dat ik geen kantoorbaan 
wilde. Dus ben ik toen gestopt met school om me op golf 
te richten. Voor professioneel golfer was ik niet goed 
genoeg, wist ik. Na overleg met Sven kwam ik op de op-
leiding tot golf pro.’  
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Hoe zag de opleiding eruit? 
‘De C-opleiding werd gegeven op The Dutch. Om me aan 
te melden voor die opleiding moest ik filmpjes maken van 
mijn swing en mijn CV doorsturen. Ik was toen nog niet 
eens 18, dus dat CV was nog wat dunnetjes. De groep 
waarin ik zat telde 24 personen. Dat waren vooral heren, 
er waren zo'n zes of zeven dames bij. Qua leeftijden was 
de groep wel erg divers, er was een jongen van 17, daarna 
kwam ik, en dat ging verder omhoog tot iemand van 67, 
die waarschijnlijk meedeed om wat om handen te heb-
ben. De C-opleiding duurde zes maanden en was gefocust 
op jeugd, clinics en de beginnende golfer. Het plan was 
om daarna door te gaan naar de B-opleiding.’ 
 
Dat was het oorspronkelijke plan, maar dat heb je aange-
past? 
‘Dat is voorlopig even opgeschort om drie redenen: Ten 
eerste ging het ging allemaal nogal snel. Daarnaast was 
het vervoer een dingetje, ik was gezakt voor mijn theorie 
voor het rijbewijs. Ik doe woensdag weer een poging. 
Aangezien ik wel regelmatig naar The Dutch moet, is het 
handiger om eerst dat rijbewijs te halen. Tot slot is het 
enorm druk wat golflessen op de DG&CC betreft. Paul 
vond het goed dat ik voorlopig hier blijf werken, maar hij 
heeft wel aangegeven dat ik de opleiding moet afmaken.’ 
 
Goed nieuws dus, al die animo voor golflessen. 
‘Het is zo druk, we hoeven absoluut niet stil te zitten. De 
andere pro's (inclusief onze nieuwe pro Ian Goddard) 
zitten behoorlijk vol en Martin werkt ook veel op kantoor.’ 
 
Wat is jouw inbreng in die lessen? 
‘Ik doe vooral veel kennismakingscursussen en privéles-
sen. Ik vind mezelf nog niet goed genoeg om privéles te 
geven aan gevorderden, de lage handicappers. Ik zie me-
zelf nog in ontwikkeling. De beginnerslessen zijn leuk, je 
kunt de aandacht wat verdelen over de verschillende per-
sonen in een groep. Die groepen zijn vaak vier personen 
groot, waarvan een deel elkaar al kent. Privélessen in de 
baan doe ik ook, die zijn vaak over vijf holes, waarbij ik kijk 
naar de keuzes die iemand in de baan maakt. Ik geef dan 
adviezen met betrekking tot course management, waar 

moet je spelen om de 'mis' te vermijden. Ik ben dan niet 
bezig met techniek.’ 
 
En hoe gaat het verder, als je je rijbewijs hebt gehaald? 
‘De planning is om in mei 2022 de B-opleiding op te pak-
ken, die opleiding duurt dan anderhalf jaar en is meer 
gericht op het mentale gedeelte. Hoe iedereen werkt, we 
krijgen les in oplossingen, drills, enz. Ik heb me er nog niet 
heel erg in verdiept.’ 
 
Wat vinden de golfers van jouw lessen en hoe ziet jouw 
favoriete les eruit? 
‘Ik ben nogal rustig als golfleraar, dat vinden de cursisten 
doorgaans erg fijn. Ik vraag ook vaak om feedback, dat is 
een goede eigenschap als je wilt groeien als golf pro. 
Zelf vind ik het het leukst om te werken aan het chippen 
en de bunkerslagen, want dan zie je het snelst resultaat.’ 
 
Kom je zelf nog wel een beetje aan spelen toe? 
‘Ja, ik speel vaak een rondje met andere jeugdleden en 
gelukkig mogen golf pro’s tegenwoordig ook aan clubwed-
strijden meedoen.’ 
 
Goed nieuws: Daan is de woensdag na het interview ge-
slaagd voor zijn theorie. 

Joke van der Ven 
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Versterking in de horeca: Floris Kruys 
Eric Afman 

We verwelkom op deze plek de nieuwe aanwinst in onze 
horeca, Floris. Wat kun je over jezelf vertellen? 
‘Mijn naam is Floris Kruys, ik ben 44 
jaar oud en woon in Haren met mijn 
vrouw en twee jongens van vijf en 
bijna zeven jaar oud.’ 
 
Zat je hiervoor ook in de horeca of 
deed je iets compleet anders? 
‘Ruim dertien jaar heb ik als 
leidinggevende gewerkt in het 
stadion van FC Groningen. Helaas 
gooide Covid-19 roet in het eten 
waardoor ze mij moesten laten 
gaan. In het stadion heb ik met veel 
plezier gewerkt. Het werk wat ik 
hier deed was zeer afwisselend. 
Vergaderingen, buffetten, borrels, 
etc. Hier kwamen voornamelijk 
zakelijke gasten.’ 
 
Hoe kwam je in ons clubhuis terecht? 
‘Jan Willem en Jan kende ik al heel lang. Ik zag dat ze een 
assistent-manager zochten en heb direct een sollicitatie 

mail gestuurd en ben op gesprek geweest. Het klikte 
meteen en ik ben zo vrij snel op de Drentsche aan het 

werk gegaan. Vanaf begin april werk 
ik hier nu met heel veel plezier. Het 
was zeker wennen in het begin 
maar ik kom er steeds beter in. De 
leden begin ik al een beetje bij 
naam te kennen. Het is gevarieerd 
werken en een dag is nooit 
hetzelfde, wat het altijd weer leuk 
maakt.’ 
 
Niet iedere horecamedewerker is een 
fervent golfer, hoe zit dat met jou? 
‘Ik golf vanaf mijn twaalfde en ben 
lid in Glimmen. Inmiddels heb ik 
handicap 8. Leuk om hier als 
personeelslid te kunnen spelen. Dat 
doe ik af en toe voor of na mijn 
werk. Dit is ideaal voor mij. Ik mag 
ook aan clubwedstrijden meedoen, 
maar dit zal denk ik niet veel 

gebeuren, want in de meeste gevallen ben ik dan aan het 
werk.’ 
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 De artistieke kant van greenkeeper Arjan ten Brinke 
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Het was een nogal onrustige nacht geweest. De afgelopen 
uren was ik aan het verhuizen geweest. Verhuizen is voor 
iemand die van z’n rust houdt namelijk een erg 
vermoeiende bezigheid. Geen haar op mijn kalender 
(accent op de eerste lettergreep) hoofd dus die daaraan 
denkt, maar om die reden was het dan ook een 
nachtmerrie. Hengst zo u wilt, want dat ligt tegenwoordig 
nogal gevoelig. Maar het werd nog erger. ‘Straks als wij 
verhuisd zijn, zou je ook eens één keer in de week kunnen 
koken met de daarbij horende inkopen’ opperde mijn 
vrouw. Op de schaal van één tot tien van erg, scoort 
gekook toch al gauw een achtenhalf. 
Mijn vrouw meent mij altijd van (meestal ongevraagde) 
adviezen te moeten voorzien. Dit vanuit het sentiment 
dat ze het beste met mij voorheeft. Geen wonder, dacht 
ik in mijn koortsige droom, mijn vrouw corrigeert mij 
namelijk te pas en te onpas. Dat ziet ze als de 
voornaamste taak in haar bestaan. Ik heb het beste met je 
voor, is een uitspraak die ik vaker heb gehoord dan me 
lief is. 
Om de mogelijk aanstaande brand te blussen antwoordde 
ik dat ‘het ook mijn eerste gedachte was geweest maar er 
nog even over nagedacht had en bij nader inzien toch niet 
zo’n goed idee vond’. 
Dat was niet de juiste reactie had ik al gauw door. 
Gelukkig was de hele dromerij toe te schrijven aan een 
paar likeurtjes voor het slapengaan waarvan de 
houdbaarheidsdatum ruim overschreden was. 
Om de toch nog aanwezige nare smaak weg te spoelen 
zette ik me met een biertje-op-temperatuur op het terras 
van ons gewaardeerde clubhuis. 
Lang ongestoord genieten was mij niet gegeven. 
Nauwelijks had ik mij gezet of ik hoorde iemand op 
schrille toon zeggen: ‘Ik stond op twee met het gewicht 
op mijn linkerbeen om af te slaan toen je-weet-wel tegen 
me zei: ‘Je moet de bal meer naar voren leggen. Dat 
ongevraagd geadviseer doet hij nou altijd, dat 
geschoolmeester, en daar ben ik wel een beetje klaar 
mee.’ 
Net nu ik meende de nacht in bier te kunnen verdrinken 
bracht iemand ‘m in alle hevigheid terug. 
Aan de tafel naast me had zich een kleurrijk gezelschap 

neergezet.  
‘Jij roept dat ook wel een beetje op. Je hebt op 
momenten een beetje een hulpeloze blik’ bracht een 
ander, in een poging om met humor de scherpe kantjes 
eraf te halen, in het midden. 
(Ik herkende die stem. Hij vertelde mij eens het verhaal 
dat hij in de schemering een bal aan het zoeken was bij de 
sloot op geel drie. Hij hoorde wat en ineens kwam er een 
krokodil met zo’n grote bek uit het water en hapte naar 
‘m. Hij had voor zijn leven moeten vechten. En ik moest 
hem geloven. Wie is er nou gek.) 
’t’Is ook zo’n balletje’ typeerde een ander de belerende 
zondebok. 
‘Zelf heeft ‘ie altijd een excuus: ‘Ik heb net les gehad’ of ‘Ik 
heb gister iets te veel gedronken’ en ‘Dit is precies een 
afstand tussen clubs in’ of zoiets, dat maakt ‘m nou niet 
direct veel geloofwaardiger’ voegde weer een ander toe 
aan de karakterschets. 
‘Mijn grip moest zo maar dan omgekeerd’ zei weer een 
ander die ook al had kennisgemaakt met het onderwerp 
van gesprek. 
‘Mijn swing was niet swingend genoeg’ zei weer een 
ander. 
‘Ik moest aan mijn balans werken’ zei weer een ander. 
’Straks moet ik van hem voor een dagje golf eerst een 
nacht in quarantaine, eten zonder kauwen en me door 
een medicijnman laten detoxen’ wierp weer een ander 
een bezorgde blik op de toekomst. 
‘Zonder dat gesleutel speel ik al beroerd genoeg’ kende 
weer een ander zichzelf. 
‘Dat weet ik’ zei de man naast hem met een snaakse blik 
opzij. 
De stemming zat er dus goed in. 
‘Je zult er maar mee getrouwd zijn’ schetste weer een 
ander een zwart scenario. 
‘Dat denkt Truus van Gaal ook’ vulde de joker van het stel 
aan. 
Ik wist over welk lid ze het hadden en diegene voorzag mij 
ook altijd van zijn (on)nodige aanwijzingen. Ik had er niet 
zo’n last van. 
Maar ja, ik was het thuis dan ook niet anders gewend. 

B. Rundt 
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Voor het tweede opeenvolgende jaar stond de TC in de 
startblokken om alles te organiseren voor de competitie. 
Dit jaar met het nodige voorbehoud in gedachten, maar in 
september 2020 bij de inschrijving volop hoop en 
verwachtingen dat het door zou gaan. Helaas dus niet. En 
tóch hebben we dit jaar een competitie kunnen spelen. 
 
Geïnspireerd door de leden van de Wedstrijd Commissie 
en gesteund door het bestuur is er in zeer korte tijd een 
interne competitie georganiseerd. De ingrediënten lagen 
immers al voor ons klaar. De teams waren grotendeels 
samengesteld, de thuisspeeldagen geblokkeerd in de 
baanagenda en vooral voelde iedereen de kriebels om de 
strijd in de baan aan te gaan met andere teams 
 
In no time waren de teamcaptains van het idee op de 
hoogte gesteld en de competitie was een feit. Met maar 
liefst twaalf deelnemende teams. Alles is in spoedtempo 
georganiseerd. Dat moest ook wel, want de speeldagen 
stonden al op korte termijn op de agenda. Gelukkig wisten 
alle teams voldoende deelnemers te mobiliseren. In vier 
poules met drie teams zijn de voorrondes gespeeld; 
matchplay over 18 holes. De poules waren ingedeeld naar 
speeldag en aantal holes, dus een poule met heren 
zondag (27 holes), heren zondag (36 holes), heren 
senioren vrijdag (27 holes) en een poule met de 
damesteams van dinsdag en zondag. Helaas geen koffie, 
lunches, nazit of diners, maar wel weer het teamgevoel 
ervaren en de spanning van de uitslagen afwachten. 
 
De winnaars van de poules speelden op zondag 8 mei de 
halve finale. De eerste halve finalewedstrijd ging tussen 
de teams van heren 2 zondag (36 holes) en heren 1 
zondag (27 holes). In de andere halve finale streden de 
teams dames 1 dinsdag (27 holes) en heren senioren 2 

vrijdag (27 holes). Het was even doorzetten voor de 
winnaars, want ’s middags was ook de finale gepland. 
Deze is gespeeld door de teams heren senioren 2 vrijdag 
(27 holes) en heren 2 zondag (36 holes). Uiteindelijk heeft 
het team van heren 2 zondag de strijd gewonnen. 
Wellicht dat het spelen op hun ‘eigen’ speeldag en de 
ervaring van 36 holes op één dag hierin een rol hebben 
gespeeld. Op het terras zijn de winnaars toegesproken 
(bijna geroepen vanwege de verplichte afstanden) door 
zowel Erik Harmsen namens het bestuur en Jack van der 
Palen namens de TC. Als prijs ontvingen zij een 
waardebon, om als team op een leuke baan een keer te 
gaan spelen en naderhand een hapje te eten. En natuurlijk 
herinneringen ophalen aan deze unieke overwinning. De 
winnende captain kent de traditie en ging te water. Eerlijk 
gezegd heb ik weleens meer weerstand gezien om kopje 
onder te gaan. 
 
De reacties op de interne competitie waren zeer positief. 
Niet alleen omdat het gevoel van de competitie weer naar 
boven kwam, maar ook omdat er verrassende wedstrijden 
tussen teams van verschillende klassen, holes en dagen 
zijn gespeeld. Wij bedanken alle deelnemers voor hun 
sportieve inzet! 
 
Tenslotte: we gaan er vanuit dat in 2022 de competitie 
weer plaats gaat vinden. In juli volgt de oproep om je in te 
schrijven. We hopen er een mooi (en echt) competitiejaar 
van te maken. 
 
De TC 
Jack Van de Palen 
Niels van der Weerd 
Agatha Dooper 

De TC  - Geen competitie, maar toch wel... 
Agatha Dooper 
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Als ik op het afgesproken tijdstip - donderdag 10 juni om 
12.00 uur - bij het kantoor van de greenkeepers ben, is 
André er niet. Op mijn belletje reageert hij met: ‘Ik sta nog 
in de baan. De accu van de machine is te warm geworden. 
Ik hoop er met tien minuten te zijn, anders bel ik wel.’ 
Ruim vijf minuten later arriveert hij, de klep van de motor 
wordt meteen opengezet. 
 
Het is nog lang zo warm niet als vorig jaar en nu is de 
machine al te warm?? 
André grinnikt. ‘Ik was op het arboretum, dat moeten we 
ook bijhouden en daar stond het gras wel erg hoog. En dit 
is een oude machine, die had daar een beetje moeite 
mee…’ 
 
Ah, ik dacht al… Trouwens wat vind je zelf van de baan op 
het moment? 
André kijkt me aan en antwoord met een brede glimlach: 
‘Goed! Eindelijk! Het was zóó nat. Mooi, niet?’ 
 
Mooi… prachtig! Met al dat bloeiende gras en die 
schitterende hanenkammen op de heuveltjes en mooie 
cirkels zoals bij Rood 5, top! Wie maait dat zo? 
‘Nou wij allemaal wel, maar vooral Aaldert. Je ziet het ook 
bij de tees nu. We maaien er twee banen omheen en door 
die lange grasplukken komen de tees nog mooier uit. Dat 
is overigens nog maar een paar weken zo, dan is de bloei 
weer over. Trouwens, ook die hanenkammen die jij zo 
mooi vindt, zijn al bijna allemaal weg. De golfers vinden 
het wel mooi, maar raken er te veel ballen in kwijt, dus 
hebben we het bijna allemaal weer afgemaaid. Jammer, 
maar ja, het spel gaat voor… Dit jaar was het lang koud en 
ineens werd het warm. Dan schiet dat gras echt de lucht 
in en daardoor konden we dit jaar van die mooie vormen 
maken. Dat is elk jaar wel een beetje anders, ja.’ 
 
En de greens zijn weer mooi. Een paar weken geleden leken 
ze nog op aardappelvelden… 
‘Ja, die liggen er eindelijk mooi bij. Het was ook weer 
waardoor er niets groeide, koud en nat… Dus we zijn blij 
met de zon en de temperatuur. De greens hebben 
tegenwoordig ook ander gras. Jaren geleden lag er alleen 
roodzwenkgras, op zich heel goed, maar dat 
vermenigvuldigt zich niet zo snel. Nu zaaien we er ook 
struisgras in. Dat moet uiteindelijk wel 70-80% worden, en 
ligt nu op 20-30%. Dat moet zorgen voor topgreens.’ 
 
De foregreens liggen er ook best aardig bij. Tevreden? 

‘Jazeker! Ze zijn nog niet echt helemaal mooi van kleur, 
maar dat duurt niet lang meer. En in die kleddernatte tijd 
kon je wel met je sokken op die foregreens lopen. Dus 
prima gelukt!’ 
 
Gaan jullie er nog meer aanpakken? 
‘Vast wel in het najaar, maar dat gebeurt ongetwijfeld in 
overleg met de baanarchitect, want die komt binnenkort 
ook.’ 
 
Er zijn veel bomen omgehaald. Hoeveel eigenlijk? 
‘Poeh, daar vraag je me wat. Ik schat dat er elk jaar wel 
zo’n 400-500 bomen worden neergehaald, groot en klein, 
dik en dun, alles bij elkaar. Dit jaar hebben we 
bijvoorbeeld 35 grote solitaire bomen geplaatst op Geel 1 
en Geel 9, en op Rood 4 en Rood 7. Dat zijn eiken, beuken, 
berken, populieren, esdoorns en zo. Als die oude bomen 
straks omgaan staan er weer frisse nieuwe klaar.’ 
 
En jullie planten die bomen? 
‘Nou, vooral samen met een groepje vrijwilligers, rondom 
Bart Snijders, een man of tien. Die zorgen ook voor de 
heide, geven planten water en zo… Da’s wel erg leuk, die 
samenwerking.’ 
 
En wie zijn er nu verantwoordelijk voor die prachtige baan? 
‘We zijn met vier man vast: Arjan, Harco, Ronnie en ik. 
Dan zijn er nog vier parttimers: Aaldert, Evert, Eric en 
Simon en in de zomer Wesley.’ 
 
En dat doen ze fantastisch! Wil je ze onze dank 
overbrengen? 
‘Zeker!’ 
 
Aan het eind van de dag spurt André als trotse 
nieuwbakken vader naar huis, waar zijn vijf weken oude 
dochtertje Ytje Marije op hem wacht. Niet alleen als hoofd 
greenkeeper, maar ook als hoofd van zijn gezin. Een 
nieuwe fase in zijn leven. 

Joke van der Ven 
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Graag zou ik in deze artikeltjes het weer over de regels 
hebben, want sinds afgelopen najaar was het WHS voor 
en WHS na. Echter, er is blijkbaar toch nog steeds enige 
behoefte aan duidelijkheid. Het was erg rustig in de 
mailbox van de R&H-commissie, tot ik erachter kwam dat 
het gros van de vragen bij de DG&CC terechtkwam. Nu 
kunnen we niet voor ieder lid individueel uitleggen hoe 
zijn of haar handicap is opgebouwd. Eigenlijk zou dat ook 
niet nodig moeten zijn, het is simpel: ga naar golf.nl/whs 
en bekijk onder andere het uiterst korte en bondige, maar 
zeer duidelijke filmpje over het WHS. Het vertelt over hoe 
je handicap wordt berekend, het laat zien wat de PCC 
inhoudt, en nog veel meer. Het is vaak vooral een kwestie 
van even rustig lezen wat je toegestuurd krijgt.  
 
95% handicapverrekening bij wedstrijden 
Zo heeft de Wedstrijdcommissie eind april een uitgebreid 
bericht verstuurd naar alle leden waarin het WHS in 
relatie met de wedstrijden werd uitgelegd. Blijkbaar heeft 
niet iedereen dat gelezen, want heel veel leden konden 
maar niet begrijpen waarom ze tijdens een wedstrijd een 
slag of twee slagen minder meekregen dan op de 
handicaptabel stond.  
 
Daarom als laatste poging simpelweg de tekst die de NGF 
op haar website gebruikt: ‘In wedstrijden die meetellen 
voor je handicap wordt bij de berekening van je nieuwe 
handicap je volledige baanhandicap gebruikt. In andere 
woorden: in een wedstrijd speel je met een playing 
handicap die 95 procent van je baanhandicap is. Je 
prestatie met deze playing handicap bepaalt je 

wedstrijdresultaat. Maar bij de bepaling van het 
dagresultaat voor handicapdoeleinden wordt net als 
anders alleen maar gekeken naar je baanhandicap. Bij de 
bepaling van het dagresultaat voor je handicap is er dus 
altijd sprake van volledige handicapverrekening.‘ 
 
Jeugd 
Gelukkig doen we ook nog wel iets aan de regels. Tijdens 
een drieluik aan regelavonden in de praktijk nemen we de 
jeugdleden mee in de regels en etiquette. Dergelijk 
avonden zullen we te zijner tijd ook weer voor de 
volwassenen organiseren. 
 
Onder de 18 
Nu even geen leeftijdsgrens, het gaat hier om het aantal 
holes dat je mag spelen voor je qualifying score. In het 
overzicht van qualifying kaarten in E-Golf4U kwam ik een 
kaart tegen waarbij stond: ‘Vanwege regen gestopt na 14 
holes’. Nu mag je volgens het nieuwe systeem wel onder 
bepaalde voorwaarden rondes lopen over bijvoorbeeld 12 
holes, of 15, maar slechts om twee redenen: 
 
1. De speler kan niet verder spelen vanwege (dreigend) 
onweer, intredende duisternis of ziekte.  
Regen telt hier dus niet. 
2. De speler eindigt zijn/haar ronde op een “logisch 
eindpunt”. Zo’n logisch eindpunt is een hole die bij het 
clubhuis uitkomt.” 
Bij ons eindigen alle lussen bij het cubhuis (vanaf Wit 9  
moet je dat wat ruim zien), dus ook dat telt niet. 
 
De betreffende speler had er wel voor gezorgd dat hij 
geen punten had gescoord bij de niet gespeelde holes, 
maar had daar beter 11 slagen per hole kunnen invullen. 
Iets later zag ik een opmerking op een andere Q-kaart: 
‘Eerste bier op terras!’. Tja, het blijft een vrij invoerveld... 
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