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Wat zijn we toch bofkonten, wij golfers. Het hele jaar door 
hebben we gewoon kunnen spelen. Niet altijd in groots 
wedstrijdverband maar altijd intiem, in kleinere 
gezelschappen en genietend van het groen, het spelletje, 
van elkaar en onze prachtige baan. Hulde daarom ook aan 
de greenkeepers. 

‘Tel je zegeningen, tel ze één voor éen’, u hebt het vast 
weleens verzucht. Dat plezier van het spelletje vind je 
terug in deze ZeijdeLinks. Weer bomvol boeiende verhalen. 
Met spectaculaire info over de aanpassingen op onze 
driving range, twee bijzondere middenpagina’s met Dr. 
Putter, voor de derde keer samengesteld door onze 
creatieve cracks Eric en Koen, en uiteraard weer de 
bekende rubrieken over het groen, de vogeltjes op onze 
baan etc. 

De opvallende en prachtige 
aankondiging van de 
Lustrumcommissie zal u ook 
niet ontgaan. In een handzaam 
kaartje hebben ze hun 
programma voor komend jaar 
vast verklapt. Bewaar het. 

Nieuw in deze kersteditie is de 
rubriek ‘Vrijwilligers in het 
zonnetje’. In elke ZeijdeLinks 
zullen we vanaf nu een van de 
vele vrijwilligers die onze club 
telt, in het zonnetje zetten, te 
beginnen met Bert Blanke. En 
daarnaast natuurlijk weer heel 
veel leuke, interessante en 
inspirerende verhalen en 
interviews. 
Nestel je onder de kerstboom. 
Licht uit, spot aan. Lees de 
ZeijdeLinks en geniet. 

Wij wensen iedereen sfeervolle en vooral gezonde 
feestdagen toe en toasten samen met jullie vast op een 
mooi nieuw jaar! 
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Reina van Dijk 

Beste leden, 
 
Ik mag weer een bijdrage leveren 
aan ZeijdeLinks. 
Onderwerpen genoeg, corona, 
corona, corona en nog een paar 
minder urgente onderwerpen. 
Toch wel moeilijk om een en 
ander te verwerken in een tekst 
zonder gebruik te maken van dat 
woord. Ik doe mijn best.  
 
Veel wedstrijden hebben we gelukkig wel kunnen spelen 
en wat opviel was dat elke wedstrijd heel vlug ‘vol’ was. 
Een teken dat de golfsport een mooie afleiding kan 
geven en de mogelijkheid biedt andere mensen te 
ontmoeten. Het PIN-betalingssysteem is een uitkomst, ik 
hoef niet meer te zoeken naar contant geld. Helaas 
gingen ook een paar toch wel belangrijke activiteiten niet 
door, bijvoorbeeld de NGF-competitie, wedstrijden als 
de Vrienden/Vriendinnendag, Groningen/Drenthe, en de 
geplande fysieke ALV ging ook niet door vanwege de 
pandemie. We hopen op betere tijden.  
 
Graag wil ik de starters in het zonnetje zetten. Zij doen 
belangrijk werk en dat wordt gewaardeerd door het 
bestuur en de DG&CC. Het ‘startershokje’ is klaar, 
schuilen kan nu, koffie en thee kan gezet worden. De 
starters zijn van groot belang voor de doorstroming van 
golfers.  
 
De grote waardering die zij krijgen van leden, greenfee 
spelers en lodgegasten en is erg fijn om te ervaren.  
 

Het E-Golf4U reserveringssysteem voldoet prima, toch 
zullen er begin volgend jaar wat wijzigingen doorgevoerd 
worden. Informatie hierover zal te zijner tijd beschikbaar 
zijn. 
 
Volgend jaar is een lustrumjaar, we bestaan dan 20 jaar 
en de lustrumcommissie is al druk bezig met het 
programma. Ik verheug me daarop. Wij hebben ons als 
bestuur ook dit jaar weer moeten behelpen met skype 
bijeenkomsten en veel telefonische en app contacten.  
De samenwerking met de DG&CC en alle commissies 
heeft hier niet onder geleden. 
 
We gaan nu voor de golfsport een wat rustiger periode 
in, voor een aantal leden betekent dat zelfs dat ze de 
stokken opbergen. Wij hopen jullie in het voorjaar, als 
ook de natuur weer wakker wordt, snel terug te zien. 
 
Tot slot nog een overdenking: 
‘Amor fati’ betekent dat je de realiteit leert lief te hebben, 
hoe zwaar die ook is. De kunst is om niet te willen dat de 
realiteit anders is dan die in werkelijkheid is. Vecht niet 
tegen de natuurlijke loop der dingen, accepteer het als je 
een keertje grieperig bent of dat je een keer een matige 
ronde speelt, zo ook met de Covid-epidemie.  
Die dingen gebeuren, maar hoe ga je ermee om? 
@Mark Tuitert, boek DRIVE, een aanrader. 
 
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en 
sportief 2022.  
 
Reina van Dijk 
Secretaris Golfvereniging ‘De Drentsche’ 
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Siemen de Jong 

Alweer wat weken geleden vroeg ons aller Bart Snijders 
me om zijn ‘groen rubriek’ in de ZeijdeLinks van hem 
over te nemen. Nou, daar kan je geen nee tegen zeggen 
en dat wordt dan wel een aardige uitdaging. 
 
Ter voorbereiding tijdens de natte herfstdagen heb ik 
daarom alvast wat foto’s genomen die wellicht voor een 
artikeltje van pas komen. 

 

Allereerst maar iets over het groen op de baan. Op onze 
witte lus sloeg ik laatst eindelijk weer eens een prachtige 
bal op de fairway met mijn houten 3. Iedereen zal 
mogelijk denken… ’niets bijzonders toch.’ Ik maakte mijn 
slag helemaal af en keek de bal na, want dat had ik van 
onze pro Martin immers geleerd. Wat ik niet bemerkte 
was dat ik niet alleen mijn bal ver weg had geslagen, 
maar ook een geweldige plag. Nog steeds niets 
bijzonders zult ook u misschien nog denken. Nee het 
bijzondere was dat ik die geweldige plag niet terug 
legde… en ja dat was bijzonder. Foei. Het overkomt 
velen, wat zeg ik, te velen. Ik maak het overigens altijd 
meer dan goed, want ik leg er tijdens een ronde vaak 
meer dan 20 terug. Velen gaan nu wellicht mijn 
voorbeeld volgen.   
 
Nu terug naar het groen langs de baan. In de nazomer en 
herfst beginnen de bomen en struiken hun soms 
prachtige bladeren te verliezen. Daarover wellicht in een 
volgende ZeijdeLinks wat meer. 
 
Mijn oog valt de laatste jaren op het steeds verder 
uitbreidende geel van de plant Guldenroede (Solidago 
gigantea) langs en rond de witte lus (maar ook elders 
langs de baan). De naam heeft de plant te danken aan de 
goudgele bloemen langs de bloemstengels. 

Deze plant, die zich enorm uitbreidt (via zaad en 
worteluitlopers) en verwildert, zal op (te) veel plaatsen 
beslag gaan leggen en zich ongebreideld vermeerderen. 
Of dit gewenst is blijft de vraag, omdat andere vegetatie 
weinig kansen zal krijgen. Vandaar dat we deze plant 
kwalificeren als een invasieve soort. Toch moeten we aan 
deze plant ook gunstige(?) eigenschappen toekennen. De 
plant is immers een uitstekende drachtplant voor bijen 
en hommels, waarbij we moeten denken aan nectar en 
stuifmeel. Dit laatste kan voor sommige mensen 
medeoorzaak zijn voor hooikoorts. 
 
In de literatuur worden ook vele medicinale 
eigenschappen toegekend aan deze plant. 
Te lezen valt dat het zou helpen tegen keelpijn, het zou 
wond herstellend zijn, vocht afdrijvende eigenschappen 
hebben en helpen bij neusholteontsteking.  
 
Veel planten bevatten overigens stoffen die vanwege hun 
werking uiteindelijk ook in diverse geneesmiddelen 
gebruikt kunnen worden (voorbeeld: Guldenroede en het 
stofje tannine). Veel aan planten toegeschreven effecten 
worden echter niet ondersteund door wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
Melly Uyldert (1908-2009), 
schrijfster van diverse 
(kruiden)boeken schrijft 
onder meer: ‘Wanneer je 
verdriet oppot, maakt het 
lichaam gif aan en kunnen 
de nieren ziek worden. 
Guldenroede kan zelfs de 
ziel genezen, 
liefdesverdriet stillen en 
rust brengen. Het geeft 
levensmoed, vermindert 
depressies, stress, 
zenuwuitputting en helpt 
bij het overwinnen van teleurstellingen.’ U zult begrijpen 
dat ik verwacht dat dit laatste u zal aansporen om 
massaal het blad van de Guldenroede te gaan plukken 
om er uw voordeel mee te doen. 
 
Ik heb toch zo mijn bedenkingen, want in het artikeltje 
stond ook dat Melly Uyldert in kabouters geloofde, maar 
zij werd overigens wel honderd jaar. 
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Joke van der Ven 
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B. Dummer 

Om voor mij diffuse redenen was ik door een lid van onze 
gewaardeerde club uitgenodigd voor zijn bruiloft. 
Waarschijnlijk omdat hij, als zeer enthousiast golfer, zich 
door mij gesteund zou weten tussen al zijn (toekomstige) 
familieleden voor wie golf net zoiets onbegrijpelijks was 
als hutspot zonder klapstuk. Dat was mijn gedachte toen 
ik bij het binnenkomen van de feestzaal het gemêleerde 
gezelschap overzag. Het ging er geanimeerd, en 
opgeluisterd door liedjes van vaderlandse bodem, 
uitgelaten aan toe. 
 
De stemming zat er bij aanvang al goed in. Eerder op de 
dag was er kennelijk al een toast uitgebracht op het 
gelukkige stel. Ik nam plaats 
aan een tafel met familie van 
de bruid.  
 
Aan het belendende tafeltje 
zaten een aantal, duidelijk aan 
de golfwereld van de 
bruidegom gelinkte, zeg 
beleefdheidswille maar, 
gedateerde dames. Van het 
soort dat geen receptie 
overslaat. Om de dames bij 
het gesprek uit te nodigen 
sprak iemand van onze tafel 
hen aan met de openingszin 
aller openingszinnen: ‘Fris hè.’ 
Dat kwam hem op enige 
glazige blikken te staan zodat 
hij zich geroepen voelde om 
eraan toe te voegen: ‘Ik 
bedoel het weer, niet jullie 
dames.’ Veel erger kan het 
niet worden, dacht ik, maar ik 
had me vergist. 
 
Ik keek nog eens met hernieuwde belangstelling het 
etablissement rond. Bloeduitstortingen, door liefhebbers 
over het algemeen aangeduid als tatoeages waren, 
uitzonderingen daargelaten, de regel. In alle glorie door 
de daarop afgestemde feestkleding. Ik wist niet dat er 
zoveel rozen en (klein)kinderen op een bovenarm passen. 
 
Tegenover mij zat een hoogbejaarde dame die zich 
voorstelde als de moeder van de bruid, met een 
waarneembaar slecht gehoor, te zien aan de forse 

blauwgrijze gehoortoestellen die een beide zijden 
ternauwernood werden bedekt door haar zorgvuldig 
getoupeerde kapsel.  
 
De gekke tante (iedere familie heeft een gekke tante en/
of oom), bij deze familie bekend onder de naam ‘tante 
van Nelle’ (een blauwe wolk vergezelde haar waar ze ook 
ging), zat rechts van mij en fluisterde mij ongevraagd in 
het oor: ‘Die rare vent hier daar is een neef van mij, en’, 
voegde ze er zonder directe aanleiding aan toe: 
‘Verzamelt knuffels van Donald T. Heeft er 182. Snap ik 
wel maar waarom nou zo veel, vraag ik me dan af.’  
 

Neef, begreep ik uit latere 
opmerkingen, was het zwarte 
schaap van de familie (iedere 
familie heeft een zwart schaap). 
Zijn bijnaam ‘Capone’ had hij 
verdiend met zijn cadeaus van 
onbekende herkomst en zijn 
vermoede contacten met de 
onderwereld. Verderop zat nicht 
Alie, voor wie de waarde van 
sieraden was af te meten aan de 
hoeveelheid. Ik schatte het 
totaal aan chinees goud op 
ongeveer vier kilo. Alie zelf vond 
het mooi. 
 
Rondom liep het ‘kleine grut’ dat 
een eigen interpretatie gaf van 
de huwelijksceremonie van 
eerder op de dag. De 
plechtigheid was geleid door een 
man die een sober geklede 
vrouwelijke genodigde meer 
aandacht had gegeven dan het 
bruidspaar. 

 
Een liefhebber van jonge klare boog zich over mijn 
schouder: ‘Vroeger’ zei hij: ‘vroeger was ik op zoek naar 
een mooie vrouw. Nu naar een aardige. Da’s nog niet zo 
makkelijk. Weet jij er niet een voor mij?’  Ik hoefde me 
niet te vervelen. 
 
De verwachte klap kwam, toen op een slecht getimed 
moment een man de aanwezigen om de aandacht vroeg. 
Ik herkende in hem een markant lid van onze 
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Joke van der Ven B. Bie 

gewaardeerde vereniging. ‘Jaap’ begon hij zijn toespraak: 
‘Jaap is helemaal verslingerd aan golf.’ De eerste blikken 
vol onbegrip gingen rond. ‘Jaap kan goed omgaan met de 
rough.’ vervolgde de man. ‘Ruf, ruf. Ik dacht dat hij dat 
niet meer deed.’ hoorde ik de moeder met haar 
oorprotheses.  
 
‘Hij speelt nog niet zo lang, maar heeft nu al een albatros 
geslagen. Beetje geluk, maar toch.’ ging de spreker met 
stemverheffing door om boven het geroezemoes uit te 
komen. ‘Geluk! Geluk’, ’Wat een dierenbeul’ en ‘Wat is 
dat voor een manier om zo’n beest dat niks terug kan 
doen, te slaan’ ontpopte nicht Alie, onder het gerinkel van 
al haar sieraden zich als dierenliefhebster. ‘Zelden zie je 
Jaap een flyer slaan’ ging de redenaar onverdroten door. 
‘Dat weet ik wat dat is’ zei tante van Nelle die wel eens 
vlugschriften van ‘Angela’s nagelstudio’ in de buurt had 
rondgebracht. ‘Als je het over swingen hebt. Jaap kan heel 
behoorlijk swingen.’ liet de redenaar zich niet uit het veld 
slaan.  
 

’Nou begrijp ik het’ zei de liefhebber van jonge klare. ‘Het 
gaat over boksen. Verder heb je nog de uppercut, de 
hoekstoot en de leverstoot.’ ‘Jaap heeft veel afstand en 
dat dankt hij aan zijn carry.’ probeerde de spreker boven 
het rumoer uit te komen. ‘Carry? Carry? Ik dacht dat ze 
Annie heette' riep de oma van Jaap ontzet uit. 
 
In de zaal brak enige onrust uit. ‘Ik wist het wel’ werd er 
geroepen, en ‘Dat vreemdgaan heeft hij niet van een 
vreemde.’ Uit andere hoek klonk het ‘Dat gaat onze Annie 
niet gebeuren’ en ‘Over mijn lijk.’ 
De spanning was te snijden. Er hoefde maar iets te 
gebeuren en het was goed mis. 
 
Het eerste bierglas kostte oom Bertus z’n stifttand! 
Bij mijn haastige aftocht werd ik ingehaald door een met 
kracht geworpen stoelpoot. 
 
Veel geluk, dacht ik nog gehaast bij het inzetten van een 
sprint. 

Soms zit het je echt niet mee. Bij het opzij trekken van de 
gordijnen werd ik toegelachen door een heldere hemel en 
een stralende, laagstaande zon. Normaal zou ik een gat in 
de lucht springen, want ik houd van dagen dat de warme 
zon op je bolletje schijnt en je gewoon gedachteloos over 
de baan kan dwalen. Zonder dreigende regenwolken of 
gekmakende wind om je ronde te verpesten. 
 
Maar het was november, en dat betekende dat ik me wel 
degelijk zorgen moest maken. Ik had ballenraapdienst en 
door de nachtvorst zou er best wel eens wat ijs kunnen 
liggen. Ondertussen weet ik: die twee gaan niet bepaald 
samen. Zo klampen de rollers zich graag vast aan de grond 
of aan het frame, en vinden de banden het maar moeilijk 

om grip te vinden in dat gladde, knisperende gras. 
Na veel zigzaggen, voor- en achteruitrijden, en rollers 
schoonmaken, kwam één voor één ieder van de vijf rollers 
los. Als ik het had opgenomen, dan had ik het versneld en 
er zo’n jolig trompetdeuntje onder gezet. Zo sullig was 
het. Gelukkig waren de aanwezige golfers net zo vrolijk als 
de inmiddels wat opgeklommen zon. Ik had me laten 
meeslepen in mijn frustraties, en was vergeten te 
genieten van het onwijs schone, witte landschap dat 
prachtig afstak tegen de donkerblauwe hemel.  
 
Misschien was deze ochtend zo gek nog niet, dacht ik, 
want juist wanneer je je laat neerhalen door kleine 
tegenslagen, dan zit het je echt niet mee.  

Avonturen van een ballenraper  
Koen Hazekamp  
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Voor elke vereniging zijn nieuwe leden essentieel. De 
Nieuwe Ledencommissie zet zich in om nieuwe leden zich 
zo snel mogelijk thuis te laten voelen in onze vereniging.  
 
Met name in coronatijd is dat een lastige klus. Vanaf dit 
najaar is een nieuwe commissie met veel enthousiasme 
aan de slag gegaan.  
 
Wij, Hans Vooges, Carolien van Beek en Klaas Jan Tolman 
zullen tal van activiteiten gaan organiseren voor nieuwe 
leden, zoals speciale wedstrijden, voorlichting en 
introducties, maar we willen ook ideeën ontwikkelen om 
elkaar makkelijker te leren kennen. We stemmen de 
activiteiten af met de lustrum-, wedstrijd- en 
jeugdcommissie.  
 
Vanuit het bestuur worden we ondersteund door Maarten 
Jan Brolsma en Renate van der Weerd is vanuit de DG&CC 
betrokken.  
 

Heb je nog tips voor ons? Spreek ons aan of stuur een 
email naar lc@dedrentsche.nl. En een speciale oproep aan 
de nieuwe leden: houd de kalender voor het komende jaar 
in de gaten en geef je op tijd op voor een wedstrijd of 
bijvoorbeeld de clubavond. Zo leer je snel andere leden 
kennen en wordt het gemakkelijker om te integreren in 
onze gezellige vereniging.  

Hans, Carolien en Klaas Jan (inzet). 

De Nieuwe Ledencommissie stelt zich voor… 

De Clubkampioenen van 2021 
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Bart Snijders 

We waarderen allemaal onze baan 
als een prachtige golfbaan, 
gelegen in een mooi natuurgebied 
waar het heerlijk toeven is. Wat 
we misschien niet weten is dat de 
Drentsche ook een eldorado is 
voor vogels.  
 
Sinds jaar en dag wordt er 
minstens een keer per jaar een 
vogeltelling gehouden, meestal in 
mei. Voor dag en dauw gaat een 
groep enthousiaste vogelaars op pad om te kijken en te 
luisteren, en aan het einde van dit vroege uitstapje 
wordt onder het genot van een gezamenlijk ontbijt de 
stand opgemaakt.  
 
De laatste keer dat we deze telling met een groep 
gedaan hebben is 2019. Daarna stopte Corona verdere 
activiteiten. In dat jaar werden 52 soorten waargenomen 
met als krent in de pap een zingende Nachtegaal, 
gehoord in de bosjes tussen de fairways van Rood 2 en 4. 
Ook roofvogels zijn vaste gasten: Buizerds, Torenvalken 
en Haviken laten zich regelmatig horen en zien. Op de 
vele plassen kunnen we watervogels bewonderen: 
Meerkoeten, Waterhoentjes, Kokmeeuwen en Visdiefjes. 
 
Echter, er gebeurt nog meer. Naast het tellen is er ook al 
jaren geleden een groot aantal vogelkastjes opgehangen, 
in totaal meer dan 50. Dit is grotendeels de verdienste 
van Piet Pieterson. Piet controleerde al die kastjes, wat 
betekende dat hij ze schoonmaakte in het najaar, 
kapotte kastjes repareerde of verving door nieuwe en 
dat in het voorjaar gekeken werd wat het broedsucces 
was. Voorwaar een hoop werk waar we Piet bijzonder 
dankbaar voor zijn want zijn inspanningen hebben 
zonder meer bijgedragen aan de natuurlijke uitstraling 
van onze baan met zijn grote vogelrijkdom. Helaas is Piet 
om gezondheidsredenen niet meer in staat om zijn werk 
voort te zetten. Joop Klok en ikzelf (Willem Schuurman) 
hebben ons meteen beschikbaar gesteld om zijn taken 
over te nemen. 
 
Waar staan we nu? 
De Drentsche huisvest een groot aantal biotopen, met 
loof- en naaldbos, open terrein, struikgewas, kleine 
stukken heide en grote natte stukken met vennen en 
waterlopen. Met andere woorden een terrein geschikt 
voor een diverse flora en fauna en dus ook voor veel 
soorten vogels. Dit laatste blijkt ook uit de jaarlijkse 

tellingen en het grote inventarisatiebord 
bij de ingang met de vogelsoorten die op 
het golfterrein aangetroffen zijn.  
Er hangen momenteel rond de 65 
nestkastjes (we zijn er niet zeker van of 
we alle kastjes van Piet al gelokaliseerd 
hebben), waarvan er 14 nieuw zijn en 
specifiek bedoeld om Spreeuwen over te 
halen om op en bij de baan te broeden. 
Spreeuwen zijn interessant omdat ze 
enerzijds dol zijn op emelten (larven van 
langpootmuggen) en anderzijds deze 

larven uit de bodem kunnen pikken zonder de grasmat 
kapot te maken (Kraaien en Kauwen zijn er ook dol op 
maar die maken er een puinhoop van). 
 
In het voorjaar, april - mei, inspecteren we alle 
nestkastjes of ze bezet zijn, welke soort het is en hoeveel 
eieren of jongen aanwezig zijn. De eerste twee aspecten 
zijn makkelijk; we openen voorzichtig het nestkastje en 
stellen vast of het bewoond is en door welke soort. Het 
derde aspect, hoeveel eieren en/of jongen is een stuk 
moeilijker vast te stellen en dit jaar zijn we er niet in 
geslaagd om daar een goed beeld van te krijgen. 
De resultaten in 2021 waren: 
Van de 16 nieuwe Spreeuwenkasten waren er 2 bezet 
door Koolmezen en 2 door Pimpelmezen. Spreeuwen 
hebben niet gebroed in de nieuwe kastjes. De reden 
hiervoor zou kunnen zijn dat we de kasten laat in het 
broedseizoen hebben opgehangen. 
 
Van de overige 52 kastjes waren er in totaal 48 bezet: 
34 door Koolmezen 
12 door Pimpelmezen 
1 door Boomklever 
1 door onbekende soort 
        
Al met al uitstekende resultaten, met uitzondering van 
de Spreeuwenkasten, maar we hopen dat in het 
broedseizoen 2022 ook die resultaten beter zullen zijn. 
In november hebben we alle kastjes schoongemaakt en 
beschadigde exemplaren meegenomen voor reparatie.  
 
Daarnaast willen we ook kijken of we meerdere typen 
kastjes moeten ophangen; uit de broedresultaten blijkt 
overduidelijk dat de kastjes die er hangen favoriet zijn bij 
Kool- en Pimpelmezen; wij zouden graag zien dat ook 
andere soorten gebruik gaan maken van nestkastjes 
zoals Roodborst, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde 
Roodstaart en Winterkoning.  

Vogels op de Drentsche 
Joop Klok en Willem Schuurman 
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Joke van der Ven Bart Snijders 

De Drentsche viert straks het vierde Lustrum 
Eric Afman 

Het vierde lustrum van onze golfvereniging komt met 
rasse schreden dichterbij.  
 
Daar zijn de leden van de lustrumcommissie (Alex Goos, 
Gien Bouwman, Arieke Prozee en Maarten Proost) zich 
terdege van bewust en ze zijn dan ook al sinds afgelopen 
zomer bezig en hebben al bergen werk verzet. Ideeën 
spuien, contacten leggen met de businessclub, sponsoren 
en de DG&CC, data voor de evenementen prikken en 
kortsluiten, nadenken over de horeca, een logo bedenken 
en laten uitwerken, kleding waar dat logo op komt, en nog 
veel meer. Verder is geheimhouding een belangrijke zaak. 
Frits van der Heide wordt als voorzitter, maar vooral ook 
als medeorganisator van het vorige lustrum, soms 
geraadpleegd. Maar de rest van het bestuur tast nog net 
zo in het duister als wij leden. Natuurlijk moet er wel 
rekening worden gehouden met een budget en als de 
ideeën echt ‘woest’ worden, dan worden ze wel even 
voorgelegd. Verder heeft de commissie volledig de vrije 
hand gekregen. 
 
Als geheimhouding belangrijk is, wat kan er dan wel 
gemeld worden? In ieder geval het thema, de data van de 
evenementen en het logo dat bij dit lustrum hoort. Omdat 
het handig is die data en nog wat andere informatie direct 
bij de hand te hebben zit er bij deze ZeijdeLinks een los 
kaartje waarop alles wat we moeten weten staat 
weergegeven. Plak dat op je koelkast of een andere 
centrale plaats. 

GOLF = FEEST 
Het thema is GOLF = FEEST, specifiek met een 
isgelijkteken, omdat je het ook kunt omdraaien, FEEST = 
ook GOLF. Het wordt komend jaar feestelijk, onverwacht, 
spectaculair, verrassend. En natuurlijk ook aansprekend.  
 
Hou vooral deze data in 2022 vrij in je agenda: zaterdag 30 
april, woensdag 15 juni, donderdag 23 juni, zaterdag 2 juli, 
zaterdag 30 juli en zaterdag 17 september. Qua logo komt 
de 20 in 2022 natuurlijk perfect uit als het om je vierde 
lustrum gaat. De vormgeving van de uitingen rondom dit 
lustrum is belegd bij Fouad Tan, die mag wel even speciaal 
genoemd worden. En Peter van der Linde van De Nieuwe 
Kolk is onmisbaar voor het programmeren van bands en 
DJ’s. Gezien het vorige lustrum ligt de lat belachelijk hoog, 
het team hoopt dat ze eraan kunnen tippen, want het gaat 
voor vijf jaar mee. Daar hebben we alle vertrouwen in. Bij 
de Nieuwjaarsreceptie wordt weer een tipje van de sluier 
opgelicht, maar verder is het vooral een kwestie van ons 
laten verrassen.  
 
De Lustrumcommissie heeft er heel veel zin in en dat gaat 
ze vast met succes op ons overbrengen! 

En we hopen natuurlijk dat de Spreeuwen gebruik gaan 
maken van de nieuwe Spreeuwenkastjes.  
 
Het is onze bedoeling om jullie eenmaal per jaar te 
informeren over het wel en wee van de vogelstand op 
onze golfbaan. Welke soorten komen er voor, zijn de 
nestkastjes bewoond en door wie en ook zullen we 
proberen om een idee van broedsucces te geven. Van 
jullie kant zouden we het erg op prijs stellen dat je leuke 
waarnemingen tijdens een rondje golf doorgeeft, met 
name de zeldzamere soorten roofvogels (bijv. Havik, 
Wespendief), watervogels (Dodaars), zangvogels 
(Nachtegaal, Wielewaal) en ook hoenderachtigen zoals 
Patrijzen en Kwartels.  
 
Ter illustratie: tijdens het schoonmaken van de kastjes in 
november kwamen we op twee plekken een Houtsnip 

tegen; dat was voor mij de eerste keer dat ik een Houtsnip 
op onze golfbaan zag. 
 
Heel veel golf- en vogelplezier op de baan! 
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Joke van der Ven 

‘Eh… moet dat? Kun je niet beter eerst…? ’is de 
aarzelende reactie van Bert als we hem uitnodigen voor 
deze rubriek. 
‘Ja en nee.’ 
‘O.’ 
Een paar dagen later: ‘Ik vind 
het toch wel een eer dat jullie 
mij als eerste vragen…’ 
‘Mooi zo!’ 
 
Twee weken later zitten we in 
het Clubhuis, deze keer eens 
niet als flightgenoten. Bert 
heeft zijn schroom afgeworpen 
en is weer gewoon zijn rustige 
eigenste zelf. Ontwerper van 
alle omslagen van de 
ZeijdeLinks, auteur van de 
Airshots, tekenaar van de cartoons, samen met Janny 
Nieuwenhout bedenker van de naam ‘ZeijdeLinks’, 
ontwerper van alle kopjes in de ZeijdeLinks en bijzondere 
pagina’s, vormgever van de afgelopen drie lustra, 
vrijwilliger van het eerste uur en vooral ook fanatiek 
golfer. Bert bekijkt de meegenomen ZeijdeLinks met 
zichtbaar plezier en voelt zich trots dat hij dit al zoveel 
jaren doet. ‘Dat had ik vooraf nooit gedacht, dat ik dat zo 
lang vol zou houden. Dat geldt ook voor die Airshots en 
cartoons, dat ik daar steeds weer verschillende 
invalshoeken en inspiratie voor vind. Daar word ik nu toch 
wel een beetje warm van.’ 
 
Hoe lang ben je al vrijwilliger? 
‘Nou eigenlijk al vanaf het begin, zo’n 18 jaar geleden. 
Nadat Janny en ik onafhankelijk van elkaar dezelfde naam 
hadden bedacht voor het clubblad, ben ik erbij betrokken 
geraakt. Herman Bessems vroeg me voor de toenmalige 
mediacommissie en ik ben met een kleine uitzondering 
altijd betrokken gebleven bij zowel de ZeijdeLinks als bij 
festiviteiten van de club. Best een aardige gedachte, dat ik 
al 18 jaar lang vrijwilliger ben op dezelfde stoel.’ 
 
Wat vind je er het leukst aan? 
‘Het creatieve proces. Iedereen die zelf iets maakt zal zich 

daarin herkennen. Het is natuurlijk ook een aardig idee 
dat je er mensen een plezier mee doet. Ik heb daarbij dan 
mijn directe contacten bij de club voor ogen. Verder hoop 

ik er zoveel mogelijk mensen 
een plezier mee te doen. Al 
moet ik er direct bijzeggen dat 
mijn eigen plezier een sterke 
drijfveer is.’ 
 
Vind je dat je voldoende wordt 
gewaardeerd? 
‘Zeker door de mensen voor 
wie ik mijn bijdrage bedenk en 
maak. En wat ik erg plezierig 
vind is ook de samenwerking 
met de mediacommissie. Dat is 
echt een deel van het 
genoegen. Kijk, wie 

dankbaarheid wil moet een hond nemen, volgens een 
bekend gezegde, maar ja, wat nou als je van katten houdt 
zoals ik… Ach weet je, ik probeer wat ik doe goed te doen 
en dat moet genoeg zijn.’ 
 
Ben je nog ergens anders vrijwilliger voor? 
‘Ja, bij de Stichting Vaart Welzijn. Dat is een organisatie in 
Assen waar mensen een beroep op kunnen doen als ze 
thuis een klusje hebben. Dat zijn kleine klusjes en dan 
moet je denken aan het ophangen van een lamp, de tuin 
een beetje fatsoeneren, etc. Er zijn nogal wat mensen 
voor wie dat een probleem is. Ik doe het graag.’ 
 
Heb je nog een tip voor ons? 
‘Nou wat ik zo van enige afstand merk is dat jullie als 
mediacommissie een goed team zijn. Het zou mooi zijn als 
dat zo blijft. Zo kom je met elkaar tot mooie dingen en kan 
de ZeijdeLinks het mooie blad blijven dat het al jaren is.  
En als ik daar nog een paar jaar mijn steentje aan kan 
bijdragen zou dat mooi zijn!’ 
 
Bert staat op. Schuift zijn helm over het hoofd, 
handschoenen aan en vertrekt even later op zijn ronkende 
motor richting huis waar Rieëlle met een stamppotje op 
hem wacht... 

Joke van der Ven 

Elke vereniging bestaat bij de gratie van haar vrijwilligers. Onze Drentsche kent er circa 80 en dat is veel voor een 
vereniging met ongeveer 1100 leden. Vanaf dit nummer willen we elke keer een vrijwilliger in het zonnetje zetten. Zomaar. 
Omdat die elke keer opnieuw iets bijdraagt aan onze club. Vrijwillig. Om niet. Deze eerste keer zetten we Bert Blanke in het 
zonnetje. 
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Joke van der Ven 

We zijn er vroeg bij, hij is nog maar net twee dagen 
baancommissaris. En net nu de baan dicht is vanwege de 
vele neerslag van de afgelopen weken. Maar het 
interview komt Ger Abbring goed uit, want hij wil graag 
dat de leden weten wie ze kunnen benaderen voor 
vragen en opmerkingen omtrent onze baan in relatie tot 
de functie van baancommissaris. 
 
Dit is niet je eerste aanraking met vrijwilligerswerk binnen 
de vereniging, hè? 
‘Nee, sinds ik zeven jaar geleden lid ben geworden, ben 
ik als vrijwilliger al eens in de baan aan het werk geweest, 
samen met andere leden voor het plegen van 
onderhoud. Sinds enige tijd ben ik wedstrijdleider, het 
afgelopen jaar vooral samen met Dik Boers bij de 
clubkampioenschappen.’ 
 
Hoe word je baancommissaris? 
‘Tijdens de vrijwilligersdag ben ik benaderd door Erik 
Harmsen van het bestuur. De inhoud van de functie was 
voor mij ook 
betrekkelijk nieuw, ik 
was dan ook verrast 
dat ik hiervoor werd 
gevraagd. Ik heb me 
inmiddels wel 
verdiept in de inhoud 
van de functie en zie 
het nut en de 
noodzaak van de 
baancommissaris in. Ik 
ben gevraagd omdat 
ik regelmatig op de 
baan ben, mede 
omdat ik sinds 
oktober 
gepensioneerd ben en 
dus ook de benodigde 
tijd heb om deze 
functie inhoud te geven. Verder zochten ze iemand met 
goede communicatieve eigenschappen die denkt in 
oplossingen.’ 
 
Hoe ga je de functie inhoud geven? 
‘Het magische woord is samenwerking. Mijn eerste taak 
is daarom het opbouwen van mijn netwerk. Inmiddels 
ben ik door onze voorzitter Frits als baancommissaris 
geïntroduceerd bij de directie, de DG&CC en de 
greenkeepers. De eerste gesprekken hebben dus al 
plaatsgevonden.  

Van mijn ervaren voorganger Bart Snijders kan ik vast ook 
nog het nodige leren. Daarnaast wil ik graag verbinding 
zoeken met de verschillende commissies met wie ik te 
maken kan krijgen, zoals bijvoorbeeld de Regel- en 
Handicapcommissie, voor het geval we beslissingen 
moeten nemen over de qualifying status van de baan.  
 
Ook wil ik graag in contact komen met de vrijwilligers die 
werkzaamheden in de baan uitvoeren. Die moeten weten 
dat ze gewaardeerd worden. Zij tonen vaak initiatieven 
en hebben ideeën voor mogelijke verbeteringen in de 
baan, die ik met de betrokken partijen kan bespreken. De 
beslissingen liggen uiteindelijk bij hen, ik heb hierbij een 
adviserende rol. Het is zeker niet mijn bedoeling om me 
te bemoeien met de dagelijkse werkzaamheden van de 
greenkeepers, zij hebben de vakkennis.’ 
 
Genoeg te doen dus. Nog meer? 
‘Van het bestuur heb ik een functiebeschrijving gekregen 
die we waar nodig gaandeweg verder gaan uitwerken. Ik 

vertegenwoordig de 
vereniging in de 
contacten met de 
directie, de 
medewerkers van de 
DG&CC, het 
baanpersoneel en de 
leden. Ik wil de taak 
van baancommissaris 
ook graag toelichten bij 
de nieuwe 
ledenwedstrijden, waar 
de andere commissies 
zich ook presenteren. 
Het is belangrijk dat er 
één herkenbaar 
aanspreekpunt is, zodat 
het voor iedereen 
duidelijk is waar ze 

terecht kunnen met vragen en opmerkingen. Daarbij is 
terugkoppeling over de afhandeling heel belangrijk. Om 
dit alles te bereiken wil ik me proactief opstellen naar 
iedereen die gebruik maakt van onze mooie golfbaan. 
Het ultieme doel is waar mogelijk verder verbeteren.’ 
 
Schroom vooral niet om Ger op de baan aan te spreken. 
Je kunt ook contact met Ger opnemen via e-mail of 
telefoon. Zijn contactgegeven kun je vinden in de 
ledenlijst op de website (onder Vereniging – De 
Drentsche). 

Ger Abbring, onze nieuwe baancommissaris 
Eric Afman 



17 

 

Beppy Lobeek 

Na de open dag van 5 
september hebben we een 
groot aantal nieuwe 
enthousiaste jeugd mogen 
begroeten bij de golflessen.  
Op het moment dat de 
ZeijdeLinks van december 
verschijnt, zijn de 
jeugdlessen alweer achter 
ons.  
 
Gelukkig kunnen we als 
jeugdcommissie in de 
winterperiode de jeugd om 
de veertien dagen een vrije 
training aanbieden, eerst op 
donderdagavond en als de lessen voor de volwassen 
beginnen gaan we naar de vrijdagavond. 
  
Op de ochtend van 7 november was er voor de jeugd een 
wedstrijd van de NJGT (Noordelijke Jeugd Golf Tour). Dit 
was de laatste wedstrijd van het seizoen. 
 
De Drentsche had de eer omdat ze in 2019 het toernooi 
had gewonnen. Dit is een wedstrijd tot 21 jaar in 
verschillende categorieën. Hier kunnen 14 golfclubs uit het 
noorden aan mee doen. We mochten 46 deelnemers 
verwelkomen, waarvan er 11 van onze club.  

In elke categorie zijn 
prijzen te verdienen, er zijn 
dag- en seizoenprijzen. Er 
stond dan ook een tafel vol 
bekers te wachten op de 
winnaars. Luca Mol heeft 
dit seizoen al verschillende 
bekers gewonnen en 
mocht dan ook de 
seizoenbeker van zijn 
categorie in ontvangst 
nemen. Ook dit jaar was er 
een wisselbeker voor de 
beste club te winnen, deze 
is gegaan naar de golfclub 
Havelte. 

  
Om 1 uur stond er een Fun-Park klaar voor de jeugd 
zonder GVB. Dit speelpark is ons aangeboden door Twan 
Boerdonk van de NGF. De jeugd, in groten getale 
aanwezig, kon zich naar harte lust uitleven in het park. Er 
werd gespeeld in wedstrijdvorm, en Florian mocht 
uiteindelijk de beker mee naar huis nemen. 
 
Deze dag was een geweldig feest, de jeugdcommissie wil 
dan ook alle vrijwilligers bedanken die aan dit feest 
hebben meegeholpen, want zonder hen hadden we dit 
niet kunnen organiseren.  
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Gerard van der Veen 
 
Zijn bedachtzame tred weerspiegelt 
zijn karakter. Zijn rug trekt elk jaar 
ietsje krommer, maar zijn blik 
ontgaat niets. Hij stond als een van 
de weinigen aan de wieg van de 
DG&CC, was samen met Leo Tonies 
de eerste marshall, was een van de 
eerste bestuursleden van de 
vereniging en samen met Joop 
Onnekink medeoprichter van de 
Regel & Handicapcommissie en 
Wedstrijdcommissie en organiseerde 
samen met Joke Hogeman golf/
bridgewedstrijden. En last but not 
least samen met Bob Nieuwenhout 
bedenker van de eerste 
golfwedstrijden ‘Op naar de top!’ 
Regelde zowel de theorie- als 
praktijkexamens voor  het GVB, was 
de eerste paar jaar zelfs in loondienst van de DG&CC, 
totdat duidelijk werd dat de fiscus daar vooral plezier aan 
beleefde en bouwde aan de bar van het Clubhuis. De 
baan is zijn leven. Dit voorjaar krijgt hij ernstige 
longontsteking, kan op het nippertje thuisblijven, maar 
vertrekt in mei voor een korte familievakantie naar Texel. 
Daar krijgt hij zijn verjaardagscadeau aangeboden door 
echtgenote Aly: een parachutesprong op 18 september, 
de dag dat hij 80 jaar wordt. Dat was altijd al zijn wens 
geweest. Ik kijk Gerard stomverbaasd aan: ‘Jij wordt 80 en 
je vraagt een parachutesprong voor je verjaardag??’ 
Gerards ogen twinkelen. ‘Het was prachtig! Ik zou het zó 
weer doen!’ Aan het eind van onze negen holes begrijp ik 
waarom. Gerard kent geen angst. 
 
We lopen Geel op een ijskoude maandag als de sint net 
terug is gereisd naar Spanje. Op de brug naar de eerste 
hole vraag ik Gerard: ‘Hoe zag het eruit, 23 jaar geleden, 
toen je hier begon? 
Gerard: ‘Geel. Het was een zandvlakte. Er was nog niks. In 
1998 begon ik op Martensplek te golfen. Daar leerde ik 
Bob kennen. Die ging daarvandaan naar Eelde en ik ben 
meegegaan. Daar was Jan Willem en zo ben ik vanaf het 
begin betrokken geraakt. In 1999 kreeg ik 
slokdarmkanker. Van een forse vent van 94 kilo 
veranderde ik binnen een paar maanden in een schriel 

kereltje van 59 kilo. Uiteindelijk was er 
een arts in het AMC die me durfde te 
opereren. Al snel heb ik mijn baan, ik was 
rayon- en relatiemanager voor Noord-
Nederland bij Buhrmann Tetterode, op 
moeten geven. Kanker was toen nog ‘eng’. 
Daar sprak je niet over. Ik kreeg een prima 
regeling aangeboden en kon, toen ik weer 
was hersteld, meteen bij Jan Willem aan 
de slag. En hoe leuk en boeiend die baan 
bij Buhrmann Tetterode ook was, ik heb 
de hele ontwikkeling van hoogdruk naar 
offset en vervolgens de digitalisering 
meegemaakt, dat aanbod van Jan Willem 
was fantastisch. Ik was bijna 
gepensioneerd en er lag een hele nieuwe 
carrière voor me in het verschiet. Tot de 
dag van vandaag. Ik zou niet weten wat ik 
anders zou moeten doen.’ Gerard maakt 
een weids gebaar met zijn rechterarm en 
zegt: ‘Dit hier is mijn leven!’ 

 
Hoe kwam je ooit in contact met de golfsport? 
Gerard: ‘De vader van een collega bij Tetterode was 
directeur van de Rosendaelsche. Mijn collega kreeg dat 
spelletje met de paplepel ingegoten. Voor onze relaties 
regelden we vervolgens golfwedstrijden op het Rijk van 
Nijmegen en dan rol je er eigenlijk vanzelf in. Overigens 
ben ik altijd al sportief geweest. Als jongetje van 9 jaar zat 
ik op turnen en deed dat op hoog niveau, al zeg ik het 
zelf. Op de lange mat sprong ik de ene salto na de andere, 
de flik-flak en de schroef, hele draai, halve draai, dat 
maakte niet uit. Hoe dat zo kwam? Ik had geen angst! Ik 
weet nog dat mensen in stomme verbazing zaten te 
kijken, zo van hoe flikt dat ventje dat toch. Nou daarom.  
Daarna ben ik gaan voetballen en later ben ik heel 
intensief gaan badmintonnen. Ik werd zelfs badminton 
leraar en heb hier in de omgeving veel lessen gegeven. 
Totdat het op mijn werk echt te druk werd, toen moest ik 
er wel mee stoppen.’ 
 
Teeborden 
Op hole 5 loopt Gerard ineens naar de teeborden. ‘Weet 
je, die heb ik zo’n 17 jaar geleden allemaal eigenhandig 
beplakt, 27 stuks maal twee! Eén voor één. Letter voor 
letter, groen veldje bij veldje. Tegen Jelle zei ik toen: ‘Hoe 
lang zou het houden? Eén jaar, twee jaren? Nou het 

Joke van der Ven 
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hangt nog steeds!’ En hij straalt! 
Met zijn behandschoende wijsvinger 
drukt hij nog een klein groentje aan, 
waarvan de buitenkanten 
wegkrullen van het bord. (Overigens 
zullen deze teeborden nog deze 
winter worden vervangen, J.J) 
 
Nieuwe tee 
Als we op hole 6 zijn aangekomen 
vraagt Gerard terwijl hij wijst naar 
een nieuwe tee in wording: ‘Weet jij 
wat dat is daar?’  
‘Mmm… ik denk een nieuwe tee.’  
‘Voor de heren of de dames?’  
‘Geen idee!’ 
Gerard: ‘Ik ook niet. Vroeger wist ik 
al dit soort dingen wel, nu hoor ik 
dat niet meer…’ 
‘Vind je dat jammer?’ 
‘Ja, eigenlijk wel, maar ik snap het ook wel.’ 
 
Het past bij de bedachtzame Gerard. In verhitte discussies 
weet hij de rust te bewaren en neutraliseert met een 

rustig: ’Nou, nou kan het niet een 
beetje…’ Gerard wikt en weegt en is 
wars van conflicten. Consensus is 
zijn natuurlijke habitat, het 
gastheerschap op zijn lijf 
geschreven. Dat laatste doet hij nog 
wel zo’n tien uur per week. Voor 
lodgegasten, businessleden en 
andere bezoekers. 
 
Melancholiek 
Als we ons in het Clubhuis 
opwarmen met een kop koffie, een 
foto hebben gemaakt voor de 
vitrines die hij eigenhandig heeft 
opgehangen, raakt Gerard in een 
melancholieke bui. En wil eigenlijk 
alles nog wel een keer vertellen. Hij 
kijkt rond met een verre blik in de 
ogen. ‘Dit hier is van mij. Ik heb hier 

zoveel gedaan. En dat jubileum straks, dat vier ik dubbel. 
Je weet nooit hoe lang je nog mee kunt gaan.’  
 
Was getekend: Gerard van der Veen, nestor van de club. 
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Onze eigen DG&CC zal als eerste in Nederland gaan 
samenwerken met Inrange®, een van oorsprong Zuid-
Afrikaans bedrijf met de nieuwste technologie op het 
gebied van een radar-bal-volgsysteem op de driving 
range.  
 
Hoe het precies gaat werken wordt de komende tijd stap 
voor stap uitgelegd, in nauwe samenwerking met 
Inrange®. Meer mogen we nog even niet verklappen. 
Maar om vast een tipje van de sluier op te lichten: alle 21 
matten van de Driving Range worden voorzien van deze 
nieuwe technologie, zowel overdekt als niet overdekt, 
waarbij je dankzij het radar volgsysteem exact kunt volgen 
hoe ver je slaat, hoe nauwkeurig, met welke club, hoe je 
chipt, etc. etc.  
 
Daarvoor zullen er radarpalen en vijftien 
touchscreenschermen onder de overkapping worden 
geplaatst. Bij de zes niet overdekte matten worden palen 
gezet waarop je je eigen telefoon kunt plaatsen. 
 

Nieuwe dimensie 
Dat wordt een totaal nieuwe beleving, noem het een 
nieuwe dimensie van oefenen op onze driving range!  
Om dat nog vóór de winterlessen klaar te hebben, zullen 
er de komende weken diverse (graaf)werkzaamheden 
worden verricht. Daardoor kan de driving range misschien 
een paar dagen gesloten zijn, maar daar krijg je dan ook 
wat voor terug. 
 
Nieuwsgierig geworden? Neem vast een kijkje op de 
website van www.inrangegolf.com of download de app 
van Inrange®. En zoals gezegd: meer informatie volgt snel. 
Zowel op de website, via nieuwsbrieven als via de social 
mediakanalen. 

Uniek in Nederland: Inrange op de DG&CC driving range  



21 

 

Eric Afman 

‘Binnen 48 uur nadat we de mail over de Winterlessen 
hadden verstuurd ontploften onze mailboxen! Het leek 
wel de reservering voor een concert van U2,’ aldus Martin 
Kanninga die met een brede glimlach in zijn kantoor 
vertelt dat er binnen twee dagen maar liefst 250 
aanmeldingen voor de Winterlessen waren. ‘Daar zijn we 
natuurlijk hartstikke blij mee! Ik denk dat het succes erin 
zit dat we mikken op sociaal, gezellig en leerzaam. 
Natuurlijk dragen een kop koffie, chocolademelk en een 
gevulde koek daar ook aan bij, maar het is de combinatie 
van alles. In vijf lessen zullen we deze winter alle thema’s 
weer aan bod laten komen. Met ons vieren: Daan, Ian, 
Bob en ik, gaan we er weer voor deze winter! En nu maar 
hopen dat de avondklok voor sporten halverwege januari, 
als we starten, verdwenen is.’ 
 
‘En… zoals het er nu voor staat zullen we ook het nieuwe 
Inrange systeem (zie elders in de ZeijdeLinks) gaan 
gebruiken. Kijk, je ziet hier in de hoek al de nodige 
materialen staan. Samen met mijn vader gaan we alle tl-
buizen op de Driving range vervangen door ledverlichting, 
omdat het anders conflicteert met het nieuwe systeem. 

Er moet dus nog wel het 
nodige worden 
verbouwd, maar dat 
hopen we allemaal op 
tijd klaar te hebben.’ 
Martin straalt. ‘Dat gaat 
wat worden Joke! Op 
alle 21 matten kan straks 
iedereen op allerlei 
manieren de eigen 
geslagen bal volgen. Wil 
je vooral oefenen met je 
Driver, chippen of een 
wedstrijdje spelen met je 
maat, echt alles kan. Wij 
(Bob, Paul en ik) zijn 
onlangs naar Londen geweest en hebben daar het 
systeem bekeken en getest. Wij zijn straks de eerste in 
Nederland die hiermee aan de gang gaan!’ 
 
‘Het lijkt wel golf 3.0.’ 
‘Zeker! Het wordt heel bijzonder komend jaar.’ 

Het worden spectaculaire Winterlessen! 
Joke van der Ven 
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Amateurs en de financiële mogelijkheden 
Nou, wie plannen had om op de sociale media eens flink 
reclame te maken voor de sponsor van zijn of haar clubs, 
of wie op een andere manier dacht dat er maar eens flink 
geld moest worden verdiend met zijn of haar grote 
hobby (golf, dus), voor die mensen hebben we goed 
nieuws! De regels met betrekking tot de Amateurstatus 
veranderen per 1 januari 2022.  
 
Op maandag 29 november mocht ik deelnemen aan een 
NGF-webinar over dit onderwerp. De intentie is om het 
de topgolfamateur gemakkelijker te maken om zijn 
kosten (lessen, clubs, reizen, het meedoen aan 
wedstrijden) te dekken.  
 
Er is wel een nadeel: er bestaat nog zoiets als 
belastingwetgeving. Een bezoekje aan een 
belastingadviseur is geen overbodige luxe, zo werd ons 
meegedeeld. Die zou dat deel van de presentatie 
trouwens waarschijnlijk een stuk spannender hebben 
gevonden dan het gros van de toehoorders. 
 
Maar wat verandert er voor ons sterfelijke clubspelers? 
Waarschijnlijk niet zo veel, los van de limiet voor 
geldprijzen voor scratchwedstrijden (dus op basis van 
bruto scores) die is verhoogd tot 850 euro. Geldprijzen 
accepteren bij wedstrijden met handicapverrekening mag 
daarentegen niet. Hoe dan ook, bij onze clubwedstrijden 
worden geen geldprijzen uitgedeeld, laat staan van dat 
niveau. Wij hebben voor de winnaars meestal een 
voucher van The Country Golf Shop. En vouchers vallen 
niet onder de term geldprijs. Mocht je wel boven die 850 
euro uitkomen, dan verlies je alsnog je amateurstatus. 
Ook als je betaald wordt voor het geven van golflessen of 
als je lid bent van een associatie voor golfprofessionals.  
 
Wat sponsors betreft is er in principe geen limiet meer 
van de hoeveelheid of grootte van sponsoruitingen op 
onder andere kleding en tassen. Er waren enkele zaken 
tijdens de presentatie nog niet duidelijk. Zo wordt er nog 
gekeken of professionals ook mee mogen doen aan de 
NGF-competitie. Meedoen aan clubwedstrijden mag wel, 
als het wedstrijdreglement van de club dat aangeeft. Kijk 
voor het laatste nieuws omtrent de Amateurstatus op 
golf.nl. 
 

Amateurs en de Regels 
Of je nu professional bent of amateur, als je meedoet aan 
wedstrijden moet je je allemaal aan dezelfde regels 
houden. Soms word je tijdens een wedstrijd ingedeeld bij 
mensen die je verder nooit tegenkomt. Hartstikke leuk, 
maar ook hartstikke leerzaam. Want hoe onze leden met 
regelmaat de Regels weten om te buigen, is soms 
verbazingwekkend. Soms wordt me tijdens het spelen 
van die wedstrijd dan gevraagd om een oogje toe te 
knijpen. Dat kan ik (anders dan bij een rondje om niets) 
natuurlijk niet doen. Hetzelfde geldt voor de vraag of 
voor de negen holes wedstrijd niet nog even negen 
mocht worden gespeeld op dezelfde lus. Als je mij die 
vraag stelt, ga ik ervan uit dat je een antwoord van de 
Regel- en Handicapcommissie verwacht en dan kan ik 
niet anders dan verwijzen naar Regel 5.2b, waarin staat 
dat je voor een wedstrijd niet mag oefenen op dezelfde 
baan, tenzij het matchplay betreft. 
 
Ik krijg ook weleens de vraag of het niet weer eens tijd is 
om de Regels uit te leggen, want iemand had een 
flightgenoot iets fout zien doen. Dat kan natuurlijk, maar 
de mensen met een buigzame interpretatie van de regels 
zijn doorgaans al jaren, zo niet tientallen jaren, lid. En 
iedereen heeft of een regelboekje (hardcopy of digitaal) 
of heeft toegang daartoe. Dus duik nog eens in dat 
boekje om te zien hoe het heurt.  
 
En kijk daarnaast even naar de local rules op onze 
website. Daar staat bijvoorbeeld absoluut nergens dat we 
de local rule hebben ingevoerd dat als je je bal ergens 
kwijt bent, of je hem out of bounds hebt geslagen, je de 
bal daar kunt droppen met twee strafslagen. En die 
tweede strafslag wordt dan ook nog wel eens vergeten. 
Wij hebben die local rule niet ingevoerd en dus mag dat 
op onze baan niet. Weet je niet zeker of je bal vindbaar 
is, sla een provisionele bal. 
 
Uiteindelijk zijn we allemaal amateurs en hoeven we (op 
een enkeling na) ons geld er niet mee te verdienen, maar 
zeker als we een wedstrijd spelen moeten we ons aan 
dezelfde regels houden. En dat geldt ook voor qualifying 
rondes. Dus pak het boekje er nog eens bij en lees het 
nog eens aandachtig door. Wie weet kom je iets tegen 
waarvan je niet wist dat het in je voordeel werkt. 

Eric Afman 
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