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Het zijn woelige tijden. Waar wij als golfers ons druk maken 
om het water wat maar niet weg kan waardoor we een 
tijdje niet kunnen spelen, ondervinden op korte afstand 
miljoenen mensen dat hun leven volledig op zijn kop gezet 
wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan zijn de dingen waar wij mee bezig zijn ineens niet 
meer zo belangrijk of misschien niet meer zo passend. 
Carnaval vieren op het moment dat er net een oorlog 
begint? ‘Ja, maar we hebben er twee jaar op moeten 
wachten.’ Voor onze vereniging staan er ook feesten in de 
planning, want we vieren ons vierde lustrum. Hoe gaan we 
dat dan doen? Daar wordt - gegeven het tijdsgewricht 
waarin we leven - druk over nagedacht.  
 
De baan is weer qualifying, prijsuitreikingen mogen weer 
(dus blijf even nadat je je wedstrijd hebt gespeeld), de 
competitie komt eraan, en er gebeurt van alles in bunkers 
en de rest van de natuur. We hebben een mooi nieuw 
systeem op de driving range, de baan gaat op de schop 
voor nieuwe tees, er wordt straks volop gedraineerd en de 
stormschade wordt stap voor stap weggewerkt. En een van 
onze leden is super enthousiast omdat ze meedoet aan 
Heel Holland Bakt (en wij ook!). Net zoals de greenkeepers 
trots zijn op hun werk. Moet je dat dan allemaal niet meer 
doen of ergens blij om zijn? 
 
Laten we naast ons enthousiasme en plezier binnen onze 
eigen kleine wereldje vooral ook aandacht houden voor 
wat er om ons heen gebeurt en daar op onze eigen manier 
actie op ondernemen of stil bij staan. Al is het slechts zo 
subtiel als de blauwe hengel en de gele bal op de omslag…  
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Beste leden van de Drentsche, 
 
Na een bijzonder natte periode mogen we hopen dat we 
een vriendelijk voorjaar mogen beleven, waarin we 
onder prettige omstandigheden onze mooie golfsport 
kunnen beoefenen. We kunnen gelukkig in ieder geval 
vaststellen dat, zoals het nu lijkt, we na twee jaar de 
coronaperikelen achter ons kunnen laten.  
Twee jaar waarin we de persoonlijke contacten hebben 
moeten beperken en missen. 
Twee jaar zonder fysieke ALV, zonder prijsuitreikingen en 
zonder nazit na een rondje golf. 
Twee jaar waarin we ons anderzijds gelukkig prezen dat 
we ondanks alle beperkingen ons golfspelletje konden 
blijven spelen. 
Maar ook twee jaar waarin we steeds meer zijn gaan 
beseffen wat vrijheid betekent: kunnen doen en laten 
wat je wilt. 
 
Over vrijheid en vrede gesproken, ontzettend wat er ten 
tijde van het schrijven van dit stukje in Oekraïne 
plaatsvindt. Dit baart ons allen grote zorgen. 
 
Dit jaar vieren we ons vierde lustrum van de Drentsche. 
Onze lustrumcommissie is volop bezig met de 
voorbereidingen van een mooi programma. Wij als 
bestuur en de lustrumcommissie zijn echter in overleg 
hoe wij moeten omgaan met het vieren van ons 
lustrumfeest, nu er zich zulke verschrikkelijke zaken 
afspelen in de wereld. Wellicht hier en daar wat meer 
ingetogen, maar met elkaar spreken, spelen en van 
gedachten wisselen en elkaar ontmoeten is misschien 
toch ook wel een goede zaak. Dit alles vanuit de 
gedachte dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. 
Hierbij geldt net als bij Corona: we moeten het samen 
doen. 
 
We berichtten u al eerder over het reserveringssysteem. 
Dit is inmiddels aangepast, waarbij er meer 
mogelijkheden zijn om 18 holes te spelen, met name 
rond prime time. We draaien hiermee proef en op basis 
van uw ervaringen zullen we zo nodig en waar mogelijk 
nog verdere verbeteringen doorvoeren. Als het gaat om 
clubwedstrijden streven we ernaar om na de wedstrijd 
zo kort mogelijk na elkaar binnen te komen (zo min 
mogelijk tijd tussen de binnenkomst van de eerste en de 
laatste flight), zodat de prijsuitreikingen weer plaats 

kunnen vinden met een maximaal aantal deelnemers. 
Want het is de afgelopen twee jaar wel duidelijk 
geworden dat de sociale contacten na afloop van een 
partijtje ook ontzettend belangrijk zijn, iets om steeds 
weer naar uit te kijken. 
 
Wij willen onze ALV gaan houden op maandag 16 mei 
(reserveer deze datum in uw agenda). De benodigde 
stukken zult u bijtijds ontvangen.  
 
We hebben onderhand wel het een en ander te 
bespreken. Als bestuur zijn we ons hierop al druk aan 
het voorbereiden. Zo is er een aanpassing van de 
statuten nodig i.v.m. de nieuwe wet WBTR (wet bestuur 
en toezicht rechtspersonen). Deze wet geldt voor alle 
verenigingen. We maken meteen van de gelegenheid 
gebruik om hier en daar enige modernisering in de 
statuten door te voeren. En als gevolg van deze 
aanpassingen zal ook het huishoudelijk reglement wat 
aanpassingen moeten ondergaan. En dat geldt ook voor 
de speelrecht- en gebruikersovereenkomst die we als 
vereniging de Drentsche hebben gesloten met de 
DG&CC. De vigerende overeenkomst loopt in december 
af, dus het komt mooi uit om hierin dan ook 
aanpassingen te doen, zodat een en ander (statuten, 
huishoudelijk reglement en de speelrecht- en 
gebruikersovereenkomst) weer met elkaar in 
overeenstemming is. 
 
De huidige statuten en het huishoudelijk reglement 
staan onder het kopje bestuur op de verenigingssite. Na 
de ALV zullen we de speelrecht- en 
gebruikersovereenkomst hier ook publiceren. 
 
Afsluitend wensen wij u allen een goed en plezierig 
golfjaar. 
 
Uw bestuur van de Drentsche. 
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Siemen de Jong 

We hebben - hopen we - de zachte 
maar ook zeer natte dagen achter 
ons en kunnen binnenkort ook met 
onze trolleys de baan op. Iedereen 
heeft zich geweldig gedragen door 
alleen met de golftas op de rug de 
baan in te gaan. Op zich al prachtig 
dat slechts een beperkt aantal dagen 
de baan echt gesloten was. 
 
Op het moment van schrijven lijkt 
het uit de wind op een beschut 
plekje alweer een beetje voorjaar bij 
een temperatuur van 10 graden en 
vergeet je bijna dat we inmiddels 
maar liefst vier stormen (Corrie, 
Dudley, Eunice en Franklin) achter de 
rug hebben, die ook op ‘de Drentsche’ zijn/haar sporen 
heeft achtergelaten. 
 
Tijdens een van mijn rondjes kwam ik toch wel bijzondere 
beelden tegen. Allereerst het bosje rechts aan het einde 
op Geel 1. Het leek wel een mangrovebos . 
 
Zeer bijzonder was ook mijn ervaring op Rood 5. Mijn bal 
na een slag naar de vlag eindigde helemaal achter op de 
green. Een wel heel bijzondere aanblik waren een aantal 

kale rechthoekige 
vlakjes zonder gras. 
Na het uitholen was 
dat voor mij en mijn 
flightgenoot 
aanleiding om even 
een ander 
balspelletje te doen 
(Boter-Kaas-Eieren). 
Ik meende dat ik 
gewonnen had met 
de gele bal, doch bij 
nader inzien bleek 
er toch een bal ‘out 
of bounds’ te liggen, 
maar niet duidelijk is 
welke bal dat nu was 

(zie foto). Deze plekjes liggen er nog 
steeds, dus wie weet spelen er straks 
meer spelers dit balspelletje op Rood 
5. Even nachecken via internet leert 
dat dit balspelletje veel langer bestaat 
dan het golfspel. Het is al bekend in 
het oude Egypte rond 1300 v. Chr. 
 
De kop van het artikel roept mogelijk 
wat vragen op. Was er dan toch nog 
een boom, struik of plant die wel in 
volle bloei stond? Het antwoord 
daarop: ‘Ik heb ze niet kunnen 
ontdekken’. Wat dan wel? 
 
Welnu, toen mijn afslag op Wit 5 in 
een van de bunkers eindigde trof ik 

een Franstalige tekst aan die aangeeft dat er mogelijk 
toch iets aan het opbloeien is. Ik ontwaarde de tekst: 
‘Anne je t’aime’ (zie foto). Vraag blijft natuurlijk wie de 
auteur van deze tekst was. Het zal best lastig zijn om 
daarachter te komen. De belangrijkere vraag zal zijn: 
‘Wie is Anne?’  
 
Maar liefst 271 meisjesnamen beginnen met Anne 
(Annemarijn, Annelie, Anneke, etc., etc.) 
Het kan ook dat ik op het verkeerde been gezet ben. 
Onze golfclub kent immers ook een aantal heren met de 
naam Anne. 

 
Zo zie je maar. Een rondje golf blijft altijd leuk en roept 
niet alleen regelvragen op. 

In de wintermaanden bloeit er niets… alhoewel? 
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B. Enner 

’n Paar weken terug zat ik op mijn favoriete plaats aan de 
bar toen Karel naast me plaats nam. Karel worstelt met 
zijn golfprestaties maar vaak ook met zichzelf en ik 
worstel dan ’n half uurtje met hem mee. 
 
‘Ik kon het zien aankomen’ begon Karel zijn relaas met de 
blik van een man die een moeilijke tijd heeft moeten 
doorstaan. ‘Maar ja, je wilt het niet zien hé, je denkt, het 
zal wel loslopen en dan voor je’ t weet zijn de rapen gaar. 
Het begon allemaal met een terloopse opmerking van 
mijn ‘betere-helft’. Philip kan heel goed koken. Nou dat is 
mooi voor Philip, dacht ik nog. Koken is nou eenmaal niet 
mijn favoriete tijdverdrijf. Nou, ‘so what!’ Ik heb andere 
vaardigheden om in te brengen, denk ik dan altijd. Voor 
sauzen kom ik dan wel in de keuken maar alleen de 
muren, begrijp je wel. In het huishouden sta ik echt wel 
m’n mannetje. Ik zet de stofzuiger klaar en breng mijn 
Annie naar de supermarkt en schenk zelf m’n biertje in en 
zo wat.’ ‘Prachtkerel die Karel’, dacht ik en beperkte mij 
verder tot het aanhoren van zijn verhaal. 
 
Karel vervolgde: ‘Maar de tijd daarop bewees mijn 
compleet verkeerde inschatting van de man-vrouw 
taakverdeling. Philip kookt één keer in de week, hoorde ik 
’n paar weken daarop mijn gade zeggen. Ik dacht nog, het 
zal wel toeval zijn dat Philip weer opgevoerd wordt. De 
gedachte dat het om een zorgvuldig geplande operatie 
ging om mij voor het keukenwerk klaar te stomen, kwam 
niet bij mij op. Om Philip tot lichtend voorbeeld te 
benoemen in dit soort netelige kwesties deed overigens 
mijn gevoelen voor die beste brave Philip geen goed. 
 
Niet lang daarna ging mijn gade er nog eens dunnetjes 
overheen met een: Philip heeft een kookboek voor zijn 
verjaardag gevraagd. Ik moet zeggen, ik was even van 
slag. Mijn huwelijksgeluk kwam met deze opmerking 
onder druk te staan. De opmerking, gevoegd bij alle 
troebele inzichten over de nieuwe rol van de 
hedendaagse man die mij met ergerlijke regelmaat door 
de strot worden gedouwd, brachten al mijn zekerheden 
dienaangaande aan het wankelen. Als je heden ten dage 
in de keuken je mannetje staat, sta je er bij de vrouwtjes 
goed op, stookte onze buurman Harrie het vuurtje op. 
Moest ik dan toch niet eens… ? ? ?  
 
‘Philip nodigt ons uit voor een etentje. Hij heeft iets 
lekkers met sliptong gemaakt’, zei mijn gade om nog eens 
flink in mijn hersenpannetje rond te roeren. Dat deed de 

deur dicht! Wat die halfgare Philip kan, kan ik ook! En 
beter!! 
 
Zonder ook maar de geringste aarzeling koos ik voor het 
culinaire hoogstandje: ‘Kip in de hoed’. Toch al gauw drie 
sterren op de schaal van vijf. Philip? Die zien we nooit 
meer terug! zong het in mij. Helaas onjuist zo spoedig zou 
blijken. 
 
Mijn overmoed werd reeds bij de eerste schreden op het 
kookpad ruw verstoord. De supermarkt bleek een 
doolhof. Het kiezen uit de talloze merken vroeg om een 
kalmerend middel. De keuze uit vers, ovenvers of vers van 
het land deed mijn gemoedsrust ook al geen goed. Koos 
ik voor een Hamersmawijn of een slobber met een 
veelbelovend etiket? Koos ik voor de plofkip, uitloopkip, 
legkip of krielkip. Koos ik voor de bewerkelijke 
onbespoten kersen of die uit blik en op sap? Dilemma op 
dilemma. Maar natuurlijk, zoals altijd, gaf de prijs de 
doorslag. Ik ken mezelf. Het wikken en wegen deed ik al 
jaren puur voor de bühne.’ 
 
Karel ging verder: ‘Vooraf had ik me ingelezen over 
temperatuur, ovenstand, fijnsnijden, klontje boter, 
mespuntje zout, theelepeltje olie en zo wat meer. Geen 
moeite te veel om ons huiselijk geluk veilig te stellen en, 
niet in de laatste plaats, om te zorgen dat onze Philip de 
weg naar ons huis niet meer zou kunnen vinden, al werd 
‘ie voor de deur afgezet.’ Karel stoomde op naar de 
climax: ‘Ik was net zo’n halfuurtje bezig toen het 
gebeurde. De nachtmerrie van de startende kok. 
Ik stond net voorovergebogen de uitjes te snipperen. Ik 
rook wat. Richtte me met kracht op. De kippetjes lagen te 
verkolen. Schoot uit met het keukenmes. Beste jaap. 
En toen zag ik sterretjes. Wat zeg ik? Ik zag sterren! 
Sterren van het formaat Dries en Marco. Niet de minsten 
en ze kwamen me drieduizend watt versterkt vertellen 
dat ik met m’n kop ergens tegenaan was geknald. En wel 
tegen de onderkant van een bovenkastje in onze keuken. 
Ik hield er respect voor de kwaliteit ervan, een flinke bult 
en tien hallucinerende minuten aan over.’  
 
Gepassioneerd ging Karel terug naar dat moment: ‘In die 
tien minuten liep ik holes met Ben Hogan. Nou zie ik je 
denken, dat kan niet want die is allang niet meer in ons 
midden. Dat is zo en dat is ook niet zo. In mijn tien 
minuten kon ik golfen met wie ik wou. Met een appje kon 
ik een hologram, zo’n 3D figuur, van iedere golfer 
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Joke van der Ven B. Bie 

oproepen. Niet van echt te onderscheiden. De real thing. 
Alles d'rop en d'ran. Dus als mijn flightgenoot verhinderd 
was, hup, daar was ie. Als ik zin had om tegen Ballesteros 
te golfen, hup, daar was ie. Vraag niet hoe het kan maar 
het kan. Dat is de toekomst hè. Iets met virtueel of 
spiritueel of zo. En het mooie was dat ik ook nog van ze 
kon winnen ook. Met gemak.  Als ik zin had om een of 
andere halfgare wereldleider in te maken; Klaboem, 
Done! Kwestie van even ’n buttontje. Op het juiste 
moment out of bounds, fluff, vier slagen in de bunker, vijf 
putts op de green, misslagje hier, misslagje daar; 
hupsakee, druk op de knop. Ik won van alles en iedereen.  
 

De beste tien minuten van m’n leven… Tot ik wreed door 
mijn gade tot de werkelijkheid werden teruggeroepen 
met de vraag: ‘Hoeveel vingers steek ik op?’ ‘ Zijn dat 
vingers?’ vroeg ik. ‘Dezelfde flauwekul als altijd, niks mis 
met je’, zei ze. ‘Ga maar even naar de baan. Laat dat 
koken maar even zitten.’ Betere helften dan mijn Annie 
zijn er niet, dacht ik op weg naar de baan’ sloot Karel zijn 
verhaal af. 
 
Al dat hologrammengedoe is misschien iets voor de 
toekomst maar zo ver is het nog lang niet, dacht ik op 
weg naar huis en voelde me meteen ’n stuk beter. 
 

GOLF = FEEST! 
Je zou het misschien niet zeggen maar de club is jarig. Ze 
wordt 20 jaar. Om precies te zijn op 16 september 2022. 
En het hele jaar vieren we dat lustrum. We wisten een 
paar weken geleden nog niet of het door zou gaan 
vanwege Corona. Nu denken we na wat passend is in 
verband met Oekraïne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de vorige ZeijdeLinks maakten we het thema GOLF = 
FEEST! bekend. En als je de parkeerplaats op rijdt dan 
wappert de lustrumvlag je vrolijk tegemoet. Maar verder 
hebben we in stilte voorbereid. En dat is zo moeilijk! Het 
wordt namelijk heel leuk.  

 
Maar we mogen het nog niet vertellen. Wat we precies 
gaan doen is namelijk een verrassing. Dat voelt als een 
slecht plakkende pleister op je mond. Alsof die pleister 
ieder moment los kan laten. Waarna opgepropte 
woorden als pur naar buiten komen. Schud niet aan mij 
want dan begin ik al te praten. Kijk mij niet te indringend 
aan want dan denk ik dat je weet wat ik weet. 
 
Inmiddels hebben we al aardig wat partners in crime. We 
zijn in de zomer van vorig jaar met zijn vieren begonnen. 
En er sluiten steeds meer ‘mee-help-leden’ aan. Om 
muziek te regelen. Om het logo te bedenken. Om taart te 
bakken. Om GOLF = FEEST! te organiseren. Op 30 april 
beginnen we met … “Aaaah”. Net op tijd ingeslikt. En op 
15 juni ook iets waar we blij naar uitkijken. En de rest rolt 
vanzelf uit. 
 
Is alles dan al geregeld? Nee. Binnenkort lanceren we de 
speciale ‘lustrum-kleding-lijn’. Er is veel te kiezen. Van 
polo tot trui. En van cap tot bodywarmer. Prachtig 
vormgegeven en van hoge kwaliteit. Dat gaat zeker mee 
tot het volgende lustrum. Je kunt zelf het kledingstuk, je 
maat en de kleur kiezen. En op elk kledingstuk staat 
prominent dat prachtige lustrumlogo. Binnenkort kun je 
het zelf allemaal bestellen. Houd je mail in de gaten. 
 
Wij gaan door met de voorbereidingen. We hopen dat 
het feest los kan barsten op 30 april. En dat we jou daar 
zien! In elke geval gaat die pleister er dan af. 
 
Tot dan! 
Gien, Alex, Arieke, Maarten 
Lustrumcommissie GOLF = FEEST! 2022 

Bericht van de lustrumcommissie 
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Sinds de bakkers van het nieuwste seizoen Heel Holland 
Bakt door omroep Max bekend zijn gemaakt, kun je er 
niet omheen: Inge Sikkens-Derks is een van de 
deelnemers. Vooral dankzij Inge zelf, die haar 
Facebookpagina vol heeft gezet met introductiefilmpjes 
en andere vooruitblikken op de eerste afleveringen.  
 

Dat maakt ons natuurlijk zeker geïnteresseerd, ook voor 
wie bakken niet direct bovenaan de bucket list staat. Nu 
is het ook een stuk duidelijker waarom Inge vorige zomer 
zo weinig op de golfbaan te zien was, dat was ten tijde 
van de opnamen. Dat moet het voor haar ook ontzettend 
moeilijk hebben gemaakt, dat ze niets mocht loslaten 
over dit geheime project.  

Op het moment 
van schrijven is 
aflevering 1 net 
afgelopen. En 
goed nieuws, Inge 
staat er goed voor, geen moment in de gevarenzone. Op 
tv is ze trouwens net zo markant als we haar op de 
golfbaan kennen.  
 
Dat kon je ook goed zien in het introductiefilmpje over 
Inge, dat deels op onze golfbaan is geschoten. We zagen 
Inge met haar golfvriendinnen Els, Soewana en Dorothea 
in de baan, en op het terras met een wijntje in de hand 
en met een mooie cameo van onze voorzitter Frits.  
 
Om de spanning erin te houden mag Inge niets zeggen 
over het verloop van haar culinaire carrière op de buis.  
 
Een interview in deze ZeijdeLinks zit er dan ook niet, mag 
nog niet van Max. Niet getreurd, doen we dat de 
volgende keer, in het juninummer. Dan is het seizoen 
voorbij en heeft Inge hopelijk de eindstreep bereikt.  
 
Haar strijd tegen de andere deelnemers én haar baksels 
kunnen we de komende weken op de zaterdagavond om 
20.30 uur bekijken op 1. 

Heel Holland bakt 
Eric Afman 

‘Je bent een helder licht geworden zo!’, hoor ik als ik op 
een avond niet zo lang geleden bezig ben om ballen te 
rapen. Ik kijk verrast op. Het mandje ballen dat ik 
probeerde op te tillen laat ik snel weer op zijn plek 
zakken. ‘Een helder licht?’, roep ik vragend. ‘Nou, zo te 
horen jij niet nee. Ik heb het over die LED-lamp die nu op 
dat karretje hangt.’ Aha, ja dat is ook zo. Sinds een week 
of vier zitten aan de voor- en achterkant van de 
ballenraper LED-stroken bevestigd. Die maken 
ballenrapen in het donker een stuk makkelijker, en 
daarmee mijn bijbaan ook. ‘Eh oh jazeker, mooi hè?’, zo 
probeer ik het gesprek nog te repareren, maar zonder 
dat ik het doorhad is mijn gesprekspartner alweer in het 
donker verdwenen.  
 
Nee, dat het ’s avonds donker wordt kwam echt niet nu 
pas aan het licht. Integendeel, soms probeer ik in het 

laatste beetje schemer nog wat witte vlokjes van het 
donkergroen te onderscheiden omdat ik net iets langer 
bezig ben dan ik vooraf had gedacht. De lampen waren 
eigenlijk al een tijdje een stille wens van me. Maar een 
apparaat dat geboren werd als maaimachine heeft 
normaliter ook geen lampen nodig, omdat het maaien 
(bijna) altijd overdag gebeurt.  
 
Ook het ballenrapen gebeurde tot voor kort vaak rond 
een uur of vier. Maar met de komst van Inrange, het 
aanbreken van het nieuwe golfseizoen én met de 
winterlessen op het late uur kwam aan het licht dat ook 
’s avonds wel gereden mag worden. De stadionlampen 
boven de overkapping helpen daar enorm bij, maar 
buiten hun bereik is het letterlijk in het duister tasten. 
Tja, dan maken mijn eigen LED-lampjes het werk letterlijk 
een stuk lichter.  

Avonturen van een ballenraper 
Koen Hazekamp 
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Bart Snijders 

Jaaah!! Het gaat echt gebeuren; de competitie gaat eind 
maart/begin april van start! En we hebben er zin in! 
Virussen, stormen, wateroverlast, we laten ons niet 
meer tegenhouden.  
 
Met veertien teams - toch een klein honderd spelers - 
komen we op dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag uit 
voor De Drentsche. En in juni komt ook ons jong talent 
uit in de jeugdcompetitie. Allen herkenbaar aan het 
geliefde clubtenue, met de rode broek, witte polo en 
blauwe trui/jack. Maar vooral herkenbaar aan het 
opgeheven hoofd, de tomeloze inspanning en het plezier 
dat we uitstralen. 
 
Speeldata competitieteams 
In december zijn de competitieteams aangemeld. Wil jij 
weten waar en wanneer de verschillende 
competitieteams spelen, de speeldata vind je via 
www.golf.nl/ngfcompetitie. Net voor de competitie start 
worden de deelnemers per competitieteam 
ingeschreven. De teamsamenstelling is dan definitief. En 
zoals het nu lijkt heeft ieder team voldoende bezetting.  
 
Voorbereidingsprogramma 
De TC biedt de competitiespelers als voorbereiding op 
de competitie een aantal trainingsmogelijkheden aan. Zo 
zijn er rond en in de eerste twee weekenden van maart 
gezamenlijke trainingen met drie à vier teams van 
anderhalf uur. Waarin bijvoorbeeld aandacht voor de 
routine in je voorbereiding van de slag. Op zaterdag 26 
maart is de Kick-off van de competitie, waarbij 
trainingsvormen met de eigen teams op het programma 
staan. Deze trainingen worden door onze eigen pro’s 
verzorgd.  
 

Iedereen kan beter leren putten 
Op zaterdag 19 maart bieden we iets geheel nieuws aan. 
Namelijk een masterclass met Hayo Bensdorp. Hayo is 
Putting Coach bij The Academy van Robert-Jan Derksen. 
Als je goed put heb je daar 18 holes lang profijt van! En 
dus ook 27 holes of 36 holes, al naar gelang de 
competitie die je speelt. In zes blokken met tien spelers 
wordt gewerkt aan de fundamentals van putten; 
Perceptie, Balans, Aim (oplijnen), Midden raken en Bal 
rol. De masterclass is in eerste instantie bedoeld voor 
competitiespelers, maar ook onze andere leden nemen 
deel. We horen enthousiaste geluiden over dit event 
door de teams.  

Kortom, wij kijken uit naar een mooi competitieseizoen. 
Op 10 mei is een afsluitend event. Voor 
competitiespelers; zet deze datum alvast in je agenda.  
Tenslotte, de TC is qua bezetting voor een groot deel 
veranderd. Niels van der Weerd is halverwege 2021 
gestopt en begin dit jaar heeft ook Jack van der Palen 
zijn functie overgedragen. Beide willen we bij deze nog 
even in het zonnetje zetten. Jongens, hartelijk bedankt 
voor jullie inspanningen!  
 
Met sportieve groet, 
Bas, Marijn en Agatha 
 

 

De competitie gaat van start 
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Joke van der Ven Bart Snijders   
 
 

2022 is inmiddels van start en al lijkt 
het erop dat we nog niet van Covid 19 
af zijn, gelukkig is er na een bijna 
onophoudelijk waterballet toch aardig 
te golfen op dit moment. Alle 
Wintercup wedstrijden konden we 
gelukkig weer spelen. De opkomst 
was overweldigend met veel nieuwe 
gezichten en daar doen we het 
uiteindelijk voor.  
 
De kop van het nieuwe seizoen voor 
De Drentsche is er inmiddels af met 
de Vossenjacht met dit keer een 
onvervalste ‘echte’ VOS en ook de 
wekelijkse vaste groepen zijn alweer 
fanatiek bezig, Texas Scramble staat 
voor de deur en daarna natuurlijk vele 
andere clubwedstrijden.  
 
We proberen zoveel als mogelijk alle inschrijvers mee te 
laten doen en ook de wachttijd na afloop van de 
clubwedstrijden zo kort mogelijk te houden. Echter dat 
lukt niet altijd omdat mede vanwege de forse toeloop 
van leden maar ook andere belanghebbenden, 
waaronder lodgegasten, greenfeespelers en 
businessclubs recht hebben op starttijden. Maar goed, 
dat even terzijde, meedoen aan clubwedstrijden is 
gewoon leuk, vindt een groot deel van onze leden. Je 
ontmoet andere golfers in een ontspannen sfeer maar 
toch ook met een gezonde strijd. Tijdens het lopen van 
een ronde is er niet alleen tijd om wat bij te kletsen. Ook 
kun je van elkaar leren hoe je je spel kunt verbeteren en 
op een juiste manier de regels toe te passen. 
 
Wat bijvoorbeeld te doen wanneer je zeker weet dat 
jouw bal is beland in een bult takken die net zijn 
gesnoeid. En wanneer mag je je bal vervangen door een 

andere (nieuwe) bal tijdens een 
wedstrijd. Of wanneer is er sprake 
van tijdelijk water en hoe moet je dan 
handelen om maar eens een paar 
zaken te benoemen. Het leuke van 
golf is dat het niet alleen een 
technisch spelletje is maar ook een 
mentaal.  
 
We merken dat er de laatste jaren 
minder belangstelling is voor 
clubkampioenschappen en juist meer 
voor wedstrijden met een fungehalte, 
maar wel samen, je eigen team 
samenstellen en dan meedoen aan 
een wedstrijd. Voor alle wedstrijden 
gelden wel bepaalde regels en die 
vind je terug in het algemene 
wedstrijdreglement en die van de 
clubkampioenschappen (deze staan 

gepubliceerd op het verenigingsgedeelte van de 
website). 
 
Wat kennelijk niet bij eenieder bekend is, is dat men 
tijdig aanwezig moet zijn voor de start(tijd) van een/je 
wedstrijd. 
Bij de meeste wedstrijden is dat UITERLIJK 30 MINUTEN 
VOOR DE START!!! 
Bij SHOTGUNWEDSTRIJDEN is dat zelfs 45 MINUTEN 
VOOR DE SHOTGUNSTART!!! 
 
En natuurlijk is het leuk om na afloop de prijsuitreiking 
mee te maken, dit is eigenlijk onderdeel van een 
wedstrijd en vooral ook leuk voor de wedstrijdorganisatie 
van die dag en voor de prijswinnaars. 
 
Wij als wedstrijdcommissie en wedstrijdleiders zijn er 
weer klaar voor, voor een mooi en sportief golfjaar 2022. 

Weco nieuws 
Rolf Rademaker 
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‘Echt waar?’, ‘Het is allemaal wel heel erg leuk hoor’ of 
‘Je leert zoveel!’. Het is greep uit de reacties als Eric 
tijdens de redactievergadering op dinsdagavond 
uitgebreid vertelt over het nieuwe Inrange-systeem dat 
op de driving range is geïnstalleerd. Je kunt baantjes 
lopen, uitdagingen aangaan, en zelfs flipperkast spelen in 
het bos. Buiten mag het dan donker zijn, maar binnen 
licht het gezelschap op van enthousiasme. Snel plannen 
we een datum. Extra leuk is dat we alle vier aan het 
artikel zullen gaan schrijven, een unicum. 
 
De kennismaking 
De pootjes van onze vier 
draagtassen slaan uit als we bij 
een van de afslagplaatsen 
aankomen. Sinds begin februari 
staat er naast 15 matten op de 
driving range een scherm van 
Inrange. Alleen op de 
afslagplaats, gereserveerd voor 
de Golfshop, ontbreekt er een. Naast zes niet overdekte 
plaatsen staan telefoonstandaards waar je door middel 
van een app ook terecht kan.  
 
Koen staat als eerste bij een van de schermen en klikt er 
eens op. Er verschijnen twee klikbare vlakken op het 
beeld: de linker (Inrange) voor individueel trainen en de 
rechter (Inrange+) voor spelletjes in een groep of alleen. 
Bij Inrange kun je met je telefoon de QR-code die op het 
scherm verschijnt scannen, waarna het systeem je bij 
naam verwelkomt. Als je na een tijdje uitgeslagen bent, 
sluit je je sessie af en kun je je resultaten terugzien in de 
Inrange-app op je telefoon. Bij het oefenen vanaf de tee 
verandert de driving range in een fairway. Nu kun je 

behalve in je hoofd ook op het scherm zien of de ballen 
die je slaat daadwerkelijk op de fairway zouden komen, 
of dat je je bal vaker tussen de bomen zou moeten gaan 
zoeken. Dat visualiseert alles een stuk makkelijker. 
 
Filmpje voor op de website 
Als Eric er ook bij komt om het verder uit te leggen aan 
Hanneke en Joke, komen er meteen twee andere leden 
omheen staan. Net zo nieuwsgierig. En op dat moment 
ontstaat het idee om er gewoon een filmpje van te 
maken. Als Martin Kanninga even later aan komt lopen 
en we leggen het idee voor is hij meteen enthousiast.  
 
Net als veel andere gebruikers die de afgelopen maand 
de pro's hebben gevraagd om uitleg van het systeem, 
vinden we in Martin een geduldige mentor. Hij geeft aan 
dat het Inrange-systeem voor verschillende types golfers 
verschillend gebruikt kan worden. De serieuze golfer, 
vaak de lage handicapper, zal sneller kiezen voor de 
trainingsfuncties, zoals de target practice. Kies een van 
de doelen op de driving range of laat het programma 
eentje voor je selecteren. Als je dan aangeeft welke club 
je gebruikt, kun je naderhand in de Inrange-app op je 
telefoon allerlei nuttige informatie over je prestaties 
terugvinden. Hoe ver sloeg ik de bal, wat is de hoek 
waarmee mijn bal vertrekt, hoe hoog sla ik, en hoe 
dichtbij mijn doel eindig ik? Maar vooral, is dat beeld 
consistent of iedere keer weer anders? Anderen zullen 
meer plezier beleven in het spelen van de spelletjes, 
zoals de krimpende eilanden, de luchtkussens of de 
verschillende golfbanen van over de wereld. Uiteindelijk 
ben je, ook al let je daar niet op, toch hetzelfde aan het 
doen: het oefenen van je golfslagen. Twee vliegen in een 
klap! 

Inrange: virtuele rondes en andere gadgets  
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Joke van der Ven Martin vertelt dat er nog meer plannen zijn, zo komt er 
een scherm waar leaderboards op getoond zullen 
worden, wie is de beste in de verschillende oefeningen, 
wat het competitieve element nog verder versterkt. Ook 
wordt, bij de opties van het spelen van een virtuele 
ronde, het rad van fortuin dat nu bepaalt in hoeveel 
slagen je je bal uitholet, vervangen door een 
chipoefening. Daar hebben we als golfers toch meer aan. 
 
Kom het Inrange-systeem 
dus vooral even proberen. 
En als je geen techie bent, 
schroom dan niet om een 
van de pro's te vragen om 
je te helpen en uitleg te 
geven. Ze doen het graag. 
Driekwart van de redactie 
is erg enthousiast over het systeem en we gaan ons best 
doen om daar 100% van te maken!  
 
Hanneke 
'Volkomen blanco kom ik vanavond op de driving range 
om het Inrange-systeem te bewonderen. Normaliter kom 
ik daar nauwelijks meer, want mijn ervaring is dat, 
wanneer ik goed sla op de driving range, ik waardeloze 
ballen sla in de baan en vice versa. Na uitleg van Koen en 
Eric kies ik voor Practice, om eens te kijken waar mijn 
ballen terechtkomen met mijn driver, hybride en ijzer 7. 
Wat verhelderend! Vroeger ramde ik een emmertje 
binnen no time weg zonder proefslag (haast haast haast) 
en nu sta ik elke keer na een slag rustig 
te kijken waar mijn bal terechtkomt en 
of ‘ie recht is. Zo leuk! Er zijn nog veel 
meer mogelijkheden met Inrange en die 
ga ik zeer zeker ook uitproberen!' 
 
Joke 
'Ik heb de Inrange-app al maandenlang 
op mijn telefoon, maar doe er niets 
mee. Ook al heb ik op de laatste 
winterles al een kwartiertje met het 
systeem gespeeld, ik snap er nog steeds 
geen houtje (4,5,6) van… Hoe werkt het nou eigenlijk? Ik 
slaak een diepe zucht. ’t Is best gênant om en public bij 
die schermen staan te stoethaspelen en eigenlijk niet te 
weten wat je doen moet. Vind ik wel tenminste, en ik heb 
het donkerblauwe vermoeden dat ik niet de enige ben… 
Als ik het idee van een filmpje een dag later aan mijn 
flightgenoten vertel, zijn ze meteen enthousiast! Laat 
maar komen, dat filmpje!' 
 
Eric 
'Ik ben een beetje de verloren zoon van de driving range. 
Ik ben liever aan het chippen en putten, ook als ik op 

andere banen speel. Dat zou ook wel eens een bijdrage 
aan mijn steeds een beetje klimmende handicap kunnen 
leveren. Maar het trekt me doorgaans niet zo. Ik ken 
mensen die tijdens een sessie met gemak zes mandjes 
leeg slaan. Ik heb na een half of heel mandje wel genoeg 
gezien. Tot nu toe! Met alle opties die Inrange biedt 
word ik weer enthousiast gemaakt om te oefenen. In 
mijn eentje gaat het vooral om de precisie-oefeningen, 
maar zodra er iemand bij komt, speel ik graag een rondje 
op een van het handjevol banen waaruit Inrange me laat 
kiezen. Dan hangt je clubkeuze echt af van hoe je volgens 
het scherm in de baan ligt: op de fairway, in de hoge 
rough of in een bunker met een hoge rand. En is het 
ineens belangrijk om een hoge bal met een kort ijzer te 
kiezen. In het begin lukte het me niet om Inrange te 
gebruiken op een van de matten met een 
telefoonhouder, de app vond dat ik mijn locatie aan 
moest zetten, en dat had ik toch echt gedaan. Na wat 
fröbelen met mijn instellingen en het opnieuw installeren 
van de app gaat dat prima. Kan ik ook oefenen als alle 
schermen bezet zijn.' 
 
Koen 
‘In tegenstelling tot mijn mede-redactieleden 
spendeerde ik al behoorlijk wat tijd op de driving range. 
Maar zeker sinds de komst van Inrange ben ik voor een 
golfronde of een ballenraapdienst even op een mat te 
vinden. Op de vrije oefening was ik vrij snel uitgekeken, 
maar met het oefenen op doelen of met spellen zoals de 
longest drive en vliegende greens ben ik graag bezig. 
Deze gamemodes dwingen je om bij de les te blijven, om 
actief na te denken over iedere bal, en ook om niet te 
snel tevreden te zijn met ‘prima’ ballen. Waar ik vroeger 
gedachteloos ging slaan en tevreden was als de driver 
een beetje recht ging, heb ik nu een fairway én dus een 
plan van aanpak nodig. Over de vliegende greens 
(Shrinking Targets ofwel krimpende eilanden) ben ik het 
meest tevreden. Mensen die vaak met mij spelen weten 
dat ik niet de grootste held ben met mijn wedges, maar 
door te trainen op precisie heb ik het idee dat het steeds 
beter wordt. Oh ja, ook de multiplayer (Inrange+) is 
lachen! Een nadeel aan dit systeem is wel dat enkel de 
vlucht gemeten wordt en de rol een berekende simulatie 
is. Je kan je bal recht voor je wel flink zien stuiteren, maar 
dat zie je dus op Inrange niet altijd terug. Totale 
afstanden, zeker bij clubs die veel rollen, moet je dus met 
een korreltje zout nemen.’ 
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Joke van der Ven 
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Joke van der Ven Joke van der Ven 

Elke vereniging bestaat bij de gratie van haar vrijwilligers. Onze Drentsche kent er circa 80 en dat is veel voor een 
vereniging met ongeveer 1100 leden. Dit keer zetten we Reina van Dijk in het zonnetje. 

Ze is net zondag terug van een 
drieweekse vakantie in het Spaanse 
Marbella. Mooi weer, veel tijd 
doorgebracht met vrienden, redelijk 
vaak gegolfd daar en nu weer in 
Assen. Terug in het Hollandse is het 
even wennen. De alarmerende 
krantenkoppen over een mogelijke 
kernoorlog hebben haar geraakt. 
Het zal toch niet…? Als secretaris 
van het bestuur, inmiddels vanaf 
2017 al, voelt ze zich als een vis in 
het water. Maar daarvoor was ze al 
op heel veel plaatsen actief in onze 
club. Vanaf 2005 is ze lid van de 
Drentsche, vanaf 2007 kwam ze in de 
Wedstrijdcommissie - tot en met de dag van vandaag - 
vanaf 2014 als wedstrijdleider, vanaf 2015 als 
bestuurslid en vanaf 2017 als secretaris. Voor wie haar 
een beetje kent, ze is de bezige bij, die altijd zaken 
regelt, ook als het lastig is… 
 
Wat vind je het leukst aan het vrijwilliger zijn, Reina? 
Reina: ‘Dít, het secretaris zijn van de vereniging. Je hoort 
een heleboel, krijgt veel informatie en door middel van 
het maken van zo compleet mogelijke notulen houd ik 
de bestuursleden goed op de hoogte. Het belang van 
goede communicatie vind ik erg belangrijk. Kijk, er wordt 
natuurlijk veel gezegd op zo’n vergadering, maar voor 
iedereen is het heel goed om na afloop nog eens door te 
lezen wat er besproken is, wat er gezegd is en welke 
besluiten we hebben genomen.’ 
 
Ken je het belang daarvan uit je werkende leven? 
Reina: ‘Zeker! Ik heb 38 jaar lang bij de NAM gewerkt en 
was daar vier jaar lang secretaris van de 
Ondernemingsraad. Dan ken je het belang van goede 
verslaglegging.’ 
 
Dankzij een cursus of zo? 
Reina: ‘Ook! In mijn werkende leven begon ik als 
verpleegkundige. Dat vond ik het mooiste vak dat er was, 
of misschien wel is. Maar door een aantal moeilijke 
familieomstandigheden heb ik dat vak vaarwel moeten 

zeggen. Lastig, maar ik moest natuurlijk 
wel wat! Zo kwam ik bij Shell (NAM). Ik 
begon er als assistente op de 
tekenkamer, maar vond dat niks. Ik heb 
erop aangedrongen dat ik technisch 
tekenaar wilde worden, maar dat was 
niks voor vrouwen, vonden ze toen. 
Gelukkig had ik een baas die het voor me 
opnam en zo ben ik na jarenlange 
opleiding uiteindelijk doorgegroeid tot 
Geoscience technician. Dat betekende 
jarenlang schetsen met een potlood en 
vanaf 1989 de omslag naar computers. 
Dat was pittig, kan ik je vertellen.’ 
 

Terug naar de club Reina, wat vind je het leukst aan de 
Drentsche? 
Reina: ‘Vanaf het allereerste begin vond ik het een club 
waar de leden vooral toegankelijk en vriendelijk waren. 
En nu, ja weet je, ik ga voor de verlenging van nog eens 
twee jaar als secretaris. Het bestuur is zo’n leuke club 
mannen, er is hartelijkheid, plezier en ze geven gewoon 
ook nog wel eens een complimentje. Dat klinkt 
misschien raar, maar ik krijg best wel veel minder leuke 
mailtjes van de leden hoor… En dan is die support 
gewoon mooi.’ 
 
Oké, Reina en wat is dan het mooiste wat je in die 
periode op onze club hebt meegemaakt? 
Reina: ‘In 2012 zat ik in de Lustrumcommissie. Bart 
Snijders ook. Zijn vrouw was een jaar daarvoor 
overleden. Het Lustrumfeest was toen nog een week. Op 
de laatste dag was het bagger slecht weer. Bart en ik 
gingen  die dag samen naar boven in het Clubhuis om de 
laatste zaken af te wikkelen. Opeens vroeg Bart aan mij: 
‘Hoe is het eigenlijk met Reina?’ Daar heb ik antwoord 
op gegeven. En ja, daarna zijn we eigenlijk altijd 
samengebleven…’ 
 
Reina lacht bijna verlegen, terwijl duidelijk is hoe ze die 
dag, die gebeurtenis, tien jaar later, nog glashelder voor 
zich ziet.  
 
Geluk zit soms in een klein Drentsch hoekje…. 
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Joke van der Ven 

De favoriete hole van … Bart Snijders 
Joke van der Ven 

Geel 1 is voor Bart de absolute 
favoriet. ‘Weet je, hij begint zo 
lekker, de eerste slag leg je je bal 
ver weg, dan met een wedge de 
green op en voor je het weet heb 
je weer een birdie.’ 
 
Vandaag loopt het iets anders. We 
slaan beide van rood af, want 
gezelliger en Bart slaat zijn bal met 
een houten 5 tot op 40 meter van 

de green. De tweede bal belandt ver over de green, de 
volgende twee chipjes leveren een winst op van hooguit 
vijf meter en de derde chip belandt hoog over de green 
terug in de bunker. ‘Raap hem maar op, wil je?’ ‘Tuurlijk.’ 
Tja Bart, je favoriete hole toont zich soms anders… 
 
Net terug uit Marbella is het natuurlijk ook weer even 
wennen aan onze Drentsche. Zeker toen hij zag dat zijn 
driver met geknakt kopje uit het vliegtuig kwam. ‘Die is 
nu ter reparatie.’ 
 
Bart heeft zich ervoor gekleed, zoals vaak. Deze keer met 
een ‘ducky’ golfbroek van het merk Loudmouth, in de 
markt gezet door de opvallende topgolfer John Daly. Op 
het hoofd zijn karakteristieke hoed. Je ziet Bart nooit 
meer zonder. Een jaar of zeven geleden gekocht in 
Orvelte. ‘Ik zette hem op mijn hoofd, hij paste meteen en 
sindsdien draag ik hem altijd. Ook buiten de golfbaan. Ik 
ga eigenlijk nooit meer weg zonder hoed.’ 
 

Op onze club is Bart alom bekend. Speelde 15 jaar lang 
competitie. De eerste jaren zelfs bij Heren 1. Daarna 
Heren 2 en 3 totdat de senioren kwamen, toen deed hij 
daaraan mee. En jarenlang was hij naast veel andere 
dingen, de drijvende kracht achter de vrijwilligers in de 
baan voor onderhoud aan de natuur en alles 
daaromheen. Inmiddels heeft hij een stapje teruggedaan, 
maar geniet op de achtergrond nog evenveel.  
 
Net voor we de baan in gingen, kwam hij Arjan tegen, een 
van de greenkeepers. Die vertelde meteen enthousiast 
dat hij een nest had gezien van een buizerd op Wit 9, 
rechts van de green. Bart: ‘Dan geniet ik. Ik heb die 
jongens een beetje meer bewust gemaakt van al het 
moois en bijzonders in onze baan.’ En ja, dan komt de 
oude docent weer naar boven. Ruim 36 jaar lang was hij 
docent natuur-, scheikunde en biologie op het Vincent 
van Gogh College in Assen. Ook daar was lesgeven voor 
hem slechts een onderdeel van een veel breder pakket. 
Leerlingen vaardigheden bijbrengen, ze zien als 
groeiende mensen in een samenleving, waarbij het 
overbrengen van kennis zeker niet het belangrijkste 
onderdeel was en is. 
 
Als ik hem complimenteer met zijn geweldige afslagen, 
elke keer zo’n 180 meter met een houten 5, brengt hij 
die complimenten meteen over aan Daan. ‘Die jonge knul 
heeft me zo geweldig geholpen. Fantastisch hoe hij me 
heeft laten zien wat ik wél kan. En zo is ’t maar net. Nooit 
te oud om te leren!’ 
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Joke van der Ven 

‘Nou, in millimeters geteld is er in februari niet echt veel 
meer regen gevallen dan in andere jaren hoor. In de week 
van 19 februari t/m 25 februari wel wat veel, maar het 
grootste probleem zat in het feit dat het Drentsche 
Waterschap haar water niet goed kon afvoeren. Niet naar 
het IJsselmeer, nergens naar. Daardoor stond niet alleen 
onze baan ruim een week blank, maar ook de Drentse 
Vaart dreigde over te stromen. Overigens was het de 
afgelopen zomer gewoon veel natter…’ 
 
André Turkstra, hoofd greenkeeper, die begint aan zijn 
vijfde jaar op onze baan, kijkt zowel terug op de 
kleddernatte periode en de drielingstorm die we in 
februari hebben gehad, als vooruit naar het komende 
seizoen. 
 
Stormschade 
André: ‘De drielingstorm Dudley, Eunice en Franklin heeft 
vooral veel naaldbomen afgeknapt. Daar zaten de 
letterzettertjes al een tijd in, dus die bomen waren al 
verzwakt, en zijn gewoon als luciferhoutjes afgeknapt. Je 
ziet dat vooral in de witte lus. De komende tijd zullen we 
druk zijn met het zagen en wegwerken van al die bomen. 
Wij zijn verantwoordelijk voor het wegwerken van 5-10 
meter vanuit de fairway, en gelukkig zijn er veel 
vrijwilligers van de club die ons helpen. Daarna gaan we 
natuurlijk weer beplanten, maar dat zal vooral gaan om 
beukjes, berkjes en eikjes die dan over zo’n 20 jaar weer 
een mooi bos kunnen vormen. We kiezen uitdrukkelijk 
voor een grotere diversiteit.’ 
 
Komende klussen 
André: ‘Voor het komend seizoen staan er een paar grote 
klussen op het programma. Allereerst het klaar maken 
van de nieuwe afslagplaatsen op Rood 3 en 6, Wit 3 en 
Geel 6. De komende weken worden ze afgewerkt met 
graszoden en eind april, begin mei, een beetje afhankelijk 
van het weer, zijn ze dan klaar voor gebruik. Daarnaast, 
maar dat weet ik nu nog niet zeker, gaan we beginnen 
met de drainage van de Rode en Gele lus. Als dat echt 
deze zomer van start gaat, is het een forse klus kan ik je 
wel zeggen. Veel groter dan de foregreens die we vorig 
jaar hebben verbeterd op Rood 2 en Rood 3, en Wit 1 en 
Wit 3.’ 
 
En ga je dan ook die rottige overgang van Rood 5 naar 
Rood 6 oplossen? Als het een paar dagen regent schep je 
daar elke keer je schoenen vol water in die drassige brij… 

André: ‘Ook daar kijken we naar, maar dat is een lastige 
plek omdat iedereen over hetzelfde punt naar de 
volgende hole loopt, we kijken nog naar de juiste 
oplossing.’ 
 
Waar hangt dat allemaal van af? 
André: ‘Uiteindelijk zal de BV die keus moeten maken. 
Het is een forse investering en ik hoef jou niet te vertellen 
dat er het afgelopen jaar ook al het nodige is gedaan: 
nieuwe parkeerplaats, nieuw ballenhok, uitbreiding terras 
en zo…’ 
 
(Net voor het ter perse gaan van deze ZeijdeLinks liet Paul 
Kamstra weten dat de drainage dit jaar doorgaat. Alles 
links van het fietspad wordt gedraineerd. Afhankelijk van 
het weer wordt ernaar gestreefd het voor de zomer klaar te 
hebben.) 
 
Mooie greens en geen engerlingen meer 
Je begint aan je vijfde jaar André, wat heb je de afgelopen 
jaren vooral zien veranderen? 
André: ‘Toen we kwamen waren vooral de greens heel 
slecht. Er was veel dollarspot en her en der in de baan, 
vooral op Geel 4, gingen de engerlingen nogal te keer. De 
greens zijn intussen veel beter, de dollarspot is weg, 
vooral door een andere samenstelling van roodzwenk- en 
struisgras. De baan wordt echt anders en beter gemaaid, 
dat kun je toch hopelijk wel zien. En de engerlingen zijn 
verdwenen ja. Waardoor? Ik zou het eerlijk gezegd niet 
echt weten.’ 
 
En de komende vijf jaar, hoe zie je die voor je? 
André lacht wat in zichzelf. ‘Ik heb het hier goed naar mijn 
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zin. Leuk met de mannen en ik wilde zelf ook heel graag 
hoofd greenkeeper worden. Dat ben ik nu. En het op de 
machine zitten vind ik nog elke dag heerlijk. ‘Maar…’ en 
die ‘maar’ voelde ik (JJ) al aankomen… ’Het is wel elke dag 
een uur rijden vanuit Niawier (Friesland). En mijn vrouw is 

kraamverzorgster en 
moet als ze een 
oproep krijgt altijd 
binnen een uur ter 
plekke zijn. Dat is 
logisch natuurlijk. Ze is 
ZZP’er en kan dus ook 
niet zomaar op 
iemand anders 
terugvallen. En met 
een kleintje thuis, 
wringt dat soms.’ 
 
Dus? 
Nu lacht André voluit. 
‘Voorlopig zit ik hier 
nog prima! Ik ben niet 

gebouwd om achter een scherm te zitten, dan zou ik ook 
wat bij moeten leren - André doorliep fluitend, zonder 
ooit maar huiswerk te maken de eerste drie jaren van het 
VWO - maar ik weet niet of ik daar nog zin in heb.’ 

 
Hoe oud ben je dan als ik dat vragen mag? 
André: ’31 jaar…’ 
Dat is toch piep André! Je hebt je leven nog voor je… 
André: ‘Hah, dat zal wel, maar ja ik vind voetballen ook 
nog steeds heel erg leuk…’ 
En zo verlaat ik de loods, complimenteer Arjan opnieuw 
met zijn prachtige foto’s en bedenk dat het toch geweldig 
is, dat zulke mannen ons de kans geven om mateloos van 
onze baan te genieten. 
Ga zo door heren! 
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Joke van der Ven 

Ze wordt de Pink Lady van de baan genoemd, zegt ze. 
Gekleed in zwart-wit-roze, een golftas in zwart-wit-
roze, roze ballen, roze tees die ze na gebruik elke keer 
doodleuk weer in het elastiek van haar staart stopt. 
Gebruikt een roze putter en heeft roze vingertoppen 
aan haar roze golfhandschoen. Al ruim voor de start 
spat het enthousiasme van al haar zinnen af en geeft 
zo onmiddellijk haar visitekaartje af.  

 
Alles is mooi bij haar. De zon die schijnt, de snoeiharde 
wind die zo ‘heerlijk over haar wangen waait’ - terwijl 
ik kromgebogen tegen de wind in loop - de baan die er 
fantastisch bijligt en de familie die ze er bij de 
Drentsche zomaar bij heeft gekregen. Het kan niet 
stuk. Haar man vindt dat ze het genieten tot een kunst 
heeft verheven. En na twee uur lopen realiseer ik me 
dat ik naast een vrouw loop die het leven viert. 
Dagelijks. Van top tot teen. Van ‘s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat. Van zon tot maan en alles er tussenin. 

Puur. Naturel. Alsof het de gewoonste zaak van de 
wereld is, en niet een kunst. Levenskunst. Een vrouw 
met een groot, warm hart. Die de drie kinderen uit het 
eerdere huwelijk van haar man ziet ze als het grootste 
cadeau in haar leven. Ze straalt als ze het vertelt.  
 
Aan het woord Arieke Prozée, sinds 13.3.2013 de 
wettige echtgenote van Maarten Proost en sinds vorig 
jaar een van de leden van de Lustrumcommissie. 
 
Superzus 
We lopen Geel. Ariekes keuze, ‘want die eilandhole 
vind ik zo fantastisch!’ En laat ze deze middag nou op 
de eilandhole een strakke Par slaan. Ze viert hem met 
een vuistje. 
 
In het dagelijks leven is Arieke verpleegkundig 
specialist bij de afdeling Chirurgische Oncologie van het 
UMCG. ‘Een verpleegkundig specialist zit eigenlijk 
tussen een arts en een verpleegkundige in. Je kunt het 
mini-dokter noemen of superzuster. Voor dat laatste 
kies ik’, zegt ze met natuurlijk een brede glimlach. Wat 
dat precies inhoudt? ‘Nou, dat betekent dat ik een 
zelfstandige behandelrelatie heb met patiënten, 
spreekuren hou, medicijnen mag voorschrijven en 
onderzoeken als CT-scan, PET-scan of een MRI uit kan 
laten voeren. Officieel heet het dat ik ‘voorbehouden 
handelingen’ mag verrichten. In 2002 hoorde ik bij een 
van de eerste lichtingen van verpleegkundig 
specialisten en heb me daardoor behoorlijk kunnen 
ontwikkelen.’  
 
Trouw en loyaal 
‘Mijn eerste baan als hbo-v’er was bij de dr. S. van 
Mesdagkliniek. Na mijn stage vroegen ze meteen of ik 
wilde blijven en natuurlijk heb ik dat gedaan. Het was 
een geweldige sfeer. Je komt als broekie binnen en 
rondom je heen zijn mensen met honderd jaar 
ervaring. Het mooie was toen dat die collega’s niet 
achter je stonden, maar naast je, waardoor je in 
veiligheid alle kans kreeg om te groeien. Het was één 
groot fantastisch familiegevoel mijn team van destijds. 
Een dorp ook, waar je iedereen kende, van 
schoonmaker tot directeur. We deden als collega’s de 
gekste dingen met elkaar. In het kader van 
‘teamonderhoud’ een week kamperen in de bossen 
van Zweden met minimale middelen, koken op een 
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kampvuur en jezelf baden in een ijskoud meer. Dat 
maakte het werk daar ‘licht’. Na 7,5 jaar heb ik me daar 
echt los moeten scheuren, want ja, daar zou ik nooit 
verder komen. Dus ben ik in 2003 naar het UMCG gegaan, 
naar de afdeling Chirurgische Oncologie, waar ik nu nog 
zit. Trouw en loyaal. Zo ben ik nu eenmaal. ‘ 
 
Op blote voeten 
‘Maarten was al jaren mijn buurman. 
Toen mijn relatie was beëindigd en 
Maartens huwelijk ook, kwam hij op 
enig moment met een fles rosé aan. En 
we drinken allebei nooit rosé’, voegt ze 
er uitbundig lachend aan toe. ‘Maar ja, 
toen was het meteen mis hè…’ 
 
‘Op 13.3.2013 zijn we - ultiem samen, 
zonder dat iemand het wist - getrouwd 
in Belize. Waarom Belize? We hebben 
gebruik gemaakt van het Apostille 
verdrag waardoor een officieel 
document als een huwelijk overal 
rechtsgeldig is. En Belize staat vrij 
bovenaan de alfabetische lijst met landen, zo simpel is 
het… We zijn daar op een strand getrouwd, onder een 
schitterende ‘Mayan arch’, een huwelijksboog van 
bloemen, ik in prachtige Indiase kleding maar wel op 
blote voeten, haha! 
Daarna zijn we nog een lang weekend met de kinderen op 
huwelijksreis geweest naar Winterberg, daar konden we 
nog skiën.‘ 
 
Licht gevend 
Arieke vertelt en vertelt en vertelt… En opeens vraag ik 
haar: ‘Sta je ook weleens ‘uit’ Arieke?’ 
Arieke kijkt wat verschrikt om. ‘Je bedoelt, dat ik mijn 
mond hou of zo?’ 
‘Ja.’ 
‘O, dat kan ik heel goed hoor. Soms heb ik een dagje rust 
nodig en ga ik heerlijk cocoonen. Samen met de dames 

(Arieke heeft twee katten) lig ik dan een hele dag op bed, 
kijk films, lees een boek en doe niks. Als Maarten dan ’s 
avonds vraagt: ‘Ben je wel buiten geweest?’ dan zeg ik 
ook heel rustig ‘ja hoor’. En dan ben ik misschien wel een 
keer heen en weer naar de schuur gelopen. Meer hoeft 
niet. Van zo’n dag kan ik eindeloos genieten. Net als van 
mijn cadeaukinderen trouwens. Pas belde er een op die 

nu in Leiden probeert te studeren. Hij 
was pindasaus aan het maken. Toen hij 
nog bij ons was kookte ik heel vaak met 
hem en maakte ook pindasaus. Nu vroeg 
hij wat hij er ook alweer bij moest doen 
en in welke hoeveelheid. En dat vind ik 
dan zo gaaf, hè. Dat zo’n knul niet 
gewoon een zakje of een potje koopt en 
zelf saus maakt en aan mij vraagt hoe-ie 
dat doen moet. Daar kan ik zo intens 
van genieten. Als ik dan ’s avonds in bed 
lig en daar weer aan denk, geef ik 
gewoon licht in het donker denk ik 
weleens.’ 
  
‘Vorig jaar vroeg Frits aan Maarten of hij 

voorzitter wilde worden van de Lusrumcommissie. En 
toen keek hij even langs Maarten heen, zag mij staan en 
vroeg of het misschien ook iets voor mij was. De 
slimmerd. Nou ja, toen zijn we aan de slag gegaan, samen 
met Gien Bouwman en Alex Goos hebben we 
verschillende bijeenkomsten gehad en nu zelfs elke twee 
weken. En lastig ja. Eerst Corona, nu de oorlog, fffff… we 
moeten het allemaal nog maar even laten zakken en dan 
kijken wat we gaan doen.’ Als ik zeg dat ik het kaartje 
naast mijn computerscherm heb hangen en weet dat 30 
april de aftrap is glimt Arieke weer van oor tot oor. ‘Zie je, 
het werkt! Dat wilde ik nou graag, zo’n agenda als 
kaartje.’ 
En zo kan Arieke nog úúren doorvertellen. Ze is niet 
gemaakt voor het podium, meer voor de coulissen, zegt 
ze zelf, maar waar ze ook staat, niemand kijkt om haar 
heen. Een prachtvrouw met een hart van goud! 
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Qualifying status 
Zoals gebruikelijk staat halverwege maart het omzetten 
van de wintertees naar de normale tees in de planning. 
Nadat we aan het eind van het jaar te maken kregen met 
opteeën in de baan, was de baan natuurlijk non 
qualifying. Vervolgens werd de situatie er niet beter op 
toen de helft van de baan onder water stond. Het 
overtollige water is gelukkig weer weg en de baan is weer 
in prima conditie om er weer een stempel Q op te 
plakken.  
 
The tees … they are a-changing 
De DG&CC heeft de R&H-commissie gevraagd mee te 
denken over aanpassingen van de tees. Iedereen heeft 
inmiddels wel de voorbereidingen van de greenkeepers 
op Rood 3 en 6, Geel 6 en Wit 3 gezien. Deze plannen zijn 
voor de DG&CC een prima startpunt om meer wijzigingen 
uit te voeren.  
 
Zo verdwijnen na twintig jaar de gekleurde tegels en 
markers. Hiervoor in de plaats komen hectometers. Je 
kunt straks kiezen om te spelen vanaf 60, 56, 52 of 50. Er 
komt nog een extra tee, de 63, die al tot Tiger-tee is 
omgedoopt. Deze Tiger-tee zal alleen beschikbaar zijn bij 
speciale wedstrijden als Clubkampioenschappen, de NGF-
competitie en de Tulip Golf Challenge. De oranje tee gaat 
in zijn geheel verdwijnen.  
 
Met de nieuwe aanduidingen ben je de verwarring kwijt 
van gele, rode en witte tees in combinatie met de gele, 
rode en witte lus. En kun je gemakkelijker zeggen dat je 
een tee speelt die bij je afstand past dan eentje van een 
bepaalde kleur. Dit komt op steeds meer banen voor, 
zoals Bernardus, de Rosendaelsche en dichter bij huis, 
Havelte. Let op, de gele en rode tegels in de baan die 150 
en 100 meter van midden green aangeven, blijven 
natuurlijk wel liggen. Naast de tees worden ook de 
borden die de lay-out van de holes aangeven vervangen 
door palen, zoals je die inmiddels ook op de Par 3 baan 
kunt zien. De plaatsing van de nieuwe tees (ook op de 
andere holes dan de genoemde vier) is best een puzzel, 
waarbij je ook met een hoop factoren rekening moet 
houden (waaronder maaien), gelukkig wist onze Joop 
daar wel raad mee. 
 

Nieuwe rating  
Aanpassingen zoals deze kun je als golfbaan niet 
uitvoeren zonder te overleggen met de NGF over de te 
nemen stappen. Zo moeten de holes opnieuw gemeten 
worden en vindt er een nieuwe rating van de baan plaats. 
De NGF komt op maandag 23 mei langs voor de rating 
van de Par 3 baan (die stond sowieso al gepland voor dit 
jaar) en het meten van de aan te passen holes op de 
grote baan. De wijzigingen hebben onder andere 
gevolgen voor de handicaptabellen. Die worden door de 
NGF bijgewerkt op basis van de aanpassingen per lus en 
tee.  
 
Er zullen door de DG&CC nieuwe kaarten ontworpen en 
gedrukt worden. Het streven is om die milieuvriendelijker 
te maken, door bijvoorbeeld minder papier te gebruiken. 
Dat kan onder andere door de local rules via een QR-
code beschikbaar te maken. Die local rules staan nu ook 
al op de website. Dan zijn er nog de baanboekjes. Aan de 
R&H-commissie de taak om stroke indexen te 
heroverwegen en verder waar mogelijk te faciliteren. Het 
is ondanks de gedegen voorbereiding mogelijk dat er 
zaken niet helemaal vlekkeloos lopen, als bijvoorbeeld de 
handicaptabellen wat langer op zich laten wachten.  
De globale planning is als volgt. De nieuwe tees worden 
in april door de greenkeepers van gras voorzien, waarna 
we samen de nieuwe tegels gaan plaatsen. Op 23 mei is 
de Par 3 baan van 9.00 tot 11.00 uur dicht voor de rating 
en daarna gaat de NGF op dezelfde dag de grote baan 
bekijken. Als de NGF alles heeft verwerkt en nieuwe 
handicaptabellen heeft gemaakt kunnen we hopelijk eind 
juni overstappen op de nieuwe tees. Meer nieuws volgt. 
 
Mag dat? 
Het had een vraag bij het theorie-
examen voor het rijbewijs kunnen 
zijn. U staat voor een bunker, 
linksom is twee meter lopen, 
rechtsom zes meter. U bent lui en 
ziet geen ordehandhavers in de 
buurt, dus u banjert met uw 
trolley midden door de bunker, 
wat u toch zeker 1,2 seconden 
scheelt. Mag dat? 
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