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 Het lustrumjaar 2022 was een jaar vol feest. Want, zoals de 
Lustrumcommissie het treffend samenvatte: ‘Golf = Feest, 
elke dag, elke week en elke ronde.’ Of het weer nou goed is of 
slecht, zelfs met een zondvloed valt dit feest niet in het water. 
Vooral het goede weer hebben we ten overvloede gehad 
deze zomer, het was een recept voor veel pret en avonturen. 
Op die manier werkt golf verbroederend, zo stelt ook 
Maarten gedurende zijn speech na de Outsidercup: ‘Golf 
verbindt ons. Het brengt samen. We sluiten vriendschappen 
en beleven avonturen. En na afloop beleven we ze nog een 
keer in het clubhuis. (…) Langzaam maar zeker krijg je er een 
grote familie bij.’  
 
De Lustrumcommissie, bestaande uit Maarten Proost, Arieke 
Prozée, Gien Bouwman en aan het begin ook Alex Goos, heeft 
bekende en nieuwe wedstrijden omgetoverd tot echte 
feesten, zoals verjaardagen, Kerst en Oud en Nieuw dat zijn. 
Zelfs de ZeijdeLinks heeft dit lustrumjaar een feestelijk jasje 
gedragen en die warmte vind je nog één keer terug op de 
middenpagina’s van deze editie. 
 

Om te zorgen dat ook de beestjes de golfbaan als een feestje 

beschouwen, is nabij de green van Rood 1 kortgeleden een 

nieuw vogelhuisje in gebruik genomen. Dit onderkomen, dat 

is gemaakt door het Asser tuindecoratiebedrijf ‘Dochter van 

de Timmerman’, is opgedragen aan Jacob Vos. Jacob was tot 

voor kort een van de steunpilaren van de natuur op en rond 

de baan, en zal op deze wijze voor een heleboel warmte 

blijven zorgen.  
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Beste leden van de Drentsche, 
 
We hebben inmiddels alweer de ‘R’ in de maand en dat 
betekende vroeger dat we dagelijks een lepel levertraan 
moesten inslikken met als compensatie een schep suiker 
er achteraan. Dat is niet meer, maar het betekent wel dat 
de herfst zijn intrede gaat doen. 
 
We kunnen terugkijken op een geweldig zonovergoten 
golfseizoen en het gaat nog even door volgens de 
vooruitzichten. Er is weliswaar behoefte aan regen, maar 
golfen daarin is niet prettig. Ondanks de droogte ligt de 
golfbaan er fantastisch bij.  
 
Alle hulde aan de firma Vos en medewerkers die daar de 
uiterste zorg aan besteden. 
 
De drainagewerkzaamheden zijn nagenoeg gereed en de 
sporen zijn al heel mooi aan het dichtgroeien. De nieuwe 
teeboxen zijn in gebruik genomen evenals de 
veranderingen op de teebox voor wat betreft de 
afstandsaanduiding van wit, geel, blauw en rood naar 60, 
56, 52 en 50. Deze getallen staan voor 6.000 meter, 5.600 
meter enz. opgeteld van de afslag tot de vlag over 18 
holes. Daarbij nog de afstanden van de ene naar de 
andere hole en ook nog weleens een aantal slagen van 
links naar rechts, maakt een 18 holes rondje een gezonde 
wandeling van ongeveer 9 kilometer, plus daarbij een flink 
aantal bewegingen om de bal verder te krijgen, maakt dat 
golf een heel gezonde sport is. Levertraan hoeft dan ook 
niet meer. 
 
Over de keuze die gemaakt kan worden ten aanzien van 
de afstand die men gaat spelen zouden wij willen 

opmerken dat wij als norm zouden willen hanteren dat 9 
holes in twee uur gelopen moet zijn. De doorkomsttijd bij 
een ronde van 18 holes is derhalve 2 uur later dan de 
starttijd.  
 
Deze regel is ook nodig om de twee T-starts bij de 
senioren en de herenmiddag te kunnen continueren. Ook 
de greenfee spelers zullen hierop worden gewezen, zodat 
de doorstroming gegarandeerd is. Wat plezierig is  
voor iedereen. 
 
Al onze vrijwilligers willen wij op deze plaats vanuit de 
ZeijdeLinks heel erg hartelijk bedanken voor alle 
werkzaamheden die ze doen. Zonder hen zou de 
vereniging geen bestaansrecht hebben. Wij denken en 
weten eigenlijk wel zeker dat we namens alle leden dit 
dankjewel uitspreken. Met name willen we hierbij nog 
eens een aantal vrijwilligers noemen - zonder anderen te 
kort te doen -, maar dit zijn de commissies die vrijwel 
wekelijks in actie zijn: 
 
De wedstrijdcommissie (en als subcommissies de 
senioren, de dames- en de herencommissie) 
De lustrumcommissie  
De jeugdcommissie 
De technische commissie 
De regel- en handicapcommissie 
De baancommissaris 
De mediacommissie (die telkens weer een mooie 
ZeijdeLinks uitbrengt) 
 
 
Met een vriendelijke en sportieve groet, 
uw bestuur. 
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Vanuit de DG & CC 

Joke van der Ven 

De ergste hitte en droogte zijn verdreven. De herfst daalt 
over de baan. In het Clubhuis nemen we met Jan-Willem 
en Paul de temperatuur op van de baan en de club. Ze 
komen net bij de greenkeepers vandaan: het is de dag van 
de greenkeepers (13 september). Er is regen in aantocht 
en dus gaat het er volgens Paul, na alle zomerse 
temperaturen, nu echt ‘uitknallen.’ Overall zijn de beide 
heren zeer tevreden. Jan-Willem: ‘Ik denk dat het goed 
gaat. De baan heeft de droogte goed doorstaan en om me 
heen hoor ik vooral tevreden geluiden. Maar ja, als ze niet 
tevreden zijn zeggen ze dat denk ik niet zo gauw tegen 
mij.’  
 
Ze lijken beiden te genieten. Jan-Willem wil wel doorgaan 
tot z’n 80e, ‘vooral als Paul blijft’ en Paul ziet nog minstens 
vijf jaar voor zich. Want ja, ze 
moeten natuurlijk ook nog een 
keer tegen elkaar padellen. 
Padellen?? Daarover later… 
 
Oké, zullen we stap voor stap 
wat onderdelen doornemen? 
Laten we beginnen met de 
baan. 
Jan-Willem: ‘Die ligt er best 
goed bij. De drainage is goed 
verlopen en als het even kan 
willen we voor de winter de 
drainage bij Geel 9 nog verbeteren. Ook de foregreens van 
Geel 7 en Wit 6, drie bunkers bij Rood 8 en Geel 9 worden 
nog aangepakt plus de paden van Rood 9 en Geel 9 
worden verbeterd. Eerst een puinlaag, dan een toplaag.‘ 
 
Jullie spreken nog steeds over Rood, Wit en Geel? Worden 
de lusnamen nog aangepast, zoals het plan was? 
Paul: ‘Nee, dat blijft zo.’ 
 
En hoe vinden jullie de nieuwe markeringen? 
Jan-Willem: ‘Ik vind de uitstraling heel mooi. Krijg er ook 
veel positieve reacties op, maar deze winter gaan we 
evalueren en kijken of we eventueel aanpassingen 
moeten doen. Er is door clubleden echt heel veel werk 
aan verricht. Joop Onnekink en Eric Afman zijn urenlang 
aan het werk geweest om alles samen met de NGF en ons 
uit te denken en voor te bereiden. Vervolgens is ook alles 
op de juiste plaats in de baan geplaatst samen met vele 
vrijwilligers. En ik weet ook dat Joop en Bart Snijders 
alweer hebben gewerkt aan een nieuw caddyboekje. In 
z’n totaliteit een prachtig mooi project dat Martin en ik 

samen met Joop, Eric en Ger hebben gedaan met 
ondersteuning van velen.‘ 
 
Een andere grote vernieuwing is het Inrange systeem op 
de Driving Range. Hoe bevalt dat? 
Jan-Willem: ‘Ik vind het een heel mooie upgrade. Sowieso 
worden er veel meer ballen geslagen, dat zien we aan de 
omzet en daarnaast zie je dat mensen van andere clubs 
specifiek voor dit systeem naar onze driving range komen. 
Ik ben ook heel benieuwd hoe het de komende winter 
gaat. Als je bijvoorbeeld niet meer de baan in kunt, is het 
nog wel leuk om hier ballen te slaan. Het creëert gewoon 
een stuk meerwaarde, bij de winterlessen bijvoorbeeld of 
je kunt er een competitie van maken.’ 
 
Hebben jullie ook een idee hóe het wordt gebruikt? Dus 
welke mensen, leeftijd etc.? 
Paul: ‘Wij niet, maar Martin weet het. Vraag maar.’ 
 
Nou daar gaan we dan. Voor de liefhebbers, met dank aan 
Martin. 
Per maand worden er ca. 200.000 ballen geslagen. 
Daarvan worden er 140.000 geslagen via Inrange. 
Van die 140.000 ballen worden er 60.000 geslagen in de 
open practice-modus, 50.000 ballen naar een specifiek 
doel, de target-practice en de overige 30.000 in en 
wedstrijdvorm als Shrinking Targets, Bulls Eye, Nearest to 
the Pin en Longest Drive. 
Vanaf de 6 buitenmatten worden 52.000 ballen geslagen, 
waarvan 7.500 vanaf de linkshandige mat. Vanaf de eerste 
4 binnenmatten worden 80.000 ballen geslagen, 45.500 
vanaf de overige binnenmatten. 
Populairste spel is Nearest to the Pin, Longest drive is een 
goede tweede en Bulls Eye en Shrinking Targets delen de 
derde plek. 
 
En kun je zien of er een verschil is in mannen/vrouwen en 
leeftijd? 
Martin: ‘Nee, dat vraagt heel veel handmatig werk. Ik kan 
je wel vertellen dat er per maand door drie leden zo’n 
6.000 ballen worden doorgejaagd.’ 
 
Terug naar Jan-Willem en Paul: hoe is het met de mensen, 
want overal zijn er tekorten…? 
Jan-Willem: ‘In de horeca is het best ingewikkeld. Op dit 
moment gaat het nog wel, maar het is moeilijk om de 
planning vol te krijgen, dat kost elke keer heel erg veel 
tijd. Op de Rosendaelsche hebben ze bijvoorbeeld al leden 
in de bediening. Zo ver is hier gelukkig nog niet.’ 
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Een ander puntje van aandacht: het reserveringssysteem 
E-Golf4U? 
Paul: ‘Het systeem is in de basis goed. En ja, we weten 
dat het soms wringt dat je niet altijd 18 holes kunt 
boeken. Sommige spelers stappen er ook na 9 holes uit 
en geven dat niet door aan de receptie. Ik hoorde 
vandaag van een manager uit Almere Hout dat ze enorm 
worstelen met hetzelfde systeem en hier kwamen kijken 
hoe wij het doen. Elk systeem, hoe je het ook inregelt, 
heeft zijn voor- en nadelen. Wij zien ook het liefst 
treintjes van 18 holes, dat loopt het mooist door in de 
baan, maar dat lukt echt niet altijd.’ Jan-Willem: ‘We 
hebben nu voor het eerst weer een gewoon jaar met veel 
evenementen, inclusief de lustrumfeesten, dus het is 
gewoon druk. Daardoor is de lodgebezetting ook wat 
minder, want mensen komen niet als ze geen starttijd 
hebben.’ 
 
Groeit het ledenbestand nog steeds? 
Paul: ‘We hebben intussen circa 1.050 leden en zo’n 400 
par-3 leden. Dus heel mooi. Het is overigens een 
landelijke trend. Golfbanen doen het goed en we zouden 
graag doorgroeien naar 1.100 leden.’ 

Tot slot: ‘Je wordt er niet zwaarder op Jan-Willem… 
Jan-Willem: ‘Dat kan ook niet als je zoveel sport als ik?’ 
 
Golf? 
Jan-Willem: ‘Nee, padellen!’ 
 
Padellen?? 
Jan-Willem: ‘Google het maar. Een geweldige sport. 
(Noem het tennissen in een kooi JJ). Dat doe ik wel 3, 4 
keer per week, ook met m’n zoon. Na afloop ben ik dan 
echt gesloopt! Dan blijkt dat ook Paul padelt! Zo’n 5 uur 
per week, de training niet meegerekend.’ Als twee jonge 
gasten bieden ze tegen elkaar op. ‘De tactiek is vooral 
geen fouten maken!’ De een speelt tegen ‘viertjes’ maar 
het ene ‘viertje’ is het andere niet… Jan-Willem speelt in 
Groningen aan de Osloweg, treft daar vaak Arjen Robben. 
Hij heeft meteen kaartjes gekocht voor de WK-finale 
padellen in Amsterdam, die wordt geopend door Robben 
en Van Persie. Paul speelt in Dalen op drie buitenbanen. 
 
Ze zijn overduidelijk aan het spelletje verslingerd. En zo 
blijkt dat de ene sport de andere niet is. De ene sport kun 
je wel tot je 80e doen, de andere heel waarschijnlijk niet.  

Afsluiting clubavond 

Hans Vooges  

Maarten Proost vroeg mij vorig jaar of ik het stokje van 
hem wilde overnemen. Daar moest ik wel even over 
nadenken. Want zo enthousiast als hij de coördinatie van 
de clubavonden op zich nam was nauwelijks te evenaren. 
Maar toen ik de lijst van mede hosts zag was ik verkocht. 
Ria, Gien, Jan, Arjen, Martin, John, Bé, Rolf en Eric 
hebben mij prima ingewijd en geholpen om iedereen 17 
heerlijke avonden te bezorgen. Dank daarvoor. 
 
Dit jaar hebben we het wat anders gedaan dan 
voorheen. Geen funwedstrijden, maar een gewone 
ronde golf, met na afloop gezellig genieten met elkaar 
van de maaltijd of de borrelplank. En ik heb van vele 
kanten gehoord dat dat ook prima bevallen is.  
Dat neemt niet weg dat als iemand andere 
ideeën heeft of suggesties voor een andere 
invulling dan kan je mij natuurlijk altijd 
benaderen en kijken we of we het in kunnen 
passen. Wat we niet gaan veranderen is de 
manier van inschrijven. Want nu geven we 
iedereen zoveel mogelijk de kans met 
anderen te spelen. En ja, we sluiten de 
inschrijving op dinsdagmiddag, om tijdig de indeling te 
kunnen maken en het aantal eters aan de keuken te 
kunnen doorgeven. Maar er is altijd wel ruimte voor een 
last minute boeking. 

 
In totaal hebben meer dan 150 personen ten minste een 
keer meegedaan, maar de meesten toch veel vaker. Wat 
mij vooral plezier doet is dat er veel nieuwe gezichten bij 
gekomen zijn. Mensen die door de clubavond andere 
golfers hebben getroffen en daar plezierige ervaringen 
mee hebben opgedaan en op een laagdrempelige manier 
de club en haar leden hebben leren kennen. En dat is 
precies waar de clubavond voor is bedoeld. 
 
Op de afsluitende avond is een heerlijk buffet mede door 
een bijdrage van de vereniging tot stand gekomen en het 
nagerecht is aangeboden door de BV.  

 
Het was fijn te zien dat Frits, Erik en Maarten Jan 
namens het bestuur aanwezig waren. Dank 
daarvoor en dank aan de mensen van de keuken 
en de bediening voor de verzorging van onze 
inwendige mens gedurende alle avonden.  
 
Na dit alles hebben we de prijzen over het hele 
seizoen uitgereikt. Voor wie niet in de prijzen viel, 

probeer het het komende seizoen vooral weer. Of kom 
gewoon voor de gezelligheid. 
 
Dank allen en tot volgend jaar!  
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Siemen de Jong 

Eerst dacht ik nog aan de titel: Een senior golfer schrijft 
over ‘jonge besjes’.  
 
Tijdens mijn rondjes golf merk ik meestal iets op, maak 
er dan een foto van en dan denk ik: ‘Wellicht kan deze 
columnist dat nog gebruiken voor een klein artikeltje in 
ZeijdeLinks.’ 
 
Laat ik eerst beginnen 
met een correctie op 
een eerder artikel. Ik 
meende dat de 
afgebeelde broek van 
Bart Snijders volledig 
vol stond met 
prachtige bloemen. 
Mijn echtgenote 
merkte bij het lezen 
van het artikel (met 
altijd gevoel voor detail) op dat er alleen wulpse dames 
op stonden. Misschien dat ik daarna nog dacht: ‘Het is 
maar hoe je het bekijkt.’ Daags na haar terechte 
opmerking heb ik op de seniorenochtend maar gauw 
(maar wel met toestemming!) een andere foto van een 
prachtige broek gemaakt. Ik had in het voorgaande 
artikel beloofd om het recept van een heerlijk drankje te 
publiceren. Ik kan dat nu met plezier openbaren 
vanwege het feit dat er op het moment van lezen maar 
weinig bessen (kleine pruimpjes) aan de struiken zitten. 
Helaas ondanks de overvloedige bloei, zeer weinig 
vruchten. 

 
Andere vruchten waar ik u 
ook niet blij mee kan 
maken zijn de 
bosaardbeitjes, aan de 
linkerkant van het 
bospaadje lopend naar de 
afslag van de Witte en 
Rode lus. Ik zag daar in 
juni op het pad de nodige 
kersen liggen, niet echt 
wetend dat daar een paar 
hoge kersenbomen staan. 
Al inspecterend trof ik 

daar ook bijna grond 
bedekkend allemaal 
wilde aardbeienplanten 
aan, vol met kleine 
aardbeitjes. Ik moet u 
echter teleurstellen… er 
zit totaal geen smaak 
aan. 
 
Een aantal bomen en 
struiken op de baan 
hebben het zwaar. 
Allereerst vanwege de droogte. En op zo’n moment 
realiseer je je dat we ruim een maand of zes geleden nog 
het advies kregen om vooral met een draagtas de baan 
op te gaan vanwege de natte conditie van de baan. Een 
struik waar ik al eerder over heb geschreven heeft het 
ook zwaar, maar in dit geval vanwege het moeten 
dragen van enorme trossen vlierbessen. Over deze 
bessen zal ik zeer zeker met (achteraf!) veel plezier een 
volgend artikel schrijven. 
 
Aan deze bessen en vooral het sap ervan worden zeer 
veel gezondheidseffecten toegeschreven. Vlierbessen 
zitten immers bomvol gezonde vitamine C en de 
mineralen calcium, kalium, koper, natrium, magnesium 
en ijzer. Daarnaast bevat de vlierbes ook nog 
verschillende antioxidanten en carotenoïden. Ik zou 
zeggen: ‘Wat let u.’ 
 
Altijd leuk om achteraf eens op internet te zoeken en 
vooral wat je er zoal mee kunt bereiden. Mijn advies 
voor dit moment: ‘Geniet allen van de vlierbes.’ 
Ik een volgend artikel zal ik zeer zeker iets meer over de 
vlierbes en vooral het sap schrijven. 
 
Recept overheerlijk sleedoorn drankje 
De paarse bessen (eigenlijk kleine pruimpjes) hebben 
een zeer wrange smaak en u zult denken dat dat nooit 
een lekker drankje kan worden. De bessen worden 
smaakvoller nadat de vorst over de bessen heen gegaan 
is. Maar echt, u hoeft niet zo lang te wachten. U kunt de 
bessen na het plukken een paar weken in de vriezer 
leggen. Prik na een week of drie met een vork wat 
gaatjes in de bessen en u kunt aan de slag. 

Heerlijk toch, al die vruchten na de bloei 



8 

 

 
Joke van der Ven B. Bie 

 
Ingrediënten 
− 1 liter gin, jenever, wodka of brandewijn  
− 500 g sleedoornbessen 
− 250 g basterdsuiker 
− 1 kaneelstokje 
− paar citroenschillen 
 
Voeg alle ingrediënten samen een in vat/pot of verdeel 
over meerdere schoongemaakte flessen. Bewaar het 
brouwsel afgesloten op een donkere plaats. Laat het 10 
weken staan en roer of schud het eens per week. Zeef 
het nu door een koffiefilter (kan best wat tijd in beslag 
nemen). Doe het vervolgens in een fles. 
 
Geniet met mate(n)! 

What the hek 

Koen Hazekamp 

Het is een indrukwekkend geheel, dat nieuwe hek van 
Van Aken Hekwerk tussen de driving range en Rood 6. 
Het zwartkleurige bouwwerk heeft een totale lengte van 
78 meter en moet golfers die naar de teebox van Rood 6 
toe lopen beschermen tegen de driving range ballen die 
in dat gebied rond stuiteren. 
 
Helemaal nieuw is de afrastering 
niet. Het 3 meter hoge hek dat 
eerder achter de teebox stond is 
nu naar het pad verplaatst en 
vervangen door een 6 meter hoog 
hek van dertig meter breed.  
 
Martin Kanninga van de DG&CC 
vertelt dat, ondanks twee hekken 
op respectievelijk 240 en 260 
meter afstand, er zo nu en dan 
toch nog ballen op Rood 6 terechtkwamen. Dat moet nu 
afgelopen zijn. ‘Het laatste hek is nu zo hoog dat, mocht 
er nog een bal overvliegen, deze niet op het pad of op de 
teebox terechtkomt.’ 

Dat binnen een paar jaar een relatief nieuw hek 
vervangen wordt is best bijzonder, zeker als je je 
bedenkt dat het zilvergrijze hek op 240 meter er heel 
lang alleen voor stond.  
 

Duidelijk is dat ballen vaker verder 
vliegen dan de driving range lang is, 
maar naar de precieze reden blijft het 
gissen. Wel kunnen de populariteit van 
de driving range en de minigame 
Longest Drive op het InRange-systeem 
factoren in deze ontwikkeling zijn.  
 
De DG&CC houdt in de gaten of het 6 
meter hoge hek nog breder moet 
worden, bijvoorbeeld als mensen hun 
ballen er links of rechts omheen 
zouden slaan.   

 
Overigens klinkt dat eenvoudiger dan het is, want nog 
steeds moet je meer dan 260 meter (carry) door de lucht 
kunnen slaan.  



9 

 

Joke van der Ven 
Eric Afman 

Beppy Loobeek 

De vakantie zit erop en de jeugd is weer met frisse moed 
begonnen. Maar voor we daar verder op in gaan, willen 
we nog even het jeugdcompetitieteam in het zonnetje 
zetten: Tim, Bart, Ties en Luca werden in juni derde in 
hun poule en handhaafden zich daarmee in hun klasse. 
Proficiat! 
 
Aan het eind van de vakantie heeft de jeugd alweer de 
vierde kei gespeeld. Wanneer deze ZeijdeLinks op de 
mat valt is ook de vijfde en laatste editie gespeeld en is 
bekend wie de Jeugdkei heeft gewonnen. Uiteraard 
meer daarover in de volgende ZeijdeLinks.  
 
Op vrijdag 2 september hadden we de jaarlijkse Fundag. 
Rond vier uur ontvingen we de jeugd met drinken en 
wat lekkers, waarna ze in kleine groepjes verschillende 
circuitjes hebben afgelegd. Rond half zes gingen we 
richting het clubhuis, waar eerst nog even de regels 
werden doorgenomen en waar om zes uur voor 
iedereen een broodje hamburger en patat klaarstond. 
Het eten was heerlijk. Na heel wat gesmikkel was het tijd 
voor het slotstuk van de avond. 
 
Op de Par 3 werd voetgolf en golf met een tennisbal 

gespeeld. Zoals ook met normaal golf, belandde nu een 
voetbal in het water, en wie-o-wie haalt die bal weer uit 
het water? Hilariteit alom. Genietend van een ijsje ging 
iedereen na afloop weer huiswaarts, om de volgende 
morgen weer fris richting Drentse Golfclub ‘De 
Gelpenberg’ te gaan.  
 
Op De Gelpenberg vond een evenement van de Pro Golf 
Tour plaats. Met een wildcard kwamen Michel, Jorn en 
Kian het spelersveld binnen. Onze jeugd was uitgenodigd 
door de NGF om het Funpark ‘Raak’ te ontdekken. Er 
waren ook wedstrijdjes, en daar wonnen Julian en Lynn 
de snelste slag. De prijs? Een mooie pet met de 
handtekening van Darius van Driel. En, laten we het zo 
zeggen, dat was niet de enige handtekening die die dag 
gezet werd. Na een heerlijk broodje worst ging de jeugd 
namelijk op de baan, waar ze mee mocht lopen met de 
spelers van het toernooi. Op de achttiende hole mocht 
de jeugd handtekeningen vragen van de deelnemers. 
Floris de Haas heeft het toernooi gewonnen. Het waren 
twee fantastische dagen. 
 
Op zondag 4 september zijn de jeugdlessen weer 
begonnen en is ook de NJGT weer gestart. 
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B. Tuwe 

Het was zo’n dag dat je na een aantal holes verlangend 
kunt uitzien naar een koele verfrissing. Zo’n dag waarop 
de weerprofeten overwegen om code oranje van het 
schap te halen. Zo’n dag dat zonaanbidders de kast 
induiken om te zien of de zwemkleding van het jaar 
ervoor er nog mee door kan.  
 
Ik had me een plekje gevonden onder een parasol met 
zicht op de baan, de verrichtingen van een aantal golfers 
en de overige terrasgangers. Beiden leverden indrukken 
van diverse aard op. Naast mij zat mijn goede vriend en 
flightgenoot van de dag: Johannes, ingekort tot Hannes of 
Han, afhankelijk van de stemming van de persoon 
waarmee Johannes van doen had. Wij zaten onze ronde 
door te nemen waarbij we, zoals het fatsoen vraagt, 
elkaars slagen in positieve zin becommentarieerden. 
Voornamelijk met de bedoeling om zelf ook de nodige 
complimenten in ontvangst te kunnen nemen. Het was 
een mooie dag, het bier was goed getapt en 
dientengevolge waren we gul naar elkaar. Ik wist dat hij 
op zes een ‘formidabele’ afslag en op acht een 
‘fantastische’ approach had geslagen. En op negen nog 
een ‘te gekke’ put. Slagen die ik onder andere 
omstandigheden had afgedaan met een magere zes plus. 
In antwoord daarop mocht ik ‘heuse, welgemeende’ 
pluimen ontvangen voor mijn ‘trefzekere’ ijzers, en nadat 
ik er nog eens goed voor was gaan zitten, mijn 
‘superieure’ herstelslag op twee. Op het punt van de ijzers 
was ik inderdaad zeker. Erg zeker van mijn onzekerheid bij 
elke slag naar de bal en héél erg zeker van de geluksfactor 
bij het resultaat van de herstelslag.  
 
Die dag kregen deze zwartgallige gedachten echter geen 
vat op ons. We waren blij met elkaar, met ons spel, met 
de marshalls, leden, holes, tot en met het aantal 
prullenbakken en Porta Potti’s op de baan. Zelfs de 
greenkeepers, die anders altijd op de meest ongepaste 
tijden hun werk doen, konden nu ondanks hun actie op 
vier, op een ruime voldoende rekenen. Nog nagenietend 
van onze uitwisseling zaten we tevreden aan onze tweede 
verversing toen we van de tafel naast ons de verzuchting 
‘Warm hè,’ opvingen. Han veerde op en beklom op dat 
moment z’n spreekstoel. Ik was er al bang voor.  
 
Het is namelijk zo dat Han (Johannes) naast een aardige 
vent, waarmee je goed kunt kersen eten ook een 
psycholoog van de koude grond is, die op de meest 

ongewenste tijden ’n uur aan bespiegelingen met je wil 
delen. Han is over, voornamelijk, volkomen 
oninteressante onderwerpen, op z’n zachts gezegd, nogal 
breedsprakig, zozeer zelfs dat deze monologen onder 
vrienden oneerbiedig aangeduid worden met: ‘Het 
evangelie volgens Johannes.’ 
 
‘Warm’ stak Han van wal: ’t Is maar hoe je het bekijkt. 
Neem mijn vrouw bijvoorbeeld. Zij vond ons grote huis 
veel werk. Kon ik mij alles bij voorstellen. Nu wonen we in 
een veel kleiner huis. Da’s ook weer veel werk. Hoe kan 
dat, vraag ik je. Allemaal een kwestie van hoe je het 
ervaart, zeg ik je. Het IS NIET ZO maar ze ERVAART het zo.’ 
 
Ik kreeg het 'n beetje te doen met Jo, de vrouw van Han. 
Zich niet bewust van mijn kanttekening denderde Han 
door: ‘Je moet het zo zien. Is in de winter tien graden 
koud? Nee toch. En is in de zomer tien graden warm? Nee 
toch. Nou dan. En als het hier dan zo warm is zouden er 
toch wel kangoeroes en flamingo's rondlopen. Waarom 
neemt de een 'n ijsje en gaat de ander naar de sauna? 
Nou, omdat warm een gevoel is.’  
 
Mij schoot een uitspraak van de overbekende filosoof 
R.I.S. Kant te binnen: ‘Ein Weiser weiß, wer weiß, was er 
nicht weiß, weiß mehr.’ Ondertussen was ik de draad 
compleet kwijt en kreeg ik het ook een beetje te doen 
met mezelf. Ik was nog niet volledig hersteld van zijn 
laatste verhandelingen rond de stellingen: ‘Als je veel 
bananen eet groei je krom’, ‘Bladmuziek krijg je beter 
onder de knie na het regelmatig eten van een bakje 
notenmix’ en de drie versies van 'We moeten van app 
naar app, alles tussen het appen kun je wel zappen.’ 
 
Als een kraan met een kapot leertje lekte Hannes verder. 
‘Je bent van binnen zevenendertig graden toch. En dat 
voelt toch helemaal niet als warm. Begrijp je wel. Als je 
van je vrouw zomaar 'n nieuwe driver krijgt wordt je daar 
toch ook warm van. Ja toch.’ Het eind van alle 
onbegrijpelijke wijsheden maakte ik niet meer bewust 
mee. Daarbij was me het begin ontschoten. Op enig 
moment verstond ik: ‘s Avonds is het kouder dan buiten’… 
Ik was ver heen. 
 
In de auto op weg naar huis ontsnapte me, niet voor het 
eerst, boven de jankende gitaar van Jimmy Hendrikx en 
het motorgeluid uit, een hartgrondig: ‘Lulhannes!’ 
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GOLF = (EINDEJAARS)FEEST! 

Maarten Proost 

Nooit over nagedacht 
 
Ik dacht tot nu nooit na over de techniek om een broodje 
hamburger zonder knoeien te eten. En die techniek is echt 
belangrijk bij windkracht vier. Je moet het broodje namelijk 
van je af eten en met de wind mee. Doe je dat niet dan 
moet je vlekken vegen. 
 
Ik dacht ook nooit eerder na over een zwierige polonaise 
van De Drentsche-golfers. Maar tijdens het Oud en Nieuw 
feest heb ik het gezien. Om negen uur was het twaalf uur. 
Het vuurwerk werd toegeroepen met oohhhhs en aahhhhs. 
 
En ik dacht al helemaal niet na over wat een dag 
onvergetelijk maakt. Nu weet ik dat dat een dag is waarop 
je je eerste birdie slaat en je GVB haalt. Terwijl je negen jaar 
bent. We zagen een intens sprankelende lach die uit de 
anorak met logo van De Drentsche tevoorschijn kwam. 
 
Dit is waar wel over na is gedacht: De Drentsche die één 

heel jaar 20 jaar bestaat. Het motto GOLF = FEEST! Een jaar 
met feestelijke wedstrijden. Van Valentijnsdag tot 
Kerstfeest. Geen petflessen meer in de baan en een 
broodjes zonder verpakking. Jeugd die meespeelt. De 
lustrumvlag die je tegemoet wappert als je aan komt rijden. 
Sponsoren die holes bijzonder maken en prijzen schenken. 
Een film van het hele jaar. Wat we zoal eten. Op welke 
muziek we dansen. En wie klaarstaat om te helpen. 
 
En bedacht of niet. Golf verbindt ons. We treffen elkaar. Er 
ontstaan vriendschappen. We beleven avonturen. Die we 
nog een keer beleven in het clubhuis. Je ziet elkaar vaker en 
je krijgt er langzaam maar zeer zeker een grote familie bij. 
En met elkaar doen we het heel erg goed. Een 
springlevende vereniging met de herenmiddag, de 
damesochtend, de seniorenochtend en de clubavond. 
Daaromheen een wedstrijdkalender die uitpuilt. En dan ook 
nog de ontelbare ‘rondjes’ die we lopen. 
 
Ik dacht tot nu toe ook niet na over hoe groot dàt FEEST! is. 
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Joke van der Ven Bart Snijders 
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Een mooie Handicartwedstrijd en mooie opbrengst in mijn 
laatste jaar als consul.  
 
Bij de start van de Handicartwedstrijd hadden wij een 
bedrag van € 1.020 aan inschrijfgeld. Dat is een mooi 
begin.  
 
Na de wedstrijd was er een spel bedacht door Martin 
Kanninga. Samen met extra bijdragen was de opbrengst 
€ 550. Verder waren er zes nieuwe donateurs met een 
bijdrage van € 105. Samen kom ik dan op € 1.675. Dit is 
een geweldige opbrengst! 
 
Aan het eind van dit jaar ben ik zes jaar consul van deze 
vereniging geweest en dan is het tijd om afscheid te 
nemen, tijd voor vernieuwingen en nieuwe ideeën, dat 
houdt de vereniging gezond. Bij het jaarlijks overleg met 
het bestuur heb ik aangegeven dat ik dit jaar ga stoppen. 
Het was altijd mijn kindje en dat zal het blijven, want hoe 
bijzonder is het dat deze Stichting alleen in Nederland is.  
Daarom ben ik blij dat ik een nieuwe consul en assistent 

heb gevonden in Gretha Sikkema en Jos Waindrich.   
 
Toen ik begon als consul hadden wij 112 donateurs en 
gebruikers. Op dit moment hebben wij er 183. Natuurlijk 
wil je steeds meer donateurs, want daar streef je naar. Het 
geeft mij een blij gevoel dat 79% van de deelnemers aan 
de wedstrijd al donateur of gebruiker is.  
 
Voor het functioneren van de karren is het noodzakelijk 
dat deze goed worden onderhouden. Mijn beste collega 
en hotline via Whatsapp Anne Bultstra wil ik hartelijk 
dankzeggen. Eesge Jongstra is zijn rechterhand en beide 
zijn in het zonnetje gezet. Martin Kanninga wil ik bedanken 
voor het meedenken en uitvoeren voor het afsluitend 
spel. Daan bedankt voor de hulp. DG&CC bedankt voor het 
heerlijke bolletje ijs, aardbeien en slagroom en de 
greenfee kaarten, de golfshop voor de prijzen en het 
bestuur voor het lekkere focaccia, Frits van der Heide voor 
twee prijzen en de golfschool voor de Winterlessen.  
 
Ik wil iedereen bedanken voor de afgelopen jaren.  

Gerda Koster 
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Joke van der Ven De favoriete hole van … Heleen van Stokkum 
Joke van der Ven 

Naast haar gezin heeft Heleen twee passies: onderwijs en 
golf. Laten we met het eerste beginnen. Met haar 
pensionering in zicht werkt Heleen nog vier dagen per 
week van ‘s morgens half acht tot ’s middags half zes als 
leerkracht op de internationale schakelklas van CKC 
Drenthe (Het Christelijk Kind Centra Drenthe). Daar heeft 
ze een klas van maximaal 15 leerlingen, 10 nationaliteiten 
in de leeftijd van 8 - 10 jaar. Veel leerlingen komen uit 
oorlogsgebieden, sommigen hebben nog nooit een 
school van binnen gezien, kunnen dus niet lezen of 
schrijven. 
 
Hoe doe je dat? Gebruik je daar methodes of boekjes 
voor? 
Heleen: ‘Voor alle leerlingen maak ik een aparte leerlijn. 
Sommigen komen uit Syrië, Irak, Jemen, Kameroen, 
Ghana, Oekraïne of waar dan ook vandaan. Daar zijn 
geen boekjes of methodes voor, dus bedenk ik veel zelf, 
pluk opdrachten uit methodes en werk thematisch. Dat 
kost heel veel tijd, maar dat vind ik ook superleuk! En 
weet je, ze zijn zo leergierig allemaal. Ze zitten elke 
morgen op het puntje van hun stoel. Dat is echt anders 
dat je in de Nederlandse klassen ziet. ‘Joef, ik weet…’hoor 
ik regelmatig. Zó leuk!  Gelukkig 
krijg ik ook veel steun van 
onderwijsassistenten en 
vrijwilligers, vaak ex-leerkrachten 
die met pensioen zijn en nog wat 
willen doen. De leerlingen komen 
op allerlei manieren binnen, vaak 
ook via Ter Apel. Pas nog hadden 
we een leerling van 10 jaar uit 
Syrië die verstopt in vrachtauto’s 
is gekomen. Ook was er een 
jongen die inmiddels zijn verhaal 
kon vertellen. Hij ging samen met 
zijn 18-jarige broer naar 
Nederland. Onderweg kwamen ze 
in de gevangenis in Griekenland. 
Daar namen ze hun telefoons af, 
toen hadden ze niets meer. 
Uiteindelijk konden ze er weg, 
maar na dagenlang lopen viel zijn 
oudere broer af, die kon niet meer. Hij moest alleen 
verder. Spreekt geen andere taal. Begrijp je hoe moeilijk 
dat is voor zo’n jochie?’ 
 
Waar komt je drive vandaan Heleen om dit te doen, zelfs 
nog op deze leeftijd? 
Heleen: ’Ik ben al vroeg getrouwd met een Shell man. We 

vertrokken vanwege zijn werk naar Oman. Daar hebben 
we de meest fantastische tijd gehad, een geweldig 
hartelijk land, vriendelijk en warm. Daar kreeg ik ook mijn 
twee dochters. Daarna zijn we naar Nigeria geweest en 
vervolgens weer terug naar Nederland. Ik heb in die jaren 
een paar woorden Arabisch geleerd, en vooral veel liefde 
en begrip gekregen voor die andere culturen daar. Ik 
denk dat daar mijn drive vandaan komt.’ 
 
En die drive voor golf? 
Heleen: ‘Haha! Ik begon in Nigeria. Veel Shell vrouwen 
deden dat. Geen greens maar gravel. Heel bijzonder. 
Terug in Nederland ben ik meteen verder gegaan want ik 
vond het fantastisch! Vanaf 2002 ben ik dus ook al lid van 
de DG&CC, deed en doe mee aan allerlei competities en 
speel graag zomaar aan het eind van een drukke dag en 
in de weekenden. Heerlijk om je hoofd leeg te maken!’ Ze 
slaat dan ook wonderschoon en vast met een WHS van 
11.6. ’Tegen mijn twee dochters zei ik: ‘Je mag op mijn 
kosten je rijbewijs gaan halen als je aan drie voorwaarde 
voldoet: je mag niet gaan roken, niet zwanger zijn en je 
moet voor je 18e verjaardag je GVB halen. Nou ja, dat is 
bij allebei gelukt!’ 

 
En je favoriete hole Heleen? 
Heleen: ‘We lopen nu geel. Maar 
eigenlijk vind ik alle holes geweldig. 
Geel 8, de eilandhole vind ik het 
meest uitdagend. De tweede bal op 
de green slaan is altijd de kunst.’ En 
vandaag lukt het bij haar. De tweede 
bal ligt glorieus op de green en ze 
maakt een strakke par. Dat doet ze 
ook op de negende, wat een 
ingehouden smile teweegbrengt. 
Onderweg naar het Clubhuis vertelt 
ze: ‘Weet je, mijn school ligt hier 
hemelsbreed op 200 meter afstand. 
De ellende die ik daar hoor en zie en 
dan te bedenken dat wij hier zomaar 
elke dag kunnen genieten. Laten we 
daar vooral intens dankbaar voor 
zijn.’ 

 
‘Overigens, als ik nou toch van de gelegenheid gebruik 
mag maken: Wie constructiemateriaal heeft als lego, 
meccano of wat dan ook: ik houd me daarvoor voor onze 
leerlingen zeer aanbevolen!’ 
 
Was getekend: Heleen van Stokkum 
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Joke van der Ven Joke van der Ven 

Elke vereniging bestaat bij de gratie van haar vrijwilligers. Onze Drentsche kent er circa 80 en dat is veel voor een 
vereniging met ongeveer 1100 leden. Dit keer zetten we Joop Onnekink in het zonnetje. 

Met een gekneusde zwevende rib zit hij kaarsrecht naast 
me. Echt spelen zat er dus niet in, maar we hadden wel 
een rondje Geel gepland: hij chippen en putten, ik 
gewoon slaan.  
 
Maar als op maandag 5 
september ’s middags om vier 
uur de thermometer nog ruim 
30 graden aanwijst, 
verplaatsen we ons gesprek 
naar het terras van het 
Clubhuis. In de schaduw wel te 
verstaan. Joop  (WHS 6.3) zit er 
relaxed bij. Hij weet dat zijn 
werkzame leven als 
productontwikkelaar c.q. 
consultant er bijna op zit, weet 
ook dat hij erg voorzichtig 
moet zijn met zijn lijf, anders 
kan hij zijn golfleven wel aan 
de wilgentees hangen en blikt 
terug op ruim 20 jaar 
vrijwilligerswerk bij onze 
DG&CC. Een vereniging, een 
club die hij karakteriseert als: 
‘Hier is de Doe Maar Normaal 
Houding.’ En dat is echt anders 
dan hij bij veel andere clubs 
ziet en merkt. Na 20 jaar is hij nog steeds enthousiast 
over het vrijwilligerswerk bij onze club. Een attitude die 
niet iedereen gegeven is. 
 
Twintig jaar vrijwilliger Joop. Waarin ligt het geheim dat je 
het zo lang volhoudt? 
Joop: ‘Ha! Nou weet je, dat is eigenlijk gewoon vanzelf 
gegaan. Ik begon in 1999 op Martensplek met golfen, 
dankzij een directiesecretaresse die ons uitnodigde. Ik 
had al veel aan sport gedaan: volleybal en squash, maar 
had teveel blessures. En dat golfen leek me wel wat. 
Antien (Lekkerkerker, de partner van Joop, red.) ging ook 
mee. Antien zei: ‘Dat ga ik wel doen als ik gepensioneerd 
ben.’ Maar na echt één slag was ze verkocht. De rest is 
geschiedenis…. In 2002 ben ik ook lid geworden van de 
DG&CC, omdat het bij Martensplek soms lastig was om te 
spelen, met alleen maar 9 holes en omdat het ook te ver 

rijden was, want we woonden toen al in Groningen. Al 
snel werd ik gebeld door Bob, die ook bij Martensplek 
speelde en inmiddels in het bestuur zat van de DG&CC. 
Hij zei: ‘Joop, we hebben iemand nodig voor de Regel & 
Handicapcommissie. En daar zoeken we een goeie man 

voor.’ Nou ja, zo is ’t gekomen. 
Op de DG&CC moest alles nog 
uitgezet worden en dat vond ik 
echt héél interessant.’ 
 
Ok, dat snap ik, maar we 
schrijven nu twintig jaar later… 
Joop: ‘In mijn dagelijks leven ben 
ik productontwikkelaar/
consultant bij de Pezy Group in 
Groningen, een bedrijf dat voor 
internationale bedrijven als o.a. 
Philips, Heineken en 
Vanderlande werkt, veelal aan 
consumentenproducten. Heel 
innovatief. Wij noemen het 
bedrijf wel eens het best 
bewaarde geheim van 
Groningen. Als consultant weet 
ik heel goed waar mijn 
verantwoordelijkheid begint en 
waar het ophoudt, dat is een 
heel belangrijke attitude. Die heb 

ik ook meegenomen en toegepast op mijn 
vrijwilligerswerk bij de DG&CC. Natuurlijk zie en merk ik 
wel dingen, maar dan denk ik: ‘Is het mijn 
verantwoordelijkheid? Zo nee, dan laat ik het.’ 
 
En je fascinatie voor de Regel & Handicapcommissie? 
Joop: ‘Het bijzondere vind ik dat bij golf iedereen zijn 
eigen scheidsrechter is. Dat betekent dat je moet weten 
hoe zaken op te lossen. Daarbij helpt het als alles goed 
geregeld is. Dan voorkom je gezeur, op elk niveau. Ik heb 
een ééndaagse cursus golfbaanarchitectuur gevolgd. Dat 
vond ik echt fantastisch! Welke keuzes maak je daarin en 
welke stappen neem je. Zo vind ik het echt heel belangrijk 
om bijvoorbeeld  voor een Tulip toernooi de juiste 
pinposities vast te stellen, ervoor te zorgen dat de 
baanmarkeringen op orde zijn, de rode paaltjes zichtbaar 
etc. Dat voorkomt gewoon heel veel gedoe !’ 
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Joke van der Ven Nog een maand en je pensionering komt eraan. Waar 
ben je het meest trots op? 
Joop kijkt vanachter zijn zonnebril een keer naar links, 
een keer naar rechts, twijfelt maar zegt dan: ‘Op het 
werk dat we voor Heineken hebben gedaan. De 
biervaatjes voor thuis, de thuistap en het tapsysteem 
voor in restaurants, waar we geholpen hebben om die 
voor Heineken te ontwikkelen  rond 2004. Tijdens de 
ontwikkeling gaf nota bene DSM aan na uitvoerig overleg 
dat het technisch onmogelijk was. Naar mijn idee moest 
het kunnen. Het leek erop of het afgeschoten werd, maar 
na afloop kwam er een projectleider naar mij toe en zei: 
‘Ik geloof erin!’ Nou ja, we hebben het verder ontwikkeld 
en ze functioneren nog steeds! Da’s wel mooi hoor, 

achttien jaar later! Hier in de keuken staat volgens mij 
ook nog steeds zo’n ding.’ 
 
En hoe ziet je leven er straks uit? 
Joop: ‘Hopen dat ik kan blijven golfen. We gaan echt een 
poos veel reizen, tenminste als het kan vanwege corona, 
ik blijf nog betrokken bij het bedrijf en blijf ook 
gastcolleges geven aan diverse universiteiten en de 
Hanzehogeschool in Groningen.’ 
Hij kijkt in de verte. Zijn blik blijft achter de glazen van 
zijn zonnebril verborgen. Zijn lippen verraden plezier. En 
ook al spreekt hij zich er niet over uit, hij blijft een 
DG&CC vrijwilliger in hart en nieren, ook voor de 
komende jaren… 

 

Het is een benauwde dag begin september, onze 
golfbaan ziet er erg verdord uit door de aanhoudende 
droogte en zonneschijn. Het dorre gras kraakt onder je 
voeten. Op diverse plaatsen staan bordjes met 
VERBODEN TE ROKEN. Ten overvloede zou je denken, of 
toch niet voor de verstokte roker die de schreeuw om 
nicotine niet kan weerstaan. 
 
Terwijl ik op de grote kei aan het pad naar de lus Rood 
en Wit in de schaduw zit te wachten op mijn 
golfdate, komen mij twee mannen rokend 
tegemoet lopen. In een opwelling zeg ik verrast: 
‘Jeetje, roken jullie? Dat kan je toch niet maken, 
het is hier gortdroog en trouwens overal staan 
Verboden Te Roken-bordjes.’ Eén van de 
mannen reageert: ‘Niet gezien, maar dan doe ik hem 
toch uit voor u!’ Hij trapt zijn sigaret demonstratief op 
de grond uit. Ik zeg: ‘Voor mij? Hoezo? Toch voor 
iedereen hoop ik. We willen hier toch allemaal golfen en 

toch niet dat de boel in de fik gaat?’  
 
Terwijl de mannen hun weg vervolgen vraag ik mij heel 
even af of het wel aan mij is om in zo’n geval deze 
mensen aan te spreken. Want we spreken elkaar immers 
niet meer aan op ‘fout’ gedrag. 
 
Volgens gedragsbioloog Van Veen leren we al jaren dat 
andere mensen verantwoordelijk zijn om in te grijpen als 

er iets gebeurt wat niet door de beugel kan. Zoals 
de juf of meester op school, de agent, je baas enz.  
 
Wanneer er niemand ingrijpt bij ongewenst 
gedrag, dan lijkt dit sociaal geaccepteerd.  
 

Het wordt tijd dat we elkaar weer durven aan te 
spreken, ook al brengt dat risico’s op een grote mond of 
een dreun voor je hoofd met zich mee. Want we zijn dan 
immers allemaal medeverantwoordelijk! 

Niet verantwoordelijk? Of toch wel! 

Gien Bouwman 
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Eric Afman 

'Beter als jongen van de meisjes-tee, 
dan als meisje van de jongens-tee.'  
 
Een opmerking die een van de leden 
deze zomer maakte, voordat hij van de 
rode tee afsloeg. Duidelijk iemand die 
weet dat de gele tee nog iets te ver voor 
hem is en dus een bewuste keuze maakt 
voor een tee die qua afstand meer bij 
hem past. Er spreekt echter ook nog iets 
uit van de traditie dat heren van de gele 
tee moeten spelen, ondanks de 
campagne van de NGF om de termen 
heren- en dames-tee te laten vallen en 
te spelen van een tee die past bij de 
afstanden die je slaat. En die campagne 
is al een aantal jaren oud.  
 
Hoog tijd dus om het anders aan te 
pakken. De DG&CC en de Regel- en 
Handicapcommissie hebben het 
afgelopen jaar samen besproken hoe we 
dit kunnen doen. Het resultaat: vanaf 18 
augustus staat op iedere tee een getal: 
50, 52, 56 of 60. Kies je voor 50, dan 
speel je over 18 holes dus grofweg 5.000 meter. Vanaf de 
60-tee is de baan ongeveer 1.000 meter langer.  
 
Hoe weet je nu vanaf welke tee je moet spelen? Probeer 
het eens uit. Begin eens met een lager nummer. Gaat dat 
moeiteloos, dan kun je een tee naar achteren proberen. 
De 63-tee is voor Clubkampioenschappen en toernooien 
als de Tulip Golf Challenge. Daar staan normaliter geen 
teemarkers bij. 
 

De afgelopen maand zullen de 
meeste spelers al eens de 
verschillende opties hebben 
geprobeerd. Voor een groot deel 
van de leden en gasten waren 
bepaalde holes te lang om 
redelijkerwijs een par te scoren. 
Voor de longhitters is er altijd nog 
een tee naar achteren 
beschikbaar, maar ook voor hen 
geldt: kies eens een andere tee, 
dan speelt de baan heel anders.  
 
Helaas houdt de NGF nog 
halsstarrig vast aan de teekleuren 
en dus zijn we verplicht die nog op 
de handicaptabellen weer te 
geven en geeft de golf.nl app zelfs 
alleen de kleuren weer. En dat 
terwijl het aantal golfbanen 
binnen Nederland en daarbuiten, 
dat de nieuwe tee-markeringen 
gebruikt, behoorlijk groeit. 
Bijzonder jammer. 
 

Het spreekt voor zich dat om dit alles te realiseren veel 
handen uit de mouwen zijn gestoken, als het gaat om het 
vervangen van alle borden, tegels, en markers, maar ook 
de scorekaarten, de handicaptabellen en de 
communicatie met de NGF.  
 
Iedereen die daaraan heeft meegewerkt (greenkeepers, 
medewerkers en vrijwilligers) wordt nogmaals hartelijk 
bedankt! 

Nieuwe teemarkers 
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Joke van der Ven 

Jaap Braaksma 
 
Hij is terug op het 
honk. In het Clubhuis 
wel te verstaan. Als 
manager. Meer 
ervaren nog. Wijzer. 
Doorleefd. Weet met 
terugwerkende kracht 
te genieten van de 
bijzondere ervaringen 
die hij tijdens zijn 
loopbaan opdeed. 
Koken voor het Koninklijk Huis toen hij werkte in Klein 
Paardenburg in Ouderkerk aan de Amstel. Ze waren er 
een regelmatige gast. Net als de jetset van Amsterdam, 
Ajax bestuurders als Harmsen, Patty Brard etc. Of het 
speciale bedankje dat hij kreeg van Gorbatsjov na het 
door Jaap verzorgde diner in het Groninger Museum.  
 
‘Eigenlijk moet je tijdens je loopbaan meer bewust 
stilstaan bij de bijzondere gebeurtenissen in je leven. 
Daar kom ik meer en meer achter. Mijn tijd in Klein 
Paardenburg was heel bijzonder weet ik nu. Aan Ton 
Fagel, de toenmalige eigenaar van het bedrijf heb ik veel 
te danken, ik respecteer hem zeer. Des te pijnlijker is het 
dan om te zien dat het nu niet goed met hem gaat. Zo 
zou ik liever niet willen eindigen.’  
 
We lopen wit. Jaap (WHS 15.9) begint met een straight 
par. Golfen leek hem niks vroeger. Als jochie wilde hij 
wat alle jongens willen: profvoetballer worden. Hij 
schopte het tot het eerste elftal van Drachten.  
 
Hoe ben je dan in de horeca beland? 
Jaap: ‘Mijn vader werkte er en niets doen was geen 
optie, dus ik moest aan de bak. Mijn eerste stage was in 
de Wilgenhoeve in Drachten. Toen een restaurant in het 
hogere segment. Nu is het een pannenkoekenhuisje. Ik 
was eigenlijk meteen verkocht. Om op dat niveau te 
werken, dat zag ik wel zitten! Maar ja, toen moest ik in 
dienst. Ik heb echt alles geprobeerd om eronderuit te 
komen, heimwee gesuggereerd, maar niets hielp. Ik was 
er 14 maanden lang hofmeester, heb er veel gesport, 
leren biljarten en pingpongen, verzorgde een lunchje en 
vaak deden we ook niets. Raar eigenlijk.’ 

 
 
En daarna? 
Al lopend wisselt het ene restaurant zich af voor het 
andere. Ze hebben één gemene deler, het waren of zijn 
allemaal uitbatingen in het topsegment. Vaak ook 
sterrenrestaurants, zoals bistro Het Gerecht Hotel de 
Ville in Groningen. Hij werkte tweemaal in Lauswolt. ‘Een 
restaurant dat wel de naam had, maar niet de goeie 
mensen. Ik werkte er zo’n 70 uur per week. De tweede 
keer dat ik er terugkwam was het al onderdeel van de 
Bilderberg groep, maar veel beter was het toen ook niet. 
Weet je, iedereen in de horeca, zeker als eigenaar, 
pleegt roofbouw. Je maakt gewoon veel te veel uren in 
de week, en dat gaat lang goed, maar soms ook niet. Dat 
zie je bij Fagel.’ 
 
En hoe belandde je in 2007 als kok in het Clubhuis? 
Jaap: ‘Niet als kok, maar als manager van het Clubhuis, 
net als nu weer. En daar valt de keuken natuurlijk ook 
gewoon onder. Ik werkte op dat moment bij Restaurant 
Van Tarel in Taarlo. Daar kwam Otto Wassenaar, die ik 
nog kende vanuit Hotel de Ville, en een van de 
aandeelhouders van de DG&CC en vroeg me daarvoor. Ik 
kreeg de kans om alles hierop te bouwen, eigen inkoop 
te verzorgen, sfeer te maken en mooi eten te bereiden, 
dus ja, dat leek me wel wat. In die tijd ben ik ook gaan 
golfen, een leuke combi eigenlijk.’ 
 
En toch vertrok je weer? 
Jaap: ‘Ja, het ondernemersbloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Ik kreeg in 2011 de kans om een restaurant 
over te nemen in de Torenlaan. ‘Bij Jaap’ hebben we het 
genoemd. De eerste vier jaar ging het fantastisch, het 
vijfde jaar werd het al veel minder. Waar het door 
kwam? Misschien omdat de Torenlaan wat uit de 
looprichting lag en zo. Maar dat betekende wel dat we 
onze plannen moesten wijzigen. Kijk, we hebben er toen 
al voor gekozen om bewust geen ster te gaan halen, ook 
al kon dat wel natuurlijk.’ 
 
Bij hoeveel sterrenrestaurants heb je eigenlijk gewerkt? 
Jaap: ‘Ha, nou even rustig tellen: een stuk of vier. Dat is 
erg leuk en ook eervol, maar als je in Assen een Michelin 
ster hebt sta je meteen te boek als duur en zo en dat 
wilde ik niet. We hebben er wel zeven jaar lang de Bib 
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gourmand gehad, dat is een 
certificaat van dezelfde 
Michelinorganisatie dat je een 
uitstekende prijs/kwaliteit 
verhouding hebt. Dat hadden 
we als enige restaurant in 
Drenthe. We hebben het 
restaurant daarna voortgezet op 
de Markt.  
Na zes jaar hebben we het per 1 
april dit jaar verkocht en is het 
verdergegaan in een soort van 
consortium. Overigens vond en 
vind ik het het mooiste fine 
dining restaurant van Assen. 
Met prachtig servies, de mooiste 
glazen…’ 
 
Tja, en dan? 
Jaap: ‘Dan is het tijd om even 
pas op de plaats te maken.’ 
 
Snap ik, dus niet alleen hoogtepunten… 
Jaap: ‘Nee. Wie kan dat wel zeggen? Bijna iedereen die 
hier rondloopt kent zijn hoogte- en dieptepunten. Maar 
weet je, het leert je vooral ook te relativeren. Ik ben 
zielsgelukkig met mijn gezin.  
 
En nu weer terug op het honk? 

Jaap: ‘Paul Kamstra wist dat ik 
mijn restaurant verkocht had. Ik 
speelde hier, we zijn rustig met 
elkaar in gesprek gegaan en op 20 
juni ben ik begonnen. Ik vind het 
weer heerlijk in het Clubhuis, heb 
het prima naar mijn zin, ook al 
moeten de uren in oktober echt 
weer een tandje minder worden, 
maar dan zijn de bedrijfsdagen 
ook weer voorbij.’ 
 
Terugkijkend nu Jaap, waar ben je 
het meest trots op? 
Jaap heel direct en licht ontroerd: 
‘Op Trijntje mijn vrouw! Dankzij 
haar loop ik hier nu, dankzij haar 
hebben we steeds alles kunnen 
doen wat we gedaan hebben, 
inclusief mijn gezin en 

kleindochters. De oudste van de twee is amper acht jaar. 
Hoorde dat opa weer bij ‘de golf’ werkte. Heeft hier nu 
les en speelt hier. Kun je het nog mooier hebben? 
 
Als we teruglopen naar het Clubhuis, richting toiletten, 
ziet Jaap van alles wat er beter kan, meer opgeruimd, 
strakker. Hij kijkt er met nieuwe ogen naar en ziet weer 
iets moois gloren. 
Welcome back Jaap! 
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